
 

  

 
 

Vrijheid 
De dagen rond eind april en begin mei vind ik altijd bijzondere dagen. Het is een tijd 
van vieren en gedenken. We verbinden traditiegetrouw het gedenken van de 
Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers daarvan met een nog altijd diep in de 
samenleving geworteld Oranjegevoel, al blijkt uit onderzoek dat de sympathie voor 
onze koninklijke familie wel tanende is.  

In de dagen van eind april en begin mei komen traditie, ceremonie, actualiteit en 
losbandigheid samen. Er zijn mensen voor wie Koningsdag en Bevrijdingsdag 
gewoon dagen zijn om (nog maar weer) eens flink te feesten. Maar toch leeft bij 
velen nog steeds het besef dat het belangrijk is om in een tijd van individualisering 
en polarisatie stil te staan bij gebeurtenissen die een gevoel van verbinding en 
solidariteit geven.  

Wat me opvalt bij het vieren van de 
vrijheid in deze dagen is dat we eigenlijk 
uitsluitend stilstaan bij de fysieke en de 
materiële kanten ervan: vrijheid van 
oorlogen en conflicten in verleden en 
heden. Vrijheid wordt beschouwd als de 
tegenpool van oorlog.  

Dat we daaraan aandacht besteden is van grote betekenis. Maar de psychische 
component van vrijheid, daar hoor je doorgaans weinig over. Ik bedoel: de vrijheid 
van geestelijke onvrijheid. De vrijheid van de gebondenheid aan mensen die iets van 
je willen of van ideologieën die je knechten en kort houden. De vrijheid van het 
moeten en van het presteren. De vrijheid van het consumeren en de vrijheid van 
groei. We leven weliswaar in een politiek vrij land, maar vrije mensen zijn we zeker 
niet, hoe liberaal we ons ook voelen. 

De tijd van de onbeperkte vrijheid van nieuwsgaring en vrijheid van meningsuiting 
is tegelijk een tijd waarin mensen steeds dieper verstrikt raken in, bijvoorbeeld, 
complottheorieën. Het wemelt van de influencers en de opiniemakers en onze 
maatschappij raakt, mede daardoor, steeds verder gepolariseerd. Een zorgelijke 
ontwikkeling. 

Met twee pubers en een jonge student in huis, zien mijn vrouw en ik dagelijks hoe groot de verleidingen zijn van de 
onvrijheid van geest: al die mensen die je een mening willen opdringen. Waarheid en fictie lopen op onontwarbare 
wijze door elkaar. Internet is een dankbare vrijplaats voor meningen en fictie die als feiten ons gemoed en verstand 
in worden geslingerd. Maar: wat is juist en wat is waar? Wat is duurzaam houdbaar? Wat heeft betekenis en hoe 
kun je zelf een onafhankelijke mening ontwikkelen en daarmee een persoonlijkheid om in deze ingewikkelde tijd 
staande te blijven? We zijn zo onvrij als wàt… 

De Bijbelse verhalen, van Israël en van Jezus, gaan voortdurend over onze geestelijke (on-)vrijheid. De demonen die 
‘ongeloof’ worden genoemd. De schrijvers waren goede psychologen. 
Men wist heel goed wat de valkuilen van het leven zijn en men kende de zwakheden en de worstelingen van de 
menselijke geest. 
Vervolg op bladzijde 4 
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REDACTIEADRES 
E: kredo@pkn-twello.nl 
 

KOPIJ KREDO 
Kredo juni 2023 komt uit 
voor zondag 4 juni. Kopij, 
liefst per e-mail, moet 
binnen zijn vóór dinsdag 23 
mei 19.00 uur. 
 



 

  

Dorpskerk 10.00 uur 

Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 
 

 
In het koor van de Dorpskerk 11.30 uur 
Voorganger:  ds. Menno Valk 
Medewerking van ds. Nijntje en ds. Emma Rijks 
Piano:  Henk Noordman  
Kerk-op-schoot viering kinderen 0 t/m 5-6 jaar 

Dorpskerk 10.00 uur 

Voorganger: ds. R. Heins, Zutphen 
Organist: Henk Noordman  

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 
medewerking van de cantorij 

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 

medewerking van blazerskwintet Dolce  
Kindernevendienst XXL 

 

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist:         Teun Kalter 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diensten Grotenhuis, donderdag 19.00 uur 
nu ook weer voor alle bewoners! 

4 mei pastor Hein de Jong    
11 mei dhr. E. Fokkema 
18 mei Hemelvaartsdag – geen dienst 
25 mei ds. L. van Hilten-Matthijsen 
01 juni pastor Hein de Jong    

Vervoer naar de kerkdiensten 

Janneke Noordman T: 06 4142 2557 

zondag 28 mei, Pinksteren  zondag 7 mei   

zondag 14 mei  

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 

donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag  

zondag 21 mei  

zondag 4 juni  

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 
7 mei 09.00 uur RK St.-Martinus Duistervoorde 

14 mei 10.00uur PKN Twello 
21 mei 10.00 uur RK Het Boshuis Klarenbeek 
28 mei 10.00 uur PKN Terwolde 
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De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. 
Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, 

vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met 
elkaar deelt en beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving 
van het dorp, deze levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om 

vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst. 

 
Van de redactie 
Er s een tijd van komen en een tijd van gaan. Omdat mijn tijd van gaan binnen afzienbare tijd 
een feit is, zijn we als Kredo redactie op zoek naar een vervanger die met ingang van Kredo 
september 2023 het stokje van mij wil overnemen. 

Van de redactie 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Omdat mijn tijd 
van gaan binnen afzienbare tijd een feit is, is de redactie van 
Kredo op zoek naar iemand die met ingang van Kredo 
september 2023 het stokje van mij wil overnemen. 

Ondanks eerdere uitnodigingen daartoe heeft zich helaas nog niemand gemeld. En daarmee komt 
het voortbestaan van Kredo in gevaar. Hopelijk komt daar na deze oproep verandering in.  

We zoeken iemand die: 
o het belangrijk vindt dat onze gemeente goed geïnformeerd blijft over alle activiteiten in en 

rondom de Dorpskerk. 
o de uitdaging aan durft te gaan om samen met de andere redactieleden een mooi en 

lezenswaardig kerkblad samen te stellen. 
o zich van harte wil inzetten en een aantal malen per jaar tijd wil vrijmaken voor de kerk. 

De taken binnen de redactie zijn nu als volgt verdeeld: 
• samensteller/corrector: leest binnengekomen kopij, corrigeert en redigeert deze en 

communiceert eventueel met de inzender. Stelt een werkdocument op en verzorgt de 
eindcorrectie nadat de opmaak gereed is. 

• opmaker: maakt het werkdocument op in het recente Word-format, bewerkt afbeeldingen 
en voegt deze toe. Maakt er een mooi leesbaar geheel van, verzendt Kredo digitaal naar de 
drukker en naar een aantal adressen die op de verzendlijst staan. Controleert de proefdruk. 

Hierna wordt Kredo geprint en verspreid door de groep vrijwillige bezorgers. 

We zijn op zoek naar een samensteller/corrector maar een 
andere verdeling van taken is natuurlijk bespreekbaar. Het 
zou fijn zijn als zich 2 mensen melden die bij toerbeurt dit 
werk willen doen, want meerdere handen maken het werk 
lichter. 

Een behoorlijke taalvaardigheid en kunnen omgaan met de 
computer en het tekstverwerkingsprogramma Word zijn 
daarbij helpend. Ook vaardigheid in het corrigeren en 
redigeren van kopij is een pluspunt. Uit ervaring weet ik 
dat alles valt te leren en het spreekt vanzelf dat ik bereid 
ben om je in te werken.  

Voor inlichtingen of rechtstreekse aanmelding kun je natuurlijk bij mij terecht. 

Hartelijke groet, 

Tine Fokkema 
E: tinefokkema@gmail.com | T: 0571 272 251 

WE HEBBEN 

WAT AAN  Jou!
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Vervolg van bladzijde 1 

Het verhaal van God met mensen is een verhaal van de 
zoektocht naar geestelijke vrijheid. Alleen bij God kan een 
mens werkelijk vrij zijn, alleen het evangelie geeft 
werkelijk vrijheid. Hoewel: heeft niet juist de interpretatie 
van wat God is en wil in de geschiedenis tot de grootste 
ongelukken geleid?  

Hoe het ook zij, ik vind dat we in deze dagen van vrijheid 
gedenken best wat meer aandacht zouden mogen geven 
aan de geestelijke vrijheid van mensen en de geestelijke 
onvrijheid waarin wij leven. Een appèl om ‘geen oorlog’ 
meer te voeren is natuurlijk nodig, maar het benadrukken 
van onze geestelijke gebondenheid eveneens. Misschien biedt de bewustwording daarvan een mogelijkheid om ons 
weer wat meer met elkaar verbonden te voelen. 

ds. Ary Braakman 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

De vijfde zondag van Pasen heet in de oudkerkelijke 
traditie: Cantate (= zingt). Op deze zondag, 7 mei, 
vragen we ons af waarom we zingen. Psalm 98 
beveelt ons aan een nieuw lied te zingen. Moeten 
we daarbij aan een hiphop-versie of andere 
moderne muziekuiting denken? Misschien wel, 
maar daar gaat het toch ten diepste niet om. Waar 
dan wel om? 
We lezen ook over Paulus en Silas, die slachtoffer 
worden van Jodenhaat en onrecht en in de 
gevangenis terechtkomen. In de misère zingen zij 
nota bene lofliederen (Handelingen 16: 25). Doen 
ze dat voor de medegevangenen of toch ook voor 
zichzelf. 
Ook wij zullen zingen. Liederen uit verschillende 
tradities. Vast en zeker ook dat lied dat Barnard 
maakte voor deze zondag: lied 655. 
ds. Menno Valk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerk-op-schootviering 
Na de morgendienst van zondag 7 mei wordt er om 
11.30 uur in het koor van de kerk weer een korte 
viering gehouden voor kinderen van 0 t/m 5/6 jaar 
en hun (groot)ouders. Net als andere keren speelt 
Henk Noordman op de piano en ook dit keer zal ds. 
Emma Rijks meewerken aan de dienst, evenals ds. 
Nijntje. De ouders zullen via de mail een aparte 
uitnodiging krijgen. Krijg je geen uitnodiging, maar 
wil je graag aanwezig zijn met je (klein)kind: van 
harte welkom. Wel graag even opgeven: 
 valk@pkn-twello.nl.  
ds. Menno Valk 
 
Zondag 14 mei verwelkomen we ds. R. Heins uit 
Zutphen als gastpredikant. We hopen een goede 
dienst met hem te hebben. 
 
Op donderdag 18 mei is het Hemelvaartsdag. Er is 
dan een kerkdienst in onze Dorpskerk, ondanks het 
feit dat er veel gemeenteleden zijn die dat een 
problematisch gegeven vinden, ook omdat ze er 
theologisch niet zo goed mee uit de voeten kunnen. 

 EREDIENST-JEUGD-PASTORAAT 

WERKGROEP EREDIENST 

 
BIJ DE DIENSTEN 
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Dat geldt ook voor mij als voorganger. Maar is het 
niet juist daarom de moeite waard om samen op 
zoek te gaan naar wat Hemelvaart kan betekenen? 
Welkom dus op deze doordeweekse kerkdag. 
ds. Ary Braakman 
 
Enkele dagen later, zondag 21 mei, zal de cantorij 
medewerking verlenen aan de dienst. Dat is altijd 
een memorabele gebeurtenis. Samen zingen 
verbindt en geeft inspiratie. Op deze zondag hoop 
ik dan – eindelijk – de tweede stap te zetten in de 
zoektocht naar de onbekende Bijbelse profeten. 
Alweer een hele tijd geleden ontdekten we Haggaï, 
deze zondag komt Habakuk voorbij om ons mee te 
nemen. De vraag die centraal staat is waarom 
onschuldige mensen moeten lijden. Daarover 
zouden we een mensenleven kunnen (en moeten) 
nadenken; in tien, nou ja, vooruit, twaalf, minuten 
preek gaat dat nooit. Maar de vraag is inspirerend 
genoeg en misschien komt er iets voorbij dat op een 
antwoord lijkt.  
ds. Ary Braakman 
 
Zondag 28 mei: Pinksteren is de verjaardag van de 
kerk. Maar wat gebeurde er eigenlijk dat eerste 
Pinksterfeest? Over (de werking van) de Geest kun 
je misschien alleen maar in beelden spreken: 
wind/adem, vlammen, taal waarin mensen elkaar 
kunnen verstaan. Verwarrende beelden, zo bleek in 
de voorbespreking. Maar tijdens de bespreking 
kwamen we erachter dat het eigenlijk om de 
beweging van binnen naar buiten gaat: zelf 
geïnspireerd worden om anderen (in geloof) aan te 
spreken. Kan het zo ook voor ons werken? 
 
Een verjaardag is een 
vrolijke gebeurtenis en we 
hopen er met onze 
organist Henk  Noordman 
en het blazerskwintet 
Dolce een feest van te 
maken. Extra fijn is dat er 
ook Kids XXL is en dat de 
kinderen ook een gedeelte 
van de kerkdienst 
aanwezig zullen zijn. 
Dolce bestaat overigens uit Annemarie van den 
Herik (hobo/althobo), Femke Meilink (dwarsfluit ), 
Linda Mellenberg (basklarinet), Yolanda Nijboer 
(klarinet) en Lejo Schimmel (f-hoorn). 

We hopen je op 28 mei te kunnen begroeten in de 
Dorpskerk! 
De voorbereidingsgroep (Carry Molenaar, Patricia 
Nokkert, Hanna Sikkema en Menno Valk) 
 
Op zondag 4 juni is er een dienst in het kader van 
ons jaarthema ‘Ik ben er voor jou’. Op deze zondag 
staat ‘de naakte kleden’ centraal. We hebben aan 
dit thema, ook buiten de diensten om, de nodige 
aandacht besteed. Onder andere middels een 
kledingbeurs en modeshow op zaterdag 3 juni. 
Maar er is ook liturgisch en theologisch nog genoeg 
over dit thema te zeggen, overal is immers een 
mouw aan te passen en niet alles hoeft met de 
mantel der liefde bedekt te worden. Want ‘de 
naakte kleden’ is niet meer zo vanzelfsprekend in 
een tijd van individualisme en egocentrisme.  
ds. Ary Braakman 
 

 

 
 
 

 
 
 

Meimaand – bloeimaand 
Het is dit jaar lang koud en nat geweest. Ik schrijf dit 
stuk op Koningsdag. Het is heerlijk zonnig weer. En 
wat is de natuur op dit moment prachtig. Al die 
bloemen en bloesem. Recent zag ik een foto van 
koeien die weer de wei in mochten. Natuurlijk kijk 
ik daar met mensenogen naar, maar volgens mij zijn 
de beesten blij dat ze weer naar buiten mogen.  
In een vertaald lied van de Duitse dichter Martin 
Behm (1557–1622) spreekt Sytze de Vries van 
‘dartele dieren’. Recent vroeg een gemeentelid 
wanneer we dit lied weer eens gingen zingen en 
prompt heb ik het opgenomen in de dienst van 30 
april. Ad den Besten noemde dit een ‘geestelijk 
meilied’. ‘De lente als een metafoor (beeld) van het 
nieuwe leven, ons gegeven in de opstanding.’ 
Het is moeilijk kiezen tussen de herdichte versies 
van Den Besten of De Vries, maar voor Kredo mei 
laat ik me dit keer inspireren door Ad den Besten: 
 
Hoe lief'lijk is het leven, 
nu 't alom lente is, 
nu 't geurt langs alle dreven 

WERKGROEP PASTORAAT 

 
RONDOM DE GEMEENTE 
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van bloemen licht en fris. 
De jonge dieren springen 
zo vrolijk in de wei 
en alle vogels zingen. 
Schepper, hoe goed zijt Gij! 
 
Ik wil U hart'lijk danken 
voor al die heerlijkheid. 
Geef, dat aan tak en ranken 
nu rijke vrucht gedijt. 
't Ligt alles in uw handen, 
God, die uw schepsel voedt,- 
o zegen onze landen, 
wees voor de mensen goed! 
 
Laat, Heer, uw zon ook stralen 
in onze duisternis, 
dat wij ons hart ophalen 
aan wat uw gave is 
en ons in 't licht verheugen 
dat uit uw godd'lijk woord 
valt over onze wegen 
als uit een open poort. 
 
Help mij mijn werk verrichten 
uw lieve naam ter eer, 
laat heel mijn leven lichten 
en vruchtbaar zijn, o Heer. 
Doe in mij opgaan bloemen 
van deugden velerlei, 
dat dit bestaan U roeme 
en niet verwerp'lijk zij. 
 
ds. Menno Valk 
 

 

Voorstelling over werken van barmhartigheid 
Dit jaar hebben we in het kader van ‘Ik ben er voor 
jou’ in een aantal diensten aandacht besteed aan de 
werken van barmhartigheid. Bij elk van deze 
werken hangen in het koor van de Dorpskerk aan 
een lijn afbeeldingen die ons hieraan herinneren. 
De afbeelding van Anneke Bollebakker hebben we 
als beelddrager voor ons thema gekozen en deze 
verscheen ook op de zomergroet van 2022. 
 
Als afsluiting van dit jaar komt op donderdag 29 
juni, 20.00 uur, theatermaker Kees Posthumus om 
in een voorstelling in de Dorpskerk de werken van 
barmhartigheid nog eens voor het voetlicht te 
brengen. Eerder heeft hij dat al gedaan in de 
voorstelling ‘Alle 7 goed’. Voor ons zal hij het 
materiaal daarvan bewerken en uitbreiden met het 
achtste werk: het behoeden van het 
gemeenschappelijk huis (behoud van de 
schepping). 
Kees is al vaker in Twello 
geweest en zij die zijn 
voorstellingen hebben 
meegemaakt weten hoe 
verrassend hij een 
verhaal of thema kan 
brengen. Noteer de 
datum dus alvast in je 
agenda! 
ds. Menno Valk 
 
Uitnodiging voor het gemeentelied 
Regelmatig krijgt iemand de uitnodiging of de 
gelegenheid een lied te delen met de gemeente. In 
de eredienst wordt daar ruimte voor gemaakt. Een 
waardevol element waardoor we elkaar beter 
leren kennen, liederen (her)ontdekken en zo onze 
geloofsbeleving delen. 
We nodigen iedereen van harte uit om ook het lied 
van jouw keuze te delen. Je mag het zelf 
toelichten, maar de voorganger in de dienst kan 
dit ook op zich nemen. 
Er zijn zo veel mooie liederen. Draag ze aan bij: 
 

Menno Valk  
E: valk@pkn-twello.nl  
Albert Lammers  
E: a.lammers@pkn-twello.nl 
Carry Molenaar 
E: c.molenaarbosch@upcmail.nl  
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Duurzaam denken 

Door alle 196 landen 
binnen de Verenigde 
Naties, waaronder 
Nederland, zijn 17 
Sustainable Development 
Goals (SDG’s) opgesteld 

voor de periode van 2015 tot 2030.  
Zie https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/ 

Bij deze duurzaamheidsdoelen gaat het erom van 
de wereld een toekomstbestendige plek te maken. 
De doelen gaan niet alleen over klimaatcrisis, maar 
ook over onderwijs, (gender)ongelijkheid, honger, 
schoon (drink)water, armoede, e.a. 

Ons jaarthema ‘Ik ben er voor jou’, met de werken 
van barmhartigheid, sluit bij veel van deze doelen 
aan. 

Op 23 april hadden we een gevarieerde dienst over 
het 8e werk van barmhartigheid, ‘Barmhartigheid 
van ons gezamenlijk huis’. Alfred Slomp maakte ons 
tijdens de interactieve overdenking bewust van de 
cognitieve dissonantie (gedragskloof) die er is 
tussen wat we vinden als burger en wat we doen als 
consument. Bij zijn vraag hoeveel van jullie het 
afgelopen jaar kleding hebben gekocht waarvan je 
ni et zeker weet of het biologisch katoen is, gingen 
de meeste mensen zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We ‘vinden’ dat we 
eerlijke kleding zouden 
moeten kopen, maar 
als ‘consument’ laten 
we ons toch verleiden 
om voor een leuk 
printje of koopje te 
gaan. 

Bij de vraag van Alfred 
over kleding sluit ons 
volgende werk van 
barmhartigheid, ‘De naakten kleden’, mooi aan. 

In het weekend van 3 en 4 juni staan Irene en de 
kerk(dienst) bol van bewustwording rond armoede 
en klimaat. 

Vind’et markt 
Op zaterdag 3 juni van 14.00-16.00 uur wordt in en 
om Irene een tweedehands kledingmarkt 
georganiseerd. De markt wordt georganiseerd op 
initiatief van onze Dorpskerk, maar wel in 
samenwerking met de Bieb, Mens en Welzijn en 
ABC de Cirkel. Dit vanuit de coalitie Jaar van Elkaar, 
waarbij ik onze kerk vertegenwoordig. 
Op de Vind’et markt kan tweedehandskleding 
verkocht worden voor maximaal € 7,50 per 
kledingstuk, zodat de markt ook interessant is voor 

 

W
ER

K
 

OPBOUW 



 

  8 

mensen met een smalle beurs. Een verkoopplekje 
kan voor € 2, - gehuurd worden en de opbrengst 
van de verhuur gaat naar een goed 
(kleding/armoede)doel. 

Verder is er in Irene van alles te bekijken en te doen 
rond eerlijke kleding. Oude kleding kan opgeleukt 
worden, er is een grote verkleedkist(ruimte) waar 
jong en oud zich kan verkleden en er komt een 
fotohoek waar je met (of zonder) creatie op de foto 
kunt. Vrouwen uit Nederland en niet-westerse 
landen vertellen iets over de traditionele kleding 
van hun land en over de catwalk lopen modellen 
met vormgegeven creaties van de 
ontwerpwedstrijd die voor jong en oud is uitgezet. 

Toelichting op de modellen komt van ‘ladyspeaker’ 
Ary Braakman. In The Basement kan van koffie, 
thee of limonade met wat lekkers worden genoten, 
onderhand kijkend naar filmpjes over de 
kledingindustrie.  

Hopelijk word je al enthousiast om deel te nemen 

😊

 

Maar om dit alles te realiseren wordt je 
medewerking gevraagd. 

Voor de markt van 3 juni kun je je melden als je: 
- een kraampje wilt om kleding te ruilen of te  

verkopen  
- (tweedehands) kleding wilt showen op de 

catwalk 
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- verkleedkleren hebt voor de verkleedkist 
- wilt helpen opbouwen/afbreken van de markt 
- een kledingrek en/of hangertjes te leen hebt 
- een grote (lege) schilderijlijst te leen hebt  

Info en opgave voor kraampje verkoop tweede-
handskleding bij: 
Rosa van der Tang, E: tang@pkn-twello.nl 

Info ontwerpwedstrijd:  
Kim Arntzen, E: k.arntzen@mensenwelzijn.nl 
 

Op zondag 4 juni draait het ook om duurzaamheid 
en een eerlijke prijs voor kleding. 

We vragen aan alle kerkgangers om twee stuks 
kleding mee te nemen om daarmee een ruil-
/uitwisselingshandeltje te starten na de dienst (bij 
de koffie). Kleding die niet wordt geruild, wordt 
gedoneerd aan de kledingbank. De afgelegde weg 
van een wollen vestje zal als een rode draad door 
de dienst lopen.  

Voor de dienst van 4 juni de vraag: 
- of je een kledingrek of hangertjes hebt voor 

ophangen van kleding bij de kledingruil  
- of je twee stuks kleding wilt meenemen die je 

niet meer draagt en zou willen ruilen of zou 
willen schenken aan de kledingbank. 

 

Waar we ook zeker duurzaam mee om willen gaan 
is met onze vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen 
we de kerkdeuren, en in de toekomst de deuren van 
Irene, wel sluiten. 

Voor alle vrijwilligers is er op vrijdag 12 mei een 
‘dank-je-wel-avond’, een interactieve ontmoeting 
voor alle vrijwilligers. Een avond waarbij je als 
vrijwilliger andere vrijwilligers kunt ontmoeten.  

Of je nu gemeenteleden bezoekt, de financiën 
regelt, koffie schenkt, kookt, meewerkt aan een 
activiteit, etc., je draagt allemaal je steentje bij aan 
onze kerkgemeenschap. We willen graag laten 
weten dat je gezien en gewaardeerd wordt.  

De organisatie heeft tussen 17.00-21.00 uur een 
gevarieerd programma bedacht, waarbij je actief en 
passief kunt genieten van het samenzijn.  

Een enthousiaste groep dames staat klaar om de 
inwendige mens te verwennen met een gevarieerd 
drie gangen buffet. 

Het enige wat je 12 mei mee moet nemen is een 
zonnig humeur en een pen.  

Opgave bij: 
Menno Valk 
E: valk@pkn-twello.nl  

of 

Rosa van der Tang  
E: tang@pkn-twello.nl  

Duurzaam denken begint met de gedachte dat je 
met elke euro die je wel/niet uitgeeft en elke actie 
die je wel/niet doet, verschil kunt maken. 

Ik wens jou en mij veel duurzame gedachten! 

Rosa van der Tang, opbouwwerker 

 

 
 

Weekenddiensten 
 6-7 mei ds. Menno Valk 

 13-14 mei ds. Ary Braakman 
20-21 mei ds. Ary Braakman 
27-28 mei ds. Menno Valk 

 

 
 

In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen, en die graag 
de band met de gemeente willen behouden. 

In de drukversie van Kredo staat een lijst met 
personen die zijn opgenomen in een verpleeghuis of 
zorginstelling. 
 
 

 
Dit staat alleen in de drukversie. 

 

 

 
ALGEMENE BERICHTEN 

 
OMZIEN NAAR 

 
WIJ GEDENKEN 
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De eerstvolgende 
maaltijd is op 
maandag 8 mei. Je 
bent vanaf 17.00 
uur welkom voor 

een gezellig samenzijn met een drankje in The 
Basement (kelder Irene). Om 17.30 uur wordt de 
maaltijd geserveerd. Er wordt een twee- of 
driegangenmaaltijd geserveerd, afgesloten met een 
kop koffie of thee.  
Opgeven kan bij Hetty Harmsen, E: aantafel@pkn-
twello.nl  
Dieetwensen horen we graag. 
 

De volgende maaltijd is op woensdag 7 juni. 
Je bent van harte welkom. 
 

Namens Aan Tafel!,  
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 
 
23 april – terugblik duurzame groene kerkviering 
 

Thema: Zorg voor en 
beheer van de aarde 
Samen met Rosa van der 
Tang heeft de werkgroep 
Groene Kerk de viering 
voorbereid. Wij wilden 
aandacht vragen voor de 

klimaatproblematiek en klimaatrechtvaardigheid.  

Alle liederen stonden in het teken van de zorg om 
de aarde. Altine vertelde over de bloemschikking. 
Bijzonder is dat er zo min mogelijk bloemen gekocht 
worden. Er wordt zo veel als mogelijk 
gebruikgemaakt van wat er om ons heen bloeit en 
groeit. Staat het niet in de eigen tuin, dan wordt er 

geleend bij de buren. Mooi om te zien dat 
duurzaamheid zo vorm krijgt in de bloemschikking. 

In de overdenking heeft Alfred Slomp ons 
meegenomen in de noodzaak om als mens, en 
zeker als christen, ons gedrag ten aanzien van 
klimaatverandering aan te passen. Een filmpje over 
een slager die ook een eigen varken had gaf dat 
mooi aan. Dat varkentje liet hij uit, zoals een hond. 
Kinderen vonden dat schattig en lief. Maar in de 
slagerij kregen diezelfde kinderen een plakje worst. 
Een gemeentelid kwam met een mooi voorbeeld 
dat hij in een gesprek had met de kinderen. Als het 
zielige het overwint van het lekkere, dan word je 
vegetariër. 

In de dienst hebben we ook een ideeënbord 
geïntroduceerd. Dat bord staat nu in Irene. Groene 
kerk zijn we samen, dus iedereen kan ideeën, 
wensen, voornemens enzovoort kwijt op het 
ideeënbord.  

De kinderen van XXL 
zijn ook bezig 
geweest met het 
thema groen, op 
hun eigen manier. 
Buiten bij de kerk 
hebben ze er met 
elkaar over 
gesproken. Als 
verwerking hebben 
ze een prachtig 
insectenhotel 
gemaakt. Dat komt 
in de tuin bij de kerk 
te staan. 
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Samen hebben we in 
Irene nog 

zaadbommen 
gemaakt.  

Ook konden we 
informatie krijgen 
over Bosnodig in 
Voorst, Duurzaam 
Deventer en de groen-
ten en activiteiten van 
biologische boerderij 
‘De overkant’ van 
Sander Bakkenist. 

Je kunt de kerkdienst nog terugzien via 
kerkdienstgemist.nl. 

Opruimactie zwerfvuil op 13 mei 

Zet de datum alvast in je agenda: zaterdag 13 mei 
14.00 uur. Eens in de 2 maanden hebben we een 
gezamenlijke activiteit met de zwerfafvalruimers. 
Niet alleen met de vaste kern, maar ook met 
iedereen die een keertje mee wil doen. Ook leuk 
voor opa’s en oma’s met de kleinkinderen! Wie 
komt ons meehelpen met zwerfafval opruimen?  

We starten dit keer niet bij de kerk, maar op 
Verdistraat 14. Na afloop is er daar dan een hapje 
en drankje. Tijd ook voor gezellig bijkletsen. Een 
activiteit voor kerk en dorp. 

Geef je op via groenekerk@pkn-twello.nl 

Tot dan! 
Werkgroep Groene Kerk 
 

 
 

Is de hemel van koper? 
Soms denk ik dat weleens. Je bidt en ervaart geen 
contact: God is blijkbaar niet thuis. Het maakt 
wanhopig en al snel komt de gedachte: Bidden 
heeft geen zin, laat maar zitten. 

Ook David heeft dat meegemaakt. In Psalm 22 
klaagt hij daarover: ...2Mijn God, mijn God, waarom 
hebt U mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, 
ook al schreeuw ik het uit. 3‘Mijn God!’ roep ik 
overdag, en U antwoordt niet, ’s nachts, en ik vind 
geen rust.’...  

Hoe kom je hier weer uit? Het helpt als je 
terugdenkt aan het verleden. David deed dat 
ook:...4U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen 
troont. 5Op U hebben onze voorouders vertrouwd; 
zij hebben vertrouwd en U verloste hen, 6tot U 
geroepen en zij ontkwamen, op U vertrouwd en zij 
werden niet beschaamd.... 
David kon blijkbaar een hele lijst opnoemen van 
daden van God waar hij dankbaar voor kon zijn.  

Dat kan ik vast 
ook proberen 
en al snel heb 
ik een heel 
lijstje waarvoor 
ik danken kan. 
En als ik in 
gebed dit 
danklijstje aan 
God vertel 
merk ik dat Hij 
wel degelijk 
luistert en dat 

de communicatiestoring ook dit keer aan mij lag. Je 
zou kunnen zeggen dat de hemel niet van koper is, 
maar dat ik ‘een helm van koper’ op had gezet. En 
gelukkig kan ik die ook weer afzetten! 

Tijdens de gebedsgroep vertellen we elkaar ons 
verhaal en we luisteren naar Gods verhaal. En we 
bidden en danken in stilte of hardop. Vraag maar 
eens aan de deelnemers hoe dit gaat en waartoe dit 
leidt. Je zult verrast worden!  

Een keer meedoen? Weet je welkom! Elke maandag 
van 13.30 tot ca. 15.00 uur in Irene. Wil je voorbede 
laten doen? Stuur een berichtje naar 
gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel even. We 
bidden graag voor en met je! 

Hartelijke groet, 

Gerit Moll  

The Chosen, filmmiddagen  
De aflevering die we in april 
hebben gezien ging onder 
andere over het gesprek van 
Jezus met de Samaritaanse 
vrouw bij de put. Dit bekende 
verhaal kun je vinden in 
Johannes 4: 6-42.  
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Wist je dat de put in dit verhaal een bijzondere 
plaats is? Deze put wordt de Jakobsbron genoemd 
en is ca. 4.000 jaar geleden gegraven door 
aartsvader Jakob. De put bestaat vermoedelijk nog 
steeds en is te bezichtigen in de buurt van de 
Palestijnse stad Nablus. 

In Samaria, een vijandig buurland, gaat Jezus in 
gesprek met een uitgestoten vrouw en maakt Hij 
voor het eerst bekend dat Hij de beloofde Messias 
is, de Gezalfde. De ontmoeting met Jezus zorgde 
voor een radicale wending in het leven van de 
Samaritaanse vrouw. Zij zag dit als een ontmoeting 
met God, een Godsontmoeting. Dat zijn 
ontmoetingen in je leven die je veranderen en die 
je als kostbare geluksmomenten koestert. 

We kijken terug op een goed eerste seizoen waarin 
we mooie momenten hebben meegemaakt. We 
hebben vooral veel geleerd over Jezus, de 
samenleving waarin Hij leefde en hoe Hij liet zien 
dat Gods beloften werkelijk werden vervuld.   

In september gaan we verder met seizoen 2. De 
eerste filmmiddag van het nieuwe seizoen is op 18 
september van 15.00-17.00 uur in gebouw Irene.  
De data voor het nieuwe seizoen zijn:  
• maandag 18 september 2023 
• maandag 16 oktober 2023 
• maandag 13 november 2023 
• maandag 11 december 2023 
• maandag 18 december kerstspecial 

Weet je welkom en neem je buren mee! 

We waren al blij met de regelmatige aanwezigheid 
van pastor Ruud Pragt en we zijn nog blijer dat nu 
ook ds. Menno Valk en ds. Ary Braakman 
beurtelings gaan meedoen met de filmmiddagen. 
Daarmee hebben we nog meer theologische kennis 
in huis en worden de nabesprekingen nog 
waardevoller. 

Hoewel er een zekere samenhang is, elke aflevering 
ook prima afzonderlijk bekijken. En mocht je een 
aflevering gemist hebben of later willen aanhaken, 
dan kun je de afleveringen nog terugkijken. Ga met 
je telefoon of tablet naar www.thechosen.nl en 
download de app. Je hoeft je niet te registreren en 
kijken is helemaal gratis. Tik op de aflevering die je 
wilt zien en tik op de knop ‘download’. Daar kun je 
de Nederlandse ondertiteling downloaden. De 
aflevering start daarna vanzelf. Als je een moderne 

tv of computer hebt kun je de beelden daarnaartoe 
sturen om een groter beeld te hebben. Dat is wat 
ingewikkelder, maar wellicht kan een handige 
buurjongen of buurmeisje je helpen. 

Heb je nog nooit van The Chosen gehoord? Vraag 
het eens na bij een van de deelnemers! 

Ook op NPO Start vind je elke week een nieuwe 
aflevering, die je ook later kunt terugkijken. Op een 
smart-tv kun je de app van NPO Start installeren en 
gratis kijken. Op het betaalde kanaal NPO Plus kun 
je de hele serie nu al zien. 

Nog meer weten? Stuur een mailtje of bel even. 

Hartelijke groet, 

Gerit Moll 
E: thechosen@pkn-twello.nl 
 
 

 
 

Vanuit de kerkenraad 

Dank-je-wel-avond op 12 mei 

Wat zou de Dorpskerkgemeenschap zijn zonder alle 
vrijwilligers, die zich altijd weer inzetten om het 
kerkenwerk draaiende te houden? 

Om alle vrijwilligers te bedanken wordt er op 12 
mei een dank-je-wel-avond gehouden. Hierbij 
worden nadrukkelijk ook oud-vrijwilligers en 
gemeenteleden die zin hebben in een gezellige 
bijeenkomst uitgenodigd. De voorbereidingen zijn 
in volle gang. De aanmeldingen blijven nog wat 
achter. Elders in deze Kredo lees je hoe je je kunt 
opgeven. Ook wordt daar het programma 
toegelicht. 

Gemeenteavond op 23 mei 

Waar je je niet voor hoeft aan te melden is de 
gemeenteavond die op 23 mei wordt gehouden in 
Irene. De financiële jaarstukken worden behandeld. 

 KERKENRAAD 

NIEUWSGIERIG? Bekijk het VOORPROEFJE op 
de WEBSITE en Facebook van de 
Dorpskerk Twello via deze linken: 
pkn-twello.nl//the-chosen-in-2023 
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Daarnaast willen we met elkaar van gedachten 
wisselen over het beleid rondom rouw- en 
trouwdiensten. Tevens wordt er een korte 
samenvatting gegeven van de uitkomsten van de 
brainstormdag van 4 maart. Natuurlijk is er 
ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen aan 
de kerkenraadsleden. We zullen proberen om die 
zo goed mogelijk te beantwoorden. 

De vergaderstukken worden in mei met Dorpskerk-
Nieuws meegezonden. Naast de agenda zijn dit de 
notulen van de vorige vergadering, een 
samenvatting van de jaarrekeningen van de 
diaconie en de kerk. Mocht je Dorpskerk-Nieuws 
niet ontvangen dan kun je de vergaderstukken ook 
opvragen bij de scriba (contactgegevens: zie 
binnenkant gele achterpagina Kredo). 

Mocht je de volledige jaarrekeningen willen inzien 
dan kan dat op de avond van de gemeenteavond 
vanaf 19.00 tot 19.45 uur.  

Uiteraard kunnen de jaarrekeningen ook eerder 
ingezien worden. Voor de jaarrekening van de kerk 
kan dit op afspraak bij het kerkelijk bureau en voor 
de diaconie kan dit, ook op afspraak, bij de 
penningmeester van de diaconie (contactgegevens: 
zie binnenkant gele achterpagina Kredo). 

Kredo - Tine Fokkema 

Zonder aan de medewerking van anderen iets af te 
willen doen, is het zó dat als je ‘Kredo’ zegt, je 
eigenlijk in één adem ‘Tine Fokkema’ zegt. Al van 
vóór de eeuwwisseling is Tine redacteur van het 
kerkblad. Eerst van de voorloper van Kredo, in de 
Kruispuntgemeente, en vanaf het samengaan van 
de twee kerkgenootschappen in 2009 van de 
gezamenlijke kerkbode. Wat ziet dat blad er telkens 
weer piekfijn uit! Tine vertrouwde mij toe dat zij, 
dankzij Kredo, geleerd heeft om goed om te gaan 
met tekstverwerkingsprogramma’s op een 
computer; een echte win-winsituatie dus. En nu, u 
voelt het al aankomen: Tine heeft te kennen 
gegeven dat ze gaat stoppen met het 
redacteurschap. Wat betreuren we dat! Echter: ze 
heeft ruimschoots haar aandeel als vrijwilliger 
geleverd en mag het rustiger aan gaan doen. De 
zomereditie 2023 van Kredo zal de laatste zijn 
waaraan zij haar medewerking verleent.  

WIE WIL DE TAAK VAN TINE OVERNEMEN?  

Vrijwilligers kunnen zich mondeling melden bij één 
van de kerkenraadsleden, of schriftelijk bij de 
scriba, E: scriba@pkn-twello.nl  

Noodopvang asielzoekers 
De kerkenraad heeft een schrijven gestuurd naar 
alle kerkgenootschappen in de gemeente Voorst. 
Daarin zijn twee vragen gesteld: 
⁃ Kan jullie diaconie financieel bijdragen? 
⁃ Willen jullie tips voor huisvesting doorgeven? 

Enkele kerkgenootschappen hebben positief 
gereageerd op de eerste vraag. Het antwoord op de 
tweede vraag lag moeilijker. Daarop hebben we één 
antwoord gekregen, waar we achteraan zullen 
gaan.  

Vanuit onze werkgroep zijn de plaatselijke 
makelaars benaderd met de vraag of er via hen iets 
mogelijk was. Vooralsnog was dit niet mogelijk. We 
blijven zoeken. 

Werktijden koster –  
Openingstijden gebouw Irene en Stiltecentrum 
In Kredo van vorige maand stond een bericht over 
de veranderde werktijden van de koster. Die 
veranderingen hadden o.a. consequenties voor de 
openingstijden van Irene, de kerk en het 
Stiltecentrum. Op vrijdag en zaterdag zijn die nu 
gesloten. De veranderingen gingen in per 1 april en 
dat was dit jaar precies de Stille Week. De 
omschakeling is wat rommelig verlopen. Daarvoor 
excuses aan iedereen die ermee te maken had. 
Gelukkig kon alles worden opgelost. Wie nog 
moeilijkheden ondervindt: trek aan de bel en we 
proberen het op te lossen. 

Daarnaast: ook voor het deponeren van 
boodschappen in het karretje in het Stiltecentrum 
kunt u nu alleen op maandag, dinsdag en woensdag 
terecht van 10 uur tot 17 uur. Zelf neem ik ook wel 
eens op zondag iets mee en leg dat dan in het 
karretje. Voldoende mogelijkheden dus! 

Paaskaarsen 
De kerkenraad heeft besloten om de paaskaars 
2022 te bestemmen voor onze oud-voorzitter van 
de kerkenraad, Bert Hokken. De paaskaars van het 
Grotenhuis gaat naar dominee Theo van Staalduine. 
Hij heeft in april afscheid genomen van de 
Protestantse Gemeente Nijbroek en ging 
regelmatig voor op donderdagavond in het 
Grotenhuis. 
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Open Kerkendag 
Op tweede pinksterdag, 29 mei 2023, wordt de 
landelijke Open Kerkendag gehouden. Deze staat in 
het teken van het kerkinterieur. Het Nederlandse 
landschap staat bekend om de torenspitsen en 
kerken, maar wat schuilt er nu precies achter de 
stenen gevels? In de Nederlandse kerken is veel 
kunst en erfgoed te zien. Om daar iets van mee te 
krijgen, moet je wel een keer naar binnen gaan. Dat 
is de uitnodiging van Open Kerkendag. Er is 
besloten om ook onze Dorpskerk open te stellen: 
van 11.00 tot 15.00 uur. Vrijwilligers zijn aanwezig 
om aan belangstellenden uitleg te geven. Natuurlijk 
zijn ook leden van onze eigen kerkgemeenschap 
hartelijk welkom! 

De maand mei is aangebroken. Hemelvaartsdag en 
Pinksteren vallen daarin. Met Pinksteren vieren we 
dat Gods goede nieuws de wereld over ging en 
toegankelijk werd in alle talen. Een heel belangrijk 
feest dus! Ik wens je een goede meimaand. 

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
Christy van Duijvenboden, voorzitter 

                                                                  

 
 

Bloemengroetactie 27 mei 
De werkgroep ZWO van de Dorpskerk in Twello gaat 
ook dit jaar weer een bloemenactie organiseren en 
wel om 11.00 uur op zaterdagmorgen 27 mei, de 
zaterdag voor Pinksteren. Het kan dus zomaar 
gebeuren dat je op deze ochtend in het dorp een 
bloem aangeboden krijgt! 

Een aantal vrijwilligers zal deze aan het winkelend 
publiek uitdelen. Aan de bloem is een kaartje 
bevestigd met de gegevens van de Dorpskerk en de 
uitnodiging daar eens te komen. In een dienst op 
zondagmorgen of zomaar eens even kijken als de 
kerk open is. Tevens staat op het kaartje dat onze 
kerk de ontvanger van de bloem gezegende 
Pinksterdagen wenst.  

De ontvanger kan de bloem zelf houden, maar 
wordt uitgenodigd om de bloem door te geven aan 
iemand die wel wat aandacht kan gebruiken.  

Het doel van deze actie is om ons als kerk zichtbaar 
te maken in Twello en verbindingen te leggen, ook 
met niet kerkelijke mensen. Maar door de bloem 
door te geven vindt op een andere plek misschien 
ook een mooi contact plaats! Een mooie 
Pinkstergedachte toch?! 

Wil je graag meehelpen met het uitdelen van de 
bloemen? Het is erg leuk om te doen en duurt 
hooguit een uur. Meld je dan aan bij de ZWO door 
een mailtje te sturen naar zwo@pkn-twello.nl of 
spreek één van ons aan. 

Graag tot ziens in het dorp Twello op 27 mei! 

De werkgroep ZWO,  
Wim Telgen en Mieke Koers 

 

Actie zonnebloemzaden 
In de maand maart hebben we zakjes 
zonnebloemzaden verkocht. De opbrengst van deze 
actie is bestemd voor ondersteuning van 
slachtoffers van aardbevingen in Syrië en Turkije. 
We hebben een mooi bedrag kunnen overmaken 
naar Giro 555, namelijk € 135. Een heel mooi 
resultaat. Alle kopers van zonnebloemzaden en 
diegenen die een bijdrage hebben gegeven: 
hartelijk dank. 

Inzameling postzegels, cartridges en mobieltjes 
Nog steeds worden postzegels, cartridges en 
afgedankte mobieltjes ingezameld. Voorheen 
onder de toren, nu kunt u deze achterlaten in het 
Stiltecentrum. Zie voor openingstijden het 
achterblad van Kredo. Regelmatig worden de 
gevulde bakken leeggehaald. 

De postzegels gaan naar Kerk in Actie te Utrecht, 
mobieltjes en cartridges gaan naar een inzamelpunt 
in Deventer.  

De opbrengst hiervan wordt ook overgemaakt naar 
Kerk in Actie. 

Mieke Koers en Wim Telgen 

ZENDING, WERELDDIACONAAT EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
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Oecumenische meditatiebijeenkomst in Irene 

Elke eerste donderdag van de maand is er een 
meditatiebijeenkomst in Irene, Dorpsstraat 8 in 
Twello. Van 19.00 uur tot 20.00 uur. Nadien is er 
koffie of thee voor de liefhebber. 

Iedereen is van harte welkom bij deze 
oecumenische, bezinnende bijeenkomsten.  

Een moment van rust en verkwikking voor de ziel. 
Stilte, gebed, persoonlijke reflectie op 
Bijbelwoorden en muziek helpen ons om dichter bij 
onszelf en de goddelijke werkelijkheid te komen. 

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor deze 
bijeenkomsten. Je hoeft je van tevoren niet op te 
geven. 

Graag tot ziens! 

Rita Vermeltfoort,  

 

 
 

 

Openingstijden Irene en Stiltecentrum 
In de vorige editie van Kredo hebben we verteld 
over de werktijden van Eric Rossing per 1 april 2023. 
We hebben in overleg met Eric deze werktijden snel 
ingevoerd omdat de bestaande situatie 
onwerkbaar was geworden en wij het als CvK niet 
meer verantwoord vonden. Werkweken van meer 
dan 65 uur kunnen we niet verwachten van onze 
koster. Daarom hebben we dit snel ingevoerd en 
hebben we niet gekozen voor een 
overgangsperiode.  

De nieuwe werktijden hebben direct gevolg voor de 
openingstijden van Irene, stiltecentrum en kerk. 
Doordat we Eric snel duidelijkheid wilden geven 
over het nieuwe rooster zijn er helaas wat zaken 
over het hoofd gezien. Met als gevolg dat sommige 
gemeenteleden letterlijk voor een dichte deur  

 

kwamen te staan. Dat spijt ons zeer en we hadden 
hier zorgvuldiger mee om moeten gaan. 

Voor de ontstane problemen zoeken we samen 
naar oplossingen. Gelukkig is in de afgelopen weken 
het nodige ‘gerepareerd’ maar we zitten nog wel 
met een aantal knelpunten. 

• Stiltecentrum 
Het stiltecentrum is nu niet meer alle dagen 
geopend. Dat is jammer en het liefst zouden we 
willen dat het alle dagen geopend is. Daarom zijn 
we op zoek naar vrijwilligers die willen openen en 
sluiten. Het gaat om de volgende dagen: 

o donderdagochtend 10:00 uur openen  
o vrijdagochtend 10:00 uur openen, 

vrijdagmiddag 17:00 uur sluiten 
o zaterdagochtend 10:00 openen, 

zaterdagmiddag 17:00 uur sluiten 
o zondagmiddag 17:00 uur sluiten 

• Irene 
Voor de maandag-, dinsdag- en woensdagavond en 
de gehele vrijdag is er geen beheerder in Irene. 
Voor incidentele gevallen (zowel gebruik door 
gemeenteleden als externe verhuur) zoeken we 
vrijwilligers die op deze tijdstippen de 
beheerstaken willen overnemen.  

• Vervanging bij ziekte en vakantie.  
Als Eric afwezig is, bijvoorbeeld tijdens vakanties, 
willen we graag dat Irene wel open kan blijven. 
Ook hiervoor zoeken we vrijwilligers die deze taak 
op zich willen nemen.  

We zoeken dus vrijwilligers voor de diverse taken 
en/of vaste vervangers voor het beheer van Irene. 
Voor de bovenstaande taken kunnen we een 
vergoeding aanbieden van bruto € 15, - per uur. 
Voor meer informatie kan contact opgenomen 
worden met Bert Bresser, T: 06 2144 4809.  

Ook als je iemand buiten onze gemeente weet die 
dit werk zou kunnen doen zijn we geïnteresseerd.  

We realiseren ons dat we best wel veel vragen. 
Maar als we én een gezond en normaal werkrooster 
voor onze koster/beheerder willen én ruime 
openingstijden, moeten we jullie hulp inroepen. 
Zonder jullie hulp zullen we helaas het 
stiltecentrum en Irene vaker moeten sluiten.  

 OECUMENE 

 
TAAKGROEP BEHEER 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 



 

  16 

Vacature CvK 
Al vele jaren lang verzorgt Erik Berends alle zaken 
van de erfpachten. In de afgelopen tijd is er onder 
andere hard gewerkt aan nieuwe overeenkomsten 
met onze erfpachters en dit proces is nu gereed. 
Erik heeft hier veel tijd en energie in gestoken en 
daar zijn wij hem ook erg dankbaar voor.  

Maar nu heeft Erik aangegeven met deze 
werkzaamheden aan het einde van 2023 te willen 
stoppen. Dat is jammer, maar we begrijpen dit ook. 
Als CvK hebben we dus straks een vacature. We zijn 
op zoek naar iemand die de taken van Erik wil 
overnemen.  

Wat bieden we? 
• Een fijn team om mee samen te werken.  
• Een goed georganiseerde erfpachtportefeuille 
• Een gedegen hulp via een rentmeesterskantoor 
• In deze rol ben je het eerste aanspreekpunt 

voor het rentmeesterskantoor voor wat 
betreft de pacht- en erfpachtzaken 

• Een goede inwerkperiode 

Wat vragen we? 

• Enige affiniteit met erfpacht(zaken)  
• Een paar uur per week beschikbaar 
• Bereidheid om ten minste 4 jaar deel te 

nemen in het CvK.  

Wil je meer informatie dan kun je deze altijd bij 
Erik Berends verkrijgen. 
 

Energie 
Net als iedereen hebben wij als gemeente ook last 
van de hoge energieprijzen. Al een aantal jaren zijn 
wij lid van Energie voor Kerken. Dit is een 
inkoopcollectief dat voor veel gemeentes energie 
inkoopt. Wij hebben ons verbonden aan dit 
collectief voor een periode tot 2026.  

Door de inkoopstrategie van Energie voor Kerken 
hebben we jaren geprofiteerd van lage tarieven 
maar worden we nu helaas geconfronteerd met 
hoge tarieven. Dit betekent dat we voor 2023 ca  

€ 45.000, - uitgeven aan energie voor onze kerk en 
Irene. In 2022 was dit ca. € 11.500, -. Uiteraard 
proberen we onze kosten te reduceren door allerlei 
maatregelen, waarvan het terugzetten van de 
thermostaat in de kerk de meest voelbare 
maatregel is. Ook daarom verwarmen we de kerk 

alleen maar voor de zondagochtend en in principe 
niet voor activiteiten door de week. Gelukkig gaan 
we nu weer een warmere periode tegemoet. Maar 
we moeten er rekening mee houden dat in het 
najaar en de winter het weer fris in de kerk zal zijn. 

 Kerkverhuur 

Van een aantal kanten hebben we het verzoek 
gekregen om de kerk ter beschikking te stellen/te 
verhuren aan andere religieuze groepen en/of 
culturele manifestaties. Uiteraard kijken we altijd 
eerst of de potentiële huurders ‘passen’ in onze 
kerk. Als dit het geval is lopen we tegen het 
probleem op dat we ook hiervoor vrijwilligers nodig 
hebben als deze verhuur buiten de werktijden van 
Eric vallen. En ten slotte moeten we ook kosten in 
rekening brengen bij de potentiële huurders. 
Hierbij maken we wel onderscheid naar soort 
gebruik. Voor bijvoorbeeld een concert van een 
koor rekenen we een ander tarief dan voor een 
religieuze groepering. We hebben hiervoor 
onderzoek gedaan bij naburige (en verderaf 
gelegen) gemeenten. 

Ten slotte 
We zijn bij veel zaken op zoek naar jou. Voor het 
stiltecentrum, voor het CvK, voor koster/ 
beheerderstaken, etc. Zonder jullie inzet moeten 
we helaas maatregelen nemen die we liever niet 
nemen. Meld je dus aan. Naast: ‘wat doet de kerk 
voor mij’ ook ‘wat kan ik doen voor de kerk?’ 

Als CvK zijn we altijd druk in de weer om 
opbrengsten te vergroten en kosten te reduceren. 
Dit met altijd in het achterhoofd dat we onze 
gemeente zo veel mogelijk willen ondersteunen en 
onze plannen ten uitvoer willen brengen. Dat is lang 
niet altijd makkelijk en veroorzaakt weleens 
wrijving. Maar zoals een goed Nederlands 
spreekwoord zegt: Zonder wrijving geen glans.  

Ervaar je wrijving? Laat het ons dan weten. Samen 
komen we zeker tot glans.  

Namens het college van kerkrentmeesters, 

Peter de Jonge 
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De Bijbel vanuit de islam - lezing en livestream 
Steeds vaker komen christenen in contact met 
moslims. Vaak ontstaan er waardevolle contacten 
met mooie gesprekken tot gevolg, onder andere 
over geloofsopvattingen. En daar gaat deze lezing 
van het Logos Instituut over. Het gaat over de vraag 
hoe er vanuit de islam naar de Bijbel gekeken 
wordt. De presentatie die door Elbert Pogosjan 
wordt gegeven heet: ‘De Bijbel in de islam.’ 
Natuurlijk is er ruime gelegenheid om vragen te 
stellen en van gedachten te wisselen.  
De lezing wordt gegeven op woensdag 10 mei in de 
Bibliotheek Deventer, Stromarkt 18 in Deventer en 
duurt van 20.00 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 
uur. De lezing is ook te volgen via een livestream.  
 

Voor meer informatie en aanmelding zie:  
https://logos.nl/agenda/de-
bijbel-vanuit-de-islam-lezing-en-
livestream-met-qa/ 
 

De toegang is gratis en er zal een 
collecte gehouden worden ter 
dekking van de onkosten. 
 

De welbekende stichting Deventer Denkt is sinds dit 
jaar ondergebracht bij het Logos Instituut en 
organiseert regelmatig debatten en lezingen over 
thema’s rondom geloof en wetenschap. 
 
 

 
In het pinksterweekend van 26 t/m 29 mei 
organiseert de stichting Opwekking voor de 53ste 
keer de jaarlijkse Pinksterconferentie. Dagen met 
geweldige muziek, samenzang en prachtige 
seminars en lezingen met het prikkelende thema 
‘Maar wij zien Jezus’. Je kunt komen kamperen of 
als daggast een dag meemaken waar duizenden 

christenen in een fantastische sfeer God bezingen 
en van Hem en elkaar leren. 

Voor meer info, tickets en 
aanmeldingen, zie: 

https://www.pinksterconferentie.nl 
 
De werkers in de kerk 
Een belangrijk deel van de vergadering van de 
generale synode op 21 en 22 april ging over de 
werkers in de kerk. Steeds meer kerkelijk werkers 
hebben een plaats in de gemeente waarbij zij ook 
voorgaan in de eredienst. Op welke manier kunnen 
zij een goede plaats innemen naast de predikanten 
en wat betekent dat voor hun rol? Verder is er 
gesproken over een veilige kerk en over het 
toelaten van twee kerngemeenten. Dat zijn nieuwe 
gemeenten die ontstaan zijn uit een pioniersplek. 
Met deze link kom je bij de impressie van deze 
vergadering, geschreven door een van de 
afgevaardigden namens de classicale vergadering 
Veluwe.  
Of kijk op de website  
 https://www.pknclassisveluwe.nl/verslagen 
impressie generale synode 21 en 22 april 
 

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe 
 
 

 PRIKBORD 



 

  
 

 
 

 
 
 
 
  

Predikanten 

Agenda 
maandag t/m woensdag 10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag   13.30 tot 15.00 uur Irene gebedsgroep Jouw Verhaal 
elke vrijdag   14.00 tot 16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 
donderdag 4 mei 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                    
maandag 8 mei 17.30, inloop 17.00 uur The Basement Aan Tafel! 
maandag 8 mei 19.30 uur Irene Kerkenraad 
dinsdag 9 mei 20.00 uur Irene voorbereiding pinksterdienst 
vrijdag 12 mei 17.00 tot 21.00 uur Irene dank-je-wel-avond 
zaterdag 13 mei 14.00 uur Verdistraat 14 opruimactie zwerfvuil 
woensdag 17 mei 10.00 uur Irene werkgroep Pastoraat 
dinsdag 23 mei 19.45 uur Irene gemeenteavond 
zaterdag 27 mei 11.00 uur Zie blz. 15 bloemengroetactie werkgroep ZWO 
maandag 29 mei 11.00 tot 15.00 uur  Dorpskerk Open Kerkendag 
dinsdag 30 mei 13.30 uur Irene sectieteamoverleg Centrum en Noord 
donderdag 1 juni 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                    
donderdag 1 juni 20.00 uur Irene werkgroep Eredienst 
zaterdag 3 juni 14.00 tot 16.00 uur in en om Irene Vind’et tweedehands kledingmarkt 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 06 2342 4893  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is maandag t/m donderdag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 


