
 

  

 
 

Uitzicht 
 

Pasen is best een weerbarstig feest. Hoe kan iemand nu opstaan uit de dood? 
Zoiets maken wij in ons leven toch niet mee? Maar waarom worden in de 
evangeliën zulke verhalen dan verteld? Verhalen waarin leerlingen van Jezus, 
vrouwen en later ook mannen, een ontmoeting hebben met de opgestane 
Jezus. Trouwens, hoe zouden die leerlingen, die ‘treurden en rouwden’ ertoe 
gekomen zijn om goed nieuws (evangelie) te verkondigen in woord en in daad? 
Zou het na Jezus’ dood niet meer voor de hand hebben gelegen dat ze 
teleurgesteld naar huis gegaan waren om weer het vissersbestaan op zich te 
nemen? 
 
Er moet iets gebeurd zijn, dat hen in beweging heeft gezet om ‘de weg’ (de 
naam van de eerste Christenen) van Jezus te verkondigen in woord en in daad. 
Om daar zelfs hun leven voor in de waagschaal te leggen, waar ze eerder hun 
Heer in de steek lieten. Ook van Paulus wordt verteld dat hij zo’n ontmoeting 
met Jezus heeft, terwijl hij aanhangers van ‘de weg’ wil arresteren. En vreemd, 
hij verandert van een vijand in een vriend en getuige van Jezus. 
 
Wat is er toch gebeurd? We weten het niet. We hebben alleen de verhalen 
van/over mensen die in het spoor van hun Heer ook zelf opstaan. Ze hebben 
door Jezus uitzicht gekregen, uitzicht op leven dat door de dood niet kapot 
gemaakt kan worden. Uitzicht op een bestaan waarin het nooit zo donker wordt 
dat er niet een zonnestraal van Gods goedheid en nabijheid binnen kan komen 
om jou (aan) te raken. 
 
Recent zag ik dit geheim van Pasen verbeeld 
in het werk ‘Uitzicht’ van Alma Knol (* 1971). 
Zij kreeg in 2014 de opdracht om een 15e 
(Paas-) statie te maken (naast de 14 ‘officiële’ 
lijdens- en stervensafbeeldingen). In haar 
collage lijkt het thema letterlijk uitgebeeld te 
zijn: de ramen staan open. In de kozijnen zijn 
echter kruizen zichtbaar. Op tafel staan 

brood en wijn. Een verwijzing naar het laatste avondmaal (‘Doe dit tot mijn 
gedachtenis’)? En duiden de opgevouwen doeken op de stoel op de doeken 
in het lege graf? En er stroomt licht naar binnen (met amandelbloesem – 
teken van de lente en het nieuwe leven).   
 
En zie ik in dat licht het lichaam van de gekruisigde èn opgestane Jezus? Licht dat ons aanstoot in de morgen?  
Wat kun je daar soms naar uitzien: dat het Pasen wordt in je leven en dat dit Goddelijke licht door het donker 
van lijden, rouw en verdriet heen breekt en uitzicht geeft op nieuw leven en nieuwe hoop in je ontsteekt.  
Wie weet, dit jaar met Pasen? 
Ds. Menno Valk
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KOPIJ KREDO 
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binnen zijn vóór dinsdag 25 
april 19.00 uur. 
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Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 

kindernevendienst XXL 

Dorpskerk 19.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 

met medewerking van de cantorij 
 

Dorpskerk 19.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 

met medewerking van de cantorij 
 

Dorpskerk 22.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 

met medewerking van de cantorij 
 

Dorpskerk 10.00 uur 

Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 
m.m.v. van Kim Liese en Jelmer Bellert op trompet 

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: Alfred Slomp 
Organist: Jan Kleinbussink 

kindernevendienst XXL 

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Jan Kleinbussink 

 
 
 
 
 
 

Diensten Grotenhuis, donderdag 19.00 uur 
nu ook weer voor alle bewoners! 
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april 
 

Witte Donderdag 
pastor Hein de Jong    
dienst van Schrift en Tafel 

13  april pastor Ruud Pragt 
20 april ds. Ary Braakman 
27 april Koningsdag – geen dienst 

4 mei Dodenherdenking 
pastor Hein de Jong    

Vervoer naar de kerkdiensten 

Janneke Noordman T: 06 4142 2557 

zondag 16 april  

donderdag 6 april Witte Donderdag 

vrijdag 7 april  Goede Vrijdag 

zaterdag 8 april paaswake 

zondag 2 april  Palmzondag 

zondag 9 april  Pasen 

zondag 23 april Zorg voor de aarde  

zondag 30 april   

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 
2 april 10.00 uur PKN Twello 
9 april 10.00 uur PKN Terwolde 

16 april 10.00 uur PKN KVW Wilp 
23 april 9.30 uur PKN Nijbroek 
30 april 10.00 uur PKN KWV Voorst 

 

   

    
    
    
    

verwijderd (AVG) 
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Diensten van de Stille Week 
Dit jaar vormen de diensten van Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en de Paaswake weer één geheel 
onder het thema Uit liefde. We sluiten aan bij 
werken van de Chinees-Amerikaanse schilder He Qi 
(spreek uit: Huh Tji). He Qi (* 1951) groeide op in 
China gedurende de culturele revolutie (1966-
1976).  

Op bijzondere wijze kreeg hij belangstelling voor 
het christelijk geloof en studeerde (religieuze) kunst 
in China en Hamburg. Zijn werken tonen de 
Bijbelverhalen tegen een Chinese achtergrond.  
Enerzijds is dat vervreemdend, anderzijds zijn de 

kleurige schilderijen heel toegankelijk en sprekend. 
We zijn blij dat de cantorij o.l.v. Henk Noordman, de 
werkgroep Liturgisch Bloemschikken ook op 
muzikale en creatieve manier medewerking aan de 
diensten zullen verlenen. Maaike Stigter zal als 
lector meewerken. 
 

Op Witte Donderdag – 6 april lezen we in het 
Matteüsevangelie hoe Jezus met zijn leerlingen het 
pesachmaal eet en brood en beker in het licht zet 
van zijn lichaam en bloed. In navolging van onze 
Heer vieren ook wij samen de Maaltijd van de Heer. 
 

In de dienst van Goede Vrijdag – 7 april luisteren 
we vooral naar het passieverhaal. We doven de 
tafelkaars (‘het licht van onze menselijkheid’) en 
luisteren deemoedig naar het lied ‘Wat moet ik met 
jullie?’ (Iona I, 26). Aansluitend wordt de paaskaars 
naar het stiltecentrum gebracht. Dit doen we 
omdat we uitdrukking willen geven aan de 
belijdenis uit de proloog van het 
Johannesevangelie: ‘Het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar 
macht gekregen’). Anderzijds is dat licht niet altijd 
zichtbaar in ons leven, net zomin als wij het licht in 
het stiltecentrum zien. Maar wij geloven dat het 
licht van Christus er is. 
 

In de Paaswake – zaterdag 8 april zien wij vanuit de 
duisternis van het leven uit naar het licht van 
Christus dat opnieuw in ons leven wil schijnen. We 
ontsteken onze paaswakekaarsjes aan de nieuwe 
paaskaars. En aan het einde van de dienst opnieuw, 
terwijl we de gelegenheid hebben een doopkruisje 
te ontvangen in de handpalm. In dit teken mogen 
wij beleven dat wij met Christus mogen opstaan tot 
een nieuw leven in Zijn licht. 
ds. Menno Valk 
 
Op zondag 9 april vieren we het Paasfeest, feest 
van Zijn opstanding en hoop. Het belooft een volle 
kerkdienst te worden met veel muziek en 

 EREDIENST-JEUGD-PASTORAAT 

WERKGROEP EREDIENST 

 
BIJ DE DIENSTEN 

De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. 
Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, 

vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met 
elkaar deelt en beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving 
van het dorp, deze levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om 

vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst. 
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inspirerende teksten die ons troost kunnen bieden 
in de ingewikkelde tijden die we thans beleven. Het 
grote verhaal van God in deze wereld is dat er hoop 
is, onuitwisbare hoop en dat die hoop door geloof 
betekenis krijgt. Door Jezus heeft de hoop een 
gezicht gekregen, menselijke dimensies die tegelijk 
goddelijk zijn. Dat is moeilijk te begrijpen, 
misschien, maar daarom niet minder veelzeggend. 
We mogen er dankbaar en blij om zijn en dat het 
ons, mensen in deze wereld en deze tijd, gegund is. 
Vrolijk Pasen! 
ds. Ary Braakman 
 
Op zondag 16 april staat in het leesrooster 
Johannes 20: 19-23(of 31), maar ook I Petrus 1: 3-7. 
In de evangelie-lezing komt naar voren hoe moeilijk 
het ook voor zijn leerlingen (en in het bijzonder 
Tomas) is om de opstanding van Jezus een plek te 
geven in hun leven. Bij Petrus horen we hoe 
uiteindelijk het geloof is gegroeid dat ook wij uit de 
kracht van Jezus’ opstanding ‘opnieuw geboren’ 
kunnen worden. Wat overheerst bij ons? De 
geslotenheid van het begin of ook die nieuwe 
hoop? 
 
De dienst op zondag 23 april 
staat in het teken van het 8e 
werk van barmhartigheid: de 
zorg vóór en het beheer ván de 
aarde. Alfred Slomp zal ons 
meenemen in de noodzaak om 
als mens en zeker als christen 
ons gedrag ten aanzien van 
klimaatverandering aan te passen. Er is muziek en 
na de dienst een informatiemarkt in Irene.  
 
Bij de dienst van zondag 30 april: Jezus was een 
mens van zijn tijd en gebruikte beelden uit die tijd. 
Ik vraag me af of hij in de moderne tijd zichzelf ook 
als de goede herder zou hebben gekarakteriseerd. 
In onze tijd zijn er immers weinig herders en 
kudden. Toch speelt de beeldspraak ook nog mee in 
het woord ‘pastoraat’. Pastor is immers het Latijnse 
woord voor herder. 
Petrus wordt door Jezus geroepen om pastor te zijn 
voor anderen. Niet alleen om vreugde met mensen 
te delen, maar ook om bij mensen te zijn in hun 
verdriet en de pijn. Kunnen en willen we dat? 
ds. Menno Valk 
 

 
 

Drie kerken, één voedseldoosactie! 
 

11 maart was het dan zo ver. De opbrengst aan 
ingezamelde voedseldozen werd persoonlijk 
afgeleverd bij de voedselbank in Deventer door een 
afvaardiging van drie kerken.  

 

Drie kerken? Ja, want PKN Klarenbeek, Voorst en 
Wilp (KWP) en PKN Terwolde- de Vecht hebben, 
enthousiast geworden voor de actie, afgelopen 
weken ook houdbare producten ingezameld voor 
de Voedselbank. 
 

Om 14.00 uur arriveerde de delegatie(s) per auto en 
fiets bij de voedselbank. Buiten, in het zonnetje, 
werd alvast kennis gemaakt met elkaar. 
Piet Ruijsbroek en Carel & Jannie Diekerhof, 
vrijwilligers bij de voedselbank, gaven, tijdens de 
koffie met kerstkoekje -er wordt niets zomaar 
weggegooid-, uitleg over het reilen en zeilen van dit 
mooie initiatief in de strijd tegen armoede. 
Vervolgens werden we rondgeleid in de enorme 
hallen en koelcellen van waaruit de producten 
worden gedistribueerd.  
Meer dan 100 vrijwilligers ondernemen de 
logistieke uitdaging om: 
• alle producten op voorraad te hebben; 
• op houdbaarheid te checken; 
• te stickeren; 
• in het juiste schap/stelling te plaatsen; 
• in kratten klaar te zetten voor de klanten; 
• in verrassingsdozen voor jarigen te stoppen; 
• etc. etc.  

WERKGROEP JEUGD 
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Daarnaast bieden de vrijwilligers een luisterend oor 
voor de vaak schrijnende verhalen van klanten. 
 

We waren onder de indruk van al het werk dat bij 
de voedselbank wordt verzet. 
 

De door ons meegenomen voedseldozen werden 
op de lopende band gezet om uitgezocht en 
uitgedeeld te worden aan bezoekers van de 
voedselbank. Fijn te horen en te zien dat we met 
onze inzameling een druppeltje op de gloeiende 
plaat van de armoede hebben kunnen bijdragen. 
 

Actie voedseldoos duurt vier jaar en op producten 
inzamelen voor de voedselbank zit geen 
houdbaarheidsdatum. Je kunt, wetende dat het 
hard nodig is, nog altijd houdbare producten in het 
winkelwagentje leggen dat in het stiltecentrum 
staat. 
 

De kinderen van de basisscholen in Terwolde en de 
Vecht zijn zo enthousiast over de actie, dat ze daar 
de inzamelingsactie voortzetten op school!  
Kunnen we onze kinderen/jongeren hier ook 
enthousiast voor maken? 
 

Rosa van der Tang, opbouwwerker 
 

 
 

Hoi jongens en meisjes van de Dorpskerk  
Binnenkort zijn er weer twee 
momenten waarop er 
kindernevendienst is: op  
2 april en op 23 april. Op 2 
april is het Palmzondag. Dan 
beginnen we om 10.00 uur in 
Irene. We gaan dan 
palmpasenstokken maken.  

Aan het eind van de kerkdienst sluiten we de 
kindernevendienst in optocht door de kerk af.  
 

Op 23 april is er ook weer een bijzondere 
kerkdienst. Dan wordt er aandacht besteed aan de 
groene kerk. Wat we dan gaan doen is nog een 
verrassing, maar we doen ons best om er weer iets 
leuks van te maken. Kom je ook? Je bent van harte 
welkom!  
 

Rita Lammers, leiding kindernevendienst 
 

 
 
 

 
 

Dank je wel! - Je komt toch ook? 
Op vrijdag 12 mei willen we iedereen bedanken die, 
vrijwillig, een steentje heeft bijgedragen aan onze 
PKN-gemeente. Soms zichtbaar, soms wat minder 
zichtbaar, maar iedereen is even belangrijk voor het 
samen gemeente zijn. 

 

We hebben als organisatoren een leuk en gezellig 
programma bedacht in Irene, bij mooi weer buiten. 
Het jaarthema, “Ik ben er voor jou” staat centraal in 
de bijeenkomst. Er is veel ruimte elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
 

De ‘dank je wel’-bijeenkomst start v.a. 17.00 uur en 
om 21.00 uur kan iedereen met een hart vol 
warmte, een hoofd vol verhalen en een buik zonder 
trek weer huiswaarts. 
 

Zet 12 mei dus alvast in de agenda en meld je aan 
bij Menno, E: valk@pkn-twello.nl of  
Rosa, E: tang@pkn-twello.nl 

 

KINDERNEVENDIENST XXL 

WERKGROEP PASTORAAT 

 
RONDOM DE GEMEENTE 
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Geld of goed 
Een paar keer per week 
valt, in ieder geval in de 
editie van de krant die 
iedere dag in mijn 
brievenbus steekt, iets te 

lezen over de rol van de kerk in armoedebestrijding. 
Gratis maaltijden, iedere kerk moet een keuken 
hebben, armoedebestrijding is een taak van de 
overheid, kerken in de toekomst meer diaconaal 
karakter enzovoort. 
 

Dit soort artikelen stemt, mij in iedere geval, tot 
nadenken. We willen zo graag helpen, maar doen 
we de juiste dingen? Wat is wijsheid, geld of goed? 
Schieten mensen in armoede er echt iets mee op als 
we geld doneren of zijn donaties in natura 
doeltreffender? 
 

Ik neig persoonlijk naar 
dat laatste, daar het ook 
met bewustwording te 
maken heeft. Zien voor 
wat of wie je iets doet en 
wat het effect is heeft ook 
impact op het aankijken 
tegen je eigen ‘luxe’ 
situatie. Hoewel donaties 
via banknummers en 
collectezakken ook onge-
twijfeld goed worden 
besteed, heb ik geen idee 
waaraan de door mij gedoneerde euro’s werkelijk 
worden besteed. Geld in de collectezak stoppen 
kost ook beduidend minder tijd dan een excursie 
naar de voedselbank, zoals afgelopen 11 maart. 
Maar zo’n bezoek maakt je wel een ‘rijker’ mens ten 
aanzien van (eigen) sociale armoede. 
 

Ons jaarthema ‘Ik ben er voor jou’ nodigt ook uit 
voor acties in natura. Heb je de prachtige 
afbeeldingen aan de rode draad, in het koor van de 
kerk, al eens goed bekeken?  Er wordt tot en met 
juli nog een paar keer een nieuwe afbeelding 
bijgehangen, tot alle werken van barmhartigheid 
zichtbaar zijn. 
 
De acht werken van barmhartigheid sluiten 
rechtstreeks aan bij het handen en voeten geven 
aan het diaconaal/ praktisch helpen dat we graag 
doen.  

Voorbeelden van giften in natura die de afgelopen 
maanden zijn gedaan en waarbij sprake was van 
fysiek invoelbaar contact: 
- Afgelopen november was de kerk een paar uur 

open en konden mensen hun doden herdenken 
door een lichtje aan te steken. Ook in de tot 
februari gehouden vredeswaken werd stil 
gestaan bij de oorlogsslachtoffers in Oekraïne en 
werden zij bij naam genoemd. 

- In december en februari was er zorg voor zieken 
en ouderen met de kerst-voorjaarsgroeten.  

- Begin maart hebben we ingezamelde producten 
naar de voedselbank gebracht, om te helpen 
voorkomen dat mensen met een lege maag aan 
de dag moeten beginnen.  

- Met de maandelijkse ‘aan tafel’-ontmoetingen in 
de Basement, proberen we mensen te helpen bij 
sociale armoede. 

- Om gedetineerde medelanders te laten weten 
dat we aan ze denken, konden we in de 
vastentijd via een papieren groet op bezoek bij 
gevangenen. 

- De kerkenraad is druk in de weer met de 
Gemeente Voorst, het COA en de Stichting Inlia 
om te onderzoeken hoe we vreemdelingen 
kunnen herbergen in Twello.   

- De werkgroep Groene kerk biedt praktische hulp 
bij het later toegevoegde 8e werk, de aarde 
beheren. Regelmatig wordt er zwerfvuil 
opgeruimd en wordt geprobeerd ons bewuster 
en duurzamer te laten denken door bijvoorbeeld 
de gehouden supermarktsafari. Op 23 april laat 
Alfred Slomp ons, tijdens de ochtenddienst, 
horen en zien hoe dit werk van barmhartigheid 
zit verweven in de verhalen van de bijbel. 

 
Het laatste werk van barmhartigheid van ons 
jaarthema, ‘de naakten kleden’ komt in het 
weekend van 3 en 4 juni aan bod. Dit gaan we 
praktisch invullen door een Vind’et markt te 
houden op zaterdag 3 juni van 14.00 – 16.00 uur. 
 

Irene wordt omgetoverd tot een markt, waar 
tweedehands kleding geruild, gekocht en opgeleukt 
kan worden. Waar je accessoires zelf kunt maken of 
kunt bekijken als onderdeel van de geshowde 
kleding op de catwalk. Mogelijk kom je daar ook de 
winnaar tegen van de ontwerpwedstrijd, die wordt 
gehouden op de scholen in Twello. 
 

 

W
ER

K
 

OPBOUW 
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Voor de kinderen wordt een ruimte omgetoverd tot 
één grote verkleedkist en er komen vrouwen uit 
een niet Europees land iets vertellen over hun 
kleding.  
 
Er worden beelden getoond over de her- en 
afkomst van onze kleding en er wordt voor een 
hapje en drankje gezorgd. 
Deze markt wordt georganiseerd op initiatief van 
onze Dorpskerk, maar wel in samenwerking met de 
Bibliotheek, Mens en Welzijn en ABC de Cirkel. Dit 
vanuit de coalitie Jaar van Elkaar waarbij ik onze 
kerk vertegenwoordig. 
 
Op zondag 4 juni draait het ook om duurzaamheid 
en een eerlijke prijs voor 
kleding. We vragen aan 
alle kerkgangers om twee 
stuks kleding mee te 
nemen om daarmee een 
ruil- en uitwisselings-
handeltje te starten na de 
dienst (bij de koffie). 
Kleding die niet wordt geruild, wordt gedoneerd 
aan de Kledingbank Twello. De afgelegde weg van 
een wollen vestje zal als een rode draad door de 
dienst lopen.  
 
Hopelijk word je al enthousiast om deel te nemen? 
Om dit alles te realiseren word je medewerking 
gevraagd. 
 
Voor de markt van 3 juni kun je je melden als je: 
- een kraampje wil om kleding te ruilen of te 

verkopen 
- (tweedehands) kleding wil showen op de 

catwalk 
- verkleedkleren hebt voor de verkleedkist 
- wilt helpen opbouwen/ afbreken van de markt 
- een kledingrek en/of hangertjes te leen hebt 
- een grote (lege)schilderijlijst te leen hebt  
 
Voor de dienst van 4 juni de vraag: 
- of je een kledingrek of hangertjes hebt voor 

ophangen kleding bij de kledingruil  
- of je twee stuks kleding wilt meenemen die je 

niet meer draagt en zou willen ruilen of zou 
willen schenken aan de kledingbank 

 

Laten we maar ieder persoonlijk ervaren welke 
inzichten de werken van barmhartigheid aan het 
eind van ons jaarthema hebben opgeleverd. 
Geld of goed of geld en goed? 
 

Ik wens iedereen Gezegende paasdagen! 
 

Rosa van der Tang, opbouwwerker 
 

 
 

Bedankt 
Graag dank ik iedereen voor de lieve wensen, 
kaarten en bloemen die ik tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis, in PW Jansen en thuis heb mogen 
ontvangen. Het heeft mij goed gedaan.  
Hartelijk dank! 
Dinie Hutterd 
 

 

 
 

In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen en die graag de 
band met de gemeente willen behouden.  
 

De Hofstede 
Jupiter 60, 7391 RK Twello 
 Dhr. A.A. Nieuwenhuis 
 Dhr. E. Gerrits 
 

Martinushof - Kleinschalig Wonen  
St. Maartenserf 85, 7391AG Twello 
 G. van Ommen-Slijkhuis 
 Mevr. W. Wassing-Stillewagt (85A)  
 Mevr. G.W. Nokkert-Winterman (85A) 
 Mevr. D. Ruijsch-Segers (85A) 
 Dhr. G.J. Roeterdink (85B) 
 Mevr. J.H. Weijers-Teunissen (85C) 

Weekenddiensten 
  1-2 april ds. Menno Valk 
8-9 april ds. Ary Braakman 

15-16 april ds. Menno Valk 
22-23 april ds. Ary Braakman 
29-30 april ds. Menno Valk 

 
ALGEMENE BERICHTEN 

 
OMZIEN NAAR 
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 Mevr. G. Hamer-Koopman (85E) 
 Mevr. B.J.A. Kerkmeijer-Hunnekink (85E) 
 Mevr. H. Visser-Berents (85F) 
 Dhr. J.A. Ruijsch (85F) 
 

Martha Flora 
Rijksstraatweg 150, 7391 MX Twello 
 Dhr. en mevr. Hacquebord-Brandsma (150C) 
 Dhr. en mevr. Rijks-Huiskes (150Z) 
 

September 
Hunderenslaan 7, 7391 TB Twello 
 Mevr. A.J. van Accooij-Prudon (7) 
 Mevr. J.W. Klosters-van Santen (7A) 
 

Woonzorgcentrum PW Janssen 
Hermelijn 2, 7423 EJ Deventer 
 Mevr. A.G. Albers-van Essen (afd. Averloo, k. 13.23) 
 Dhr. G.W. Winterman (afd. Rande, k. 19) 
 

Woonzorgcentrum De Bloemendal 
Het Laar 1, 7414 BJ Deventer 
 Mevr. M.W.B. Gerdingh-Zwart (029) 
 

Woonzorgcentrum Spikvoorde 
M.C. Escherweg 2, 7425 RJ Deventer  
 Dhr. A. Wolters (F 41) 
 

Woon-, Zorg-, en Dienstencentrum ’t Dijkhuis 
Gorsselseweg 2, 7437 BE Bathmen 
 Mevr. J. Loman-Schoolderman 
 

Pachterserf 
Sprenkelaarshof 101, 7323 XE Apeldoorn 
 Mevr. J. Hogeboom-Guliker 
 

Zorg- en woongebouw De Vier Dorpen 
Loenenseweg 23, 7361 GB Beekbergen 
 Mevr. J.W. ter Mate-Garrits 
 

Verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord 
Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen 
 Mevr. M. Kroesbergen – Kloppers (Oostereng, k. 3) 
 

Verras hen eens met een kaartje, een bezoekje…!  
 

Weet je iemand die op ons lijstje ontbreekt of zie je 
een foutje, schroom niet het ons te vertellen. 
 

 
 

Met mooie woorden, betekenisvolle symbolen en 
aansprekende muziek hebben we op woensdag 25 
januari in de Dorpskerk in een dankdienst voor haar 
leven afscheid genomen van Siny van der Plas-van 

Veen. Met liefde en eerbied noemden wij haar 
leven voor God en voor de mensen en dat zullen wij 
ook in de toekomst blijven doen.  
Siny werd op 18 maart 1934 aan de Basseltlaan in 
Twello geboren. Daar groeide zij ook op en werden 
later de vier kinderen Kees, Annette, Bert en Ellen 
geboren, die zij samen met haar man Krijn van der 
Plas mocht krijgen.  
 

Omdat haar man als vrachtwagenchauffeur veel 
onderweg was, kwam het in goede banen leiden 
van het grote gezin grotendeels op Siny neer. Met 
veel creativiteit en zorgzaamheid lukte haar dat. De 
kinderen denken met dankbaarheid terug aan de 
fijne jeugd die zij hebben gehad. Creativiteit en 
betrokkenheid waren kenmerkende eigenschappen 
van Siny. Zij stond altijd voor anderen klaar. Na het 
overlijden van haar man nam Siny meer tijd voor 
zichzelf, maar zij bleef altijd oprecht belangstellend 
naar mensen om haar heen. Hoe het met jóu gaat 
was voor haar zó belangrijk. Verschillende keren 
heeft Siny aan den lijve ervaren hoe weerbarstig en 
onbarmhartig het leven kan zijn. Maar altijd wist zij 
toch weer het positieve te vinden en te 
benadrukken. 
 

De kerk en het geloof waren belangrijk voor haar. 
Haar geloof was een rustig weten dat haar leven 
gedragen wordt door een positieve energie, die de 
mensen en de dingen bezielt. Aan die energie kun 
je je in vrede toevertrouwen. In de vrede van dat 
vertrouwen is zij, na een periode van afnemende 
gezondheid, overleden. 
Na afloop van de dankdienst voor haar leven, vond 
de teraardebestelling plaats te Twello.  
ds. Ary Braakman 
 

Na 4 maanden opgenomen te 
zijn geweest in Hospice 
Apeldoorn is Harry Louis 
Dekker op 21 februari 2023 
rustig heengegaan in de 
leeftijd van 93 jaar. 
 

Gesprekken met Harry 
hadden niet zelden een 

kerkelijk karakter. De kerk speelde een grote rol in 
zijn leven. Hij was zelf een termijn diaken geweest 
en later wijkouderling en vervolgens twee keer 
scriba van de kerkenraad van de Gereformeerde 
Kerk van Twello. 

 
WIJ GEDENKEN 
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Na het overlijden van zijn vrouw Ans in 2012 was hij 
de zondag erop direct weer naar de Dorpskerk 
gegaan, want dat was sinds de vereniging van de 
kerken zijn kerk geworden. 
Hij had Ans ontmoet op een bevrijdingsfeest in de 
buurt van zijn geboorteplaats Dirkshorn. Hij volgde 
haar naar dit deel van Nederland en vond werk bij 
slachterij Zendijk in Twello, waar hij 40 jaar heeft 
gewerkt. Hij keek met plezier terug op deze tijd. 
Ans en hij kregen samen drie kinderen en kwamen 
aan de Rijksstraatweg te wonen, waar Harry 
uiteindelijk 50 jaar heeft gewoond. Na haar dood 
kon hij zich nog lange tijd goed zelf redden. Hij 
genoot van alle bezoek, zeker van de kleinkinderen 
en hun ‘kindertjes’. Hij voelde zich ook echt de 
pater familias.  
 
Na de terugkeer van de kanker ging zijn gezondheid 
echter achteruit en verhuisde hij naar het hospice 
in Apeldoorn.  Hij was buitengewoon dankbaar voor 
de goede verzorging en voor alle bezoek die hij ook 
daar ontving. En hij zag er naar uit om de geboorte 
van zijn zevende achterkleinkind mee te mogen 
maken. En gelukkig, hij heeft dit achterkleinkind 
nog kunnen bewonderen. 
 
Bang voor de dood was Harry niet. ‘Hoe het einde 
zal zijn? Nou… mooi en blij. Dat voel ik.’ Maar even 
kenmerkend kwam er achteraan: ‘Maar het is toch 
het grote onbekende. Als theoloog kunt u mij ook 
niet zeggen hoe het daar is.’ 
Het beeld dat aan het eind van Psalm 23 geschetst 
wordt sprak hem aan: ik keer terug in het huis van 
de Heer. En hij vertrouwde op die uitspraak van 
Paulus dat niets ons kan scheiden van de liefde van 
God in Jezus Christus (Rom. 8: 38-39).  Deze 
woorden uit de Bijbel klonken dan ook in de 
dankdienst voor het leven van Harry Dekker, die op 
28 februari voorafgaande aan zijn begrafenis werd 
gehouden in de Dorpskerk. 
 
We wensen zijn kinderen, klein- en achterklein-
kinderen en verdere familie en vrienden kracht en 
troost nu zij zonder hem verder gaan. Mogen goede 
herinneringen aan hun geliefde en trotse vader, 
opa en ‘oude opa’, broer en vriend hen begeleiden. 
ds. Menno Valk 
 
 

 
Een gebed voor Pasen (Sytze de Vries) 
Waar vragen het winnen, 
waar twijfel en ongeloof 
ons op afstand houden, 
dring dan door tot ons hart 
met uw levenwekkende Geest. 
 

Overtuig ons ervan 
dat de schepping mag herademen, 
dat uw liefde voor ons 
zich door de nacht  
niet laat weerhouden. 
 

Wek ons 
En zet ons op onze voeten, 
om Hem, Jezus Messias. 

 
Aan Tafel 
De eerstvolgende maaltijd 
is op donderdag 13 april. Je 
bent vanaf 17:00 uur 

welkom voor een gezellig samenzijn met een 
drankje in The Basement (kelder Irene). Om 17:30 
uur wordt de maaltijd geserveerd. Er wordt een 
twee- of driegangenmaaltijd geserveerd, afgesloten 
met een kop koffie of thee. 
Opgeven kan bij Hetty Harmsen T: 06 5049 1004 of 
E: aantafel@pkn-twello.nl  
Dieetwensen horen we graag. 
De volgende maaltijd is op maandag 8 mei.  
Je bent van harte welkom. 
 

Namens Aan Tafel!,  
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken. 
 

Duurzame groene kerkviering 
Dit seizoen wordt in meerdere 
diensten de acht werken van 
barmhartigheid als leidraad 
genomen. In juni is de laatste 
dienst van deze cyclus. Op 

zondag 23 april is het thema van de viering het 8e 
werk van barmhartigheid: de zorg vóór en het 
beheer ván de aarde. Van oudsher zijn er zeven 
werken van barmhartigheid. In 2016 is door Paus 
Franciscus het achtste werk van barmhartigheid 
toegevoegd. 
 

Dit maakt duidelijk dat ook christenen de zorg voor 
de aarde en de problemen die de klimaat-

verwijderd (AVG) 
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verandering met zich meebrengt meer aandacht 
willen geven. 
 
Samen met Rosa van der Tang bereidt de 
werkgroep Groene kerk Twello de viering voor. Wij 
willen aandacht vragen voor de 
klimaatproblematiek en klimaatrechtvaardigheid. 
Dhr. Alfred Slomp zal ons meenemen in de 
noodzaak om als mens en zeker als christen ons 
gedrag ten aanzien van klimaatverandering aan te 
passen. In deze viering zingen wij samen met twee 
zingende en gitaar spelende gemeenteleden een 
wereldwijd bekend klimaatlied. En tijdens de 
viering is er ook aandacht voor de kinderen. 
 
Aansluitend aan de dienst is er in Irene, tijdens het 
koffiedrinken, een informatiemarkt met informatie 
over duurzaamheid zoals biologisch geteelde 
groenten, Energierijk Voorst, Voedselbos Voorst, 
Deventer Duurzaam. Er is ook een boekentafel waar 
diverse actuele boeken over de klimaatverandering 
zijn in te zien. 
Ook is er de mogelijkheid om zelf zaadbommen te 
maken (klei ballen gevuld met bloemenzaad). 
Wij hopen jullie de 23e april te ontmoeten! 
 

Werkgroep groene kerk Twello 

 

 
 

 

 
 

Schietgebedjes 
Je kent het vast wel: er gebeurt onverwachts iets 
naars en je roept ‘God, help me’, ‘Hemeltjelief’ of 
‘och Heer’. Dit zijn schietgebedjes. 
De basis voor het woord schietgebedje vinden we 
aan het oorlogsfront, waar mensen in nood God 
aanroepen. Het is een gebed dat je in de haast 
opzegt, omdat je geen tijd hebt voor meer. Ook in 
de Bijbel komen we ze tegen. Zo roept David: ‘God, 
breng mij uitkomst’ en ‘Heer, kom mij haastig te 
hulp’ (zie Psalm 70).  
 
Het schietgebedje wordt niet alleen gebruikt om te 
bidden in nood maar ook om te danken om wat je 
krijgt en te bevestigen wat je gelooft.  
 
Joden bevestigen al eeuwenlang een 
Mezoeza aan de deurpost. Daarin zit de 
tekst: ‘de Heer, onze God, de Heer is de 
enige….’  (zie Deuteronomium 6: 4-9). En 
iedere keer als iemand de deur 
binnengaat raakt hij/zij de Mezoeza aan 
met een vingerkus en prevelt dit 
schietgebed. 
 
Het lijkt me een goed idee om de hele dag door 
schietgebedjes te doen. Enkele voorbeelden: 
- Dank U voor deze nieuwe dag 
- God, U bent heilig, U bent liefde 
- Heer, Uw trouw is voor eeuwig 
- God, U bent hier 
- Vader, dank U voor dit eten 
- Heer, ga met me mee 
Zo hoeven we God er niet pas bij te halen als de 
nood te hoog wordt, maar werken we continu aan 
onze relatie met Hem. 
 
Tijdens de gebedsgroep hebben we veel meer tijd 
en doen we niet aan schietgebedjes. We vertellen 
elkaar ons verhaal en we luisteren naar Gods 
verhaal en we bidden en danken in stilte of hardop. 
Vraag maar eens aan de deelnemers hoe dit gaat en 
waartoe dit leidt. Je zult verrast worden!  
 
Een keer meedoen? Weet je welkom! Elke 
maandag van 13.30 tot ca. 15.00 uur in Irene.  

 

ONTMOETINGSMIDDAG 65+ 
uitnodiging voor onze gemeente-
leden van 65 jaar en ouder 

Op woensdag 12 april 2023 is er weer een 
ontmoetingsmiddag 65+ in gebouw Irene van 
14.30 – 16.00 uur. We nodigen je van harte uit 
om hierbij aanwezig te zijn, kom eens kijken hoe 
gezellig het is. Het belooft een fijne bijeenkomst 
te worden door contact met elkaar en het 
genieten van een kopje thee of koffie met iets 
lekkers erbij. 
Ds. Ary Braakman zal de opening verzorgen.  
Wij hebben een aantal woordpuzzels voor jullie 
gevonden en verwachten veel goede 
antwoorden. Overleggen en afkijken mag nu wel!  
Opgave is niet noodzakelijk maar wil je meer 
informatie dan kun je contact opnemen met 
Riet van Elden | T: 0571 275 875 verwijderd (AVG) 
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Wil je voorbede laten doen? Stuur een berichtje of 
bel even. We bidden graag voor en met je! 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
E: gebedsgroep@pkn-twello.nl | T: 06 5137 4998 
 

The Chosen, filmmiddagen  
De aflevering die we in maart 
hebben gezien ging o.a. over 
Mozes en de koperen slang. 
Wist je dat er in 1972 in dat 
gebied daadwerkelijk een 
koperen slang is gevonden? En 
dat er de laatste twintig jaar veel 

meer archeologische vondsten zijn gedaan die de 
verhalen over de reis van het volk Israël naar het 
Beloofde land onderbouwen? 
 
Verder zagen we een ontroerend gesprek met de 
farizeeër Nikodemus over de overbekende tekst: 
‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft….’ (zie Johannes 3:16). Dit wordt ook wel de 
kern van het Evangelie genoemd. 
 
De laatste filmmiddag van dit seizoen is op 17 april 
van 15.00-17.00 uur in gebouw Irene. Alle kijkers 
krijgen een cadeau mee bij deze laatste aflevering 
en ook jij kunt nog steeds meedoen! Dus weet je 
welkom en neem je buren mee! 
 

En sinds kort hebben we een heuse bibliotheek met 
interessante boeken over de Bijbel en Christelijk 
geloof. Deze is nog klein, dus heb je boeken in de 
kast hebt staan die je wel wilt uitlenen? Graag! 
 
Heb je nog nooit van The Chosen gehoord? Vraag 
het eens na bij een van de deelnemers! 

Hoewel er een zekere samenhang is, kun je elke 
aflevering ook prima afzonderlijk bekijken. En 
mocht je een aflevering gemist hebben of later 
willen aanhaken, dan kun je de afleveringen nog 

terugkijken. Ga met je telefoon of tablet 
naar www.thechosen.nl en download de app. Je 
hoeft je niet te registreren en kijken is helemaal 
gratis. Tik op de aflevering die je wilt zien en tik op 
de knop ‘download’. Daar kun je de Nederlandse 
ondertiteling downloaden. De aflevering start 
daarna vanzelf. Als je een moderne TV of computer 
hebt kun je de beelden daar naartoe sturen om een 
groter beeld te hebben. Dat is wat 
ingewikkelder, maar wellicht kan een handige 
buurjongen of buurmeisje je helpen. 
 
Ook op NPOstart vind je elke week een nieuwe 
aflevering, die je ook later kunt terugkijken. Op een 
smart TV kun je de app van NPOstart installeren en 
gratis kijken. Op het betaalde kanaal NPOplus kun 
je de hele serie nu al zien. 
 

Nog meer weten? Stuur een mailtje of bel even. 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
E: thechosen@pkn-twello.nl |T: 06 5137 4998 
 

 
 

Vanuit de kerkenraad… 
In de periode sinds het verschijnen van de vorige 
Kredo is de kerkenraad twee keer bijeengekomen.  
 

De eerste bijeenkomst was op zaterdag 4 maart: 
een brainstormdag. Niet alleen kerkenraadsleden 
waren aanwezig, maar ook verschillende leden 
vanuit de taakgroepen. Er werd teruggeblikt en 
vooruitgekeken. Het was goed en gezellig. Fijn om 
eens wat meer tijd te hebben dan op een 
doordeweekse kerkenraadsvergadering. Op de 
eerstvolgende gemeenteavond hoort u wat er zoal 
is besproken.  
 

Op 7 maart was er een ‘normale’ kerkenraads-
vergadering. Enkele agendapunten: 
• De werkgroep Bezinning & Inspiratie kwam het 

programma 23-24 presenteren. Daarmee ging 
de kerkenraad akkoord. Er is wel voor gepleit om 
onze eigen dominees meer invloed op het 
programma te laten hebben. 

• In de kerk is het ook weer toegestaan om handen 
te geven. Let wel: u bent daartoe geenszins 

 KERKENRAAD 

NIEUWSGIERIG? Bekijk het VOORPROEFJE op 
de WEBSITE en Facebook van de 
Dorpskerk Twello via deze linken: 
pkn-twello.nl//the-chosen-in-2023 
 

verwijderd (AVG) 

verwijderd (AVG) 
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verplicht. Geeft u liever geen hand, dan kunt u 
gewoon op een andere manier blijven groeten. 

• De kerkenraad gaat nog vergaderen over hoe we 
in de toekomst omgaan met collecteren. 

 

Diensten in het Grotenhuis 
Sinds de coronatijd waren de diensten op 
donderdagavond in het Grotenhuis alleen 
toegankelijk voor de bewoners uit het Grotenhuis 
zelf. Nu de laatste coronamaatregelen zijn komen 
te vervallen hebben we hierover overleg gevoerd 
met Sensire. We zijn verheugd u te kunnen 
meedelen dat de bewoners van de omliggende 
appartementen de diensten weer bij kunnen 
wonen. 
 

Noodopvang asielzoekers 
U heeft misschien al in de pers gelezen dat ons 
voorstel om enkele asielzoekersgezinnen op te 
vangen in het voormalige Veluws College geen 
weerklank heeft gevonden. Ondanks het feit dat de 
gemeenteraad een motie had aangenomen om het 
gebouw tijdelijk, tot de sloop, beschikbaar te 
stellen, ging het college van B&W niet akkoord. De 
burgemeester had ons nog uitgenodigd voor een 
gesprek, maar dat veranderde niets aan het 
standpunt.  
In de maanden januari en februari was er niet direct 
noodopvang nodig, maar nu heeft de organisatie 
Inlia weer een beroep op de kerken gedaan om te 
helpen. Op 21 maart heeft de werkgroep vanuit de 
kerkenraad die zich hiermee bezighoudt weer een 
avond georganiseerd voor vrijwilligers, teneinde te 
overleggen wat ons nu te doen staat. Daar is het 
volgende besloten: 
• We nemen contact op met makelaars om te 

informeren of zij in hun bestand geschikte 
huurhuizen hebben; 

• We zoeken contact met de overige 
kerkgenootschappen in de gemeente Voorst om 
te onderzoeken of we gezamenlijk de kosten 
daarvoor zouden kunnen dragen. 

 
We zijn op weg naar Pasen en alweer ruim over de 
helft van de 40 dagentijd. De kerkenraad wenst u 
fijne paasdagen! 
 
Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
Christy van Duijvenboden, voorzitter 
 
 

 
 
 

 
                                                                         
Onlangs kwamen de gastvrouwen/heren van Meet-
in 11 bij elkaar om eens met elkaar van gedachten 
te wisselen over hoe het loopt en of men nog tegen 
knelpunten aanloopt. Wat was het fijn te 
constateren dat iedereen met plezier op 
vrijdagmiddag naar de bibliotheek komt om 
“dienst” te doen! Elke vrijdagmiddag zijn 2 
gastvrouwen/heren present in de bibliotheek aan 
het Marktplein om van 14.00 tot 16.00 uur 
bezoekers te ontvangen, een kopje koffie of thee in 
te schenken en een luisterend oor te bieden. En dat 
wordt gewaardeerd; de vaste bezoekers hebben 
desgevraagd aangegeven het heel gezellig en zinvol 
te vinden.  Ook de derde partij, de bibliotheek is 
heel tevreden over de samenwerking.  En wat leuk 
dat er ook samenwerking is met Mens en Welzijn. 
Zij brengen 2 keer per maand mensen die minder 
goed ter been zijn en die op deze manier een 
bezoekje aan de markt kunnen brengen en bij 
meet-in 11 even gezellig met anderen kunnen 
praten. 
De gesprekken gaan niet alleen over alledaagse 
dingen maar ook over zaken als geloof en zingeving. 
Wat fijn dat we als PKN samen met de bibliotheek 
dit kunnen doen en, zoals iemand het uitdrukte, er 
op deze manier voor elkaar kunnen zijn!! 
Meet-in 11 is voor iedereen, dus kom gerust eens 
een keertje! 
 
Namens de gastvrouwen/heren 
Mieke Koers 
Info: diaconie@pkn-twello.nl 
 
 
 
 
 

 TAAKGROEP DIACONAAT 

hartelijk welkom 



 

  13 

 
 

 
 

Werktijden koster en openingstijden gebouw Irene 
Eric Rossing is in dienst in de functie van 
koster/beheerder bij onze gemeente. Samen met 
Ans staat Eric altijd voor onze gemeente klaar en 
maken ze samen veel meer uren dan de 36 uur, 
zoals deze zijn vastgelegd in de arbeids-
overeenkomst. Het CvK vindt dit een onwenselijke 
situatie. Samen met Eric heeft het CvK een plan 
gemaakt om het aantal uren van Eric terug te 
brengen tot wat is overeengekomen, 36 uur per 
week. Met ingang van 1 april 2023 gaat Eric volgens 
het volgende rooster werken:  
 

Dag van de week Tijdblok 
Maandag 08.30 tot 15.30 uur 
Dinsdag 08.30 tot 17.30 uur 
Woensdag 08.30 tot 17.30 uur 
Donderdag 12.30 tot 22.30 uur 
Vrijdag Vrije dag 
Zaterdag Vrije dag 
Zondag 09.00 tot 12.00 uur 

 

Het gebouw Irene is met ingang van 1 april 2023 
open op bovenstaande tijden. Buiten deze tijden is 
gebouw Irene gesloten.  
 

Aan eenieder het verzoek de nieuwe werktijden van 
Eric te respecteren en hem buiten deze tijden niet 
aan te spreken, te appen of te bellen over werk. 
Daarom kan ook het privénummer van Eric en Ans 
niet meer worden gebruikt en is hij alleen, binnen 
werktijden, op het nieuwe nummer T: 06 2342 4893 
bereikbaar. Mailen kan altijd en naar: koster@pkn-
twello.nl. 
 

Het gebouw Irene kan aan externe huurders alleen 
verhuurd worden tijdens de openingstijden. Met de 
huurders die nu buiten deze tijden huren, gaan we 
in gesprek en zoeken we samen naar een oplossing. 
Voor interne overleggroepen van onze gemeente is 
gebouw Irene ook beschikbaar buiten de 
openingstijden. Echter het pand moet dan wel 
geopend en afgesloten worden door iemand met 
een sleutel (ook alarm inschakelen). Ook koffie en 
thee moet u zelf verzorgen. 

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers, die de 
taken van de koster willen overnemen op tijden als 
Eric niet werkt of afwezig is (bijvoorbeeld tijdens 
vakantie). Wij betalen een vergoeding van € 15,00 
per uur (dit is een brutobedrag). Hebt u 
belangstelling neem dan contact op. 
 

Bert Bresser, voorzitter CvK | T: 06 2144 4809 
 

 
 

Ingekomen gemeenteleden 
Dhr. M.J. Eekhuis, Diepenbrockstraat 2, Twello 
Mevr. C.A. Esselink-Jonker, Spaarpotstraat 15, Deventer 
Dhr. J. Esselink, Spaarpotstraat 15, Deventer 
Dhr. A.F.U. Braakman, Spreeuwenstraat 44, Goor 
Mevr. H.G. Wassink, Vermeersweg 22, Twello 
 

Vertrokken gemeenteleden 
Dhr. J. Hartgers, Maarten Tromplaan 77, Twello 
Mevr. M.J.M. Bessembinder, Duistervoortseweg 77, Twello 
Dhr. S.G. Boerkamp, IJsbaandwarsweg 2, Twello 
Mevr. J.A. Veldwijk, Rijksstraatweg 102, Twello 
Mevr. B. Koers, Burg Crommelinstraat 9, Twello 
 

Uitgeschreven gemeenteleden 
Mevr. H. Kleine-Huisjes, Schubertstraat 33, Twello 
Dhr. P. Kleine, Schubertstraat 33, Twello 
Dhr. E.J.M. Albers, Bachstraat 13, Twello 
Dhr. S. van Heerde, Hietweideweg 42, Twello 
Mevr. H.E. Wolters, Molendwarsstraat 65, Twello 
Mevr. L.H. Gerrits, Molendwarsstraat 65, Twello 
Mevr. E. van Essen, Rijksstraatweg 207, Teuge 
Dhr. B. Linthorst, Rijksstraatweg 207, Teuge 
Mevr. D. Linthorst, Rijksstraatweg 207, Teuge 
Dhr. E.H. Linthorst, Rijksstraatweg 207, Teuge 
Mevr. J.H. Willemsen-Oostenenk, Kruisweg 21, Twello 
Dhr. E.J. Willemsen, Kruisweg 21, Twello 
Mevr. S.A. van Veen, Goudveil 5, Twello 
Mevr. C.E. Ettema-van der Bent, Vermeersweg 46, Twello 
Mevr. D. van ’t Veer-Selhorst, Korhoendreef 21, Twello 
Dhr. H. van ’t Veer, Korhoendreef 21, Twello 
Mevr. M. Schaap, Adriaen van Ostadestraat 16, Twello 
Dhr. D. Schaap, Thorbeckelaan 64, Twello 
Dhr. C. Schaap, Thorbeckelaan 64, Twello 
Mevr. B.A. Schaap-Jansen, Thorbeckelaan 64, Twello 
Mevr. G. Vegterlo-Davelaar, Duistervoortseweg 6, Twello 
Dhr. G.D. van ’t Zand, Marktplein 24E, Twello 
Dhr. H. Visser, Linthorststraat 6, Twello 
Dhr. G.J.M. Schut, Rijksstraatweg 205, Teuge 
Dhr. H.W. Smeenk, Sint Maartenserf 113, Twello 
Mevr. E.J. Schut-Keuterink, Brahmsstraat 5, Twello 
Dhr. M. Schut, Brahmsstraat 5, Twello 
Mevr. A.J. van Beek-van Beek, Handelstraat 4, Twello 

 
TAAKGROEP BEHEER 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

 
LEDENADMINISTRATIE 

verwijderd (AVG) 

 
verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld 

 
verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld 
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Verhuizingen binnen de gemeente 
Dhr. E.J. Aalpoel, Rijksstraatweg 142, Twello -> 

Rijksstraatweg 165, Twello 
Mevr. A.J. van Accooij-Prudon, Grotenhuisstraat 22, 

Twello -> Hunderenslaan 7, Twello 
Dhr. J.B. Nikkels, Narmstraat 6a, Leiden -> 

Onafhankelijkheidsweg 48, Leiden 
Mevr. M. Kooijman-Lips, Rijksstraatweg 112, Twello -> 

Frans Halsstraat 3B, Twello 
Dhr. H.C. Kooijman, Rijksstraatweg 112, Twello ->  

Frans Halsstraat 3B, Twello 
Dhr. M. Mulder, Duistervoordseweg 91, Twello -> 

Omloop 31, Twello 
Mevr. H.A.M. Veldwijk-Pierik, Schadewijkpad 9, Twello -> 

Dorpsstraat 1, Twello 
Dhr. F.H. Veldwijk, Schadewijkpad 9, Twello -> 

Dorpsstraat 1, Twello 
Mevr. M.W.B. Gerdingh-Zwart, Het Laar 1 F 213, 

Deventer -> Het Laar 1 F 29, Deventer 
Mevr. C.A.J. Esselink, Spaarpotstraat 15, Deventer -> 

Rijksstraatweg 210, Teuge 
 

Overledenen 
30-12-2022 Dhr. H. Kuiper, Mozartstraat 27, Twello 
04-01-2023 Mevr. J. Wiers-Wolthuis, Binnenweg 2-0022, 

Twello 
18-01-2022 Mevr. H.G. van der Plas-van Veen, 

Grotenhuisstraat 4, Twello 
31-01-2023 Mevr. D. Haak-Bosch, Waterhoendreef 22, 

Twello 
31-01-2023 Mevr. G.J. Winterman-Groot Wesseldijk, 

Basseltlaan 3, Twello 
20-02-2023 Mevr. G.M. Beekman-Bensink, 

Thorbeckelaan 14, Twello 
21-02-2023 Dhr. H.L. Dekker, Rijksstraatweg 165, Twello 
 

Geboorten 
20-12-2022 Max Jarnick Eekhuis, Diepenbrockstraat 2, 

Twello 
Doop 
05-03-2023 Max Jarnick Eekhuis, Diepenbrockstraat 2, 

Twello 
 

Arno van den Broek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paaswake en concert op donderdag 30 maart rond 
en in De Dorpskerk in Beekbergen 
 

In aanloop naar de landelijke Passion organiseert de 
Protestantse Kerk in Nederland The Passion 
40daagse.  Gemeenten verspreid over heel 
Nederland doen hieraan mee door de organisatie 
van een paaswake en concert. 
De kerkelijke gemeenten van Beekbergen, De 
Hofstad in Apeldoorn en van Lieren organiseren in 
samenwerking een paaswake en concert op 
donderdag 30 maart a.s. Deze activiteiten vinden 
plaats rond en in de Dorpskerk in Beekbergen 
(Kerkweg 35). 
 

Paaswake 
Op 30 maart is het Passion-kruis aanwezig in de tuin 
van de Dorpskerk. Iedereen is vanaf 16.00-22.30 
uur van harte welkom in de tent die naast het kruis 
staat. Voor een kopje koffie/thee; een praatje of 
stilte. Ook is er gelegenheid om een kaarsje aan te 
steken. 
 

Concert 
Vanaf 19.30 uur is de kerkzaal open voor het 
concert van Rob Favier dat om 20.00 uur begint.  
Hij zingt liederen over het thema van de Passion 
40daagse: ‘Uit liefde voor jou’. Het belooft een 
bijzondere avond te worden. 
Kaarten voor het concert kunnen worden besteld 
via de website www.thepassion40daagse.nl of 
www.zingenindekerk.nl  Voor kinderen en jongeren 
kost een kaartje € 3,50; voor volwassenen € 10,-.  
 

 
Passieconcerten ACM 
Het Apeldoorns Christelijk 
Mannenkoor geeft 

traditiegetrouw haar Passieconcerten in de 
lijdensweken voorafgaand aan Pasen. Liederen 
rondom Passie is de inhoud van het programma 
waar we in een verscheidenheid van muziekstijlen 
invulling geven aan de tijd rondom Pasen. 

 PRIKBORD  
verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld 

 
verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld 

 
verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld 

 
verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld 
 
verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld 
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Onze bezoekers vinden het fijn om een keuze te 
kunnen maken om het concert in de avond of in de 
middaguren te willen bezoeken. 
 

Vrijdag 31 maart 2023 om 20.00 uur, Onze Lieve 
Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, Apeldoorn. 
 

Zondag 2 april 2023 om 15.00 uur, De Drie Ranken 
Eglantierlaan 202, Apeldoorn.  
 

De toegang is gratis. Na afloop collecte. 
 

 

Novo-Cantare  The Crucifixion van John Stainer 
Het verhaal begint op het 
moment, dat Jezus met 
zijn discipelen aankomt bij 
de hof van Gethsemane. 
De discipelen kunnen niet 
wakker blijven en betuigen 
hun spijt. Hierna volgen de 
arrestatie, het verhoor en 
de veroordeling tot de 
kruisdood. De tocht naar 
Golgotha wordt uitgebeeld 
in een mars, gespeeld op 

het orgel, gevolgd door het koordeel “Fling wide the 
Gates” (Open wijd de poorten). Dit deel eindigt met 
doffe, sombere tonen in een uitermate traag 
tempo. In het hierboven genoemde deel valt een 
contrast te beluisteren tussen de komende triomf 
over de dood en de vernedering van een kruisiging. 
Het koraal “Cross of Jesus” is een bespiegeling over 
Gods wonderbaarlijke gave in het sterven van Jezus 
en wordt gezongen na recitatieven, waarin verteld 
wordt over de feitelijke kruisiging en over de twee 
misdadigers die gelijktijdig met Jezus gekruisigd 
werden. Een prachtige aria voor tenor weerspiegelt 
weer het contrast tussen de vernedering van God 
en de glorie van de opstanding; bas en koor geven 
hierop respons met de overbekende woorden van 
Joh. 3:16 “God so loved the world” (want zo lief 
heeft God de wereld gehad). Na een meditatief 
duet voor tenor en bas, dat handelt over Christus’ 
liefde voor de mensen ondanks hetgeen Hem 
aangedaan is, volgen een lied van aanbidding, 

gevolgd door de woorden die Jezus spreekt tegen 
Zijn moeder en Zijn leerling Johannes en de 
woorden “Mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten?” De woorden “Is it nothing to you” zijn 
ontleend aan de Klaagliederen van Jeremia. Ze 
worden gezongen door bas en koor. Zij komen terug 
in het laatste koordeel “From the Throne of His 
Cross”. Het sterven van Jezus wordt verteld in een 
heel eenvoudig recitatief. The Crucifixion wordt 
afgesloten met een hymne: “For the love of Jesus” 
en een simpel "amen" 
 

Dit concert staat onder leiding van Jan Willem 
Docter en wordt uitgevoerd samen met CGCZ 
Crescendo uit Enschede en Gerwin van der Plaats, 
orgel | Jorrit Woudt, piano | Gerrit van der Heide, 
tenor | Palle Fuhr Jorgensen, bas 
 

Zondag 2 april 2023 om 19:00 uur, De Goede 
Herderkerk, Asselsestraat 199, Apeldoorn 
 

De toegang is gratis. Na afloop collecte. 

Bachkoor Apeldoorn voert dit jaar de Johannes 
Passion van Bach uit. De Johannes Passion is korter 
dan de Matthäus Passion en heeft ook een heel 
ander karakter. De nadruk in deze passion ligt op de 
opdracht die Jezus uitvoert op aarde in opdracht 
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van Zijn Vader. Het evangelie van Johannes is 
dynamischer en dat is in de muziek ook goed te 
horen. Bach heeft met de expressieve koorstukken 
de sfeer van het evangelie prachtig getroffen. Deze 
uitvoering is voor de liefhebber van passions 
aantrekkelijk omdat hij op Goede Vrijdag wordt 
uitgevoerd. Voor bezoekers die de Matthäus 
Passion wel erg lang vinden is dit de kans om de 
kortere Johannes Passion te bezoeken. Kortom, 
veel redenen om naar dit mooie concert te gaan, 
waarin Bachkoor Apeldoorn begeleid wordt door:  
Bachkoor Apeldoorn & Phion, Orkest van 
Gelderland & Overijssel | Bas van den Heuvel 
dirigent | Adriaan de Koster Evangelist | Berend 
Eijkhout Christus | Titia van Heyst sopraan | Daniel 
Elgersma alt | Milan Faas tenor | Joris van Baar bas 
 

Vrijdag 7 april 2023 om 20:00 uur, Theater 
Orpheus, Churchillplein 1, Apeldoorn 
Kaarten via  www.orpheus.nl  of T: 055 5270 300 
 
Concert Sweelinck Kamerkoor in Emst 

Op D.V. zaterdag 8 april 
2023 geeft het 
Sweelinck Kamerkoor 
een concert in het 
kerkgebouw van de 
Hervormde Gemeente 
te Emst. Dit keer een 
ander concert dan u 
gewend bent: geen 
verzamelde werken met 
een bepaald thema, 
maar een lijdensverhaal. 

Het draagt de titel 'Olivet to Calvary' (van de 
Olijfberg tot Golgotha). Dit Passiestuk verwijst naar 
de gebeurtenissen die de Heere Jezus in Zijn laatste 
dagen op aarde heeft meegemaakt, zoals 
beschreven in de evangeliën. Het werk is 
geschreven voor vierstemmig koor en twee 
solisten: een tenor en een bas/bariton, waarbij het 
geheel wordt begeleid op het orgel. De componist 
van deze bijzondere Passie is de Engelse John Henry 
Maunder (1858-1920). 
 

Het koor staat onder leiding van Marjon van der 
Linden, terwijl Gerben Budding het orgel bespeelt. 
De solisten zijn Geert Rolfes (bas) en Bart-Jan Top 
(tenor). Het beluisteren van deze muziek sluit erg 
mooi aan bij de Stille Week-bijeenkomsten en is ook 
een goede voorbereiding op Pasen. 

De avond begint om 20:30 uur. De toegang is gratis, 
bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de 
onkosten. Voor meer informatie zie: 
http://sweelinck-kamerkoor.nl/ 
 
Nederland zingt 

In het voor- en najaar gaan we het land in om 
samen te zingen, God te aanbidden en elkaar te 
ontmoeten! De eerste editie van het Nederland 
Zingt Event is op zaterdag 13 mei in de Grote Kerk 
van Apeldoorn. Je kunt je aanmelden voor het 
ochtend- of middagprogramma. Het programma is, 
op enkele liederen na, hetzelfde. We staan stil bij 
het thema ‘Maak ons één’. Dat doen met vele 
mooie liederen. Gor Khatchikyan komt spreken en 
natuurlijk is de presentatie in handen van Mirjam 
Bouwman. 
 

Een ticket voor het Nederland Zingt Event kost € 25 
per persoon. Deze prijs is inclusief een 
programmaboekje en exclusief € 1,- boekings-
kosten. Vrienden van Nederland Zingt ontvangen 
op één kaartje 50% korting. Meer info op 
https://nederlandzingt.eo.nl/event 
 
Inspiratiefestival 

In het herfstweekend 
van 20-22 oktober 2023 
wordt voor de 4e keer 
het inspiratiefestival 
georganiseerd op het 
eiland Terschelling. 

 

Vernieuwing begint door je te laten inspireren met 
nieuwe ideeën, ervaringen die je kunt delen en 
bijzondere ontmoetingen. Belangrijk om nu al 
plannen te maken! Advies: zo spoedig mogelijk 
accommodatie(s) reserveren in verband met de 
grote drukte die in dat weekend verwacht wordt.  
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Het inspiratiefestival wordt georganiseerd door 
vele partners, onder andere de Protestantse 
Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk, de 
Raad van Kerken in Nederland, Lutherse Kerken, 
theaterplatform De 7evende Hemel en alle eilander 
kerken bieden gastvrijheid.  
 

Het Inspiratiefestival biedt ruimte voor de 
ontmoeting met God, met elkaar en met de 
samenleving.  
 

Een programma met voor ieder wat wils 
Ook in 2023 zijn er (meezing)concerten, spirituele 
wandelingen over het strand en door de duinen, 
(interactieve) theatervoorstellingen, boek-
presentaties, meditaties op de getijden, vieringen 
in kerk en kroeg, lezingen, bibliodans en veel 
muziek en cultuur.  
 

Inspiratiereis voor groepen, ambtsdragers, 
vrijwilligers en kerkenraden 
Het Inspiratiefestival is bijzonder geschikt om als 
groep te beleven. Kom met je kerkenraad, 
commissie, bijbelstudiegroep, vrienden- of 
vriendinnengroep, als familie, jongerenteam, 
college van kerkrentmeesters of diakenen,  
 

Voor meer programma, foto’s en meer informatie:  
http://inspiratiefestival-terschelling.nl/ 
 

 
 

De Graankorrel en de Mier 
Een graankorrel, die na de oogst op het veld was 
blijven liggen, wachtte geduldig op de regen. Deze 
regen zorgde ervoor dat hij zich kon laten 
wegzinken in de donkere aarde. 

Toen kwam er een mier. Ze 
zag de graankorrel, sjorde 
hem op haar rug en begon 
moeizaam de lange weg naar 
haar nest. De graankorrel 

was nog groter dan zij zelf was, drukte op haar 
kleine, taaie lijf en leek steeds zwaarder te worden. 

‘Waarom sjouw je zo? Waarom leg je me niet neer?’ 
vroeg de graankorrel. De mier hijgde: ‘Als ik je niet 
meeneem, hebben we geen 
eten voor de winter. Wij 
mieren zijn met zovelen en elk 
van ons moet zoveel mogelijk 
voedsel naar de voorraadkamer slepen.’ 

‘Maar ik ben niet gemaakt om 
zomaar opgegeten te worden’, zei de 
graankorrel. ‘Ik ben een zaadje vol 

leven. Ik ben er om uit te groeien tot een grote 
plant. Luister naar me, laten we samen een afspraak 
maken.’ 

De mier was blij dat ze even 
kon uitrusten. Ze legde de 
graankorrel neer en vroeg: 
‘Wat is een afspraak?’ 

De graankorrel zei: ‘Een afspraak heeft te maken 
met een belofte. Dus, doen wat je belooft!’ 
De mier antwoordde: ‘Wat moet ik dan beloven en 
wat beloof jij dan?’ De graankorrel zei: ‘Als jij me 
hier op de akker begraaft, in plaats van me mee te 
slepen naar je nest, dan beloof ik je volgend jaar 
honderd graankorrels te schenken voor je 
voorraadkamer.’ 
De mier dacht na. Honderd korrels in 
ruil voor één enkele? Maar dat kan 
toch niet! ‘Hoe gebeurt het dan?’ 
vroeg ze. ‘Dat is een geheim’, 
antwoorde de graankorrel, ‘het 
geheim van het leven.’ De mier 
twijfelde. Zou dit een goede 
afspraak zijn?  

De mier nam een besluit en zei: ‘Oké, we hebben 
een afspraak. Ik laat jou hier en jij geeft mij volgend 
jaar honderd graankorrels’. ‘Fijn’, antwoordde de 
graankorrel, ‘Graaf nu een klein kuiltje in de grond, 
leg me daarin en bedek me met zand. Want in de 
donkere aarde kom ik tot leven!’  

Er ging een jaar voorbij. De mier 
keerde terug naar de akker en zag dat 
de graankorrel zijn belofte had 
waargemaakt. In het donker was de 
graankorrel wonderlijk tot leven 
gebracht en was een grote plant 
geworden. Hij had nu wel meer dan 
honderd graankorrels in zijn halmen. 
Voldoende voor de mier om lang van 
te kunnen eten. 
naar voorbeeld op Kinderwoorddienst.nl 

PAAS-VERTEL-VERHAAL
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N T N E V A R G E B D S E B H 

E O E I T A T S E R R A H E O 

G P E V E R R A D E R N E K G 

R S A B B A R A B R O H M E E 

O I B IJ B E L S W P G E I R P 

M T E E F O R P S D N D S A R 

G D O O D A L T R O I R D K I 

A V O N D M A A L R G I A O E 

D L IJ D E N M B L S I N D N S 

N M IJ P D K A B O T S V I I T 

O A P I J U D A S G I O G N E 

Z L N L W IJ N S E J U L E G R 

S G T A A A J N E E R K R N H 

G E N T N I O B L Z K L S E A 

R V E U E B Z A I U I E V T I 

E A L S W B E L T S L E R A R 

B N E D U A F S R A E D IJ D A 

F G P L O R R E B R O O D L M 

IJ E I E R E D M A L N E D O J 

L N C G V A P E T R U S L S N 

O E S L V L I N T O C H T U A 

G N I D IJ R V E B L U C A S A 

J Z D E Z E L A A H C S A P H 

S A B A C H T A N I S N O P S 

ZOEK ONDERSTAANDE WOORDEN OP EN STREEP 
ZE DOOR. DAT MAG HORIZONTAAL, VERTICAAL 
EN DIAGONAAL. LETTERS MOGEN VAKER 
DOORGESTREEPT WORDEN. VUL DE 
OVERGEBLEVEN LETTERS HIERONDER IN: 

. .  . . . .  . .  . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
PASCHA BROOD 
BEVRIJDING VERRADER 
AVONDMAAL HOGEPRIESTER 
SPOT JODEN 
OLIJFBERG MISDADIGERS 
KRUISIGING JOZEF 
ELI (2X) SPONS 
DORST INTOCHT 
LUCAS LIJDEN 
HAAN SOLDATEN 
PETRUS LAM 
OPSTANDING MARIA 
SANHEDRIN VROUWEN 
JUDAS KONING 
PILATUS BIJBEL 
LAMA VADER 
DOOD GEVANGEN 
RABBI ZILVERSTUKKEN 
VOLK BALSEMEN 
ARRESTATIE ZONDAGMORGEN 
BARABBAS SABBAT 
DISCIPELEN BEGRAVEN 
BEKER JEZUS 
WIJN PROFEET 
SABACHTANI VRIJ 
EZEL KLEED 
GELD  
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 BREINBREKERS 



 

  
 

Predikanten 
Ds. Menno Valk 
Sectie Noord en Centrum 
Werkdagen: maandag 
t/m vrijdag 

Sweelinckstraat 4 
7391 XS Twello 
T: 0571 298 475 
E: valk@pkn-twello.nl 

Ds. Ary Braakman 
Sectie Oost en Zuid 
Werkdagen: maandag 
t/m vrijdag, dinsdag vrij 

Spreeuwenstraat 44 
7471 HB Goor 
T: 06 3920 7694 
E: braakman@pkn-twello.nl 

Rosa van der Tang 
opbouwwerker 

T: 06 3027 1724 
E: tang@pkn-twello.nl 

 

Kerkenraad 
Christy van Duijvenboden 
voorzitter  

Bosgeelster 22 
7392 AA Twello 
T: 06 2312 2258 
E: voorzitter@pkn-twello.nl 

Rina van der Noll 
scriba 

Verdistraat 79 
7391 SK Twello 
T: 06 2741 8710 
E: scriba@pkn-twello.nl 

 

Werkgroepen Eredienst – Jeugd - Pastoraat 
Werkgroep Eredienst 
Ds. Menno Valk 
Ds. Ary Braakman 
 

E: eredienst@pkn-twello.nl 

Werkgroep Jeugd 
Ds. Ary Braakman 

E: jeugd@pkn-twello.nl 

Werkgroep Pastoraat 
Ds. Menno Valk 

E: pastoraat@pkn-twello.nl 

Cantor-organist 
Henk Noordman 

Goeman Borgesiusstraat 18 
7391 VC Twello 
T: 06 2531 6174 
E: organist@pkn-twello.nl 

Kindernevendienst E: kindernevendienst@pkn-twello.nl 

Liturgisch bloemschikken E: bloemschikgroep@pkn-twello.nl 

Multimediateam E: mmt@pkn-twello.nl 
 

College van diakenen 
vacant 
voorzitter 

 
E: diaconie@pkn-twello.nl 

Bankrekeningnummer NL14 RABO 0362 8584 70 

NaastenhulpVoorst E: NaastenhulpVoorst@gmail.com 

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking 
vacant 
voorzitter 

 
E: zwo@pkn-twello.nl 

  

College van kerkrentmeesters 
Bert Bresser 
voorzitter 

Dahliastraat 16 
7419 AL  Deventer 
T: 06 2144 4809 
E: vz-cvk@pkn-twello.nl 
 Matheijs Pleijter 

secretaris 
E: kerkrentmeesters@pkn-twello.nl 

Bankrekeningnummer NL37 RABO 0362 8025 72 
Koster-beheerders Irene 
Eric en Ans Rossing 

Dorpsstraat 6A 
7391 DD Twello 
T: 06 2342 4893 
E: koster@pkn-twello.nl 

Coördinatie en financiële administratie 
Gerrit Bokdam 
 
 
 bereikbaar op:  
  

IJsbaanweg 32 
7391 HH Twello 
T: 0571 271 392 
E: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl 
 

Ledenadministratie 
Arno van den Broek p/a Kerkelijk Bureau 

E: ledenadministratie@pkn-twello.nl 
Kerkelijk bureau 
 
 
 
 

open op: 
vrijdagmorgen 
vanaf 1 juli 
online 24/7 

gebouw Irene 
1e verdieping, kamer A 
Dorpsstraat 8  
7391 DD Twello 
T: 0571 789 168 (openingsuren) 
E: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl 
09.00 – 12.30 uur 
op afspraak 
webshop kerkelijk bureau 
 Collectebonnen NL37 RABO 0362 8025 72 

€ 0,50 per bon (€10,00 per kaart van 20 bonnen) 
€ 1,00 per bon (€20,00 per kaart van 20 bonnen) 

 
Kredo 
Redactie E: kredo@pkn-twello.nl 
Tine Fokkema 
Roel Hessels 
Gerit Moll 
Christy van Duijvenboden 

T: 0571 272 251 

Verspreiding 
Bertus van Welsum E: verspreidingkredo@pkn-twello.nl 

T: 0571 273 830 

Abonnementen E: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl 

Druk Print & More Twello 
 

Coördinator redactie Dorpskerk-Nieuws 

Annie Vreeke E: dorpskerknieuws@pkn-twello.nl 
 

Commissie communicatie 
GerJanne de Jonge 
Christy van Duijvenboden 

E: communicatie@pkn-twello.nl 

 
Website www.pkn-twello.nl 
Erik Bellert 
Henk-Jan Klomp 

E: webmaster@pkn-twello.nl 
 

 
verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de gegevens vermeld 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda 
dagelijks   10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag   13.30 tot 15.00 uur Irene gebedsgroep Jouw Verhaal 
elke vrijdag   14.00 tot 16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 
zondag 2 april 11.00 uur Irene Paaschallenge 
woensdag 5 april 10.45 uur Dorpskerk paasviering de Oase 
donderdag 6 april 19.30 tot 21.00 uur Irene sacrale dans 
dinsdag 11 april 19.30 tot 21.00 uur Irene sacrale dans 
woensdag 12 april 14.30 tot 16.00 uur Irene ontmoetingsmiddag 65+ 
donderdag 13 april 17.30, inloop 17.00 uur The Basement Aan Tafel! 
donderdag 13 april 19.30 uur Irene Kerkenraad 
maandag 17 april 15.00 tot 17.00 uur Irene filmmiddag The Chosen 
dinsdag 18 april 20.00 uur Irene voorbereiding pinksterdienst 
woensdag 19 april 09.30 uur Irene werkgroep Pastoraat 
donderdag 20 april 20.00 uur Irene Werkgroep Eredienst 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 06 2342 4893  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

GOEDE WEEK 
DORPSKERK 

 

WITTE DONDERDAG  
6 APRIL 19.00 UUR 

 
GOEDE VRIJDAG  
7 APRIL 19.00 UUR 

 
STILLE ZATERDAG 
 8 APRIL 22.00 UUR 

 

PAASFEEST
 

PAASZONDAG 
9 APRIL 10.00 UUR 

 

HARTELIJK WELKOM 
 

 
 
 
 


