
 

  

 
 

Over sensitivity readers en liefde  
 

De boeken van Roald Dahl worden 
herschreven! Mijn echtgenote kwam 
mij deze jobstijding om zeven uur ’s 
morgens wit van verontwaardiging 
brengen. “Wat een…!”  
Nou ja, uitgeverij Puffin die de 
boeken van de in 1990 overleden 
schrijver in het Engels – de taal 
waarin Roald Dahl schreef – 

uitbrengt noemt het “tekstueel aanpassen.” De scherpte van sommige woorden 
wordt bijgepunt, zoals Roald Dahl het potlood scherpte voordat hij aan het 
schrijven van zijn verhalen begon.  
Een belangrijke rol in het opschoningsproces van zijn teksten spelen ‘sensitivity 
readers’: mensen die teksten doorspitten op woorden die voor sommige lezers 
aanstootgevend kunnen zijn. Een mooi voorbeeld is dat Caspar Slok uit Sjakie en de 
chocoladefabriek (kent u hem nog?) nu niet meer ‘dik’ is, maar ‘enorm’ en de 
bejaarde en gemene mevrouw Griezel wordt niet meer ‘lelijk’ genoemd.  
 
De aanpassingen in de boeken van Dahl staan in een bredere beweging. Overal zie 
je de neiging om de geschiedenis anders te interpreteren dan we gewend waren en 
andere accenten te leggen. Denk aan de excuses van onze minister-president over 
het Nederlandse slavernijverleden. Wijs, empathisch en realistisch vind ik.  
Een verschil met de boeken van Roald Dahl - en alle literatuur - is wél dat het bij de 
slavernij gaat om iets dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Daar kun je 
mettertijd anders tegenaan gaan kijken. Literatuur beschrijft niet de werkelijkheid 
zoals hij is, maar creëert een werkelijkheid met als doel om de echte werkelijkheid 
beter te begrijpen.  
 
Aanvankelijk deelde ik de verontwaardiging van mijn echtgenote en maakte er op 
LinkedIn zelfs een opmerking over. Maar nu ik dit onderwerp wat langer beschouw, 
ben ik toch minder uitgesproken. Niet dat ik er nu ineens voor ben om zomaar 
lukraak allerlei teksten te gaan aanpassen naar het sommige mensen goeddunkt. 
Integendeel. Wat geschreven is moet je laten staan vind ik. Dat zei Pilatus al in de 

tijd van Jezus. Maar een beetje nuance is, zoals met alles, wel op zijn plaats. Iemand riep: Straks gaan ze ook de Bijbel 
nog herschrijven. Kijk, dat was nu precies de opmerking die ik nodig had.  
 
Wat hebben wij, gelovige mensen, ooit ánders gedaan dan de woorden over de daden van God herschrijven naar 
gelang het ons uitkomt? Er bestaan al tweeduizend jaar Bijbelse sensitivity readers. Neem het Nieuwe Testament. 
Vanaf het moment dat Jezus in de wereld optrad, zijn Zijn woorden en daden geïnterpreteerd: er gebeurde iets en 
mensen gaven daar een draai aan. Wat voor de één heilzaam bleek, iets van God, kon voor een ander 
aanstootgevend en godslasterlijk zijn. Sommige mensen ervoeren Jezus’ optreden als troostrijk, voor anderen 
vormde het de bedreiging van hun positie en hun vermeende verworvenheden. De invulling die je aan een 
gebeurtenis geeft, hangt af van de plek die je in de wereld inneemt. vervolg op bladzijde 3
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KOPIJ KREDO 
Kredo april 2023 komt uit 
voor zondag 2 april. Uw kopij, 
liefst per e-mail, moet binnen 
zijn voor dinsdag 21 maart 
19.00 uur. 
 



 

  

 

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk  
Organist: Henk Noordman 

bediening Heilige doop Max Jannick Eekhuis 
 

 
 
 
 
Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 

met medewerking van het Livinuskoor Wilp 
 

 
 
 
 
 
 
Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
Organist: Henk Noordman 
 

The Basement 10.30 uur   
Voorganger:  ds. Ary Braakman  
Kliederkerk voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd en hun ouders   

 
 
 
 
 

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 
 

In het koor van de Dorpskerk 11.30 uur  
Voorganger: ds. Menno Valk 
Medewerking van ds. Nijntje en ds. Emma Rijks 
Piano:              Henk Noordman 
Kerk-op-schoot viering  
kinderen 0 t/m 5-6 jaar 

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 

kindernevendienst XXL 
 

Diensten Grotenhuis,  donderdag 19.00 uur 
2 maart pastor H. de Jong 
9 maart dhr. E. Fokkema 

16 maart ds. H. Diermanse 
23 maart mevr. R. Vermeltfoort 
30 maart ds. M.H. Valk 

     6 april Witte Donderdag 
pastor H. de Jong    
dienst van Schrift en Tafel 

Vervoer naar de kerkdiensten 

Janneke Noordman T: 06 4142 2557 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 
5 maart 10.00 uur PKN Twello 

12 maart 09.30 uur PKN Nijbroek 
19 maart 09.00 uur RK St.-Martinus Duistervoorde 
26 maart 10.00 uur PKN (KVW) Klarenbeek 

2 april 10.00 uur PKN Twello 
 

   

    
    
    
    

zondag 2 april 
Palmzondag 

zondag 12 maart 
derde zondag Veertigdagentijd 

zondag 19 maart  
vierde zondag Veertigdagentijd 

zondag 26 maart  
vijfde zondag Veertigdagentijd 

zondag 5 maart 
tweede zondag Veertigdagentijd 

verwijderd (AVG) 
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vervolg van bladzijde 1 
In het geval van Jezus is het extra ingewikkeld: pas een generatie (of meer) later zijn de verslagen over Zijn optreden 
opgeschreven. Er zijn, vermoedelijk, nauwelijks teksten uit de eerste hand overgeleverd. Alles is van later datum. 
Van Hem zelf is geen enkel geschreven document. De kans is groot dat er door de jaren heen een andere duiding is 
gegeven aan de gebeurtenissen die toen plaatsvonden. Met de doorgeeftraditie van de verhalen van Israël is deze 
‘ruis’ nóg sterker. Dat er iets gebeurd is, is duidelijk, maar of het zó gebeurd is, is de vraag. 
Bovendien is het van belang om op te merken dat de Bijbel geen geschiedenis vertelt, geen feiten opsomt, maar 
heilsgeschiedenis wil brengen: wat er gebeurt in de tijd gebeurt, heeft een doel: God redt mensen die in Hem 
geloven. 
 

In de zondagse preek doet een dominee – als het goed is – ook aan herinterpretatie, opdat de woorden van  ‘toen’ 
van betekenis kunnen zijn voor de mens van ‘nu’. Maar interpreteren en uitleggen is iets anders dan veranderen en 
aanpassen.  
Hopelijk laat de moderne dominee, anders dan een sensitivity reader, de oorspronkelijke tekst in het Grieks en het 
Hebreeuws intact. Maar het kan nodig zijn de vertaling die je aan een woord geeft te veranderen. Al is het maar 
omdat we sommige woorden niet meer kennen en sommige gewoontes uitgelegd en verklaard moeten worden om 
ze te kunnen begrijpen. Zonder die uitleg kun je grote misverstanden en ongelukken krijgen.  
Aan de Griekse filosoof Heraclitus, hij leefde in de 5e eeuw voor Christus, wordt de 
uitspraak toegeschreven dat “alles in beweging is, en niets blijvend.” Ik ben dat wel met 
hem eens. Misschien is alleen de liefde blijvend – misschien nog wel meer dan wat wij 
menen dat God zélf ‘is’.  
Als ik heel eerlijk ben, geloof ik dat wij in onze tijd aan het bestendige karakter van de 
liefde meer houvast en troost kunnen ontlenen dan aan ‘God’ waar zoveel sensitivity 
readers en believers altijd weer van alles van menen te moeten vinden.  
Misschien is ‘liefde’ het enige dat, hoewel weerbarstig en grillig, in alle culturen een 
bestendig universeel karakter heeft. Of gaat men ook aan die bestendigheid morrelen?  
 

ds. Ary Braakman 

 
 

 
 

 
 

 
 

In de dienst van zondag 5 maart lezen we over de 
verheerlijking op de berg (Matteüs 17: 1-9). Een 
hoogtepunt voor de drie leerlingen van Jezus die 
aanwezig zijn. In hun visioen (zoals in het Grieks in 
vers 9 staat) zien ze Jezus in het volle Goddelijke 
licht, samen met Mozes en Elia. 

Soms staat je leven zomaar in dat Goddelijke licht, 
maar zo’n moment is zo gauw voorbij. Hoe de 
kracht daarvan te bewaren (als bron voor je leven 
en geloof)? 
 
Misschien dat we deze zondag iets van dat 
Goddelijke licht ervaren bij de doop van Max 
Jannick Eekhuis, zoon van Martin en Marjolein en 
broertje van Iris, Diepenbrockstraat 2. Een blijde 
gebeurtenis, die helaas niet zo vaak meer 
plaatsvindt in onze gemeente. Maar hopelijk putten 
we er hoop en geloof uit. We hopen dat ook Max - 
en zijn (groot)ouders - dat goddelijke licht over zijn 
leven mag (mogen) gaan ervaren. 
ds. Menno Valk 

 EREDIENST-JEUGD-PASTORAAT 

 
BIJ DE DIENSTEN 

WERKGROEP EREDIENST 

De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. 
Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, 

vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met 
elkaar deelt en beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving 
van het dorp, deze levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om 

vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst. 



 

  4 

Op zondag 12 maart zal de kerkdienst opgeluisterd 
worden met zang van het Livinuskoor uit Wilp. Zij 
hebben een standaardrepertoire van gospel, 
ballads en kerkliederen, waarvan zij in de dienst een 
mooie mix ten gehore zullen brengen. De dienst 
heeft als thema Levend Water, dit in aansluiting op 
de evangelielezing over Jezus en een vrouw uit 
Samaria. Waar anderen haar buitensluiten, spreekt 
Jezus haar aan en bevestigt de waarde van haar 
bestaan. Dit sluit mooi aan bij ons jaarthema: Ik ben 
er voor Jou.  
In de dienst zullen we ook nog bescheiden 
interactief aan de slag gaan, maar dat merk je 
vanzelf wanneer jullie, naar wij hopen, in groten 
getale aanwezig zult zijn. Ik zou het wel weten als ik 
jou was, want er is ook nog een presentje. Dank 
alvast aan degenen die deze dienst voorbereidden 
en het nodige werk verzet hebben.  
ds. Ary Braakman 

 
Zondag 19 maart verwelkomen we ds. Lidy van 
Prooyen Schuurman. We hopen op een mooie 
dienst met haar. 
 
Op zondag 19 maart is er 
ook weer Kliederkerk. We 
gaan met ouders en 
kinderen aan de slag aan de 
hand van het verhaal over 
Jezus die een mens geneest 
die al vanaf zijn geboorte 
blind was. Hoe ziet de 
wereld eruit als je niet kunt zien? Hoe ervaar je de 
mensen en de dingen? Rondom deze vragen 
kunnen we zeker een aansprekende viering 
organiseren. Ouders en kinderen van de doelgroep 
zijn van harte uitgenodigd.  
ds. Ary Braakman 
 
Op zondag 26 maart lezen we Ezechiël 37: 1-14. 
Ezechiël ziet in een visioen een dal vol dorre 
beenderen, die wonder boven wonder weer tot 
leven komen. En de boodschap erbij is: God zal zijn 
mensen uit de ballingschap laten terugkeren naar 
Israël. 
Een visioen dat velen na de Tweede Wereldoorlog 
waarheid hebben zien worden toen vele Joden 
‘terugkeerden’ naar het land Israël. Maar hoe 
bevrijdend was/is die boodschap voor de 
Palestijnen in dat land? 

We nodigen je van harte uit. De kerkdienst is ook 
leuk voor tieners en kinderen vanaf de 
basisschool. Het is een bijzondere dienst, vooral 
omdat het Livinuskoor uit Wilp medewerking 
verleent aan deze dienst. Het repertoire van het 
koor bestaat uit moderne gospel, ballads en 
kerkliederen. Van harte aanbevolen. 
Werkgroep Eredienst 

Is er iemand die naar jou omkijkt? Is er iemand 
die jou ziet staan en is er iemand die het fijn 
vindt om naar je te luisteren en met jou in 
gesprek gaat? Daarover gaat het in de kerkdienst 
op zondag 12 maart, waarin Jezus zegt dat Hij 
het Levend Water is. 

 
 Maar wat is Levend Water? In de Bijbel staat het 
verhaal van Jezus die een bijzondere ontmoeting 
heeft met een Samaritaanse vrouw (Johannes 
4). En ze gaan in gesprek. Zij ervaart hoe er naar 
haar wordt omgezien, dat zij wordt gekend en 
wordt erkend.  
 

In een artikel op internet wordt 
het Levend Water omschreven als 
water dat stroomt, dat je het 
leven van God in jezelf doet 
voelen, de liefde van Jezus 
Christus, zijn goedheid en 
genade. ‘Als je dorst hebt, kom bij 
Mij’, zegt Jezus, ‘ik geef je levend 
water’. Het geeft je een doel in je 
leven, het geeft troost als je 
verdriet hebt, nieuwe kracht als je 
vermoeid bent en hoop voor de 
toekomst. 
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De dienst staat mede in het teken van een werk van 
barmhartigheid: het bezoeken van gevangenen.  

Op een schilderij van Pat de Vylder zien we dit op 
alternatieve manier verbeeld. Is de brief of het 
kaartje (zoals bij de Paasgroeten) een kleine 
voorbode van een opstanding? Een teken dat je niet 
vergeten wordt en dat er na de tijd in de gevangenis 
weer leven mogelijk is? 
Onze oud-predikant Hans Fibbe zal in de dienst 
vertellen over het werk van Exodus, die (ex-
)gevangenen begeleidt om succesvol terug te keren 
in de samenleving (zie ook zijn kopij elders in 
Kredo). Er zal ook voor het werk van Exodus 
gecollecteerd worden. 
ds. Menno Valk 

 
Kerk-op-schootviering 
Na de morgendienst 
van zondag 26 maart 
wordt er om 11.30 uur 
in het koor van de kerk 
weer een korte viering 

gehouden voor kinderen van 0 t/m 5-6 jaar en hun 
(groot)ouders. Net als andere keren speelt Henk 

Noordman op de piano en ook dit keer zal ds. Emma 
Rijks meewerken aan de dienst, evenals ds. Nijntje. 
De ouders zullen via de mail een aparte uitnodiging 
krijgen. Krijg je geen uitnodiging, maar wil je graag 
aanwezig zijn met je (klein)kind; van harte welkom. 
Wel graag even opgeven: valk@pkn-twello.nl.  
ds. Menno Valk 
 
Zondag 2 april 
Van oudsher is de Palmzondagdienst een moment 
waarop nieuwe leden van de kerk letterlijk intocht 
houden in de kerk. Ze worden verwelkomd in de 
hoop dat ze vanaf dat moment als ‘volwaardige’ 
leden zullen participeren. Helaas is de hedendaagse 
kerkelijke praktijk iets weerbarstiger. De 
vanzelfsprekendheid van dit gebeuren is er allang 
niet meer. Dat verandert ook het opgewekte 
karakter van een dergelijke dienst. Toch is 
Palmzondag een belangrijk markeringspunt in het 
kerkelijk jaar. Want, hoe fijn we het ook zouden 
vinden als dat zo was, het gaat uiteindelijk niet om 
ons mensen en zelfs niet om de kerk; het gaat erom 
dat het woord over God intocht houdt in ons leven. 
Dat vieren we (ook) met Palmzondag, wanneer we 
uit de Bijbel lezen en vernemen hoe Jezus in de 
week voor Pasen Jeruzalem binnenrijdt. Nu is Hij 
letterlijk de koning en de mensen zijn bijkans in 
extase als zij Hem zien. Maar in een paar dagen tijd 
slaat de stemming om. Met Goede Vrijdag is het 
niet meer ‘Hosanna’, maar ‘Kruisig hem’. Golgotha 
wacht, waarmee het verhaal van de mens Jezus een 
einde neemt. Als geloofsverhaal gaat het echter 
verder, want met Pasen belijden wij opstanding. 
Wat wil zeggen dat we nadrukkelijk geloven dat er 
zoiets als opstanding kan plaatsvinden, in de wereld 
en in ons eigen leven, dankzij Hem. Daarvan is 
Palmzondag, dit jaar op 2 april, de voorafspiegeling.  
ds. Ary Braakman 
 
TERUGBLIK OP KERKDIENSTEN 

Op 15 januari was er een TOP2000-kerkdienst die 
gepresenteerd werd door twee dj’s. Of met andere 
woorden: die door twee voorgangers werd geleid, 
Menno Valk en Egbert Fokkema. 
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Veel gemeenteleden hadden liederen/popsongs 
aangedragen. Uit deze liederen moest een keuze 
gemaakt worden, zo veel waren het er! Bij alle 
liederen was er ook een video of waren er beelden 
te zien op de schermen in de kerk.  

Sommige songs hadden persoonlijke herinnerin-
gen. Zo ook het lied van Wim Boer. Hij lichtte het 
lied toe en werd bevraagd door Egbert, een van de 
voorgangers.  
De commissie heeft er veel werk aan gehad en 
intussen heb ik uit betrouwbare bron gehoord dat 
de dienst voor herhaling vatbaar is.  
GerJanne de Jonge 
 
Terugblik op een interactieve kerkdienst 
In de gezinsdienst van zondag 29 januari gingen 
groepjes gemeenteleden, jong en oud door elkaar 
en samen, aan de slag om in een escaperoom-
achtige setting via een aantal puzzels een woord te 
vinden. Dat was: ‘Geluk’. “Heeft iedereen dezelfde 
oplossing?” vroeg een kind me. Hij bedoelde: komt 
uit alle puzzels dezelfde oplossing. Die vraag 
vormde voor mij de aanleiding voor de – laat ik het 
maar eerlijk zeggen – spontaan ontstane meditatie. 

Nee, niet ieder mens heeft 
dezelfde oplossing om in het 
leven geluk te vinden. 
Sommige mensen vinden het 
zelfs nooit. En ook onze 
startpunten zijn niet gelijk. De 
een heeft vanaf zijn geboorte 
meer kansen dan de ander. 
Onrecht noem je dat, maar 
ook: realiteit, hoe bitter ook.  

Het was heel waardevol dat zoveel jonge gezinnen 
de weg naar de kerk die morgen hadden gevonden. 

En hulde aan degenen die de dienst hadden 
voorbereid. Dat was een hele klus, die 
escaperoompuzzels. Dank daarvoor! 
ds. Ary Braakman  
 
 

 

Ga je 11 maart mee naar de Voedselbank? 
Met een lege maag, zonder lunch of tussendoortje 
naar school is niet fijn.  
Het opletten en leren wil niet zo goed als je maag 
rommelt. 
Toch zijn er ook in jouw dorp, of misschien wel op 
je school, kinderen die in armoede leven en 
waarvan de ouders bij de voedselbank komen. De 
voedselbank deelt eten uit aan mensen die geen of 
weinig geld hebben om eten te kopen. De 
voedselbank heeft zelf ook geen geld om voedsel te 
kopen, maar krijgt van mensen en winkels allerlei 
producten. 
 

Jullie en andere gemeente-
leden hebben in december en 
januari voedseldozen gevuld 
met producten die naar de 
voedselbank kunnen worden 
gebracht. Zo helpen we om 
kinderen met een gevulde 
maag naar school te laten 
gaan. De dozen staan in de 
kelder van Irene geduldig te 

wachten tot ze weggebracht worden. 
 
Op 11 maart gaan we met iedereen die dat wil naar 
de Voedselbank in Deventer om de voedseldozen 
daar af te geven. Piet Ruijsbroek en Jannie 
Diekerhof geven dan uitleg over de voedselbank en 

WERKGROEP JEUGD 
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je mag rondlopen en rondkijken hoe het eraan 
toegaat in zo’n ‘gratis’ supermarkt.  
We zijn 11 maart om 14.00 uur welkom bij de 
Voedselbank in Deventer, Harderwijkstraat 21. 
 
Nu zijn we ook een Groene Kerk, wat betekent dat 
we willen zorgen voor de aarde en het milieu. 
Daarom willen we, voor wie niet bang is voor 6 km 
bewegen, op de fiets naar Deventer. De fietsgroep 
vertrekt 13.30 uur bij Irene. Natuurlijk kunnen we al 
die dozen niet meeslepen op de fiets en zullen er 
ook auto’s naar Deventer vertrekken. Ook die staan 
om 13.30 uur klaar bij Irene. Het zou super zijn als 
(groot)vaders/ (groot)moeders mee willen fietsen 
of met de auto willen rijden.  

 
Laat je even weten of je mee wilt en wie je verder 
meeneemt? Dat kan via E: jeugd@pkn-twello.nl of 
T: 06 3027 1724. 
 

Werkgroep Jeugd, 
ds. Ary, Willemien en Rosa 
 
Een heel bijzondere maaltijd voor tieners uit 
Twello! 
Stel je voor dat je met Jezus en zijn vrienden aan 
tafel zit… Is het gezellig, leuk, vol verwachting om 
Pasen te vieren? Is dit dan het laatste avondmaal? 
Is iedereen wel betrouwbaar hier aan tafel? En 
Jezus, wat heeft die voor plannen? Het lijkt vredig, 
maar welke spanningen voel je in de eetzaal en ... 
Wat speelt er onder de oppervlakte?  
  
We hebben het over … … de PaasChallenge. 
We gaan op een creatieve manier aan de slag met 
het verhaal van Witte Donderdag en Goede Vrijdag 
en wat dat verhaal voor jou kan betekenen. 

Voor wie? 10 tot 16 jaar 
Wanneer? zondag 2 april 2023 
Hoe laat? 11.00 uur (inclusief lunch) 
Waar?  Irene, Dorpsstraat 8 in Twello 

(naast de Dorpskerk) 
Kosten? gratis 

  
Meedoen? Stuur dan uiterlijk op  
zondag 26 maart 2023 een e-mail naar  
jeugd@pkn-twello.nl. Dan zorgen wij voor een 
gedekte tafel en een leuk programma. 
  

Groetjes, 
Werkgroep Jeugd,  
Rosa, Ary en Willemien  
 
 

 
 

Hoi jongens en meisjes van de Dorpskerk  
Binnenkort zijn er weer twee momenten waarop er 
kindernevendienst is: op 2 april en op 23 april.  

 
Op 2 april is het 
Palmzondag. Dan 
beginnen we om 10.00 
uur in Irene. We gaan  
dan palmpasenstokken 
maken. Aan het eind van 
de kerkdienst sluiten we 
de kindernevendienst in 
optocht door de kerk af.  
 
 

Op 23 april is er ook weer een 
bijzondere kerkdienst. Dan 
wordt er aandacht besteed 
aan de groene kerk. Wat we 
dan gaan doen is nog een 
verrassing, maar we doen ons 

best om er weer iets leuks van te maken. Kom je 
ook? Je bent van harte welkom!  
 

Rita Lammers, leiding kindernevendienst 
 

 

Zeker weten! 

Je gaat toch ook mee? 

 

KINDERNEVENDIENST XXL 

Gaaf! Mailtje sturen en meedoen! 

verwijderd (AVG) 
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Dankjewel! Op vrijdag 12 mei willen we iedereen 
bedanken die, vrijwillig, een steentje heeft 
bijgedragen aan onze PKN gemeente. Soms 
zichtbaar, soms wat minder zichtbaar, maar 
iedereen even belangrijk voor het samen gemeente 
zijn. 
 
We hebben als organisatoren een leuk en gezellig 
programma bedacht in Irene (bij mooi weer buiten). 
 

Het jaarthema ’Ik ben er voor jou’ staat centraal in 
de bijeenkomst. Er is veel ruimte elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een hapje en 
drankje. 
 

De dank-je-wel-bijeenkomst start vanaf 17.00 uur 
en om 21.00 uur kan iedereen met een hart vol 
warmte, een hoofd vol verhalen en een buik zonder 
trek weer huiswaarts. 
 

Zet vrijdag 12 mei dus 
alvast in de agenda en meld 
je aan bij Menno of Rosa,  
E: valk@pkn-twello.nl of 
tang@pkn-twello.nl 
 
Jij komt toch ook?  
 
 
 
Spelletjesmiddag met kinderen van de Oase 
Op 13 februari was de grote zaal van Irene gevuld 
met mensen van nogal verschillende leeftijden. Het 
ging om een ontmoeting tussen kinderen van groep 
4 van de christelijke basisschool De Oase en 

mensen van de ontmoetingsmiddagen 65+. Deze 
ontmoeting gebeurde spelenderwijs, want de 
kinderen hadden allerlei (oude, bekende en 
nieuwe, onbekende) spelletjes meegebracht. De 
sfeer was ontspannen en er werd van elkaar en de 
spelletjes genoten. Fijn, dat dit weer kon na de 
corona jaren! 
ds. Menno Valk 

 
Avond voor nieuw ingekomenen 
Later in die week hadden wijk-
coördinator Hetty Harmsen, 
ouderling Cock van den Bos, ds. Ary 
Braakman en ik een ontmoeting met 
een aantal nieuwe leden van onze 
gemeente. Helaas was het al een 
hele tijd niet van zo’n ontmoeting 
gekomen (o.a. door de coronatijd). 
We hebben uitgebreid kennis-
gemaakt. Sommigen doen al een 
tijdje mee in de gemeente, maar ook 
voor hen was het prettig meer te 
horen over onze kerkgemeenschap 
en uitleg te krijgen over het huis van 
onze gemeente, de Dorpskerk. 
We hopen over ongeveer 1½ jaar 
weer zo’n avond te kunnen houden. 
ds. Menno Valk 

WERKGROEP PASTORAAT 

 
RONDOM DE GEMEENTE 

Save the date! 

vrijdag 12 mei 

Meld je aan! 
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Gebed voor de Veertigdagentijd 
 

God, Behoeder van alle leven, 
zie onze wereld, 
zie uw mensen: 
verdwaald, verdwaasd, 
ontheemd, vervreemd. 
Keer ons ten goede, God, 
en zet ons, opnieuw, op het spoor 
van waarachtig leven. 
Maak ons tot mensen die goed doen, 
die leven doorgeven en beschermen, 
die een zegen zijn voor elkaar, 
tot eer van uw Naam. 
 

Werkgroep voor Liturgie, Heeswijk 
 

Het leven is een dans 
Deze titel kopte het 
tijdschrift Volzin deze 
maand bij een 
voorpublicatie van het 
boek Overweldigend leven 

van Frits de Lange. Dans en muziek zijn oer-
verschijnselen, die al bestaan sinds er natuurvolken 
zijn. Rituele dans zit in iedere vitale beweging. Het 
kloppen van ons hart, het ene been voor het andere 
zetten, de wisseling van de seizoenen tot aan de 
omloop van de zon, maan en planeten. De 
beweging in de wereld is ritmisch geordend en 
daarmee is het beginsel van de dans hetzelfde als 
dat van de kosmos, aldus de theoloog Gerardus van 
der Leeuw (1890-1950). Voor men de bewegingen 
van het leven uitbeeldde in taal en melodie, drukte 
men haar uit in de beweging van het lichaam. Hoe 
zou de wereld eruitzien als onze cultuur weer de 
oudste taal van de mensheid, die van de dans, 
spreekt. We dansen met de wereld, we bewegen als 
antwoord op de beweging om ons heen. Je kunt 
niet niet dansen en je probeert een ritme te vinden 
waarmee je in cadans komt met de wereld om je 
heen. 
 

Dansen in de Bijbel/kerk 
Dansen komen in de Bijbel op verschillende plekken 
voor, maar buiten de eerste eeuwen van de 
jaartelling was dansen in de kerk verboden. In de 
periode vóór Constantijn de Grote (272-332 n. Chr.) 
was dans een favoriete bezigheid.Vanuit de 
Hebreeuwse danstraditie waren de vroege 
christenen gewend te dansen tijdens plechtige 
aanbidding en feesten. 

In de Handelingen van Johannes, een niet canoniek 
(bijbel)boek uit de tweede eeuw, staat een 
gebeurtenis beschreven die plaatsvond na het 
laatste avondmaal. Jezus geeft de apostelen 
opdracht om in een cirkel, rondom hem heen, te 
gaan staan en elkaars handen vast te houden en 
amen te zeggen als antwoord op wat hij zegt. 
Vervolgens begon Jezus een hymne te zingen en 
dansen de apostelen om hem heen in een 
cirkeldans.  
 
In de beschrijvingen van de oudste vormen van de 
christelijke liturgie is de dans ook opgenomen.  
Vanuit religieus oogpunt wil de kerk verhalen 
waarin dansen wordt beschreven echter niet 
aannemen, maar er bestaat geen officieel christelijk 
dogma dat over dansen gaat. 
 

Ik kwam in de Liedjesbijbel een liedje tegen over 
dansen met Jezus: 
 

Ik danste op de eerste zonnestraal, 
ik danste op de sterren en de maan, 
ik danste uit de hemel naar omlaag, 
ja, dansend in een stal kwam ik op aard’. 
 

Refrein: 
Kom, iedereen, en dans dans dans! 
Want kijk, ik ben de dans dans dans! 
Volg mij en dans me achterna! 
Samen doen we de dans dans dans! 
 

Ik danste rond en bleef niet lang alleen, 
er danste al meteen een visser mee. 
We dansten door met iemand die niets zag, 
toen danste zelfs wie nooit gelopen had. 
 

We dansten fijn, toch werden mensen kwaad: 
‘Dat dansen, niet normaal, het houdt geen maat. 
Dat dansen, bah, dat valt toch uit de toon, 
dat dansen moet nu stoppen, doe gewoon!’ 
 

(refrein) 
 

We dansten, maar ze duwden m’ aan de kant. 
Ik danste door, de rest ontsprong de dans, 
ik danste, maar mijn benen werden zwaar, 
mijn dansen brak, ik zakte in elkaar… 
 
Ik dans, ik dans, ik ben weer opgestaan! 
Ik dans, ik dans, dat blijft altijd mijn naam! 
Ik dans, ik dans, en als je mee wil gaan, 
ik dans, ik dans, sta op en sluit je aan! 
 

(refrein) 

 

W
ER

K
 

OPBOUW 
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Sacrale dans 
Ik dans, ik dans, en als je mee wil gaan, 
ik dans, ik dans, sta op en sluit je aan! 
 

Inmiddels zijn we over de helft met de cyclus 
sacrale dansen in Irene op de donderdagmiddag en 
dinsdagavonden. Heneni, wat betekent: hier ben ik. 
Met je lichaam de cadans vinden van je eigen 
hartenklop in en met de wereld om je heen. 
Bewegen met je lichaam. Je hoeft dus helemaal niet 
te kunnen dansen, bewegen is voldoende. 
Docente Sahaja Pragt brengt de deelnemers op zeer 
invoelende wijze bij zichzelf. 
Kom gerust een keer kijken, voelen, ervaren wat het 
betekent bij je hoofd en je hart thuis te komen. 
  

Langskomen kan nog op 14, 28 maart en 11 april 
van 19.30 – 21.00 uur of op 9 maart en 6 april van 
15.00 – 16.30 uur. 

Inspiratiefestival 
Waar je ook heerlijk kunt dansen/ bewegen, zowel 
fysiek als geestelijk, als antwoord op de wereld om 
je heen is in het weekend van 20, 21, 22 oktober 
tijdens het Inspiratiefestival op Terschelling. 
 

Anderhalf jaar geleden, nog voor ik in dienst was in 
Twello, heb ik jullie ook al overspoeld met mijn 
enthousiasme voor dit festival.  
 

Een weekend lang ondergedompeld in een festival 
dat in het teken van bezinnen, bezielen, inspireren, 
verbinden en ontmoeten staat. Zomaar op iedere 
straathoek, op een terrasje of bij een van de 
workshops andere zoekenden ontmoeten en in 
gesprek raken. 

Er is een ruime keuze van concerten, theatervoor-
stellingen, lezingen, workshops, getijdevieringen, 
trainingen, theater en meditatie verspreid over het 
eiland. Het programma is zowel binnen als buiten 
en biedt thema’s over onder andere samen leven, 
samen kerk zijn, de kunst van het geloven, etc. 
 

Het zou fantastisch zijn als we met meerdere 
mensen vanuit Twello zouden deelnemen aan dit 
festival om gezamenlijk inspiratie op te doen voor 
onze Dorpskerk van de toekomst. 
 
Zet de data alvast in de agenda en klamp me gerust 
aan voor meer info. 
Meer info en inschrijving is ook te vinden op: 
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/ 
 
Ook alvast voor de agenda: 

Zondag 23 april, 10.00 uur 
een dienst georganiseerd 
door de Werkgroep Groene 
Kerk over ‘De aarde 
beheren’ met medewerking 
van Alfred Slomp. 
 

Zaterdag 3 juni van 14.00 – 16.00 uur Vintagemarkt 
in Irene, in samenwerking met ABC de Cirkel, de 
Bibliotheek en Mens en Welzijn.  
 
Zondag 4 juni, 10.00 uur een speciale dienst rond 
‘De naakten kleden’, waarin we meereizen met een 
wollen vestje. 
 
Ik hoop je weer ‘in beweging’ te ontmoeten, zodat 
we samen met anderen de dans van religie in het 
hier en nu kunnen beleven. 
 

Rosa van der Tang, opbouwwerker 
 
 

 
 

Weekenddiensten 
  4-5 mrt. ds. Menno Valk 
11-12 mrt. ds. Ary Braakman 
18-19 mrt. ds. Ary Braakman 
25-26 mrt. ds. Menno Valk 

 

 

 
ALGEMENE BERICHTEN 
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Vakantieweek 
Van 11 t/m 19 maart heb ik een week vakantie. In 
dringende gevallen kunt u echter contact opnemen 
met collega Ary Braakman. 
ds. Menno Valk 
 
Hartelijk dank! 
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor 
de lieve wensen en vele kaarten, bloemen etc. 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in het 
revalidatiecentrum. 
Dit heeft mij goed gedaan. 
  

Heel veel dank,  
Anny Klok 
 
Bestemming gewijzigd 
Rond mijn afscheid als predikant van de gemeente 
heb ik aangegeven dat ik waarschijnlijk aan het 
werk zou gaan als rituelenbegeleider. Er kwam iets 
anders op mijn pad. Sinds half februari studeer ik 
met veel plezier aan de PABO in Deventer om in een 
versneld traject opgeleid te worden tot leerkracht 
in het basisonderwijs. De studie vraagt veel tijd. 
Daarom zal ik niet langer beschikbaar zijn als 
voorganger bij rouw- en trouwdiensten. 
 

Hartelijke groet, 
Emma Rijks 
 

 
 

In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen en die graag de 
band met de gemeente willen behouden.  
 

De Hofstede 
Jupiter 60, 7391 RK Twello 

dhr. A.A. Nieuwenhuis 
dhr. E. Gerrits 

 

Martinushof - Kleinschalig Wonen  
St. Maartenserf 85, 7391 AG Twello 

mevr. G. van Ommen-Slijkhuis 
mevr. W. Wassing-Stillewagt (85A)  
mevr. G.W. Nokkert-Winterman (85A) 
mevr. D. Ruijsch-Segers (85A) 

dhr. G.J. Roeterdink (85B) 
mevr. J.H. Weijers-Teunissen (85C) 
mevr. G. Hamer-Koopman (85E) 
mevr. B.J.A. Kerkmeijer-Hunnekink (85E) 
mevr. H. Visser-Berents (85F) 
dhr. J.A. Ruijsch (85F) 

 

Martha Flora 
Rijksstraatweg 150, 7391 MX Twello 

dhr. en mevr. Hacquebord-Brandsma (150C) 
dhr. en mevr. Rijks-Huiskes (150Z) 

 

September 
Hunderenslaan 7, 7391 TB Twello 

mevr. A.J. van Accooij-Prudon (7) 
mevr. J.W. Klosters-van Santen (7A) 

 

Woonzorgcentrum PW Janssen 
Hermelijn 2, 7423 EJ Deventer 

mevr. A.G. Albers-van Essen (afd. Averloo, k.13.23) 
dhr. G.W. Winterman (afd. Rande, k. 19) 

 

Woonzorgcentrum De Bloemendal 
Het Laar 1, 7414 BJ Deventer 

mevr. M.W.B. Gerdingh-Zwart (031) 
 

Woonzorgcentrum Spikvoorde 
M.C. Escherweg 2, 7425 RJ Deventer  

dhr. A. Wolters (F 41) 
 

Woon-, Zorg- en Dienstencentrum ’t Dijkhuis 
Gorsselseweg 2, 7437 BE Bathmen 

mevr. J. Loman-Schoolderman 
 

Pachterserf 
Sprenkelaarshof 101, 7323 XE Apeldoorn 

mevr. J. Hogeboom-Guliker 
 

Zorg- en woongebouw De Vier Dorpen 
Loenenseweg 23, 7361 GB Beekbergen 

mevr. J.W. ter Mate-Garrits 
 

Verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord 
Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen 

mevr. M. Kroesbergen – Kloppers (Oostereng, k.3) 
 

Verras hen eens met een 
kaartje, een bezoekje…!  
 

Weet je iemand die op 
ons lijstje ontbreekt, zie 
je dat er iets niet klopt, 
schroom niet het ons te 
vertellen. 
 

 
OMZIEN NAAR 

 
verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld 

 
verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld 
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Op 3 januari 2023 overleed 
Jantje Wiers-Wolthuis. Zij 
werd 93 jaar oud. Jantje werd 
geboren in Vlaardingen en 
heeft daarna in verschillende 
plaatsen in het land gewoond. 
Zij was een vrolijk, spontaan 
en ondernemend kind met 
veel sociale contacten. Jantje 

verliet het gezin op haar 21e om in Amsterdam op 
kamers en aan het werk te gaan. Administratieve 
taken gingen haar bijzonder goed af. Bij haar 
nieuwe baan ontmoette zij haar collega Piet Wiers 
en de liefde bloeide op. Jantje en Piet deelden veel 
interesses, zoals sporten, reizen, cultuur en natuur. 
Zij kregen een dochter en een zoon en verhuisden 
naar Hilversum. Ze genoot er van vriendschappen 
en er was veel aanloop over en weer in de buurt. 
Toen de kinderen groter werden ging Jantje met 
veel plezier weer aan het werk. 
Via Apeldoorn en Wilp kwamen Jantje en Piet in 
Twello aan de Mercurius te wonen. Vanwege een 
chronische zenuwziekte werd Jantje vanaf begin 
jaren 90 steeds minder mobiel en het nieuwe huis 
paste hen beter. Het ziek zijn viel haar zwaar. Het 
was een kantelpunt in haar leven. Haar lichaam dat 
alles had gekund ging haar tegenwerken en dat 
tastte ook haar spontaniteit en uitbundigheid wat 
betreft sociale contacten aan. Haar wereld werd 
kleiner. Met Piet als mantelzorger en hulp van 
mensen om hun heen konden zij lang zelfstandig 
wonen. Niet lang nadat zij in maart 2020 naar het 
Grotenhuis verhuisden overleed Piet. Jantje miste 
hem enorm. Tegelijk wilde ze moedig voorwaarts 
gaan.  
Op 11 januari hebben we het leven van Jantje 
herdacht in een dienst in de Dorpskerk. Daarbij 
lazen we een gedeelte uit Psalm 139, over gekend 
worden door God, en hebben we ook stilgestaan bij 
de manieren waarop je door mensen gekend wordt 
en waarop je jezelf kent. We wensen haar kinderen 
Gods nabijheid toe nu zij hun moeder moeten 
missen. 
ds. Emma Rijks  
 
 

Op 31 januari 2023 is  
Derkje Haak-Bosch (Dikkie), 
Waterhoendreef 22, gestor-
ven in de leeftijd van 93 jaar. 
Geboren in een boerderijtje 
in de buurt van Tuindorp, 
verhuisde ze met het gezin 
naar de Stationsdwars-

straat. Na de School met de Bijbel ging ze bij 
mensen in de huishouding werken. Aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog verloor ze helaas 
haar oudste zus, waar ze een goede band mee had. 
Ze leerde naaien en kleding maken. Na een tijd 
ontmoette ze Hendrik, met wie ze in 1956 trouwde. 
Na 2 jaar in Deventer gewoond te hebben 
betrokken ze het huis naast haar ouders. Later 
verhuisden ze naar de overkant van de straat. 
Hendrik hield zich bezig met de tuin en Dikkie 
regelde de zaken thuis en oogstte in de tuin wat hij 
gezaaid had. Goed, vers eten vond ze belangrijk. De 
vakanties in Natuurvriendenhuizen waren 
hoogtepunten in het jaar. Later reisden ze samen 
(met anderen) naar oorden verder weg in Europa. 
Dikkie was een bescheiden vrouw, die niet graag op 
de voorgrond trad. Haar trots waren haar kinderen 
en later de kleinkinderen. Zij leefde intens met hen 
mee en was in stilte trots op hen. Ze deed het liefst 
‘gewone’ dingen: samen fietsen, zingen in het koor, 
gymnastiek en lezen. Ze volgde het nieuws in 
kranten en op tv.  
Toen de kinderen de deur uit waren en de tuin te 
groot werd verhuisden Hendrik en zij naar de 
Waterhoendreef. Niet lang na (de viering van) hun 
50-jarig huwelijk overleed haar man. Zijn overlijden 
was een hele slag voor haar, maar haar vaste ritme 
hielp haar door de tijd. En hoewel ze niet 
gemakkelijk praatte over haar geloof gaf ze aan dat 
ze daarin steun en houvast vond.  
In de dienst voorafgaande aan de crematie in 
crematorium De Omarming in Zutphen hebben we 
daarom gelezen uit Psalm 23 over God als de 
Herder, die in moeilijke situaties nabij is en kracht 
geeft. Aan God hebben wij haar toevertrouwd. Dat 
zij mag rusten in vrede. 
ds. Menno Valk 
 
 
 
 
 

 
WIJ GEDENKEN 

1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 

ik laat je los 
maar zal je 

nooit 
vergeten 

 
verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld 

 
verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld 
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Wij leven mee… 
met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van 
Harry Louis Dekker (voorheen Rijksstraatweg 165), 
die op 21 februari in de leeftijd van 93 jaar is 
gestorven in Hospice Apeldoorn. Wij bidden hen 
kracht en troost toe nu zij verder moeten zonder 
hun geliefde. In het volgende nummer van Kredo zal 
een In Memoriam verschijnen. 
ds. Menno Valk 
 

Vredeswake is gestopt 
Helaas hebben we de wekelijkse 
vredeswake in het stiltecentrum 
moet stoppen. Er was te weinig 
draagvlak in de gemeente om dit 
voort te kunnen zetten. Dat is 

jammer en ook een teken aan de wand! 
 

In de afgelopen maanden hebben we steeds namen 
van slachtoffers genoemd. Dat was aangrijpend en 
bracht de oorlog dichtbij. Wat je wellicht niet weet 
is dat deze namen werden verzameld door 
Anastasia Morozova die vorig jaar uit Oekraïne is 
gevlucht en onderdak heeft gevonden, eerst in 
Twello en nu in Amsterdam. Ze vertelde me dat ze 
vaak in tranen deze lijsten heeft opgesteld, maar 
toch wilde doorzetten om ons in Twello te helpen. 
Ik heb haar natuurlijk heel hartelijk bedankt voor 
haar inzet.  
 

De oorlog in Oekraïne is nog niet afgelopen en ook 
elders in de wereld maken oorlog en geweld 
mensen kapot. Natuurlijk kunnen we in Twello niet 
daadwerkelijk oorlogen en geweld stoppen, wij 
hebben immers geen wapens vast die we neer 
kunnen leggen. Maar we hebben wel onze mond en 
biddende handen om op te staan tegen agressors 
en dictators. We kunnen nog steeds onze stem 
laten horen! 
 

Misschien kan er wat anders georganiseerd worden 
om samen met elkaar onze stem te laten horen, om 
te bidden om vrede. Een manier die wel op 
draagvlak van onze gemeente kan rekenen, een 
manier waarin we samen met dorpsbewoners 
opstaan tegen geweld. Ik daag je uit om met ideeën 
te komen! 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 

 
 

Onlangs woonde ik de lezing ‘Leven met aandacht’ 
bij van Hein Stufkens. In een heel volle Dorpskerk 
leerde hij ons om te leven met aandacht door drie 
dingen te doen: 

• wees in het hier en nu 
• maak je geest leeg 
• word opmerkzaam 

Prachtige levenslessen die we al langer proberen 
toe te passen in de gebedsgroep. We vertellen 
elkaar ons verhaal en we luisteren naar Gods 
verhaal, we zoeken in de stilte de leegte op om ons 
te laten vullen door Gods geest. 
 
Vraag maar eens aan 
de deelnemers hoe 
dit gaat en waartoe 
dit leidt. Je zult 
verrast worden!  
 

Een keer meedoen? Weet je welkom! Elke maandag 
van 13.30 tot ca. 15.00 uur in Irene. Wil je voorbede 
laten doen? Stuur een berichtje naar 
gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel even. We 
bidden graag voor en met je! 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
T: 06 5137 4998 
 

De eerstvolgende maaltijd 
is op woensdag 8 maart. Je 
bent vanaf 17.00 uur 
welkom voor een gezellig 
samenzijn met een drankje 

in The Basement (kelder Irene). Om 17.30 uur 
wordt de maaltijd geserveerd.  
Er wordt een twee- of driegangenmaaltijd 
geserveerd, afgesloten  met een kop koffie of thee.  
 

Opgeven kan bij Hetty Harmsen,  
E: aantafel@pkn-twello.nl | T: 06 5049 1004. 
Dieetwensen horen we graag. 
 

De volgende maaltijd is op donderdag 13 april.  
Je bent van harte welkom. 
 

Namens Aan Tafel!,  
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 

 

VR
ED

ES
 

WAKE 

verwijderd (AVG) 

verwijderd (AVG) 
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The Chosen, filmmiddagen  
Ook in januari en februari 
hebben we weer prachtige 
filmmiddagen met The Chosen 
gehad. We maken verrassende 
ontdekkingen mee uit het 
Woord van God. Vaak krijg ik de 
reactie: ‘Nu begrijp ik het pas, 

geweldig!’. We zijn benieuwd hoe het verder gaat 
met Jezus, die bijzondere man, die altijd een andere 
weg kiest. 
 

De volgende filmmiddag is op 20 maart van 15.00-
17.00 uur in gebouw Irene. Ook jij kunt nog steeds 
meedoen! Dus weet je welkom en neem je buren 
mee! De laatste filmmiddag van dit seizoen is op 17 
april en alle kijkers krijgen een cadeau mee bij deze 
laatste aflevering.  
 

Heb je nog nooit van The Chosen gehoord? Vraag 
het eens na bij een van de deelnemers! 
Hoewel er een zekere samenhang is, kun je elke 
aflevering ook prima afzonderlijk bekijken. En 
mocht je een aflevering gemist hebben of later 
willen aanhaken, dan kun je de afleveringen nog 
terugkijken. Ga met je telefoon of tablet 
naar www.thechosen.nl en download de app. Je 
hoeft je niet te registreren en kijken is helemaal 
gratis. Tik op de aflevering die je wilt zien en tik op 
de knop ‘download’. Daar kun je de Nederlandse 
ondertiteling downloaden. De aflevering start 
daarna vanzelf. Als je een moderne tv of computer 
hebt kun je de beelden daarnaartoe sturen om een 
groter beeld te hebben. 
 

Op NPO Start vind je elke week een nieuwe 
aflevering, die je ook later kunt terugkijken. Op een 
smart-tv kun je de app van NPO Start installeren en 
gratis kijken. Op het betaalde kanaal NPO Plus kun 
je de hele serie nu al zien. 
 

Nog meer weten? Stuur een mailtje of bel even. 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
E: thechosen@pkn-twello.nl | T: 06 5137 4998 

Lezing Paul Schenderling 
Wij kijken terug op een 
geslaagde avond op 30 
januari met de econoom 
Paul Schenderling als 
spreker. Er waren ongeveer 
40 belangstellenden. 

Paul Schenderling is medeauteur van het boek Er is 
leven na de groei en hij maakte ons op een 
boeiende wijze duidelijk dat economische groei 
extra consumptie van spullen en voedsel geeft en 
dat dit zorgt voor hogere voetafdruk (een maat 
voor de hoeveelheid die jij als persoon gebruikt) 
van CO₂, edele metalen en water. 
Om de klimaatcrisis te beperken is het nodig onze 
voetafdruk te verkleinen en de economie te 
veranderen. Een verandering waarbij geen 
economische groei door meer consumptie is, maar 
een groei van welzijn. 
 
Zondag 23 april 
Op zondag 23 april is het thema van de viering het 
8e werk van barmhartigheid, de zorg voor en het 
beheer van de aarde. 
Samen met Rosa van der Tang bereidt de 
werkgroep Groene Kerk Twello de viering voor. De 
heer Alfred Slomp zal ons meenemen in de 
noodzaak om als mens, en zeker als christen, ons 
gedrag te veranderen. 
Het lijkt een gevarieerde viering te worden, 
hierover is in de volgende Kredo meer te lezen. 
 
Opschoondag zaterdag 18 maart 
De landelijke opschoondag is dit jaar op zaterdag 18 
maart. Ook wij doen weer mee. We willen in kleine 
groepjes op pad gaan en het zwerfafval opruimen.  
Als je wilt meehelpen geef je dan op via E: 
groenekerk@pkn-twello.nl of bij een van de leden 
van de werkgroep. De werkgroep zorgt dan voor de 
materialen, de groepjes, plekken verdelen enz.  
Graag zien wij je zaterdag 18 maart om 10.00 uur 
bij Irene.  
 
Werkgroep Groene Kerk Twello, 
Johan van Werven 
Roel Hessels 
Jojanneke Voorthuis 
Piet Ruijsbroek 
 

NIEUWSGIERIG? Bekijk het VOORPROEFJE op 
de WEBSITE en Facebook van de 
Dorpskerk Twello via deze linken: 
pkn-twello.nl//the-chosen-in-2023 
 

verwijderd (AVG) 
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Vanuit de kerkenraad… 
Intussen ben ik al enkele weken actief in mijn rol als 
voorzitter van de kerkenraad. De werkzaamheden 
variëren van het leiden van de kerkenraads-
vergaderingen tot het herstellen van een 
gordijnzoom in Irene en alles daar tussenin. 
Kortom: ik doe ervaring op over de volle breedte. 
 
Taakuitbreiding ds. Ary Braakman 
Op de valreep van 2022 is de aanvraag vanuit de 
kerkenraad voor taakuitbreiding van ds. Ary 
Braakman door de classis gehonoreerd. Zijn 
werktijd is per 1 januari 2023 uitgebreid van 50% 
naar 80%. Als kerkenraad zijn wij hier heel blij mee 
en feliciteren we hem van harte. 
 
Overlijden 
Als kerkenraad condoleren wij Roelie en Menno 
Valk-Boer met het overlijden van de moeder van 
Roelie op 30 januari jl. Zij is bijna 97 jaar geworden. 
 
Vacatures kerkenraad en afscheid 
De kerkenraad is bijzonder verheugd dat zich een 
kandidaat heeft aangemeld voor het diakenschap, 
namelijk Wim Telgen. De gebruikelijke procedure is 
doorlopen en Wim zal op zondagmorgen 26 
februari worden bevestigd. Hij is al een poosje lid 
van de werkgroep ZWO, zodat we in hem ook weer 
een lijn hebben met die werkgroep. 
Op 3 februari hebben we als kerkenraad in een 
gezellig samenzijn afscheid genomen van Willeke 
Roelofs, Saskia Hofman, Mieke Koers, Piet 
Ruijsbroek en Bert Hokken.  
Willeke en Saskia hadden al langer geleden hun 
ambt neergelegd, maar door de coronatijd was er 
nog geen afscheid genomen. Piet en Bert en ook Jan 
Boneschansker zijn in de dienst van 5 februari 
‘losgemaakt’. Mieke was toen ziek en zij zal haar 
ambt officieel neerleggen op 26 februari. Naar 
kandidaten voor het ambt van ouderling is de 
kerkenraad nog naarstig op zoek.  

Asielzoekers 
Er is op 16 januari een informatieavond gehouden 
over wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn 
voor de noodopvang van asielzoekers vanuit de 
Dorpskerkgemeenschap. Helmer Roelofs van de 
Stichting INLIA gaf uitgebreide informatie. INLIA 
staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale 
Initiatieven met Asielzoekers. Het is een netwerk-
organisatie van en voor geloofsgemeenschappen 
die asielzoekers en vluchtelingen in nood willen 
helpen. Vanuit de zaal kwam de oproep om te 
onderzoeken of het leegstaande gebouw van het 
voormalig Veluws College aan de Hietweideweg 
enige tijd beschikbaar gesteld zou kunnen worden 
voor kleinschalige opvang van asielzoekers, 
bijvoorbeeld voor twee gezinnen. Om twee 
redenen is de procedure nog niet van start gegaan: 
• momenteel is de urgentie voor noodopvang 

niet aanwezig; 
• de gemeente Voorst heeft nog geen uitsluitsel 

gegeven over het gebruik van de voormalige 
school. 

Wel heeft zich intussen een groep vrijwilligers 
aangemeld. De kerkenraad heeft besloten 
voorlopig even pas op de plaats te maken.  
Wordt vervolgd… 
 

Vredeswake 
Gedurende bijna een jaar hebben de wekelijkse 
bijeenkomsten op donderdagavond plaats-
gevonden. De opkomst liep de laatste tijd terug. 
Daarom heeft de kerkenraad besloten om ermee te 
stoppen per 1 februari. Heel veel dank aan alle 
medewerkers, die iedere week trouw een 
programma voor de wake verzorgden.  
 

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
 

Christy van Duijvenboden, voorzitter 
 

 
 

Verantwoording collectes en giften 
Onderstaand vindt u de opbrengsten van de 
inzamelingen van de diaconie van het 2e halfjaar 
2022. Het betreft hier de opbrengsten van de 
digitaal overgemaakte giften naar en de gehouden 
collecten door de diaconie in de maanden juli t/m 
december en overige ontvangen bedragen. 

 KERKENRAAD 

 TAAKGROEP DIACONAAT 
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Data Bestemming Bedrag € 
digitaal juli diverse doelen 198,00 
digitaal aug. diverse doelen 350,00 
digitaal sept. diverse doelen 60,00 
digitaal okt. diverse doelen 85,00 
digitaal nov. diverse doelen 232,50 
digitaal dec. diverse doelen 125,00 
collecten juli diverse doelen 850,58 
coll. aug. diverse doelen 686,20 
coll. sept. diverse doelen 680,85 
coll. okt. diverse doelen 878,47 
coll. nov. diverse doelen 1.038,72 
coll. dec. diverse doelen 1.076,89 
giften  1.250,00 
zendingsbussen kerk 16,90 
zendingsbus Het Grotenhuis 200,65 
 Totaal 7.729,76 

 

Alle gevers: hartelijk dank! 
Bertus van Welsum, penningmeester 
 
 

 
 

Meet-in 11 is een vast punt in de week voor een 
aantal mensen. We willen er graag zijn voor de 
bezoekers. Iedere vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur is 
iedereen welkom in de bibliotheek aan het 
Marktplein. De opkomst is wisselend. De ene week 
komen er 6 bezoekers, een andere keer meer dan 
20! Er wordt gelachen, geluisterd naar elkaars 
verhalen, de week wordt doorgenomen, de politiek 
komt aan de orde. Maar ook gesprekken over 
zingeving, over geloofsvragen.  
 

Op de eerste vrijdag van de maand komen ook de 
mensen van Mens en Welzijn langs. Zij worden met 
een busje opgehaald door vrijwilligers. Dan komen 
ze eerst een kopje koffie bij ons drinken, een 
praatje maken en daarna de markt op. Voor velen 
een mooie dagbesteding! 
 

Fijn dat we als kerk zo op een andere manier 
zichtbaar zijn in het dorp. 
 

Meet-in 11 is er voor iedereen. Kom gerust eens 
langs! Info: diaconie@pkn-twello.nl  

 
 

Zonnebloemzaad 
Vorig jaar zijn er veel zakjes 
zonnebloemzaad verkocht ten 
bate van hulp aan Oekraïne 
vanwege de verschrikkelijke 
oorlog aldaar die nog steeds 
voortduurt! Begin februari 
werden we opgeschrikt door 
het intrieste bericht dat een 
verschrikkelijke  aardbeving 
grote verwoestingen heeft 

aangericht in Turkije en Syrië met als gevolg vele 
tienduizenden slachtoffers.  
 

Dit jaar willen wij vanaf zondag 5 maart starten met 
de verkoop van zakjes zonnebloemzaad à € 2,00 per 
zakje. De verkoop vindt plaats na de kerkdienst 
onder de toren. Ook alle daarop volgende zondagen 
zullen we aanwezig zijn om de zakjes 
zonnebloemzaad aan de man/vrouw te brengen, 
net zolang tot alle zakjes verkocht zijn! 
De opbrengst komt geheel ten goede aan Giro 555 
ten bate van de slachtoffers van de 
aardbevingsramp in Turkije en Syrië. 
 

Via Kredo houden we u op de hoogte van 
bovengenoemde actie.  
Helpt u allemaal mee? 
 

Namens de werkgroep ZWO,   
Mieke Koers en Wim Telgen 
 
Een paasgroet doet goed 

Het is goed om de 
boodschap van Pasen elk 
jaar opnieuw door te geven! 
Ook dit jaar worden er 
vanuit de Protestantse Kerk 

in Nederland Paasgroetenkaarten verstuurd. Het 
gaat om kaarten naar gedetineerden in Nederland. 
De afbeelding op de kaart is, onder leiding van 
justitiepredikant Harma Zuidersma ontworpen 
door gedetineerden in de vrouwengevangenis 
Nieuwersluis aan de hand van het thema is:  
 

Uit liefde voor jou 

 
ZENDING, WERELDDIACONAAT EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 



 

  17 

De afbeelding heet: Het graf is opengebroken.  
 

In onze gemeente organiseert de werkgroep ZWO 
ook dit jaar de Paasgroetenactie. De kaarten 
worden opgestuurd naar één centraal adres van het 
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Daar 
worden de kaarten gesorteerd en verdeeld over alle 
penitentiaire inrichtingen in Nederland.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze 
kaarten krijgen; zeker als daar ook nog iets 
persoonlijks op staat. Ook al weet je niet precies 
wie de kaart ontvangt, je mag ervan overtuigd zijn 
dat het feit dat er aan hen gedacht wordt de 
gedetineerde erg goed doet.  
 

Omdat de kaarten vóór 5 maart alweer bij Kerk in 
Actie moeten zijn hebben ze al een poosje in het 
stiltecentrum van onze kerk gelegen om mee te 
nemen en thuis van een groet en afzender te 
voorzien. Graag uiterlijk 1 maart de geschreven 
kaart inleveren, zodat ze op tijd op hun bestemming 
zijn.  
 

Fijn dat er elk jaar weer gemeenteleden zijn die mee 
willen doen! Bedankt daarvoor.  
 
Namens de werkgroep ZWO, 
Wim Telgen en Mieke Koers  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bezinning en Inspiratie Twello 
BIT-lezing ‘Houvast in onzekerheid’ 
In deze lezing maken we een reis langs de 
levensfasen geboorte, kind, jongere, volwassene, 
oudere, dood. De 7e fase is eigenlijk geen fase maar 
is de grondslag waarop de andere fasen rusten; dat 
wat je het mysterie kunt noemen of de lege ruimte. 
In elke levensfase komen bepaalde aspecten van je 
ziel naar voren. In iedere fase worden bepaalde 
krachten in je wakker, krijg je een geschenk en 
ontvang je een hulpbron voor je persoonlijke 
ontwikkeling. 

Onze levenslijn verloopt lineair van jong naar oud 
maar tegelijkertijd zijn wij een tijdloos gelaagd 
wezen. In jou als volwassene leeft ook nog altijd het 
kind, en in het kind is de oudere wijze al aanwezig. 
Het is een troostrijk en inspirerend gegeven dat het 
nooit te laat is om de geschenken die je hebt 
gekregen uit te pakken om je zo de wijsheid die in 
de levensschool verwijderd (AVG) ligt eigen te 
maken. 
 
Dinsdag 21 maart 2023, 20.00 uur.  
Inloop vanaf 19.30 uur. Entree € 8,00  
Bibliotheek Twello, Marktplein 11, 7391 DH Twello 
 
Over de inleider 

Mirjam Tirion-Ietswaart is ge-
schoold als coach bij het ITIP. 
Sinds 2002 heeft zij een eigen 
praktijk voor coaching en 
training. Zij richt zich op gees-
telijke groei en levens-
vreugde. Haar inspiratiebron-
nen zijn de psychologie van 
Jung, mythen en verhalen uit 
de joodse mystieke tradi-

tie. Voor meer informatie zie: 
https://www.mirjamtirion.nl 

 OECUMENE 

..een paasgroet 
doet goed!

 
Paasgroetenactie 
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Ben jij onze nieuwe vaste 
invalkracht m/v?  
Welkom op De Besorhoeve! 
 

Jij wilt van doorslaggevende betekenis zijn voor 
jongvolwassenen en je durft daarbij échte 
verbinding aan te gaan! 
 

In een omgeving van rust en ruimte willen wij zorg 
bieden aan (jong)volwassenen 
• die begeleiding nodig hebben naar zelfstandig 

wonen  
• en aan mensen die tijdelijk rust zoeken en 

herstel nodig hebben.  
 

Vanwege uitbreiding van ons team, zoeken wij een 
vaste invalkracht. 
Wat vragen wij: 
• Jij bent MBO of HBO SW/SPH opgeleid of hebt 

een andere MBO of HBO zorgrelevante 
opleiding afgerond. 

• Je hebt een christelijke levens- en wereldvisie. 
• Je hebt passie om samen te werken. 
• Jij bent zelfstandig, hebt humor, kan goed 

prioriteren en je eigen grenzen bewaken. 
 

Wat bieden wij: 
• Een gezellig en gemotiveerd team op een 

mooie locatie in Voorst. 
• Een veilige werkomgeving waar jij jezelf mag 

ontwikkelen. Je gaat op onze kosten een 
training Groundwork Basic volgen. 

• Gezamenlijke intervisie begeleiding door 
orthopedagoog Bert Reinds. 

• Wij volgen de GGZ CAO. 
 

Stuur je cv en motivatiebrief vóór 5 maart. 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 maart.  
Ná 5 maart ben je welkom een open sollicitatie te 
sturen. 
 

Voor contact en informatie: 
Mark Adema, T: 06 2257 4528 
E: info@besorhoeve.nl  
www.besorhoeve.nl 
Besorhoeve, Dillestraat 1 en 3, 7383 XT Voorst 
 

Het landelijk oecumenisch Inspiratiefestival op 

Terschelling wordt voor de 4e keer georganiseerd 
en wel in het herfstweekend van 20, 21 en 22 
oktober 2023. Het inspiratiefestival is hét moment 
om geestelijk uit te waaien en op zoek te gaan naar 
inspiratie om je geloof te willen verdiepen. Het 
mooie en inspirerende eiland Terschelling maakt de 
ervaring nog rijker. Iedereen die er is geweest 
beaamt dit van harte. 
 

Inspirerend initiatief  
Het inspiratiefestival wordt georganiseerd door 
vele partners, onder andere de Protestantse 
Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk, de 
Raad van Kerken in Nederland, Lutherse Kerken, 
theaterplatform De 7evende Hemel en alle eilander 
kerken bieden gastvrijheid.  
 

Het Inspiratiefestival biedt ruimte voor de 
ontmoeting met God, met elkaar en met de 
samenleving. De gezamenlijke eilander kerken 
bieden gastvrijheid en de deelnemers zijn te gast bij 
elkaar. Het eiland is zo een herberg voor kerkelijke 
herbergiers en een ontmoetingsplek voor 
vernieuwende initiatieven op het gebied van 
geloof, kerk, samenleving.  
 

Deelnemers komen ‘in beweging’ om de overtocht 
te maken. De reis, het samen op de boot zitten, 
elkaar wandelend, fietsend of op een terrasje op 
het eiland tegenkomen: het levert allemaal een 
bijdrage aan de doelstelling. 
Een programma met voor ieder wat wils 

 PRIKBORD 

4e editie Inspiratiefestival in 2023 
geloven in beweging 

Hé, ga je mee? 
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Op het Inspiratiefestival kan iedereen wel iets 
vinden wat boeiend of inspirerend is voor de 
dagelijkse en religieuze praktijk. Ook in 2023 zijn er 
(meezing)concerten, spirituele wandelingen over 
het strand en door de duinen, (interactieve) 
theatervoorstellingen, boekpresentaties, medita-
ties op de getijden, vieringen in kerk en kroeg, 
lezingen, bibliodans en veel muziek en cultuur.  
Daarmee hopen we vele ontmoetingen te 
genereren ter onderlinge verbinding en bezieling en 
kerkelijk Nederland als een maatschappij betrokken 
oecumenische ‘beweging’ op de kaart te zetten. Het 
inspiratiefestival bedoelt een Vrijplaats Voor 
Vernieuwing en Verdieping te zijn. Bij de laatste 
editie waren 900 deelnemers. We hopen dat dit 
aantal blijft groeien. 
 
Inspiratiereis voor groepen, ambtsdragers, 
vrijwilligers en kerkenraden 
Het Inspiratiefestival is bijzonder geschikt om als 
groep te beleven. Kom met je kerkenraad, 
commissie, bijbelstudiegroep, vrienden- of 
vriendinnengroep, als familie, jongerenteam, 
college van kerkrentmeesters of diakenen, 
werkgemeenschap etc., etc. Vernieuwing begint 
door je te laten inspireren met nieuwe ideeën, 
ervaringen die je kunt delen en bijzondere 
ontmoetingen. Belangrijk om nu al plannen te 
maken! Voor wie komt het advies: zo spoedig 
mogelijk accommodatie(s) reserveren in verband 
met de grote drukte die in dat weekend verwacht 
wordt.  
 
Voor een indruk van het programma, de foto’s, 
verslagen en reacties zie:  
www.inspiratiefestival-terschelling.nl en de live 
opname van de KRO/NCRV ‘Petrus in het land’ afl. 
22 d.d. 7 nov. 2021. 
 
Voor meer informatie over het festival, aanmelden 
of reserveren, ga naar  
www.inspiratiefestivalterschelling.nl 
 
 

Exodus zoekt vrijwilligers 
Wie zijn wij? 
Stichting Exodus Nederland is een forensische 
zorgorganisatie die landelijk met zo'n 300 
professionals en 1500 vrijwilligers opvang en 
begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun 

familieleden. We bieden onze deelnemers een 
begeleid wonen traject in onze Exodushuizen 
verspreid over het land, of we bieden steun met 
ambulante hulpverlening.  
 

Wat doen wij? 
De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na 
hun straf succesvol terug te keren in de 
samenleving kunnen bij ons terecht voor 
professionele ondersteuning of een vrijwillig 
maatje. Of allebei. 
We bieden een begeleid wonen traject in onze 
Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden 
steun met ambulante hulpverlening. We richten 
ons ook op de familieleden en de kinderen van (ex-
)gedetineerden. Dit doen wij bijvoorbeeld met het 
Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de 
training Mijn kind en ik. 
Exodus heeft een kerkelijke achtergrond. Opgericht 
door gevangenispredikant ds. Jan Eerbeek in 1979 
waren de meeste vrijwilligers afkomstig uit kerken. 
Inmiddels werken er ook vele vrijwilligers met een 
andere achtergrond voor Exodus.  
 

In de regio Arnhem/Nijmegen en wijde omgeving 
zijn twee Exodusgroepen actief: de 
vrijwilligersgroep Arnhem/Nijmegen en de okd-
groep (ouder-kind-detentie). De deelnemers aan de 
eerste groep begeleiden gedetineerden of ex-
gedetineerden als luisterend oor, sparringpartner 
en/of ondersteuning bij re-integratie. De 
deelnemers aan de tweede groep rijden en 
begeleiden kinderen naar hun ouder(s) in detentie. 
 

Nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom. 
 

Inlichtingen bij Hans Fibbe, vrijwilliger-coördinator 
E: h.fibbe@exodus.nl 
 
Terugblik classicale vergadering 14 februari 
Na de opening kwamen de benoemingen aan de 
orde. Onze classispredikant dr. Wilbert van Iperen 
is benoemd voor een nieuwe periode van vijf jaar 
ingaande 1 september. Dat was de laatste stap in 
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het hele proces. Op voordracht van het classicaal 
college voor behandeling van beheerszaken is voor 
een nieuwe periode benoemd Dick de Winter uit 
Epe en als nieuw lid Joost Verbakel uit Ede. Het 
classicaal college voor het opzicht droeg voor een 
nieuwe periode als juridisch adviseur voor Jan 
Catsburg uit Ede. De classicale commissie financiën 
Veluwe stelde voor in de vacature van Riky Hilbrink 
uit Nijbroek Henk van Boven uit Oosterwolde te 
benoemen. De vergadering stemde daarmee in. Als 
laatste vroeg het classicaal college voor de visitatie 
de volgende personen te benoemen voor een 
nieuwe termijn: ds. Paul van der Meulen uit 
Apeldoorn, Theo Klootwijk uit Klarenbeek, Klaas 
van der Hoek uit Wapenveld, Gijs van Ginkel uit Ede, 
ds. Cor van de Worp uit ’t Harde, Arie van Alphen 
uit Lunteren, Henk Reurink uit ’t Harde en Evert 
Schimmel uit Voorthuizen. 
 

De classicale vergadering Gelderland Zuid & Oost 
heeft een notitie opgesteld over de vervulling van 
ambten en functies. In deze notitie worden 
voorstellen gedaan om het bestuur van een 
gemeente eenvoudiger te maken omdat het steeds 
moeilijker wordt om voldoende kerkenraadsleden 
te vinden. In de discussie werd gesteld dat 
samenwerking en kennisdeling ook van belang zijn. 
Deze notitie is inmiddels ook bij de generale synode 
aan de orde geweest.  
 

Het breed moderamen brengt tot heden jaarlijks 
een verslag uit van de werkzaamheden. Het breed 
moderamen heeft een eigen takenpakket. 
Onderdelen daarvan zijn besluiten bij het 
beroepingswerk, adviseren van gemeenten bij de 
toekomstverkenning, structuur van de kerkenraden 
en preekconsent. In de vergadering is afgesproken 
dat voortaan in de loop van het jaar de classicale 
vergadering wordt bijgepraat over waar het breed 
moderamen mee bezig is. 
 

Ds. Gerben Westra is vorig jaar met emeritaat 
gegaan en daarmee geen afgevaardigde meer naar 
de classicale vergadering. Hij was ook assessor. De 
vergadering heeft ermee ingestemd dat hij in 2023 
als adviseur deelneemt aan de vergaderingen. Hij 
volgt dan op 1 januari de huidige preses op en 
wordt dan boventallig lid van de vergadering. Voor 
dit jaar is onze classispredikant assessor. 
 

Er zijn meerdere vacatures in de classicale 
vergadering en in het breed moderamen. Dat baart 

de vergadering zorgen. Gelukkig is er een potentiële 
gegadigde maar die wil zich eerst goed oriënteren. 
 

We hebben met elkaar gesproken over de 
speerpunten voor een nieuw beleidsplan. Veel van 
wat nu al gedaan wordt en wat ook van waarde is 
blijven we doen, zoals de bijeenkomsten met de 
kerkelijk werkers, de predikanten in algemene 
dienst of met bijzondere opdracht en de bezoeken 
aan de werkgemeenschappen. Onze classis-
predikant bezoekt alle gemeenten. Voor de 
komende tijd gaat de aandacht als eerste uit naar 
grijs en groen, waarbij het dan gaat over generaties 
in de kerk. Iets wat breed leeft onder de 
aanwezigen. Verder blijven we aandacht schenken 
aan zelfstandig en samen over samenwerking 
tussen gemeenten en behoud en vernieuwing over 
eenheid en verscheidenheid. In de discussie werd 
expliciet aandacht gevraagd voor het geestelijk 
leidinggeven bij alles wat we doen en aandacht 
voor de grote oecumene. Hiermee kan de 
voorbereidingsgroep verder met het werk. 
 

We besloten de avond met een kort avondgebed. 
 

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe 
 
Taxatiemiddag in de bibliotheek van Twello 
Op donderdag 2 maart vindt er een taxatiemiddag 
plaats in de bibliotheek van Twello. Taxateur Arie 
Molendijk taxeert daar uw oude boeken zoals oude 
(Staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en 
reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, 
ansichtkaarten en prenten.  
   

De in den lande bekende taxateur werkt al jaren 
samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke 
Bibliotheek en andere bibliotheken en 
overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij 
gevraagd bibliotheken te taxeren voorafgaand aan 
een veiling.  
Molendijk: “De taxaties die ik verricht, zijn zo 
mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van 
vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties 
vinden alleen plaats op mijn taxatiedagen, dus niet 
via foto’s, telefoon of per e-mail.” 
 

De kosten voor een taxatie zijn vijf euro voor één 
tot ongeveer tien boeken of seriewerken. De 
taxatiekosten van grotere collecties/bibliotheken, 
die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot 
vijftig euro. “U krijgt altijd alle aandacht en uitleg. 
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Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar 
alleen voor waardevolle boeken met een waarde 
vanaf tweehonderd euro en tegen een van tevoren 
afgesproken tarief.” 
 

Bezoekers zijn van harte welkom en worden 
vriendelijk ontvangen in de bibliotheek, Marktplein 
11 op donderdag 2 maart van 14.00 tot 17.00 uur. 
Vrije inloop zonder afspraak. Voor meer 
Informatie: www.molendijkboeken.nl 
 
‘Theologie bood mij toekomstperspectief’ 
Guyana Zijl (31) leert uit boeken en van gesprekken 
met mensen in de marge. Theologie bleek de ideale 
studie voor haar: ‘Het bood me weer een 
toekomstperspectief.’ De hbo-opleiding Theologie 
op Windesheim in Zwolle heeft haar veel gebracht, 
vertelt ze: ‘Je krijgt veel ruimte om te reflecteren. 
Dat is voor mij een zegen geweest: ze lieten me echt 
met mezelf worstelen. Je onderzoekt wat je 
mensbeeld is, wat je godsbeeld is. En je leert dat 
anderen er soms heel anders in staan dan jij.’ Het 
was een veilige omgeving, blikt ze terug: ‘Je bent 
voor de docenten geen nummertje. Tijdens mijn 
zoektocht ben ik bijgestaan door echt heel 
bekwame mensen. Dat vond ik heerlijk: ze kenden 
mijn naam, ze wisten waar ik mee bezig was.’ 
Inmiddels studeert ze Religiewetenschappen aan 
de Radboud Universiteit. 
 

Als je geïnteresseerd bent, zie onze website voor 
meer informatie: www.windesheim.nl 
 
Nederland zingt 

In het voor- en najaar gaan we het land in om 
samen te zingen, God te aanbidden en elkaar te 
ontmoeten! De eerste editie van het Nederland 
Zingt Event is op zaterdag 13 mei in de Grote Kerk 
van Apeldoorn. Je kunt je aanmelden voor het 
ochtend- of middagprogramma. Het programma is, 

op enkele liederen na, hetzelfde. We staan stil bij 
het thema ‘Maak ons één’. Dat doen met vele 
mooie liederen. Gor Khatchikyan komt spreken en 
natuurlijk is de presentatie in handen van Mirjam 
Bouwman. 
 

Een ticket voor het Nederland Zingt Event kost € 25 
per persoon. Deze prijs is inclusief een 
programmaboekje en exclusief € 1,- boekings-
kosten. Vrienden van Nederland Zingt ontvangen 
op één kaartje 50% korting. Meer info op 
https://nederlandzingt.eo.nl/event 

 
Gratis onlineconcert met Pearl Jozefzoon 

 
 
 
 
 
 

 

Op zaterdag 3 april zendt Tearfund een gratis 
online paasconcert uit, voor iedereen die graag 
samen Pasen viert. Met optredens van Pearl 
Jozefzoon en Mensenkinderen en bijdrages van 
Jurjen ten Brinke en Dorina Nauta.  
Thema is: een Wereld van Verschil.  
 

‘We staan stil bij de rauwheid van het leven’, zegt 
Dorina Nauta over het concert. ‘Ik denk dat 
iedereen het gevoel herkent dat je soms letterlijk 
tussen de puinhopen lijkt te staan. We vinden Jezus 
daarin aan onze zijde. Hij vereenzelvigt zich met het 
lijden en lijdt met de mensheid mee. 
  

Tegelijkertijd laat Hij zien dat de dood niet het 
laatste woord heeft. Glimpen van zijn 
opstandingskracht zien we door de gebrokenheid 
heen. In ons eigen leven, maar bijvoorbeeld ook in 
de wederopbouw in rampgebieden of in dorpen 
waar de cirkel van armoede doorbroken wordt. Dat 
vieren we met het Tearfund-paasconcert. 
 

Het paasconcert begint op 3 april om 20.00 uur. 
Gratis tickets zijn te bestellen via: www.tearfund.nl 
  

Tearfund-paasconcert met Pearl Jozefzoon 
Op zaterdag 3 april zendt Tearfund een gratis online paasconcert uit, voor iedereen die graag 
samen Pasen viert. Met optredens van Pearl Jozefzoon en Mensenkinderen en bijdrages van 
Jurjen ten Brinke en Dorina Nauta. Thema is: een Wereld van Verschil.  
‘We staan stil bij de rauwheid van het leven’, zegt Dorina Nauta over het concert. ‘Ik denk dat 
iedereen het gevoel herkent dat je soms letterlijk tussen de puinhopen lijkt te staan. We 
vinden Jezus daarin aan onze zijde. Hij vereenzelvigt zich met het lijden en lijdt met de 
mensheid mee.  
 
Tegelijkertijd laat Hij zien dat de dood niet het laatste woord heeft. Glimpen van zijn 
opstandingskracht zien we door de gebrokenheid heen. In ons eigen leven, maar bijvoorbeeld 
ook in de wederopbouw in rampgebieden of in dorpen waar de cirkel van armoede 
doorbroken wordt. Dat vieren we met het Tearfund-paasconcert.’ 
 
Het paasconcert begint op 3 april om 20.00 uur. Gratis tickets zijn te bestellen 
via: www.tearfund.nl 
 

 

 

 

doe voor een ander, 
dan doe je voor Mij 
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Kids@WORK 
 

Vlak voor Pasen vieren we Palmpasen. Op die dag denken we aan die keer dat Jezus feestelijk in 
Jeruzalem werd welkom geheten. De mensen waren heel blij, zwaaiden met palmtakken en legden 
kleding op de grond zodat Zijn voeten niet vies werden. Het verhaal kun je lezen in Matteüs 21: 1-9.  
Wil je iemand blij maken? Kleur dan deze kleurplaat en vertel dit verhaal aan iemand in de buurt. 
 



 

  
 

Predikanten 
Ds. Menno Valk 
Sectie Noord en Centrum 
Werkdagen: maandag 
t/m vrijdag 

Sweelinckstraat 4 
7391 XS Twello 
T: 0571 298 475 
E: valk@pkn-twello.nl 

Ds. Ary Braakman 
Sectie Oost en Zuid 
Werkdagen:  maandag 
t/m vrijdag, dinsdag vrij 

Spreeuwenstraat 44 
7471 HB Goor 
T: 06 3920 7694 
E: braakman@pkn-twello.nl 

Rosa van der Tang 
opbouwwerker 

T: 06 3027 1724 
E: tang@pkn-twello.nl 

 

Kerkenraad 
Christy van Duijvenboden 
voorzitter  

Bosgeelster 22 
7392 AA Twello 
T: 06 2312 2258 
E: voorzitter@pkn-twello.nl 

Rina van der Noll 
scriba 

Verdistraat 79 
7391 SK Twello 
T: 06 2741 8710 
E: scriba@pkn-twello.nl 

 

Werkgroepen Eredienst – Jeugd - Pastoraat 
Werkgroep Eredienst 
Ds. Menno Valk 
Ds. Ary Braakman 
 

E: eredienst@pkn-twello.nl 

Werkgroep Jeugd 
Ds. Ary Braakman 

E: jeugd@pkn-twello.nl 

Werkgroep Pastoraat 
Ds. Menno Valk 

E: pastoraat@pkn-twello.nl 

Cantor-organist 
Henk Noordman 

Goeman Borgesiusstraat 18 
7391 VC Twello 
T: 06 2531 6174 
E: organist@pkn-twello.nl 

Kindernevendienst E: kindernevendienst@pkn-twello.nl 

Liturgisch bloemschikken E: bloemschikgroep@pkn-twello.nl 

Multimediateam E: mmt@pkn-twello.nl 
 

College van diakenen 
vacant 
voorzitter 

 
E: diaconie@pkn-twello.nl 

Bankrekeningnummer NL14 RABO 0362 8584 70 

NaastenhulpVoorst E: NaastenhulpVoorst@gmail.com 

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking 
vacant 
voorzitter 

 
E: zwo@pkn-twello.nl 

  

College van kerkrentmeesters 
Bert Bresser 
voorzitter 

Dahliastraat 16 
7419 AL  Deventer 
T: 06 2144 4809 
E: vz-cvk@pkn-twello.nl 
 Matheijs Pleijter 

secretaris 
E: kerkrentmeesters@pkn-twello.nl 

Bankrekeningnummer NL37 RABO 0362 8025 72 
Koster-beheerders Irene 
Eric en Ans Rossing 

Dorpsstraat 6A 
7391 DD Twello 
T: 0571 272 014 
E: koster@pkn-twello.nl 

Coördinatie en financiële administratie 
Gerrit Bokdam 
 
 
 bereikbaar op:  
  

IJsbaanweg 32 
7391 HH Twello 
T: 0571 271 392 
E: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl 
 

Ledenadministratie 
Arno van den Broek p/a Kerkelijk Bureau 

E: ledenadministratie@pkn-twello.nl 
Kerkelijk bureau 
 
 
 
 

open op: 
vrijdagmorgen 
vanaf 1 juli 
online 24/7 

gebouw Irene 
1e verdieping, kamer A 
Dorpsstraat 8  
7391 DD Twello 
T: 0571 789 168 (openingsuren) 
E: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl 
09.00 – 12.30 uur 
op afspraak 
webshop kerkelijk bureau 
 Collectebonnen NL37 RABO 0362 8025 72 

€ 0,50 per bon (€10,00 per kaart van 20 bonnen) 
€ 1,00 per bon (€20,00 per kaart van 20 bonnen) 

 
Kredo 
Redactie E: kredo@pkn-twello.nl 
Tine Fokkema 
Roel Hessels 
Gerit Moll 
Christy van Duijvenboden 

T: 0571 272 251 

Verspreiding 
Bertus van Welsum E: verspreidingkredo@pkn-twello.nl 

T: 0571 273 830 

Abonnementen E: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl 

Druk Print & More Twello 
 

Coördinator redactie Dorpskerk-Nieuws 

Annie Vreeke E: dorpskerknieuws@pkn-twello.nl 
 

Commissie communicatie 
GerJanne de Jonge 
Christy van Duijvenboden 

E: communicatie@pkn-twello.nl 

 
Website www.pkn-twello.nl 
Erik Bellert 
Henk-Jan Klomp 

E: webmaster@pkn-twello.nl 
 

 
Adressen verwijderd (AVG).  
In de drukversie van Kredo staan de namen en contactgegevens vermeld 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda 
dagelijks   10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag   13.15 tot 15.00 uur Irene gebedsgroep Jouw Verhaal 
elke vrijdag   14.00 tot 16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 
donderdag 2 maart 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                    
zaterdag 4 maart   9.30 uur Irene brainstormdag Kerkenraad 
dinsdag 7 maart 19.30 uur Irene Kerkenraad 
woensdag 8 maart 13.30 uur Irene Werkgroep Pastoraat 
woensdag 8 maart 17.30, inloop 17.00 uur The Basement Aan Tafel! 
zaterdag 11 maart 14.00 uur  bezoek aan Voedselbank Deventer 
dinsdag 14 maart 19.30 tot 21.00 uur Irene sacrale dans 
zaterdag 18 maart 10.00 uur start bij Irene Landelijke Opschoondag 
maandag 20 maart 15.00 tot 17.00 uur Irene filmmiddag The Chosen 
donderdag 20 maart 20.00 uur Irene Werkgroep Eredienst 
dinsdag 21 maart 20.00, inloop19.30 uur Bibliotheek  BIT-lezing  Mirjam Tirion-Ietswaart  
dinsdag 28 maart 19.30 tot 21.00 uur Irene  sacrale dans 
woensdag  5 april 10.45 uur Dorpskerk Paasviering school De Oase 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 


