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Komt verwondert u hier, mensen... Kerst 2022 
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een 
laddertje uit de schuur en spande langs het plafond snoeren met gezellige 
lampjes. Aan de lamp hing hij een van die bellen van rood crêpepapier en dekte 
vervolgens de tafel. Hij had hiervoor urenlang, over drie winkels verdeeld, in de 
rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte 
een kaarsje aan en klapte in zijn handen. Dit was voor zijn vrouw en kinderen 
het teken dat zij binnen konden komen. Al die tijd hadden ze in de keuken staan 
wachten en elkaar met een verlegen glimlach aangekeken. “Nee maar,” zeiden 
ze, “dat had je niet moeten doen.” Snel gingen ze zitten. Wat zag dat er gezellig 
uit!  
  “En nu gaan we niet alleen smullen,” zei de man, “we moeten ook beseffen 
wat er nu eigenlijk gebeurd is.” Hij nam de Bijbel en las voor hoe Maria en Jozef 
alle herbergen afliepen maar nergens onderdak vonden, terwijl Maria zwanger 
was. Ten slotte werd het kind toch geboren, in een stal, ergens buitenaf. 
En toen begonnen de man en zijn gezin te eten. Nu mocht het, al was er veel 
ellende in de wereld, waaraan ze met verdriet moesten denken. “Kijk,” zei de 
man, “dát is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk.” 
  Terwijl ze lachten en smulden, verwonderden zij zich over de hardvochtigheid 
van al die herbergiers die zo’n aanstaande moeder de deur hadden gewezen. 
Maar ja, je moet natuurlijk wel bedenken dat het Bijbelverhaal dat ze zonet 
hadden gelezen al tweeduizend jaar oud was. Toen waren er nog veel 
hardvochtige en onbeschaafde mensen, maar dat met Jozef en Maria, dat kwam 
nu toch niet meer voor!  
Op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde zijn vork verstoord terug op zijn 
bord en zei: “Dat is vervelend. Wie belt er nu aan op Kerstavond? Er is ook altijd 
wat.” Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar 
de voordeur. Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte 
ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Toen 
zweeg hij en keek de heer des huizes in de deuropening smekend aan. Die werd 
op dat moment door grote drift bevangen en schreeuwde: “Uitgerekend op 
Kerstmis! Zijn er geen andere avonden om iemand lastig te vallen?” Daarna 

sloeg hij de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de 
kalkoen met cranberrysaus smaakte hem niet meer. “Ik ga nog even kijken,” zei hij, “er is iets gebeurd, maar ik 
weet niet wat.” Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om 
de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die duidelijk zwanger was. Toen holde hij naar de hoek 
en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost 
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. “Zeg maar even niets,” zei hij, 
“die wind is wat schraal, het gaat wel weer over.” En dat was ook zo, men moet zich over zoiets kunnen heen 
zetten.  
Het werd nog een heel prettig kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele 
nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.     Vervolg op blz 3 
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zondag 27 november, eerste advent 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman  

kindernevendienst 

zondag 11 december, derde advent 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 
   

 

maandag 26 december, Tweede Kerstdag 
 

Geen dienst  
 

  

zondag 4 december, tweede advent 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 

dienst van Schrift en Tafel 

zondag 8 januari 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. D. van Alphen-Ubbens 
Organist: Henk Noordman 

 

Zaterdag 31 december 
 Dorpskerk 19.00 uur 
 ds. Ary Braakman 
Organist: ?? 

zondag 15 januari 
 Dorpskerk 10.00 uur 

ds. Menno Valk en Egbert Fokkema 
Organist: Henk Noordman 

TOP-2000 dienst 

zondag 25 december, Eerste Kerstdag 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 
 

zondag 18 december, vierde advent 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Johan Weijenberg 
Organist: Henk Noordman 
  
 Dorpskerk 11.30 uur 
Verteller: ds. Nijntje   

ds.Emma Rijks 
ds. Menno Valk 

  
KERST-op-schoot viering 

zaterdag 24 december 
 Dorpskerk 22.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 

kerstnachtdienst 
medewerking van de cantorij 

zondag 15 januari 
 Dorpskerk 10.00 uur 

ds. Menno Valk en Egbert Fokkema 
Organist: Henk Noordman 

TOP-2000 dienst 

Er is kerk voor alle 
kinderen ! 
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Vervolg van blz. 1 
Ach, hoe herkenbaar is het wat Godfried Bomans in 
dit verhaal beschrijft. We zien mensen die met de 
beste bedoelingen (‘bewust’) willen leven, maar als 
puntje bij paaltje komt vergeten dat er toch nog wel 
een behoorlijk verschil zit tussen goede bedoelingen 
en goede daden. Bomans gebruikt ironie, maar het is 
dan ook maar een verhaal. Ik wil niemand 
beschuldigen dat hij of zij net zo handelt als de heer 
des huizes in dit verhaal. 
Maar duidelijk is dat ook wij, misschien, toch ook wel 
iets teveel op onszelf gericht zijn. 
Kerstfeest mag onze ogen openen voor een andere 
manier van naar de werkelijkheid kijken dan we 
gewend zijn. Met Kerst gebeurt er iets dat mensen 
uit zichzelf niet tot stand kunnen brengen. Het kan  
alleen maar plaats vinden omdat er een kracht 
werkzaam is die mensen in beweging doet komen en 
veranderingen bewerkstelligt. 
‘Bevrijding’ noemen de Bijbelse verhalen dat, ‘uittocht’, 
‘wedergeboorte’, ‘leven’. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
De mens wordt bevrijd van een levenshouding 
waarin hij het buitengewone niet meer ervaart. Hij 
wordt opnieuw geboren en komt (weer) tot leven. 
Op eigen kracht kunnen mensen dat niet. We 
hebben er de liefde van God voor nodig.  
  Kerst is dat dat wat onmogelijk lijkt, gewoon 
mogelijk is en zomaar in het gewone leven gebeurt. 
Dat we dat een ‘wonder’ noemen, is misschien wel 
het grote drama van onze hedendaagse 
werkelijkheid. We zijn zo ver van het ware leven 
komen af te staan, dat we het nog slechts als iets 
wonderbaarlijks, iets bovennatuurlijks kunnen 
duiden. Maar de Bijbel leert ons dat het 
bovennatuurlijke het échte leven is. God is niet 
buiten ons, maar in ons: in de keiharde realiteit van 
ons dagelijks bestaan wordt een kind geboren dat 
de loop van de geschiedenis en het lot van ons 
leven zal veranderen. Dat is geen vroom 
wensdenken, maar realiteit.  
  Iedereen begrijpt dat een dergelijke belofte de 
hardheid van wat er in onze dagen geschiedt niet 

Diensten Grotenhuis, donderdag 19.00 uur 
  1 december pastor H. de Jong 
  8 december ds.  Menno Valk 

Dienst van Schrift en Tafel 
15 december ds. A. Braakman 

Kerstviering 
22 december pastor R. Pragt 
29 december ds. L. van Hilten-Matthijsen  

 Oudejaarsviering 
  5 januari pastor H. de Jong 
12 januari ds. Th.J.S. van Staalduine 
19 januari dhr. E. Fokkema 

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 

27 november 10.00 uur RK Het Boshuis Klarenbeek 
4 december 10.00 uur PKN (KVW) Wilp 

11 december 10.00 uur PKN (KVW) Klaren 
18 december 09.30 uur PKN Nijbroek 
25 december 10.00 uur PKN Twello 

1 januari 09.00 uur 3 uur durend 
muziekprogramma 

8 januari 10.00 uur PKN Terwolde 
15 januari 10.00 uur PKN (KVW) Voorst 
 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt bekijken. 
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 

Vervoer naar de kerkdiensten 

Janneke Noordman T: 06 4142 2557 
 

Ziet nu de Vorst der eng’len, 
hier geboren, 
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zal opheffen. De zorgen, het verdriet, de pijn, de 
krappe financiën, de eenzaamheid – dat zal nog wel 
even voortduren. De oorlogen, de honger, dat 
gevoel van vervreemding en ontheemding. De 
vluchtelingen. Met mooie beloftes los je de 
bitterheid van het dagelijks leven niet op. Dat is 
waar. Hoewel… Waarom vertellen we elkaar al 
tweeduizend jaar dat er in de diepste duisternis van 
de tijd een kind werd geboren dat de loop van de 
geschiedenis en het lot van de mensen zal keren? 
Waarom geloven we, soms tegen beter weten in, 
nog steeds en telkens opnieuw in dat verhaal?  
 
Ik wens dat we het nieuwe jaar met blijdschap, 
verwondering en een open blik tegemoet kunnen 
treden en dat we kracht mogen ontlenen aan dat 
oeroude verhaal van Kerst. Zo kunnen we getroost 
het nieuwe jaar in gaan.          
ds. Ary Braakman 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
In de adventsdiensten staan vrouwen uit het 
geslachtsregister van Jezus centraal. Dit register 
vormt de opmaat van het evangelie van Matteüs 
(hoofdstuk 1). De evangelist wil hiermee aantonen 
dat Jezus niet ‘uit de lucht is komen vallen’ en dat 
zijn claim ‘de Zoon van God’ te zijn niet een 
toevallige pretentie is, maar is ingebed in de 
geschiedenis van het joodse volk. Zo is Hij de 
‘uitkomst’ van het levende verlangen en van de 
verwachting van Israël: het kan niet anders of Hij is 
de Messias die van nature voortkomt uit Gods volk 
zélf.   
Opmerkelijk aan het geslachtsregister in Matteüs 1 
is dat er, te beginnen bij Abraham, voor het 
merendeel mannennamen worden genoemd. Alsof 
moeders niet tellen… Dit is in lijn met de 
patriarchale cultuur van die tijd. Toch komen we 

ook de namen van enkele vrouwen tegen: Tamar, 
Rachab, Ruth, de vrouw van Uria en ten slotte 
Maria. Dat deze vrouwen worden genoemd 
betekent dat zij een bijzondere plaats innemen in 
het voorgeslacht van Jezus en in de geschiedenis 
van Israël. Voldoende reden dus om hen in de 
adventstijd eens wat nadrukkelijker voor het 
voetlicht te brengen.   
 
 
Eerste advent, zondag 27 november 
In Jezus’ stamboom bij Matteüs (1: 1-17) worden 
naast Maria nog vier andere vrouwen genoemd. 
Een van hen is de vrouw van Uria. Alsof de naam 
van Batseba niet genoemd mag worden. In 2 
Samuel 11 wordt verteld hoe koning David haar 
begeert en haar bevel geeft om bij hem te komen. 
In een schilderij van Rembrandt heeft Batseba zijn 
brief ontvangen en je voelt haar ongemak. Wat 
moet ze doen? Veel keus heeft ze niet. De tekst 
noteert tamelijk neutraal: David ‘slaapt met haar’. 
Maar hier is duidelijk sprake van machtsmisbruik. 
Wat moeten wij met zo’n verhaal in de adventstijd? 
ds. Menno Valk 
 
In de dienst van zondag 4 december, een dienst van 
Schrift en Tafel, staat Tamar centraal. Zij verschijnt 
voor het eerst in het boek Genesis ten tonele, als de 
vrouw van Juda en de moeder van twee van zijn 
kinderen. Daar gaan allerlei verwikkelingen aan 
vooraf. Belangrijk is dat we Tamar leren zien als een 
vrouw met karakter en zelfstandigheid, iemand die 
zich in de mannenmaatschappij zelfstandig staande 
kon houden. Een powervrouw avant la lettre?   
In deze dienst ook weer een Gemeentelied, dit keer 
een keuze van Jacques de Haij, die het in de dienst 
zal toelichten. 
ds. Ary Braakman 
 
Op zondag 11 december lezen we over de tweede 
opmerkelijke vrouw uit de geslachtslijst van Jezus in 
Matteüs 1: Rachab. Meestal wordt er meteen bij 
vermeld: de hoer. Maar dat is maar één kant van 
haar. De andere is dat zij de verspieders van de 
Israëlieten verbergt en beschermt tegen haar eigen 
volk. En zo beschermt ze niet alleen zichzelf, maar 
ook haar familie. 
In de dienst is er ook aandacht voor de Dag van de 
rechten van de mens en kunnen we twee brieven 
ondertekenen voor mensen en organisaties die 
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opkomen voor mensenrechten (en in verband 
daarmee bedreigd of gevangen genomen zijn). 
Komen wij als Rachab ook op voor anderen? 
ds. Menno Valk 
 
Op vierde advent, zondag 18 december hoopt ds. 
Johan Weijenberg voor te gaan. We hopen op een 
mooie dienst met hem. 
 
Kerst-op-schootviering 18 december 11.30 uur 
Kerst, dan vieren we met elkaar de geboorte van 
Jezus. Maar wie zijn al die bezoekers? 
We hopen dat er ook veel kinderen van 0 tot 
ongeveer 5 jaar aanwezig zijn. En wie ook aanwezig 
zijn: ds. Nijntje en ds. Emma Rijks! En zoals elke keer 
speelt Henk Noordman op de piano.  
We hopen dat het ook deze keer weer een actieve 
en vrolijke viering zal zijn. Vanaf 11.15 uur is er 
gelegenheid om in Irene wat te drinken en andere 
mensen van de kerk te ontmoeten. Weet je van 
harte uitgenodigd. 
ds. Menno Valk 
 
Kerstnachtdienst, 24 december, 22.00 uur 
De titel van het kerstnummer van Open Deur luidt 
dit jaar: Verlangen. In de donkere decembermaand 
komen allerlei verlangens boven: naar vrede op 
aarde, dat we mensen zullen zijn die geliefd zijn 
(door God, door mensen), dat er een plek voor ons 
is om thuis te zijn. Verlangens die ons in de 
kerstnacht naar de kerk voeren, ook als we daar 
niet zo vaak komen. En over verlangen gesproken: 
we hopen dat we dit jaar ook echt samen kunnen 
komen in de kerk. De afgelopen twee jaren kon dat 
helaas niet door de coronabeperkingen. Maar 
hopelijk kunnen we nu weer in het donker het licht 
delen, samen kerstliederen zingen met de cantorij 
o.l.v. Henk Noordman en luisteren naar dat 
wondere verhaal van Kerst: dat God ons nabij 
gekomen is in een kwetsbaar kind, Jezus van 

Nazaret. Hoe kan zo’n 
kind nu zoveel verlangens 
boven roepen?  
Welk verlangen er ook in 
je ziel leeft, weet je van 
harte welkom om erbij te 
zijn in deze kerst-
nachtdienst! 
ds. Menno Valk 

 
Eerste Kerstdag, zondag 25 december, is een 
feestelijke dienst. We vieren de geboorte van het 
Kind van Bethlehem, de belofte van het nieuwe 
leven dat ons eigen leven ingrijpend en in positieve 
zin verandert. Jezus Messias komt in ons midden. In 
de dienst is volop muziek door vertrouwde 
gemeenteleden onder leiding van Henk Noordman 
en hopelijk is er, ondanks de duisternis en de 
onzekerheid van de tijd waarin wij leven, wat licht 
en vreugde voelbaar, zodat we verder kunnen het 
nieuwe jaar in.                              
ds. Ary Braakman  
 
Zaterdag 31 december en zondag 1 januari 
Oud en Nieuw  
Geplooid rondom de jaarwisseling zijn er twee 
diensten, één op oudejaarsdag en één op 
nieuwjaarsmorgen. Beide diensten vind ik om tal 
van redenen problematisch. In feite horen ze ook 
niet bij de kerkelijke kalender en in het kerkelijk 
jaarrooster. Het zijn markeringspunten op onze 
levensweg, die wij, traditiegetrouw, willen 
verbinden met de kerkelijke verkondiging.  
 
Toch is het goed om juist in 
deze tijd stil te staan, terug te 
blikken en vooruit. Er is 
genoeg wat ons aan het 
verleden bindt, genoeg ook 
om juist liever zo snel mogelijk achter ons te laten. 
En meer nog is er om te hopen en naar te verlangen 
in het nieuwe jaar. Het is fijn om deze 
jaarwisselingsdiensten samen te kunnen vieren en 
beleven. Alvast veel heil en zegen voor het nieuwe 
jaar.    
ds. Ary Braakman 
 
Op zondag 8 januari is ds. Deddy van Alphen-
Ubbens uit Warnsveld bij ons als gastpredikant. We 
hopen op een mooie dienst met haar. 
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TOP 2000-dienst zondag 15 januari 2023 
OPROEP 
Binnenkort is het weer zover, de traditionele TOP-
2000 op radio 2. Al die prachtige nummers vanaf 2e 
kerstdag tot en met oudejaarsdag. En de dagen 
daarna nagenieten op radio 2 met de afterparty: 
nummers die de TOP-2000 net niet hebben 
gehaald. Radioprogramma’s die ieder jaar veel 
luisteraars van jong tot oud trekken.  
 

 

De TOP-2000 kent veel nummers met een 
bijzondere boodschap. In veel kerken wordt 
daarom aan het eind van elk jaar of het begin van 
het nieuwe jaar een TOP-2000-kerkdienst 
gehouden. En dat gaan wij ook doen. Op zondag 15 
januari 2023 zullen Egbert Fokkema en ds. Menno 
Valk als een soort dj’s deze dienst verzorgen. 
Maar… zij maken deze dienst graag samen met 
ons.   Daarom: 

OPROEP 
Iedereen krijgt de kans om bij te dragen aan de 
dienst. Dat kan door een verzoeknummer (graag 
met een toelichting wat je in deze song raakt) in te 
dienen. Ook is het fijn als je wilt meehelpen met de 
voorbereiding van de dienst. Iedereen van harte 
uitgenodigd zich te melden bij: Albert Lammers, 
 E: lammers.albert@gmail.com 
 
Werkgroep Eredienst 
 
 

 
 

Sirkelslag Young  
Vrijdag 28 oktober kwamen de zes jongeren die 
zouden deelnemen aan Sirkelslag Young vrolijk 
kletsend binnen.  

Eerst werd kennis gemaakt met elkaar en de 
inwendige mens versterkt met een broodje 
knakworst en een bakje soep. Daarna begon 
iedereen enthousiast aan het programma. 
Het thema dat digitaal werd gepresenteerd was: 
Feest! En vooral: wie nodig je uit? Ook dat ene 
meisje dat nieuw is en een beetje anders? 
De jongeren hoorden van spelleiders, vanaf het 
scherm, over Ruth, die ook nieuw was en anders, 
maar toch welkom werd geheten door Boaz. 
Eerst moesten de jongeren drie verschillende 
puzzels oplossen binnen een kwartier. Vervolgens 
konden de ruggenwervels gemasseerd worden 
tijdens het limbodansen. 
 

 
 

Een volgende opdracht was om moodboards te 
maken, met gekleurd papier, plaatjes en teksten uit 
tijdschriften en kranten, behorend bij een bepaald 
thema en om vervolgens van elkaar te raden bij 
welk thema het moodboard hoorde.  
Ook al zo’n lastige was om, liggend op de grond, een 
voetbal via de benen/ voeten aan elkaar door te 
geven, zonder dat de bal de grond raakte. Hoe vaker 
doorgeven, hoe meer punten. 
Het slotstuk was om van zoveel mogelijk 
voorwerpen een kettingreactie te creëren.  
Alle spelletjes werden deskundig beoordeeld op 
uitkomst en het zich houden aan de spelregels door 
een deskundige jury in de gedaante van ds. Ary. 
Uitkomsten zijn naar Sirkelslag gestuurd. Zouden ze 
gewonnen hebben van andere jongerenteams in 
Nederland? 
 

Na alle belevenissen, weer terug op de barkrukken 
voor het scherm, hoorden de jongeren nog over 
arbeidsmigranten in Qatar. Ver weg van hun land 
en familie bouwen ze de voetbalstadions en hotels. 
Kerk in Actie heeft een project om hen te steunen 
zodat zij zich ook welkom weten. 
 

                 JEUGD 
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Het was, voor zowel organisatie als deelnemers, 
een zeer geslaagde avond! 
 

Werkgroep Jeugd, 
ds. Ary, Willemien en Rosa 
 

 
 

 
 
Gebed in de kersttijd (Ko Joosse) 
 
Allerhoogste God, 
hoe verheven Gij ook zijt, 
Gij hebt U niet geschaamd 
om onze God te worden 
in een mens van vlees en bloed, 
Jezus Christus, onze Heer. 
Laat ons in voor- en tegenspoed 
met Hem verbonden zijn 
en doe ons delen in zijn vrede, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 
Wij wensen je toe… 
dat in de donkere tijd van Advent en Kerst het licht 
van Christus tot je mag komen en dat er ruimte 
komt voor kwetsbaarheid, tederheid, zachtheid en 
liefde. 
We hopen dat dit licht jou mag verlichten en 
verwarmen. 
  
Rosa van der Tang, ds. Ary Braakman en ds. 
Menno Valk 
 

 
 

Bij de kraag gevat 
Heb je ook wel eens het 
gevoel dat je bij de kraag 
wordt gevat door iets, God 
de (heilige)geest of ?, wat 
je weer even met je benen 

in het hier en nu plant en je doet nadenken over je 
aardse bestaan? Nou ik wel na de lezing, op 15 

november, van sterrenkundige Peter Barthel over 
zijn visie op God, religie en spiritualiteit. Genoeg 
(sterren)stof om over na te denken.  
Mocht je iets willen weten over deze ‘nadenk’ stof, 
dan kan het boekje van Barthel, “Professor bestaat 
God” mogelijk verhelderend werken. Niet om je 
over te halen je eigen overtuiging los te laten, maar 
om de ander beter te begrijpen en om inzicht te 
krijgen in wat het (toekomstig) geloven bij anderen 
zou kunnen inhouden. Zo kunnen we in contact 
blijven met de ander, met elkaar. 
Ik geloof in het delen/ doorgeven van de liefde die 
ik van God mag ontvangen en ben dan ook erg blij 
met ons jaarthema waarin allerlei werken aan bod 
komen waarbij we er voor de ander kunnen zijn. 
Aandacht en liefde kunnen doorgeven. Om niet al 
te veel te gaan zweven en te verdwalen in idealen 
van ver weg, is het goed dat ik af en toe in mijn 
kraag wordt gevat. Mogelijk geldt dat ook voor jou? 
 
Vanuit de overheid en, in het verlengde hiervan, 
vanuit de Gemeente Voorst wordt getracht 
verbinding te leggen tussen dorp en kerk en kerken 
onderling. Een initiatief wat ook meermalen in de 
media is gecommuniceerd is bijvoorbeeld de 
opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen. 
Voor onze Dorpskerk ben ik als opbouwwerker in 
een paar initiatieven gestapt die vanuit de 
Gemeente Voorst (Twello) worden gestimuleerd.  
 
*Eén tegen eenzaamheid 
In de week één tegen eenzaamheid zijn door onze 
Dorpskerk activiteiten georganiseerd om aandacht 
te geven aan eenzaamheid. In de coalitie ‘Eén tegen 
eenzaamheid’ blijft het echter niet bij alleen deze 
week. Door artikelen in Voorster Nieuws wordt 
geprobeerd blijvend aandacht te vragen voor 
gevoelens van eenzaamheid. In de werkgroep Eén 
tegen eenzaamheid- de flow wordt geprobeerd de 
aandacht voor eenzaamheid levend te houden. 
Eenzaamheid zit in ieder mens en is al begonnen bij 
Adam. Omdat hij alleen was, schiep God Eva, zodat 
hij iemand had om tegen te praten en belevenissen 
en emoties mee te delen. 
  
*Jaar van elkaar 
Samen met andere organisaties in Twello worden 
de krachten gebundeld om er voor elkaar te zijn. 

                    PASTORAAT 

 
RONDOM DE GEMEENTE 

 

W
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K
 

OPBOUW 
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Voorbeeld is de kledingmarkt die in juni wordt 
georganiseerd in Irene, waaraan verschillende 
organisaties deelnemen uit Twello en omstreken 
die zich bezighouden met duurzaamheid en een 
eerlijke prijs voor producten. Dit wordt een 
gezamenlijk initiatief. 
 
Bij dit onderwerp, dat aansluit bij de naakten 
kleden, zijn er vanuit onze Dorpskerk verbindingen 
aan het ontstaan met ABC de Cirkel (Klein Twello). 
Bij ABC de Cirkel worden mensen begeleid bij 
dagbesteding of re-integratie in de maatschappij.  
Je kunt bij hen terecht voor het opknappen van 
meubeltjes, maar ook voor de aanschaf van creatief 
ontworpen tassen, haarbanden, vlaggetjes etc. Zij 
zullen een paar honderd lampions voor de 
kerstwandeling van 24 december voor ons maken! 
 
*Initiatiefrijk Twello 23 november 
De gemeente Voorst heeft in Twello een 
leefbaarheidsonderzoek gehouden, waarbij aan 
bewoners werd gevraagd waar ze behoefte aan 
hadden in hun wijk en hoe ze hun omgeving 
ervaren. Er kwam uit de enquête onder ander dat 
er behoefte is aan ontmoetingsplekken in de wijk.  
Vanuit onze gemeente is geprobeerd de kerk en 
gebouw Irene in beeld te brengen. Activiteiten als 
‘Aan tafel!’ en activiteiten vanuit de werkgroep 
Groene kerk, zijn bij de Twellonaren vaak niet 
bekend of er is niet bekend dat dit een kerkelijke 
activiteit is. 
Om onze kerk zichtbaarder te maken hebben 
ondergetekende en vertegenwoordiging van onze 
Groene kerk op 23 november deelgenomen aan de 
bijeenkomst Initiatiefrijk Twello. 
Hier hebben we aandacht gevraagd voor 
initiatieven in de wijk, zoals de bloembermen, 
zwerfvuil, maar ook onze maandelijkse ‘Aan tafel!’ 
en (activiteiten in) het stiltecentrum (de 
winkelwagen voor de voedselbank en vredeswake). 
Kerstwandeltocht 
Een activiteit voor kerk en dorp, waar ik in de vorige 
Kredo al op attendeerde, is de Kerstwandeltocht op 
24 december. 
Vanuit de werkgroepen Jeugd en Eredienst is 
gebrainstormd over; voor wie doen we het, tijdstip, 
inhoud en lengte in tijd en kilometers. 
Þ We willen de wandeltocht aanbieden voor 

jong/oud, soepele/stramme benen, 

kerkelijke/buitenkerkelijke, kortom een 
wandeling voor iedereen die het een mooie 
kerstgedachte vindt gezamenlijk op weg te 
gaan naar het kindeke Jezus in de stal. 

Þ De tocht staat gepland van (aanloop vanaf 
15.45), 16.00 tot 17.30 uur. We starten vanaf 
de Dorpskerk, waar we anderhalf uur later 
ook weer eindigen. Daarna is er nog ruim tijd 
om thuis bij te komen/ op te warmen voor de 
kerstnachtdienst. 

Þ Over een verlicht pad en met een lichtje in de 
hand lopen we naar de stal, alwaar we ons 
kunnen overgeven aan de (muzikale) 
kerstgedachte. 

Þ De tocht bestrijkt een lengte van een kleine 
twee kilometer. 

 
Help je mee er een mooi kerstevenement van te 
maken door mee te wandelen of door een uurtje 
(extra) in je agenda vrij te maken om te helpen met 
de organisatie? 
Er is vraag naar mensen die willen helpen met lichte 
hand-en-spandiensten en naar mensen die de stal 
willen inrichten als verblijf voor Jozef en Maria of 
kraampjes willen inrichten (en weer leeghalen) bij 
onze Dorpskerk. 
 
Meld je aan via E: tang@pkn-twello.nl  
 

 
Adventskalender  
Inmiddels is de eerste 
week van advent al om, 
maar je kunt nog steeds de 
adventskalender van 
Petrus bestellen. 
De focus van de kalender 
ligt op Bijbelgedeelten die 
laten zien hoe God ons in 
de Bijbel door maaltijden 
nabij komt - uitmondend 

in de ultieme nabijheid van Gods menswording met 
Kerst. In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen 
weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen. 
 
De kalender is gratis te bestellen via 
https://petrus.protestantsekerk.nl 
Laten we in deze adventtijd vooral oog hebben voor 
elkaar en er voor de ander zijn ongeacht zijn/ haar 
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overtuiging of ideeën over kerk, religie en/of 
maatschappij. 
  
Rosa van der Tang, 
Opbouwwerker 
 
 
 

 
 
Weekenddiensten 
26-27 november ds. Menno Valk 
  3 - 4 december ds. Ary Braakman 
10-11 december ds. Menno Valk 
17-18 december ds. Ary Braakman 
24-25 december ds. Menno Valk 
31 dec.-1 januari ds. Ary Braakman 
  7 - 8 januari  ds. Menno Valk 
14-15 januari  ds. Menno Valk 
 
Hartelijk dank! 
Heel veel dank voor de kaartjes, cadeaus, mails, de 
bijdragen aan het grote(!) cadeau namens de 
gemeente. Heel veel dank voor de betrokkenheid 
bij de dienst op 30 oktober. Heel veel dank voor een 
– voor mij – hartverwarmend afscheid als predikant 
van de gemeente! 
Hartelijke groet, Emma Rijks 
 

 
 
Omzien naar 
In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd elders worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen, en die graag 
de band met de gemeente willen behouden.  
In drukversie van Kredo staat een lijst met personen 
die zijn opgenomen in een verpleeghuis of 
zorginstelling. 
  
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
Gedachtenis overledenen 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 20 
november, hebben wij in de dienst de namen 
genoemd van de gemeenteleden die in het 
afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden. Onderwijl 
zongen wij: 
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister 
 

31-10-2021 
13-11-2021 
15-11-2021 
20-11-2021 
23-11-2021 
 
29-11-2021 
 
07-12-2021 
 
19-12-2021 
21-12-2021 

Cornelis van der Meer 
Hendrik Jan Tenkink 
Gerrit Willem Klomp 
Martinus Ooms 
Elisabeth van 
Nieuwkasteel-Cozijnsen 
Johanna Geeske Hesseling-
Hoorneman 
Maria Wilhelmina Gerdina  
Regelink-Willems 
Christina Hissink-Meenink 
Antonia Hendrika Veldwijk 

76 jaar 
85 jaar 
89 jaar 
80 jaar 
89 jaar 
 
84 jaar 
 
90 jaar 
 
81 jaar 
86 jaar 

09-01-2022 
 
22-01-2022 
 
11-02-2022 
11-02-2022 
12-02-2022 
23-02-2022 
30-03-2022 
 
30-03-2022 

Hendrika Casperina Carellina  
Torenbeek-Geleijnse 
Hendrika Gerdina van Til-
Poesse 
Jan Hendrik Lammers 
Ernst Albert Gast 
Jan Westervaarder 
Johan Slijkhuis 
Jannetje Willy Stenfert-
Horsman 
Gerritje Johanna Kuijt-
Vorderman 

 
79 jaar 
93 jaar 
 
79 jaar 
92 jaar 
88 jaar 
86 jaar 
93 jaar 
 
86 jaar 

31-03-2022 
 
26-04-2022 
26-04-2022 
 
23-05-2022 
01-06-2022 
09-07-2022 
13-07-2022 
 
20-07-2022 

Gerard Wolter van der Wal 
Christiaan Klein Lebbink 
Sientje Kranenburg-
Vijfhuizen 
Miranda Reinders 
Albert Jan Hanekamp 
IJka Veldwijk-Kok 
Gijsberta ter Mate-van 
Middendorp 
Derkje Gerritdina de 
Buijzer-Aalpoel 

71 jaar 
 
86 jaar 
89 jaar 
 
40 jaar 
97 jaar 
95 jaar 
95 jaar 
 
93 jaar 

20-07-2022 
 
21-07-2022 

Geertje Groenewold-
Bensink 
Anthonie Parie 

92 jaar 
 
93 jaar 

 
ALGEMENE BERICHTEN 

 
OMZIEN NAAR 

 
WIJ GEDENKEN 
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05-08-2022 
 
13-08-2022 
 
14-08-2022 
 
16-08-2022 
 
02-09-2022 
06-09-2022 

Gerritdina Alberta Heijenk-
Vriezekolk 
Willemina Maria Bannink-
Blok 
Wilhelmina Geertruida van 
Ee-Suurmond 
Johanna Gerritdina Zweers-
Nijhof 
Paul van der Linde 
Henrica Joanna Eijerkamp-
Veldhuis 

95 jaar 
 
91 jaar 
 
84 jaar 
 
90 jaar 
 
67 jaar 
87 jaar 

08-09-2022 
 
17-09-2022 
 
28-09-2022 
14-10-2022 
 
16-10-2022 
17-10-2022 
19-10-2022 
 
26-10-2022 

Johanna Maria Pannekoek-
Buitenhuis 
Janna Hendrika Vos-
Wilbrink 
Johannes Snijders 
Willempje Hulleman-de 
Boer 
Hendrik Antonie Ligtlee 
Hendrikus Setz 
Harmina Margaretha  
de Jongh-Schoolderman 
Ieneke Maria van der Sluis-
Nefkens 

76 jaar 
 
87 jaar 
 
90 jaar 
86 jaar 
 
70 jaar 
89 jaar 
100 jaar 
 
78 jaar 

 

Donkere dagen 
Het zijn de donkere dagen 
van het jaar. En het blijkt 
moeilijker te zijn om de deur 
uit te gaan om een 
Vredeswake te houden. 
Logische gedachte? 

Wellicht, maar in ieder geval is het een gedachte die 
gaat over jezelf en niet over een ander. En daar zijn 
we in de Vredeswake nu net wel mee bezig, met 
anderen, met de Ander. We staan stil bij de 
slachtoffers van oorlogen en geweld. Slachtoffers 
die gewond raken en sterven in een donkere nacht. 
Medemensen, naasten, die niet in een vredig 
Twello wonen, maar in een gebied waar ieder 
moment raketten kunnen neerkomen. Misschien 
kun je met dat in je achterhoofd de moed opvatten 
om mee te doen met de Vredeswake en te regelen 
dat je samen met anderen door het donker gaat om 
in het Stiltecentrum een licht te ontsteken. 
 
Tijdens de Vredeswake bidden we dat degenen die 
de wapens vasthouden en opdracht geven om 
geweld te gebruiken op andere gedachten worden 
gebracht. Dat de gedachte ‘het is genoeg geweest, 
we houden ermee op’ belangrijker wordt dan 
‘doorknokken, we staan in ons recht’. Maar hoe 

komen ze op die gedachte? Hoe houden wij die 
gedachte vast?  
Welnu, door volhardend te zijn in het houden van 
vredeswakes wereldwijd. Door machthebbers 
berichten te blijven sturen dat geweld niet helpt om 
een conflict op te lossen. Door namen van  
slachtoffers te blijven noemen, ook al snijdt je dat 
door merg en been. Door te blijven bidden en te 
vertrouwen dat het goed komt, ooit.  
Weet je welkom, elke donderdag van 19.30-20.00 
uur in het Stiltecentrum. Ook jouw aanwezigheid 
helpt de vrede te bereiken!   
 
Hartelijke groet  
Gerit Moll 
 

             
 

 
 

Verwachten! 
In het woord verwachten zit het werkwoord 
wachten en ik moet eerlijk bekennen dat ik dit 
wachten soms erg moeilijk vind. Het duurt me vaak 
veel te lang voordat er iets gebeurt. 
In de gebedsgroep bidden we bijvoorbeeld om 
verbetering van gezondheid, verandering van een 
moeilijke situatie of troost bij verlies. En we hopen 
dan dat dit gegeven wordt, we verwachten dat dit 
gebeurt. Daarbij hebben we duidelijk voor ogen wat 
moet gebeuren. Dat lijkt dus erg op een 
verlanglijstje, vind je niet? En dat is in deze tijd van 
Sinterklaas en Kerst bijzonder actueel! 
 

Maar wat staat er in de Bijbel over verwachten? De 
zoekfunctie op www.debijbel.nl is een prima start 
voor een boeiende zoektocht. Inmiddels heb ik flink 
wat verwijzingen naar het woord verwachten 
gevonden en ben ik erachter gekomen dat 
verwachten vooral gaat over in vertrouwen 
wachten, en dat vaak de inhoud van waarop men 
wachtte niet genoemd wordt. Het gaat dus niet 
over het afvinken van een specifiek verlanglijstje, 
maar om de belofte dat het goed komt, op welke 
manier dan ook…. 
 

En dat bidden we dan ook: ‘God geef ons de kracht 
om te wachten op wat komen gaat en geef ons het 

Samen dragen 
Het is fijn om samen de Vredes-
wake te houden. Gedurende de 
zomer heb ik steeds het 

voortouw genomen, en heb ik gemerkt dat we 
groeien naar een vorm die past bij de inhoud en 
waarin deelnemers actief betrokken zijn bij de 
wake. Het gaf mij steeds meer het gevoel van 
‘samen dragen’. En nu het qua gezondheid niet 
zo goed met mij gaat, is het helemaal geweldig 
dat anderen ook het voortouw willen en 
kunnen nemen. Wil je invulling geven aan 
‘samen dragen’? Kom dan naar de Vredeswake 
en doe mee! Dan zul je merken dat het allemaal 
niet zo spannend is en wellicht groei je met ons 
mee in het geloof dat wij echt een verschil 
kunnen maken. Dat God de machthebbers en 
geweldplegers tot andere gedachten kan 
brengen en dat daarmee de vrede dichterbij 
komt. 
 
Weet je welkom, elke donderdag 19.30-20.00 
uur in het Stiltecentrum! We steken een 
kaarsje aan, luisteren we naar muziek, denken 
na over een gedicht of een tekst en zingen een 
lied. We uiten onze zorgen in een gebed tot 
God en vragen Hem om hen die geweld 
gebruiken tot andere gedachten te brengen 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
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vertrouwen om te verwachten dat het goed komt, 
ooit….’  
 

Zo wil ik in deze tijd leven: vertrouwend wachten op 
en benieuwd naar wat komen gaat. Hoopvol uitzien 
naar het komende Kerstfeest. En reikhalzend 
uitkijken naar de beloofde nieuwe komst van Jezus 
Messias in deze wereld (Openbaring 22: 20). 
Weet je welkom om met ons mee te doen. Elke 
maandag van 13.30 tot ca. 14.45 uur in Irene. Wil je 
voorbede laten doen? Stuur een berichtje naar 
gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel even. We 
bidden graag voor en met je! 
Ik wens je een verwachtingsvolle tijd toe! 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 
 

Terugblik lezing  
Peter Barthel 
Op het zwarte kaft van het 
boekje ‘Professor, bestaat 
God?’ staat een kleine stip. 
Deze stip geeft de nietigheid 

aan van de aarde in het immense heelal. Professor 
Peter Barthel heeft zijn hele werkzame leven het 
heelal bestudeerd en kan daar op een 
aansprekende manier over vertellen. 
 
Met prachtige foto’s liet hij zien waarom hij 
verwonderd is over de manier waarop sterren 
worden geboren, bestaan en weer sterven. In deze 
verwondering ziet hij geen plaats voor een God als 
‘persoon’, maar als een ‘iets’ wat te vinden is in de 
mensen op de aarde. Met dit in zijn achterhoofd 
stelde hij ons de vraag waartoe zijn wij op deze 
aarde? Professor Barthel zoekt het antwoord op 
deze vraag in twee andere vragen die hij oervragen 
noemt nl: Adam, mens, waar ben je? en Kaïn, waar 
is je broer? uit het boek Genesis. Hij verbindt deze 
oervragen met de samenvatting die Jezus geeft van 
de wetten van Mozes: je moet van God houden met 
je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand 
en van mensen om je heen moet je houden als 
waren zij jezelf. Dat is een lovenswaardig 
voornemen maar zijn antwoord op de vraag: wie 
riep Adam en wie riep Kaïn? vond ik erg mager en 
horizontalistisch. Peter Barthel komt niet verder 
dan: de ander, de medemens, riep Adam en Kaïn. 

In zijn boek laat professor Barthel Jezus’ 
verzoenende kruisdood, diens opstanding en 
hemelvaart en het hiernamaals buiten 
beschouwing. Hij vindt dat niet zo belangrijk in het 
kader van het ‘hiernumaals’. Dat is jammer, want 
op deze manier diskwalificeert hij zijn conclusie. Hij 
beschouwt slechts een deel van dit ‘studieobject’ 
en gebruikt slechts een deel van de (Bijbelse) 
informatie. En vervolgens trekt hij een 
verstrekkende conclusie door te stellen dat God 
niet bestaat als ‘persoon’ maar als ‘iets’. Het is 
beter om alle informatie rondom God te gebruiken 
bij het beantwoorden van de vraag ‘Professor, 
bestaat God?’ En dus ook het bestaan, leven, 
sterven en opstanding van Jezus Christus, de 
hemelvaart, de aanwezigheid van de Heilige Geest 
en het hiernamaals in de studie te betrekken. En 
wellicht kan er dan een andere conclusie worden 
getrokken. 
 
Het lukt professor Barthel ook niet om het begrip 
ziel uit te leggen. Wel ziet hij in de bezieling van 
anderen de motivatie om zelf het goede te doen, 
wat dat dan ook moge wezen. 
 
Hij stelt ook vast dat het woord naastenliefde niet 
in de geloofsbelijdenis van de christelijke kerk 
voorkomt en dat vindt hij een gebrek. De 
apostolische geloofsbelijdenis luidt: Ik geloof in God 
de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en 
de aarde. 2En in Jezus Christus, zijn eniggeboren 
Zoon, onze Here; 3die ontvangen is van de Heilige 
Geest, geboren uit de maagd Maria; 4die geleden 
heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven 
en begraven, neergedaald in de hel; 5op de derde 
dag opgestaan uit de doden; 6opgevaren naar de 
hemel, en zit aan de rechterhand van God, de 
almachtige Vader; 7vandaar zal Hij komen om te 
oordelen de levenden en de doden. 8Ik geloof in de 
Heilige Geest. 9Ik geloof een heilige, algemene, 
christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
10vergeving van de zonden; 11opstanding van het 
vlees; 12en een eeuwig leven. 

 
Natuurlijk kunnen we hierover in 
gesprek gaan, wellicht zijn 
woorden verouderd en hebben 
een andere betekenis gekregen. 
Maar de kern is dat de 

vorm
ing

toerusting
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geloofsbelijdenis voor mij weergeeft hoe ik in mijn 
relatie tot God sta: het verticale deel van het kruis. 
De dankbaarheid voor het bestaan van deze 
liefdevolle God en het ultieme verzoeningsoffer van 
Jezus Messias zorgt ervoor dat ik mij om anderen 
kan bekommeren, het horizontale deel van het 
kruis. Dát is voor mij naastenliefde: niet het 
goddelijke in de ander, maar de door God geliefde 
gehele ander.  
Daarbij leer ik iedere dag een beetje meer van de 
mildheid, barmhartigheid en liefde zoals Jezus die 
mij heeft voorgeleefd. 
 
De slotzin van Peter Barthel was een mooie 
oproep. Gelovige mensen zouden wat verstandiger 
moeten zijn, verstandige mensen wat geloviger. 
Dat geldt voor mij en ook voor Peter Barthel. 
Al met al was het een boeiende enerverende 
avond waar ik op een aantal punten herkenning 
vond in de lezing, maar waar ik op belangrijke 
punten toch een andere richting kies. En gelukkig 
mag dat! 
 
Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
    
                              

 
 
Op woensdag 11 januari 2023 is er weer een 
ontmoetingsmiddag 65+ in gebouw Irene van 
14.30-16.00 uur. 
We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te 
zijn, kom eens kijken hoe gezellig het is.  
Het belooft een fijne bijeenkomst te worden door 
contact met elkaar en het genieten van een kopje 
thee of koffie en een glaasje met iets lekkers erbij. 
 
Ds. Ary Braakman zal de opening verzorgen. 
Graag vóór maandag 9 januari opgeven bij één van 
ons. 
Als je het leuk vindt om iets voor te dragen, wil je 
dit dan bij de opgave doorgeven? 
 
Namens het pastorale team: 
Anneke Haverkamp   

Elly Landstra    
Tonnie Telgen   
Mary Bresser    
Riet van Elden    

 
 
Aan tafel 15 
november 2022 
Deze keer was het 
thema voor het aan 
tafel eten in de 

kelder van Irene ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. 
De 28 aanwezigen worden verrast door een tafel 
die versierd is met een schikking van diverse 
groenten en noten. Een ander deel van deze oogst 
is gebruikt om een maaltijd te bereiden. 
Ook is, in navolging van de opgedane kennis tijdens 
de supermarkt safari, een diervriendelijke, 
biologische en zo verpakkingsvrij mogelijke maaltijd 
gemaakt, en dit voor een beperkt budget van € 3,50 
per persoon. 

 
Zoals de foto laat zien wordt er genoten van een 
heerlijk driegangendiner (pompoensoep, stamppot 
zoete aardappel met broccoli en vega worst en 
plantaardige hangop met kokos en rozijnen). 
Wij sloten af met het Gebed bij dankdag van Lydia 
van Maurik: 
 
God van de schepping, 
 

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde. 
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde.  
De aarde die ons voedt. 
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag 
opnieuw. 

 

ONTMOETINGSMIDDAG 65+ 
uitnodiging voor onze gemeente-
leden van 65 jaar en ouder 
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Leven dat mag bloeien tot Uw eer. 
 

Wij danken U dat U ons aan elkaar hebt gegeven: 
zon, maan, sterren, aarde, water, land, planten, 
vogels, vissen, dieren en mensen. 
Alles in afhankelijkheid van elkaar en van U. 
 

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en 
moeten bewaren. 
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit 
ontzag voor het wonder van het leven en in het licht 
van de Eeuwigheid. 
Amen 
 
Het kookteam: Hetty Harmsen, Marja Bouwman en 
Johan van Werven 
 
De eerstvolgende maaltijd is op donderdag 15 
december. U bent vanaf 17.00 uur welkom voor 
een gezellig samenzijn met een drankje in The 
Basement (kelder Irene). Om 17.30 uur wordt de 
maaltijd geserveerd.  
U krijgt u een twee- of driegangenmaaltijd 
geserveerd met een drankje en koffie of thee.  
 
U kunt zich opgeven bij Hetty Harmsen,  
E: aantafel@pkn-twello.nl   
Dieetwensen horen we graag. De volgende maaltijd 
is op maandag 9 januari 2023.  
U bent van harte welkom. 
Namens Aan Tafel!,  
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 
 
The Chosen, nader bekeken  

De derde aflevering van The 
Chosen ging over de 
ontmoetingen  van Jezus met 
kinderen. We hebben gezien 
dat Hij geraakt werd door het 
vanzelfsprekende geloof van 
de kinderen en neemt ze 
volledig serieus. Fijntjes 

wijst hij op de rare regels dat alleen jongens 
naar de Thoraschool mochten en maakt daar 
dan ook korte metten mee. Jezus heeft vaker 
ontmoetingen met kinderen en zegt zelfs 
tegen de omstanders dat ze beter kunnen 
geloven zoals de kinderen en niet zo eigenwijs 
moeten zijn (zie Marcus 10: 13-16).  
 

De kinderen kunnen het Sjema opzeggen -Hoor 
Israël, de Heer is onze God, de Heer is Eén-, wat een 
Joodse geloofsbelijdenis is en Jezus leert hen een 
nieuw gebed: het Onze Vader. 
 

Ook het danken, breken, delen en eten van brood 
kwam voorbij en daar hebben we wat langer over 
doorgepraat. Brood delen in letterlijke zin en ‘Ik ben 
het brood dat leven geeft’, zoals Jezus zichzelf 
typeert.  
 

Vervolgens kwamen begrippen als gerechtigheid en 
rechtvaardigheid aan de orde en dat bleek een hele 
zware kluif. We worstelden met ‘het houden aan de 
regels’, dat is rechtvaardigheid en wat Paulus zegt 
over rechtvaardigheid, kort samengevat: ‘God 
beschouwt mensen niet als rechtvaardig omdat ze 
de wet naleven, maar alleen omdat ze in Jezus 
Christus geloven (zie Galaten 2: 15-21). Wellicht is 
de hulp van onze predikanten hier nodig om meer 
kennis van deze begrippen te krijgen. 
 

Tot slot getuigt Jezus over wie Hij is en citeert Hij de 
profeet Jesaja: ‘De geest van God, de HEER, rust op 
mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen 
het goede nieuws te brengen heeft Hij mij 
gezonden, om aan verslagen harten hoop te 
bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend 
te maken en aan geketenden hun 
bevrijding…….’(zie Jesaja 61: 1-3). 
 

De volgende bijeenkomst is op maandag 28 
november, van 15.00 tot 17.00 uur in gebouw 
Irene. Daarna ben je van harte welkom bij de 
bijzondere aflevering over de geboorte van Jezus op 
19 december.  Deze aflevering staat natuurlijk in 
het teken van het komende kerstfeest. Weet je 
welkom! 
 
Hoewel er een chronologische samenhang is, kun je 
elke aflevering ook prima afzonderlijk bekijken. Dus 
mocht je een aflevering gemist hebben of later nader bekeken 

NIEUWSGIERIG? Bekijk het 
VOORPROEFJE op de WEBSITE  en 

FaceBook van de 
Dorpskerk Twello via deze link: 

https://pkn-twello.nl/activiteiten/nieuws 
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willen aanhaken, dan kun je de afleveringen nog 
terugkijken. Ga met je telefoon of tablet naar 
www.thechosen.nl en download de app. Je hoeft je 
niet te registreren en kijken is helemaal gratis. Tik 
op de aflevering die je wilt zien en tik op de knop 
‘download’. Daar kun je de Nederlandse 
ondertiteling downloaden. De aflevering start 
daarna vanzelf. Als je een moderne tv of computer 
hebt kun je de beelden daar naartoe sturen om een 
groter beeld te hebben. Dat is wat ingewikkelder, 
maar wellicht kan een handige buurjongen of 
buurmeisje je helpen. 
 
Nog meer weten? Stuur een mailtje of bel even. 
 
Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
E: geritmoll@gmail.com 
 
 

 
 
Jezus vinden 
We kunnen de krant niet openslaan of een van de 
vele crisissen domineert de voorpagina. Er zijn 
mensen die de kranten daarom niet meer lezen en 
het nieuws op televisie of radio daarom niet meer 
volgen. De wereld om ons heen lijkt donker. 
Het is een uitdaging om in deze tijd, met alle 
crisissen om ons heen, de liefde en vrede van God 
nog te zien. ‘Jezus vinden’, kan een zoekoefening 
zijn die wij in de vier adventsweken meenemen om 
ons naar het licht van het kindje Jezus te brengen. 
Je kunt Jezus vinden, overal om je heen. In de 
natuur, in de hulp van iemand uit de straat, in een 
glimlach, in …. Zoveel kleine tekenen die rondom 
ons de liefde van Jezus tonen. Tekenen die wij 
kunnen vinden, maar ook mogen – en misschien 
wel moeten – (door)geven! 
 

 
Het kerstverhaal neemt ons mee naar het kindje, 
geboren in een stal, een geschenk van God aan ons 
allemaal! Een geschenk dat al meer dan 2.000 jaar 
liefde en warmte geeft. Een geschenk dat drie wijze, 
machtige mannen door de knieën liet gaan en hen 
veranderde. Want het leven moest voortaan 
anders, socialer, met respect voor de mens, de 
natuur, het milieu. Want waar Jezus aanwezig is, is 
er licht en komen we tot elkaar. Die opdracht geldt 
ook na ruim 2.000 jaar nog. 
 
In de kerstdiensten en tijdens de kerstwandeltocht 
op 24 december (zie elders in Kredo) gaan we op 
zoek naar Jezus en zingen we met elkaar het ‘Ere zij 
God’. En als we dat vol overtuiging zingen, vinden 
we Jezus en is er licht om ons heen. Laten we ons 
inspannen om Jezus – ook met ons hart – te vinden. 
Je vindt dan licht en warmte. 
 
Afscheid ds. Emma Rijks 
Zondag 30 oktober namen wij afscheid van ds. 
Emma Rijks. Emma is bijna 12 jaar predikant 
geweest in onze kerkelijke gemeente. Dit was haar 

eerste predikantsplaats, waarin ze - zeker in de 
beginperiode - professioneel en vriendschappelijk 
ondersteund is door ds. Menno Valk en ds. Lidy van 
Prooyen Schuurman. 

 KERKENRAAD 
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Er ontstond een mooie 
collegiale verhouding. 
Emma koos ervoor om 
niet als jeugdpredikant 
onze gemeente te dienen 
maar een predikant te 
zijn voor de hele 
gemeente en zo heeft ze 
zich ook ontwikkeld.  

 
Emma stond mede aan de wieg van de kind-op-
schootdiensten en de kliederkerk, maar daarnaast 
zijn er tal van activiteiten waarbij zij op de voor- of 
achtergrond een belangrijke rol speelde. Veel van 
deze activiteiten - zoals de kind-op-schootdiensten 
en de kliederkerk - laat Emma als mooie erfenis na 
en gaan na haar vertrek nog steeds door.  
De sectie Zuid is pastoraal ondersteund door Emma 
en de kerkdiensten die zij leidde waren waardevolle 
diensten. In eenvoudige bewoordingen wist ze de 
boodschap pakkend in haar preek over te brengen, 
haar formuleringen in het gebed waren zorgvuldig 
gekozen en bleven je bij. Kortom, de kerkdiensten 
waar Emma voorging waren eenvoudig maar juist 
daardoor mooi, ze gaven je geestelijke bagage waar 
je gedurende de week op kon teren.  
 
Emma heeft ervoor gekozen, zoals ze zelf eerder 
ook heeft toegelicht, om niet langer als 
wijkpredikant te blijven werken. In de dienst van 30 
oktober is ze dan ook door ds. Menno Valk 
‘losgemaakt’ van onze kerkelijke gemeente. Na de 
dienst is Emma toegesproken en tijdens een gezellig 
samenzijn in Irene hebben we met elkaar de aanzet 
voor een kunstwerk gecreëerd, wat later door 
Emma wordt afgemaakt en aan ons als gemeente 
wordt aangeboden. 
 
Met een gezamenlijke lunch hebben we dit 
samenzijn afgesloten. 
 
Als cadeau heeft Emma een cheque met een mooi 
bedrag gehad, waarvan ze een cadeau naar keuze 
‘voor-aan-de-muur’ kan kopen.  
 
Blijvend in het ambt zal Emma, als zelfstandig 
ritueelbegeleider bij bijvoorbeeld ‘rouw- en 
trouwgelegenheden’, haar carrière voortzetten. 

We zijn Emma dankbaar voor alles wat ze voor onze 
gemeente gedaan heeft en wensen haar Gods 
zegen toe. 
De afscheidscommissie, bestaande uit Gerrit 
Bokdam, Noëlle Potters en Rina van der Nol, willen 
we hartelijk dankzeggen voor het organiseren van 
de activiteiten rondom dit afscheid. 
 
Jubileum koster Eric Rossing 

 
In 1988 is Ans Rossing tot koster benoemd. Toen 
Ans vanwege gezondheidsredenen met het 
kosterschap moest stoppen heeft haar echtgenoot 
Eric 25 jaar geleden het kosterschap overgenomen. 
Eric, die eerder qua professie timmerman was, 
heeft zich ontpopt tot de beste koster die een 
kerkelijke gemeente zich kan wensen. Hij ontzorgt 
de predikanten en kerkenraad bij de eredienst, 
begrafenis-, trouw- en andere diensten door alles 
tijdig op orde te hebben. Daarnaast bedient hij met 
kennis van zaken de geluidsinstallatie. Ook in Irene 
is alles altijd goed georganiseerd, waarbij de agenda 
strak wordt beheerd door Eric. Eric is een 
perfectionist, wat zichtbaar is in Irene, de kerk en 
het buiterrein. Het gras ligt erbij als een biljartlaken, 
de bladeren zijn weggeblazen. In Irene heeft alles 
een vaste plaats, zelfs de kopjes zijn met de oortjes 
naar dezelfde kant gericht. Als volleerd gastheer 
staat hij achter de bar. In Irene is ‘geen stofje’ te 
vinden, alles is in orde en spic en span. Zelfs onze 
kerk is smetvrij en iedere stoel heeft een vaste 
plaats. 
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Ik denk dat we ons dikwijls niet realiseren hoeveel 
werk dit alles met zich meebrengt. Twee jaar 
geleden viel Eric - wegens gezondheidsproblemen - 
langdurig uit. Toen hebben we met heel veel 
vrijwilligers zijn werk overgenomen, maar ondanks 
al deze vrijwilligersarbeid moesten wij nog 
activiteiten afzeggen 

In een kerk waarbij alle zitplaatsen bezet waren was 
er op zondag 13 november, na de dienst, aandacht 
voor het vijfentwintigjarig werkjubileum van onze 
Eric.  
 
Hij is na de dienst uitvoerig toegesproken en 
bedankt, waarna een bos bloemen aan Ans is 
overhandigd en een ‘mooie’ fles aan Eric. Het échte 
cadeau is - van ons allen - door het college van 
kerkrentmeesters verzorgd. Hierna hebben we met 
elkaar koffie, thee en limonade gedronken. We 
sloten af met een perfect georganiseerde borrel. 
 
Ook hier in Kredo willen we Eric heel hartelijk 
danken voor alles wat hij dagelijks voor onze 
gemeente doet. Naast Eric willen we ook Ans 
hartelijk bedanken want zij staat Eric constant met 
raad en daad bij. Kortom, we hebben een super 
kostersechtpaar!  
 
Kerken in Irene? 
De afgelopen weken zijn er vragen binnengekomen 
of het niet verstandiger is om in de winter de 
kerkdiensten in Irene te houden nu wij - vanwege 

de financiën, de gasvoorraad en het milieu - ons 
stookgedrag moeten aanpassen. De kerkenraad 
heeft nog niet vergaderd over deze vraag, maar zal 
hier zeker op terugkomen.  
 
Bredere samenwerking 
Met de Protestantse Gemeente Terwolde werken 
wij al enige jaren samen. Zo vinden er bijvoorbeeld 
regelmatig gezamenlijke vergaderingen van beide 
diaconieën plaats. Onlangs is met de kerkenraden 
van Klarenbeek-Voorst-Wilp en Terwolde de 
intentie uitgesproken om bijvoorbeeld op het 
gebied van activiteiten voor de jeugd van 12 jaar en 
ouder vaker te gaan samenwerken. De kerkenraad 
is enthousiast over dit idee. De werkgroep jeugd zal 
dit verder onderzoeken en uitwerken. Ook voor 
andere activiteiten kan deze samenwerking breder 
uitgewerkt worden. De kerkenraad wil dit de 
commissies, werkgroepen en colleges niet 
opleggen, maar contacten hierover kunnen op 
verzoek van deze gremia opgepakt worden. De 
kerkenraad wijst graag de weg als jouw groep 
samenwerking zoekt. 
 
Er komt tevens een halfjaarlijks overleg van de 
voorzitters van de kerkenraden van de drie 
protestantste gemeenten, om elkaar bij te praten 
over de ontwikkelingen binnen de drie kerken en 
om mogelijkheden voor samenwerkingen te 
signaleren. 
 
Predikantenbezetting 
Op 8 november is er een gemeenteavond geweest 
waar ongeveer 60 gemeenteleden geweest zijn. 
Constructief kritisch is gesproken over de 
predikantenbezetting. Hoewel er ook 
tegengeluiden waren is de meerderheid van de 
aanwezigen het eens met het voorstel van de 
kerkenraad om het werkverband van Ary Braakman 
met 0,3 fte uit te breiden naar 0,8 fte. De 
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kerkenraad heeft inmiddels de aanvraag naar het 
CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van 
Beheerszaken) en de classis verstuurd om 
toestemming voor de extra formatie te verkrijgen. 
We hebben goede hoop dat onze aanvraag 
ingewilligd wordt, maar zullen nog even moeten 
wachten totdat wij toestemming krijgen (of niet). 
We houden je op de hoogte.  
Gelijktijdig zijn – vanwege de krimp van onze 
kerkelijke gemeente en onze financiële situatie – 
plannen gepresenteerd om de predikants- en 
opbouwwerkersbezetting in de komende drie jaar 
te halveren. Dit betekent dat we na 2025 nog een 
predikants- opbouwwerkersbezetting hebben van 
1,3 fte. Nog steeds een – landelijk gezien – mooie 
bezetting in relatie tot ons ledenaantal, maar dit zal 
wel verdere keuzes van ons als gemeente vragen 
over wat we in de toekomst van onze predikant(en) 
(en opbouwwerker) mogen verwachten. Ook 
hiervoor was begrip tijdens de gemeenteavond. 
 
Nieuwe voorzitter kerkenraad 
De kerkenraad is blij dat Christy van Duijvenboden 
per 1 januari 2023 het voorzitterschap van de 
kerkenraad op zich neemt. Fijn is het dat we iemand 
met kerkenraadservaring hebben kunnen vinden, 
want Christy is sinds mei 2021 ouderling eredienst 
van de kerkenraad. We wensen Christy veel zegen 
toe bij haar werkzaamheden als voorzitter. 

 
 
Opvang 
Via verschillende kanalen blijven ons verzoeken 
bereiken of wij mogelijkheden hebben om 
asielzoekers tijdelijk te huisvesten. Ook op en na de 
gemeenteavond is hiervoor door meerdere 
gemeenteleden een appel gedaan. Een onderwerp 
wat terecht leeft binnen onze gemeente. De 
kerkenraad heeft een werkgroep geformeerd, die 
op zeer korte termijn nogmaals de mogelijkheden 
onderzoekt. We houden je op de hoogte. 
 
Gesprek met onze burgemeester 
Met 25 afgevaardigden van alle kerkelijke 
gemeenten in de Gemeente Voorst hebben we een 
gesprek met Paula Jorritsma, onze burgemeester, 
gehad. Zij had het initiatief voor dit gesprek 

genomen en benadrukte welke belangrijke taak we 
als kerken binnen onze gemeente hebben, 
bijvoorbeeld in het kader van eenzaamheid en 
armoede. Hoewel er in de hele gemeente Voorst 
maar 12 inwoners een beroep doen op de 
voedselbank, weet de gemeente dat er meer 
mensen moeten zijn die onder de armoedegrens 
leven. Mensen die zich ‘verstoppen’, die de schone 
schijn ophouden omdat ze niet willen laten zien dat 
ze het financieel moeilijk hebben. Mensen die zich 
voor hun armoede lijken te schamen, terwijl ze 
veelal buiten hun schuld in deze situatie 
terechtkwamen. 
De burgemeester vraagt de kerken hier mede de 
ogen voor de gemeente te zijn en daar waar het 
buiten de gemeentemogelijkheden behoort ook 
actief te zijn. 
Daarnaast heeft de burgemeester nogmaals een 
oproep aan de kerken gedaan om te kijken in 
hoeverre er hulp geboden kan worden aan het 
schrijnende tekort aan huisvesting voor 
asielzoekers, waardoor medemensen zelfs buiten 
moeten slapen. Hierbij bood de burgemeester 
namens de gemeente onze kerkelijke gemeente 
haar excuses aan, omdat zij ons eerdere aanbod om 
de oude pastorie van ds. Rijks ter beschikking te 
stellen, heeft afgeslagen. Ons aanbod was vrij snel 
na het begin van de oorlog in de Oekraïne, toen 
meende de veiligheidsregio nog dat alleen grotere 
ruimten – waar grotere groepen vluchtelingen 
gehuisvest konden worden – geschikt waren. 
Inmiddels zijn de inzichten hierover gewijzigd maar 
is de pastorie verkocht. 
 
De burgemeester heeft aangegeven dat de 
gemeente in de toekomst graag nauwer wil 
samenwerken met de plaatselijke kerken. Het was 
goed om als gezamenlijke kerken met de burgerlijke 
gemeente te overleggen, een overleg wat in het 
vervolg halfjaarlijks zal plaatsvinden. 
 
Bedankt 
Einde van dit jaar zal Chiel van Loon stoppen als 
lector binnen onze gemeente. Chiel was inmiddels 
een vertrouwd gezicht geworden als lezer van de 
schrift tijdens de zondagse dienst. We willen Chiel 
van harte bedanken voor zijn inzet en actieve 
bijdrage aan de eredienst. We zijn blij dat we 
kunnen melden dat er in het nieuwe jaar twee 
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nieuwe lectoren starten: Diny Landeweerd en Carry 
Molenaar. Hierdoor is het lectorenteam weer 
helemaal compleet. 
 
Einde van het jaar nemen Saskia Hofman en Piet 
Ruijsbroek afscheid van de diaconie. Beiden waren 
sinds januari 2017 mede ‘dragende’ leden van de 
diaconie. Zes jaar, waarin de diaconie veel 
belangrijke stappen heeft gezet om niet alleen 
intern als diaconie aanwezig te zijn maar ook buiten 
de kerkmuren. Hierbij kan onder andere gedacht 
worden aan Meet-in 11 (het koffiemoment met een 
goed gesprek in de bibliotheek), de kerstengel en 
paashaas die bezorgd werd bij mensen die extra 
aandacht nodig hadden, de kerstgift, de klussen 
met Stichting Present en de lunch met 
statushouders. Saskia is zes jaar voorzitter geweest, 
waarvan vier jaar ook ambtsdrager. Piet is de volle 
zes jaar ambtsdrager gebleven en is daarnaast een 
zeer actief lid van de Groene Kerk (waar hij gelukkig 
actief in blijft). We willen Piet en Saskia heel veel 
dankzeggen voor alles wat ze voor de gemeente 
gedaan hebben en nog gaan doen. 
We zoeken met grote spoed nog enkele diakenen. 
Interesse? Bel met een van de ambtsdragers. 
 
Gerrit Bokdam is al jaren de administrateur van de 
kerk. Enige tijd geleden heeft hij een aantal 
werkzaamheden afgestoten. Fijn dat hij nog een 
aantal werkzaamheden voor zijn rekening blijft 
nemen. Dank Gerrit! 
 
Vredeswake 
De kerkenraad heeft zich gebogen over de door een 
gemeentelid gestelde vraag of de Vredeswake – 
zolang de oorlog duurt – kan doorgaan. De 
kerkenraad heeft besloten om bij gebrek aan 
vrijwilligers en/of deelnemers de Vredeswake te 
stoppen maar hoopt dat dit niet nodig hoeft te zijn. 
Ook op de vraag of in het onverhoopte geval dat de 
Vredeswake stopt, we de wake kunnen integreren 
in de zondagse dienst of dat deze na de dienst 
gehouden kan worden, moet helaas als antwoord 
gegeven worden dat dit niet mogelijk is. Ook de 
kerkenraad vindt de situatie in Oekraïne 
verschrikkelijk, waarvoor we in gebed om Gods hulp 
moeten vragen. Dit gebeurt in de zondagse dienst 
zeer frequent, net als we stilstaan bij de vele andere 
noden in de wereld. 

 
Begrotingen en meerjarenplan 
De begroting van onze diaconie en van de kerkelijke 
gemeente zijn uitvoerig besproken op de 
gemeenteavond. Dat wat op de gemeenteavond 
gehoord is, heeft de kerkenraad geen aanleiding 
gegeven om de voorgestelde 
(meerjaren)begrotingen te wijzigen. De kerkenraad 
is dan ook akkoord gegaan met de begrotingen die 
nu ingediend zijn bij het CCBB. Veel dank zijn wij 
verschuldigd aan het college van kerkrentmeesters 
en de diaconie en aan beide penningmeesters in 
het bijzonder. 
Ook het plan voor het komend seizoen en het 
meerjarenplan zijn unaniem goedgekeurd, waarbij 
opgemerkt wordt dat onze gebedsgroep nog 
toegevoegd wordt aan de activiteiten.  
 
Jaarplannen predikanten 
We hebben ook de jaarplannen van de predikanten 
besproken. De predikanten besteden – terecht – 
heel veel tijd aan het pastoraat en het voorgaan in 
de erediensten. Daarnaast is er tijd beschikbaar 
voor vorming en toerusting, voor het verder 
uitbouwen van de contacten met de basisscholen 
de Oase en de Wingerd. Over al deze activiteiten 
hoor je in het komende jaar meer. En niet vergeten 
mag worden dat predikanten verplicht zijn om zich 
jaarlijks te laten bijscholen. Kortom, de predikanten 
hebben een druk programma het komende jaar. Op 
de vergadering in december zal de kerkenraad ook 
het jaarplan van de opbouwwerker bespreken. 
 
Vacatures 
in de vorige Kredo benoemde ik het komende 
vertrek van een van de redacteuren van Kredo. Ik 
ben blij gestemd dat ik begrijp dat er een 
voorzichtig contact is over een redacteurschap van 
Kredo. Of dit tot een match gaat leiden moeten we 
afwachten. Maar ook in deze Kredo wil ik een 
concrete oproep doen. Onze webmasters zoeken al 
heel lang een aanvulling voor hun team. Deze taak 
kan heel goed uitgevoerd worden door iemand die 
het leuk vindt en gevoel heeft met 
internetvraagstukken en het plaatsen van content. 
 
Binnen onze gemeente zijn er tal van kleine en 
grote klussen te doen. Voor al deze klussen zoeken 
wij vrijwilligers. Vrijwilligers die graag doe-klussen 
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doen, en vrijwilligers die graag denk-klussen doen. 
Voor kleine klussen en voor omvangrijke klussen. 
Voor projectklussen en voor klussen voor langere 
tijd. Voor mensen die graag alleen werken en voor 
mensen die graag in teamverband werken. Kortom 
er is altijd een klus die bij je capaciteiten en 
beschikbare tijd past. Neem voor meer informatie 
even contact op met een van de ouderlingen.  
 
Tot slot 
Dit is mijn laatste bijdrage voor Kredo die ik schrijf 
als voorzitter van de Protestantse Gemeente 
Twello. Ik heb dit steeds met plezier gedaan. 
Terugkijkend op wat we met elkaar hebben gedaan, 
constateer ik dat we een goede tijd hebben gehad. 
In iedere bestuursperiode zijn er achteraf 
gebeurtenissen die je anders had willen laten 
verlopen door eerder andere beslissingen te nemen 
en er zijn zaken niet afgewikkeld die je nog zo graag 
in gang had willen zetten. Maar per saldo neem ik 
met een goed gevoel afscheid. Met dank en respect 
voor de mensen met wie ik samen mocht werken; 
predikanten, opbouwwerker, leden van de 
kerkenraad, colleges, werkgroepen en commissies 
(volgorde is volstrekt willekeurig 😉). Maar bovenal 
dank voor het vertrouwen wat ik van jullie als 
gemeenteleden gevoeld heb.  
 
Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde 
voor de mensen van wie God houdt. Dit is te lezen 
in Lucas 2 vers 14. En ik voeg er graag aan toe: God 
houdt van alle mensen, nu wij alleen nog van Hem. 
Laten we daarvoor in deze adventsperiode ‘Jezus 
écht vinden’. 
 
Namens de kerkenraad, 
Bert Hokken (voorzitter) 
E: voorzitter@pkn-twello.nl 
 

 
 
Bezinning en Inspiratie Twello 
BIT-lezing 24 januari 2023 
Meditatie als weg naar het Hoger Zelf, in het 
bijzonder voor Nieuwetijdskinderen en –
volwassenen. Inleider Walter de Zeeuw 
 

Onze zoektocht naar het ‘Ware in ons Zelf’ wordt 
vergemakkelijkt door de weg naar binnen te gaan. 
Door in ons drukke uiterlijke leven, met al haar 
wensen en eisen, innerlijk rust en stilte te (leren) 
vinden en stap voor stap af te leren dalen in de 
eigen ziel. Ons bewust te worden van het ‘Ik’ in de 
eigen ziel en het ontdekken van haar (onvervulde) 
behoeften en mogelijkheden én hiernaar te leven. 
Die weg naar binnen, of innerlijke scholing, opent 
zich door verstilling én door meditatie. 
Voor Nieuwetijdsmensen geldt in het bijzonder dat 
ze zoeken naar manieren waarin het hervinden van 
‘wie ben IK echt’ centraal staat. Ze hebben gaven en 
kenmerken als het hooggevoelig-zijn, sterk intuïtief, 
telepathisch, diepzinnigheid, ze streven naar 
harmonie en vrede en zijn idealistisch. 
Steeds vaker kunnen we (jongvolwassen) kinderen 
ontmoeten die ‘de wereld van die Nieuwetijd’ al 
een beetje (voor)leven. Maar dat geldt niet voor al 
deze kinderen; menig kind worstelt met het van 
‘binnen’ anders zijn. Soms omdat het zelf nog geen 
weg heeft kunnen vinden er ruimte aan te geven, 
veelal omdat het kind (nog) niet begrepen wordt 
door haar omgeving en opvoeders. 
Door de weg naar binnen te gaan kunnen ook 
(jong)volwassenen dat ‘Ware in ons Zelf’ ontdekken 
en ons verder ontwikkelen. 
Mediteren leren we niet door studeren, maar haar 
te beoefenen. Dat is wat we deze avond zullen 
doen; heel praktisch verschillende meditaties 
beoefenen. Onder andere het bewust(er) 
verbinden met je lichaam én de aarde, ons zelf 
energetische afschermen, ons innerlijk te reinigen 
en de krachten en de warmte die moederaarde ons 
schenkt voelend gewaar worden. 
Of je nu veel, weinig of geen ervaring hebt met 
meditatie, iedereen is welkom en kan meedoen. Je 
hebt ook geen speciale kleding, matjes of kussens 
nodig; we doen de meditaties gewoon zittend op 
een stoel, met de voeten stevig op de grond. 
Om deel te kunnen nemen verzoeken wij om je 
vooraf op te geven, op het volgende e-mail adres: 
bi.twello@gmail.com 
Dinsdag, 24 januari 2023, 20.00 uur. Inloop vanaf 
19.30 uur. 
Entree € 8,00 Bibliotheek Twello, Marktplein 11, 
7391 DH Twello 
Meer op www.walterdezeeuw.nl 
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Kerstmatinee Apeldoorns Christelijk Mannenkoor 
Het ACM geeft op zondag 11 december een 
Kerstmatinee in de Grote Kerk te Apeldoorn. 
Thema: ‘Op weg naar Kerst’ 
Naast het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor 
onder leiding van dirigent Jacob Schenk,  
kunt u genieten van een gastoptreden van 
Harmonieorkest Prinses Juliana uit Beekbergen 
onder leiding van hun dirigent Marten van der Wal. 
Het geheel staat onder leiding van onze dirigent 
Jacob Schenk. 
Medewerking zal worden verleend door de 
bekende sopraan Sharon Kips. 
De muzikale begeleiding voor het ACM zal worden 
verzorgd door Jaap Eilander, vleugel en 
Gerwin van der Plaats, orgel 
 
Zondag 11 december  
Grote Kerk, Loolaan 16, Apeldoorn 
Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur 
Toegang €10.00 
 
 

           
 
  

 
 
 
 

Kaarten verkrijgbaar via leden van het koor en 
leden van Harmonieorkest PJB 
De ACM concertlijn.  
via website van het koor: www.acm-apeldoorn.nl 
of ga naar www.kaartjekopen. 
 
 
 Kerstconcert en samenzang met het Livinuskoor  
in de Dorpskerk te Wilp  

 
 
Zaterdag 17 december 
Aanvang: 20.00 uur 
Kerk open: 19.30 uur 
Entree € 7,50 (kinderen t/m 12 jaar gratis) 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Rita Lammers,  
 en Jannie Diekerhof,  
 
of te reserveren via livinuskoor@gmail.com 
 

 
Met het Gelders Vocaal Ensemble in kerstsferen 
tijdens het Festival of Nine Lessons and Carols 
Het Gelders Vocaal Ensemble onder leiding van Jan 
van Dijk voert dit jaar een Festival of Nine Lessons 
and Carols uit in Apeldoorn. Henk Linker zal het 
koor en de samenzang begeleiden op het orgel. Het 
Festival of Nine Lessons and Carols vindt dit jaar 
plaats op vrijdag 23 december, aanvang 20.00 uur 
in de Julianakerk aan de Deventerstraat in 
Apeldoorn. 
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De avond wordt volgens Engelse traditie 
uitgevoerd, zoals het van oudsher gebruikelijk is bij 
de kerstvieringen van bijvoorbeeld King’s College 
Chapel in Cambridge.  
We staan stil bij de geboorte van Jezus door 
lezingen vanuit de Bijbel af te wisselen met koor- en 
samenzang van traditionele Christmas carols. Ook 
dit jaar zal het GVE weer een sfeervolle avond met 
mooie kerstmuziek verzorgen. Wij nodigen u van 
harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Kaarten kosten €10,00 in de voorverkoop, (te 
verkrijgen via 
www.geldersvocaalensemble.nl), €12,50 aan de 
deur. Kinderen t/m 12 jaar gratis. 
 
Vrijdag 23 december 2022 
Aanvang 20.00 uur 
Kerk open 19.30 uur 
Julianakerk, Deventerstraat 91 in Apeldoorn 
 
 
Gerrit Bok schrijft: 
 
Werken en vieren 
Ja, u leest het goed want dat was de inhoud van de 
classisvergadering van 14 november. 
Een uitgebreid verslag is te vinden via  
pknclassisveluwe.nlclassis verslagen. 
 
Het kerkgebouw van de Evangelisch Lutherse 
gemeente was de plaats waar de classicale 
vergadering op 14 november bijeen kwam. We 
hebben speciaal hiervoor gekozen omdat we 
afscheid hebben genomen van verschillende leden. 
Vieren 
Na het afscheid en nieuwe benoemingen hebben 
we de vergadering voortgezet in de kerk. Arau 
Vermeer vertelde ons eerst iets over de Lutherse 
traditie. De basis is de Augsburgse confessie als 
gezamenlijk belijden van de wereldwijde Lutherse 
gemeenschap. Geen gesloten formuleringen maar 
een theologische tekst met een bijna liturgisch 
karakter. Het geloof wordt van binnenuit belicht en 
daarom zijn de formuleringen open en niet 
afgesloten voor de toekomst. Met een avondgebed 
waaraan de cantor en de cantorij ook meewerkten, 
hebben we deze bijeenkomst besloten. 
 

Gerrit Bok,  
scriba classicale vergadering Veluwe 
 
 
Trouwe God, 
U bent gekomen 
om ons los te maken 
van onze meest geheime 
en hardnekkige angsten. 
Geef ons een rechte rug 
en een onbevreesd hart 
dat niemand dient dan U alleen. 
Amen. 
    Jan T. Bakker 
 
 

Samen tegen eenzaamheid 
 
 
 
 

 



 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Agenda 
dagelijks   10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag   13.15 tot 14.30 uur Irene gebedsgroep Jouw Verhaal 
elke donderdag   19.30 uur Stiltecentrum Vredeswake 
elke vrijdag   14.00 tot 16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 
maandag 28 nov. 15.00 tot 17.00 uur Irene The Chosen 
donderdag 1 dec. 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                    
donderdag 1 dec. 19.30 uur Irene Kerkenraad 
donderdag 15 dec. 17.30, inloop 17.00 uur The Basement Aan Tafel! 
maandag 19 dec. 15.00 tot 17.00 uur Irene The Chosen 
zaterdag 24 dec. 16.00 tot 17.30 uur start Dorpskerk kerstwandeltocht 
donderdag 5 jan. 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                    
maandag 9 jan. 17.30, inloop 17.00 uur The Basement Aan Tafel! 
dinsdag  13 jan. 13.30 uur Irene Sectieteamoverleg Noord en Centrum 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

 
Redactie en bezorgers van Kredo wensen u fijne Kerstdagen en een gezegend 2023 ! 

 
 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Ik ben er voor jou

De hongerigen te eten geven
De dorstigen te drinken geven

5 februari Vastenactie Jeugd
Werelddiaconaat 
Bijdrage aan  voedselbank 
Kerstgift 
Aan Tafel!

De naakten kleden
Hip voor Nop (jeugd 4 juni
Bijdrage aan kledingbank
4 juni themadienst

De vreemdelingen herbergen
23/24 april Nacht zonder dak Jeugd
MeetIn 11
Activiteiten rondom vluchtelingen 
Avond voor nieuw ingekomenen

De zieken bezoeken
Zieken en ouderen bezoek
3e advent themadienst
ontmoetingsmiddagen

De gevangenen bezoeken
Amnesty schrijfactie 
Paasgroetenactie voor gevangenen 
26 maart aandacht voor gevangen 

De doden begaven

Gedachtenisdienst 20 november

Het gemeenschappelijk huis behoeden

Aarde beheren Jeugd 2 april

Zorg voor de schepping 23 april

Verduurzamen gebouwen 


