
 

  

 
 
Eén die al dit vallen oneindig teder in Zijn handen houdt 
 

De bladeren van de bomen achter ons huis dwarrelen vanuit de hoogte en vallen op het 
gras. Een regen aan eikels is al eerder naar beneden gekomen. Het is herfst. 
In deze tijd komt vaak het gedicht Herbst van Rainer Maria Rilke in mijn gedachten: 

De bladeren vallen, vallen als van ver,  
als welkten in de hemel verre tuinen… 

Het vallen van de bladeren wordt in het gedicht ook van toepassing op mensen: 
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen. 
En kijk je naar de andere: het is in allen. 

Alle mensen, alle schepselen zijn kwetsbaar en sterfelijk. Zo is het leven. Maar 
misschien duidt dit vallen ook op iets anders. Wij spreken over de zondeval, en over een 
gevallen vrouw (gek genoeg hebben we het nooit over een ‘gevallen man’). Vallen is 
meer dan struikelen en duidt op misstappen, fouten, falen, ons menselijk tekort. 
 
Al enige tijd ligt op mijn bureau een interview met de Remonstrantse predikant Joost 
Röselaers (Trouw, maandag 29 augustus). In een spannende fase van zijn leven heeft 
het gedicht van Rilke hem tot de ontdekking gebracht dat je niet dieper kunt vallen dan 
in Gods hand. Mooi om te lezen hoe deze belofte een bron van moed en steun kan zijn 
in het leven en bij het sterven.  
ds. Menno Valk 
 

Uit het interview van Stijn Fens met Joost Röselaers: 
“In maart van dit jaar werd bij mijn vrouw een hersentumor ontdekt. We kregen het te 
horen bij de neuroloog, op een vrijdagmiddag. Pas de maandag erna zou duidelijk 
worden of het goed- of kwaadaardig was. Met dit nieuws moesten we het weekend 
zien door te komen. Slapen lukte die eerste nacht nauwelijks. Mijn vrouw hield er 
rekening mee dat ze de kinderen niet zou zien opgroeien. Dat riep veel vragen en vooral 
emoties op.  (…) Op zondag zijn we met z’n vieren gewoon naar de kerk gegaan. In een 
vrij behoudende gemeente. Het werd mijn coming-
out als diep vroom mens. Als predikant ben ik veel 
maatschappelijk bezig. Het is niet dat ik de 
Godsvraag uit de weg ben gegaan, maar ik heb die 
niet altijd centraal gesteld. Nu lag-ie hier levensgroot 
voor mijn neus. Ik had gewoon een gelovige preek 
nodig. De overdenking die zondag was fantastisch en 
ging over God als basis naar aanleiding van het 
Evangelie van de overspelige vrouw. Jezus toont 
zoveel liefde en aanvaarding naar die vrouw.  
 

Vanaf toen wisten we: wat er ook gaat gebeuren: we worden door God gedragen. God 
gaat met je mee en laat je nooit vallen. Zoals de dichter Rainer Maria Rilke zo mooi 
zegt: Toch is er Eén die al dit vallen oneindig teder in Zijn handen houdt.” 
“Ik ben door Rilke God met de diepte gaan verbinden. Je kunt niet dieper vallen dan in 
Gods hand. Dat hebben we echt ervaren. Laten we niet al te krampachtig aan het leven 
vasthouden, want er is een God die ons draagt. Het komt goed. 
De tumor bleek uiteindelijk goedaardig. Mijn vrouw is succesvol geopereerd. We zijn net met de kinderen met vakantie 
geweest en we kunnen weer bouwen aan de toekomst. Bij een uitvaart zeg ik een oud remonstrants formulier na:  
‘Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van God. Wij behoren God toe.’ Dat is de basis.” 
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zondag 6 november   

 Dorpskerk 10.00 uur   
Voorganger: Egbert Fokkema   
Organist: Teun Kalter   
ZWO-dienst: Tweerichtingsverkeer met Oekraïne  

 

  zondag 13 november 
   Dorpskerk 10.00 uur 
  Voorganger: ds. Ary Braakman 
  Organist: Henk Noordman 

 medewerking cantorij 
  

zondag 20 november zondag 27 november, eerste advent 
voorgangers: Dorpskerk 10.00 uur   Dorpskerk 10.00 uur 

 ds. Menno Valk Voorganger: ds. Menno Valk 
 ds. Ary Braakman Organist: Henk Noordman 

Piano: Henk Noordman  

Gedachtenisdienst  

Diensten Grotenhuis 
 
helaas geen diensten 
 

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 
6 november 10.00 uur PKN Terwolde 

13 november 10.00 uur PKN KVW (Voorst) 
20 november  9.00 uur RK St. Martinus Duistervoorde 
27 november 10.00 uur RK Het Boshuis Klarenbeek 
 

De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. 
Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, 

vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met 
elkaar deelt en beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving 
van het dorp, deze levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om 

vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst. 

Vervoer naar de kerkdiensten 

Janneke Noordman  
 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 

…verwacht  
Jezus Messias! 

profeet 
Haggaï 

….we gaan twee 
richtingen op 

….in ons land 
wel geëerd? 
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Tweerichtingsverkeer met Oekraïne 
Bijzondere viering zondag 6 november 
 

 
 

Om 10.00 uur wordt een viering gehouden waarin 
contacten met Oekraïne centraal staan. Speciale 
gasten zijn Jan (72) en Geja Bisschop (59) uit 
Heeten. Jan en Geja zijn gedurende 5 maanden 
gastgezin geweest voor vier Oekraïense meisjes uit 
Karpylivka. Hun ouders, Vadim (huisarts) en Olena 
Vus, hadden vanwege de oorlogssituatie in hun 
land grote zorgen om de veiligheid en het welzijn 
van hun kinderen. Ze zaten dag en nacht in angst 
dat hen wat zou overkomen. Russische troepen 
verzamelden zich in die tijd aan de grens met 
Belarus, niet ver van hun dorp. Ook in het 
nabijgelegen Rivne kwamen raketten neer.  
 
Tweede vader en moeder 
Jan en Geja Bisschop kennen Oekraïne heel goed. 
Sinds 1996 reisden zij al regelmatig met 
hulpgoederen en kennis naar dit grote land, 
ongeveer even groot als Frankrijk. Tijdens een van 
deze werkbezoeken leerden ze de familie Vus 
kennen en werden bevriend. Jan en Geja voelden 
zich, ook vanuit hun christen-zijn, onmiddellijk 
geroepen om de vier dochters Victoria (23), Myra 

(16), Sola (13) en Ira van 10 liefdevol in hun huis en 
gezin op te nemen.  
Ze gingen in deze Nederland-periode naar school, 
werkten als vrijwilliger in de winkel van de Stichting 
‘Salland voor Oekraïne’ en bij de Plusmarkt. 
Jan en Geja werden direct als ‘tweede vader en 
moeder’ gezien door deze ‘dochters’. Net als van 
hun echte ouders houden ze heel veel van hen. 
Victoria, Myra, Sola en Ira belden elke dag met hun 
vader en moeder en opa en oma. Ook zongen ze 
regelmatig het Oekraïense volkslied of Psalmen ter 
troost en bemoediging. 
 
Terug naar Oekraïne 
Toen de situatie in hun thuisland eind augustus wat 
beter en rustiger leek te zijn, werd besloten dat Jan 
en Geja hen terug zouden brengen naar huis. Zo 
geschiedde. De buren, het winkelpersoneel en 
andere dorpsbewoners uit Heeten zwaaiden hen 
emotioneel uit. Ook zij hadden met de kinderen een 
speciale band opgebouwd. Jan en Geja zijn na 
aankomst bijzonder warm welkom geheten in 
Karpylivka, de thuisbasis van het gezin Vus. De vier 
meiden kunnen nu weer - voornamelijk online - hun 
schoolopleiding in eigen land vervolgen. De 
hereniging werd gevierd met een feestelijke 
maaltijd. 
 
Medewerking aan deze dienst  
Jan en Geja werken deze ochtend mee aan de 
kerkdienst. Ze zullen onder meer foto’s of filmpjes 
laten zien, ervaringen delen en vragen 
beantwoorden.  
 

Voor deze dienst is een speciale orde van dienst 
samengesteld die getuigt van de bijzondere band 
met Oekraïne. 
 

Ook de Oekraïners Olexandr en Valeriia Kornilov 
zullen in de viering aanwezig zijn. Ze zijn al erkend 
als Nederlanders en zijn lid van onze gemeente. Ze 
wonen met hun twee kinderen in Wilp. Hun jongste 
kind werd op 17 juli gedoopt in de Dorpskerk. Ook 
met hen kan worden ‘gepraat’, waarbij indien nodig 
een vertaalapp zal worden gebruikt.  
 
Oekraïners en andere betrokkenen hartelijk 
welkom! 
Oekraïners uit de hele regio en elders uit Nederland 
zijn eveneens hartelijk welkom in deze 
zogenoemde ZWO-dienst die het tweerichtings-
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verkeer met dit mooie land zal onderstrepen. De 
oorlogssituatie daar is nog steeds uiterst 
zorgwekkend. Drones met springstoffen richten 
enorme ravages aan aan de infrastructuur zoals 
bruggen, gebouwen en elektriciteitscentrales. 
Goddank wordt er nog steeds op grote schaal 
geholpen door bevriende landen, charitatieve 
instellingen, kerken, scholen en particulieren. 
 
Gebed, liederen en een Woord ter bemoediging 
In de dienst zal worden gebeden voor vrede. Ook 
zullen er passende en bemoedigende liederen 
worden gezongen die de liefde van Christus in deze 
onzekere en intens verdrietige situatie in Oekraïne 
zullen beklemtonen. Na afloop van de viering is er 
voor iedereen koffie, thee en limonade in gebouw 
Irene. 
 
Egbert Fokkema 
 
 
 
 
Op zondag 13 november lezen we uit de profetie 
van Haggai. Dat wil ik de komende tijd vaker doen: 
eens luisteren naar wat een ‘onbekende(re)’ 
bijbelstem ons te zeggen heeft. Haggai is een van de 
kleine profeten. Klein, omdat zijn stem in ons 
liturgische geheugen niet zo luid klinkt als die van 
Jesaja en Jeremia. Hij profeteert in de tijd dat Israël 
bezet is door de Perzen (ca. 520 v. Chr.).  
Perzië, dat is het huidige Iran. De toenmalige 
heerser, koning Darius, had nog niet de beschikking 
over langeafstandsdrones. Of er toen vrouwen en 
studenten waren die massaal in opstand kwamen, 
valt te betwijfelen. Internationale sancties waren er 
ook niet. Hoe dan ook, Bijbels gesproken staat 
‘bezetting’ tegenover ‘bevrijding.’ Bevrijding hoort 
bij God: wie in God gelooft zal vrij zijn en leven; 
bezetting is mensenwerk en leidt (altijd) tot 
onderdrukking, vernedering, uitbuiting en 
vernietiging. Bijbelse synoniemen voor dood.  
De profeet zegt dat Israël de bezetting mede aan 
zichzelf te danken heeft: Israël heeft het geloof in 
JHWH verwaarloosd. De tempel is een ruïne. Hij 
roept zijn volk op de tempel te herbouwen en het 
vertrouwen in God te herstellen. Wij zullen - 
misschien - zeggen dat je met geloof alleen geen 
rust en welvaart brengt, maar Haggai is ervan 

overtuigd dat dat wél zo is… Welnu, laten we hem 
maar eens aan het woord laten.  
De cantorij onder leiding van Henk Noordman zal 
medewerking verlenen aan de dienst. Nóg een 
reden om u naar de tempel van de Heer in Twello 
te spoeden… 
ds. Ary Braakman   
 
Gedachtenisdienst 
Op zondag 20 november (Eeuwigheidszondag) 
zullen we in de gedachtenisdienst de namen van de 
gemeenteleden noemen die het afgelopen 
(kerkelijk) jaar zijn gestorven. 
 

Nabestaanden zullen een aparte uitnodiging 
ontvangen. Zij krijgen ook een gereserveerde plaats 
in de kerk op deze zondag. We hopen dat het 
mogelijk is dat zij (en ook gemeenteleden) dit jaar 
een waxinelichtje ter gedachtenis kunnen 
ontsteken. 
 

We hopen verder dat de commissie Liturgisch 
Bloemschikken ook dit jaar weer een mooie 
schikking rond de gedachtenisstenen wil maken. 
Deze stenen kunnen na de dienst door de 
nabestaanden worden meegenomen. 
 

De schriftlezing van deze zondag gaat over de 
laatste dingen en de komst van de Mensenzoon. 
Wanneer Hij komt, is het einde der tijden daar. In 
de tekst van Lucas, die Jezus citeert, wordt het 
einde der tijden beschreven als een tijd van 
kosmische rampen. Er zullen zware aardbevingen 
komen, hongersnoden en epidemieën. Geen steen 
van de bestaande wereldorde zal op de andere 
blijven. Al het bestaande zal ten onder gaan. Het is 
verleidelijk om parallellen te zien met de tijd waarin 
wij leven. Maar in de preek kies ik voor de pastorale 
benadering: wanneer je iemand verliest die je 
dierbaar is, voelt dat ook als een einde der tijden. 
Het vertrouwde bestaan stort in elkaar. Veel 
mensen ervaren het zo. Het is zoeken naar een 
nieuw evenwicht, een nieuwe balans. Het evangelie 
herkent de nood van mensen, maar reikt hen ook 
nieuwe perspectieven aan: na de ineenstorting van 
het vertrouwde en bekende, dient zich een nieuwe 
werkelijkheid aan. Ons leven is in Gods hand. Dat is 
troostrijk en biedt perspectief.  
ds. Ary Braakman en ds. Menno Valk 
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Eerste advent, zondag 27 november 
In Jezus’ stamboom bij Matteüs (1: 1-17) worden 
naast Maria nog vier andere vrouwen genoemd. 
Een van hen is de vrouw van Uria. Alsof de naam 
van Batseba niet genoemd mag worden. In 2 
Samuel 11 wordt verteld hoe koning David haar 
begeert en haar bevel geeft om bij hem te komen. 
In een schilderij van Rembrandt heeft Batseba zijn 
brief ontvangen en je voelt haar ongemak. Wat 
moet ze doen? Veel keus heeft ze niet. De tekst 
noteert tamelijk neutraal: David ‘slaapt met haar’. 
Maar hier is duidelijk sprake van machtsmisbruik. 
Wat moeten wij met zo’n verhaal in de adventstijd? 
ds. Menno Valk 
 
TOP 2000-dienst 
Roller Coaster – Fix You – One – Mag ik dan bij jou – 
Blowin in the wind – Bridge over troubled water.  
 

Wie kent deze nummers niet? Binnenkort is het 
weer zover, de traditionele TOP-2000 op radio-2. Al 
die prachtige nummers vanaf 2e kerstdag tot en met 
oudejaarsdag. En de dagen daarna nagenieten op 
radio-2 met de afterparty: nummers die de TOP-
2000 net niet hebben gehaald.  Radioprogramma’s 
die ieder jaar veel luisteraars van jong tot oud 
trekken.  

 

De TOP-2000 kent veel nummers met een 
bijzondere boodschap. In veel kerken wordt 
daarom aan het eind van elk jaar of het begin van 
het nieuwe jaar een TOP-2000-kerkdienst 
gehouden. En dat gaan wij ook doen. Op 15 januari 
2023 zullen Egbert Fokkema en ds. Menno Valk als 
een soort dj’s deze dienst verzorgen. Maar… zij 
maken deze dienst graag samen met ons. Daarom: 
 

O P R O E P 
 

Iedereen krijgt de kans om bij te dragen aan de 
dienst. Dat kan door een verzoeknummer, graag 

met een toelichting wat je in deze song raakt, in te 
dienen. Ook is het fijn als je wilt meehelpen met de 
voorbereiding van de dienst. Iedereen van harte 
uitgenodigd zich te melden bij: Albert Lammers,  
 
Werkgroep eredienst 
 

 
 
Lichtjesavond 
 

 
 
Uitnodiging: voor wie steek jij een kaarsje aan? 
In november worden zowel in de rooms-katholieke 
als in protestantse kerken diensten gehouden ter 
gedachtenis aan dierbare overledenen. In de 
rooms-katholieke kerken op Allerzielen (2 
november) en in protestantse kerken op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar (dit jaar 20 november). 
 
De beide kerkgemeenschappen in Twello willen op 
woensdag 2 november 2022 mensen de 
gelegenheid geven om ook buiten de diensten een 
lichtje aan te steken. Je bent welkom als je leeft met 
een verlies en behoefte hebt aan een moment van 
gedenken van hen die worden gemist of (om welke 
reden ook) behoefte hebt aan een moment van 
gedachtenis en bezinning in deze roerige tijd.  
 
Je bent van harte welkom in de Mariakapel van de 
H. Martinuskerk. Deze is open vanaf 9.00 uur tot om 
19.00 uur de dienst van Allerzielen plaatsvindt met 
eucharistieviering, waarna aansluitend op het 
kerkhof bij de kerk de graven gezegend worden. 
 
Ook ben je van harte welkom om binnen te lopen in 
de Dorpskerk en stil te staan bij wat je meedraagt 
in je hart. De deuren zijn open van 16.30 uur tot 
19.30 uur. Via de kerktoren kun je de kerk inlopen, 
waar je een kaars kunt aansteken, even plaats kunt 
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nemen als je dat wilt en waar ruimte is voor een 
gesprek met een van beide predikanten. 
Werkgroep eredienst 
 

 
 

Barmhartigheid en actie 
Op het moment van 
verschijnen van deze Kredo, 
hebben we Sirkelslag Young 
alweer achter ons liggen. Op 
verslag van dit interactieve 

spel moet je echter wachten tot de volgende Kredo 
omdat de deadline net voor deze activiteit is. Dat 
het een superleuke en actieve avond was is wel 
zeker! 
 

In de vorige Kredo is onderstaande planning van de 
jeugdactiviteiten al opgesomd, maar nu hangen er 
concrete datums aan.  
 

o 11 december ‘bezoeken van zieken’, 
leeftijdgenoten en/of ouderen met iets in het 
teken van advent/ Kerst.  

o 5 februari staat de vastenactie op het 
programma met dit jaar het (landelijk) thema 
‘Landrechten’. Inheemse volken leven ván hun 
land, maar ook mét hun land.  

o 2 april het achtste werk van barmhartigheid, ‘de 
aarde beheren’. Duurzaamheid is een 
onderwerp dat jong en oud bezighoudt.  

o 23/24 april gaan we ervaren hoe het is om geen 
dak boven je hoofd te hebben met ‘de nacht 
zonder dak’. Dit proberen we ook te organiseren 
met jongeren uit omliggende gemeenten. 

o 4 juni We sluiten het seizoen af met ‘Hip voor 
Nop’, een maand waarin het thema ‘de naakten 
kleden’ op het jaarprogramma van onze kerk 
staat. En nee, kleding is niet alleen voor meiden. 

 

Je helpt toch ook mee onze jongeren te attenderen 
en enthousiasmeren voor de activiteiten? Vraag 
aan je (klein)kinderen tussen de 12-16/18 jaar of ze 
de data alvast in de agenda zetten! 
 
Voor info kun je terecht bij de werkgroep Jeugd, 
ds. Ary, Willemien en Rosa 
E: jeugd@pkn-twello.nl 

 
 

 
 
Afscheid ds. Emma Rijks 
Op 30 oktober heeft ds. Emma Rijks afscheid van 
onze gemeente genomen. Ze blijft wel dominee, 
maar zal (voorlopig?) geen gemeente meer dienen. 
Het is voor haar na de vervelende tijd waarin ze 
uitviel (en waarin dochter Maud aan een nare 
ziekte leed) fijn dat ze weer zodanig opgeknapt is 
dat ze durft te beginnen aan een nieuwe fase in 
haar leven.  
 
In de afgelopen 12 jaar heb ik goed met Emma 
kunnen samenwerken. Emma was op haar best als 
ze creatief aan de slag kon gaan met mensen. Haar 
openingen bij kerkenraadsvergaderingen en 
gemeenteavonden waren dan ook vaak speels. 

 

Ze kon haar creativiteit ook goed kwijt bij het 
voorbereiden van huiskamergesprekken, bijeen-
komsten van de kelderkerk, kerk op schoot, 
kliederkerk en in gewone diensten en diensten voor 
groot & klein. Haar creativiteit zullen we missen (al 
hebben we gelukkig ook andere mensen die 
creatief zijn!). 
 
Verder bleef Emma in alle activiteiten en diensten 
dicht bij zichzelf en haar eigen geloof. Ze was op 
zoek naar spiritualiteit en vond daarin helaas niet 
altijd aansluiting in de gemeente. 
 
In contacten met mensen was ze voorzichtig, 
probeerde ze anderen recht te doen, positief en 
meelevend naar hen te reageren en hen te 
bedanken. 

                 JEUGD 
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Emma, ook jij van harte dank voor wat je hebt 
gedaan en betekend voor mensen en voor de 
Protestantse Gemeente Twello! 
 

Alle bovengenoemde kwaliteiten hoopt Emma nu 
op een andere manier in te zetten, nl. als 
‘rituelenbegeleider’ (iemand die mensen bij een 
uitvaart van een geliefde helpt om zo goed mogelijk 
afscheid te nemen). Ik bid haar toe dat ze een 
gezegende en gezonde tijd tegemoet zal gaan en 
dat ze ook op deze nieuwe manier tot zegen voor 
anderen kan zijn. 
ds. Menno Valk 
 

Vraag en antwoord 
Mam wil je ff helpen mijn 
leven weer op de rit te 
krijgen?  
Bam.... ik laat al mijn 
(school)werkzaamheden 

-à la minute- vallen en spring in de auto. 
“Ik ben er voor jou” gaat bij mijn eigen vlees en 
bloed zonder nadenken. De (over)volle agenda 
bestaat even niet, is niet relevant. 
 
Maar hoe lastig is het om er voor iemand te zijn die 
verder van je afstaat. De tijd te nemen om de - 
misschien wel onuitgesproken - vraag van de ander 
te horen. Hoe lastig kan het ook voor die ander zijn 
om een vraag te stellen, een behoefte kenbaar te 
maken. Je hebt bij het ‘er willen zijn voor de ander’ 
vaak wel al je zintuigen en intuïtie nodig om de 
signalen van de ander juist te interpreteren. 
Goedbedoeld schieten we in de actiestand, maar is 
dat het juiste antwoord? 
 
Vanuit mijn functie als opbouwwerker acteer ik op 
signalen en informatie die mij meestal indirect 
bereiken. Via de interne stem van een werkgroep, 
gremium of kerkenraad en via de externe stem van 
statistieken, maatschappelijke organisaties, 
gemeente, media, etc. 

Tja, en dan kan de actie die ik vanuit mijn functie in 
gang zet mogelijk niet het antwoord op jouw/ jullie 
behoefte zijn. (Hulp)vraag van mij is dan ook of je 
me wilt helpen jouw behoefte kenbaar te maken. Ik 
leer graag, zie je dus een aankondiging voor een 
activiteit waarbij je vraagtekens hebt of 
aanbevelingen, dan hoor ik het graag.  
 
Kerstwandeltocht 

 
Een activiteit die op stapel staat is de  
kerstwandeltocht op 24 december. 
Vanuit de werkgroepen Jeugd en Eredienst is 
gebrainstormd over; voor wie doen we het, tijdstip, 
inhoud en lengte in tijd en kilometers. 
Þ We willen de wandeltocht aanbieden voor 

jong/oud, soepele/stramme benen, 
kerkelijken/buitenkerkelijken, kortom een 
wandeling voor iedereen die het een mooie 
kerstgedachte vindt gezamenlijk op weg te 
gaan naar het kindeke Jezus in de stal. 

Þ De tocht staat gepland van 16.00 tot 17.30 uur 
(aanloop vanaf 15.45 uur).  

Þ We starten vanaf de Dorpskerk, waar we 
anderhalf uur later ook weer eindigen. Daarna 
is er nog ruim tijd om thuis bij te komen/op te 
warmen voor de kerstnachtdienst. 

Þ Over een verlicht pad en met een lichtje in de 
hand lopen we naar de stal, alwaar we ons 
kunnen overgeven aan de (muzikale) 
kerstgedachte. 

Þ De tocht bestrijkt een lengte van een kleine 
twee kilometer. 

 

Help je mee er een mooi kerstevenement van te 
maken door mee te wandelen of door een uurtje 
(extra) in je agenda vrij te maken om te helpen met 
de organisatie? Er is vraag naar mensen die willen 
helpen met lichte hand-en-spandiensten en naar 
mensen die de stal willen inrichten als verblijf voor 
Jozef en Maria of kraampjes willen opzetten bij de 
Dorpskerk. 

 

W
ER

K
 

OPBOUW 
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Adventskalender 
Kerst lijkt misschien 
nog ver weg, maar 
over een kleine 
maand, zondag 27 
november, is het al 
eerste advent. Een 
mooi antwoord op de 
behoefte om naar 
kerst toe te leven is de 
adventskalender van 
Petrus. De focus van 
de kalender ligt op 
Bijbelgedeelten die 

laten zien hoe God ons in de Bijbel door maaltijden 
nabij komt - uitmondend in de ultieme nabijheid 
van Gods menswording met Kerst. In zijn nabijheid 
mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel 
is plek voor iedereen. 
De kalender is gratis te bestellen 
via deze QR-code of  
https://petrus.protestantsekerk.nl 
 

Ik wens ieder veel wijsheid om er 
op de juiste manier voor de ander 
te kunnen zijn. 
 

Rosa van der Tang, opbouwwerker 
E: tang@pkn-twello.nl 
 

 
 
Weekenddiensten 
05-06 november ds. Ary Braakman 
12-13 november ds. Ary Braakman 
19-20 november ds. Menno Valk 
26-27 november ds. Menno Valk 
 
Vakantie 
Van 5 t/m 13 november heb ik nog een weekje 
vakantie. In geval van nood of dringende zaken kunt 
u gelukkig terecht bij collega Ary Braakman. 
ds. Menno Valk 
 
 
 

 
 

In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd elders worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen, en die graag 
de band met de gemeente willen behouden. In de 
drukversie van Kredo staan de namen genoemd. 
 

 

 
 
In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die zijn overleden. In de drukversie 
van Kredo staan de namen genoemd. 
 
 
Een gebed 

God, 
ik dank U om de schoonheid van het vergankelijke, 
om de melodie die uit de stilte komt 
en weer stilte achterlaat, 
om de pijn die vlammend toeslaat 
en weer wegebt, 
om de mensen die mijn leven binnenkomen 
en er weer uit heengaan, 
om alle momenten die zo kostbaar zijn 
omdat zij niet altijd kunnen duren. 
Leer mij met aandacht aanwezig te zijn 
in het hier en nu, 
in de eeuwigheid van het ogenblik. 

 

Gerard Broekhuijsen (in: Zeggen en zwijgen. Oecumenisch 
gebedenboek voor alledag)  

   
Hoe word je op andere 
gedachten gebracht? 
Deze vraag houdt mij al 
langere tijd bezig en ik zoek 
naar antwoorden op deze 
vraag. Toen ik onlangs in de 
Bergkerk was en een 

beeldententoonstelling bekeek zag ik een 
merkwaardig sculptuur van een ingeslagen schedel. 
Op het bijgaande kaartje stond het woord ‘Putin’ en 
toen herkende ik de Russische president Vladimir 
Poetin.  

 
ALGEMENE BERICHTEN 

 
OMZIEN NAAR 

 
WIJ GEDENKEN 

Samen dragen 
Het is fijn om samen de Vredes-
wake te houden. Gedurende de 
zomer heb ik steeds het 

voortouw genomen, en heb ik gemerkt dat we 
groeien naar een vorm die past bij de inhoud en 
waarin deelnemers actief betrokken zijn bij de 
wake. Het gaf mij steeds meer het gevoel van 
‘samen dragen’. En nu het qua gezondheid niet 
zo goed met mij gaat, is het helemaal geweldig 
dat anderen ook het voortouw willen en 
kunnen nemen. Wil je invulling geven aan 
‘samen dragen’? Kom dan naar de Vredeswake 
en doe mee! Dan zul je merken dat het allemaal 
niet zo spannend is en wellicht groei je met ons 
mee in het geloof dat wij echt een verschil 
kunnen maken. Dat God de machthebbers en 
geweldplegers tot andere gedachten kan 
brengen en dat daarmee de vrede dichterbij 
komt. 
 
Weet je welkom, elke donderdag 19.30-20.00 
uur in het Stiltecentrum! We steken een 
kaarsje aan, luisteren we naar muziek, denken 
na over een gedicht of een tekst en zingen een 
lied. We uiten onze zorgen in een gebed tot 
God en vragen Hem om hen die geweld 
gebruiken tot andere gedachten te brengen 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
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Op de video die  naast 
het beeld werd 
vertoond was te zien 
hoe de kunstenaar de 
schedel van het beeld 
stuk sloeg en werd 
zichtbaar dat de 
schedel leeg was. Zou 
het zo zijn dat je hoofd 
leegloopt als je zo machtig geworden bent dat je 
niet meer ‘normaal’ kan denken? Dat je geen 
gedachten meer kunt hebben over compassie en 
delen, maar alleen denkt aan vermeend recht op 
geweld en machtsmisbruik? Als je hart een steen is 
geworden en je geen signalen meer kunt ontvangen 
van medemensen in nood?  
 

Tijdens de vredeswake bidden we dat degenen die 
de wapens vasthouden en opdracht geven om 
geweld te gebruiken op andere gedachten worden 
gebracht. Dat de gedachte ‘het is genoeg geweest, 
we houden ermee op’ belangrijker wordt dan 
‘doorknokken, we staan in ons recht’. Maar hoe 
komen ze op die gedachte?  
 

Een goed voorbeeld hiervan is een Litouws 
vredesinitiatief: alle Russen bellen en op andere 
gedachten brengen. 
 

De Litouwer Paulius Senūta heeft een creatieve 
manier bedacht om de vrede dichterbij te brengen 
door inwoners van Rusland op te bellen en in 
gesprek te gaan. Het voorzichtige motto van het 
initiatief Call Russia luidt: 'Eén telefoontje zal de 
oorlog niet beëindigen, maar 40 miljoen misschien 
wel.’ Inmiddels hebben zo'n 50.000 vrijwilligers uit 
allerlei landen al zeker 173.000 telefoongesprekken 
gevoerd met willekeurige Russen. De Russische 
telefoonnummers haalde Senūta uit een database 
van een ‘vriend met IT-kennis’. Vervolgens bouwde 
hij een website, waarmee met één druk op de knop 
een willekeurig nummer wordt gebeld. 
 

Een team van psychologen, diplomatieke 
onderhandelaars in oorlogssituaties en andere 
specialisten heeft richtlijnen opgesteld voor het 
voeren van de telefoongesprekken. ‘Op die manier 
leidt de helft van de belletjes tot een echt gesprek, 
en ongeveer de helft daarvan zou ik willen 
bestempelen als succesvol. De gesprekken duren 
gemiddeld een uur’, zegt de Litouwer. 
 

Raakvlakken vinden 
Allereerst is het belangrijk om vertrouwen te 
winnen door interesse te tonen in de ander. Zo kan 
worden gepeild of de Russische gesprekspartner 
bereid is om over zijn of haar opvattingen te praten. 
‘Die bereidheid is gegroeid naarmate de oorlog 
voortduurt en daarmee normaliseert.’ Volgens 
Senūta willen veel Russen over het conflict praten, 
omdat er in de Russische maatschappij weinig 
ruimte is om het thema te bespreken. 
Vervolgens leidt hij het gesprek langzaam in de 
richting van de misstanden in de oorlog en de vele 
onschuldige slachtoffers. ‘Iedereen wil onnodig 
leed voorkomen. Op die manier vind je 
gezamenlijke raakvlakken.’ 
 

Senūta is inmiddels de tel kwijt, maar hij schat dat 
hij al zeker 500 telefoongesprekken heeft gevoerd. 
Hij heeft niet de illusie dat hij mensen in één 
gesprek volledig op andere gedachten kan brengen. 
‘Sommigen zeggen dat wel, maar ik geloof dat niet. 
Het is een heel proces waar je doorheen moet: van 
ontkenning via woede en vertwijfeling tot langzame 
acceptatie.’ 
 

Wantrouwen 
Na in de afgelopen maanden vele urenlange 
telefoongesprekken te hebben gevoerd heeft hij 
het gevoel de Russen beter te begrijpen. ‘Er is niet 
één Rus, maar de identiteit van de gemiddelde Rus 
wordt gekleurd door het idee dat Rusland een 
groots land kan zijn, maar wordt tegengewerkt door 
het Westen’, analyseert Senūta. ‘Het gevoel dat 
Rusland wordt vernederd en aangevallen verander 
je niet zomaar, dat zit in ze.’ Daarbij speelt een 
interessante paradox een rol, ziet de Litouwer. ‘In 
het algemeen wantrouwen Russen de overheid, 
maar ze geloven wel de motieven van de overheid 
om Oekraïne binnen te vallen.’ Dat is volgens hem 
het gevolg van jarenlange propagandacampagnes. 
‘In 20 jaar tijd is over het Westen een vijandbeeld 
gecreëerd, en dat lijkt het Westen al die jaren niet 
te hebben doorgehad.’ 
 

Meedoen met de Vredeswake? 
Weet je welkom, elke donderdag van 19.30-20.00 
uur in het Stiltecentrum. Ook jouw aanwezigheid 
helpt de vrede te bereiken! 
 
Hartelijke groet 
Gerit Moll 
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Getuigen 
We willen graag vertellen wat er is gebeurd. 
Nieuwtjes worden de hele dag uitgewisseld en van 
commentaar voorzien. Ik stel me zo voor dat dit in 
de tijd van Jezus ook zo was. Op de dagelijkse 
markt, bij de waterput en in de synagoge werd 
nieuws uitgewisseld en werden verhalen verteld. 
Dat zal een levendige boel zijn geweest! 
Wat me opvalt is dat iedere keer als Jezus een 
wonder verricht, dit nieuws als een lopend vuurtje 
door de aanwezige menigte en ver daarbuiten gaat. 
En vaak lees je dat er daarna veel mensen tot geloof 
in de Heer kwamen. Dat is de kracht die getuigen 
hebben ontvangen. Hun getuigenissen, hun 
verhalen, helpen anderen de weg naar God te 
vinden. 
Regelmatig maken we dat mee in de gebedsgroep. 
Wonderlijke wendingen in ogenschijnlijk voorspel-
bare gebeurtenissen zorgen ervoor dat we kunnen 
getuigen van een God die hoort en verhoort! We 
sporen elkaar aan om ook buiten de gebedsgroep 
te durven getuigen van de daden van Gods Geest. 
 

Weet je welkom om met ons mee te doen, te 
zoeken naar het horen en verhoren van God en te 
leren getuigen van Zijn genade. Elke maandag van 
13.30 tot ca. 14.45 uur in Irene. Wil je voorbede 
laten doen? Stuur een berichtje naar 
gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel even. We 
bidden graag voor en met je! 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 
 

God: persoonlijk, kosmisch of… 
Recent is de tentoonstelling 
‘Van God los? De onstuimige 
jaren zestig’ in Museum 
Catharijne-convent in Utrecht 
beëindigd. In reactie op deze 

tentoonstelling zegt Freek de Jonge: ‘Een mens 
moet wel gelovig zijn, want hoe kun je anders 
leven? Maar de persoonlijke God is onhoudbaar. 
Het idee dat er iemand daarboven zit te besturen 
en de lakens uitdeelt is onmogelijk.’ 
 

Een paar dagen later stond 
een interview met de 
sterrenkundige Peter 
Barthel in dezelfde krant. 
Net als Freek de Jonge 
gelooft hij niet in een 
persoonlijke god. Toch 
betekent dat niet dat God 

voor hem niet bestaat: “God is niet iemand, maar 
iets. God is het goede en het mooie van deze wereld 
dat we met elkaar in verwondering en vertrouwen 
op de toekomst ontdekken en met elkaar moeten 
delen.” 
 

In 2014 had hij tijdens de Groningse Nacht van 
Kunst en Wetenschap in een lezing al eens 
antwoord proberen te geven op de vraag van de 7-
jarige Anco, die de Rijksuniversiteit Groningen een 
brief had gestuurd met de vraag: ‘Bestaat God – kan 
de universiteit dat uitzoeken?’ 
 

Enkele weken later werd de lezing gepubliceerd in 
Trouw, wat leidde tot een paar heftige reacties van 
andere wetenschappers, waaronder theologen. 
Vervolgens schreef hij het boekje ‘Professor, 
bestaat God?’ (2017). 
 

Op 15 november komt Peter Barthel naar Twello 
om te vertellen hoe hij God ziet/ervaart en wat dit 
betekent voor het persoonlijke leven. Daarbij 
maakt hij geen onderscheid tussen gelovigen en 
atheïsten.  
 

Na zijn lezing is er gelukkig ook gelegenheid om met 
hem en elkaar in gesprek te gaan. 
De avond begint om 20.00 uur in Irene en duurt tot 
ongeveer 21.45 uur. Vooraf, vanaf 19.45 uur, is er 
gelegenheid om koffie of thee te drinken.  
Weet je van harte uitgenodigd om te luisteren en 
mee te praten. 
ds. Menno Valk 
 

vorm
ing

toerusting
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De eerstvolgende maaltijd 
is op dinsdag 15 
november. U bent vanaf 
17.00 uur welkom voor 
een gezellig samenzijn 

met een drankje in The Basement (kelder Irene). 
Om 17.30 uur wordt de maaltijd geserveerd.  
U krijgt u een twee- of driegangenmaaltijd 
geserveerd met een drankje en koffie of thee.  
 

U kunt zich opgeven bij Hetty Harmsen,  
E: aantafel@pkn-twello.nl 
 

Dieetwensen horen we graag. De volgende maaltijd 
is op donderdag 15 december.  
U bent van harte welkom! 
 

Namens Aan Tafel!,  
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 

The Chosen, nader bekeken 
We hebben de eerste 2 
afleveringen van The Chosen 
bekeken. De eerste 
aflevering ging over de 
ontmoeting van Maria 
Magdala met Jezus. Een 
ontmoeting die haar leven 
volkomen veranderde.  De 

tweede aflevering ging over de Sjabbat. Over de 
herkomst, de Joodse tradities en de rol in het 
dagelijks leven in de tijd van Jezus. De gesprekken 
de we na de film hebben gehad waren boeiend en 
verdiepend. En de bijgeleverde achtergrondinfor-
matie was helpend om nog dichter bij het dagelijks 
leven in de tijd van Jezus te komen. Hopelijk leren 
we zo elke bijeenkomst Jezus beter kennen en 
begrijpen we meer en meer wat de bedoeling is van 
Zijn aanwezigheid op aarde. 
 
Hoewel er een chronologische samenhang is, kun je 
elke aflevering ook prima afzonderlijk bekijken. Dus 
mocht je een aflevering gemist hebben of later 
willen aanhaken, dan kun je de afleveringen nog 
terugkijken. Ga met je telefoon of tablet naar 
https://www.thechosen.nl/ en download de app. 
Je hoeft je niet te registreren en kijken is helemaal 
gratis. Tik op de aflevering die je wilt zien en tik op 
de knop ‘download’. Daar kun je de Nederlandse 
ondertiteling downloaden. De aflevering start 
daarna vanzelf. Als je een moderne tv of computer 
hebt kun je de beelden daar naartoe sturen om een 
groter beeld te hebben. Dat is wat ingewik-
kelder, maar wellicht kan een handige buurjongen 
of buurmeisje je helpen. 
 
En als je nog niet weet waar dit over gaat: The 
Chosen is een filmserie over het leven van Jezus. De 
serie geeft een boeiend beeld van het dagelijkse 
leven in Israël rond het begin van onze jaartelling. 
De decors zijn prachtig gemaakt en het camerawerk 
is van hoog niveau. De dialogen zijn treffend en 
herkenbaar vorm gegeven en natuurlijk ondertiteld 
in het Nederlands. 

 
Nieuwsgierig? Scan deze QR-code 
met je telefoon of ga naar de website 
https://pkn-twello.nl. Handig toch! 

 
 

 

ONTMOETINGSMIDDAG 65+ 
uitnodiging voor onze gemeente-
leden van 65 jaar en ouder 

 

nader bekeken 

Op woensdag 9 november 2022 is er een 
ontmoetingsmiddag 65+ in gebouw Irene van 
14.30–16.00 uur. 
We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig 
te zijn, kom eens kijken hoe gezellig het is.  
Wij hopen op een fijne bijeenkomst door contact 
met elkaar en het genieten van een kopje thee 
of koffie met iets lekkers erbij. 
 

Ds. Ary Braakman zal de opening verzorgen.  
Dick Wieske komt vertellen over de reis die hij 
en zijn vrouw maakten naar China. Daarbij zal hij 
ook prachtige foto’s laten zien. Echt een 
aanrader! 
 

Graag vóór maandag 7 november opgeven bij 
Anneke of Tonnie. 
 

Wij, het pastorale team, verheugen ons erop om 
je weer te zien! 
 

Namens het pastorale team, 
Anneke Haverkamp  
Tonnie Telgen   
Elly Landstra, Mary Bresser en Riet van Elden 
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We bekijken in een hele serie bijeenkomsten 
telkens één aflevering van ca. 45-55 minuten. Je 
krijgt een A4 met de Bijbelteksten en de kern van 
de boodschap mee. 
 
De volgende bijeenkomst is 
op maandag 31 oktober, 
van 15.00 tot 17.00 uur in 
gebouw Irene. Daarna ben 
je van harte welkom op 28 
november en bij de bijzondere aflevering over de 
geboorte van Jezus op 19 december.  Deze 
aflevering staat natuurlijk in het teken van het 
komende Kerstfeest. Weet je welkom! 
 
Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 
 
 

Opruimactie zwerfvuil op 
19 november 
Wist u dat veel leden van 
de zwerfafvalruimers 
soms wekelijks op pad 
zijn om zwerfafval op te 

ruimen? Zowel leden van binnen als buiten de kerk. 
Samen proberen we iets te doen aan het plastic, 
blikjes, die zo maar overal liggen. Dit doen we 
vanwege onze zorg om de aarde.  
Eens in de 2 maanden hebben we een gezamenlijke 
activiteit. Ditmaal op een middag, speciaal op 
verzoek van enkele ouders met kinderen.  
Veel kinderen sporten zaterdagochtend. Daarom 
dit keer op een middag om samen met de kinderen 
mee te doen. Ook leuk voor opa’s en oma’s met de 
kleinkinderen! Wie komt 
ons meehelpen met 
zwerfafval opruimen? 
Zaterdag 19 november van 
14.00 tot 16.00 uur (of 
eerder). We starten bij 
gebouw Irene. Een 
activiteit voor kerk en dorp. 
Geef je op via groenekerk@pkn-twello.nl en wij 
zorgen voor de benodigde materialen! Tot dan!  
Werkgroep Groene kerk 
 

Supermarkt safari 

De supermarkt safari , hoe te kiezen in de super-
markt,  was met de 20 gemotiveerde deelnemers 
goed bezocht! 
 
We starten in de koffiehoek met een inleiding over 
de noodzaak tot duurzaamheid en informatie over 
de stichting Questionmark. Zij doen onderzoek naar 
de wijze waarop supermarkten je helpen met 
kiezen voor gezond, duurzaam, diervriendelijke en 
eerlijk voedsel. 
Daarna gaan de aanwezigen op safari: iedere groep 
doet inkopen voor een warme maaltijd inclusief 
toetje voor 4 personen. Er wordt genoteerd wat er 
is gekocht, wat de kosten waren en waarom dit 
product gekozen is. 
De groepen krijgen een verschillende focus waarop 
ze de keuze gaan maken zoals: verpakking, 
dierenwelzijn of gezondheid (denk hierbij ook aan 
bestrijdingsmiddelen en werkomstandigheden 
producent) en een klein (€ 2,- p.p.) of onbeperkt 
budget.  
Er vond  binnen iedere groep een natuurlijke 
uitwisseling van meningen en kennis plaats terwijl 
de boodschappen gedaan werden. 
 

Nadat iedereen klaar was 
bespraken wij centraal welke 
maaltijd is gekocht, hoe het 
overleg is gegaan en welke 
positieve ervaringen en 
knelpunten er waren. Opvallend 
is hoe het iedere groep lukte 
een complete maaltijd samen te 

stellen voor het opgegeven budget en focus. 
 

Met verpakking als focus werd er gekozen voor 
paddenstoelenrisotto van Orzo en yoghurt Van 

Save the 
dates! 

Leuk! 
Doe mee! 
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Onze Grond met fruit (€ 5,- p.p.) en hutspot met 
vanillevla en peren (€ 2,- p.p.). 
Met dierenwelzijn als focus  komt er vega macaroni 
op tafel met biologische yoghurt (€ 4,50 p.p.) en 
aardappel, bloemkool, pompoen (als vleesver-
vanger) met plantaardig toetje (€ 2,- p.p.). 
Als de focus op gezondheid gelegd wordt eten wij 
zalm met ASC keur, biologische aardappelen met 
wortelen en als toetje een fruitmix ( € 5,50 p.p.). 
 

Positief werd ervaren dat er de laatste jaren veel 
alternatieven voor dierlijke eiwitten verkrijgbaar 
zijn, dat in deze Jumbo-winkel producten van Onze 
Grond (lokaal, seizoengebonden en deels 
biologisch) verkocht worden en het aanbod van 
biologische producten groeit. Als knelpunt komt 
naar voren dat de herkenbaarheid van duurzame 
producten te wensen overlaat en dat deze 
producten heel weinig in de aanbieding zijn. 
 

Bijzonder vonden wij het om te ervaren hoe prettig 
de uitwisseling van ervaringen en meningen 
plaatsvond en hoe open de deelnemers voor 
nieuwe informatie waren. 
 

Duurzame groet, 
werkgroep groene kerk Twello 
 

 
 
Black Friday 
Iedere vierde vrijdag van november, de dag na 
Thanksgiving, is het Black Friday. Dit jaar dus op 
vrijdag 25 november. Een uit de Verenigde Staten 
overgenomen gebruik, waarbij (online-)winkels 
forse kortingen geven. Sinds een aantal jaren 
neemt de populariteit van 'Zwarte Vrijdag' ook in 
Nederland steeds meer toe. Veel mensen wachten 
zelfs met het doen van inkopen voor Sintenklaas en 
Kerst tot het grote stunten met prijzen begint! Veel 
winkeliers draaien hierdoor op Black Friday een 
topomzet. 

 
Hoe gaan we als kerk deelnemen aan Black Friday? 
Waarschijnlijk niet, hooguit dat we oproepen om 

alleen aankopen te doen die ook nog een beetje 
duurzaam zijn. Maar kunnen wij ‘onze waar’ niet in 
de aanbieding doen? Immers, de kerken krimpen 
terwijl de liefde van God eindeloos is, waardoor we 
voldoende hebben om aan te bieden. En daar 
bovenop komt nog eens dat de liefde van God 
nagenoeg gratis is. Dit moet ‘kopers’ toch 
motiveren om ’s nachts voor de kerkdienst voor de 
deur te gaan liggen, om tijdig in de kerk 
binnengelaten te worden om een zitplaats te 
bemachtigen. 
 
Helaas is onze boodschap in deze tijd minder 
populair voor een groot deel van onze samenleving. 
Dit is nu eenmaal de realiteit en moeten we 
accepteren, waarbij wij niet moeten schromen om 
Zijn liefde te delen met anderen. Misschien zijn we 
daar wel wat te voorzichtig in, waardoor we als 
kerkelijke gemeente niet dat aanstekelijke 
enthousiasme uitstralen wat uitnodigend genoeg is 
om anderen te laten delen in die liefde. We hoeven 
niet evangeliserend ‘langs de deuren’, maar we 
kunnen er wel vaker over spreken en ook bidden 
dat er steeds meer mensen komen die Zijn liefde 
leren kennen. En als Protestantse Gemeente Twello 
willen we daar ‘een middel’ voor zijn, naast dat Zijn 
liefde ons zelf blijdschap, moed en toekomst geeft. 
Wat een geweldige boodschap om door te geven!  

 
Bedankt 
Roel Hessels heeft afscheid genomen als lid van het 
MultiMediaTeam (MMT). Roel was van het begin af 
aan betrokken bij het MMT en een betrouwbaar lid. 
Mede door Roel konden ook gemeenteleden die 
moeilijker naar de kerk konden, de diensten volgen 
met een perfecte beeld- en geluidskwaliteit. 
Gelukkig blijft Roel nog actief als redacteur van 
Kredo. 
 
Mieke Koers heeft - na ongeveer vijf jaar - afscheid 
genomen als diaken. Mieke was een betrokken 
diaken die een belangrijke rol in de diaconie 
vervulde en in de kerkenraad wist zij door haar 

 KERKENRAAD 
Want God had de wereld zo lief dat Hij 
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in Hem gelooft niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft.  

Johannes 3: 16 
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sociale bewogenheid soms een extra dimensie aan 
de discussies te geven. Mieke bracht onze kerkelijke 
gemeente wat dichter bij het dorp door 
bijvoorbeeld de actie waarbij we – samen met onze 
rooms-katholieke broeders en zusters - op de 
zaterdag voor Pinksteren bloemen bij de winkels 
uitdelen. In de diaconie en de kerkenraad zullen we 
Mieke missen, maar gelukkig blijft zij zich inzetten 
voor onze gemeente. Zo blijft zij onder andere 
verbonden aan Meet-in 11 en de ZWO-commissie.  
 

We willen Roel en 
Mieke ook hier in 
deze Kredo hartelijk 
danken voor datgene 
wat ze gedaan 
hebben voor onze 
gemeente en wat ze 
nog steeds doen! 
 

Te vroeg 
De sluitingstermijn om kopij in te zenden voor deze 
Kredo is helaas te vroeg om een verslag van de 
afscheidsdienst en -bijeenkomst van ds. Emma Rijks 
op te nemen. Dit verslag komt dan ook in de 
komende Kredo. Eveneens in de komende Kredo 
komt een verslag van de gemeenteavond. Een 
gemeenteavond waar de kerkenraad haar 
voornemen aan de gemeente heeft voorgelegd om 
ds. Ary Braakman een werkverband aan te bieden 
voor 32 uur per week in plaats van de 20 uur die hij 
nu heeft. Maar waar ook de gemeente 
geïnformeerd en geraadpleegd is over de 
vermindering van de predikants- en opbouw-
werkersbezetting in de komende drie jaar. Een 
vermindering die niet alleen past bij onze 
krimpende gemeente, maar ook bij wat 
noodzakelijk is bij de financiën van onze kerkelijke 
gemeente. Al jaren schrijven we rode cijfers in onze 
boekhouding. De laatste jaren – door de 
uitgebreide bezetting - zijn deze cijfers zelfs 
‘dieprood’. Dit is een bewuste keuze geweest, 
omdat we door extra formatie een impuls wilden 
geven aan onze gemeente. Volgens afspraak gaan 
we in de komende jaren terug naar een formatie die 
beter past bij de omvang van onze gemeente en die 
de cijfers iets minder rood doet kleuren. Al blijven 
de financiën een punt van zorg, want ook met deze 
meer passende formatie blijven we in de komende 

jaren nog steeds een jaarlijks begrotingstekort 
houden van ruim 100.000 euro. 
 

Maar zoals aangegeven, in de volgende Kredo 
krijgen jullie een uitgebreid verslag van de 
gemeenteavond. 
 
Vacatures 
Het aantal vacatures binnen de kerkenraad groeit. 
De diaconie heeft per 1 januari nog maar drie 
diakenen (waarvan twee ambtsdragers) en twee 
vacatures. Dat dit waarschijnlijk zal inhouden dat de 
activiteiten van de diaconie verminderen in 
verband met de beschikbare menskracht, ligt voor 
de hand. Dit zou toch wel erg jammer zijn, want de 
diaconie heeft een belangrijke rol voor wie we als 
kerkelijke gemeente willen zijn. De diaconie is een 
enthousiast groepje mensen dat diaconaal binnen 
de gemeente werkzaam is, maar ook daarbuiten. 
Naast beperkte vergadertijd zijn er veel praktische 
klussen die geklaard moeten worden. Heb je 
interesse om lid te worden van de diaconie of iets 

voor de diaconie te doen? Laat het ons dan weten. 
Wij vinden het fijn te kunnen melden dat er een 
kandidaat is voor het voorzitterschap van de 
kerkenraad. Op de kerkenraadsvergadering van 8 
november zal deze kandidatuur besproken worden, 
waarna we hopen dat de benoeming snel 
geëffectueerd wordt. Maar ook daarnaast zijn er 
nog twee andere vacatures voor ouderling, waarbij 
we het aandachtsgebied in overleg kunnen 
bepalen. 
 
Maar er zijn meer (komende) vacatures. Zo weten 
we dat half volgend jaar Tine Fokkema de redactie 
van Kredo gaat verlaten. Ik zou bijna willen zeggen, 
zonder Tine geen Kredo. Maar dit klopt niet 
helemaal want gelukkig zijn Roel Hessels en Gerit 
Moll er ook nog voor de opmaak. Maar het 
redigeren van alle teksten gebeurt wel door Tine, 
wat maakt dat er iedere maand weer een nagenoeg 
foutloze Kredo op de mat ligt. We zoeken dus een 

Vrijwilligers 
Onze ruggengraat 

Wat doe jij? 
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redacteur die nog enkele maanden samen met Tine 
het redactiewerk op zich wil nemen om haar 
halverwege volgend jaar - ingewerkt - Tine te 
kunnen opvolgen. Want … zonder een nieuwe Tine 
in de toekomst geen Kredo. 
 
Als kerkelijke gemeente hebben we veel 
vrijwilligers nodig om onze gemeente draaiende te 
houden. De vrij komende positie in de redactie van 
Kredo is maar een van de voorbeelden. Gelukkig 
hebben we veel enthousiaste vrijwilligers. Het 
vrijwilligerswerk is niet alleen noodzakelijk om ons 
als kerk te laten functioneren, maar het is ook leuk 
om samen te bouwen aan onze kerkelijke 
gemeente. Je bent onderdeel van een groepje, 
waardoor je nieuwe contacten/banden opbouwt. 
Wil je meehelpen om onze gemeente in stand te 
houden en om deze misschien zelfs verder uit te 
bouwen, praat dan eens met een van onze 
kerkenraadsleden. Er is altijd een vacature of klus 
die bij jou past, die aansluit op jouw kwaliteiten en 
op jouw beschikbare tijd.  
 
Geluid en schermen 
In de kerkenraad zijn waarderende woorden 
gesproken over de huidige geluidskwaliteit binnen 
de kerkmuren en via Kerkdienstgemist.nl. Hier is 
door het College van Kerkrentmeesters veel 
aandacht aan besteed. Nu het geluid op orde is gaat 
het CvK onderzoeken of er mogelijkheden zijn om 
de huidige schermen te vervangen door grotere 
schermen. Een dergelijke vervanging zal grote 
invloed hebben op de ‘ombouw’ van het liturgisch 
centrum. Dus of en per wanneer er grotere 
schermen mogelijk zijn zal in de komende maanden 
duidelijk worden. 
 
Wijziging aantal leden 
Mogelijk schrik je ieder kwartaal van het bericht van 
onze ledenadministrateur waarin hij aangeeft 
hoeveel nieuwe leden, vertrokken leden, overleden 
leden, etc. er binnen onze gemeente zijn geweest in 
het afgelopen kwartaal. Het is een feit dat het 
ledenaantal van onze kerkelijke gemeente - net als 
van veel andere kerken - jaarlijks ongeveer 4% 
daalt, maar de cijfers in het kwartaalbericht doen 
een nog hoger percentage vermoeden. Dit komt 
omdat we de nieuwe leden pas in Kredo vermelden 
nadat ze hier schriftelijk toestemming voor hebben 
gegeven. De wijkcontactpersonen/wijkcoördi-

natoren geven hiervoor aan het nieuwe lid een 
formulier af, wat door het nieuwe lid ingevuld en 
retour gezonden wordt, waarna ook dit nieuwe lid 
in Kredo wordt vermeld. De werkgroep pastoraat 
onderzoekt waardoor het komt dat deze 
formulieren nauwelijks worden teruggezonden. 
 
Overigens willen wij onze complimenten uitspreken 
over de wijze waarop onze ledenadministrateur 
Arno van den Broek zijn werk uitvoert en ons op de 
hoogte houdt van de wijzigingen.  
 
Tot slot 

Ons jaarthema luidt: ‘Ik ben er 
voor jou’. Ik hoop dat ook op 
Black Friday de banner met 
deze tekst aan de kerk hangt. 
We kunnen er dan - bij wijze van 
spreken - onder zetten: ‘niet in 
de uitverkoop maar altijd gratis’. 
 
Namens de kerkenraad, 
Bert Hokken (voorzitter) 
E: voorzitter@pkn-twello.nl 
 
 

 
 

 
 

De klok is weer verzet, de dagen worden donkerder. 
Lichtpuntje in de week is Meet-in 11. Voor een 
aantal mensen een gelegenheid om langs te komen 

 TAAKGROEP DIACONAAT 

gratis
   m

aar  

niet  goedkoop
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en hun verhaal te vertellen. Niet alleen aan ons, 
maar vooral ook aan elkaar. Het is mooi om te zien 
hoe er met elkaar wordt meegeleefd. Er is oprechte 
belangstelling voor elkaar  
Meet-in 11 is een initiatief van de kerk en de 
bibliotheek. Hier kan iedereen terecht voor een 
praatje, een kopje koffie of thee, gezelligheid en 
een luisterend oor. Koffie of thee met aandacht! 
Soms gaat het alleen over kleine dingen, dan weer 
over wereldzaken of over geloofszaken. Hele 
gesprekken over leven na dit leven. Is er nog iets na 
de dood? Hoe zie jij dat?  
Op de eerste vrijdag van de maand komen ook de 
mensen van Mens en Welzijn langs. Zij worden met 
een busje opgehaald door vrijwilligers. Dan komen 
ze eerst een kopje koffie bij ons drinken, een 
praatje maken en daarna de markt op. Voor velen 
een mooie dagbesteding! 
Dank aan de gastheren en -vrouwen! Zij zorgen 
ervoor dat er een goede sfeer is op deze middagen. 
Fijn dat we als kerk zo op een andere manier 
zichtbaar zijn in het dorp. 
 

Kom je ook eens langs? We hopen je te zien op 
vrijdagmiddag tussen 2 en 4 uur in de bibliotheek 
aan het Marktplein.  
Info: diaconie@pkn-twello.nl of bel een van de 
diakenen. 
 
In actie voor de Voedselbank 

Wist u dat er een winkel-
wagentje voor de 
Voedselbank in het 
stiltecentrum staat? 

Daar worden regelmatig voedingsmiddelen en 
verzorgingsproducten in gedaan.  
 

Ook in onze eigen omgeving zijn mensen afhankelijk 
van de Voedselbank. Om een voorbeeld te geven: 
van de Voedselbank in Deventer maken ongeveer 
340 adressen gebruik - ruim 750 mensen – waar-
onder gezinnen met kinderen. Ook mensen uit de 
gemeente Voorst.  
In korte tijd is er een toename van 25% meer 
klanten. Dit komt onder andere door de hogere 
energieprijzen en de hoge inflatie. Mensen kunnen 
steeds moeilijker de eindjes aan elkaar knopen. U 
zult ook aan de kassa gemerkt hebben dat de 
prijzen flink gestegen zijn. 
 Veel winkeliers zijn bewuster bezig met duurzaam-
heid. Top! Maar dat houdt ook in dat er minder 

producten overblijven voor de Voedselbanken. U 
kunt meehelpen met vullen van de pakketten door 
houdbare producten extra te kopen bij uw 
boodschappen. Let u op de houdbaarheidsdatum?  
 

Van de opbrengst van de collectebus in het 
winkelwagentje en de collecte in de kerk kopen we 
producten die niet vaak voorkomen in de voedsel-
pakketten. Zo hebben we voor ieder pakket een fles 
afwasmiddel gekocht en saus voor de pasta.  

 
Op zondag 27 november is de eerste collecte 
bestemd voor de Voedselbank. Dan staat het 
winkelwagentje bij de ingang van de kerk. Neemt u 
wat mee om de voedselpakketten te vullen? 
 
DE-waardepunten 
Kerken in de gemeente Voorst doen mee met de 
inzamelactie van DE-waardepunten voor de 
Voedselbank. Koffie komt sporadisch voor in de 
pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein 
gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.  

Niet vergeten! 
boodschappenlijstje 
voor de voedselbank! 
o zonnebloemolie 
o aardappelpuree 
o vis-/vlees-/fruitconserven 
o soep 
o blikgroenten 
o macaroni, pasta’s, rijst 
o koffie, thee 
o sauzen, mixen 
o broodbeleg 
en graag: 
o waspoeder 
o afwasmiddel 
o schoonmaakmiddelen 
o toiletartikelen 
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Daarom weer een actie om Douwe Egberts 
Waardepunten in te zamelen. Iedereen heeft die 
zegels wel ergens in de keukenla liggen. Doe je er 
niets mee? De Voedselbank is er blij mee. De door 
jou ingeleverde waardepunten worden verzilverd 
voor pakken koffie. Ook koffiepunten van een 
ander merk zijn welkom.  
U kunt de zegels deponeren in de doos in het 
winkelwagentje dat in het stiltecentrum staat. 
 
Helpt u weer mee? Namens de klanten van de 
Voedselbank alvast bedankt. 
Diaconie 
 
Opbrengst rommelmarkt en Oekraïne 
Een deel van de opbrengst van de rommelmarkt 
2022 is bestemd voor de Oekraïners in de 
gemeente Voorst. Daar zijn inmiddels 30 lesboeken 
voor gekocht voor de basislessen Nederlands. De 
Oekraïners hebben niet dezelfde status als de 
vluchtelingen/statushouders. Die groep kan 
Nederlandse les krijgen. Voor de Oekraïners is er 
geen ‘potje’ van de overheid. Daarom de gift vanuit 
de rommelmarkt voor de lesboeken. 
Er is een verzoek van de gemeente gekomen voor 
vervolglessen. Sommige Oekraïners willen graag 
een verdieping, een vervolg op de basislessen. Daar 
zijn echter kosten aan verbonden. Samen met 
kerken uit de gemeente Voorst willen we dit 
financieren. Een mooie gelegenheid om als kerken 
samen onze betrokkenheid te laten zien. 
 

In de volgende Kredo hopen we meer te kunnen 
vertellen. 
Gerrit en Piet 
 

 
 
Afscheid van twee ZWO leden; wie komt de 
werkgroep versterken? 
 
Zowel in Twello als in Terwolde-De Vecht leiden de 
werkgroepen ZWO een wat moeizaam bestaan. Dit 
heeft zeker niet te maken met het feit dat er op het 
gebied van Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking niets te doen zou zijn, 
in tegendeel! 
Het punt is dat zowel in Terwolde als bij ons een 
paar mensen gestopt zijn met het werk voor de 
ZWO. Op 30 september is afscheid genomen van 
Joop  Hendriks die jarenlang actief geweest is en 
ook Piet Ruijsbroek stopt met het werk voor de 

ZWO. Beide hebben als 
dank voor hun inzet 
een attentie ontvangen 
en de partners een bos 
bloemen. Joop en Piet: 
nogmaals hartelijk 
dank! De twee 
overgebleven leden 
zijn Wim Telgen en 
Mieke Koers. 

In de laatste vergadering van de diaconieën van 
Twello en Terwolde-De Vecht is besloten om de 
activiteiten van de beide werkgroepen te bundelen 
om zo te proberen het werk op dit gebied nieuw 
leven in te blazen. In het verleden hebben we 
verschillende mooie projecten en acties gehad. 
Deze leverden naast bekendheid met de 
problematiek ook nog eens geld op voor projecten 
van Kerk in Actie. Het zou jammer zijn als dit werk 
helemaal stil kwam te liggen. 
We heeft interesse voor dit mooie stukje werk in de 
kerk? Neem dan s.v.p. contact op met 
ondergetekende. We zijn niet gewend veel te 
vergaderen; het is boeiend, inspirerend en 
praktisch werk met elkaar.  
 
Ook namens Wim Telgen, 
Mieke Koers, m.koers@pkn-twello.nl 
 

 
Schrijfactie tegen onrecht  
Wist je dat er wereldwijd jaarlijks rond 10 
december, Internationale dag van de Rechten van 
de Mens, miljoenen brieven worden geschreven 
tegen onrecht? Voor mensen die onterecht 
vastzitten, bedreigd en gemarteld worden omdat ze 
opkomen voor hun rechten.  
 
 

 
ZENDING, WERELDDIACONAAT EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
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Oók in onze gemeente komen mensen in actie 
tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty 
International. Jouw hulp is hard nodig. We schrijven 
brieven naar autoriteiten van verschillende landen 
om hen onder druk te zetten om mensen vrij te 
laten. 
 
Heeft het effect? Jazeker! Met postzakken vol 
brieven dwingt Amnesty machthebbers onrecht 
aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om 
hen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming of 
gerechtigheid.  
 
Op zaterdag 10 december is er in de bibliotheek van 
Twello van 10.30 uur tot 14.00 uur gelegenheid om 
een brief te schrijven. Of als je weinig tijd hebt, een 
brief te ondertekenen. Maar we hebben ook 
thuispakketten! In elk pakket zitten 10 of 5 (naar 
keuze) voorbeeldbrieven die naar de autoriteiten 
gestuurd kunnen worden, informatie over de 
gevangene, pen en een schrijfblok. Je hebt dan tot 
eind van het jaar de tijd om 1 of meerdere brieven 
te schrijven. Je kunt ook een kaartje ter 
bemoediging naar de gevangene sturen.  
 

Hoe kom je aan deze schrijfpakketten?  
Stuur een e-mail naar info@voorst.amnesty.nl met 
je gegevens en wij brengen het pakket vanaf 20 
november bij je in de brievenbus. Je kunt vanaf 20 
november ook een schrijfpakket ophalen in het 
stiltecentrum en in de bibliotheek aan het 
Marktplein. Op het schrijfpakket staat waar je de 
brieven kunt inleveren. Een enveloppe en postzegel 
zijn niet nodig. De werkgroep Amnesty Voorst zorgt 
voor de verzending.  
 

Samen sterk voor een rechtvaardige wereld!  
Doe je mee? 
Amnesty-werkgroep Voorst en ZWO 
 
 

 
 

Bezinning & Inspiratie Twello 
 

Ziekte als spiegel van de samenleving 
Waarvan worden Nederlanders ziek? 
Inleider Marleen Oosterhof- van der Poel, 
Gezondheidszorgpsycholoog. 
 

Waarom hebben Nederlanders andere ziekten dan 
bijvoorbeeld mensen in niet-westerse landen? Wat 
zegt dat over ons? Wat vraagt het leven van ons 
waardoor we juist deze ziekten hebben? Wat heeft 
onze volksaard daarmee te maken? 
In de lezing wordt het boek 
besproken van Marieke de 
Vrij door Marleen Oosterhof 
– van der Poel, samensteller 
van het boek. Ziekte wordt 
daarin beschouwd als een 
belangrijk signaal en oproep 
om veranderingen in ons persoonlijk en 
maatschappelijk leven te initiëren. Als wij mensen 
in hun ziekteprocessen ontmoeten, kunnen we 
lezen en leren wat er maatschappelijk nodig is. Niet 
alleen voor deze zieke individuen, maar voor ons 
allemaal. We zijn allemaal, zonder uitzondering, 
bijzonder en reageren ziektegevoeliger als we ons 
teveel moeten aanpassen aan wat in het algemeen 
gewaardeerd wordt. Wanneer iedereen leeft vanuit 
zijn unieke eigen (zielen)aard, dan reduceren we 
ziekten. Op die manier valt er nog veel 
gezondheidswinst te behalen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marleen Oosterhof-van der Poel (1950) studeerde 
onder andere orthopedagogiek en gezondheids-
zorgpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Zij is voorzitter van stichting De Vrije Mare. Een 
stichting die de spirituele aspecten van deze 
vakgebieden onderzoekt.  
 

Citaat:  
Er zijn al veel boeken geschreven over de 
psychologische en geestelijke aspecten van ziek-
zijn. Echter, nog niet eerder is er een verband gelegd 
tussen ziekten en onze volksaard. Het begrip 
volksaard heeft te maken met eigenschappen en 
gemoedsgesteldheden die hogelijk gewaardeerd 
zijn en dus aangemoedigd worden in opvoeding, 
sociale omgang en werkklimaat. Welke 
gevoelsbelevingen en karaktertrekken zijn dit in 

 OECUMENE 
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Nederland en in hoeverre kunnen zij 
ziekteverwekkers worden voor bepaalde (groepen) 
mensen, als die te veel fysieke of psychische druk 
hiervan ondervinden? 
 

Van harte welkom op dinsdag 22 november 2022 
om 20.00 uur in de bibliotheek. Inloop vanaf 19.30 
uur, entree € 8, - 
Opgeven is verplicht en kan via dit mailadres 
bi.twello@gmail.com. Verdere informatie krijgt u 
daarna toegestuurd. Meer informatie vindt u op 
onze website www.bezinningeninspiratietwello.nl 
 
Weergave BIT-lezing 18 oktober door Ruud Pragt 
over de Benedictijnse spiritualiteit 
 

De regel van Benedictus:  
“Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van uw 
meester en neig het oor van uw hart, aanvaard 
gewillig de vermaningen van uw vader en breng ze 
metterdaad ten uitvoer”. 

Een lezing over de spiritualiteit van 
Benedictus is actueel. Zijn leefregels 
werden toegepast bij de monniken 
van klooster Sion en nu ook in de 
leefgemeenschap van Nieuw Sion.  

Ruud Pragt zal deze avond iedere keer de 
verbinding maken met de voormalige bewoners en 
de huidige bewoners aan de Vulikerweg. 
*Eerst over Ruud zelf. Hij begon zijn religieuze leven 
bij de Salesianen van Don Bosco. Toen volgde een 
studie aan het Groot Seminarie. Niet afgemaakt, 
want hij trouwde en kwam terecht in het 
bedrijfsleven. Door het vele vrijwilligerswerk in de 
kerk kwam toch de behoefte om een 
deeltijdopleiding te volgen voor pastoraal werk. Tot 
zijn 65e jaar was hij actief in kerken in Zutphen, 
Apeldoorn en Zevenaar. Na zijn pensionering bleef 
Ruud actief. De laatste jaren vooral als vrijwilliger 
bij Nieuw Sion, waar hij rondleidingen geeft en de 
mensen begeleidt bij de getijdengebeden en het 
vormgeven van een leefgemeenschap in een 
klooster. Tevens is hij een van de voorgangers en 
werkt hij mee aan retraitedagen en begeleidt hij de 
Lectio divina. 
 

*De monniken hebben 130 jaar in Sion gewoond. 
Hun dag bestond uit bidden, stilte, werken en 
studie. Een zeer gestructureerd bestaan met zeven 
getijdengebeden per etmaal. De eerste was ’s 
morgens om 4.15 uur. Dit alles om ruimte te maken 

voor God. Het instituut is belangrijk om de 
gebouwen te beheren maar het gaat om de inhoud. 
Een klooster is een soort van bescherming om je 
beter te focussen, hoe te leven met God. 
Benedictus heeft grote invloed gehad op het 
religieuze leven. Jezus was zijn grote inspiratiebron. 
*Hoe is het leven nu in het klooster 2.0 Nieuw Sion? 
Er wonen 10 volwassenen en 9 kinderen in het 
klooster. Ieder heeft een eigen woongedeelte. Ze 
bidden vier keer per dag het getijdengebed. De 
bewoners hebben vaak een baan buiten het 
klooster. Hun focus ligt bij het samen een 
leefgemeenschap vormen. Het avondgebed om 
21.30 uur (nachtgebed) is een gezamenlijke 
afsluiting van de dag. Daarbij wordt op symbolische 
wijze de dag teruggeven aan God. 
 

Er is een groep ‘jong-Sion’, 8 jonge mensen tussen 
de 20 en 30 jaar oud. Zij blijven één tot anderhalf 
jaar in het klooster wonen. Naast hun studie of 
baan doen ze mee aan de getijdengebeden. 
 
Er zijn 120 vrijwilligers voor hand- en spandiensten. 
Twintig daarvan doen actief mee aan de 
getijdengebeden. Door samen te bidden krijg je een 
gevoel van saamhorigheid. Ieder zoekt zo een weg 
in zijn spiritualiteit. 
 

Wat zijn de belangrijkste elementen van de 
Benedictijnse spiritualiteit? 
*Aandachtig luisteren. Stilte. Luisteren naar je hart. 
De stilte in de kerk, in de gangen en in de berceau 
(een haag buiten in de kloostertuin) zijn wezenlijk 
en wordt als indrukwekkend ervaren. 
Ook de ‘Lectio divina’ heeft met stilte te maken: 
luisteren met je hart naar wat de Bijbel je te 
vertellen heeft. 
*Stabiliteit. Het kloosterleven is een levenskeuze, je 

verbindt je eraan. Je zegt ja, en je houdt je er aan 
ook als het moeilijk is. 
*Reflectie. Luister naar je innerlijke dialoog (je 
gemopper haalt je naar beneden).  
*Ritme. De getijdengebeden bepalen het ritme van 
je dag. 
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*Gastvrijheid. Stel je voor dat het Jezus zelf is die 
aan de poort klopt!  
 

Iedereen werd uitgenodigd om een Benedictustest 
te maken. Een blad met allerlei prikkelende vragen 
over de leefregels van Benedictus en in hoeverre je 
dit in de praktijk ook toepast. (naar een idee van Y. 
Nieuwenhuis). Dit onderdeel viel goed in de smaak. 
Na de pauze werd er in kleine groepjes met elkaar 
gepraat over de praktijk van het toepassen van de 
regels in je dagelijkse leven. 
 

Enkele opmerkingen: Ik ben onderweg. Luisteren 
lukt mij wel maar ernaar handelen lukt nog niet zo 
goed. Standvastig zijn is toch wel moeilijk met al die 
afleidingen. Antwoord van Ruud: “De monniken 
doen er een heel leven over”. 
De avond werd afgesloten met een lied: 
‘Nu het avond is, waak, Gij Schepper, als wij slapen’. 
 

 
 

 
 
In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die zijn vertrokken, uitgeschreven 
verhuisd of overleden. In de drukversie van Kredo 
staan de namen genoemd. 
 

 
 
Stof tot nadenken: lied 718 
1. God, die leven 
hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, - 
dank voor ’t dagelijks brood. 
     

2. Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaf Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
 

3. Maar wij rijken, 
ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
’t roepen aan de poort. 
 

4. Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 
 

Tekst: Ad den Besten  
Melodie: Willem Vogel 
© Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) 
 

Toegelichting ‘God, die leven hebt gegeven' 
 

Oogstlied 
‘God die leven hebt gegeven’ klinkt altijd in de 
herfst, als danklied voor de oogst. We realiseren 
ons dan dat de vruchten die van de velden zijn 
gehaald geen vanzelfsprekendheid zijn. Het leven 
dat ons daarin en daarmee gegeven is, is van God 
gegeven, zo wil het lied benadrukken. Maar de 
intentie van God ging verder dan alleen monden 
voeden: álle monden moeten worden gevoed, 
vooral ook de hongerige. Zo gaat het lied niet alleen 
over dankbaarheid voor ‘het daaglijks brood’, maar 
over delen, barmhartigheid oefenen en 
gerechtigheid bewerkstelligen. 
 

‘Vruchten vergelden’ 
Van sommige liederen is de beeldspraak heel direct. 
Bij andere liederen, zoals deze, ligt de betekenis 
subtieler en vraagt het meer concentratie om de 
tekst tot je door te laten dringen. Dat ‘vruchten 
vergolden’ moeten worden, betekent dat er iets 
tegenover moet staan. Ontvangen gaven zijn 
enerzijds wel genade (‘gratis’ – gewassen groeien 
voor niks), maar toch mogen we er dank tegenover 
zetten. God vraagt dat niet van ons, maar wij zijn 
het Hem wel verschuldigd, om in de beeldspraak te 
blijven. 
 
‘Schuren die niet duren’ 
Zo is het ook met de ‘schuren die niet duren’: de 
vruchten worden niet gegeven om ze op te potten 
of op te slaan – hooguit een beetje als voorraad 
voor de magere jaren, niet eindeloos – maar vragen 
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om gedeeld te worden. Zeker als er ergens honger 
is op de wereld (zie Lucas 12, 13-21). Want dat was 
de bedoeling van diezelfde schepping van God: 
delen en iedereen tot zijn recht laten komen!  
 
Profetisch 
Het 3e couplet borduurt daarop voort en noemt de 
mensen die bezit blijven verzamelen ‘hard en 
onverstoord’. Hun oren staan niet open voor de 
behoeftigen die aan de deur van Gods wereld 
rammelen. Zij moeten beseffen dat hun schuren 
immers ook niet blijvend zijn. Wat profetisch 
eigenlijk, want de klimaatcrisis drukt ons, zoveel 
decennia na het ontstaan van dit lied, nogmaals 
met de neus op de feiten: als wij alsmaar méér 
willen, doen wij schepping en medemens geweld 
aan. 
 
Goede daden 
Couplet 4 draait dan de beeldspraak van het eerste 
couplet om en betrekt het beeld van de vruchten op 
onszelf: laat ons vruchtbaar zijn en niet alleen maar 
ontvangen! Wij kunnen voor de wereld vruchtbaar 
zijn in goede daden. Want in die daden huist 
dezelfde genade van God als in de vruchten die we 
van de velden halen. Zij maken ons sterk om het 
onze aan de schepping bij te dragen. En langzaam 
verspreiden deze ‘goede vruchten’ zich dan over 
heel de wereld. Dan staan we sterk en worden wij 
geheel vrij door ons handelen: zijn we zonder 
schuld jegens de ander. 
uit: Petrus in het Land, 2 november  2021 
 
Woonruimte gezocht 

Hallo allemaal, Wij zijn Inge en 
Geert. Momenteel wonen we in 
de omgeving van Barneveld, 
maar we zouden graag willen 
verhuizen naar de omstreken 
van Apeldoorn/Teuge. Daarom 

zijn we op zoek naar een huurhuis, bakhuis of 
dergelijks voor twee personen in uw buurt. Ons 
budget is rond €1.000 inclusief per maand. Tips zijn 
heel erg welkom! Alvast hartelijk dank! 
Inge en Geert Bax 
contactgegevens via de redactie te verkrijgen 
 

Ruime keuze aan concerten en voorstellingen! 
 

Jubileumconcert ‘Zingt den Heer’ 
in de Dorpskerk te Voorst 
Gelukkig konden wij na al de coronaperikelen weer 
beginnen met onze repetities. Er moest hard 
gewerkt worden want u had nog een concert van 
ons tegoed in verband met ons 135-jarig bestaan 
vorig jaar.  
 

Op zondagmiddag 6 november 2022 om 14.30 uur 
hopen we u een mooi programma aan te kunnen 
bieden van zang en muziek onder leiding van 
Maarten Romkes en met medewerking van diverse 
solisten en muzikanten. 
De kaartjes kosten € 15, - en zijn verkrijgbaar via het 
Dorpshuis, Schoolstraat 14, Voorst bij de ingang van 
de kerk (contant betalen) en via de koorleden. 
Kinderen gratis.  
Meer info secretariaat.zingtdenheer@outlook.com 
 

Aansluitend is er een receptie in het naastgelegen 
Dorpshuis, waar we u graag op een hapje en 
drankje trakteren. Iedereen is welkom! 
Wij hopen op een grote opkomst, als je al zo lang 
bestaat mag dat ook groots gevierd worden!  
Dus wij zeggen: zegt het voort en graag tot ziens! 
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Concert Nederlands Concert Mannenkoor  
en Gemengd koor OZON 
 

 

Vriendschap en Vrede zullen herkenbare thema’s 
zijn. We stellen ons voor om met z’n allen van dit 
concert een ZANGFEEST te maken. 
 
Zaterdag 12 november 
Grote Kerk, Loolaan 16, Apeldoorn 
Aanvang 19.30 uur  
Zaal open om 19.00 uur  
Kaarten in de voorverkoop € 12,50  
aan de kerk € 15,00 
TOEGANG GRATIS voor Oekraïense genodigden.  
 
 Euterpe toonkunstkoor zingt op zondag 13 

november het Requiem van 
Mozart, en de cantate Ich hatte viel 
Bekümmernis van Bach, begeleid 
door het Nederlands 
Begeleidingsorkest. 
 
 

Zondag 13 november 
Lebuïnuskerk te Deventer 
Aanvang 15.00 uur 
Kerk open om 14.30 uur  
Kaarten inclusief pauzedrankje €25,00 
 
 

Najaarsconcert Sweelinck 
Kamerkoor. Op D.V. 
zaterdag 19 november zal 
het Sweelinck Kamerkoor 
(Apeldoorn) een concert 

verzorgen in de Grote Kerk in Epe.  
Tijdens dit concert met als thema ‘Aus der Tiefen’ 
staat de gelijknamige cantate (BWV131) van J.S. 
Bach over psalm 130 centraal. Daarnaast worden 
prachtige werken van zijn tijdgenoten uitgevoerd, 
zoals Hammerschmidt, Bruhns, Buxtehude en het 
vijfstemmige Magnificat van Durante.  
 
Dirigent is Marjon van der Linden. Organist op het 
Meere-orgel is Gerben Budding. Verdere 
medewerking verlenen ensemble Giardino 
Musicale, Dick Valk (tenor) en Geert Rolfes (bas).  
 
Zaterdag 19 november 
Grote Kerk in Epe 
Aanvang 20.00 uur 
Kaarten voorverkoop volwassenen €13,50 
jongeren (13-17 jaar) €8,50. Aan de kerk: 
volwassenen €15,00 / jongeren €10,00 
Kinderen tot en met 12 jaar gratis.  
Kaarten: www.sweelinck-kamerkoor.nl/concerten  
 
 
Lang zal hij leven! - Interactieve theatervoorstelling 

Classis Veluwe nodigt u uit voor de interactieve 
theatervoorstelling ‘Lang zal hij leven’, tot stand 
gekomen door de samenwerking van de 
Protestantse Theologische Universiteit, de 
Protestantse Kerk en Nachtzon Media. Als classis 



 

  23 

Veluwe zijn we actief betrokken bij de voor-
bereidingen van deze voorstelling. In het toneelstuk 
worden morele dilemma’s rondom euthanasie bij 
dementie scherp zichtbaar en voelbaar. In een 
column in de Barneveldse Krant schreef ik het 
volgende over deze voorstelling: “De voorstelling 
ontroert, ontregelt, zet aan tot denken. Een 
eenduidig antwoord is er niet, wel voldoende stof 
om over door te spreken. Zeker voor werkers in de 
zorg en de kerk lijkt me dit een waardevolle 
voorstelling die prikkelt en zal uitnodigen tot verder 
gesprek.”  
 
 

Op dinsdag 22 november 
zijn er twee voorstellingen 
in het Schaffelaartheater 
Barneveld. De middag-
voorstelling begint om 
16.30 uur. We nodigen 
hiervoor in het bijzonder 
predikanten en kerkelijk 
werkers uit de classis uit. 
Voorafgaande aan deze 
voorstelling ontmoeten 

we u graag in de foyer van het theater, waar ook de 
mogelijkheid is een kopje koffie te drinken. We 
zullen daar vanaf 15.30 uur zijn. De tweede 
voorstelling begint om 19.30 uur. Iedereen die 
geïnteresseerd is, is hier welkom. We hebben dan 
geen speciale ontvangst. Na de voorstelling zullen 
we als classis materiaal delen dat kan helpen bij een 
verder gesprek in de kerkenraad, een gesprekskring 
of met je collega’s. 
De voorstelling wordt u gratis aangeboden. Diverse 
fondsen en instellingen hebben een bijdrage 
geleverd, waaronder Rotary Club Barneveld en 
classicale vergadering Veluwe. U moet zich wel 
aanmelden via:  
https://zingenindekerk.nl/evenementen/lang-zal-
hij-leven/ 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de 
website van de PThU: 
https://pthu.nl/theaterstuk-morele-dilemmas 
 
Wilbert van Iperen, classispredikant CV Veluwe 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

genade is gratis,  
maar niet goedkoop 
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HORIZONTAAL 
4 blij 
6 aardig zijn 
8 houden van je medemens 
9 geen leugen 
10 vreugde 
 
VERTICAAL 
1 geen ruzie 
2  eerlijkheid 
3  jonge mensen 
5  meer dan je nodig hebt 
7 redder 

 
let op: de letter IJ wordt in deze 
puzzel als twee letters gebruikt 
 

BIJBEL   GELOFTEN  
LICHT   STRUIKELEN 
VERTROUWEN   DANKOFFERS 
GENADE   TEGENSTANDERS 
OMZWERVINGEN  VOET  
DOOD   LEVEN  
STERVELING  TRANEN  
 
Zoek de woorden. Schrijf de 
overgebleven letters hieronder. Zij 
vormen de tekst Psalm 56:4,5  
 

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................ 
 

Oplossing Koninkrijk van God 
Horizontaal: 4. gelukkig- 6. vriendelijkheid - 8. naastenliefde- 9. waarheid- 10. blijdschap  
Verticaal: 1.vrede- 2. gerechtigheid - 3.kinderen - 5. overvloed – 7. Jezus.  
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
dagelijks   10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag   13.30 tot ca. 14.45 uur Irene gebedsgroep Jouw verhaal 
elke donderdag   19.30 uur Stiltecentrum Vredeswake 
elke vrijdag   14.00 tot 16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 
maandag 31 okt. 15.00 tot 17.00 uur Irene The Chosen 
dinsdag 1 nov. 19.45, inloop 19.15 uur Irene gemeenteavond 
woensdag 2 nov. 16.30 tot 19.30 uur Dorpskerk lichtjesavond 
donderdag 3 nov. 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur         
dinsdag 8 nov. 19.30 uur Irene Kerkenraad 
woensdag 9 nov.  14.30 tot 16.00 uur Irene ontmoetingsmiddag 65+ 
dinsdag 15 nov. 17.30, inloop 17.00 uur The Basement Aan Tafel! 
dinsdag 15 nov. 20.00, inloop 19.45 uur Irene God: persoonlijk, kosmisch of… 

lezing Peter Barthel   
zaterdag 19 nov. 14.00 tot 16.00 uur start bij Irene opruimactie zwerfvuil 
maandag 21 nov. 20.00 uur Irene voorbereiden Top 2000-dienst 
dinsdag 22 nov. 20.00, inloop 19.30 uur Bibliotheek B&IT lezing Marleen Oosterhof 
woensdag 23 nov. 13.30 uur Irene werkgroep Pastoraat 
donderdag 24 nov. 20.00 uur ? doopouderkring 
maandag 28 nov. 15.00 tot 17.00 uur Irene The Chosen 
maandag 28 nov. 20.00 uur Irene werkgroep Eredienst 
donderdag 1 dec. 19.30 uur Irene kerkenraad 
zaterdag 24 dec. 16.00 tot 17.30 uur start Dorpskerk kerstwandeltocht 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

Gratis entree, aanmelden verplicht via  
Schaffelaar Theater, Theaterplein 1, Barneveld 
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