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DE KLEINE GOEDHEID 
 

 
“Zoek je kracht in God.” Dat zijn voor mij de kernwoorden uit hoofdstuk 6 van 
de brief van Paulus aan de christenen in Efeze. Dat is de ene kant van het 
krachtenspel. De andere kant beschrijft hij met die beelden zoals: ‘de listen van 
de duivel; hemelse vorsten en kwade geesten in de hemelsferen. Je krijgt dan 
makkelijk het beeld van goed en kwaad wat zich buiten ons mensen en boven 
ons afspeelt en waar we slachtoffer van zijn.  
Maar, zegt Paulus, je kunt die ook zien als krachten in ons. Ze gaan ons vaak te 
boven en lijken bovenmenselijk, maar ze hebben te maken met onze 
binnenwereld: je geloof en je vertrouwen. Gebruik dat geloof en dat vertrouwen 
als een schild. En je wapen is de Geest. De Geest van bidden en waakzaamheid.  

 
Roger Burggrave schreef het boek: ‘Geen toekomst 
zonder kleine goedheid’. Hij baseert zich op de filosoof 
Levinas, die nadacht over het appel dat tot je komt in het 
gelaat van de ander. Dat gelaat van de ander roept de 
kleine goedheid in ons boven. Levinas noemt enkele 
voorbeelden vanuit de oorlog, die hij meemaakte: respect 
voor een krijgsgevangene; een soldaat die zich over een 
soldaat van de vijand buigt en hem te drinken geeft; 
jongeren die eerbied hebben voor ouderen en 
andersom… 

Ieder kent wel van die voorbeelden uit de eigen omgeving van buren, familie of 
werk.  
 
Op het eind van zijn boek brengt Burggrave mij compleet in verwarring. Daar 
zegt Levinas: “het kleine goede… het wint het nooit, maar wordt ook nooit 
overwonnen”. Wint het nooit?  
Maar ik heb altijd gehoord en geloofd dat uiteindelijk het goede het kwaad 
overwint. Ja, zegt hij, maar dan kijk je naar het grote goed en het grote kwaad.  
Maar Levinas zegt ook dat het kleine goede nooit overwonnen kan worden. Als 

je naar onze mensengeschiedenis kijkt: naar alle terreur van stalinisme, nazisme en zoveel onderdrukking en je 
ziet dat het kleine goede nog steeds niet is verdwenen, dan zie je inderdaad dat het kleine goede nooit 
overwonnen zal worden.  
Dat kleine goede kijkt niet naar winnen of verliezen. Het is er gewoon, zonder pretenties. Zonder op te vallen, 
zonder iets te willen. Het is er omdat een ander iets nodig heeft. Het kleine goede vraagt niet om 
tegenprestaties: het is niet ‘voor wat hoort wat’. Het kleine goede is de goedheid van het dagelijkse leven. Ze 
gebeurt in stilte, zonder woorden, zonder triomfantelijk ‘kijk mij eens’.  
 
De kleine goedheid is misschien ook wel een beetje gek. Maar die dwaze goedheid is tegelijk ook het meest 
menselijke in een mens. 
vervolg  blz. 3
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zondag 2 oktober 

 

zondag 16 oktober 
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman Piano: Henk Noordman 

dienst van Schrift en Tafel 
medewerking van de cantorij 

Kerk-op-schootdienst 

 

zondag 9  oktober 

 

zondag 23  oktober         
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: 
Thema: 

ds. Ary Braakman 
Bruggen Bouwen 

Voorganger: ds. Eline van Iperen, Ugchelen 

Organist: Henk Noordman Organist: Henk Noordman 
medewerking van vocalgroep Chapter4  

 

zondag 16  oktober 

 
 

zondag 30 oktober        LET OP: wintertijd! 
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk Voorgangers: ds. Emma Rijks  

ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman Organist: Henk Noordman 
 afscheidsdienst ds. Emma Rijks 

Diensten Grotenhuis,  donderdag 19.00 uur 
  6 oktober pastor H. de Jonge 
13 oktober ds. M.H. Valk 
20 oktober mevr. R. Vermeltfoort 
27 oktober ds. Th.J.S. v. Staalduine 
  3 nov. ds. H. Diermanse   

De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. 
Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, 
vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met 
elkaar deelt en beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving 
van het dorp, deze levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om 
vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst. 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 

De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. 
Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, 
verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en 
beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving van het dorp, deze 
levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om vorm te geven aan 
deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst. 

Vervoer naar de kerkdiensten 

Janneke Noordman  
 

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 
2 oktober 9.00 uur RK St. Martinus Duistervoorde 
9 oktober 10.00 uur PKN Terwolde 

16 oktober 10.00 uur PKN KVW (Wilp) 
23 oktober 9.30 uur PKN Nijbroek 
30 oktober 10.00 uur PKN Dorpskerk Twello 
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Vervolg van blz. 1 
Ze bepaalt wie we ten diepste zijn. Het kleine goede 
is als dat kleine mosterdzaadje. Belachelijk klein. 

Nee, ze groeit niet uit tot een 
reuzenboom waar je niet omheen 
kan. Nee, ze blijft klein en bijna 
onzichtbaar, maar wel heel erg 
reëel.  
“De kleine goedheid kan het nooit 
winnen, maar wordt ook nooit 
overwonnen” Een zin om even bij 

stil te staan…. 
Ruud Pragt, emeritus pastor 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Op zondag 2 oktober sluit ik me aan bij de lezing die 
voor Israëlzondag wordt voorgesteld: Lucas 14: 12-
24. Jezus is door ‘een vooraanstaande farizeeër’ 
uitgenodigd voor een maaltijd. Er wordt 
gerefereerd aan de maaltijd in het Koninkrijk van 
God en met het oog daarop vertelt Jezus een 
gelijkenis die duidelijk maakt dat het niet 
vanzelfsprekend is dat mensen daar bij (willen) 
horen. Wat zegt deze gelijkenis over God en over 
ons? 

 
Dat is vooral van belang omdat we zelf uitgenodigd 
worden om deel te nemen aan brood en beker en 
zo te delen in het geheim van Gods ruimhartigheid. 

De cantorij onder leiding van Henk Noordman zal 
ons ondersteunen bij de zang. En aan het einde van 
de dienst nemen we afscheid van ds. Hanneke 
Diermanse als tijdelijke predikant in onze 
gemeente. We zijn dankbaar voor haar luisterend 
oor in het pastoraat en wat ze voor onze gemeente 
en mensen betekend heeft. 
ds. Menno Valk 
 
Pubquiz op 9 oktober 
Wie had gedacht dat 
het niet kon! Wat? 
Nou, een kerkdienst 
die geen kerkdienst is. 
Althans geen kerkdienst in de traditionele zin van 
het woord. Op zondag 9 oktober is er wel degelijk 
een kerkdienst op de gebruikelijke kerktijd. Maar 
het is geen dienst zoals we die doorgaans gewend 
zijn. Die zondag wordt er een pubquiz gehouden, 
omkleed met een aantal liturgische momenten. 
Deze quiz is bedoeld om gezinnen (weer) in contact 
te brengen met de kerk en met de vieringen die wij 
daar houden. Daarom zijn de kinderen van 
basisscholen De Oase en De Wingerd uitgenodigd 
om met hun ouders te komen en mee te doen. En 
als ze denken dat ze een oudere broer of zus 
hebben die misschien ook wel slim is, dan mag die 
natuurlijk meekomen. Het thema van de dienst is 
Bruggen Bouwen. Niet voor niets natuurlijk. We 
willen graag bruggen slaan tussen de generaties, 
want kerk ben je samen. Jong én oud.  
De kerkenraad begrijpt heel goed dat een dergelijk 
spektakel wel wat gefronste wenkbrauwen zou 
kunnen geven bij kerkgangers die liever een 
kerkdienst met vertrouwde patronen meemaken. 
Maar die kerkdiensten zijn er al genoeg en zullen er 
ook in de toekomst gewoon blijven. Wat deze 
zondag betreft, zouden we zeggen: laat je verrassen 
en inspireren en probeer gewoon om deze 
bijzondere dienst mee te maken. Wie weet, vorm je 
gewoon een team en doe je mee. Meld je dan wel 
even van tevoren per e-
mail aan. We willen 
graag dat ieder een zo 
goed mogelijke (zit-)-
plaats heeft. 
 
En alsof het nog niet 
genoeg is: aan deze 
bijzondere kerkdienst 

 EREDIENST-JEUGD-PASTORAAT 

 
BIJ DE DIENSTEN 

                   EREDIENST 

Save the date! 

Zondag 9 

oktober 

Chapter4 
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zal de Nederlandse vocalgroep Chapter4 
medewerking verlenen (www.chapter4.nl). Zij zijn 
echt héél-erg-goed en zullen een aantal liederen 
ten gehore brengen en samen met de aanwezige 
kerkgangers een (bekend) lied zingen. We hopen 
dat we op deze zondag iets bijzonders met elkaar 
mogen beleven en nodigen je van harte uit om erbij 
te zijn.  
  
Namens de voorbereidingscommissie, 
ds. Ary Braakman; braakman@pkn-twello.nl 
 
Veel Nederlanders zijn in problemen gekomen door 
de energiecrisis en de hoge inflatie en dreigen 
schulden te maken. In de lezing van zondag 16 
oktober, Lucas 16: 1-9, is ook sprake van schulden. 
Ook de rentmeester zelf dreigt werkloos te worden 
en neemt een opmerkelijk initiatief: hij verlaagt de 
schulden. Zijn heer is opvallend positief daarover. 
Dat is zeker in een kapitalistische samenleving 
waarin veelal gestreefd wordt naar 
winstmaximalisatie opmerkelijk. 
ds. Menno Valk 
 
Na de morgendienst op zondag 16 oktober willen 
we om 11.30 uur een kerk-op-schootviering 
houden voor de kinderen van 0 t/m 5/6 jaar (en hun 
ouders). Een korte, speelse dienst met vrolijke 
muziek, op de piano 
verzorgd door Henk 
Noordman. 
De ons bekende ouders 
zullen een uitnodiging 
ontvangen. Mochten 
andere mensen de dienst mee willen maken - met 
hun (klein)kinderen - dan zou ik het fijn vinden als 
ze zich bij mij melden. 
ds. Menno Valk 
 
Op zondag 23 oktober is ds. Eline van Iperen uit 
Ugchelen bij ons als gastpredikant. We hopen op 
een mooie dienst met haar. 
 
Afscheidsdienst ds. Emma Rijks 
Na ruim een jaar zal ik op zondag 30 oktober weer 
voorgaan. Ik kijk ernaar uit! Tegelijk voelt het 
vreemd, want het zal de laatste dienst zijn die ik doe 
als predikant van onze gemeente. Ds. Menno Valk 
zal mij losmaken. Vanaf dat moment ben ik niet 
meer aan de gemeente verbonden.  

Ik ben nog aan het nadenken over een thema voor 
de dienst. Daar zal ik later via Dorpskerk-Nieuws 
meer over vertellen. Hoe dan ook hoop ik op een 
vrolijke én vertrouwde dienst. Graag tot dan! 
ds. Emma Rijks 
 
Beweging en ontmoeting bij de startzondag ‘Ik ben 
er voor jou’ 
 
......en we zijn weer van start! 
Het nieuwe seizoen is 11 september feestelijk 
geopend met een dienst vol beweging en 
ontmoeting. 
Drie uur lang werd een afwisselend programma 
geboden, waarbij er dan weer een liturgisch 
moment in de kerk was, dan weer iedereen in 
beweging om bij één van de workshops aan te 
sluiten. 

 
De liederen en teksten in de liturgische momenten 
waren, door ds. Ary, mooi gekozen en passend bij 
het jaarthema ‘Ik ben er voor jou’, zoals de 
schriftlezing uit Romeinen 12: 4-21 en het Kyrie 
eleison gezongen door Herman van Veen. 
Zo tegen half twaalf kon er, tussen de workshops en 
liturgische momenten door, met een kop koffie 
gesmuld worden van ‘heel Twello bakt’. Door 
gemeenteleden waren de zoetste lekkernijen 
gebakken die onder het genoegen van elkaar 
ontmoeten verorberd konden worden. 
 
Om alle bewegingen van liturgisch moment in de 
kerk naar de workshops in Irene in goede banen te 
leiden lichtte Noëlle op heldere wijze toe wat de 
bedoeling was. 
Bij de workshops stond ontmoeten en bewegen 
centraal.  
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De workshop bloemen liet de deelnemers door de 
consistorie bewegen, op zoek naar de juiste bloem 
voor een boeket vol betekenis. Verandering 
veroorzaakt ook beweging en dan met name in de 
grijze cellen. Want bij de workshop over symbolen 
ging men met elkaar in gesprek over de betekenis 
van bestaande symbolen en over mogelijk 
toekomstige symbolen. 
Om zwerfvuil te ruimen moest men ook in 
beweging komen en was er de ontmoeting van lege 
blikjes en papiertjes in de directe omgeving van de 
kerk. 
Bij de andere twee workshops was het vooral een 
ontmoeting en beweging met muziek. In de kerk 
werd gemusiceerd en gezongen en ontmoetten 
klank en emotie 
elkaar en bij de 
workshop sacrale 
dans, in de kelder, 
ontmoetten emotie 
en beweging elkaar. 
Tot slot gaf Ada de 
Beer uitleg over het 
prachtige bloemstuk 
in de kerk. Alle 
werken van barm-
hartigheid waren er 
op creatieve manier 
in verwerkt.  
 
Aan het eind van het programma kon men nog even 
nagenieten van de ochtend met een lunch met 
broodjes, die in alle vroegte door Ans waren 
gesmeerd. 
Al met al een samenzijn vol beweging en 
ontmoeting met andere gemeenteleden. 
We kijken als voorbereidingsgroep terug op een 
mooie start van 
seizoen ’22-’23. 
 
Albert, ds. Ary, 
Henk-Jan, Carry en 
Rosa 
 
 
 
 
 
 
 

Terugblik 
Zondag 11 september beleefden wij de startzondag 
van het kerkelijk seizoen in Twello. Een bijzondere 
kerkdienst met verschillende workshops. En het 
was wennen voor deze brave kerkelijke gemeente. 
Het volk kwam in beweging en moest verschillende 
keren in de benen voor een workshop in het 

uitstekende verenigingsgebouw. De zusters der 
gemeente hadden heerlijk gebakken en 's ochtends 
waren de broodjes als gesmeerd. Brood in 
overvloed, om samen te delen. 
 
Een bijzondere workshop ging over symbolen. 
Waarin herkennen we elkaar en in welke symbolen 
herkennen wij ons geloof? Natuurlijk ging het over 
het kruis. Het teken van het lijden van Christus, 
verticaal in zijn verbinding met de Hemel en 
horizontaal als teken naar de wereld. Wij zijn per 
slot van rekening protestanten, en wij worstelen 
met symbolen. Immers zijn die niet vooral Rooms. 
Wij hechten aan het sola gratia en sola scriptura. 
Maar beelden zeggen zoveel meer dan woorden. En 
daarom ook symbolen. 
 
Wij kwamen op de wijngaard, de gevouwen 
handen, brood en vis. Ik stelde voor om te gaan 
werken met smileys. zoals vrouwen die zo graag 
gebruiken op de app. Verbeelding van geloof, hoop 
en liefde. Eenvoudig te delen en te verspreiden via 
de smartphone. 
 
We kwamen op de duif, een teken van vrede en 
uitzicht. Gelijk de duif van Noach vanuit de Ark. Met 
een takje als teken van nieuw leven, na de 
zondvloed. Niet voor niks verbeeld in het 
Hugenotenkruisje. 
 
En voor mij is het het vuur, verbeeld in de 
paaskaars. Het teken dat niet uitdooft en telkens 
wordt vernieuwd. Het teken van de Heilige Geest 
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dat bij ons blijft en ons is overgedragen door 
Christus na zijn Hemelvaart, Geest verwarm ons en 
vuur ons aan en warm ons op. 
 
Het vuur brandt in ons hart, en is het teken van 
Gods eeuwige liefde. Begrijpelijk voor het volk ons 
om ons heen. En zo gaat het Woord door de 
eeuwen door. Ook in onze geseculariseerde wereld 
waarin het Godsbeeld is verduisterd. 
 
Het vuur werd ontstoken in Twello, en wakkert op 
vanaf het Dorpsplein, ook buiten de kerkmuren als 
een teken voor de wereld. Dienende de 
gerechtigheid, de vrede en de liefde. 
 
We werden gesterkt door de woorden van Paulus 
uit de Romeinenbrief. en we storten brandende 
kolen op het hoofd van de anderen, als teken van 
het vuur. In liefde en vergeving. 
 
Halleluja! Geprezen zij Zijn naam! 
 
Arie Maarten van der Veen 
 
Uitnodiging: voor wie steek jij een kaarsje aan? 

 
 
Lichtjesavond 
De Dorpskerk opent op woensdag 2 november haar 
deuren voor iedereen die een lichtje wil aansteken. 
Het is voor iedereen die behoefte heeft aan een 
moment van gedenken van hen die worden gemist; 
voor iedereen die leeft met een verlies. En voor wie 
om welke reden dan ook behoefte heeft aan een 
moment van herdenking en bezinning in deze 
roerige tijd.  
Je bent van harte welkom om binnen te lopen en 
stil te staan bij wat je meedraagt in je hart. De 
deuren zijn open van 16.30 uur tot 19.30 uur. Via de 
ingang van de kerktoren kun je de kerk inlopen, 

waar je een kaars kunt aansteken, even plaats kunt 
nemen als je dat wilt en waar ruimte is voor een 
gesprek.  
De datum 2 november is gekozen omdat dan 
vanouds het feest van Allerzielen wordt gevierd. 
Een dag waarop vanuit de christelijke traditie 
dierbaren worden herdacht. 
 

 
 
Kindernevendienst 
Hoi jongens en meisjes, 
Het nieuwe seizoen is weer 
begonnen. Dat betekent 
dat er ook af en toe weer 
een kindernevendienst is 
voor jullie. De eerste keer 
is al op 2 oktober. In die 
dienst ga je eerst met je 

ouders mee naar de kerk. Tijdens de preek gaan we 
naar de kindernevendienst en aan het eind komen 
we weer de kerk in. Op 30 oktober is er een 
kindernevendienst XXL. Dan zijn we van 10.00-
11.00 uur in Irene. Op 27 november is er weer een 
korte kindernevendienst zoals op 2 oktober. Je bent 
van harte welkom! Vraag je je ouders om ze alvast 
in de agenda te zetten? Hieronder zie je nog een 
paar foto’s om nog even na te genieten van een 
activiteit van vorig jaar.  
 

 
 
Deze foto’s zijn van 22 mei, de zondag voor 
Hemelvaartsdag. We hebben toen een groot 
scherm neergezet waar we ballonnen overgooiden 
naar elkaar. Je zag ze niet aankomen, maar ze 
kwamen wel! Net als de Heilige Geest: je ziet hem 

                 JEUGD 
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niet, maar hij komt naar je toe. Als je goed oplet, 
kun je het misschien zien.  
 
Namens de werkgroep kindernevendienst, 
Rita Lammers 
 
Duurzame Barmhartigheid 
Een nieuw seizoen met activiteiten voor jeugd 
vanaf 12 jaar is weer van start gegaan. 
Als werkgroep jeugd hebben we getracht een 
programma op te stellen dat aansluit bij 
maatschappelijke thema’s en bij ons jaarthema ‘Ik 
ben er voor jou’.  
De invulling van de activiteiten is nog niet concreet, 
maar de thema’s hebben we al wel in een planning 
verwerkt. 
 

 
 
We trappen 9 oktober af met een ‘pubquiz’ tijdens 
een dienst waarin ook de band Chapter4 een paar 
nummers ten gehore zal brengen.  
 
o Later In oktober doen we mee aan Sirkelslag  

Young, een spannend en interactief spel met 
jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel 
Nederland. 

o December leent zich bij uitstek voor het ‘
 bezoeken van zieken’, leeftijdgenoten en/of 
ouderen. Hier gaan we op een creatieve 
manier invulling aan geven. 

o In februari staat de vastenactie op het 
programma met dit jaar het (landelijk) 
thema ‘Landrechten’. Inheemse volken 
leven van hun land, maar ook met hun land.  

o Wat voor rituelen en gewoonten houden 
Joden erop na en waar ontmoeten zij elkaar 
om hun geloof te belijden? In maart staat 
een ‘bezoek aan een synagoge’ op het 
programma.  

o Het achtste werk van barmhartigheid, ‘de 
aarde beheren’ staat in april centraal. 
Duurzaamheid is een onderwerp dat jong en 
oud bezighoudt.  

o In mei gaan we ervaren hoe het is om geen 
dak boven je hoofd te hebben met ‘De nacht 
zonder dak’. 

o We sluiten het seizoen af in juni met ‘Hip 
voor Nop’, een maand waarin het thema de 
naakten kleden op het jaarprogramma van 
onze kerk staat. En nee, kleding is niet alleen 
voor meiden. 

o Je helpt toch ook mee onze jongeren te 
attenderen en enthousiasmeren voor de 
activiteiten? 

 
Werkgroep jeugd, 
Ary, Willemien en Rosa 
 
 

 
 
 

 
 
Afscheid ds. Emma Rijks 
Beste mensen, 
Het bericht is vast als een lopend vuurtje door de 
gemeente gegaan maar er zullen er ook onder jullie 
zijn die verrast werden door de titel ervan. Op 
zondag 25 september is na afloop van de dienst 
door de kerkenraad afgekondigd dat ik afscheid zal 
nemen als predikant van de Protestantse 
Gemeente Twello.  
 
Ik ben zo goed als hersteld en ik merk dat ik ernaar 
verlang om weer aan het werk te gaan maar 
(voorlopig) niet als gemeentepredikant. Het risico 
dat ik over een jaar weer ziek thuis zit voelt voor mij 
te groot. Daarom heb ik – in goed overleg met de 
kerkenraad – besloten om afscheid te nemen.  
 
Een van de redenen waarom ik thuis kwam te zitten 
was de wens van de kerkenraad en een deel van de 
gemeente om te vernieuwen. Dat verlangen drukte 
zwaar op mij. Er ging te veel energie zitten in het 

               PASTORAAT 

 
RONDOM DE GEMEENTE 
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gevoel dat ik ‘leuke’ en ‘vernieuwende’ dingen 
moest doen. Ik verloor mijn creativiteit en 
speelsheid daardoor en raakte zo ook een deel van 
de onbevangenheid en het plezier in de rest van 
mijn werk kwijt.  
Uiteindelijk is er niet één ding maar leidt een 
samenloop van omstandigheden tot een 
ziekteverlof. Als je toch al wankelt kan een ander 
voorval je omverwerpen. Maar de roep om 
vernieuwing bleef mij, ook naarmate ik meer 
herstelde, parten spelen. Deze situatie speelt 
overigens in veel gemeenten binnen de PKN. Dat is 
voor mij een reden om het werk als 
gemeentepredikant voorlopig los te laten en dus 
ook niet in een andere gemeente aan de slag te 
gaan. Ik blijf wel predikant en behoud mijn 
bevoegdheden. 

Aan het begin van mijn ziekteverlof zei een 
gemeentelid: “Ik hoop dat je je levenskracht weer 
terugvindt.” Die levenskracht is er weer! Ik zit goed 
in mijn vel en realiseer me opnieuw waar ik plezier 
in heb en waar mijn talenten liggen. Op een 
creatieve manier met zingeving bezig zijn blijft me 
boeien. Ik wil de talenten die God mij op dat gebied 
heeft gegeven ook in de toekomst inzetten. Ik zal 
voor mezelf beginnen als ritueelbegeleider, oftewel 
spreker bij rouw- en trouwdiensten. Dat werk heb 
ik in de gemeente altijd graag gedaan. En ik heb 
meer ideeën om daarnaast uit te werken maar die 
gaan wat meer tijd kosten. Er zit hoe dan ook nog 
voldoende beweegruimte in en dat vind ik fijn.  
 
Ik weet ook dat ik veel zal gaan missen. Er gebeurt 
in de gemeente een heleboel om dankbaar voor te 
zijn en ik heb daar vanuit mijn functie deel van 
mogen uitmaken. Ik heb gelachen en gehuild om 
hoe verrassend en hoe verdrietig een mensenleven 
kan verlopen. Ik vond het bijzonder om 
levensverhalen te mogen horen en om voor te 
mogen gaan in allerlei soorten vieringen. En ik heb 
vooral ontzettend veel geleerd: over geloven, over 
gemeente zijn en over mens zijn.  
 

Gelukkig hoef ik de gemeente niet helemaal los te 
laten. We zijn voorlopig niet van plan om uit het 
dorp weg te gaan en ik blijf graag lid. Maar mijn rol 
en betrokkenheid zullen veranderen en dat is goed. 
Op zondag 30 oktober zal ik voorgaan in een 
afscheidsdienst en losgemaakt worden als 
predikant van de gemeente. Verderop in deze 
Kredo vind je meer informatie daarover.  
 
Hartelijke groet, ds. Emma Rijks 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet alleen 
(tekst bij de landelijke week ‘Eén tegen 
eenzaamheid’) 
 
Je hoeft niet alleen te leven 
om eenzaam te zijn. 
 
Eenzaamheid is vooral een gevoel: 
geen verbondenheid voelen, 
de andere kant die koud blijft. 
 
Eenzaamheid is je niet begrepen voelen, 
je niet aanvaard voelen zoals je bent, 
de andere kant een blinde muur. 
 
Eenzaamheid 
is je in je waarde niet erkend voelen: 
anderen zouden altijd belangrijker zijn… 
Eenzaamheid kun je voelen te midden van anderen. 
 
Tot er iemand is voor wie je je opent 
en openen kunt, 
met wie je deelt 
en delen kunt, 
naar wie je ook zelf een stap zet. 
 
Marinus van den Berg 
Uit: Om levensmoed 
 
 

 

W
ER

K
 

OPBOUW Een gezonde en mooie 
toekomst gewenst! 
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(Landelijke) week ‘Eén tegen eenzaamheid’ 
 
Ik raak ervan in de war.  
Waarom reageert de buurman nou nooit als ik hem 
vriendelijk gedag zeg en waarom is mevrouw X 
ineens met een vage reden gestopt bij de 
sportvereniging?  
Toch maar eens een gesprekje met hen aanknopen. 
Ach, de onvriendelijke buurman blijkt doof te zijn 
en hoort het niet als ik gedag zeg en mevrouw X 
blijkt in de financiële problemen te zitten doordat 
ze is gescheiden en haar baan is kwijtgeraakt.  
 
Zomaar een paar voorbeelden waardoor iemand 
zich geïsoleerd of eenzaam kan voelen. Zich 
mogelijk schaamt voor zijn/haar situatie en er 
daardoor geen aandacht voor vraagt. 
We ervaren allemaal weleens een gevoel van 
eenzaamheid omdat de ander ons niet lijkt te 
begrijpen, door verlies van een geliefde of 
zelfstandigheid, door psychisch lijden of door 
buiten onze invloed liggende oorzaken. 
 
Van 29 september t/m 6 oktober is het de 
(landelijke) week ‘Eén tegen eenzaamheid’. 
In Kredo september heb ik hier al over geschreven. 
Aandacht voor eenzaamheid, de activiteiten die we 
in deze week als Dorpskerk aanbieden en de coalitie 
‘Eén tegen eenzaamheid’ zijn ook te lezen in het 
VoorsterNieuws van 28 september. 
 
Kom gerust eens proeven van wat deze sociale 
(gratis) activiteiten je zouden kunnen brengen en 
vraag vooral eens aan die dove buurman of aan 
mevrouw X of ze meekomen. Mogelijk helpt hen 
dat net over de drempel om deel te nemen. Ze 
kennen dan tenminste al iemand. Het ontmoeten 
en (h)erkenning staan centraal in de activiteiten. 
 

Zondag 2 oktober: 
Eredienst + koffie na afloop 
vanaf 10.00 uur: Dorpskerk Dorpsstraat 10  
Samen zingen en geloof beleven 
En misschien kun je eens iemand uitnodigen op de 
koffie bij je thuis? 
 
Maandag 3 oktober: 
The Chosen  
15.00 – 17.00 uur: Irene Dorpsstraat 8  
Film over het leven van Jezus met aansluitend 
samen in gesprek 
 
Dinsdag 4 oktober: 
Sacraal Dansen  
19.30 – 21.00 uur: grote zaal Irene Dorpsstraat 8 
Meditatie in beweging/ Bidden met je lichaam in 
een kring rondom een middelpunt. Uitdrukking 
geven aan wat je ervaart tussen hemel en aarde, 
maar waar je geen woorden aan kunt geven. 
Sacraal dansen kan zowel staand, zittend of zelfs 
alleen in je hoofd worden ervaren. 
 
Woensdag 5 oktober: 
Supermarkt Safari  
vanaf 19.30 uur: Jumbo Michiel de Ruyterstr. 101 
Een actieve, sociale en informatieve ontmoeting. 
Geïnspireerd door hoe Jezus omging met de arme 
en de behoeftige.  
 
Donderdag 6 oktober: 
Aan tafel!  
Welkom vanaf 17.00 uur/ 17.30 start eten  
The Basement (kelder Irene) Dorpstraat 8  
Anderen ontmoeten en genieten van een maaltijd 
en gesprek. 
Let op, deze datum is in oktober speciaal naar voren 
gehaald door de kookploeg 
Opgave en dieetwensen, telefonisch 0571-298 089 
of per e-mail aantafel@pkn-twello.nl 
 
Iedere vrijdag:  
Meet-in 11  
14.00 – 16.00 uur: Bibliotheek Marktplein 11 
Voor ontmoeting en gesprek 
 
‘Ik ben er voor jou’ 
Ons jaarthema omvat de, inmiddels acht, ‘werken 
van barmhartigheid’. De eerste zeven werken 
vinden we in Mattëus 25: 35-36.  
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In september 2016 is, op Wereldgebedsdag voor 
behoud van de Schepping, door paus Franciscus 
nog een 8e werk van barmhartigheid toegevoegd, 
‘het gemeenschappelijk huis behoeden’.  
(Dit “oecumenisch en ecologisch” werk is “het 
grootste werk van barmhartigheid omdat het alle 
andere insluit.”) 
Door komend seizoen heen zullen in de 
zondagdienst de werken van barmhartigheid één 
voor één centraal staan. 
Zondag 20 november: De doden herdenken 
Zondag 11 december: De zieken bezoeken 
Zondag 5 februari: De hongerigen te eten en De 
dorstige te drinken geven 
Zondag 26 maart: De gevangenen bezoeken 
Zondag 23 april: De aarde beheren 
(gemeenschappelijk huis behoeden) 
Zondag 4 juni: De naakten kleden en De 
vreemdeling herbergen 
 
Rond de diensten over de werken van 
barmhartigheid worden activiteiten georganiseerd 
voor de verschillende doelgroepen die onze 
gemeente rijk is. 
Zo kan er op 2 november, Allerzielen, een lichtje 
worden ontstoken in de kerk door iedereen in 
Twello die iemand wil gedenken. 

 
Voor de andere werken wordt al hard 
gebrainstormd, zoals door de werkgroep Groene 
Kerk over de invulling van de ‘groene’ dienst op 23 
april 2023 en door een groepje vrijwilligers dat 
ideeën aan het uitwerken is om de naakten te 
kleden in juni. 
Voor activiteiten voor de jeugd rond de werken van 
barmhartigheid: zie werkgroep jeugd blz. 6. 
 
Doel van de diensten en activiteiten is om elkaar 
bewust te maken dat ‘er zijn voor de ander’ vaak 

eenvoudiger is dan we denken, niet altijd iets hoeft 
te kosten en altijd een glimlach en/of voldoening 
oplevert.  
 
Kerstwandeltocht 24 december 
Dit jaar wordt op 24 december een 
kerstwandeltocht georganiseerd. 
Een enthousiast clubje vrijwilligers is bezig ideeën 
uit te werken en te toetsen op haalbaarheid. 
De wandeling staat de 24e gepland van 15.45 – 
17.30 uur. 
Nog alle tijd om daarna thuis weer op te warmen, 
zo nodig oppas te regelen voor de kinderen en de 
jas weer aan te trekken om richting 
Kerstnachtdienst te gaan. 
Start en eind van de wandeling zijn bij onze 
Dorpskerk/Irene. We gaan gezamenlijk op weg naar 
de stal om te kijken of Jozef en Maria daar zijn. Bij 
de stal kunnen we de stemmen smeren met het 
zingen van enkele (kinder)kerstliederen. 
Natuurlijk wachten aan het eind van de barre tocht 
warme chocolademelk en glühwein. 
De totale route is een kleine 2 kilometer en 
daarmee ook haalbaar voor de kortere en 
strammere benen. 
 
Het is sfeervol als langs de route lichtjes staan die 
de weg wijzen. 
Willen jullie daarom alvast beginnen met het 
verzamelen van (lege) glazen, jam- en 
appelmoespotjes? 
 
Tot slot 
Ik hoop dat alle aandacht voor het jaarthema niet 
het gevoel oproept dat we als kerk ‘leuk’ moeten 
zijn, maar dat we mogen uitstralen dat we er 
willen zijn voor de ander en er Eén is die ons allen 
barmhartig is en ons steeds laat weten “Ik ben er 
voor jou”. 
 
Rosa van der Tang, opbouwwerker 
 
 

 
 

Weekenddiensten 
  1-2 okt. ds. Menno Valk 
  8-9 okt.  ds. Ary Braakman 

 
ALGEMENE BERICHTEN 
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16-17 okt. ds. Menno Valk 
23-24 okt. ds. Menno Valk 
30-31 okt. ds. Menno Valk 
 
Bedankt 
Ik heb zulke lieve kaarten van gemeenteleden 
ontvangen en de mooie bloemen, die ik 2 weken 
kon houden. 
Hierbij wil ik mijn dank uiten aan de mensen die mij 
een kaart met hun lieve wensen hebben gestuurd. 
Ik heb nog wat weken voor revalidatie nodig, maar 
ik ga de goede kant uit. Het lopen gaat steeds beter. 
Heel hartelijk dank voor uw medeleven. 
Tineke Klaverstijn 
 

 
 
Omzien naar 
In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die in en buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen (en die graag 
de band met de gemeente willen behouden).  
 
In de drukversie staat een lijst met de personen 
die zijn opgenomen in een verpleeghuis of 
zorginstelling. 
 
 

Samen dragen  
Het is fijn om samen de 
vredeswake te houden. 
Gedurende de zomer heb ik 
steeds het voortouw 
genomen en heb ik gemerkt 
dat we groeien naar een 
vorm die past bij de inhoud 

en waarin deelnemers actief betrokken zijn bij de 
wake. Het gaf mij steeds meer het gevoel van 
‘samen dragen’. En nu het qua gezondheid niet zo 
goed met mij gaat, is het helemaal geweldig dat 
anderen ook het voortouw willen en kunnen 
nemen. Wil je invulling geven aan ‘samen dragen’? 
Kom dan naar de vredeswake en doe mee! Dan zul 
je merken dat het allemaal niet zo spannend is en 
wellicht groei je met ons mee in het geloof dat wij 
echt een verschil kunnen maken. Dat God de 

machthebbers en geweldplegers tot andere 
gedachten kan brengen en dat daarmee de vrede 
dichterbij komt. 
 
Weet je welkom, elke donderdag 19.30-20.00 uur 
in het Stiltecentrum! We steken een kaarsje aan, 
luisteren naar muziek, denken na over een gedicht 
of een tekst en zingen een lied. We uiten onze 
zorgen in een gebed tot God en vragen Hem om hen 
die geweld gebruiken tot andere gedachten te 
brengen. 
 
Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
T: 06 5137 4998 
 

 
 

Hoort God mij? 
Zeker weten! Hoe ik dat weet? Omdat het klip en 
klaar in de Bijbel staat, op meerdere plaatsen zelfs. 
Neem nu psalm 65 die ik ‘toevallig’ vanmorgen las. 
Dit lied is geschreven door David: 
 

U komt de lof toe, God die woont op de Sion, U zult 
ontvangen wat U is beloofd. U die ons bidden hoort 
– tot U komt de sterveling. Worden onze zonden mij 
te zwaar, U neemt weg wat wij misdeden. Gelukkig 
wie door U gekozen is en U mag naderen, hij mag 
wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede 
van uw huis, het heilige van uw tempel. 

                        psalm 65: 2-5 NBV-21 
 
Fantastisch toch! De rest van de psalm is zeker de 
moeite waard om te lezen. Het zal je goed doen. 
 
Naast deze belofte is onze ervaring dat God ook 
verhoort. Als je goed oplet zie je dingen 
veranderen, zie je dat mensen zich anders gaan 
gedragen, zie je ‘toevalligheden’ op je weg komen. 
Simplistische benadering wellicht, maar wel 
duidelijk effectief en betrouwbaar! 
 
Weet je welkom om met ons mee te doen, te 
zoeken naar het horen en verhoren van God. Elke 
maandag van 13.15 tot ca. 14.30 uur in Irene. Wil je 
voorbede laten doen? Stuur een berichtje naar 
gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel even. We 
bidden graag voor en met je! 

 
OMZIEN NAAR 

Samen dragen 
Het is fijn om samen de Vredes-
wake te houden. Gedurende de 
zomer heb ik steeds het 

voortouw genomen, en heb ik gemerkt dat we 
groeien naar een vorm die past bij de inhoud en 
waarin deelnemers actief betrokken zijn bij de 
wake. Het gaf mij steeds meer het gevoel van 
‘samen dragen’. En nu het qua gezondheid niet 
zo goed met mij gaat, is het helemaal geweldig 
dat anderen ook het voortouw willen en 
kunnen nemen. Wil je invulling geven aan 
‘samen dragen’? Kom dan naar de Vredeswake 
en doe mee! Dan zul je merken dat het allemaal 
niet zo spannend is en wellicht groei je met ons 
mee in het geloof dat wij echt een verschil 
kunnen maken. Dat God de machthebbers en 
geweldplegers tot andere gedachten kan 
brengen en dat daarmee de vrede dichterbij 
komt. 
 
Weet je welkom, elke donderdag 19.30-20.00 
uur in het Stiltecentrum! We steken een 
kaarsje aan, luisteren we naar muziek, denken 
na over een gedicht of een tekst en zingen een 
lied. We uiten onze zorgen in een gebed tot 
God en vragen Hem om hen die geweld 
gebruiken tot andere gedachten te brengen 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
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Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 
 

 
 
Tijdens de ouderenmiddag 65+ van 10 augustus is 
meegedeeld dat de volgende middag wordt 
gehouden op woensdag 12 oktober. 
Helaas gaat dit NIET door, deze middag wordt 
verplaatst naar: 
woensdagmiddag 9 november! 
De informatie omtrent deze middag wordt 
geplaatst in Kredo november 2022. 
Komt u ook eens bij ons om zo'n middag mee te 
maken? U wordt van harte welkom geheten door 
de leden van ons team: Anneke, Elly, Mary, Riet en 
Tonnie. 
 
Ds. Ary Braakman is deze middagen ook 
aanwezigen verzorgt de opening. Natuurlijk wordt 
gezorgd voor koffie of thee met iets lekkers en in de 
bijeenkomsten van januari en augustus ook een 
drankje en een hapje! 
Het belangrijkst van deze middagen is de 
ontmoeting en het contact met elkaar; kortom een 
ontspannen en gezellig samenzijn. Vier keer per jaar 
wordt een ontmoetingsmiddag georganiseerd in 
Irene, op de 2de woensdagmiddag van de 
aangegeven maand van 14.30 - 16.00 uur. 
Vaak is er iemand uit onze kerkelijke gemeente die 
ons iets komt vertellen omtrent zijn/haar hobby, 
werk of die een film vertoont over bijvoorbeeld een 
vakantie, een quiz verzorgt enz. 
De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen 
van een lied uit het Liedboek (deze zijn aanwezig). 
 
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje 
nemen, u bent van harte welkom! 
 

 
 
 
 
 
 
 

De eerstvolgende maaltijd is op donderdag 6 
oktober. U bent vanaf 17.00 uur welkom voor een 
gezellig samenzijn met een drankje in The 
Basement (kelder Irene). Om 17.30 uur wordt de 
maaltijd geserveerd.  
U krijgt u een twee- of driegangenmaaltijd 
geserveerd met een drankje en koffie of thee.  
U kunt zich opgeven bij Hetty Harmsen,  
E: aantafel@pkn-twello.nl   
Dieetwensen horen we graag. 
De volgende maaltijd is op dinsdag 15 november.  
U bent van harte welkom. 
Namens Aan Tafel!,  
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 
 

The Chosen, nader bekeken. 
Heb je altijd al willen weten 
hoe Jezus leefde? Wie hij 
tegenkwam in zijn tijd op 
aarde? Waarover hij sprak? 
Wat hij meemaakte? 
 

The Chosen is een filmserie 
over het leven van Jezus. De 

serie geeft een boeiend beeld van het dagelijkse 

leven in Israël rond het begin van onze jaartelling. 
De decors zijn prachtig gemaakt en het camerawerk 
is van hoog niveau. De dialogen zijn treffend en 
herkenbaar vorm gegeven en natuurlijk ondertiteld 
in het Nederlands. 
 

 
of scan deze QR-code 
met je telefoon. Handig 
toch! 
 

 

 

ONTMOETINGSMIDDAG 65+ 
uitnodiging voor onze gemeente-
leden van 65 jaar en ouder 

NIEUWSGIERIG? Bekijk het 
VOORPROEFJE op de WEBSITE  en 

FaceBook van de 
Dorpskerk Twello via deze link: 

https://pkn-twello.nl/activiteiten/nieuws 

 

nader bekeken 
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De eerste aflevering van The Chosen hebben we 
bekeken en dat was een hele ervaring! De kijkers 
waren overwegend positief. Enkele reacties: 
• ik was verrast door de boeiende beelden 
• ik heb de verhalen uit de Bijbel herkend in de 

karakters 
• de verhaallijnen waren knap ingewikkeld 
• Jezus reageerde totaal anders dan de Farizeeën 

en het volk 
• ik kom de volgende keer zeker weer 
 

Hoewel er een chronologische samenhang is, kun je 
elke aflevering ook prima afzonderlijk bekijken. En 
hopelijk leren we zo elke bijeenkomst Jezus beter 
kennen en begrijpen we meer en meer wat de 
bedoeling is van zijn aanwezigheid op aarde.  
 

We gaan in een hele serie bijeenkomsten telkens 
één aflevering van ca. 45-55 minuten bekijken. Je 
krijgt een A4 met de Bijbelteksten en de kern van 
de boodschap mee. 
 

De volgende bijeenkomst is op             
maandag 3 oktober van 15.00 
tot 17.00 uur in gebouw Irene. 
Daarna ben je van harte 
welkom op 31 oktober, 28 

november en 19 december (Kerstspecial) 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 
Supermarkt safari:   
hoe te kiezen in de supermarkt  
Ondanks het annuleren 
van de workshop willen wij 
de supermarkt safari door 
laten gaan 
Het is vast herkenbaar. Je 
staat in de supermarkt en 
je vraagt je af: wat eten we 
vanavond?  
De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ 
boontjes uit Nederland?  
Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis?  
Wat betekent dat gekke keurmerk precies?  
Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro 
toetje, of toch een emmertje met yoghurt en 
aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? 
Wordt het de dure of de goedkope reep chocola?  

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de 
supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt 
worden, en het is geen gemakkelijke afweging 
tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, 
diervriendelijk en eerlijk voor de producent.  
Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt 
ook voor verwarring.  
Op 5 oktober is er een supermarkt safari in 
samenwerking met de Jumbo, Michiel de 
Ruyterstraat 101, Twello. 
Om 19.30 uur wordt er gestart met een korte 
inleiding en vervolgens gaan we in groepjes met 
een concrete opdracht de supermarkt in. Rond 
21.00 uur sluit de winkel en eindigt de safari.  
Aan de supermarkt safari zijn geen kosten 
verbonden.  
Tijdens deze safari kunnen geïnteresseerden in de 
supermarkt ervaren hoe een supermarkt door 
middel van winkel indeling en het promoten van 
artikelen een belangrijke rol kan spelen in het 
gedrag van de consument. 
Belangstellenden voor de supermarkt safari kunnen 
zich opgeven via: 
E: groenekerk@pkn-twello.nl. 
 
Namens de werkgroep Groene Kerk, 
Johan van Werven 
 
World Cleanup Day  
De wereld schoon maken binnen 1 dag, wat zou dat 
een prachtig resultaat geven! Wij begonnen 
zaterdagmorgen 17 september tijdens World 
Cleanup Day in Twello, al het begin is klein. 
De groep afvalopruimers (ontstaan vanuit de 
Groene Kerk Werkgroep PKN Twello) was wat 
kleiner dan eerdere jaren, de voorspelde 
regenbuien hielpen ook niet echt mee. Maar de 
vreugd was ook aanwezig met minder zielen. 
Gewapend met opruimmateriaal, geleverd door de 
Gemeente Voorst, ging jong en oud(er) de straten 
op. Vooral op de fietsroutes naar scholen is het hard 
‘prikken’ geblazen. Nu de plastic flesjes voorzien 
zijn van statiegeld is het merkbaar dat de blikjes in 
aantal zijn toegenomen. We zijn benieuwd hoe dat 
over een jaar is, als er ook statiegeld voor blikjes 
wordt betaald. Naast de vele sigarettenpeuken en -
pakjes (jammer dat daar dan ook altijd nog een 
plasticje om zit), zijn de tot balletjes verfrommelde 
aluminium folies (want dat gooit vast erg lekker), en 

Save the 
dates! 
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snoepwikkels samen toch wel de top 5 van het 
zwerfafval. 
 
Menige sloot stond droog, wat bij het afvalprikken 
absoluut een voordeel opleverde, nu konden we 
het afval wat op de bodem lag meenemen. De 
regen werd afgewisseld door een gezellig zonnetje 
en iets kaatste de zonnestralen vanaf de bodem van 
een sloot terug. Een prikstok bleek ineens ook zeer 
handig als steun toen we al glibberend door het 
natte gras afdaalden tot in de sloot. De glinstering 
kwam van iets wat ooit een groot stuk transparant 
plastic was geweest en nu in honderden kleine 
stukjes was ‘afgebroken’. Plastic heeft ons mensen 
veel opgeleverd, maar hoe wij er vervolgens mee 
omgaan maakt dat we het letterlijk terug krijgen op 
ons bord. Denk aan de microplastics die in vis 
voorkomen en wist u dat ze zelfs in moedermelk(!) 
zijn aangetroffen?! De aanblik van al die kleine 
stukjes plastic daar op de bodem van de sloot, het 

gevoel dat we ons 
eigen nest vervuilen, 
maakte dat we 
meteen weer weten 
waarom we wekelijks 
zoveel mogelijk afval 
van de straat halen. 
Om te voorkomen 
dat het in een sloot 
wegzakt of in het 
riool terecht komt en 
al in kleine stukjes 
kan afbreken voordat 
het goed en wel door 
de nodige filters kan 

worden tegengehouden en zo de zee bereikt. De 
prikstok was hier niet echt handig, onze handen 
wel, en zo verdween de glinstering maar keken we 
tevreden naar de schone sloot die we achterlieten. 
De wegwerkzaamheden die eerder dit jaar aan de 
Rijksstraatweg richting Deventer plaats hadden 
gevonden, maakten dat er nog witte 
reflectorpaaltjes langs de weg in het gras lagen. De 
grasmaaier die daar eerder deze week zijn werk had 
gedaan bleek ook bijzonder goed door hard plastic 
te kunnen komen, want één van de witte paaltjes 
zal zijn functie niet meer kunnen hervatten (dat wil 
zeggen: als iemand ze nog weer terug had willen 
plaatsen). Ook hier was het handwerk om de 
stukken plastic uit het gras te halen. 

Het meest opvallende gevonden voorwerp deze 
keer waren een buiktrainer en een ijzeren mapje 
met iemands belangrijkste pasjes (rijbewijs, 
kentekenbewijs van auto, bankpas, werkgeverspas 
etc.). Dit bleek van een medewerker aan de eerder 
genoemde wegwerkzaamheden te zijn en dus vast 
en zeker niet bewust weggegooid. 
 
Nooit saai, dat afvalprikken!   
Om u als lezers te prikkelen: hoe kunt u bijdragen 
aan minder plastic afval? Ons voorstel: deze maand 
geen zakjes (papier of plastic) gebruiken bij de 
groenteboer of van de groente- en fruitafdeling en 
geen voorverpakte appels of tomaten in uw 
boodschappenkar leggen, maar zelf een 
(herbruikbaar) zakje of tas meenemen. Het is even 
wennen, maar daarna vraag je jezelf ook vast af 
waarom je dit niet eerder deed. 
  
Mocht het je leuk lijken om (een keer of vaker) met 
ons mee te lopen, we lopen geregeld rondes in en 
om Twello, je bent van harte welkom! Mail naar 
groenekerk@pkn-twello.nl 
 
Een groene groet namens de afvalopruimers, 
Jojanneke Voorthuis 
 
 
 

 
 
De kerk is een gemeenschap, waarbij we elkaar 
helpen 
Energie wordt steeds duurder, de kosten voor ons 
levensonderhoud liggen ruim tien procent hoger 
dan een jaar eerder. Dit terwijl jouw salaris, AOW, 
pensioen, uitkering of winst uit onderneming 
aanmerkelijk minder hard stijgt. Gelukkig kunnen 
velen van ons dit ‘dragen’, maar helaas kan ook een 
steeds grotere groep niet meer rondkomen. De 
kloof tussen rijkdom en armoede wordt steeds 
groter.  
 
De ombudsman signaleerde in 2021 al dat ongeveer 
1 miljoen Nederlanders moet rondkomen van een 
inkomen op of iets boven het sociaal minimum. De 
meesten leven in (langdurige) armoede en slagen er 
niet (meer) in om hun hoofd financieel boven water 
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te houden. Het gaat niet alleen om mensen met een 
uitkering of ouderen zonder of met een laag 
pensioen, maar bijvoorbeeld ook om werkenden en 
zzp’ers met een laag inkomen. 
 
De overheid smeedt plannen en komt met 
steunmaatregelen, zodat iedereen in Nederland zó 
kan leven dat men eten heeft, zich zorg kan 
permitteren, kan verwarmen en huisvesting heeft. 
Toch is nu al duidelijk dat het niet gaat lukken om 
zo gericht te compenseren dat iedereen een 
inkomen heeft waarbij niet meer gesproken wordt 
van armoede. 
Om deze reden wil ik bij 
iedereen nog eens in 
herinnering brengen dat 
het stiltecentrum van onze 
kerk een verzamelpunt is 
voor de voedselbank. 
Voedselbanken, die helaas 
steeds meer klanten 
krijgen, hebben onze giften 
(in voedsel en in geld) nu 
harder nodig dan ooit. Mocht je boodschappen 
doen en je kunt het missen, koop dan – als het bij 
jou mogelijk is – wat extra’s en ga even langs ons 
stiltecentrum om de winkelkar voor de voedselbank 
te vullen. En als je daar bent is het tegelijk een mooi 
moment om even met God te praten, tot rust te 
komen en Hem om hulp te vragen.  
 

Wij begrijpen heel 
goed dat niet 
iedereen er meer 
in slaagt om ‘de 
financiële eindjes’ 
aan elkaar te 

knopen. Mocht je zien dat er bij jou – of bij iemand 
die je kent – financiële problemen ontstaan die niet 
beheersbaar gemaakt kunnen worden, neem dan 
eens contact op met onze diaconie. Een aantal van 
onze diakenen heeft kennis van ‘de 
overheidswegen’ om financiële ondersteuning te 
krijgen. Ze kunnen je hierbij helpen. Indien nodig 
kan ook gekeken worden of de diaconie misschien 
zelf kan helpen. Schroom dus niet om een diaken te 
bellen (zie adressen achter binnenzijde Kredo), men 
helpt je graag op weg. 
 

Als kerk willen we een warme gemeenschap zijn, 
waarbij we elkaar willen helpen. Dit kun je zelf doen 
als je ziet dat het ergens nodig is, maar soms is de 
hulpvraag te groot om hier zelf gehoor aan te 
geven. Laten we dan als kerkelijke gemeenschap 
proberen te helpen. Laten we als kerk(leden) klaar 
staan om onze medeburgers te helpen. 
 
Ds. Emma Rijks 
In de dienst van zondag 25 september heeft de 
kerkenraad met de gemeente gedeeld dat ds. 
Emma Rijks na haar ziekteverlof niet zal terugkeren 
als predikant. In deze Kredo tref je op blz. 7 een 
bericht aan van Emma waarin ze haar besluit om te 
stoppen toelicht. Ook maakt ze ons in dat bericht 
deelgenoot van haar toekomstplannen en ze geeft 
aan dat ze graag lid van onze gemeente blijft. 
Emma is iemand die zich met hart en ziel heeft 
gegeven voor het gemeentepredikantswerk in 
Twello, maar toch heeft ze moeten besluiten om te 
stoppen. Wij betreuren dit maar hebben gelijktijdig 
respect voor dit besluit, een moeilijke maar ook 
dappere keuze die zij gemaakt heeft. Wij zijn 
dankbaar voor al het werk dat Emma binnen onze 
gemeente heeft verricht, de mooie diensten en de 
pastorale nabijheid die zij heeft gegeven, ook bij 
mensen die het soms heel moeilijk hadden.  
Helaas voelde Emma zich door onze gemeente 
overvraagd op het gebied van vernieuwing, een 
tendens die ze ook bij veel andere kerken in 
Nederland ziet. Zij heeft daarom besloten om 
(voorlopig) geen gemeentepredikant meer te 
blijven. Emma gaat zich als zelfstandige onder 
andere toeleggen op een functie als 
ritueelbegeleider bij rouw- en trouwdiensten. Ze 
blijft predikant en houdt haar bevoegdheden. 

 
Op zondag 30 oktober zullen we in de eredienst 
afscheid van Emma nemen. Hoe de dienst 
vormgegeven wordt kunnen we nog niet zeggen, 
maar in Dorpskerk-Nieuws lees je hier de komende 
weken zeker meer over. Wel is al duidelijk dat we 

CONTACT MET DE  
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na de dienst in Irene ‘een afscheidsfeestje’ zullen 
houden. Niet omdat we blij zijn dat Emma weggaat, 
want het tegenovergestelde is het geval, maar een 
feestje als dank voor alles wat ze voor onze 
gemeente heeft gedaan. En het is zeker geen 
‘afscheidsfeestje’, want we nemen geen afscheid 
van Emma. Ze blijft lid van onze gemeente en we 
zullen haar gelukkig nog vaak tegenkomen. Houd 
Dorpskerk-Nieuws in de gaten om van de hoed en 
de rand van de dienst en het feestje te weten. Want 
hier wil je gewoon bij zijn. 
  
Begroting 
Het college van kerkrentmeesters heeft de 
meerjarenbegroting gepresenteerd. Duidelijk is dat 
we – bij ongewijzigd beleid – jaarlijks ongeveer 
€200.000,00 meer uitgeven dan dat er binnenkomt. 
Of om het nog duidelijker te zeggen: we komen 
jaarlijks ongeveer €200.000,00 te kort. Een deel van 
de kosten wisten wij, maar ook bij onze kerk zullen 
bijvoorbeeld de salarissen en energiekosten sterker 
stijgen dan we hadden gedacht. De kerkenraad 
komt samen met het college van kerkrentmeesters 
op 22 september – in een extra vergadering – bijeen 
om te spreken over ons (financiële) beleid in de 
komende jaren. Deze vraag heeft nog meer haast 
nu wij op korte termijn moeten besluiten over het 
wel of niet vervangen van ds. Emma Rijks. Voor het 
vervangen of een wijziging van de formatie is 
toestemming nodig van het Classicaal College voor 
Behandeling van Beheerszaken (CCBB) en de classis 
en wij zullen hiervoor een plan moeten 
presenteren. Wij willen op de gemeenteavond van 
1 november onze plannen ontvouwen en met je 
delen. En wat belangrijker is, wij willen dan om 
jouw advies en instemming vragen. 
 
Gemeenteavond 1 november 2022 
Dinsdag 1 november is er weer een belangrijke 
gemeenteavond waarvoor je van harte bent 
uitgenodigd. Je krijgt een toelichting op de 
begroting en de plannen die we dit kerkelijk seizoen 
willen uitvoeren. Welke diensten willen we 
houden? Welke activiteiten gaan we organiseren? 
En is dit alles financieel verantwoord? Natuurlijk 
horen we ook graag jouw mening hierover, want 
misschien heb je suggesties waarmee we onze 
plannen nog verder kunnen verrijken? 
 

Een ander belangrijk punt zal het vertrek van ds. 
Emma Rijks per 1 januari zijn. Hoe gaan we dit 
invullen. Een andere verdeling van de taken onder 
een kleiner geworden professionele staf en 
kerkenraad. Of toch ‘het gat’ wat ontstaat door het 
vertrek van Emma deels opvangen, door 
bijvoorbeeld te vragen of ds. Ary Braakman 
structureel (iets) meer uren wil werken? In de 
komende weken werkt de kerkenraad en het CvK 
een plan uit en zal haar ideeën hierover 
presenteren. Om dan verder te gaan hebben we 
natuurlijk jullie instemming nodig, dus het is 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen komen. 
 
Ik ben er voor jou 
Onze opbouwwerker Rosa van der Tang heeft het 
idee gelanceerd om een banner aan de buitenzijde 
van de kerk op te hangen, met als tekst: ‘Ik ben er 
voor jou!’ Dit is ons jaarthema. God is er voor jou, 
de kerk is er voor jou, jij bent er voor je zieke 
buurman, jij bent er voor de mensen die naar Meet-
in 11 gaan, jij bent er voor …… De kerkenraad is 
akkoord gegaan om een banner aan de buitenzijde 
van de kerk te hangen. De opbouwwerker zal dit 
samen met het college van kerkrentmeesters 
verder vormgeven. 
 
Bijzondere diensten 
In september hebben we een tweetal bijzondere 
diensten gehad. De Klompendienst op het 
Dorpsplein en de startdienst in de Dorpskerk.  
De Klompendienst is een dienst waarin iedereen 
welkom is. Deze werd goed bezocht en de dienst is 
door veel mensen zeer gewaardeerd.  
In het verleden werd de Klompendienst 
georganiseerd door de gezamenlijke kerken van 
Twello, nu waren wij de enige participerende kerk. 
De organisatie liet dit jaar wat te wensen over, 
waardoor onze predikant ds. Menno Valk veel werk 
op het laatste moment moest verrichten om de 
dienst door te laten gaan (met zitplaatsen!). 
Gelukkig werd hij hierin ondersteund door enkele 
vrijwilligers. Voor volgend jaar willen we dat deze 
werkzaamheden worden georganiseerd door een 
commissie van vrijwilligers. 
 
De startdienst is eveneens goed gewaardeerd. Een 
mooi verslag van deze dienst – gemaakt door een 
gemeentelid – vind je in deze Kredo op blz. 5. Helaas 
was de dienst – door de ‘workshop-vorm’ waarin 
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deze gehouden werd – niet te volgen via 
kerkdienstgemist.nl. Onze excuses dat we dit niet 
vooraf hebben gecommuniceerd. 
 
Ds. Ary Braakman, Rosa van der Tang, ds. Menno 
Valk en alle vrijwilligers die aan de diensten hebben 
meegewerkt, willen we bedanken voor de enorme 
inzet. 
 
Vacatures 
We willen iedereen nogmaals attent maken op de 
vacatures binnen onze gemeente. We zoeken 
mensen voor grotere (bestuurs-)taken maar ook 
voor kleinere taken, want we willen graag een 
aantal van de vacatures invullen. Het meedraaien in 
de kerkenraad, de diaconie, de ZWO, een van de 
werkgroepen of een commissie geeft ook dat je met 
anderen ‘iets’ opbouwt. ‘Iets’ wat misschien wel 
heel belangrijk is om als kerkleden onderling 
verbinding te blijven voelen. En …. je zult merken 
dat het ook leuk is om je samen in te zetten voor 
een gezamenlijk doel. Wil je eens vrijblijvend 
spreken over een kleine of een grotere taak? Neem 
dan contact op met ondergetekende of een van de 
andere ouderlingen of diakenen. 
 
Afscheid ds. Hanneke Diermanse 
In de dienst van 2 oktober nemen we afscheid van 
Hanneke Diermanse en na de dienst drinken we 
met haar koffie in Irene. Zij is per 1 september 
begonnen als ambulant predikant in onze 
buurgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp. Zij heeft 
acht maanden hard gewerkt in de sectie Oost en 
later nog tien maanden in de sectie Zuid in verband 
met het ziekteverlof van Emma Rijks. We hebben 
Hanneke leren kennen als een warme predikant die 
veel huisbezoeken heeft afgelegd. Die onze 
gemeenteleden ook in moeilijke tijden bijstond. Het 
is jammer dat ze weg is uit Twello maar fijn dat we 
weten dat onze buurgemeente zo’n fijne interim-
predikant heeft gekregen 😉. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vredeswake  
Iedere donderdagavond – beginnend om half acht 
– wordt er in het stiltecentrum een vredeswake 
gehouden.  
Veelal bezocht door vier 
tot tien mensen, die 
samen stilstaan bij al het 
geweld in de wereld en in 
het bijzonder bij de 
oorlog in Oekraïne. Je 
wordt van harte 
uitgenodigd om 
donderdags de vredeswake bij te wonen. Samen stil 
zijn, een lied zingen en bidden om vrede. De 
organisatie van de vredeswake ligt in handen van 
Gerit Moll, die ook vaak zelf voorging. Helaas kan 
Gerit – vanwege gezondheidsredenen – voorlopig 
de diensten niet leiden. Mochten er vrijwilligers zijn 
die af en toe de leiding van de vredeswake willen 
overnemen, neem dan contact op met Gerit of 
ondergetekende. Gerit wil – desgewenst – de 
vredeswake op papier voor je voorbereiden zodat 
de voorbereiding jou geen tijd kost. 
 
COA 
Het COA heeft alle kerken in Nederland dringend 
gevraagd om in september en oktober ruimte in 
kerken en kerkelijke gebouwen beschikbaar te 
stellen voor asielzoekers die geen onderdak kunnen 
krijgen en anders op straat moeten overnachten. 
Het COA heeft deze plaatsen nodig om de tijd te 
kunnen overbruggen tot er voldoende 
opvanggelegenheid is. De noodoproep van het COA 
wordt ondersteund door verschillende kerkelijke 
organisaties. Ook onze kerkenraad, diaconie en 
college van kerkrentmeesters heeft onderzocht of 
er in Irene of de kerk mogelijkheden zijn om 
asielzoekers voor een korte periode op te vangen. 
Hoewel wij zeer begaan zijn met het lot van deze 
asielzoekers, zien wij – na dit onderzoek – geen 
mogelijkheden om gehoor te geven om een 
passende opvangmogelijkheid te bieden. 
 
Tot slot 
Terwijl ik het voorwoord ‘De kerk is een 
gemeenschap, waarbij we elkaar helpen’ van deze 
Kredo-bijdrage schreef stelde ik mij wel de vraag: 
kan ik iets schrijven over de armoede in Nederland 
terwijl die in veel delen van de wereld nog zoveel 
schrijnender is. Ik denk dat dit mag en misschien 

Samen dragen 
Het is fijn om samen de Vredes-
wake te houden. Gedurende de 
zomer heb ik steeds het 

voortouw genomen, en heb ik gemerkt dat we 
groeien naar een vorm die past bij de inhoud en 
waarin deelnemers actief betrokken zijn bij de 
wake. Het gaf mij steeds meer het gevoel van 
‘samen dragen’. En nu het qua gezondheid niet 
zo goed met mij gaat, is het helemaal geweldig 
dat anderen ook het voortouw willen en 
kunnen nemen. Wil je invulling geven aan 
‘samen dragen’? Kom dan naar de Vredeswake 
en doe mee! Dan zul je merken dat het allemaal 
niet zo spannend is en wellicht groei je met ons 
mee in het geloof dat wij echt een verschil 
kunnen maken. Dat God de machthebbers en 
geweldplegers tot andere gedachten kan 
brengen en dat daarmee de vrede dichterbij 
komt. 
 
Weet je welkom, elke donderdag 19.30-20.00 
uur in het Stiltecentrum! We steken een 
kaarsje aan, luisteren we naar muziek, denken 
na over een gedicht of een tekst en zingen een 
lied. We uiten onze zorgen in een gebed tot 
God en vragen Hem om hen die geweld 
gebruiken tot andere gedachten te brengen 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
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wel moet, maar laten we – als we daartoe in de 
gelegenheid zijn – onze hulp niet laten ophouden 
bij de grenzen. 
 
Namens de kerkenraad, 
Bert Hokken (voorzitter) 
 E: voorzitter@pkn-twello.nl 
 

 
 
Het laatste nieuws over the Tent of Nations van de 
familie Nassar in Bethlehem  

In deze vredes-
week, waarin we 
stilstaan bij het 
motto ‘Vrede is de 
weg’, willen we 
jullie weer op de 
hoogte brengen 
van de situatie bij 

Tent of Nations in Bethlehem en nodigen we 
nieuwe vrijwilligers uit om af te reizen naar Tent of 
Nations. Daarnaast ben je van harte welkom bij de 
Vriendenmiddag op zaterdagmiddag 11 februari 
2023. We hopen Daoud Nassar dan ook te 
verwelkomen! 
 
Voortdurende juridische strijd  
De juridische strijd gaat onverminderd verder. 
Ondanks het feit dat de familie Nassar al meer dan 
100 jaar het land bewoont en bewerkt, en daar de 
documenten van heeft, is hun eigenaarschap nog 
steeds niet erkend door de Israëlische Autoriteiten. 
De eerstvolgende zitting met de Israëlische 
Militaire Autoriteiten zal nu plaatsvinden op 
donderdag 27 oktober. De familie Nassar hoopt en 
bidt dat dit de laatste stap zal zijn in de erkenning 
van hun eigenaarschap, zodat ze daarna hun land 
kunnen registreren en een aanvraag kunnen doen 
voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, 
stromend water en bouwvergunningen, en zo hun 
bedrijf verder kunnen ontwikkelen.   
Daoud en Daher zijn weer bijna dagelijks op de 
boerderij te vinden. De Palestijnse daders die hen 
in januari hebben afgetuigd, en de mannen die het 
brein zijn van deze aanslag, lopen echter nog steeds 
op vrije voeten rond. De familie Nassar is intussen 
in tientallen rechtszaken met deze mannen 

verwikkeld. Ondanks het feit dat de familie Nassar 
juridisch in haar recht staat, alle 
eigendomspapieren heeft, en er veel bewijs is tegen 
de daders, worden de rechtszaken voortdurend 
uitgesteld. Dit alles kost de familie Nassar veel tijd, 
geld en energie. Zo waren er afgelopen week zelfs 
zes rechtszaken op één dag, die allemaal zijn 
uitgesteld naar november. We maken ons vanuit 
Nederland veel zorgen over het falende 
rechtssysteem en de voortdurende bedreigingen, 
en blijven ons achter de schermen inzetten om de 
situatie ten goede te keren. 
 
Oogst & ontmoetingen bij Tent of Nations 
Bethlehem 
Dit jaar heeft de familie Nassar samen met 
buitenlandse vrijwilligers weer van het land kunnen 
oogsten: abrikozen, vijgen, appels, druiven en 
olijven. Daarnaast is er veel tijd en aandacht 
besteed aan het dagelijks water geven van de jonge 
boompjes, zijn er enkele grotten van binnen 
geschilderd, is er een nieuw composttoilet 
gebouwd, en zijn er vooral ook veel groepen en 
bezoekers bij Tent of Nations op bezoek geweest. 
Dit blijft een belangrijke inspiratiebron voor de 
familie: hun verhaal delen met de mensen die op 
hun pad komen, om hen zo te inspireren om in hun 
eigen leven óók frustratie om te vormen tot 
positieve acties! 
Word vrijwilliger: komende winter en voorjaar 
2023 
Buitenlandse vrijwilligers zijn erg belangrijk voor 
Tent of Nations, niet alleen om het risico op 
aanvallen en vernielingen te verminderen, maar 
ook als morele steun voor de familie Nassar. Vanuit 
Nederland zijn er dit jaar al 15 vrijwilligers kortere 
of langere tijd afgereisd, en er zijn nieuwe mensen 
die in de startblokken staan. Henk, een zestiger die 
net terug is van tien dagen vrijwilligerswerk, zegt: 
“Vol zorgen ging ik op weg. De reis alleen al. Ik weet 
niets van het boerenbedrijf. Hoe moet dat dan 
allemaal? Maar hoe verrassend bleek de 
werkelijkheid! De dieren, de oogst, het simpele 
leven. Het bleek rustgevend, meer dan ik had 
kunnen bedenken. En de ontmoetingen: Allereerst 
met de familie. Wat een christelijke krachtmensen! 
Als je hen bezig ziet besef je pas hoe diep het motto 
“Wij weigeren vijanden te zijn” is ingebed in hun 
leven. Maar ook de ontmoetingen met vrijwilligers 
en passanten. Zo verdiepend en verrijkend. Ooit 
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moet ik weer terug…”. Mocht jij ook de 
mogelijkheid hebben om kortere of langere tijd de 
handen uit de mouwen te steken, of wil je meer 
informatie, laat het ons dan weten, wij gaan graag 
met je in gesprek! 
  

 
 
Save the Date - Vriendenmiddag zaterdag 11 
februari 2023 
Intussen zijn de voorbereidingen voor de volgende 
landelijke Vriendenmiddag Tent of Nations alweer 
in volle gang. Het wordt een inspirerende en 
dynamische middag met mini-speeches, muziek, 
een groot aantal workshops, ontmoeting en 
Palestijnse hapjes. Daoud Nassar hoopt zelf ook 
weer aanwezig te zijn. Noteer de datum alvast: je 
bent van harte welkom op zaterdagmiddag 11 
februari 2023 in Driebergen. Meer informatie over 
het programma en mogelijkheid tot aanmelding 
ontvang je in december. 
 
 
Vrede is de weg 
We blijven naast en om de familie Nassar heen 
staan in hun voortdurende strijd om hoop en recht. 
We geloven dat deze strijd, deze weg, alleen 
begaanbaar is door het motto 'Wij weigeren 
vijanden te zijn' dagelijks in praktijk te brengen. We 
danken jullie allen dan ook voor jullie voortdurende 
steun en betrokkenheid. We zijn er telkens weer 
diep van onder de indruk dat vrijwilligers zich 
melden om de handen uit de mouwen te steken, 
dat er voortdurend donaties binnenkomen op onze 
rekening, dat op verjaardagen, tijdens 
bijeenkomsten en in kerken het verhaal van Tent of 
Nations gedeeld wordt. Dit alles betekent veel voor 
de familie Nassar, en helpt hen om dóór te gaan! 
 
 

 
 
Bezinning en Inspiratie Twello 
BIT-lezing : Ervaring uit klooster Sion  
door Ruud Pragt. 
 
Ervaringen uit klooster Sion. 

Daar hebben 130 Jaar 
lang bezinning, stilte en 
aandacht voor het leven 
zelf het ritme bepaald, 
geleid door de regel van 
Benedictus.  
Die regel heeft de 
eeuwen door mensen 
geholpen tot rust en 

bezinning te komen.  
Hoe deden ze dat en hoe doen in onze tijd nieuwe 
bewoners en jongeren dat?  
Over a. luisteren en kunnen ‘horen’;  
b. standvastigheid; en  
c. een ‘open mind’.  
Over een mind die open is naar verandering gaat 
deze avond van Bezinning & Inspiratie.  
Retraiteleider en emeritus-pastor Ruud Pragt, die 
verbonden is aan klooster Nieuw-Sion wil graag met 
anderen in gesprek over deze drie kernwaarheden, 
die kunnen helpen je innerlijke huishouding in 
evenwicht brengen.  
Van harte welkom op dinsdag 18 oktober 2022 om 
20.00 uur in de bibliotheek. Inloop vanaf 19.30 uur, 
entree € 8,- 
Opgeven is verplicht en kan via dit mailadres 
bi.twello@gmail.com. Verdere informatie krijg je 
daarna toegestuurd. Meer informatie vindt u op 
onze website www.bezinningeninspiratietwello.nl 
 
 
Oecumenische meditatiebijeenkomst in Irene 
Elke eerste donderdag van de maand is er van 19.00 
tot 20.00 uur een meditatiebijeenkomst in Irene, 
Dorpsstraat 8 in Twello. Nadien is er koffie of thee 
voor de liefhebber. 
Iedereen is welkom! Je hoeft je van te voren niet op 
te geven. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor deze 
bijeenkomsten.  
  

 OECUMENE 
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Een moment van rust en verkwikking voor de ziel. 
Stilte, gebed, persoonlijke reflectie op 
Bijbelwoorden en muziek helpen ons om dichter bij 
onszelf en de goddelijke werkelijkheid te komen. 
  
Iedereen is van harte welkom bij deze 
oecumenische, bezinnende bijeenkomsten. 
Graag tot ziens! 
  
Rita Vermeltfoort 
 
 

 
 
Dichter bij de psalmen 
Het Gelders Vocaal Ensemble organiseert een 
concert rondom de psalmen in Apeldoorn op 
zaterdagavond 15 oktober. 
Componisten als Sweelinck, Bach, Mawby en Briggs 
hebben op een unieke manier hun 
interpretatie van de oude psalmen op muziek gezet. 
Tijdens deze avond wil het Gelders 
Vocaal Ensemble u graag daarin meenemen. Als 
inleiding bij elke psalm zingt het koor eerst 
de bekende Geneefse melodie met teksten uit De 
Nieuwe Psalmberijming. Ook worden 
enkele werken van de hand van onze eigen dirigent 
uitgevoerd, waaronder de première van het Pater 
Noster dat hij speciaal voor het Gelders Vocaal 
Ensemble heeft geschreven. 
Het Gelders Vocaal Ensemble staat onder leiding 
van Jan van Dijk. Henk Linker verleent als 
organist zijn medewerking in begeleiding van het 
koor en het ten gehore brengen van enkele 
orgelwerken. 
 

 
 
Kaarten kosten €12.50 in de voorverkoop,  

(te verkrijgen via www.geldersvocaalensemble.nl), 
€ 15, -euro aan de deur. Kinderen t/m 12 jaar 
mogen gratis naar binnen. 
Deze bijzondere avond wilt u niet missen! 
Zaterdag 15 oktober 
Aanvang 20.00 uur 
Kerk open 19.30 uur 
Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, Apeldoorn 
 
IN DEZELFDE SCHUIT 
Je hebt de regels steeds in acht genomen, 
exact conform de richtlijnen gewerkt. 
Ben telkens tot een oplossing gekomen, 
toch wordt opnieuw je vrijheid ingeperkt  
 
Je mag er boos om zijn, het jouwe vinden, 
je over de minister-president 
En zijn besluiten lopen op te winden- 
ik denk dat hij die onmacht wel herkent. 
 
Ook mij kan het zo nu en dan benauwen, 
maar dan besef ik: ik sta niet alleen. 
Dit raakt ons allemaal, dus heb ik vertrouwen. 
Al vergt het veel, we komen hier doorheen. 
 
We zitten samen in dezelfde schuit 
en samen komen wij er ook weer uit. 

Robin Bleeker 
 
 
God: persoonlijk, kosmisch of… 
 
Recent is de tentoonstelling ‘Van God los?  
De onstuimige jaren zestig’ in Museum 
Catharijneconvent in Utrecht beëindigd. In reactie 
op deze tentoonstelling zegt Freek de Jonge: ‘Een 
mens moet wel gelovig zijn, want hoe kun je anders 
leven? Maar de persoonlijke God is onhoudbaar. 
Het idee dat er iemand daarboven zit te besturen 
en de lakens uitdeelt is onmogelijk.’ 
 
Een paar dagen later stond een interview met de 
sterrenkundige Peter Barthel in dezelfde krant. Net 
als Freek de Jonge gelooft hij niet in een 
persoonlijke god. Toch betekent dat niet dat God 
voor hem niet bestaat: “God is niet iemand, maar 
iets. God is het goede en het mooie van deze wereld 
dat we met elkaar in verwondering en vertrouwen 

 PRIKBORD 
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op de toekomst ontdekken en met elkaar moeten 
delen.” 
 
In 2014 had hij tijdens de Groningse Nacht van 
Kunst en Wetenschap in een lezing al eens 
antwoord proberen te geven op de vraag van de 7-
jarige Anco, die de Rijksuniversiteit Groningen een 
brief had gestuurd met de vraag: ‘Bestaat God – kan 
de universiteit dat uitzoeken?’ 
Enkele weken later werd de lezing gepubliceerd in 
Trouw, wat leidde tot een paar heftige reacties van 
andere wetenschappers, waaronder theologen.  
Vervolgens schreef hij het boekje ‘Professor, 
bestaat God?’ (2017) 
 
Op 15 november komt Peter Barthel naar Twello 
om te vertellen hoe hij God ziet/ervaart en wat dit 
betekent voor het persoonlijke leven. Daarbij 
maakt hij geen onderscheid tussen gelovigen en 
atheïsten.  
Na zijn lezing is er gelukkig ook gelegenheid om met 
hem en elkaar in gesprek te gaan. 
De avond begint om 20.00 uur in Irene en duurt tot 
ongeveer 21.45 uur. 
Weet je van harte uitgenodigd om te luisteren en 
mee te praten. 
 Menno Valk 
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DE SCHEPPING 



 

  
 

 

 
 
 
 
 

Agenda 
dagelijks   10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag   13.15 tot 14.30 uur Irene gebedsgroep Jouw Verhaal 
elke donderdag   19.30 uur Stiltecentrum Vredeswake 
elke vrijdag   14.00 tot 16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 
maandag 3 okt. 15.00 tot 17.00 uur Irene The Chosen 
dinsdag 4 okt. 19.30 tot 21.00 uur Irene sacraal dansen 
woensdag 5 okt. 19.30 uur Jumbo supermarkt safari 
donderdag 6 okt. 17.30, inloop 17.00 uur The Basement Aan Tafel! 
donderdag 6 okt. 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                    
donderdag 6 okt. 20.00 uur Irene werkgroep Eredienst 
dinsdag 11 okt. 19.30 uur Irene Kerkenraad 
dinsdag 18 okt. 20.00/inloop 19.30 uur Bibliotheek B&IT lezing 
dinsdag 25 okt. 13.30 uur Irene werkgroep Pastoraat 
maandag 31 okt. 15.00 tot 17.00 uur Irene The Chosen 
dinsdag 1 nov.   gemeenteavond 
woensdag 2 nov. 16.30 tot 19.30 uur Dorpskerk lichtjesavond 
donderdag 3 nov. 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                    

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

 

    WEEK TEGEN  
 

    EENZAAMHEID 
 

 
 


