
Eenvoud	
Her	en	der	in	Italië,	maar	vooral	in	de	noordwestelijke	provincie	Piemonte,	
boven	 Turijn,	 bestaan	 al	 eeuwenlang	 kleine	 Protestantse	
geloofsgemeenschappen.	 Opmerkelijk	 in	 een	 land	 dat	 nog	 altijd	 als	 zeer	
‘Rooms’	te	boek	staat.		
De	oorsprong	 van	deze	Protestanten	 ligt	 overigens	niet	 in	 Italië,	maar	 in	
Lyon	 in	 Frankrijk.	 In	 de	 12e	 eeuw	 leefde	daar	 een	 rijke	 koopman,	 Pietro	
Valdes	die,	net	als	Franciscus	van	Assisi,	op	een	gegeven	moment	tot	het	
besef	kwam	dat	geld	hem	niet	gelukkig	maakte.	Hij	verkocht	wat	hij	had,	
ging	 als	 bedelmonnik	 leven	 en	 verkondigde	 een	 weg	 die	 door	 armoede	
naar	 perfectie	 leidt.	 Uitgangspunten	waren	 een	 eenvoudig	 biblicisme	 en	
morele	 strengheid.	 De	 beweging	 die	 rond	 hem	 ontstond,	 de	 Armen	 van	
Lyon,	kwam	in	1215	in	conflict	met	de	kerk	van	Rome	en	werd	tot	ketterse	
sekte	 verklaard.	 Decennialang	 stonden	 de	 volgelingen	 van	 Valdes	 bloot	
aan	gruwelijke	vervolgingen,	totdat	ze	uiteindelijk	een	min	of	meer	veilige	
plaats	vonden	 in	dorpen	 in	de	 Italiaanse	Alpen.	 In	de	16e	eeuw	sloten	zij	
zich	 aan	 bij	 de	 Reformatie,	 een	 beetje	 tegen	 wil	 en	 dank,	 en	 horen	
sindsdien	als	Waldenzen	bij	het	protestantisme.		
	
In	2002	was	ik	vanwege	mijn	studieverlof	
twee	weken	te	gast	bij	de	Waldenzen.	Uit	
de	 vele	 gesprekken	 die	 ik	 met	 hen	
voerde,	 bleek	 dat	 de	 Waldenzen	 niks	
sektarisch	of	wereldvreemds	hebben,		
integendeel!	 Hun	 uitgangspunten	 zijn:	
het	 verkondigen	 van	 het	 evangelie,	 het	
dienen	 van	 gemarginaliseerden,	 het	
bevorderen	 van	 sociale	 gerechtigheid,	
oecumene	 en	 religieuze	 diversiteit	 en	
respect	 voor	 de	 vrijheid	 van	 geweten.	
Verantwoordelijkheid	 voor	 de	 schepping	
heeft	 de	 laatste	 jaren	 ook	 veel	 nadruk	
gekregen.	 Ik	 leerde	 hen	 kennen	 als	 mensen	 die	 een	 principieel	 en	
fundamenteel	 biblicisme	 moeiteloos	 combineren	 met	 een	 moderne	
manier	van	leven.		
	

Tijdens	een	wandeling,	waar	ik	met	eigen	ogen	de	sporen	van	wolven	heb	gezien,	bezochten	we	in	Prali	
een	uit	1556	daterende	kerk	van	de	Waldenzen,	nu	een	museum.	Boven	de	deur	staat	DIO	E	AMORE	(1	
Joh.	4:	16).	Niet	eerder	of	later	in	mijn	leven	werd	ik	zó	geraakt	door	die	drie	woorden:	God	is	Liefde.	Ik	
dacht	toen:	wat	zijn	wij	toch	ver	afgeraakt	van	die	simpele	grondslag	van	ons	hele	leven	en	handelen.		
	
vervolg	blz.	3	
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moet	binnen	zijn	voor	
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zondag	3	juli	 	 zondag	31	juli	
	 Dorpskerk	10.00	uur	 	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Menno	Valk	 Voorganger:	 ds.	Menno	Valk	
Thema:	 Ik	wens	jou	 	 	
Organist:	 Henk	Noordman	 Organist:	 Henk	Noordman	

Rondom	4	en	12	 	
	

zondag	10	juli	 	 zondag	7	augustus	
	 Dorpskerk	10.00	uur	 	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	J.	Weijenberg		 Voorganger:	 ds.	Rosemarie	van	der	Hucht	
Organist:	 Henk	Noordman	 Organist:	 Henk	Noordman	
	 	
	

zondag	17	juli	 	 zondag	14	augustus	
	 Dorpskerk	10.00	uur	 	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Ary	Braakman	 Voorganger:	 ds.	Lidy	van	Prooyen	

Schuurman	
	 	 	 	
Organist:	 Henk	Noordman	 Organist:	 Henk	Noordman	

aandacht	voor	de	zomerbloemengroet	 	
	

zondag	24	juli	 	 zondag	21	augustus	
	 Dorpskerk	10.00	uur	 	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Menno	Valk		 Voorganger:	 ds.	Ary	Braakman	
	 	 	 	
Organist:	 Henk	Noordman	 Organist:	 Henk	Noordman	
	 	

zondag	28	augustus	 	 zondag	4	september	
	 Dorpskerk	10.00	uur	 	 	
Voorganger:	 ds.	W.	Smit	 Voorganger:	 ds.	Menno	Valk	
	 	 	 	
Organist:	 Henk	Noordman	 Organist:	 ???	
	 klompendienst	

	

Diensten	Grotenhuis,		donderdag	19.00	uur	
		7	juli	 pastor	H.	de	Jong	
14	juli	 ds.	L.	van	Hilten-Matthijsen	
21	juli	 ds.	M.	Valk	
28	juli	 dhr.	E.	Fokkema	
		4	aug.	 pastor	H.	de	Jong	
11	aug.	 pastor	R.	Pragt	
18	aug.	 ds.	L.	van	Hilten-Matthijsen	
25	aug.	 ds.	TH.J.S.	van	Staalduine	
		1	sept.	 pastor	H.	de	Jong	

Vervoer	naar	de	kerkdiensten	
Janneke	Noordman	 T:	06	4142	2557	

De	kerkdiensten	zijn	live	via	internet	mee	te	maken.		
De	opnamen	van	de	diensten	worden	een	aantal	
maanden	bewaard,	zodat	je	deze	ook	later	kunt	
bekijken.	Ga	hiervoor	naar	kerkdienstgemist.nl	
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De	Oecumenische	Omroep	Voorst(OOV)	zendt	de	
volgende	 diensten	 uit	 via	 de	 kabel,	 kabelkrant,	
de	ether	(105.3FM)	en	internet:	
www.rtv.voorst.nl	

	

	
Vervolg	van	blz.	1	
Ik	 ga	 hier	 niet	 zitten	 klagen,	 mopperen	 of	
schimpen.	Terwijl	 ik	dit	 stukje	schrijf,	 zit	 ik	buiten	
in	de	tuin	onder	de	overkapping	van	ons	terras.	De	
zon	schijnt	en	de	blauweregen	welft	zich	weelderig	
over	de	pergola.	Weliswaar	 is	overal	om	mij	heen	
het	gebonk,	gesis,	gebrom,	gedreun,	gesuis,	geloei,		
geratel,	 geraas	 en	 gerommel	 te	 horen	 van	 het	
dicht	 bij	 ons	 huis	 gelegen	 industrieterrein,	 dat	
eraan	 herinnert	 dat	 de	 mens	 onverdroten	
doorgaat	 met	 produceren	 en	 consumeren,	 en	
voedt	 de	 continu	 hoorbare	 50	 Hz-toon	 van	 de	
warmtepomp	van	de	buren	mijn	schuldgevoel	dat	
wij	 hier	 thuis	 inmiddels	 ecologisch	 toch	 wel	
achterop	 beginnen	 te	 raken,	 maar	 er	 waait	 ook	
een	 koel	 briesje	 alsof	 de	 adem	 Gods	 over	 mij	
wordt	uitgestort.		
Wat	 verlang	 ik	 ineens	 naar	 het	 schijnbare	 gemak	
waarmee	 de	 Waldenzen	 het	 moderne	 leven	
combineren	met	een	eenvoudig	geloof	en	rotsvast	
vertrouwen	in	God	die	liefde	is	en	wat	is	het	toch	
jammer	 dat	 wij,	 net	 zo	 goed	 moderne	 mensen,	
vaak	zo	moeilijk	doen	over	kerk	en	geloof.		
Misschien	 zijn	 we	 in	 onze	 vakantieperiode	 in	 de	
gelegenheid	 om	 eens	 na	 te	 denken	 over	 de	
eenvoud	van	het	geloof	dat	God	 liefde	 is.	En	over	
de	 vraag	 wat	 dat	 voor	 ons	 betekent.	 Als	
uitnodiging	én	uitdaging.	
Ik	 wens	 u	 een	 heilzame	 zomerperiode	 en	 –	
vakantie	 toe	 en	 hoop	 u	 daarna	 weer	 te	 mogen	
ontmoeten.	
ds.	Ary	Braakman	
	

	

	
	
Rondom	4	en	12	
In	de	dienst	van	zondag	3	 juli	 staan	we	stil	bij	de	
overgang	 van	 Aafke	 Toonen	 naar	 de	 middelbare	
school	 en	 van	 Iris	 Eekhuis,	 Hannah	 Roerdink	 en	
Niek	 Caranfil	 naar	 de	 basisschool.	 Ook	 Platon	
maakte	 een	 grote	 overgang	mee.	 Eerst	 omdat	 hij	
met	zijn	ouders	Oleksandr	en	Valeriia	uit	Oekraïne	
gevlucht	is.	Vervolgens	werd	hij	met	hen	(en	zusje	
Elizabeth)	in	Twello	opgevangen	en	gaat	hier	sinds	
kort	naar	de	basisschool.	
Abram	 en	 Saraï	 maakten	 ooit	 ook	 een	 grote	
overstap	en	gingen	op	weg.	Waarom	vroeg	God	dit	
van	hen?	Wat	maakte	dat	ze	gingen,	een	onzekere	
toekomst	 tegemoet?	 Waarop	 (of	 beter:	 op	 wie)	
vertrouwden	zij?	
Het	 thema	 van	 de	 dienst	 is:	 Ik	 wens	 jou.	 Wat	
wensen	 wij	 de	 jongere/kinderen	 die	 een	
belangrijke	overstap	maken	(en	anderen)	toe?	We	
willen	graag	goede	wensen	inzamelen	en	uitdelen.	
Zou	 je	 daarom	 een	 pen	 of	 ander	 schrijfmiddel	
willen	meenemen?	
ds.	Menno	Valk	

	
	
Op	 zondag	10	 juli	 gaat	 ‘een	oude	bekende’	 voor:	
ds.	 Johan	Weijenberg	 uit	 Harfsen.	 Een	 dienst	 om	
naar	uit	te	zien	dus.	
	
Op	zondag	17	 juli	 zijn	we	op	bezoek	bij	Marta	en	
Maria.	Zij	hebben	Jezus	voor	de	lunch	uitgenodigd.	
Marta	 wil	 niet	 dat	 haar	 gastvrijheid	 beschaamd	
wordt	 en	 begint	 druk	 te	 rennen	 en	 te	 zorgen.	
Jezus,	 hun	 Heer,	 mag	 niets	 tekortkomen!	 Wil	 hij	
voorafgaand	aan	het	eten	alvast	een	glaasje	wijn?	
Droog	 of	 zoet?	 Chardonnay	 of	 Sauvignon	 Blanc?	
Wacht,	 ik	 zal	 het	 even	 inschenken.	 Verse	 olijven	
erbij?	We	eten	 vegetarisch,	 is	 dat	 een	probleem?	
Vis	kan	ook.	U	zegt	het	maar,	hoor.	Hè,	Maria,	doe	

3	juli	 10.00	uur	 PKN	Terwolde	
10	juli	 10.00	uur	 PKN	KVW	(Wilp)	
17	juli	 10.00	uur	 RK	Het	Boshuis,	Klarenbeek	
24	juli	 09.30	uur	 PKN	Nijbroek	
31	juli	 10.00	uur	 PKN	Dorpskerk	Twello	
7	augustus	 10.00	uur	 PKN	KVW	(Klarenbeek)	

14	augustus	 10.00	uur	 RK	Sint-Martinuskerk	Twello	
21	augustus	 10.00	uur	 PKN	Terwolde	
28	augustus	 10.00	uur	 PKN	KVW	(Wilp)	
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jij	 nou	ook	eens	wat!	 Je	kunt	 toch	alvast	even	de	
tafel	dekken...	Maar	Maria	blijft	zitten	waar	ze	zit.	
Dicht	bij	 Jezus,	die	nipt	van	zijn	Chablis.	Zij	denkt:	
die	man	spreek	je	niet	elke	dag!	Laat	ik	eerst	maar	
eens	luisteren	naar	wat	Hij	te	vertellen	heeft!	
Ik	 schetste	 een	 karikatuur	 natuurlijk.	 Zo	 is	 het	
misschien	 niet	 gegaan.	 Maar,	 zoals	 vaker,	 met	
verhalen	uit	het	evangelie	gaat	het	niet	om	wat	er	
staat,	maar	om	wat	er	bedoeld	wordt.	Wat	zou	jij	
doen	 als	 God	 tot	 je	 spreekt?	 Ben	 je	 klaar	 om	 te	
luisteren?	
ds.	Ary	Braakman	
	
Op	 zondag	 24	 juli	 lezen	 we	 verder	 uit	 het	 boek	
Ruth.	Vermoedelijk	lezen	we	de	hoofdstukken	3	en	
4	samen.	Het	lijkt	een	verhaal	uit	de	Bouquetreeks,	
maar	 dit	 Bijbelboek	 spit	 toch	 een	 tandje	 dieper.	
Het	 gaat	 om	wetten	 uit	 de	 Tora:	 het	 losserschap	
en	 het	 leviraatshuwelijk.	 Het	 gaat	 om	 de	 vraag:	
wie	 komt	 er	 op	 voor	 wie	 bijna	 geen	 toekomst	
heeft?	 Overigens	 moet	 Ruth	 daar	 wel	 een	 hele	
gewaagde	actie	voor	ondernemen…	
ds.	Menno	Valk	
	
Misschien	 lezen	 we	 op	 zondag	 31	 juli	 het	
slothoofdstuk	 van	 Ruth.	 Als	 we	 dit	 hoofdstuk	 de	
vorige	zondag	al	hebben	gelezen,	dan	laat	ik	me	–	
zoals	altijd	in	de	zomer	–	verrassen	door	wat	er	op	
mijn	pad	komt.	
ds.	Menno	Valk	
	
Op	 zondag	 7	 augustus	 verwelkomen	 we	 ds.	
Rosemarie	 van	 der	 Hucht	 uit	 Didam	 als	
gastpredikant.	
	
Zondag	 14	 augustus	 gaat	 ds.	 Lidy	 van	 Prooyen	
Schuurman,	predikant	in	Harfsen,	als	gastpredikant	
bij	ons	voor.	Verdere	 introductie	 is	overbodig,	we	
hopen	op	een	mooie	dienst	met	haar.	
	
Jesaja	 trekt	 weer	 fel	 van	 leer.	 Op	 zondag	 21	
augustus	 horen	 we	 een	 gedeelte	 uit	 een	 lange	
redevoering	 die	 hij,	 in	 de	 naam	 van	 God,	 over	
Israël	 uitstort	 (Jes.	 30:	 15-20).	 Zoals	 altijd	 is	 het	
thema:	 gehoorzaamheid	 aan	 God.	 Maar	 het	 volk	
wil	 niet	 luisteren	 naar	 God.	 In	 plaats	 van	 hun	
redding	 te	 zoeken	 bij	 hem,	 vluchten	 de	 mensen	
weg,	als	opgejaagde	soldaten	voor	de	vijand.	Maar	
vluchten	 baat	 hen	 niet.	 Je	 kunt	 Gods	 liefde	 niet	
ontlopen.	 "De	Heer	wacht	op	het	ogenblik	dat	hij	

jullie	 genadig	 kan	 zijn",	 roept	 de	 profeet.	 Is	 dat	
niet	prachtig?	Hoe	troostrijk	is	dit	niet?	God	wacht	
op	ons,	tot	we	zover	zijn	om	naar	hem	te	luisteren.	
Vaak	denken	wij	dat	het	omgekeerd	is:	dat	Hij	ons	
niet	hoort	en	teleurgesteld	keren	we	ons	van	hem	
af.	 Volgens	 de	 profeet	 is	 het	 dus	 andersom.	 Stof	
tot	nadenken.		
ds.	Ary	Braakman	
	
Op	zondag	28	augustus	gaat	ds.	Wouter	Smit	voor.	
Een	goede	bekende	in	ons	midden,	voorheen	was	
hij	predikant	in	Wilp.		
	

	

	
	
KND	XXL	Feest	van	Hoop	
In	 de	 kerk	 vierden	 we	 met	 de	 kinderen	 het	
pinksterfeest,	de	verjaardag	van	de	kerk.	

	
Vrolijk	begonnen	de	
discipelen	 destijds	
niet	 aan	 deze	 dag.	
Het	 kostte	 wat	 tijd	
voor	 zij	 in	 vuur	 en	
vlam	stonden	om	te	
vertellen	 over	 God	
en	Jezus.	
Onze	 kinderen	 van	

de	kindernevendienst	dachten	diep	na	hoe	zij	zich	
tonen	 als	 ze	 ergens	 vol	 van	 zijn.	Met	 handen	 en	
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voeten,	 blij	 en	 enthousiast	 werd	 dit	 uitgebeeld.	
Spontaan	zette	Hannah	zelfs	een	pinksterlied	in.	
	
Met	 Pinksteren	 vieren	 we	 de	 verjaardag	 van	 de	
kerk.	Dit	mag	niet	onopgemerkt	voorbij	gaan,	dus	
worden	de	kinderen	getrakteerd.	Het	 feest	wordt	
gevierd	 met	 feestelijke	 activiteiten,	 limonade	 en	
cake	met	een	speciaal	verjaardagskaarsje.	
	
Dankzij	 dit	 speciale	 kaarsje	 begon	 het	 vlammetje	
steeds	 opnieuw	 te	 branden	 zodra	 het	 uit	 leek	 te	
gaan.	 Dit	 staat	
symbool	 voor	 God	 in	
ons	leven.		
Nadat	 we	 ons	
realiseerden	 dat	 God	
altijd	bij	ons	is,	gingen	
we	 in	 twee	 groepen	
uiteen.	 We	 maakten	
een	 kunstwerk	 van	
verf	 en	 met	 zeepsop	
werden	 bellen	
geblazen.	 Het	 vuur	
van	Pinksteren	werd	verbeeld	en	de	beweging	van	
Pinksteren	werd	zichtbaar	gemaakt.	
	

	
	
Doorkijkje	naar	de	Startdag	in	september	
We	 schreven	 er	 al	 eerder	 over	 in	 Dorpskerk-
Nieuws:	 de	 startdag	 van	 het	 nieuwe	 seizoen	 in	
september.	
Een	 commissie	 is	 thans	 druk	 bezig	 met	 de	
voorbereidingen.	 Er	 ligt	 het	 plan	 op	 tafel	 om	
‘vieren’	 en	 ‘ontmoeten’	met	 elkaar	 te	 verbinden.	
Dat	 wil	 zeggen	 dat	 er	 op	 die	 septemberochtend	
natuurlijk	 een	 startkerkdienst	 wordt	 gehouden,	
maar	dat	deze	een	wat	andere	opbouw	zal	hebben	
dan	 we	 zo	 doorgaans	 gewend	 zijn.	 Korte	
viermomenten	wisselen	af	met	momenten	waarop	
de	kerkgangers	een	workshop	kunnen	volgen.	Dat	
model	geeft	meer	dynamiek	aan	de	dag.		
Het	thema	van	de	Startdag	is	tevens	het	jaarthema	
van	onze	gemeente:	Ik	ben	er	voor	jou.	Dit	is	een	
verwijzing	 naar	 de	 Zeven	 Werken	 van	
Barmhartigheid,	 die,	 verspreid	 door	 het	 jaar,	 niet	
alleen	 in	 het	 preekrooster,	 maar	 ook	 bij	 diverse	
initiatieven	en	 activiteiten	 aan	bod	 zullen	 komen.	

Daarmee	 hopen	 wij	 de	 onderlinge	 samenhang	 in	
de	 gemeente	 (dat	 modewoord	 ‘verbinding’)	 te	
vergroten	 en	 ook	 de	 verschillende	 werkgroepen	
een	 (nog)	 active(-re)	 rol	 te	 geven	 in	 het	
gemeenteleven.	 Net	 als	 bij	 de	 Startdag	 waar	 het	
allemaal	mee	 begint,	 is	 het	 de	 bedoeling	 om	 het	
hele	jaar	door	‘vieren’	en	‘ontmoeten’	op	elkaar	te	
betrekken.	 Overigens	 hebben	 we	 aan	 de	 zeven	
werken	 van	 barmhartigheid	 een	 achtste	
toegevoegd:	zorgzaamheid	voor	de	schepping.		
U	zult	ongetwijfeld	nog	veel	over	de	verschillende	
initiatieven	 gaan	 horen.	 Namens	 de	
Startdagcommissie	 ben	 ik	 blij	 dat	 we	 alvast	 een	
schot	voor	de	boeg	hebben	kunnen	lossen,	zodat	u	
ongeveer	weet	wat	u	te	wachten	staat.		
ds.	Ary	Braakman		
	

	
	 
Zomergroet	
Net	 als	 vorige	 jaren	 zal	 er	 door	 de	
wijkcoördinatoren	 en	 -ouderling	 en	 hun	
contactpersonen	 een	 groet	 vanuit	 de	 gemeente	
bezorgd	worden	in	de	zomer.	De	groet	sluit	aan	bij	
het	 jaarthema	voor	het	nieuwe	seizoen:	 Ik	ben	er	
voor	 jou.	 Mede	 met	 dit	 kaartje	 en	 het	 pastorale	
contact	 hopen	 we	 ook	 dat	 signaal	 naar	 elkaar	 te	
geven:	dat	we	er	voor	elkaar	(willen)	zijn.	
	

	
Zomerbloemengroet	
In	 de	 rubriek	 ‘Omzien	 naar’	 vermelden	 we	 de	
mensen	die	niet	 in	Twello	en	directe	omgeving	 in	
een	woonzorgcentrum	 of	 verpleeghuis	 wonen.	 In	
de	 zomer	 –	 voor	 velen	 een	 periode	 zonder	 veel	
activiteiten	 en	 soms	 van	 eenzaamheid	 als	 gevolg	
van	 vakantie	 van	 anderen	 –	 willen	 wij	 deze	
mensen	laten	weten	dat	we	hen	niet	vergeten.	Op	
zondag	 17	 juli	 verzorgt	 Trix	 Nokkert-Schoneveld	
briefjes	met	 de	 namen	 en	 adressen	 van	 hen.	We	
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hopen	 dat	 andere	 gemeenteleden	wat	 tijd	 willen	
vrijmaken	om	hen	te	verrassen	met	een	bloemetje	
en	een	bezoekje!	
Op	 De	 Hofstede,	 de	 Martinushof	 (Kleinschalig	
Wonen),	 Martha	 Flora	 (Rijksstraatweg	 150)	 en	
September	 (Hunderenslaan	 7)	 zullen	 in	 elke	
huiskamer	 bloemen	 worden	 gebracht	 door	 de	
wijkcoördinatoren.	 Dan	 kunnen	 allen	 die	 daar	
wonen	–	 inclusief	 de	 leden	 van	onze	 gemeente	–	
daarvan	genieten.	
ds.	Menno	Valk	
	
Vakanties	
In	 deze	 zomermaanden	 hebben	 ook	 de	
predikanten	vakantie	gepland:	
	
ds.	Hanneke	Diermanse	-	18	juli	t/m	14	augustus	
ds.	Ary	Braakman	-	18	juli	t/m	28	augustus	
ds.	Menno	Valk	-	6	t/m	28	augustus	
	
Dat	betekent	dat	 geen	 van	hen	aanwezig	 is	 in	 de	
periode	van	6	t/m	14	augustus.	
Oorspronkelijk	zou	ds.	Emma	Rijks	in	deze	periode	
weer	terug	zijn	van	vakantie,	maar	zij	is	helaas	nog	
steeds	ziek.	We	wensen	haar	kracht	en	gezondheid	
toe!	
Gelukkig	 hebben	wij	 ds.	 Johan	Weijenberg	bereid	
gevonden	 om	 ons	 in	 deze	 periode	 te	 vervangen.	
We	zijn	hem	erg	dankbaar	dat	hij	onze	gemeente	
opnieuw	wil	ondersteunen.	
	
In	dringende	gevallen	kunt	u	dus	contact	opnemen	
met:	
tot	en	met	5	augustus:	ds.	Menno	Valk		
Van	6	t/m	14	augustus:	ds.	Johan	Weijenberg		
	(of	met	scriba	Rina	van	der	Noll		
	
Van	15	t/m	28	augustus:	ds.	Hanneke	Diermanse		
	
Vanaf	29	augustus	hopen	we	als	predikanten	weer	
uitgerust	 en	 vol	 energie	 in	 de	 gemeente	 aan	 het	
werk	te	kunnen.	
Namens	de	collega’s,		
ds.	Menno	Valk	
	
	
	
Even	niets	hoeven	
God,	wat	geweldig	
dat	er	dagen	zijn		

waarop	je	even	niets	hoeft.	
Wat	een	verademing	
wanneer	er	eindelijk	tijd	is	
voor	datgene	waar	we	
maar	nooit	aan	toekomen.	
Wat	goed	dat	er	
zoiets	als	vakantie	bestaat.	
	
Geef	dat	we	onszelf	
de	vrijheid	gunnen	om	eens	
even	helemaal	niets	te	doen.	
Om	naar	de	wolken	te	kijken	
en	ruim	baan	te	geven	aan	
onze	dromen	en	gedachten.	
Om	terug	te	vinden	
waar	we	in	alle	drukte	vaak	
aan	voorbijlopen	–	onszelf.	
	 Greet	Brokerhof-van	der	Waa	
	 (in:	Zeg	het	maar	gewoon.	Gebeden		
	 voor	iedereen,	deel	3)	
	
Zingen	is	dubbel	bidden	
In	de	coronatijd	heb	ik	het	zeer	gemist.	Het	samen	
zingen	 op	 zondag	 in	 de	 kerk.	 En	 niet	 alleen	 op	
zondag	 maar	 ook	 het	 zingen	 in	 de	 cantorij.	 In	
Bathmen	 oefent	 de	 cantorij	 niet	 op	 woensdag	
maar	op	donderdagavond	en	daar	ben	ik	graag	bij.	
Al	 ruim	 dertig	 jaar	 ben	 ik	 lid	 van	 een	 cantorij	
bedenk	 ik	 mij.	 Als	 jonge	 theologiestudent	 in	
Kampen	 sloot	 ik	 mij	 meteen	 aan	 bij	 het	
studentenkoor	en	maakte	ik	kennis	met	een	breed	
repertoire	 aan	 kerkliederen.	 Wat	 genoot	 ik	 daar	
toen	al	van.	Woorden	en	melodieën	die	 jouw	ziel	
raken.	 Boven	 jezelf	 uitzingen	 en	 als	 het	 ware	
gedragen	worden	door	woord	en	melodie.	Door	te	
zingen	zing	je	je	als	het	ware	het	geloof	te	binnen.	
Van	 kerkvader	 Augustinus	 (354-430)	 is	 de	
uitspraak:	‘Zingen	is	dubbel	bidden’.	

Je	 lichaam	 en	 je	 ziel	
doen	eraan	mee.	Door	
het	 zingen	 heb	 je	
contact	 met	 God	 en	
met	 elkaar.	 Zingen	 is	
de	 meest	 natuurlijke	
en	 eenvoudige	manier	
om	er	helemaal	te	zijn	
met	al	jouw	erva-	

-ringen,	gevoelens	en	verlangens.		
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Onlangs	 in	 het	Grotenhuis	 trof	 het	mij	weer.	 Een	
oude	 dame	 zong	 met	 haar	 ogen	 dicht	 uit	 haar	
hoofd	 de	 liederen	mee.	 De	 Engelsen	 zeggen	 dan:	
‘by	heart’.		
Liederen	 die	 bekend	 zijn	 en	 vertrouwd	 en	 een	
plekje	hebben	gekregen	in	de	ziel.	
Waar	 woorden	 en	 taal	 verdwenen	 zijn	 blijft	 de	
kracht	van	zingen	en	muziek.	
Welk	 lied	 zal	 ik	 later,	 oud	 en	 grijs	 geworden,	 ‘by	
heart’	 zingen?	 Een	 lied	 uit	 Taizé	 of	 toch	 iets	 van	
Huub	 Oosterhuis?	 Wie	 zal	 het	 zeggen.	 Ik	
denk/hoop	dat	het	er	vele	zullen	zijn.	Onderstaand	
lied	hoort	daar	zeker	bij:	
	
Dat	een	nieuwe	wereld	komen	zal		
waar	brood	genoeg	–		
en	water	stroomt	voor	allen.		
	
Daar	bouwen	wij	veilige	buurten		
wonen	dooreen	in	wijken	van	vrede		
in	schaduw	van	bomen.		
	
Geen	kinderen	zullen	daar	sterven		
oude	mensen	maken	hun	dagen	vol		
en	jonge	mensen	zullen	daar	pas		
op	hun	honderdste	sterven.		
	
Wij	zullen	niet	voor	de	leegte	zwoegen		
geen	kinderen	baren	voor	de	verschrikking.		
De	wolf	en	het	lam		
zullen	weiden	tezamen:		
wij	leren	de	oorlog	af.		
	
Dat	een	nieuwe	wereld	komen	zal		
waar	brood	genoeg	–		
en	water	stroomt	voor	allen.	
	 tekst	H.	Oosterhuis/melodie	A.	Oomen	
	
Al	zingend	besef	ik	hoe	actueel	de	woorden	zijn.		
Zingen	is	dubbel	bidden.	Dat	de	kracht	van	zingen	
en	muziek	vertrouwen	mag	geven.	
	
ds.	Hanneke	Diermanse,	
waarnemend	predikant	wijk	Zuid	
	
	
Zing	de	zomer			
Tijdens	het	schrijven	
van	 dit	 stukje	 voor	
Kredo	 hoor	 ik	

intussen	 -	 via	mijn	 oordopjes	 -	 prachtige	 liederen	
in	mijn	oren.		
Herken	 je	 dat,	 dat	 (mee)zingen	 of	 het	 horen	 van	
gezang	 inspireert?	 Door	 te	 zingen	 kun	 je	 je	
emoties	 eruit	 gooien	 en	 het	 kan	 ook	 een	 mooie	
manier	zijn	om	anderen	te	laten	weten	dat	je	aan	
ze	denkt,	met	ze	meeleeft.	
	
“Ik	 ben	 er	 voor	 jou”	 is	 het	 jaarthema	 waar	 we	
vanaf	september	samen	mee	aan	de	slag	gaan.	
Tot	 september	 volgend	 jaar	 willen	 we	 dit	 thema	
laten	doorklinken,	elkaar	erdoor	laten	inspireren.		
Niet	alleen	op	de	 startzondag,	maar	het	hele	 jaar	
door	zullen	de	zeven	werken	van	barmhartigheid,	
Matteüs	 25:	 35-36,	 doorklinken	 in	 de	
zondagdiensten	 en	 ook	 bij	 pastorale-,	 diaconale-	
en	 groene	 kerk	 activiteiten.	 Groene	 kerk	
activiteiten	 zul	 je	 misschien	 denken?	 Ja,	 want	
inmiddels	 is,	 eind	 vorige	 eeuw,	 door	 Paus	
Franciscus	nog	een	achtste	werk	toegevoegd,	“het	
gemeenschappelijk	 huis	 behoeden”	 (het	 beheren	
van	onze	aarde).	
Acht	 prachtige	 onderwerpen	 om	 een	 jaar	 lang	
samen	 mee	 aan	 de	 slag	 te	 gaan,	 terug	 te	 laten	
komen	 in	 de	 (zondag)diensten	 en	 ontmoetingen	
aan	 te	 verbinden.	 Iedere	 paar	 maanden	 zal	 een	
ander	thema	centraal	staan.	De	werken	worden	zo	
veel	 mogelijk	 gekoppeld	 aan	 landelijke	 en	
wereldwijde	 thema’s,	 zoals	 vluchtelingen,	
werelddiaconaat,	 duurzaamheid,	 eenzaamheid,	
kerkopbouw	etc.	

 “IK BEN ER VOOR JOU”  
	
Laat	 u	 zich	 deze	 zomer	 ook	 inspireren	 door	 het	
gezang	van	de	vogels	en	de	muziek	van	ritselende	
bladeren,	 ruisende	 golven	 en	 zoemende	 bijen?	 Ik	
hoop	 dat	 we	 komend	 seizoen	 een	 barmhartige	
samenzang	kunnen	laten	horen.	Niet	alleen	binnen	
onze	kerkmuren,	maar	ook	daarbuiten.	
Nu,	met	 de	 zon	 op	 het	 raam	 en	 uitzicht	 op	 onze	
wilde	 bloementuin,	 voel	 ik	 de	 behoefte	 om	 de	
zomer	te	zingen.		
	
Zing	de	zomer	
Dans	de	dag	
Leef	de	liefde	
Nu	het	mag	
	
	

 

W
ER

K
 

OPBOUW 
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Proef	de	passie	
Lees	het	licht	
Wens	de	warmte	
Doelgericht	
	
Zing	de	zomer	
Baad	in	blauw	
Lief	het	leven	
Doe	het	nou!	
	 (Tanja	Helderman)	
	
Een	inspirerende	en	zomerse	groet,	
Rosa	van	der	Tang	
	

	
	
Weekenddiensten	
			2-	3	juli	 ds.	Menno	Valk	
		9-10	juli	 ds.	Hanneke	Diermanse	
16-17	juli	 ds.	Ary	Braakman	
23-24	juli	 ds.	Menno	Valk	
30-31	juli	 ds.	Menno	Valk	
			6	-7	aug.	 ds.	Johan	Weijenberg	
13-14	aug.	 ds.	Johan	Weijenberg	
20-21	aug.	 ds.	Hanneke	Diermanse	 	
27-28	aug.	 ds.	Hanneke	Diermanse		
		3	-	4	sept.	 ds.	Menno	Valk	
	
Bedankt!	
Beste	mensen,	
Half	juni	ontving	ik	een	prachtige	bos	bloemen	met	
een	 mooie	 wens	 namens	 kerkenraad	 en	
gemeente.	 Wat	 een	 verrassing!	 Veel	 dank	
daarvoor!		
Het	gaat	intussen	heel	goed	met	Maud,	haast	alsof	
er	 nooit	 iets	 gebeurd	 is.	 De	 verwachting	 van	 de	
artsen	 dat	 ze	 (vrijwel)	 helemaal	 zou	 herstellen	 is	
waarheid	 geworden.	 Daar	 zijn	 we	 ontzettend	
dankbaar	 voor.	 Bij	 mijzelf	 merk	 ik	 dat	 ik	 steeds	
meer	 energie	 krijg.	 Dat	 voelt	 goed	 en	 is	 nog	 iets	
om	 dankbaar	 voor	 te	 zijn.	 Na	 de	 zomer	 hoop	 ik	
uitgebreider	 te	 kunnen	 vertellen	 over	 de	 ‘stand	
van	zaken’	wat	betreft	mijn	ziekteverlof.	
Goede	zomermaanden	gewenst!	
Hartelijke	groet,	ds.	Emma	Rijks	
	
	
	

Bedankt	
Hartelijk	dank	voor	het	mooie	boeket	bloemen	ter	
gelegenheid	van	ons	60-jarig	huwelijk.	
	
fam.	J.W.	Eijerkamp	
Hietweideweg	58	
7391	XX	Twello	
	
The	Chosen	nader	bekeken	 	
Heb	 je	 altijd	 al	 willen	
weten	 hoe	 Jezus	 leefde?	
Wie	 Hij	 tegen	 kwam	 in	
Zijn	 tijd	 op	 aarde?	 Waar	
sprak	 Hij	 over?	 Wat	
maakte	 hij	 mee?	 The	
Chosen	 is	 een	 videoserie	
over	het	 leven	van	Jezus.	
De	 serie	 geeft	 een	
boeiend	 beeld	 van	 	 het	
dagelijkse	 leven	 in	 Israël	 rond	het	begin	van	onze	
jaartelling.	De	decors	zijn	prachtig	gemaakt	en	het	
camerawerk	 is	van	hoog	niveau.	 	De	dialogen	zijn	

treffend	 en	 herkenbaar	 vorm	 gegeven	 en	
natuurlijk	ondertiteld	in	het	Nederlands.	
We	gaan	 in	 een	hele	 serie	 bijeenkomsten	 telkens	
één	 aflevering	 van	 ca.	 45	 minuten	 bekijken	 en	
bespreken.	 Hoewel	 er	 een	 chronologische	
samenhang	 is,	 kun	 je	 elke	 aflevering	 ook	 prima	
afzonderlijk	 bestuderen.	 Hopelijk	
leren	 we	 zo	 elke	 bijeenkomst	
Jezus	 beter	 kennen	 en	 begrijpen	
we	 meer	 en	 meer	 wat	 de	
bedoeling	is	van	Zijn	aanwezigheid	
op	aarde.	

	
Wil	je	meer	weten	of	mee	doen?	Stuur	een	mailtje	
of	bel	even	voor	meer	info.	
	
Hartelijke	groet,	
Gerit	Moll	
E:	geritmoll@gmail.com	
	

 
ALGEMENE	BERICHTEN	

NIEUWSGIERIG? Scan deze QR-code  
of KIJK eens op  www.thechosen.nl 

EERSTE BIJEENKOMST 
5 SEPTEMBER 15.00-17.00 uur. 

GEBOUW IRENE 
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Omzien	naar	
In	deze	rubriek	noemen	wij	de	namen	van	
gemeenteleden	die	voor	langere	tijd	elders	worden	
verpleegd	of	revalideren,	en	ook	oudere	
gemeenteleden	die	buiten	Twello	in	een	
verpleeghuis	of	zorgcentrum	wonen	en	die	graag	
de	band	met	de	gemeente	willen	behouden.		
In	de	drukversie	van	Kredo	staat	een	lijst	met	
personen	die	zijn	opgenomen	in	een	verpleeghuis	
of	zorginstelling.	
	
Wij	leven	mee	
met	de	kinderen	en	kleinkinderen	van	Albert	Jan	
Hanekamp,	die	op	1	juni	2022	in	de	leeftijd	van	97	
jaar	is	gestorven.	Tot	voor	kort	woonde	dhr.	
Hanekamp	op	St.	Maartenserf	85.	
We	wensen	hen	kracht	en	troost	toe	in	deze	tijd	
zonder	hun	geliefde.	
ds.	Menno	Valk	
	

	
	
Er	 zijn	 veel	 stemmen	 die	 op	 ons	 afkomen,	 de	
stemmen	 van	 mensen,	 de	 tv,	 de	 kranten,	 het	
internet,	 de	 media	 en	 noem	 maar	 op.	 Veel	
stemmen	 klinken	 ook	 van	 binnen,	 stemmen	 van	
vroeger,	stemmen	van	oud	leed	en	zeer,	stemmen	
van	vermaning,	stemmen	van	behoeften	en	driften	
die	aandacht	vragen,	stemmen	van	binnen	en	van	
buiten.	 En	 ergens	 moet	 er	 ook	 nog	 de	 stem	 van	
God	 te	 vinden	 zijn,	 de	 stem	 van	 de	Geest	 die	 op	
ieder	mens	is	uitgestort,	de	stem	van	de	Geest	van	
God	waardoor	wij	 van	dag	 tot	 dag	 kunnen	 leven.	
Het	 is	soms	moeilijk	om	in	ons	binnenste	datgene	
te	voelen	waar	wij	 iets	 zouden	kunnen	vernemen	
van	 God,	 die	 Ene,	 die	 ons	 vergezelt,	 die	 onze	
stemmen	hoort	en	onze	gedachten	leest.	
		
God,	u	hebt	ons	uit	de	duisternis	naar	Jezus	geleid,	
U	hebt	de	ster	van	hoop	in	ons	leven	gebracht.		
Geef	 dat	 wij	 ons	 samen	 inzetten	 om	 uw	
heerschappij	 van	 liefde,	 gerechtigheid	 en	 vrede	
zichtbaar	te	maken.		
	

	
Help	 ons	 om	een	 licht	 van	hoop	 te	 zijn	 voor	 allen	
die	 leven	 in	 de	 duisternis	 van	 wanhoop	 en	
teleurstelling,	van	verdriet	en	pijn.		
Neem	ons	bij	de	hand,	Heer,	zodat	wij	U	zien	in	ons	
dagelijks	leven.	
Schenk	 ons	 uw	 licht	 en	 zet	 ons	 in	 vuur	 en	 vlam	
zodat	 uw	 liefde	 ons	met	warmte	 omringt,	U	 hebt	
uzelf	vernederd	omwille	van	ons	Heer.		
Help	ons	U	hierin	te	volgen.	Maak	dat	ons	leven	U	
verheerlijkt	in	woorden	en	spreken,	in	ons	doen	en	
laten.	Amen		
	
Elke	maandagmiddag	 van	 13.15	 uur	 tot	 +/-	 14.30	
uur	 komt	 gebedsgroep	 ‘Jouw	 Verhaal’	 bijeen	 en	
nemen	we	de	tijd	om	te	bidden	en	te	danken	voor	
de	 zegeningen	 die	 wij	 ontvangen	 hebben.	 We	
beginnen	 met	 het	 aansteken	 van	 een	 kaars,	 zijn	
een	moment	stil	en	lezen	uit	de	Bijbel.	We	gaan	in	
gesprek	 over	 wat	 ons	 bezighoudt	 en	 nemen	
gebedspunten	door	voor	de	gebeden.	We	danken	
voor	 die	 mensen	 die	 ons	 lief	 en	 dierbaar	 zijn	 en	
wat	 ze	 voor	 ons	 betekenen.	We	 bidden	 God	 om	
uitkomst	 voor	 de	 wereldwijde	 problemen.	 We	
bidden	God	voor	hen	die	het	moeilijk	hebben	naar	
lichaam	en	geest.	Voor	onze	kerk	in	Twello,	dat	we	
een	 gemeenschap	 mogen	 zijn	 die	 naar	 elkaar	
omziet.	 Voor	 de	 kerkenraad.	 Voor	 onze	
predikanten.	Voor	alle	vrijwilligers	binnen	de	kerk.	
Je	bent	welkom	als	je	een	keer	bij	de	gebedsgroep	
wilt	 zijn.	 Neem	 gerust	 contact	 op	 via	 de	 mail:	
gebedsgroep@pkn-twello.nl	of	T:	06	2206	4409.	
	
Met	 een	 hartelijke	 groet	 namens	 gebedsgroep	
’Jouw	verhaal’		
Jan	Boneschansker		
	
	
	

 
OMZIEN	NAAR	

Gebedsgroep jouw verhaal 
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	Onlangs	 las	 ik	 een	 artikel	 dat	
de	 vraag	 probeerde	 te	 beant-
woorden	 die	 ons	 zo	 vaak	
bezighoudt:	 ‘Komt	 er	 ooit	
wereldvrede?’	 Het	 lijkt	
onvoorstelbaar,	 maar	 het	
aantal	 slachtoffers	 van	
oorlogen	 vertoont	 een	 dalende	 trend	 sinds	 de	
Tweede	Wereldoorlog.	Als	je	echter	een	heel	lange	
termijn	 beziet	 (vanaf	 1400),	 dan	 springt	 de	
twintigste	 eeuw	 er	 als	 extreem	 gewelddadig	 uit.	
Het	is	dus	maar	net	hoe	je	naar	de	informatie	kijkt.	
Met	de	oorlog	 in	Oekraïne	 zijn	er	 voor	nu	 zorgen	
genoeg	en	daarom	is	het	fijn	dat	we	door	kunnen	
gaan	 met	 de	 vredeswake.	 Het	 is	 goed	 om	 met	
elkaar	onze	zorgen	te	delen	en	God	te	vragen	om	
hen	die	geweld	gebruiken	tot	andere	gedachten	te	
brengen.	 Daarnaast	 luisteren	 we	 naar	 muziek,	
zingen	mee	en	steken	een	kaarsje	aan.	
Weet	je	welkom,	elke	donderdag	19.30-20.00	uur	
in	het	Stiltecentrum.	
En	wil	je	ook	een	keer	teksten,	muziek	en	liederen	
uitzoeken?	Prima!	
	

Hartelijke	groet,	
Gerit	Moll	

	
	
	
	
	
	

De	 eerstvolgende	maaltijd	 is	 op	maandag	 11	 juli.	
Je	bent	vanaf	17.00	uur	welkom	voor	een	gezellig	
samenzijn	 met	 een	 drankje	 in	 The	 Basement	
(kelder	 Irene).	 Om	 17.30	 uur	 wordt	 de	 maaltijd	
geserveerd.		
De	kosten	bedragen	5	euro	per	persoon.	Hiervoor	
krijg	 je	 een	 twee-	 of	 driegangenmaaltijd	
geserveerd	met	een	drankje	en	koffie	of	thee.		
Voor	 maandag	 11	 juli	 kun	 je	 je	 opgeven	 bij	
Liesbeth	Hokken,	E:	aantafel@pkn-twello.nl		 	of	T:	
0571	298089.	
	
De	volgende	maaltijd	is	op	woensdag	17	augustus.	
Voor	 deze	 maaltijd	 kun	 je	 je	 opgeven	 bij	 Hetty	
Harmsen,	E:	aantafel@pkn-twello.nl		of	T:	06	5049	
1004.	
Dieetwensen	horen	we	graag.	
	
Je	bent	van	harte	welkom!	

Namens	Aan	Tafel,		
Hetty	Harmsen	en	Liesbeth	Hokken	
	
	

Uitnodiging	voor	onze	gemeenteleden		
	
	
Op	 woensdag	 10	 augustus	 2022	 is	 er	 weer	 een	
ontmoetingsmiddag	 65+	 in	 gebouw	 Irene	 van	
14.30	–	16.00	uur.	
We	nodigen	je	van	harte	uit	om	hierbij	aanwezig	te	
zijn,	kom	eens	kijken	hoe	gezellig	het	is.		
Het	belooft	een	fijne	bijeenkomst	te	worden	door	
contact	met	elkaar	en	het	genieten	van	een	kopje	
thee	of	koffie	met	iets	lekkers	erbij.	
Wij	willen	graag	dat	je	 je	voor	8	augustus	opgeeft	
bij	één	van	ons.	
Alle	 teamleden	gaan	een	stukje	voordragen.	Als	u	
het	leuk	vindt	om	dit	ook	te	doen,	wilt	u	dit	dan	bij	
de	opgave	doorgeven?	
	
Namens	het	pastorale	team:	
Anneke	Haverkamp	 	
Elly	Landstra	 	 	
Tonnie	Telgen		 	
Mary	Bresser	 	 	
Riet	van	Elden		 	
	
	
Opruimactie	zwerfvuil	op	zaterdag	9	juli	
Zaterdag	 9	 juli	 gaan	 we	 weer	 op	 pad.	 Dan	 is	 er	
weer	een	opruimactie	van	zwerfafval.	Samen	met	
de	 leden	van	de	zwerfvuilopruimgroep	komen	we	
om	 10.00	 uur	 bij	 elkaar.	 Eerst	 drinken	 we	

koffie/thee	 en	 is	 er	
ruimte	 om	 bij	 te	
kletsen	en	 ideeën	uit	
te	 wisselen.	 Daarna	
gaan	 we	 in	 groepjes	
uiteen	om	de	straten	
weer	 van	 zwerfafval	
te	 ontdoen.	 Het	 is	

nuttig	werk,	maar	ook	heel	gezellig.	En	zo	kom	 je	
ook	 eens	 iemand	 tegen	 op	 een	 andere	 manier.	

ONTMOETINGSMIDDAG 
65+ 
uitnodiging voor onze 
gemeenteleden van 65 jaar 
en ouder 
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Onderweg	 krijgen	 we	 regelmatig	 een	 duimpje	
omhoog,	 maar	 er	 zijn	 ook	 gesprekken	 over	
waarom	we	dit	 doen.	Op	deze	manier	 komen	we	
als	 kerk	 ook	 op	 een	 andere	 manier	 onder	 de	
aandacht.	 De	 werkgroep	 is	 ontstaan	 vanuit	 de	
kerk,	maar	 er	 doen	 ook	 veel	 niet-kerkleden	mee.	
Opschonen	van	het	dorp	is	een	taak	voor	ons	allen.	
Wilt	u	meehelpen	met	zwerfafval	opruimen?	
We	starten	om	10.00	uur	bij	gebouw	Irene,	achter	
de	 Dorpskerk.	 Geef	 je	 op	 via	 groenekerk@pkn-
twello.nl	 en	 wij	 zorgen	 voor	 de	 benodigde	
materialen.	
Tot	dan!	
Werkgroep	Groene	Dorpskerk	Twello	
	

	
	
Toekomstgericht	leven	
Een	van	prangende	vraagpunten	van	dit	moment	is	
de	 stikstofdiscussie.	 Een	 spagaat	 tussen	 het	
noodzakelijke	duurzaamheidsvraagstuk	en	wat	dit	
voor	de	boeren	 kan	betekenen.	Ook	 in	onze	 kerk	
zien	we	dat	er	wat	moet	gebeuren,	maar	ook	dat	
medegemeenteleden	 afhankelijk	 zijn	 van	 het	
inkomen	van	het	land.		

	
In	de	kerk	denken	we	na	over	wat	het	betekent	om	
toekomstgericht	 te	 zijn.	 Tot	 welke	 keuzes	 dwingt	
dit	 ons?	 We	 hebben	 elkaar	 nodig	 om	 een	
antwoord	 te	 vinden	 op	 deze	 indringende	 vragen.	
Deze	vragen	gaan	niet	alleen	over	de	toekomst	van	
onze	kerk	maar	evenzeer	over	de	toekomst	van	de	
schepping,	het	klimaat	en	het	(te)	groene	grasland.		
	
De	 vragen	 gaan	 diep.	 Ze	 raken	 aan	 onze	
levenshouding,	 aan	 ons	 vertrouwen	 en	 aan	 ons	
perspectief.	Het	jaarthema	van	onze	kerk	is	‘Van	U	
is	de	toekomst’.	Het	belijdt	dat	de	toekomst	niet	in	
onze	 handen	 maar	 in	 die	 van	 God	 ligt.	 Het	
verwoordt	de	hoop	op	God	die	alle	dingen	nieuw	
maakt.	Deze	hoop	ontspant	en	activeert.		
	

Juist	in	deze	zorgelijke	tijd,	waarin	het	kerk-zijn	en	
het	 klimaat	 onder	 druk	 staan,	 komt	 het	 aan	 op	
leven	vanuit	de	toekomst.	Niet	als	een	vlucht	maar	
als	bron	van	kracht	en	bezieling	om	te	doen	waar	
het	 op	 aankomt.	 Om	 te	 kunnen	 genieten	 én	 om	
verantwoordelijkheid	 te	 kunnen	 nemen	 voor	 al	
wat	 leeft,	vanuit	het	besef	dat	God	voor	Zijn	kerk	
en	Zijn	schepping	zorgdraagt.	
	
Bij	 dit	 gesprek	 moet	 iedereen	 aan	 tafel.	 We	
moeten	weg	uit	de	polarisatie.	Want	niet	iedereen	
is	 boer,	 maar	 iedereen	 eet.	 De	 eerlijke	 vragen	
moeten	 hier	 gesteld	 worden:	 zijn	 we	 als	
samenleving	 uit	 de	 bocht	 gevlogen?	 Wat	 is	
'genoeg'?	 Waar	 liggen	 nou	 eigenlijk	 de	 grenzen?	
Wat	 zijn	echte	perspectieven	binnen	die	 grenzen,	
waarbij	we	recht	doen	aan	de	boer,	de	burger	en	
de	 schepping?	Wat	 zijn	 voorbeelden	waarvan	we	
kunnen	leren?	De	kerk	wil	een	plek	zijn	waar	deze	
vragen	gesteld	kunnen	worden.	Niet	 in	een	debat	
tegenover	elkaar,	maar	in	gesprek	als	broeders	en	
zusters	met	een	gezamenlijke	taak	in	de	zorg	voor	
de	schepping.	
	
(Dit	 artikeltje	 is	 een	 verkorte	 –	 vrije	 –	 compilatie	
van	een	artikel	van	onze	landelijke	scriba	ds.	René	
de	Reuver	en	een	ander	artikel	van	onze	landelijke	
preses	ds.	Marco	Batenburg).		
	
Gemeentevergadering		
De	 afgelopen	 twee	 jaar	 konden	 de	 gemeente-
avonden	–	vanwege	de	coronamaatregelen	–	niet	
in	Irene	plaatsvinden.	Nu	-	op	31	mei	-	was	er	weer	
een	goedbezochte	 gemeenteavond	 in	 Irene.	Bijna	
vijftig	gemeenteleden	waren	aanwezig.	
	
Na	 een	 ‘Pinksteropening’	 door	 ds.	 Hanneke	
Diermanse	 spraken	 wij	 kort	 over	 het	 feit	 dat	 de	
toonzetting	 van	 opmerkingen	 naar	 predikanten,	
koster,	 opbouwwerker	 of	 kerkenraadsleden	 soms	
wel	 iets	 minder	 hard	 mogen	 zijn.	 We	 doen	
allemaal	 ons	 best	 en	 het	 is	 goed	 als	 we	
aangesproken	worden	 op	 zaken	 die	mogelijk	 nog	
beter	 kunnen,	 maar	 dat	 kan	 ook	 op	 een	
vriendelijke	manier	gezegd	worden.		
	
Helaas	 kan	 er	 nog	 niets	 gezegd	worden	 over	 het	
genezingsproces	 van	 ds.	 Emma	 Rijks.	 Natuurlijk	
missen	we	haar	en	bidden	ervoor	dat	ze	weer	snel	

 KERKENRAAD	
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beter	 wordt.	 We	 zijn	 dankbaar	 dat	 Hanneke	
Diermanse	haar	taken	waarneemt.	
	
De	 penningmeesters	 van	 het	 College	 van	
kerkrentmeesters	 en	 de	 Diaconie	 presenteerden	
de	 financiële	 jaarcijfers	 2021.	Gezien	 de	 roep	 om	
hulp	 heeft	 de	 diaconie	 iets	meer	 uitgegeven	 dan	
de	 inkomsten	 waren.	 Volgens	 de	 diaconie	 een	
verantwoorde	uitgave	gezien	het	eigen	vermogen	
van	de	diaconie.	Het	college	van	kerkrentmeesters	
moest	 een	 fors	 negatieve	 begroting	 presenteren.	
Dit	 heeft	 alles	 te	 maken	 met	 onze	 –	 bewust	
gekozen	 –	 extra	 bezetting	 qua	 predikanten	 en	
opbouwwerker.	 Naast	 de	 lagere	
erfpachtinkomsten	 werkten	 de	 hoger	 wordende	
energieprijzen	in	het	afgelopen	jaar	ook	niet	in	ons	
voordeel.	
Naar	 aanleiding	 van	 vragen	 over	 het	 tegoed	 aan	
spaargelden	 en	 beleggingen	 gaven	 beide	
penningmeesters	 aan	 dat	 spreiding	 en	 defensief	
beleggen	 een	 eerste	 uitgangspunt	 is.	 De	
penningmeester	 van	 het	 CvK	 gaf	 aan	 dat	 de	
financiën	 de	 komende	 jaren	 verder	 onder	 druk	
komen,	 mede	 door	 de	 lagere	 erfpachtinkomsten	
en	 een	 teruglopend	 ledenaantal.	 De	
penningmeesters	 –	 en	 in	 hen	 het	 CvK	 en	 de	
Diaconie	–	 zijn	met	een	hartelijk	applaus	bedankt	
voor	 het	 vele	 werk.	 Op	 de	 laatste	
kerkenraadsvergadering	 zijn	 de	 jaarrekeningen	 –	
ongewijzigd	–	formeel	goedgekeurd.	
	
We	 spraken	 kort	 over	 het	 collecteren.	 Een	
duidelijke	 meerderheid	 van	 de	 aanwezigen	 vindt	
het	 passender	 om	 tijdens	 de	 eredienst	 te	
collecteren	en	niet	-	zoals	nu	-	aan	het	einde	bij	de	
uitgang.	De	kerkenraad	neemt	deze	adviezen	mee.		
	
Vooraan	 in	 Irene	 stond	 een	 rubberboot	 met	 een	
schilderij	als	metafoor	voor	het	vraagstuk	van	het	
tekort	 aan	 vrijwilligers.	 In	 de	 kerkenraad	 missen	

we	al	langere	tijd	een	ouderling	eredienst,	maar	op	
korte	termijn	vertrekken	ook	de	voorzitter	van	de	
kerkenraad,	de	 voorzitter	 van	de	diaconie	en	een	

diaken/voorzitter	van	de	ZWO.	Helaas	konden	we	
het	 probleem	 niet	 oplossen,	maar	 hier	moet	 wel	
wat	 aan	 gedaan	 worden.	 Als	 pakkende,	
ondersteunende	 tekst	 bij	 de	 rubberboot	 noemde	
Marietje	Winterman	‘Kom	over	en	help	ons’.		
		
	
In	de	rondvraag	kwamen	nog	tal	van	interessante	
vragen	naar	voren.	Hier	komen	wij	nog	op	terug.		

	
Dank-je-wel-avond	
Op	 10	 juni	 hadden	 we	 met	 elkaar	 een	 gezellige	
dank-je-wel-avond	waarbij	een	kleine	tachtig	leden	
aanwezig	waren.	Na	een	kopje	soep	en	een	lekker	
glaasje	wat	buiten	genuttigd	kon	worden,	konden	
we	 met	 elkaar	 in	 de	 kerk	 kijken	 naar	 een	
minimusical	 van	 Kees	 Posthumus.	 Tal	 van	
herkenbare	 situaties	die	ook	 in	onze	kerk	konden	
plaatsvinden	werden	 in	rap	tempo	–	 in	verhaal	of	
liedvorm	 –	 over	 ons	 uitgestort.	 In	 deze	 plezierige	
‘cabaretregen’	 wisten	 we	 veel	 mensen	 uit	 onze	
gemeente	te	plaatsen.	Nadien	hebben	we	heerlijk	
met	 elkaar	 gegeten.	 Heel	 veel	 dank	 voor	 de	
organisatoren	 van	 deze	 avond:	 Noëlle	 Potters	 en	
Christy	 van	 Duijvenboden.	 En	 niet	 te	 vergeten	
Carry	Molenaar,	die	door	de	ziekte	van	Christy	ook	
veel	werk	op	zich	heeft	genomen.	
	
Paaskaars	
Ieder	jaar	wordt	de	paaskaars	gegeven	aan	iemand	
die	 iets	 bijzonders	 voor	 onze	 gemeente	 heeft	
betekend	of	die	iets	bijzonders	heeft	meegemaakt.	
De	 kerkenraad	 heeft	 besloten	 om	 de	 paaskaars	
van	 het	 afgelopen	 jaar	 aan	 ds.	 Emma	 Rijks	 te	
geven.	 Enerzijds	 als	 dank	 voor	 alles	 wat	 ze	 voor	
onze	 gemeente	 gedaan	heeft	 en	 tevens	 als	 teken	
dat	 we	 vaak	 bij	 haar	 stilstaan	 in	 de	 hoop	 dat	 ze	
weer	snel	beter	mag	worden.	
	
Vredeswake	
In	 de	 kerkenraad	 spraken	 we	 over	 de	 vraag	 hoe	
lang	we	door	zouden	gaan	met	de	vredeswake,	die	
iedere	 donderdagavond	 in	 de	 kerk	 gehouden	
wordt.	Besloten	 is	om	de	vraag	neer	 te	 leggen	bij	
de	gemeenteleden	die	donderdags	naar	deze	wake	
komen.	Hier	was	het	antwoord	dat	we	er	-	zolang	
het	 geweld	 voortduurt	 -	 mee	 moeten	 doorgaan.	
Gerit	 Mol	 is	 bereid	 om	 de	 coördinatie	 met	 een	
aantal	 vrijwilligers	op	zich	 te	nemen.	Hierdoor	 zal	
de	vredeswake	 iedere	donderdagavond	–	om	half	



 13	
	

acht	 ’s	 avonds	 –	 blijven	 plaatsvinden.	 Ook	 in	 de	
vakantieperiode.	
	
Collecteren	
Het	Interkerkelijk	Contact	in	Overheidszaken	(CIO)	
adviseert	 om	 nog	 steeds	 een	 beperkt	 aantal	
coronamaatregelen	 te	handhaven.	De	PKN	neemt	
dit	advies	ter	harte,	wat	inhoudt	dat	wij	nog	steeds	
geen	 handen	 geven	 in	 de	 kerk	 en	 dat	 de	
collectezak	ook	nog	niet	wordt	doorgegeven.	Toch	
bleek	 op	 de	 gemeenteavond	 dat	men	de	 collecte	
een	 wezenlijk	 onderdeel	 van	 de	 eredienst	 vindt.	
Om	 deze	 reden	 zullen	 in	 de	 toekomst	 de	
collectezakken	 weer	 in	 de	 dienst	 worden	
doorgegeven.	 Maar	 ….	 helaas	 moeten	 we	
voorlopig	 op	 advies	 van	 het	 CIO	 nog	 even	
voorzichtig	 zijn.	 Dus	 voorlopig	 vind	 je	 de	
collectezakken	nog	bij	het	uitgaan	van	de	kerk.	
	
Welkom	bij	de	kerkdienst	
In	 het	 verleden	 werden	 kerkbezoekers	 welkom	
geheten	 door	 de	 collectanten.	 Nu	 er	 niet	 meer	
gecollecteerd	 wordt	 tijdens	 de	 diensten,	 kwam	
men	de	 kerk	 in	 zonder	 dat	men	welkom	geheten	
werd.	 Door	 velen	 werd	 ‘het	 welkom’	 gemist.	 De	
kerkenraad	vindt	het	 fijn	dat	de	 lectoren	nu	deze	
taak	op	zich	willen	nemen.	
	
Bezinning	en	inspiratie	(B&I)	
Al	 vele	 jaren	 is	 B&I	 een	 van	de	 kanalen	 van	onze	
kerk	 die	 een	 deel	 van	 de	 vorming	 en	 toerusting	
voor	 onze	 kerk	 voor	 hun	 rekening	 neemt.	 De	
laatste	 jaren	was	dit	 een	 commissie	die	onder	de	
werkgroep	 ‘oecumene’	 opereerde,	 een	
gezamenlijk	initiatief	van	de	kerken	uit	Twello.	Nu	
de	 RK-kerk	 in	 Twello	 hier	 ‘geen	 tijd’	 meer	 voor	
beschikbaar	 heeft,	 was	 onze	 kerk	 de	 enige	
participant	 in	 deze	 werkgroep.	 B&I	 heeft	 er	 nu	
voor	 gekozen	 om	 een	 commissie	 van	 onze	
gemeente	 te	 worden.	 Een	 commissie	 met	 een	
eigen	 geluid	 waarmee	men	 óók	 publiek	 probeert	
aan	 te	 spreken	wat	 niet	 naar	 de	 kerk	 gaat.	Maar	
vanaf	 nu	wel	 een	 commissie	 rechtstreeks	 vallend	
onder	 de	 verantwoording	 van	 de	 kerkenraad.	 De	
commissie	 is	 al	 druk	 bezig	 met	 het	 programma	
voor	 het	 volgende	 kerkseizoen	 en	 zal	 dit	
binnenkort	 in	 concept	 presenteren	 aan	 de	
kerkenraad.	
	
	

Corona	
Helaas	nemen	de	geluiden	over	 corona	weer	 toe.	
Mocht	 je	 verkouden	 zijn	 of	 last	 van	 andere	
coronaverschijnselen	 hebben,	 test	 je	 dan	 en	 blijf	
indien	nodig	thuis.	
	
Jaarthema	
Het	 jaarthema	 voor	 het	 komende	 seizoen	 is	 door	
de	 kerkenraad	 vastgesteld.	 Het	 thema	 wordt:	 ‘Ik	
ben	er	 voor	 jou’.	 In	 deze	Kredo	 lees	 je	 hier	meer	
over.	
	
Vacatures	
Iedereen	 weet	 dat	 er	 veel	 vacatures	 zijn	 binnen	
onze	 gemeente.	 Vacatures	 voor	 ‘doedingen’	 voor	
‘beleids-	en	vergaderwerk’,	voor	kleine	klussen	en	
voor	grote	taken.	Wil	je	wat	doen,	dan	zoeken	we	
met	je	naar	een	leuke	job.	Weet	dat	het	leuk	is	om	
deel	 van	 een	 commissie,	 werkgroep,	 college	 of	
kerkenraad	uit	te	maken.		
Bel	 voor	meer	 informatie	met	Bert	Hokken,	 T:	 06	
2095	8965.	

	
	
Tot	slot	
Rust	 in	 de	 zomer?	 De	 vakantieperiode	 begint,	 de	
kinderen	 hebben	 binnenkort	 vakantie	 van	 school	
en	 het	 is	 rustiger	 met	 vrijwilligerswerk,	 sociale	
verplichtingen,	sport	en	kerkenwerk.	Dat	haalt	iets	
druk	van	de	ketel.	Toch	is	rust	iets	wat	we	met	de	
vakantie	 in	 verband	 brengen.	 Rust,	 iets	 waar	 we	
allemaal	 naar	 verlangen.	 De	 Bijbel	 staat	 vol	 met	
rustmomenten,	 de	 Bijbel	 begint	 zelfs	 met	 stilte.	
Eerst	was	er	niets.	Op	de	zesde	dag	schiep	God	de	
mens.	 En	 Adam	mocht	 gelijk	 beginnen	 met	 rust!	
De	 zevende	 dag	was	 en	 is	 de	 rustdag.	 God	 geeft	
ons	een	dag	om	niet	te	hoeven	werken	maar	om	te	
mogen	rusten.	Dit	is	geen	dag	waar	we	dingen	niet	
mogen	 doen,	 maar	 dit	 mag	 juist	 een	 dag	 met	
ontspanning	zijn.	Psalm	131	zegt	het	prachtig,	we	
hoeven	 niet	 mee	 te	 doen	met	 alles	 wat	 van	 ons	
gevraagd	wordt,	we	mogen	rust	vinden	bij	God.	In	
de	 rust	 kunnen	 we	 God	 ontmoeten.	 Even	 niets	
moeten,	wat	kunnen	we	daarnaar	verlangen.	God	
weet	allang	dat	wij	dit	nodig	hebben,	nu	wij	nog.	Ik	
wens	 jullie	 en	 mezelf	 een	 paar	 rustige	 maanden	
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toe.	 Geen	 maanden	 van	 stilzitten	 en	 niets	 doen,	
maar	 maanden	 waarin	 we	 prioriteit	 zullen	 geven	
aan	rust,	rust	voor	onszelf	en	voor	wie	ons	lief	zijn.	
Dat	we	 in	die	 rust	God	ontmoeten	en	dat	dit	ons	
nieuwe	energie	geeft.		
Iedereen	 een	 fijne	 vakantieperiode	 en	 veel	 rust	
toegewenst!	
	
Namens	de	kerkenraad,	
Bert	Hokken	(voorzitter)	
	E:	voorzitter@pkn-twello.nl	
	

	
	

	
	
Meet-in	11	gaat	door	in	de	zomer!	
	
Meet-in	11	 is	 een	 vast	punt	 in	de	week	 voor	 een	
aantal	 mensen.	 We	 willen	 er	 graag	 zijn	 voor	 de	
bezoekers.	 In	 de	 zomer	 gaan	 veel	 mensen	 op	
vakantie	 en	 is	 er	 dan	 ook	minder	 bezoek.	 Er	 zijn	
dan	ook	minder	activiteiten.	Maar	Meet-in	11	blijft	
doorgaan!	Iedere	vrijdag	van	14.00	tot	16.00	uur	is	
iedereen	 welkom	 in	 de	 bibliotheek	 aan	 het	
Marktplein.	 Op	 een	 vertrouwde	 plek.	 Er	 wordt	
gelachen,	 geluisterd	 naar	 elkaars	 verhalen,	 de	
week	 wordt	 doorgenomen,	 de	 politiek	 komt	 aan	
de	 orde.	 Maar	 ook	 gesprekken	 over	 zingeving,	
over	geloofsvragen.		
Meet-in	11	 is	er	 voor	 iedereen,	ook	voor	mensen	
uit	de	kerk.	Fijn	dat	we	als	kerk	zo	op	een	andere	
manier	zichtbaar	zijn	in	het	dorp.	
Kom	gerust	eens	langs!	
Info:	mailto:diaconie@pkn-twello.nl	
	
	
	

	
	

Bloemenactie		 	
Op	zaterdag	4	 juni	 stond	om	11.00	uur	een	 flinke	
groep	 vrijwilligers	 klaar	 op	 het	 Marktplein	 van	
Twello	 mét	 zo’n	 400	 kleurige	 gerbera’s	 voorzien	
van	een	kaartje.	
Misschien	was	je	 in	de	buurt	en	heb	je	gezien	dat	
deze	 bloemen	 werden	 uitgedeeld	 aan	 het	
winkelend	 publiek.	 De	 actie	 werd	 georganiseerd	
door	de	ZWO	samen	met	de	werkgroep	Caritas	van	
de	 RK-kerk.	 Doel	 van	 deze	 actie:	 als	 kerken	
zichtbaar	 zijn	 in	 het	 dorp	 en	 iedereen	 gezegende	
Pinksterdagen	 wensen.	 Men	 kon	 de	 bloem	
natuurlijk	 zelf	 houden,	maar	op	het	 kaartje	 stond	
ook	 de	 suggestie	 de	 bloem	 door	 te	 geven	 aan	
iemand	anders.	

	
Het	 gebaar	 werd	 erg	 gewaardeerd!	 En	 het	
prachtige	weer	hielp	ook	mee.	
Al	met	al	 een	geslaagde	actie	met	dank	aan	deze	
grote	groep	vrijwilligers.	
	
Namens	de	werkgroep	ZWO,	
Mieke	Koers	
	

	
B&I	Twello:			
	
OPSOEK	NAAR	UBUNTU	
Ubuntu.	 Een	 Zuluwoord,	 maar	 een	 universeel	
concept.	 Umntu	 Ngmuntu	 Ngbantu	 betekent	
letterlijk:	Een	mens	 is	een	mens	omdat	er	andere	
mensen	zijn.	Oftewel:	 Ik	ben	omdat	wij	zijn!	Dit	 is	
de	basis	van	de	Ubuntu-filosofie.	
Annette	 Nobuntu	 Mul	 is	 inwoner	 van	 Twello	 en	
neemt	 ons	 op	 persoonlijke	 wijze	 mee	 in	 haar	
zoektocht	 naar	wat	 Ubuntu	 is	 en	 kan	 betekenen.	
Naar	 Zuid-Afrika,	 het	 land	 dat	 na	 apartheid	 oude	

 TAAKGROEP	DIACONAAT	

 
ZENDING,	WERELDDIACONAAT	EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

	 OECUMENE	
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wonden	tracht	te	helen	en	dat,	met	de	kracht	van	
diversiteit,	met	recht	en	trots	een	regenboognatie	
wil	zijn.	
Met	 haar	 zoektocht	 naar	 menselijkheid	 in	 de	
omgang	 –	 in	 alle	 facetten	 van	 het	 leven	 –	 met	
medemensen	 draagt	 Annette	 een	 belangrijk	

steentje	bij	aan	het	
pad	 van	 gedeelde	
menselijkheid	 in	
onze	 samenleving.	
Dit	 betekent	 in	
haar	 ogen	 dat	 we	
in	 elke	

persoonlijke,	
professionele,	 organisatorische,	 religieuze	 en	
politieke	 ontmoeting	 of	 discussie	 elkaar,	 boven	
alles,	 als	 mens	 kunnen	 zien	 en	 onze	
gemeenschappelijke	 menselijkheid	 erkennen:	 Ik	
ben	omdat	wij	zijn	en	wij	zijn	omdat	de	aarde	is!	
http://www.ubuntusociety.nl	
Datum/tijd	 20	september	/	20.00	uur	
Plaats	 	 Bibliotheek,	Marktplein	11	
Entree		 €	8,00	
	

	
	

	
	
Ontruimingsoefening	
Zoals	al	eerder	aangegeven	in	Kredo	en	Dorpskerk-
Nieuws	 gaan	 we	 drie	 ontruimingsoefeningen	
houden.	De	eerste	ontruiming	werd	gehouden	op	
15	mei	en	is	goed	verlopen.	
In	vorige	aankondigingen	is	te	kennen	gegeven	dat	
de	 tweede	 oefening	 niet	 van	 tevoren	 wordt	
aangegeven,	alleen	in	welke	maand.	
Het	is	nu	zover,	we	gaan	een	ontruimingsoefening	
houden	 in	 de	 maand	 juli.	 Alleen	 onze	 BHV’ers	
weten	 welke	 zondag,	 zodat	 zij	 adequaat	 kunnen	
handelen.	
Tijdens	deze	oefening	is	er	een	aantal	mensen	die	
goed	 zichtbaar	 zijn	 door	 middel	 van	 een	 geel	
veiligheidshesje.	Zij	geven	aanwijzingen	om	zo	snel	
mogelijk	de	kerk	te	verlaten.	
Het	 verzoek	 is	 om	 niet	 in	 paniek	 te	 raken	 en	 de	
aanwijzingen	 van	 de	 BHV’ers	 op	 te	 volgen.	 Wij	
vragen	 je	 om	 na	 het	 verlaten	 van	 de	 kerk	 te	

verzamelen	 bij	 het	 verzamelpunt.	 Dit	 is	
aangegeven	 door	 middel	 van	 het	 groene	
verzamelpuntbord	 op	 het	 grasveld,	 zodat	 we	
kunnen	 tellen	 of	 iedereen	 daadwerkelijk	 uit	 de	
kerk	is.	

Wij	 als	 CvK-leden	
hopen	 op	 je	
medewerking	 te	
kunnen	 rekenen	
tijdens	 deze	
oefening.	We	hopen	
ook	dat	we	dit	in	de	
toekomst	niet	daad-
werkelijk	 hoeven	

toe	te	passen.			
Na	 de	 3e	 oefening	 zullen	 we	 alle	 ontruimingen	
gaan	 evalueren	 en	 je	 wordt	 dan	 op	 de	 hoogte	
gehouden.	
Heb	je	vragen,	laat	het	ons	dan	weten.					
		
Met	vriendelijke	groet,	
Bert	 Bresser,	 voorzitter	 College	 van	
Kerkrentmeesters		
E:	vz-cvk@pkn-twello.nl	
	

	
	
Mutaties	2e	kwartaal	2022	
	
In	de	drukversie	staan	de	namen	en	adressen	van	
de	mensen	die	zijn;	
-		ingekomen	
-		vertrokken	
-		uitgeschreven	
-		verhuizingen	binnen	de	gemeente	
-		de	overledenen	
	
Arno	van	den	Broek	
	

	
	
Zomerzangavonden	
Vorig	 jaar	 waren	 er	 nog	 2	 opwarm-momentjes	
voor	 de	 zomerzangavonden	 maar	 dit	 jaar	 zijn	 er	
weer	5	zangavonden	in	de	Wilpse	Dorpskerk.	
Een	 drietal	 organisten	 zal	 bij	 toerbeurt	 je	
zangtalent	begeleiden.	De	eerste	 zangavond	vond	

 
TAAKGROEP	BEHEER	

 
COLLEGE	VAN	KERKRENTMEESTERS	

	

 
LEDENADMINISTRATIE 

	 PRIKBORD	
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plaats	 op	woensdag	 22	 juni,	 de	 resterende	 4	 zijn	
op	de	woensdagen	6	juli,	20	juli,	3	en	17	augustus,	
aanvang	19.30	uur.		
De	 toegang	 is	gratis	en	 in	de	pauze	 is	er	koffie	of	
thee.	
Je	bent	van	harte	welkom!	
	
Orgelconcert	Onze	Lieve	Vrouwekerk		
Zaterdagmiddag	16	 juli	 zal	 Sander	 van	Marion	uit	
Scheveningen	 een	 orgelconcert	 geven	 in	 de	Onze	
Lieve	Vrouwekerk	 (Mariakerk)	aan	de	Hoofdstraat	
18	te	Apeldoorn.	Het	aanvangstijdstip	is	15.00	uur.	
Sander	 is	bij	een	breed	publiek	bekend	van	onder	
andere	 het	 jaarlijkse	 tv-nieuwjaarsconcert	 van	
omroep	 Max.	 Hij	 heeft	 als	 organist,	 dirigent	 en	
componist	 naam	 verworven	 in	 zowel	 binnen-	 als	
buitenland.	
Diverse	 onderscheidingen	 vielen	 Sander	 van	
Marion	 ten	 deel,	 zoals	 de	 Zilveren	 Erepenning,	
hem	 verleend	 door	 de	 toenmalige	 Minister	 van	
Cultuur,	de	Legpenningen	van	de	gemeenten	Den	
Haag.	 Katwijk	 en	 Zoetermeer	 Als	 een	 van	 de	
weinige	 Nederlandse	 organisten	 kreeg	 hij	 ook	 de	
‘gouden’	 onderscheiding,	 de	Mėdaille	 d’Or,	 hem	
verleend	 door	 de	 Societė	 Arts-Sciences-Lettres	 te	
Parijs	 voor	 zijn	 verdiensten	 voor	 de	 Franse	
orgelcultuur,	maar	ook	een	benoeming	tot	Ridder	
in	de	Orde	van	Oranje-Nassau.	
Het	 concert	 is	 gratis	 toegankelijk,	 wel	 is	 er	 na	
afloop	 een	 schaalcollecte	 waarbij	 u	 waardering	
kunt	laten	blijken	door	een	vrijwillige	bijdrage!	
	
Impressie	 van	 de	 classicale	 vergadering	 14	 juni	
2022:	
Samen	kerken	
We	 hebben	 met	 elkaar	 gesproken	 over	 samen	
kerken.	 Dat	 zijn	 twee	 delen	 van	 het	 plaatselijke	
kerk	 zijn.	 In	 groepjes	 spraken	 we	 over	 de	 vijf	
basistaken	 van	 een	 gemeente:	 eredienst,	
pastoraat,	 diaconaat,	 missionair	 en	 vorming	 en	
achtergrond.	 Wat	 kun	 je	 daarvan	 vertellen	 uit	 je	
eigen	 gemeente?	 Dat	 bleek	 genoeg	 te	 zijn,	 maar	
ook	 het	 tweede	 deel	 vraagt	 toch	 enige	 ruimte.	
Daarin	 gaat	 het	 over	 het	 samen	 kerk	 zijn	 en	 dat	
richt	 zich	 op	 samenwerking.	 Dat	 kan	 op	
verschillende	 manieren	 en	 daarmee	 kunnen	
gemeenten	elkaar	helpen	om	vitaal	te	blijven,	om	
de	 vierplek	 in	 stand	 te	 houden.	Dit	 deden	we	 als	
opmaat	 naar	 de	 ringbijeenkomsten	 in	 het	 najaar	
waarin	we	dit	aan	de	orde	willen	stellen.	

	
Huisgemeente	
De	gemeenten	zijn	volop	in	beweging.	Eén	van	de	
mogelijkheden	is	dat	een	gemeente	huisgemeente	
kan	 worden.	 Dat	 kan	 onder	 de	 verant-
woordelijkheid	 van	 een	 buurgemeente	 of	 van	 de	
classicale	vergadering.	We	hebben	hier	al	een	keer	
over	gesproken.	Nu	was	aan	de	orde	wat	het	voor	
de	 classicale	 vergadering	 betekent	 om	 een	
huisgemeente	 onder	 haar	 hoede	 te	 nemen.	 De	
vergadering	 is	 huiverig	 om	 dat	 te	 doen	 en	 heeft	
daarvoor	 een	 aantal	 voorwaarden	 opgesteld.	 De	
vergadering	 heeft	 de	 voorkeur	 uitgesproken	 dat	
een	 huisgemeente	 aansluiting	 zoekt	 bij	 een	
buurgemeente.		
	
Vierjaarlijks	verslag	
Onze	classispredikant	heeft	het	vierjaarlijks	verslag	
opgesteld	 over	 hoe	 het	 kerkelijk	 leven	 zich	 heeft	
ontwikkeld.	Het	bestaat	uit	inzage	in	de	rol	van	de	
kerk	in	de	samenleving	en	gemeenteopbouw.		
	
En	verder	
We	hebben	gesproken	over	een	nieuwe	voorzitter	
voor	onze	financiële	commissie.	Henk	van	de	Bunt	
uit	 Barneveld	 is	 daarvoor	 voorgedragen.	 Hij	 volgt	
Coert	 Wolswinkel	 op	 die	 benoemd	 is	 tot	 lid	 van	
het	 classicaal	 college	 voor	 behandeling	 van	
beheerszaken.		
Omdat	 de	 landelijke	 kerk	 de	 bijdrage	 aan	 de	
classicale	 vergaderingen	 heeft	 verhoogd,	 vervalt	
de	bijdrage	die	aan	de	gemeenten	wordt	gevraagd.	
Ds.	Marrit	Bassa	uit	Klarenbeek-Voorst-Wilp	is	aan	
het	einde	van	het	jaar	aftredend	als	afgevaardigde	
naar	de	synode.	Daarmee	is	ook	haar	secundus	ds.	
Leendert	 Plug	 uit	 Barneveld	 aftredend.	 Volgens	
het	 rooster	 moet	 een	 ouderling-kerkrentmeester	
benoemd	worden.		
	
Gerrit	Bok,	scriba	classicale	vergadering		
	
Stichting	Gered	Gereedschap	Voorst	
Met	 kennis,	 kunde,	 en	 goede	 machines	 en	
gereedschappen	 werkt	 de	 stichting	 Gered	
Gereedschap	 in	 Nederland	 al	 40	 jaar	 aan	
armoedebestrijding	 in	Afrika.	“Met	die	drie	pijlers	
bieden	 wij	 mensen	 een	 toekomst	 als	 zelfstandig	
vakman	of	vakvrouw	en	daarmee	een	kans	op	een	
beter	leven”,	zegt	Peter	Schmidt,	project¬manager	
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van	 Gered	 Gereedschap,	 dat	 actief	 is	 in	 Malawi,	
Ghana,	Tanzania,	Oeganda	en	Kameroen.	
Het	 gereedschap	 en	de	machines	 die	 de	 stichting	
nodig	heeft	om	de	vele	projecten	ter	plaatse	uit	te	
voeren,	 worden	 ‘gered’	 op	 450	 inzamelplekken	
verspreid	over	heel	Nederland.		Schmidt:	“De	doe-
het-zelfmarkt	 en	 bouwmaterialengroothandel	 zijn	
daarin	 belangrijke	 partners	 van	 ons.	 Zo	 is	 Praxis	
inmiddels	 al	 25	 jaar	 een	 trouwe	 partner,	 een	
jubileum	binnen	ons	 eigen	 jubileumjaar,	waar	we	
ook	zeker	stil	bij	zullen	staan	dit	jaar”	
Met	dat	gereedschap	en	de	ingezamelde	machines	
kan	Gered	Gereedschap	tussen	de	zestig	en	tachtig	
projecten	per	jaar	uitvoeren.	“Zo	hebben	we	sinds	
de	 start,	 40	 jaar	 geleden,	 2,2	 miljoen	 stuks	
gereedschap	 een	 tweede	 leven	 kunnen	 geven	 en	
daarmee	 75.000	 leer-/werkplekken	 kunnen	
creëren.	Een	resultaat	waar	we	trots	op	zijn.”	
Lokaal	technisch	opleiden	
Hoewel	belangrijk	is	het	geredde	gereedschap	niet	
het	enige	doel	van	de	stichting.	“Het	gereedschap	
is	 een	 middel	 waarmee	 de	 deelnemers	 aan	 de	
projecten	in	Afrika	de	armoede	achter	zich	kunnen	
laten,	 maar	 daarvoor	 hebben	 ze	 ook	 een	 goede	
technische	vakopleiding	nodig.	Daarom	helpen	wij	
bijvoorbeeld	 ook	 lokale	 partners	 bij	 het	 opleiden	
van	 goede	 vakdocenten	 en	 instructeurs	 zodat	 ze	
beschikken	 over	 de	 juiste	 technische	 en	
didactische	 vaardigheden	 om	 goed	 les	 te	 kunnen	
geven.”	
Daarbij	wordt	ook	gekeken	naar	het	curriculum	en	
de	aansluiting	op	de	lokale	arbeidsmarkt.	
“Bovendien	 kennen	 we	 studiebeurzen	 toe	 aan	
kansarme	jongeren	om	ook	hen	in	staat	te	stellen	
een	 vakopleiding	 te	 volgen	 en	 zo	 aan	 een	 eigen	
toekomst	 als	 timmerman,	 elektricien,	 loodgieter,	
schoenmaker	of	kleermaker(ster)	te	werken.	
Van	hamer	tot	naaimachine		
Voor	de	vele	projecten	zamelt	Gered	Gereedschap	
een	 brede	 variëteit	 aan	 gereedschappen	 en	
machines	 in.	 “Handgereedschappen	 als	 hamers,	
tangen,	 beitels,	 auto-	 en	 elektrisch	 hand-
gereedschap.	Wel	met	 stekker	 en	 van	 een	 goede	
kwaliteit.	 Er	 moet	 nog	 wel	 jaren	 mee	 gewerkt	
kunnen	 worden.	 Bij	 accugereedschap	 is	 vaak	 de	
accu	 van	 slechte	 kwaliteit.	 Bovendien	 zijn	 er	 veel	
verschillende	 types	 accu’s	 met	 bijbehorende	
opladers	in	omloop.	Daarom	richten	we	ons	alleen	
op	gesnoerd	elektrisch	gereedschap.”	

Maar	 ook	 naaimachines,	 borduur-	 en	
lockmachines	 en	 machines	 om	 timmermans-	 en	
metaalwerkplaatsen	 in	 te	 richten	 staan	 op	 de	
wensenlijst	 van	 Gered	 Gereedschap.	 “Voor	 deze	
laatste	 groep	 geldt	 echter	 dat	we	 deze	machines	
alleen	 innemen	als	er	concrete	vraag	naar	 is	voor	
een	 project	 en	 ze	 rechtstreeks	 naar	 Afrika	
verscheept	 kunnen	 worden.	 Machines	 voor	 de	
werkplaatsinrichting	zijn	vaak	zo	groot	dat	we	daar	
niet	zomaar	opslagruimte	voor	hebben.”	
In	 Afrika	 werkt	 Gered	 Gereedschap	 samen	 met	
verschillende	 partners.	 “Scholen,	 kerken,	 NGO’s,	
trainingscentra,	 ze	 weten	 ons	 inmiddels	 goed	 te	
vinden”,	 zegt	 Schmidt.	 “We	maken	 dan	 ook	 geen	
reclame	 in	 de	 landen	 waar	 we	 actief	 zijn.	 De	
gerealiseerde	 projecten	 zorgen	 voor	 onze	
bekendheid.”	
Stichting	 Gered	 Gereedschap	 Voorst	 bestaat	 op	 1	
oktober	 2022	 27	 jaar.	 Sinds	 2011	 stelt	 de	 fam.	
Winterman	 aan	 de	 Voordersteeg	 bijna	 kosteloos	
ruimtes	 beschikbaar	 om	 oude	 gereedschappen	
weer	 gereed	 te	 maken	 voor	 projecten	 in	 Afrika.	
Met	 veel	 enthousiasme	 en	 gedrevenheid	 werken	
30	 vrijwilligers,	 mannen	 en	 vrouwen,	 op	 de	
maandagochtend	 donderdagochtend	 en	 middag	
aan	 het	 opknappen	 van	 de	 gedoneerde	
gereedschappen,	 waaronder	 veel	 trap-en	
elektrische	 naaimachines.	 Oude	 gereedschappen,	
geen	 tuingereedschap,	 en	 naaimachines	 kun	 je	 in	
de	 kist	 voor	 de	 werkplaats	 leggen.	 Gered	
Gereedschap	 Voorst	 in	 Twello	 komt	 graag	 in	
contact	 met	 nieuwe	 vrijwilligers,	 misschien	 iets	
voor	jou.	Kom	gerust	langs	op	genoemde	dagen	op	
de	 Voordersteeg	 voor	 een	 rondleiding,	 uitleg	 en	
een	kop	koffie.		
Meer	 informatie	 op	 de	 landelijke	 site:	
www.geredgereedschap.nl		
	
Een	 hartelijke	 groet,	 mede	 namens	 Gered	
Gereedschap	gemeente	Voorst	in	Twello,		
Jan	Boneschansker		
vrijwilliger	bij	Gered	Gereedschap	Voorst		



 	
	

Predikanten	
Ds.	Menno	Valk	
Sectie	Noord	en	Centrum	
Werkdagen:	maandag	
t/m	vrijdag	

Sweelinckstraat	4	
7391	XS	Twello	
E:	valk@pkn-twello.nl	

Ds.	Ary	Braakman	
Sectie	Oost	
Werkdagen:	woensdag	
en	vrijdag	

Spreeuwenstraat	44	
7471	HB	Goor	
E:	braakman@pkn-twello.nl	

Ds.	Hanneke	Diermanse	
Sectie	Zuid	
Werkdagen:	maandag	
en	donderdag	

Kerkplein	2	
7437	AL	Bathmen	
E:	hanneke.diermanse@pkn-twello.nl	
	

Ds.	Emma	Rijks	 Wegens	ziekte	van	Emma	is	
Ds.	Hanneke	Diermanse	
interim-predikant	sectie	Zuid	
	Rosa	van	der	Tang	

opbouwwerker	
E:	tang@pkn-twello.nl	

	

Kerkenraad	
Bert	Hokken	
voorzitter	 	

Buddezand	11	
7384	CA	Wilp	
E:	voorzitter@pkn-twello.nl	

Rina	van	der	Noll	
scriba	

Verdistraat	79	
7391	SK	Twello	
E:	scriba@pkn-twello.nl	

	

Taakgroep	Eredienst	-	Pastoraat	
Ds.	Menno	Valk	
voorzitter	

Sweelinckstraat	4	
7391	XS	Twello	
E:	valk@pkn-twello.nl	

Eredienst	 E:	eredienst@pkn-twello.nl	
Cantor-organist	
Henk	Noordman	

Goeman	Borgesiusstraat	18	
7391	VC	Twello	
E:	organist@pkn-twello.nl	

Kindernevendienst	 E:	kindernevendienst@pkn-twello.nl	

Liturgisch	bloemschikken	 E:	bloemschikgroep@pkn-twello.nl	

Multimediateam	 E:	mmt@pkn-twello.nl	
	

College	van	diakenen	
Saskia	Hofman	
voorzitter	

Penninksweg	10	
7391	GJ	Twello	
E:	diaconie@pkn-twello.nl	

Bankrekeningnummer	 NL14	RABO	0362	8584	70	

NaastenhulpVoorst	 E:	NaastenhulpVoorst@gmail.com	

Zending,	werelddiaconaat	en	ontwikkelingssamenwerking	
Piet	Ruijsbroek	
voorzitter	

Verdistraat	14	
7391	SG	Twello	
E:	zwo@pkn-twello.nl	

College	van	kerkrentmeesters	
Bert	Bresser	
voorzitter	

Dahliastraat	16	
7419	AL		Deventer	
E:	vz-cvk@pkn-twello.nl	
	

Matheijs	Pleijter	
secretaris	

E:	kerkrentmeesters@pkn-twello.nl	

Bankrekeningnummer	 NL37	RABO	0362	8025	72	
Koster-beheerders	Irene	
Eric	en	Ans	Rossing	

Dorpsstraat	6A	
7391	DD	Twello	
E:	koster@pkn-twello.nl	

Coördinatie	en	financiële	administratie	
Gerrit	Bokdam	
	
	
	 bereikbaar	op:		
	 	

IJsbaanweg	32	
7391	HH	Twello	
E:	kerkelijkbureau@pkn-twello.nl	
	

Ledenadministratie	
Arno	van	den	Broek	 p/a	Kerkelijk	Bureau	

E:	ledenadministratie@pkn-twello.nl	
Kerkelijk	bureau	
	
	
	
	

open	op:	
vrijdagmorgen	
vanaf	1	juli	
online	24/7	

gebouw	Irene	
1e	verdieping,	kamer	A	
Dorpsstraat	8		
7391	DD	Twello	
E:	kerkelijkbureau@pkn-twello.nl	
09.00	–	12.30	uur	
op	afspraak	
webshop	kerkelijk	bureau	
	

Collectebonnen	 NL37	RABO	0362	8025	72	
€	0,50	per	bon	(€10,00	per	kaart	van	20	bonnen)	
€	1,00	per	bon	(€20,00	per	kaart	van	20	bonnen)	

	
Kredo	

Redactie	 E:	kredo@pkn-twello.nl	
Tine	Fokkema	
Roel	Hessels	
Gerit	Moll	
Bert	Hokken	

T	

Verspreiding	
Bertus	van	Welsum	 E:	verspreidingkredo@pkn-twello.nl	

	

Abonnementen	 E:	kerkelijkbureau@pkn-twello.nl	

Druk	 Print	&	More	Twello	
	

Coördinator	redactie	Dorpskerk-Nieuws	
Annie	Vreeke	 E:	dorpskerknieuws@pkn-twello.nl	
	

Commissie	communicatie	
Christy	van	Duijvenboden	
GerJanne	de	Jonge	

E:	communicatie@pkn-twello.nl	

	
Website	 www.pkn-twello.nl	
Erik	Bellert	
Henk-Jan	Klomp	

E:	webmaster@pkn-twello.nl	
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Agenda	
dagelijks	 	 	 10.00	tot	17.00	uur	 Stiltecentrum	 Actie	Voedselbank	
elke	maandag	 	 	 13.15	tot	14.30	uur	 Irene	 gebedsgroep	Jouw	Verhaal	
elke	donderdag	 	 	 19.30	tot	20.00	uur	 Stiltecentrum	 Vredeswake	

elke	vrijdag	 	 	 14.00	tot	16.00	uur	 Bibliotheek	 Meet-in	11	
maandag	 1	 juli	 13.30	uur	 Irene	 Werkgroep	Pastoraat	
dinsdag	 5	 juli	 13.30	uur	 Irene	 Sectieoverleg	Noord	en	Centrum		
donderdag	 7	 juli	 19.00	tot	20.00	uur	 Irene	 oecumenisch	meditatie-uur																				
donderdag	 7	 juli	 19.30	uur	 Irene	 Kerkenraad	
zaterdag	 9	 juli	 10.00	uur	 start	bij	Irene	 opruimactie	zwerfvuil	
maandag	 11	 juli	 17.30,	inloop	17.00	uur	 The	Basement	 Aan	Tafel!	
donderdag	 4	 augustus	 19.00	tot	20.00	uur	 Irene	 oecumenisch	meditatie-uur																				
woensdag	 10	 augustus	 14.30	tot	16.00	uur	 Irene	 ontmoetingsmiddag	65+	

woensdag	 17	 augustus	 17.30,	inloop	17.00	uur	 The	Basement	 Aan	Tafel!	
dinsdag	 30	 augustus	 20.00	uur	 Irene	 Werkgroep	Eredienst	
donderdag	 1	 september	 19.00	tot	20.00	uur	 Irene	 oecumenisch	meditatie-uur																				

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

  

STARTZONDAG 
 
        van het nieuwe seizoen 
       op zondag 11 september 
 
Thema: IK BEN ER VOOR JOU 
 
      Hierbij verwijzing naar  
 
     ZEVEN WERKEN VAN 
    BARMHARTIGHEID 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen	 •	 Verenigingen	 Neem	voor	meer	info	contact	op	met	
• Cursussen	 •	 Uitvaarten	 Eric	Rossing,	koster	
• Workshops	 •	 Condoleances	 T:	0571	272	014		
• Infobijeenkomsten	 •	 Volledig	verzorgde	koffietafels	 E:	koster@pkn-twello.nl	



 	
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


