
Vredeswake	
Al	wekenlang	houdt	de	oorlog	in	Oekraïne	ons	in	de	greep.	Verschrikkelijk	zijn	
de	beelden	en	schrijnend	de	verhalen	die	vluchtelingen	ons	vertellen.	Wat	er	
nu	gebeurt	op	wereldniveau	is	zorgwekkend	en	bedreigend.	Toen	donderdag	
24	februari	de	oorlog	in	Oekraïne/Rusland	begon	voelde	ik	ontzetting	en	een	
diepe	angst.		
De	beelden	en	de	 verhalen	op	de	 journaals	waren	 schokkend	en	mijn	maag	
draaide	om.	En	nog	 steeds.	Verwoestingen,	 sirenes,	 schuilkelders,	 vaders	en	
moeders	met	huilende	kinderen,	oude	mensen	vallend	op	de	weg.	Wat	een	
verschrikking,	wanhoop	en	verdriet.	
En	zo	dichtbij.	‘Is	de	derde	wereldoorlog	begonnen?’	werd	mij	thuis	gevraagd.	
‘Nee	 joh,	komt	goed’	 zei	 ik	en	probeerde	mijn	eigen	onrust	en	angst	niet	 te	
laten	merken.	Nog	maar	net	aarzelend	de	coronapandemie	achter	ons	latend	
is	er	een	nieuwe	dreiging	en	 staat	de	wereld	op	 zijn	kop.	 Zou	een	nucleaire	
oorlog	 dan	 toch	 dichtbij	 komen?	 Ik	 had	 een	 knoop	 in	mijn	maag.	 Tegen	 dit	
alles	zou	ik	ze	niet	kunnen	beschermen.	
		
Die	 avond	 was	 het	 weer	 vredeswake.	 Zoals	 iedere	 woensdagavond	 had	 de	
Dorpskerk	Bathmen	haar	deuren	geopend	voor	stilte	en	gebed.		
We	 vormden	een	 kring	 in	 het	 koor.	We	waren	 stil,	 branden	 kaarsjes	 bij	 het	
kruis	 en	 zongen	 liederen	 van	 Taizé:	 ‘Als	 alles	 duister	 is,	 ontsteek	 dan	 een	
lichtend	vuur	dat	nooit	meer	dooft’	en	‘Ubi	caritas	et	amor,	Deus	ibi	est’.		
Al	zingend	drong	de	vraag	zich	aan	mij	op:	kan	het	geloof	helpen	om	met	deze	
angst	om	te	gaan?	Ik	zong	mij	geleidelijk,	door	de	kracht	van	de	herhaling,	een	
antwoord	te	binnen,	een	kwetsbaar	ja.		
We	zijn	niet	verloren	als	we	bang	zijn.	Er	is	een	dragende	grond,	een	glans	van	
licht,	iets	of	Iemand	die	ons	door	de	nood	heen	draagt.	Geloof	neemt	de	angst	
niet	weg,	maar	geeft	een	nieuw	perspectief:	ik	hoef	niet	bang	te	zijn	voor	mijn	
eigen	angst.	Het	mag	er	 zijn,	 het	 is	 er.	Geloof	 is	 iets	 anders	dan	dat	 ik	mijn	
angst	overschreeuw.	Juist	 in	de	angst	komt	iets	goeds	naar	boven.	Zorg	voor	
het	 leven	 bijvoorbeeld,	 dat	 niet	 zomaar	 kapot	mag	worden	 gemaakt.	 Als	 ik	

bang	durf	te	zijn,	als	ik	geloof	dat	ik	mijn	kwetsbaarheid	niet	hoef	te	ontkennen,	ontstaat	er	ruimte	om	aan	de	
mogelijkheid	van	vrede	te	denken,	van	nieuwe	hoop,	moed	en	vertrouwen.	Ik	voelde	me	verbonden	met	de	
mensen	om	me	heen,	met	de	Oekraïners,	met	de	Russen,	met	allen	die	deze	oorlog	niet	hebben	gewild.		
	
Een	ander	lied	van	Huub	Oosterhuis	kwam	in	mijn	hoofd	en	hart:	
‘God	weet	komt	het	goed,	een	rechtvaardige	wereld	waar	niet	de	dood	heerst’.	
Is	dat	niet	het	feest	van	Pasen?	Feest	van	een	nieuw	begin,	van	vrede	en	toekomst.	Van	leven	dat	het	wint	van	
de	dood,	van	hoop	dwars	door	alle	wanhoop	heen.	Van	opstaan	uit	pijn	en	verdriet.	En	breekt	in	alle	geboden	
hulp	en	opvang	van	mensen	niet	het	Paaslicht	door?	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 vervolg	blz.	3	
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	 De	Oecumenische	Omroep	Voorst	(OOV)	zendt	de	
	 volgende	diensten	uit	via	de	kabel,	kabelkrant,	de	
	 ether	(105.3FM)	en	internet:	www.rtv.voorst.nl	

	
1	mei	 10.00	uur	 PKN	Voorst	(KVW)	
8	mei	 10.00	uur	 PKN	Wilp	(KVW)	

15	mei	 10.00	uur	 RK	Het	Boshuis	Klarenbeek	
22	mei	 10.00	uur	 RK	St.	Martinus	Duistervoorde	
29	mei	 10.00	uur	 	PKN	Terwolde	

	

 
	

	
	

	

						

	
	
	
	
	
	
	
	

vervolg	blz.	1	

						zondag	1	mei	 	 donderdag	26	mei,	Hemelvaartsdag	
	 Dorpskerk	10.00	uur	 	 Dorpskerk	09.00	uur	!	
Voorganger:	 ds.	Menno	Valk	 Voorganger:	 ds.	Menno	Valk	
Organist:	 Henk	Noordman	 Organist:	 Jan	Kleinbussink	

bevestiging	ambtsdragers	 	
	

zondag	8	mei	 	 zondag	29	mei	
	 Dorpskerk	10.00	uur	 	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Ary	Braakman	 Voorganger:	 ds.	Ary	Braakman	
Organist:	 Teun	Kalter	 Organist:	 Teun	Kalter	
	 	
	

zondag	15	mei	 	 zondag	5	juni,	Pinksteren	
	 Dorpskerk	10.00	uur	 	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Hanneke	Diermanse	 Voorganger:	 ds.	Fred	Omvlee	
Organist:	 Teun	Kalter	 Organist:	 ???	
	 Elvisdienst	
	

zondag	22	mei	 	 	
	 Dorpskerk	10.00	uur	 	 	
Voorganger:	 ds.	Lidy	van	Prooyen	

Schuurman,	Harfsen	
	 	

Organist:	 Teun	Kalter	 	 	
	 	

Vervoer	naar	de	kerkdiensten	

Diensten	Grotenhuis,		donderdag	19.00	uur	
		5	mei	 pastor	H.	de	Jong	
12	mei	 ds.	Th.J.S.	van	Staalduine	
19	mei	 ds.	L.	van	Hilten-Matthijsen	
26	mei	 Hemelvaartsdag	-	geen	dienst	
		2	juni	 pastor	H.	de	Jong	
		9	juni		 ds.	M.	Valk	

De	kerkdiensten	zijn	live	via	internet	mee	te	maken.		
De	opnamen	van	de	diensten	worden	een	aantal	
maanden	bewaard,	zodat	je	deze	ook	later	kunt	
bekijken.	Ga	hiervoor	naar	kerkdienstgemist.nl	

Janneke Noordman – T: 06 4142 2557 



 	
	

Schouder	 aan	 schouder	 zingend	 vulden	 de	
klanken	van	een	gebed	het	koor	 in	het	schijnsel	
van	de	kaarsen:	 ‘Behüte	mich	Gott,	 ich	vertraue	
dir.	Du	zeigst	mir	den	Weg	zum	Leben.	Bei	dir	ist	
Freude,	Freude	 in	Fülle’	–	God	bescherm	me,	 ik	
vertrouw	je.	 Jij	wijst	me	de	weg	naar	het	 leven.	
Bij	jou	is	vreugde,	vreugde	in	overvloed’.	
	
ds.	Hanneke	Diermanse		
	

	
	

	
	
Kleurrijk	Pasen											
In	 de	 week	 voor	 Pasen	 heeft	 dit	 houten	 kruis	
voor	 de	 Dorpskerk	 gestaan	 en	 hebben	
dorpsgenoten	
de	gelegenheid	gekregen	om	het	met	een	bloem	
te	 versieren.	 Veel	 mensen	 hebben	 dat	 gedaan.	
Door	al	die	bloemen	wordt	duidelijk	dat	de	lente	
is	begonnen	en	dat	na	donkere	tijden	altijd	een	
nieuw	begin	mogelijk	is.	

	
Met	Pasen	wordt	in	de	kerken	de	opstanding	van	
Jezus	 gevierd.	 Op	 paaszondag	 zijn	 tijdens	 een	

feestelijke	 dienst	 in	 de	 Dorpskerk	 nog	 meer	
bloemen	aangebracht	aan	het	kruis.	
Hiermee	hebben	we	een	prachtig	bloeiend	kruis	
gecreëerd.	 Teken	 van	 verbinding	met	 elkaar	 als	
dorp	en	gemeente,	als	teken	dat	Jezus	leeft!	
Dit	teken	van	nieuw	leven	en	de	verwachting	van	
een	goede	toekomst	was	gedurende	de	week	na	
Pasen	te	bewonderen	voor	de	Dorpskerk.	
	
Column	
Bij	 het	 voorbereiden	 van	 de	 dienst	 hadden	 we	
het	over	het	gevoel	wat	je	bij	Pasen	hebt.	Pasen	
lijkt	 een	 nieuw	 begin	 na	 een	 donkere	 periode;	
zowel	 zoals	 in	 het	 Bijbelverhaal	 als	 de	 letterlijk	
donkere	periode	van	de	winter.	Bij	Pasen	ligt	erg	
de	 nadruk	 op	 vrolijkheid,	 op	 eieren	 zoeken,	
lammetjes	in	de	wei.	Een	vrolijk	gevoel	dus,	met	
helaas	 een	minder	 vrolijke	 aanloop.	 Toch	 heeft	
het	blije	gevoel	de	overhand	en	dat	is	mooi.	
Blijkbaar	 kunnen	we	 opnieuw	 beginnen	 na	 een	
moeilijke	periode	en	is	er	een	onzichtbare	kracht	
die	altijd	bij	ons	is	om	ons	dat	zetje	in	de	rug	te	
geven	wat	we	nodig	hebben	om	door	te	gaan.	
Doorgaan,	misschien	met	nare	herinnering	in	het	
achterhoofd,	 of	 littekens,	maar	wel	 zo	 goed	 en	
kwaad	 als	 het	 kan	 opnieuw	 beginnen.	 En	
inderdaad,	hoe	je	het	ook	went	of	keert,	doet	de	
natuur	dat	ook,	ieder	jaar	weer	opnieuw.	Zowaar	
komen	 er	 bloesems	 aan	 de	 bomen,	 komt	 het	
gras	tevoorschijn,	wordt	er	geploegd	en	gezaaid	
en	worden	 lammetjes	 geboren	 na	 een	 donkere	
winterse	periode.		
Wendy	Yska	-Werkman	
	
Bij	de	liturgische	bloemschikking	op	paaszondag	
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Waar	 de	 toekomst	 gesloten	 leek	 door	 de	 dood	
van	 Jezus,	 wordt	 deze	 op	 paasmorgen	 weer	
helemaal	opengelegd.	De	 takkenconstructie	van	
de	 afgelopen	 dagen	 wordt	 bloeiend.	 De	 2	
bloemen	staan	voor	de	vrouwen	bij	het	graf.	Het	
einde	werd	een	nieuw	begin	van	waaruit	we	ons	
richten	op	de	toekomst.	
Werkgroep	Liturgisch	Bloemschikken	
	
Na	 afloop	 van	 de	 kerkdienst	 werden	 er	 Happy	
Stones	 uitgedeeld.	 Een	 Happy	 Stone	 is	 een	
kleurrijk	 versierde	 steen.	 Deze	 vrolijke	 stenen	
vind	je	straks	overal	in	het	dorp.		

	
Als	je	een	Happy	Stone	vindt	is	het	de	bedoeling	
dat	die	een	glimlach	op	je	gezicht	tovert.	Je	mag	
de	 steen	mee	naar	 huis	 nemen,	 op	 een	 andere	
plek	 neerleggen	 of	 weggeven	 om	weer	 iemand	
anders	blij	mee	te	maken.	
	
De	dienst	op	zondag	1	mei	staat	in	het	teken	van	
de	bevestiging	van	Ria	Holleboom-Noortman	en	
Carel	 Diekerhof,	 resp.	 als	 ouderling	 bijzondere	
diensten	 en	 als	 diaken.	We	 zijn	 blij	 dat	 zij	 zich	
willen	inzetten	voor	het	kerkenwerk.	
We	 lezen	 Johannes	 20:	 19-29,	 waar	 Jezus	 zijn	
bange	 leerlingen	 opzoekt.	 De	 gesloten	 deuren	
kunnen	 hem	 niet	 tegenhouden	 om	 hen	 te	
bereiken	 met	 zijn	 boodschap	 van	 vrede.	 En	
eigenlijk	 wordt	 het	 al	 Pinksteren	 als	 hij	 hen	 de	
heilige	Geest	toeblaast.	Tomas	was	daar	niet	bij	
en	 wil	 er	 niet	 van	 weten.	 Maar	 ook	 hij	 wordt	

wonderlijk	 overwonnen.	 Zijn	 wij	 eigenlijk	 niet	
allemaal	 als	 Tomas:	 mensen	 die	 overwonnen	
moeten	worden	door	de	opgestane	Heer?	
ds.	Menno	Valk	
	
In	 de	 dienst	 van	 zondag	 8	 mei	 gaat	 het	 over	
management.	Hoe	geef	je	leiding?	En	hoe	geef	je	
leiding	aan	mensen?	Daarbij	hoort	de	vraag	wat	
voor	type	leider	iemand	is.	‘Dienend	leiderschap’	
is	tegenwoordig	erg	‘in.’	Een	leider	moet	niet	te	
directief	 zijn,	maar	 bijsturen.	Om	eerlijk	 te	 zijn:	
dit	 lijkt	 mij	 onzin.	 Barack	 Obama	 zei:	 “If	 you	
don’t	 want	 to	 lead,	 step	 out	 of	 the	 way.”	 Een	
leider	moet	geen	dictator	zijn,	maar	wel	duidelijk	
lijnen	uitzetten	en	richting	wijzen.	In	Numeri	27:	
13-33	 lezen	we	 dat	Mozes	 de	 leiding	 van	 Israël	
overdraagt	 aan	 Jozua.	 Hij	 bidt	 God	 iemand	 aan	
te	wijzen	die	 Israël	 naar	 het	 Beloofde	 Land	 kan	
brengen.	 Jozua’s	 leiderschap	 is	 “in	 Godsnaam”,	
als	 van	 een	 priester.	 Zijn	 management	 is	
goddelijk	geïnspireerd.	 In	 Johannes	10	 lezen	we	
over	de	herder	en	 zijn	 kudde.	De	herder,	 dat	 is	
Jezus,	die	in	de	naam	van	God	mensen	voorgaat.	
Hij	 is	 een	 pastorale	 herder	 met	 een	 duidelijk	
doel	 voor	 ogen:	 het	 gaat	 niet	 om	 het	 proces,	
maar	 om	 het	 heil	 van	 mensen.	 Dat	 heil	 ligt	 in	
God.	Door	Jezus	te	volgen,	kunnen	we	nader	tot	
God	 komen	 –	 dat	 betekent:	 onderdeel	 worden	
van	 zijn	 koninkrijk	 dat	 mensen	 geneest	 en	
bevrijdt.		
ds.	Ary	Braakman	
	
Zondag	15	mei	
In	 deze	 paastijd	 brengen	 teksten	 uit	 het	
Johannesevangelie	ons	terug	naar	de	situatie	van	
voor	 Pasen.	We	 horen	 ze	 achterstevoren,	 alsof	
Pasen	 nog	 moet	 gebeuren.	 We	 worden	
teruggeplaatst	 in	 de	 tijd.	 Waarom?	 Om	 ons	
geheugen	 op	 te	 frissen.	 ‘Weet	 je	 nog…?	 Zie,	 Ik	
heb	het	jullie	gezegd!’	
Op	 deze	 zondag	 vallen	 we	 middenin	 een	
tafelgesprek	van	Jezus	met	zijn	 leerlingen.	 Jezus	
neemt	 er	 ruim	 de	 tijd	 voor.	 Het	 is	 niet	 zomaar	
een	 gezellig	 natafelen,	 dat	 je	 langer	 blijft	 zitten	
en	 nog	wat	 kletst	met	 elkaar	 over	 van	 alles	 en	
nog	wat.	Jezus	bereidt	zijn	vrienden	voor	op	wat	
komen	gaat:	 zijn	 lijden	en	dood,	 zijn	naderende	
afscheid.	De	leerlingen	zijn	verdrietig	en	er	hangt	
om	de	woorden	en	 vragen	heen	een	dreigende	
verlatenheid:	 ‘Wij	 weten	 niet	 eens	 waar	 u	



 	
	

naartoe	gaat,	Heer,	hoe	zouden	we	dan	de	weg	
daarheen	kunnen	weten?’		
De	 vraag	 van	 Thomas	 in	 Johannes	 14	 is	 een	
herkenbare	vraag,	misschien	ook	voor	ons.		
ds.	Hanneke	Diermanse	
	
Op	zondag	22	mei	verwelkomen	wij	ds.	Lidy	van	
Prooyen	 Schuurman	 als	 gastvoorganger.	 Thans	
predikant	 in	 Harfsen,	 bij	 velen	 van	 ons	 bekend	
als	voormalig	predikant	van	onze	gemeente.	We	
hopen	op	een	inspirerende	dienst	met	haar.	
	
Hemelvaart	
Vreemd	 genoeg	 heeft	 Lucas	 de	 hemelvaart	 van	
Jezus	 2	 keer	 beschreven.	 Meestal	 lezen	 we	 de	
bekende	versie	uit	het	begin	van	de	Handelingen	
van	 de	 apostelen.	 Dit	 keer	 wil	 ik	 in	 een	 korte	
dienst	 op	 donderdag	 26	 mei	 dat	 andere	
gedeelte	 lezen:	 Lucas	 24:	 49-53.	Wat	me	 in	dat	
gedeelte	opvalt:	de	belofte	van	de	Vader,	kracht	
uit	 de	 hemel	 en	 de	 zegen	 van	 Jezus	 als	 hij	 van	
ons	 gaat.	 Kunnen	 wij	 verder	 met	 die	 belofte,	
kracht	en	zegen?	
ds.	Menno	Valk	
	
De	 zondag	 tussen	 Hemelvaart	 en	 Pinksteren	
wordt	 Wezenzondag	 genoemd.	 De	 tijd	 van	
herder-Jezus	 is	 ten	 einde,	 maar	 de	 era	 van	 de	
Geest	 is	 nog	 niet	 aangebroken.	 De	 gemeente	
dwaalt	verweesd	rond.	Op	zondag	29	mei	wordt	
Samuël	 ten	 tonele	 gevoerd,	 die	 voor	 het	 laatst	
het	 volk	 toespreekt	 (1	 Samuël	 12:	 19b-24).	 Net	
als	Mozes	had	hij	een	lange	pastorale	relatie	met	
Israël.	 Het	 verschil	 is	 dat	 Mozes	 Israël	 fysiek	 is	
voorgegaan	uit	Egypte	terwijl	Samuël	als	priester	
en	 profeet	 een	 geestelijke	 leidsman	 was.	 De	
lezing	 uit	 het	Nieuwe	 Testament	 is	 Joh.	 14:	 15-
21.	Jezus	kondigt	aan	dat	de	Trooster	zal	komen	
om	 de	 mensen	 voor	 te	 gaan	 en	 te	 bevrijden.	
Hijzelf	 zal	 het	 niet	 zijn,	maar	 de	Geest.	Ook	wij	
leven	 vandaag	 als	 wezen,	 zonder	 herder.	 De	
‘oude	wereldorde’,	waarin	de	VS	en	Europa	het	
centrum	waren,	 is	 (definitief)	 ten	 einde.	De	 tijd	
van	gezaghebbende	instanties,	zoals	de	kerk,	lijkt	
ook	 voorbij.	 Een	 nieuwe	 wereldorde	 moet	 zich	
nog	 zetten.	 Wie	 zal	 daarin	 een	 leidende	 rol	
vervullen?	 China?	 Rusland?	 En	 wat	 zal	 dat	
betekenen	voor	de	wereld	en	de	mensen?	Het	is	
een	 onzekere	 tijd.	 Wie	 zal	 onze	 Geest	 en	 Gids	
zijn?	 Hoe	 geven	 wij	 Gods	 geest	 gestalte	 in	 ons	
leven	en	samenleven?	Hoe	helpt	Hij	ons	en	hoe	

helpen	 wij,	 door	 Hem,	 elkaar?	 Prangende	
vragen,	 maar	 uiterst	 urgent	 voor	 de	 gemeente	
van	vandaag.	
ds.	Ary	Braakman	
	

	
	
Dorsten	naar	vrede	en	gerechtigheid	
Ik	schrijf	dit	stukje	na	de	vredeswake	waar	ik	met	
een	 ander	 gemeentelid	 aanwezig	 was.	 We	
spraken	 over	 de	 oorlog	 in	 Oekraïne	 en	 in	 het	
bijzonder	over	de	situatie	in	Marioepol.	Wat	kan	
deze	 aanhoudende	 bombardementen	 en	 deze	
vernietiging	 rechtvaardigen?	 We	 spraken	 ons	
gevoel	 van	 onmacht	 uit	 en	 dat	 sluimerende	
gevoel	 ‘Waar	 is	 God?’.	 Wat	 zou	 je	 soms	 graag	
willen	 dat	 God	 een	 einde	 maakte	 aan	 deze	
oorlog	 en	 Poetin	 en	 zijn	 militaire	 macht	 zou	
afstoppen.	Maar	 dan	 zou	 God	 feitelijk	 net	 zo’n	
soort	heerser	als	Poetin	worden.	Niet	voor	niets	
zegt	Jezus	dat	zijn	Rijk	niet	van	deze	wereld	is.	
Heeft	het	zin	om	te	bidden?	Misschien	alleen	al	
daarom,	dat	wij	niet	afstompen.	Dat	wij	ons	gaan	
neerleggen	 bij	 de	 realiteit	 van	 alledag:	 zo	 gaan	
dingen	in	onze	wereld	nu	een	keer.	
In	 een	 gebed	 las	 ik:	 ‘Wees	 dorst	 in	 ons…	 naar	
vrede	en	gerechtigheid’.	
Dat	is	een	gebed	tot/om	de	Geest	van	God.	Dat	
we	 kracht	 krijgen	 om	 te	 blijven	 geloven	 in	 een	
andere	wereld,	 dat	 Koninkrijk	 van	God.	Ook	 als	
we	daar	soms	niet	zoveel	van	zien.	
Zoals	Wim	van	der	Zee	ons	voorbidt:	
O	God,	hoe	ver	is	uw	Koninkrijk!	
Het	licht	is	verduisterd,	
de	vrede	verstoord,	
de	waarheid	wordt	verzwegen,	
het	recht	met	voeten	getreden,	
de	dood	gaat	rond	als	een	bittere	vijand,	
mensen	staan	elkaar	naar	het	leven.	
O	God,	wij	blijven	hopen	
op	U,	op	uw	komst,	op	uw	Rijk,	
Gij	hebt	ons	uw	woord	gegeven	
en	wij	dromen	van	vrede.	(…)	
wij	roepen	tot	U,	
want	heel	uw	schepping	zucht.	
	
Kerkbezoekers	uit	Oekraïne	
Al	enige	tijd	komt	Alexander	in	onze	kerk.	Hij	is	al	
voor	de	oorlog	uit	Oekraïne	gevlucht,	samen	met	
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zijn	 vrouw	 Valeria	 en	 zoon	 Platon.	 Ik	 heb	
begrepen	 dat	 zij	 met	 hun	 baby,	 Elisabeth,	
gehuisvest	zijn	in	de	brandweerkazerne.	Met	een	
gemeentelid	ontmoette	ik	hen	deze	week	nadat	
zij	 Platon	 voor	 het	 eerst	 naar	 school	 hadden	
gebracht.	Wat	een	bizarre	situatie	moet	het	voor	
hen	 zijn	 om	 in	 een	 vreemd	 land	 te	 verblijven	
waarvan	zij	de	taal	niet	kennen.	Met	een	vertaal	
app	op	zijn	telefoon	kunnen	we	gelukkig	wel	met	
elkaar	 communiceren.	 Misschien	 kun	 je	 hen	
eens	begroeten	als	je	hen	tegenkomt.	
	
Meeleven	
Elke	keer	staat	in	Kredo	de	rubriek	Omzien	naar.	
Zo	 ook	 dit	 keer.	 Het	 is	 goed	 om	 aandacht	 te	
vragen	 voor	 mensen	 die	 niet	 meer	 in	 Twello,	
Teuge	of	De	Worp	wonen,	maar	wel	verbonden	
blijven	met	onze	Protestantse	Gemeente.	
Tegelijk	 zijn	 er	 ook	 mensen	 die	 in	 Twello	 zelf	
aandacht	 verdienen.	 Mensen	 die	 bijvoorbeeld	
verhuisd	 zijn	 naar	 De	 Hofstede,	 terwijl	 hun	
partner	elders	in	Twello	is	blijven	wonen.	Zo	is	al	
een	 tijd	 geleden	 Aleid	 Nieuwenhuis	 daar	
opgenomen,	 terwijl	 Willy	 nog	 op	
Grotenhuisstraat	12	woont.	
Ook	 Evert	Gerrits	 is	 naar	 de	Hofstede	 verhuisd,	
terwijl	 Janny	achterbleef	op	Mondriaanstraat	 9.	
Voor	 beide	 echtparen	 is	 dit	 natuurlijk	 een	
pijnlijke	 scheiding.	 En	 het	 is	 fijn	 als	 vanuit	 de	
gemeente	met	hen	meegeleefd	wordt.	
Het	 adres	 van	De	Hofstede	 is:	 Sint	Maartenserf	
85,		7391	AG	Twello	
	
Bloemengroet	
Elke	 zondag	 gaan	 er	 twee,	 soms	 drie	 bossen	
bloemen	 naar	 gemeenteleden.	 Zij	 krijgen	 die	
bloemen	om	pastorale	redenen.	Als	predikanten	
horen	we	bij	bezoeken	of	via	wijkcoördinatoren	
of	 andere	 gemeenteleden	 over	 mensen	 met	
ziekte,	 problemen,	 zorgen	 en	 dergelijke.	 Wij	
dragen	hen	dan	voor	voor	de	bloemengroet,	die	
door	Anneke	Haverkamp	geregeld	wordt.	Bij	de	
afkondigingen	in	de	kerk	wordt	de	reden	van	de	
bloemengroet	 niet	 genoemd	 (ook	 omdat	 de	
dienst	uitgezonden	wordt),	maar	de	reden	 is	bij	
de	ouderling	van	dienst	wel	bekend.	
Mocht	 je	 iemand	 weten	 die	 volgens	 jou	 een	
bloemetje	 kan	 gebruiken,	 laat	 het	 ons	 dan	
alsjeblieft	weten	(graag	met	de	reden	waarom	je	
een	bloemengroet	aanvraagt).	Misschien	zijn	wij	
op	de	hoogte,	maar	misschien	ook	niet.	En	het	is	

fijn	 om	 op	 deze	 manier	 met	 mensen	 mee	 te	
leven.	
	
Meivakantie	
In	mei	heb	ik	twee	weken	vakantie	(van	7	t/m	22	
mei).	 Maar	 gelukkig	 zijn	 de	 beide	 collega’s,	 ds.	
Ary	Braakman	en	ds.	Hanneke	Diermanse	 in	die	
tijd	beschikbaar	(voor	dringende	zaken).	
	
Cursus	Veelkleurig	zingen	
Eveneens	 in	mei,	op	30-31	mei	volg	 ik	 in	Doorn	
in	het	kader	van	Permanente	Educatie	de	cursus	
Veelkleurig	 zingen.	 In	 de	 aankondiging	 daarvan	
staat:	 We	 verdiepen	 ons	 in	 zingen	 en	
spiritualiteit,	de	veelkleurigheid	die	het	Liedboek	
daarin	 laat	 zien	 en	 in	 verschillende	 vormen	 van	
liturgie.	 En	 in	 deze	 twee	 dagen	 ontdekken	 we	
handvatten	 om	 in	muziek(keuze)	 de	 eenheid	 of	
de	 veelkleurigheid	 van	 de	 gemeente	 tot	 zijn	
recht	te	laten	komen.	
Nou,	ik	laat	me	graag	verrassen	(en	wie	weet:	jij	
ook).	
ds.	Menno	Valk	
	
Code	geel	
Heb	jij	het	ook	gezien,	het	zingen	voor	vrede	bij	
de	Brandenburger	Tor	in	Berlijn?	
Heel	 indrukwekkend,	 een	 mensenmassa	 die	
gezamenlijk	het	Dona	nobis	Pacem	zingt.	
	
Het	bracht	ons	gemeentelid	Dick	Wieske	op	het	
idee	om	een	 vergelijkbaar	 initiatief	 in	 Twello	 te	
organiseren.	 Zingen	 voor	 vrede	 op	 het	
Marktplein	in	Twello.	
Zijn	 mail	 hierover	 wekte	meteen	 enthousiasme	
bij	 de	 kerkenraad,	 want	 we	 zoeken	 als	 kerk	
immers	 graag	 verbinding	 met	 de	 samenleving.	
De	 meeste	 mensen	 hadden	 en	 hebben	 het	
gevoel	iets	te	willen	doen	voor	de	medemens	in	
oorlogsgebied,	maar	wat?		
Donderdag	31	maart	werd	geprikt	als	‘de’	datum	
dat	het	zingen	zou	plaatsvinden.	
De	 benodigde	 ondersteuning	 werd	 in	 stelling	
gebracht.	 Henk	 Noordman,	 onze	 organist,	 zou	
het	zingen	van	de	canon	begeleiden.	Er	werden,	
door	Lejo	Schimmel	koperblazers	geregeld	uit	de	
beide	 muziekverenigingen	 van	 Twello,	 Omroep	
Voorst	werd	 geattendeerd	 op	 de	 happening.	 In	
VoorsterNieuws,	op	 social	media	en	de	website	
was	 er	 publiciteit	 en	 ook	 aan	 de	 	 Sint-
Martinuskerk	en	kerken	in	buurgemeenten	werd	



 	
	

gevraagd	 aandacht	 te	 besteden	 aan	 het	 zingen	
door	 dit	 af	 te	 kondigen	 in	 de	 dienst.	 De	
vrijwilligersorganisatie	 die	 Oekraïners	 opvangen	
werd	 geïnformeerd.	 Alles	 was	 voorbereid.	 En	
toen	roerde	maart	nog	eenmaal	zijn	staart.	Hele	
dag	code	geel,	koud,	nat,	sneeuw,	glad.		
De	organisatie	gelooft	gelukkig	 in	de	kracht	van	
samen,	 net	 als	 de	 ca.	 70	 mensen	 die	 zich	 niet	
lieten	 weerhouden	 door	 de	 voorspelde	 ellende	
van	code	geel.	
Gehuld	 in	 regenkleding,	 pluutje	 boven	 het	
hoofd,	 werd	 uit	 volle	 borst	 het	 Dona	 nobis	
Pacem	 (geef	 ons	 vrede)	 meerdere	 keren	 in	
canon	gezongen.		
Fantastisch,	 dank	 aan	 iedereen	 die	 de	
weergoden	 heeft	 getrotseerd	 om	 steun	 te	
betuigen	aan	de	mensen	in	het	oorlogsgebied.	
Dat	 er	 door	 onze	 gemeente	 wordt	 meegeleefd	
met	de	mensen	 in	Oekraïne	 is	ook	terug	te	zien	
in	 de	 blauw-gele	 vlag	 die	 op	 de	 kerktoren	
wappert.		
	
Je	 zou	code	geel	ook	kunnen	zien	als	een	soort	
(dress)code	 voor	 het	 voorjaar.	 Voor	 zon,	 nieuw	
leven,	nieuw	begin.	De	gele	paardenbloemen	die	
overal	in	het	gras	‘opploppen’,	maar	ook	de	vele	
narcissen	 langs	 de	 kant	 van	 de	 weg	 en	 in	 de	
tuinen.	Je	hebt	vast	ook	het	geel	terug	gezien	in	
de	 bloemenzee	 aan	 het	 houten	 kruis	 dat	 met	
Pasen	een	rol	in	de	dienst	speelde.	Wat	mooi	om	
met	 zo’n	
bloemenkruis	 ‘Hoop	
voor	 de	 toekomst,	
door	 de	 opstanding	
van	Christus’	vorm	te	
geven.	
Ook	 veel	 geel	 zat	 in	
geschilderde	 smileys,	
bloemetjes,	
gezichten,	 teksten	 etc.	 op	 de	 Happy	 Stones	 die	
aan	 het	 eind	 van	 de	 paasdienst	 werden	
aangereikt.	
Heb	 je	 de	 gekregen	 steen	 ergens	 neergelegd,	
aan	 iemand	 gegeven	 of	 zelf	 gehouden?	 Roept	
een	steen	een	bepaalde	emotie	bij	je	op	of	doet	
hij	je	aan	iets	of	iemand	denken?	Laat	het	weten,	
liefst	met	 foto	 van	de	 steen	 en/of	 vindplek,	 via	
tang@pkn-twello.nl.	Voor	het	volgende	kerkblad	
kunnen	we	er	dan	een	 leuke	collage	van	maken	
en	jouw	(anonieme)	bevindingen	erbij	plaatsen	
	

Misschien	 zouden	we	 de	 toekomst	 van	 de	 kerk	
ook	 wel	 als	 een,	 hoopvolle,	 code	 geel	 kunnen	
zien.	De	wind	die	waait	niet	als	een	dreiging	zien,	
maar	als	de	geest	van	God	die	over	ons	waait	en	
ons	 hoop	 voor	 de	 toekomst	 inblaast.	 Ja,	 er	 zit	
verandering	 in	 de	 lucht,	 er	 komen	 nieuwe	
initiatieven	om	de	 (onze)kerk	meer	 zichtbaar	 te	

maken.	Deze	initiatieven	
gaan	 prima	 samen	 met	
de	 traditionele	 zede	 en	
gewoonte,	 maar	 geven	
wel	een	doorkijkje	op	de	
toekomst.		

Op	 31	maart	 zijn	 ouderling	 Christy,	 ds.	Menno,	
(ds.	 Ary	 was	 helaas	 door	 een	 virus	 geveld)	 en	
ondergetekende	 afgereisd	 naar	 de	 prachtige	
Grote	 Kerk	 in	 Harderwijk	 voor	 de	 dag	 van	 de	
kerkopbouw.	 Even	 een	 zijstraat,	 maar	 in	 deze	
kerk	 vind	 je	 schilderingen	 van	 Ewold	 van	 Delft,	
die	 ook	 in	 onze	 kerk	 zijn	 handtekening	 heeft	
achtergelaten	 met	 de	 afbeeldingen	 op	 plafond	
en	muren.		
De	 dag	 van	 de	 kerkopbouw	 was	 een	
inspirerendedag	
met	 deelnemers	
van	 verschillend	
pluimage	 uit	
verschillende	
windstreken.	 In	
groepjes	 en	
plenair	 ideeën	
uitwisselen	 en	 ventileren	 over	 activiteiten	 en	
vormen	van	kerk	zijn,	samen	met	en	in	het	dorp.	
We	gaan	met	zijn	vieren	een	idee	uitwerken	voor	
onze	gemeente.		
Met	 de	werkgroep	 jeugd	 gaan	we	 ook	 hoopvol	
van	 start	 met	 maandelijkse	 activiteiten.	 Bij	 het	
lezen	van	deze	Kredo	 is	de	eerste	kennismaking	
met	de	jeugd	inmiddels	achter	de	rug.	We	hopen	
door	 de	 activiteiten	 aansluiting	 te	 vinden	 bij	
jongeren	 in	 de	 middelbareschoolleeftijd,	 12-18	
jaar,	 en	 in	 te	 spelen	 op	 hun	 behoeften	 aan	
activiteit,	ontmoeten	en	verdiepen.	
Heb	 je	 zelf	 of	 ken	 je	 jeugd	 in	 deze	 leeftijd,	 van	
harte	 uitgenodigd!	 De	 activiteiten	 zijn	 op	 de	
zondagmiddag	van	14.00	-	16.00	uur.	Informatie	
is	 te	 vinden	 op	 onze	website	 https://www.pkn-
twello.nl	 en	 de	 Facebookpagina	 van	 Dorpskerk	
Twello.	
Een	opbouwende	groet,	
Rosa	van	der	Tang,	opbouwwerker	PKN	Twello	
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gedicht	Ouder	worden	
Dit	 gedicht	 droeg	 ik	 op	 21	 april	 voor	 tijdens	 de	
dienst	in	het	Grotenhuis.	
Het	 brengt	op	heel	 herkenbare	wijze	het	 ouder	
worden	ter	sprake	en	wat	dat	fysiek	met	mensen	
doet.	 Maar	 er	 spreekt	 ook	 geloof	 uit:	 als	 de	
winter	 in	 je	 leven	 is	 aangebroken,	mag	 je	 je	 in	
Gods	hand	geborgen	weten	en	daardoor	draagt	
die	winter	een	nieuwe	lente	in	zich.	Hoopgevend	
perspectief!	
Het	 gedicht	 is	 ontleend	 aan	 Nel	 Benschops	
bundel	Gouddraad	uit	vlas.	
	
Ouder	worden	
Ik	denk	terug	aan	de	voorbije	jaren:	
mijn	haren	werden	grijs,	mijn	kracht	nam	af;	
maar	zoveel	warmte	heb	ik	kunnen	sparen	
omdat	de	Heer	mij	zoveel	vreugde	gaf.	
	
Er	is	nog	zoveel,	dat	ik	door	kan	geven:	
zoveel	aan	hoop,	aan	liefde,	aan	gebed,	
zoveel	dat	‘t	leven	waard	maakt	om	te	leven;	
door	God	wordt	niemand	aan	de	kant	gezet.	
	
En	nu	de	herfst	van	‘t	leven	is	gekomen	
--de	lente	en	de	zomer	zijn	voorbij-	
voel	ik	mij	in	Gods	hoede	opgenomen:	
ook	in	de	winter	is	Hij	mij	nabij.	
	
Voor	Hem	is	ieders	leven	zó	van	waarde	
dat	Hij	het	redden	wil,	zelfs	uit	de	dood.	
Ook	in	de	strengste	winter	draagt	de	aarde	
een	nieuwe,	groene	lente	in	haar	schoot.		
	

	
	
Weekenddiensten	
30	april-1	mei		 ds.	Menno	Valk	
		7	-	8	mei	 	 ds.	Ary	Braakman	
14-15	mei	 	 ds.	Hanneke	Diermanse	
21-22	mei	 	 ds.	Ary	Braakman	
28-29	mei	 	 ds.	Menno	Valk	
	
																		‘Ga	met	God’	
meest	geliefde	protestantse	kerklied	
Misschien	 heb	 je	 het	 gelezen.	 Een	 tijd	 terug	
publiceerde	dagblad	Trouw	een	artikel	over	het	
meest	geliefde	kerklied.	De	werkgroep	eredienst	

vond	dat	een	goed	idee	en	wil	graag	weten	welk	
lied	jij	het	mooist	vindt.	
	
Wat	 is	 een	 lied	 dat	 jou	 aanspreekt	 en	 dat	 je	
graag	 zou	 zingen	 of	 beluisteren	 in	 een	
kerkdienst?	Dat	hoeft	geen	 lied	uit	het	 liedboek	
te	zijn	(mag	wel,	hoeft	niet).		
	
Zou	 je	 dat	 aan	 een	 van	 de	 leden	 van	 de	
werkgroep	willen	doorgeven?		
Dat	 kan	 telefonisch.	 Een	 van	 ons	 neemt	 dan	
contact	met	 je	op.	 	Een	e-mail	 sturen	met	 jouw	
telefoonnummer	 kan	 natuurlijk	 ook;	 dan	 bellen	
we	-	als	je	dat	wilt	-	jou.	
		
Link	naar	het	artikel	in	Trouw:	
https://petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/ga-
met-god-meest-geliefde-protestantse-kerklied/	
	
Leden	werkgroep	eredienst	die	je	kunt	bellen:	
Henk	Jan	Arends,		
E:	henkjan.arends@gmail.com	
Albert	Lammers,			
E:	lammers.albert@gmail.com)	
	
The	Chosen	nader	bekeken	 	
Heb	 je	 altijd	 al	 willen	 weten	 hoe	 Jezus	 leefde?	
Wie	Hij	 tegenkwam	 in	 Zijn	 tijd	 op	 aarde?	Waar	
sprak	Hij	over?	Wat	maakte	hij	mee?	The	Chosen	
is	 een	 videoserie	 over	 het	 leven	 van	 Jezus.	 De	
serie	 geeft	 een	 betrouwbare	 inkijk	 in	 het	
dagelijks	leven	in	Israël	rond	het	begin	van	onze	
jaartelling	en	 is	gratis	te	zien	via	YouTube	of	via	
de	app.	Meer	weten?	Scan	de	QR-code	of	kijk	op	
www.thechosen.nl	
We	 gaan	 in	 een	 hele	 serie	
bijeenkomsten	 telkens	 één	
aflevering	 van	 ca.	 45	 minuten	
bekijken	 en	 bespreken.	 Hoewel	
er	een	chronologische	samenhang	is,	kun	je	elke	
aflevering	 ook	 prima	 afzonderlijk	 bestuderen.	
Hopelijk	 leren	 we	 zo	 elke	 bijeenkomst	 Jezus	
beter	kennen	en	begrijpen	we	meer	en	meer	wat	
de	bedoeling	is	van	Zijn	aanwezigheid	op	aarde.	

	
Wil	 je	 meer	 weten	 of	
meedoen?	Stuur	een	mailtje	
of	 bel	 even	 voor	meer	 info.	
We	 hebben	 al	 wat	
aanmeldingen	 binnen	 maar	
ook	jij	kunt	er	nog	prima	bij.		

 
ALGEMENE	BERICHTEN	



 	
	

	
We	 mikken	 op	 bijeenkomsten	 in	 de	 middag,	
maar	kunnen	ook	naar	de	avond.	We	zorgen	dan	
voor	vervoer.	Mooie	service	toch!	
	
Hartelijke	groet,	
Gerit	Moll	
E:	geritmoll@gmail.com	
	
	

	
	
In	 deze	 rubriek	 noemen	 wij	 de	 namen	 van	
gemeenteleden	 die	 voor	 langere	 tijd	 elders	
worden	verpleegd	of	revalideren,	en	ook	oudere	
gemeenteleden	 die	 buiten	 Twello	 in	 een	
verpleeghuis	 of	 zorgcentrum	 wonen,	 en	 die	
graag	 de	 band	 met	 de	 gemeente	 willen	
behouden.		
In	 de	 drukversie	 van	 Kredo	 staat	 een	 lijst	 met	
personen	 die	 zijn	 opgenomen	 in	 een	
verpleeghuis	of	zorginstelling	
	

	
	
Dat	komt	als	geroepen!	
Deze	uitspraak	ken	je	vast	wel	en	onlangs	heb	ik	
hem	ook	weer	bijna	achteloos	gebruikt.	Ik	kreeg	
een	 fijne	 mail	 van	 een,	 voor	 mij,	 onbekend	
persoon	 met	 een	 oplossing	 voor	 een	 moeilijke	
en	 verdrietige	 situatie.	 Een	 beetje	 cryptisch	
gesteld,	 maar	 je	 snapt	 vast	 wel	 wat	 ik	 bedoel.	
Later	 besefte	 ik	 dat	 er	 vaak	 gebeden	 was	 voor	
deze	 situatie	 en	 achteraf	 is	 de	 vraag	 natuurlijk	
hoe	dat	gegaan	is:	hoe	wist	die	vrouw	dat	zij	mij	
een	 oplossing	 moest	 bieden?	 Zou	 het	 kunnen	
zijn	 dat	 God	 met	 Zijn	 Geest	 haar	 geïnspireerd	
heeft	 om	mij	 te	mailen?	Dat	 geloof	 ik	 graag	 en	
van	 harte!	 En	 hoe	 kan	 ik	 mezelf	 open	 stellen	
voor	 Zijn	 Geest	 om	 geïnspireerd	 te	worden	 om	
het	 goede	 te	 doen	 voor	 anderen?	 Door	
simpelweg	met	God	in	gesprek	te	gaan,	de	Bijbel	
te	 lezen	 en	 te	 zingen	heb	 ik	 gemerkt	 dat	 er	 als	
vanzelf	 ‘richtingwijzers’	 op	 mijn	 pad	 komen.	
Richtingwijzers	 die	 me	 helpen	 moedig	 en	
dankbaar	voort	te	gaan.	
	

En	 er	 is	 veel	 om	 voor	 te	 bidden,	 elke	maandag	
nemen	 we	 de	 tijd	 om	 te	 danken	 voor	 de	
zegeningen	 die	 wij	 en	 anderen	 ontvangen	
hebben.	Zo	zijn	we	dankbaar	dat	zieken	genezen	
worden	 en	 dat	 we	 in	 vrede	 samen	 mogen	
komen.	We	vragen	of	God	uitkomst	wil	geven	in	
moeilijke	 situaties,	 denk	 aan	 de	 gespannen	
situatie	 in	 Oekraïne,	 vluchtelingen	 wereldwijd,	
medeburgers	die	onrecht	wordt	aangedaan	door	
de	overheid,	de	klimaatcrisis	en	ga	zo	maar	door.	
Wil	 je	 meehelpen?	 Je	 bent	 van	 harte	 welkom!	
Elke	 maandag	 van	 13.15	 tot	 ca.	 14.30	 uur	 in	
Irene.	 Wil	 je	 voorbede	 laten	 doen?	 Stuur	 een	
berichtje	naar	gebedsgroep@pkn-twello.nl	of	bel	
even.	We	bidden	graag	voor	en	met	je!	
	
Hartelijke	groet,	
Gerit	Moll	

	
	
	
	
	
	

De	 eerstvolgende	 maaltijd	 is	 op	 woensdag	 11	
mei.	 U	 bent	 vanaf	 17.00	 uur	 welkom	 voor	 een	
gezellig	 samenzijn	 met	 een	 drankje	 in	 The	
Basement	(kelder	Irene).	Om	17.30	uur	wordt	de	
maaltijd	geserveerd.		
De	 kosten	 bedragen	 5	 euro	 per	 persoon.	
Hiervoor	 krijgt	 u	 een	 twee-	 of	
driegangenmaaltijd	geserveerd	met	een	drankje	
en	koffie	of	thee.		
	
U	 kunt	 zich	 opgeven	 bij	 Hetty	 Harmsen,	 tel.	 06	
5049	1004	of	via	e-mail:	aantafel@pkn-twello.nl	
	
Dieetwensen	horen	we	graag.		
De	volgende	maaltijd	is	op	dinsdag	14	juni.	
	
U	bent	van	harte	welkom.	
Namens	‘Aan	Tafel’,		
	
Hetty	Harmsen	en	Liesbeth	Hokken	
	

Lente!	
De	 lente	 is	 losgebarsten	
en	 we	 genieten	 van	 het	
heerlijke	 weer.	 Ook	 de	
bloembermen	 zijn	
ontwaakt	 uit	 de	
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winterrust	en	 de	 planten	 komen	 tot	 hernieuwd	
leven.	 Ze	 bieden	 voedsel	 voor	 tal	 van	 insecten	
die	 we	 vanaf	 dit	 jaar	 geen	 monitoren.	 Het	
insectenhotel	 is	 geplaatst	 en	 biedt	 plaats	 aan	
vele	insecten.		
Hopelijk	 kunnen	 we	 naar	 jaren	 corona-ellende	
en	 extreme	 droogte	 eindelijk	 de	 bloembermen	
in	 volle	 glorie	 zien.	 Daarom	 gaan	we	weer	 een	
wandelexcursie	 organiseren.	 Leuk	 toch!	 Dit	
voorjaar	worden	 de	 informatieborden	 geplaatst	
en	vieren	we	een	feestelijke	opening	als	sluitstuk	
van	 dit	 project.	 Je	 hoort	 daar	 binnenkort	 meer	
over!	
	
Opschoondag	zaterdag	14	mei	
Zaterdag	 14	 mei	 is	 er	 weer	 een	 gezamenlijke	
activiteit	van	de	opschoongroep.	Veel	 leden	van	
de	groep	gaan	wekelijks	op	pad.	Maar	eens	in	de	
2	 maanden	 hebben	 we	 een	 gezamenlijke	
activiteit	 om	elkaar	 te	 zien	 en	ervaringen	uit	 te	
wisselen.	 Zaterdag	 14	 mei	 willen	 in	 kleine	
groepjes	 op	 pad	 gaan	 en	 het	 zwerfafval	
opruimen.	Ook	deze	keer	 in	de	middag	op	pad,	
zodat	 ook	 kinderen	 mee	 kunnen	 lopen.	 De	
nieuwe	 burgemeester	 Paula	 Jorritsma-	 Verkade	
heeft	toegezegd	mee	te	willen	lopen.		
Als	 u	 zaterdagmiddag	 wilt	 meehelpen,	 geeft	 u	
zich	dan	op	bij	de	werkgroep	Groene	Kerk	via	e-
mail	groenekerk@pkn-twello.nl	of	bij	een	van	de	
leden	van	de	werkgroep.	
De	werkgroep	zorgt	dan	voor	de	materialen,	de	
groepjes,	 de	 plekken	 verdelen	 enz.	 Graag	 zien	
wij	je	zaterdag	14	mei	om	14.00	uur	bij	Irene.		
	
Groene	groet,	
Gerit,	Johan,	Jojanneke,	Piet,	Roel	
	

	
	

Dank-je-wel-avond	op	vrijdag	10	juni		
Zoals	jullie	allemaal	in	Kredo	van	april	hebben	
kunnen	lezen,	wordt	er	door	ons	op	10	juni	een	
dank-je-wel-avond	georganiseerd.	Fijn	dat	het	na	
twee	jaar	weer	kan!	In	tegenstelling	tot	het	
bericht	van	Bert	Hokken	zal	er	geen	barbecue	
gehouden	worden.	Wat	wel?………dat	houden	we	
nog	even	geheim.		
De	inloop	is	van	17.30	tot	18.00	uur	met	een	
drankje	en	een	hapje	en	het	verrassende	

programma	start	om	18.00	uur.	We	hebben	
hiervoor	de	verhalenverteller	Kees	Posthumus	
gevraagd	die	ons	een	poosje	aangenaam	zal	
bezighouden.		
Rond	19.30	uur	zal	er	het	een	en	ander	te	eten	
zijn.	Voor	de	organisatie	is	het	natuurlijk	heel	
prettig	om	te	weten	op	hoeveel	personen	we	
kunnen	rekenen.	Meld	je	daarom	aan	voor	
vrijdag	3	juni	op	het	volgende	mailadres:	
scriba@pkn-twello.nl		
	
We	hopen	op	een	gezellige	avond.	Welkom!	
	
Hartelijke	groeten,	
Noëlle	Potters	
Christy	van	Duijvenboden	
 

	
Welkom	
In	 mijn	 jeugd	 vond	 ik	 de	 kerkdienst	 een	 uur	
verplicht	stilzitten,	nu	vind	ik	de	kerk	een	plaats	
waar	 je	 –	misschien	ook	wel	 verplicht	omdat	 je	
niet	wordt	afgeleid	–	tot	rust	en	bezinning	komt,	
gevoed	 en	 geïnspireerd	 wordt.	 Op	 sommige	
zondagen	ben	ik	de	inhoud	van	de	dienst	alweer	
snel	na	de	dienst	kwijt	en	op	andere	blijft	er	een	
regel	 van	 een	 lied	 of	 een	 stukje	 preek	 mij	
bezighouden.		
	
Er	zijn	ook	gemeenteleden	die	(veelal)	niet	meer	
naar	 de	 kerk	 komen	maar	de	dienst	 thuis,	 voor	
het	scherm,	meebeleven.	Mooie	beelden,	prima	
geluid	en	een	kopje	koffie	tijdens	de	dienst.	Voor	
mensen	 die	 niet	 meer	 naar	 de	 kerk	 kunnen	
komen	 is	 kerkdienstgemist.nl	 een	 heel	 mooi	
alternatief.	
Maar	als	je	via	kerkdienstgemist.nl	kiest	terwijl	je	
de	mogelijkheid	hebt	om	naar	de	kerk	te	komen:	
je	mist	wel	iets!		
Met	 elkaar	 bouw	 je	 een	 band	 op,	 je	 hebt	 een	
praatje	 voor	 de	 dienst,	 na	 de	 dienst	 en	 bij	 de	
koffie	 in	 Irene.	 Je	 leert	elkaar	kennen	en	bouwt	
met	 elkaar	 verder	 aan	 hét	 gemeente	 zijn.	 Een	
hechte	 gemeente	 zijn,	 waarin	 je	 aansluiting	
voelt,	 doe	 je	 samen	 en	 dat	 kan	 helaas	 veel	
minder	via	kerkdienstgemist.nl.	
Naar	 de	 kerk	 gaan	 is	 dus	 ‘voeding’,	 inspiratie,	
rust	en	bezinning,	maar	ook	het	bindmiddel	van	
een	warme	gemeenschap.	Je	bent	iedere	zondag	
van	harte	welkom.	Kom	je	ook	(weer)?	
	

 KERKENRAAD	



 	
	

Rommelmarkt	
Op	zaterdag	9	april	 is	er	na	 twee	 jaar	weer	een	
rommelmarkt	 gehouden.	 Meer	 dan	 100	
vrijwilligers	 waren	 verantwoordelijk	 voor	 de	
opbouw,	de	verkoop,	de	catering	en	de	afbouw.	
Een	 megaproject	 wat	 maar	 liefst	 €	 13.000,00	
netto	heeft	opgebracht.	Netto	wil	zeggen	dat	de	
kosten	 er	 al	 afgetrokken	 zijn.	 Een	 gigantisch	
resultaat	waar	we	al	die	vrijwilligers	voor	willen	
bedanken,	 maar	 een	 extra	 bedankje	 gaat	 uit	
naar	 de	 rommelmarktcommissie	 die	 heel	 veel	
tijd	 en	 aandacht	 in	 de	 voorbereidingen	 heeft	
gestopt.	 Mooi	 dat	 een	 deel	 van	 de	 opbrengst	
voor	 de	 vluchtelingen	 uit	 Oekraïne	 bestemd	
wordt.		
	
Dank-je-wel-avond	10	juni		
Op	vrijdagavond	10	juni	wordt	na	twee	jaar	weer	
de	 bekende	 dank-je-wel-avond	 gehouden.	 Het	
wordt	 een	 fantastische	 avond,	 georganiseerd	
door	 Christy	 van	 Duijvenboden	 en	 Noëlle	
Potters.	 In	 deze	 Kredo	 is	 over	 deze	 leuke	
bijeenkomst	meer	te	lezen.	Iedereen	is	van	harte	
welkom	(wel	even	opgeven!),	want	ook	hier	laat	
je	zien	wat	een	hechte	gemeente	is.	
	
Gemeenteavond	31	mei	19.45	uur	
Nog	 een	 moment	 om	 te	 laten	 zien	 dat	 we	
SAMEN	 een	 gemeente	 zijn.	 Je	 wordt	 van	 harte	
uitgenodigd	 om	 de	 gemeenteavond	 op	 31	 mei	
bij	te	wonen.	We	beginnen	om	19.45	uur	(inloop	
vanaf	19.00	uur).	We	spreken	met	elkaar	over	de	
jaarrekeningen	 van	 de	 kerk	 en	 de	 diaconie.	
Daarnaast	 willen	 we	met	 elkaar	 van	 gedachten	
wisselen	over	de	wijze	van	collecteren.	Zoals	we	
dit	 nu	 doen,	 met	 aandacht	 voor	 de	 doelen	
tijdens	 de	 dienst	 maar	 het	 collecteren	 bij	 de	
uitgang,	of	zoals	voor	het	coronatijdperk	waarbij	
het	collecteren	 tijdens	de	dienst	plaatsvond.	De	
uitkomst	 van	 deze	 gedachtewisseling	 wordt	
meegenomen	 in	 het	 besluitvormingsproces	 van	
de	kerkenraad.		
Een	ander	punt	wat	we	met	je	willen	bespreken	
is	 het	 (komende)	 tekort	 aan	 kerkenraadsleden.	
Uiteraard	 is	 er	 ook	de	 rondvraag,	waarbij	 er	 de	
ruimte	is	om	de	voor	jou	belangrijke	vragen,	die	
onze	kerk	raken,	te	stellen.	We	sluiten	de	avond	
af	 met	 een	 ontspannen	 samenzijn	 met	 een	
drankje	om	weer	eens	bij	te	praten.	
De	 vergaderstukken	 worden	 in	 mei	 met	
Dorpskerk-Nieuws	 meegezonden.	 Naast	 de	

agenda	 zijn	 dit	 de	 notulen	 van	 de	 vorige	
vergadering,	 een	 samenvatting	 van	 de	
jaarrekeningen	 van	 de	 diaconie	 en	 de	 kerk.	
Mocht	 je	Dorpskerk-Nieuws	niet	ontvangen	dan	
kun	 je	 de	 vergaderstukken	 ook	 opvragen	 bij	 de	
scriba	 (contactgegevens:	 zie	 binnenkant	 gele	
achterpagina	 Kredo).Mocht	 je	 de	 volledige	
jaarrekeningen	willen	inzien	dan	kan	dat	
	op	 de	 avond	 van	 de	 gemeenteavond	 vanaf	
19.00	tot	19.45	uur.		
Uiteraard	 kan	 de	 jaarrekening	 van	 de	 kerk	 ook	
ingezien	 worden	 op	 het	 kerkelijk	 bureau	
(vrijdagmorgen)	 en	 voor	 de	 diaconie	 kan	
hiervoor	 een	 afspraak	 gemaakt	worden	met	 de	
penningmeester	 van	 de	 diaconie	
(contactgegevens:	 zie	 binnenkant	 gele	
achterpagina	Kredo).		
	
Laatste	coronamaatregelen	
Nog	steeds	wordt	geadviseerd	om	elkaar	tijdens	
de	 diensten	 geen	 handen	 te	 geven.	 Dit	 geldt	
voor	 de	 ouderling	 en	 de	 predikant	 die	 elkaar	
voor	en	na	de	dienst	een	hand	geven,	maar	ook	
na	afloop	van	de	dienst	als	we	de	kerk	uitlopen.	
We	houden	 ‘het	koninklijke	knikje	met	de	hand	
op	 het	 hart’	 er	 daarom	 nog	 even	 in.	 Ook	 het	
doorgeven	 van	 collectezakken	 wordt	 nog	
afgeraden.	
	
Taakgroep	Eredienst-Pastoraat	gesplitst	
De	 taakgroep	 Eredienst-Pastoraat	 is	 onlangs	
gesplitst	 in	 drie	 werkgroepen:	 1.	 Eredienst,	 2.	
Jeugd	en	3.	Pastoraat.	De	splitsing	is	gemaakt	om	
per	 werkgroep	 meer	 tijd	 te	 hebben	 om	
inhoudelijk	op	onderwerpen	 in	 te	kunnen	gaan.	
De	kerkenraad	heeft	onlangs	de	doelstelling	van	
de	werkgroepen	 jeugd	en	pastoraat	afzonderlijk	
met	de	werkgroepleden	besproken.		
De	 werkgroep	 Jeugd	 bestaat	 uit:	 Willemien	
Toonen,	 Rosa	 van	 der	 Tang	 en	 Ary	 Braakman.	
Het	 accent	 van	 de	 werkgroep	 Jeugd	 ligt	 de	
komende	tijd	op	activiteiten	om	jongeren	van	de	
middelbare	 school	 te	 stimuleren	 en	 te	
ontmoeten.		
De	werkgroep	 Pastoraat	 bestaat	 uit:	 Cock	 van	
den	 Bosch,	 Carry	Molenaar,	 Rosa	 van	 der	 Tang	
en	Menno	Valk.	Het	accent	van	deze	werkgroep	
ligt	 op	 het	 pastoraat	 aan	 zieke	 en	 oudere	
gemeenteleden	en	hen	die	het	nodig	hebben.	Dit	
neemt	 niet	 weg	 dat	 gekeken	 wordt	 hoe	 de	
andere	 gemeenteleden	 ook	 aandacht	 kunnen	



 	
	

krijgen.	 De	 kerkenraad	 is	 enthousiast	 over	 de	
intenties	 van	 deze	 beide	werkgroepen	 en	 heeft	
goede	 verwachtingen	 over	 een	 betere	
effectuering	van	de	werkzaamheden.		
In	 de	 kerkenraadsvergadering	 van	 mei	 spreekt	
de	 kerkenraad	 met	 de	 derde	 werkgroep,	 de	
werkgroep	 Eredienst.	 Na	 het	 gesprek	 over	 de	
nieuwe	werkgroep	wordt	ook	gesproken	over	de	
beleving	 van	 de	 kerkdiensten,	 wat	 vinden	 we	
mooi	en	 inspirerend	en	wat	zou	er	misschien	 in	
de	kerkdienst	ietsje	anders	kunnen	waardoor	de	
beleving	voor	sommige	mensen	nog	intenser	is.	
	
Vredeswake	
We	 gaan	 voorlopig	 door	 om	 iedere	
donderdagavond	 een	 vredeswake	 te	 houden.	
Met	 elkaar	 wordt	 er	 –	 in	 tegenstelling	 tot	
eerdere	 berichten	 –	 een	 lied	 gezongen,	 een	
gebed	 uitgesproken,	 stilte	 gehouden	 en	 een	
kaarsje	 aangestoken.	 We	 houden	 elkaar	 als	
gemeente	vast	bij	het	verschrikkelijke	geweld	 in	
Oekraïne.	 We	 staan	 stil	 bij	 alle	 mensen	 –	 in	
Oekraïne	 en	 in	 Rusland	 –	 die	 hierdoor	 worden	
getroffen	 en	 bidden	 om	 Gods	 onmisbare	 hulp.	
De	wekelijkse	Vredeswake	begint	om	19.30	uur	
en	tot	20.00	uur	is	inloop	mogelijk.		
We	 zien	 helaas	 een	 sterk	 teruglopende	
belangstelling	voor	de	vredeswake,	wat	 jammer	
is	 en	 zeker	 het	 gevoel	 van	 onze	 gemeente	 niet	
weergeeft.	Om	met	de	vredeswake	door	te	gaan	
is	 er	 uiteraard	 wel	 belangstelling	 voor	 nodig.	
Kom	je	ook?	
	
	
Elvisdienst,	eerste	Pinksterdag	
Het	 is	 helaas	 niet	 gelukt	 om	 een	 toetsenist	 te	
vinden	 die	 ons	 grote	 Elviskoor	 tijdens	 de	
repetities	 en	 de	 kerkdienst	 kan	 begeleiden.	
Hierdoor	kan	ons	Elviskoor	helaas	geen	bijdrage	
leveren	 aan	 de	 kerkdienst.	 Gelukkig	 is	 de	
Elvisband	 uit	 Harderwijk	 bereid	 om	 de	 dienst	
muzikaal	 te	 ondersteunen	met	muziek	 en	 zang.	
Koorlid	of	geen	koorlid,	iedereen	kan	meezingen.	
Want	wat	veel	mensen	niet	weten	is	dat	Elvis	het	
liefst	gospels	 zong.	Een	aantal	van	deze	gospels	
zal	 te	 horen	 zijn	 in	 deze	 dienst	 en	 kunnen	 uit	
volle	 borst	meegezongen	worden.	 In	 Kredo	 juni	
lees	je	meer	hierover.		
	
	
	

Bevestigingsdienst	1	mei	
Eerder	hebben	wij	gemeld	dat	er	-	als	alles	goed	
gaat	 -	 op	 zondag	 1	 mei	 twee	 nieuwe	
ambtsdragers	worden	bevestigd.	Carel	Diekerhof	
wil	 het	 ambt	 van	 diaken	 op	 zich	 nemen	 en	 Ria	
Holleboom-Noortman	 wil	 -	 naast	
wijkcoördinator	 -	 ook	 ouderling	 bijzondere	
diensten	worden.	Wij	zijn	blij	te	kunnen	melden	
dat	 er	 geen	 bezwaren	 zijn	 binnengekomen,	
waardoor	 hun	 bevestiging	 op	 1	 mei	 kan	
doorgaan.	 Laten	 we	 op	 die	 zondag	 met	 elkaar	
om	deze	twee	nieuwe	ambtsdragers	heen	staan	
en	onze	steun	bij	hun	werk	uitspreken.	
	
Vacatures	
Naast	 de	 nog	 openstaande	 vacature	 van	
ouderling	pastoraat	ontstaan	er	binnenkort	nog	
enkele	vacatures.	Bert	Hokken	neemt	–	na	acht	
jaar	–	op	1	september	afscheid	als	voorzitter	van	
de	 kerkenraad,	 Piet	 Ruijsbroek	 neemt	 per	 31	
december	afscheid	als	diaken/voorzitter	ZWO	en	
Saskia	 Hofman	 (geen	 kerkenraadslid	 meer)	
neemt	 afscheid	 als	 voorzitter	 van	 de	 diaconie.	
Piet	en	Saskia	hebben	zes	 jaar	hun	functies	met	
enthousiasme	ingevuld.	Dit	betekent	dat	zonder	
opvolgers	 er	 geen	 voorzitter	 meer	 is	 bij	 de	
kerkenraad,	bij	de	diaconie	en	bij	de	ZWO.	Ook	
intern	zijn	er	voor	deze	functies	geen	kandidaten	
te	vinden	die	willen	doorschuiven.	Als	kerkelijke	
gemeente	hebben	we	een	groot	organisatorisch	
probleem	 als	 we	 deze	 functies	 niet	 kunnen	
invullen.	 Maar	 ook	 de	 functie	 van	 diaken	 en	
ouderling	pastoraat	 zijn	 belangrijke	 functies	 om	
onze	organisatie	draaiend	te	houden.	We	hopen	
met	jouw	hulp	tot	een	oplossing	te	komen.	Heb	
jij	 een	 idee	 hoe	 we	 dit	 probleem	 kunnen	
oplossen	of	heb	jezelf	interesse,	bel	even	met	06	
2095	 8965	 (Bert	 Hokken).	 Naast	
kerkenraadsleden	 zoeken	 wij	 ook	 nog	 naar	
andere	vrijwilligers,	zoals	een	webmaster	en	een	
redacteur	 voor	 Kredo.	Ook	hierover	 hebben	wij	
graag	contact.	Er	is	altijd	een	functie	die	past	bij	
jouw	 beschikbare	 tijd	 en	 kwaliteiten,	 dus	
schroom	niet	om	contact	op	te	nemen.	Uiteraard	
bespreken	 we	 dit	 vacatureprobleem	 met	 de	
gemeente	op	de	gemeenteavond	van	31	mei.	
Op	de	gemeenteavond	van	31	mei	bespreken	we	
dit	 vacatureprobleem	 uiteraard	 met	 de	
gemeente.	
	
	



 	
	

Grensoverschrijdend	gedrag	
In	 de	 pers	 lezen	 we	 helaas	 regelmatig	 over	
grensoverschrijdend	 gedrag.	 Het	 komt	 op	meer	
plaatsen	 voor	 dan	 we	 verwachten.	 Gelukkig	
speelt	 er	 binnen	 de	 kerkelijke	 PKN	 gemeente	
Twello	 -	 zover	 wij	 weten	 -	 geen	 actuele	
problematiek.	 Toch	 maken	 de	 publicaties	
duidelijk	 dat	 iedere	 organisatie,	 dus	 ook	wij	 als	
kerk,	hier	beleid	voor	moeten	ontwikkelen.	Ooit,	
in	mijn	herinnering	misschien	wel	bijna	acht	jaar	
geleden,	 is	 er	 wel	 gesproken	 over	 een	
vertrouwenspersoon.	 Maar	 ook	 ik	 weet	 niet	
meer	of	deze	er	 is	en	zo	 ja	wie	dit	 is,	 laat	staan	
dat	 veel	 gemeenteleden	 dit	 weten.	 We	 zullen	
het	 onderwerp	 in	 de	 kerkenraad	 bespreken	 en	
hierop	 terugkomen.	 Maar	 uiteraard	 is	 het	
mogelijk	 om	 ook	 ten	 aanzien	 van	 deze	
problematiek	 -	 indien	 nu	 nodig	 -	 al	
aandacht/hulp	voor	te	vragen.	Neem	in	dat	geval	
contact	 op	 met	 een	 van	 de	 predikanten,	 de	
opbouwwerker	 of	 een	 kerkenraadslid.	 Al	 deze	
mensen	 hebben	 een	 geheimhoudingsplicht	 en	
jouw	 aanspreekpunt	 bespreekt	 dit	 alleen	 met	
diegene	 waar	 jij	 toestemming	 voor	 geeft.	 Om	
ieder	 misverstand	 te	 voorkomen,	 herhaal	 ik	
nogmaals	dat	er	op	dit	vlak	nu	niets	binnen	onze	
gemeente	 speelt	 waar	 wij	 weet	 van	 hebben.	
Maar	ondanks	dit	 is	het	goed	om	hier	aandacht	
voor	 te	 vragen	 en	 proactief	 beleid	 te	
ontwikkelen	ten	aanzien	van	dit	vraagstuk.	
	
Tot	slot	
Ons	eerste	artikeltje	in	deze	rubriek,	met	de	titel	
‘welkom’,	 gaat	 over	 wat	 de	 kerk(dienst)	 voor	
onszelf	kan	betekenen.	Maar	als	kerk	hebben	we	
ook	een	taak	naar	buiten	om	Gods	liefde	te	laten	
zien.	Wat	 een	mooi	 initiatief	 is	 Meet-in	 11	 om	
ook	 in	 het	 dorp	 verbinding	 te	 zoeken	 net	 zoals	
de	bloemengroet	met	Pinksteren,	en	wat	fijn	dat	
de	Groene	Kerk	ons	helpt	in	te	zien	dat	we	hard	
aan	 de	 slag	 moeten	 om	 onze	 wereld	 te	
behouden	zoals	die	bedoeld	is.	Wat	mooi	dat	de	
diaconie	 steeds	 weer	 de	 helpende	 hand	
uitsteekt	 binnen	 onze	 kerkelijke	 gemeente,	
binnen	Twello	en	omstreken,	binnen	Nederland	
en	 wereldwijd.	 Goed	 dat	 we	 een	
zonnebloemactie	 en	 een	 rommelmarkt	 hebben	
gehouden	 waar	 (een	 deel	 van)	 de	 opbrengst	
voor	vluchtelingen	uit	Oekraïne	 is.	En	niet	 in	de	
laatste	plaats:	we	bidden	ook	in	onze		
kerkdiensten	voor	deze	buitenwereld.		

Bidden	helpt,	al	zien	we	niet	altijd	hoe.		
	
Namens	de	kerkenraad,	
Bert	Hokken,	voorzitter			
E:	voorzitter@pkn-twello.nl	
	

	
	
Meat	&	Eat	
Na	een	vanwege	corona	noodzakelijke	 stop	van	
2	jaar	zijn	we	enorm	blij	te	kunnen	vertellen	dat	
we	 de	Meet	 &	 Eat	 avonden	 opnieuw	 kunnen	
gaan	 organiseren.	 In	 samenwerking	 met	 het	
COA/AZC	Schalkhaar.	
De	eerstvolgende	avond	is		vrijdag	20	mei.	
	

Nodigen	 jullie	 ook	 nieuwkomers	 uit	 aan	 jullie	
tafel?	 Eten	 verbindt	 en	 biedt	 nieuwkomers	 een	
gezellig	 huiselijk	 moment,	 waarbij	 ze	
Nederlanders	 ontmoeten,	 de	 taal	 kunnen	
oefenen		
en	Nederlandse	gebruiken	kunnen	 leren.	En	dat	
is	meer	dan	welkom!	
Opgeven	kan	vanaf	nu,	maar	tot	uiterlijk	10	mei.	
	
Meer	 informatie	 vind	 je	 op	 de	 website	 van	
Stichting	Present:	
stichtingpresent.nl/deventer/gastgezin/	
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Meet-in	 11:	 koffie/thee	 met	 aandacht	 in	
Bibliotheek	Twello!	
	
Meet-in	11	is	een	vast	punt	in	de	week	voor	een	
aantal	 mensen.	 Iedere	 vrijdag	 van	 14.00	 tot	
16.00	uur	 is	 iedereen	welkom	 in	 de	bibliotheek	
aan	het	Marktplein.	Op	een	vertrouwde	plek.	Er	
wordt	 gelachen,	 geluisterd	 naar	 elkaars	
verhalen,	 de	 week	 wordt	 doorgenomen,	 de	
politiek	komt	aan	de	orde.	Maar	ook	gesprekken	
over	zingeving,	over	geloofsvragen.		
Meet-in	11	is	er	voor	iedereen,	ook	voor	mensen	
uit	de	kerk.	Fijn	dat	we	als	kerk	zo	op	een	andere	
manier	zichtbaar	zijn	in	het	dorp.	
Kom	gerust	eens	langs!	
Info:	diaconie@pkn-twello.nl		
	

	
	
Bloemengroet	met	Pinksteren	
De	werkgroep	ZWO	van	de	Dorpskerk	 in	Twello	
gaat	 ook	 dit	 jaar	 weer	 een	 bloemenactie	
organiseren	 en	wel	 op	 4	 juni;	 de	 zaterdag	 voor	
Pinksteren.	 Ook	 weer	 samen	 met	 de	 PKN	
Terwolde	en	met	de	Sint-Martinuskerk.	
	
Een	 aantal	 vrijwilligers	 zal	 aan	 het	 winkelend	
publiek	bloemen	uitdelen.	Aan	de	bloem	 is	 een	
kaartje	 bevestigd	 met	 de	 gegevens	 van	 de	
Dorpskerk	 en	 de	 Sint-Martinuskerk	 met	 de	
uitnodiging	 daar	 eens	 te	 komen	 kijken.	 In	 een	
viering	 of	 zomaar	 eens	 als	 de	 kerk	 open	 is.	
Tevens	staat	erop	dat	deze	kerken	de	ontvanger	
gezegende	Pinksterdagen	wensen.		
	
Men	 kan	 de	 bloem	 zelf	 houden,	maar	 je	wordt	
uitgenodigd	hem	door	 te	geven	aan	 iemand	die	
wel	wat	aandacht	kan	gebruiken.		
	
Het	 doel	 van	 deze	 actie	 is	 om	 ons	 als	 kerken	
zichtbaar	te	maken	in	Twello	en	verbindingen	te	
leggen,	ook	met	niet	kerkelijke	mensen.	Door	de	
vraag	om	de	bloem	door	 te	geven	vindt	op	een	
andere	 plek	 misschien	 ook	 een	 mooi	 contact	
plaats!	

Wie	wil	meehelpen	om	de	bloemen	uit	te	delen?	
Het	is	1	à	2	uurtjes	‘werk’.	
Opgeven	kan	via	zwo@pkn-twello.nl	
	
Hopelijk	willen	weer	veel	mensen	helpen	om	van	
deze	mooie	actie	een	succes	te	maken.	
De	werkgroep	ZWO	
	

	
	
	
Omarm	de	verschillen	en	durf	jezelf	te	zijn		
Verslag	presentatie	Samira	Ahale,	bij	werkgroep	
Bezinning	&	Inspiratie	Twello,	29	maart	2022	
	

Samira	 komt	 binnen	 als	 een	 westerse	 vrouw,	
met	 een	 kort	 jasje,	 een	 spijkerbroek	 en	
gymschoenen.	Wanneer	ze	voor	ons	staat	heeft	
zij	een	djellaba	aan.	Ze	oogt	 frêle,	maar	 in	haar	
woorden	 toont	 zij	 zich	 een	 krachtige	 vrouw	die	
veel	heeft	doorgemaakt.	
Ze	begint,	op	een	zangerige	toon,	de	beginregels	
van	 de	 Koran	 voor	 te	 lezen.	 De	 Koran	 wordt	
verschillend	verstaan:	voor	sommigen	 is	het	het	
woord	 van	 God,	 waarover	 niet	 valt	 te	
discussiëren.	 Voor	 anderen	 –	 die	 minder	 in	 de	
publiciteit	 treden	 –	 laat	 de	 Koran	 je	 vrij	 om	 te	
geloven	vanuit	 je	hart.	De	vorm	kun	 je	 loslaten,	
zoals	je	kleding	los	kunt	laten.	Samen	zijn	we	op	
reis.	Daarbij	maakt	het	niet	uit	hoe	we	eruitzien.	
De	collectieve	zwaarte	van	verschillende	geloven	

 
ZENDING,	WERELDDIACONAAT	EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
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is	 die	 van	 de	 schuld.	 Onbewust	 dragen	 wij	 die	
allemaal	met	ons	mee.	
Als	kind	van	Marokkaanse	ouders	groeide	zij	op	
in	 Vlaanderen,	 waar	 ze	 naar	 een	 rooms-
katholieke	school	ging.	Alle	vrije	dagen	moest	zij	
van	haar	ouders	naar	de	Koranschool.	
Nu,	 zoveel	 jaren	 verder,	 kan	 zij	 zeggen:	 “Er	 is	
geen	 goed	 of	 fout.	 We	 zijn	 geconditioneerd	 in	
het	 volgen	 van	 regels.	 Dat	mogen	we	 ontleren,	
loslaten.	 We	 zijn	 op	 weg	 naar	 lichter	 worden.	
We	 leren	 ieder	 in	een	horizontale	dimensie:	we	
hebben	 ieder	een	 lichaam	en	god	 is	buiten	ons.	
We	leren	dat	we	ieder	uniek	zijn,	anders	dan	de	
ander.	Maar	die	weg	leidt	tot	vele	problemen.	
Ik	ben	niet	‘Samira’.	Dat	is	de	vorm.	Ik	zie	mijzelf	
in	 de	 ander	 die	 ik	 aankijk,	 in	 iedereen.	 Tot	 we	
weer	in	slaap	vallen	en	ons	identificeren	met	de	
rollen	 die	we	 aannemen.	 In	 de	 stilte	 kan	 ik	mij	
verbinden	met	wie	ik	in	wezen	ben.	De	verhalen	
wie	je	bent	laat	je	los	en	je	verdiept	je	in	wie	je	
in	wezen	 bent.	 Je	 ontdekt	 dat	 er	 iets	 groters	 is	
dan	jezelf	waar	je	je	aan	over	kunt	geven.”	
	
In	een	heftige	periode	in	haar	leven	vroeg	zij	God	
of	 ze	 één	 jaar	 rust	 mocht	 nemen	 van	 het	 vijf	
maal	 per	 dag	 bidden	 tot	 God.	 Toen	 kon	 ze	 tot	
rust	komen,	zonder	zich	schuldig	te	voelen.	Toen	
kwam	ze	de	Cursus	 in	Wonderen	 tegen.	 Ze	 liep	
wel	aan	tegen	de	vele	christelijke	formuleringen	
in	 de	 teksten,	maar	 voorbij	 die	 vorm	 zag	 ze	 de	
waarde	van	deze	cursus.	
“Elk	moment	dat	we	bang	zijn,	bestaan	we	niet.	
Dat	 deel	 dat	 bang	 is	 in	 mij,	 baseert	 zich	 op	
verhalen	 uit	 het	 verleden.	 Wij	 zijn	 onschuldig,	
maar	onbewust	herhalen	we	het	schuldig	zijn.	In	
plaats	van	ons	 (horizontaal)	vast	 te	houden	aan	
verhalen	en	vormen	over	wie	je	bent,	kunnen	we	
(verticaal)	beseffen	wie	je	in	wezen	bent.	
	
In	het	stil	worden	laat	ik	de	gedachten	los	en	laat	
ik	het	gevoel	toe.	
Ik	word	gedragen	door	de	liefde	van	God.	
Liefde	omarmt	mij.	
Ik	zie	liefde	in	jou.	
	
Het	 ego	 is	 verslaafd	 aan	 verhalen	 over	 zichzelf.	
Het	ikje	mag	dood	gaan.	
Als	 ik	 liefde	 ben,	 hoe	 kan	 een	 ander	 dan	 geen	
liefde	 zijn?	De	 ander	 handelt	misschien	 niet	 uit	
liefde.	

We	 projecteren	 de	 collectieve	 schuld	 op	 de	
ander:	die	is	slecht.	Hoe	zou	de	liefde	reageren?	
We	kunnen	vanuit	 liefde	op	de	ander	 reageren.	
We	kunnen	de	liefde	in	de	ander	zien.	
Onze	geest	is	één.	
Wanneer	je	vanuit	liefde	naar	de	ander	reageert,	
leg	 je	bij	 de	ander	een	 cadeautje	neer.	Het	 kan	
zijn	dat	de	ander	het	pas	veel	later	uitpakt.	
Wanneer	 je	 verlost	 wilt	 worden,	 ga	 dan	 een	
week	 bij	 je	 familie	 logeren.	 Dan	 kom	 je	 alle	
conditioneringen	tegen.	Ook	dan	kun	je	liefdevol	
reageren,	 terwijl	 je	 alle	 verhalen	 laat	 zoals	 ze	
zijn.	Je	hoeft	niet	op	zoek	te	gaan	naar	erkenning	
bij	de	ander.”	
	
Na	 de	 pauze	 konden	 de	 aanwezigen	 vragen	
stellen.	
	
Vraag:	Hoe	kan	ik	reageren	op	het	lijden	van	een	
ander?	
“Je	 ziet	 dat	 er	 lijden	 is,	 ziekte.	 Vaak	 leggen	we	
het	buiten	ons	neer:	dit	gebeurt	niet	 in	mij.	We	
projecteren	de	schuld	dan	buiten	ons.	
Stel	iemand	heeft	kanker.	Je	erkent	dat	de	ander	
pijn	 heeft.	 Je	 luistert	 en	 kijkt.	 Je	 vraagt	 je	
innerlijke	hulp	hoe	hier	naar	te	kijken.	
Is	het	dan	 liefde	die	mij	stuurt,	of	mijn	verhaal?	
Vraag	 God,	 je	 innerlijke	 gids	 om	 hulp.	 In	 veel	
gevallen	 is	het	voldoende	om	naast	de	ander	te	
zijn.”	
Vraag:	 Hoe	 weet	 je	 of	 het	 antwoord	 van	 je	
innerlijke	gids	komt,	of	van	je	eigen	denken?	
“Het	ego	verandert	steeds,	komt	steeds	met	een	
andere	 reactie.	 Je	 innerlijke	 leraar	 is	 eenduidig.	
Dan	 is	er	geen	 twijfel.	 Je	 innerlijke	 leraar	wacht	
tot	 je	 stil	 wordt.	 Het	 ego	 schreeuwt	 om	
oplossingen.	 Je	 blijft	 kijken	 naar	 je	 eigen	
oplossingen,	 tot	 je	 meer	 in	 stilte	 bent.	 Dan	
verschijnt	het	aan	je.	
Is	 het	 een	handeling	 vanuit	 je	 eigen	 leraar,	 dan	
komt	 er	 vreugde	 terug.	 Is	 het	 uit	 je	 eigen	
denken,	is	het	nooit	genoeg	en	voel	je	angst.	
Is	 je	 ego	aan	het	 roer,	 dan	ben	 je	overgeleverd	
aan	alles	wat	er	om	je	heen	gebeurt.	
Het	ego	 identificeert	 zich	met	het	 lichaam.	Elke	
dag	stap	je	in	je	lichaam.	Soms	zie	je	jezelf	terug	
in	een	interview	en	zie	je	dat	je	dat	niet	bent.	
Je	maakt	een	ontwikkeling	door	van	meisje,	naar	
vrouw,	naar	moeder.	Je	 lichaam	verandert	mee.	
Je	 bent	 niet	 je	 lichaam.	 Het	 lichaam	 is	 de	
projectie	van	het	ego.”	



 	
	

Vraag:	Wat	is	verlicht	zijn?	
“Je	 bent	 het	 licht,	 maar	 je	 ziet	 het	 niet.	 We	
moeten	 de	 rotzooi,	 de	 blokkades	 opruimen	 om	
dat	te	zien.”	
	
Vraag:	Kun	je	je	kinderen	ook	iets	meegeven?	
“Ik	hoef	zelf	niet	de	 rol	 te	zijn	van	moeder.	Dat	
leidt	 alleen	maar	 tot	 spanning	 en	 irritatie.	Mijn	
kinderen	spiegelen	mij.	Ik	werd	boos	toen	ik	mijn	
kinderen	vlees	zag	eten.	Toen	realiseerde	 ik	mij	
dat	 ik	 in	 mijn	 boosheid	 herhaal	 wat	 ik	 heb	
geleerd.	 Ik	 heb	 mijn	 oordeel	 over	 vlees	
losgelaten.	Ik	ben	vrij.	
Van	binnen	voel	 je	verzachting,	op	het	moment	
dat	je	regels	loslaat.	Tegen	mijn	kinderen	zeg	ik:	
‘Doe	wat	je	moet	doen,	wat	op	je	weg	komt’.	Als	
moeder	vind	ik	van	alles,	maar	als	ik	innerlijk	om	
hulp	vraag	voel	ik	verzachting,	kan	ik	de	controle	
loslaten.	 Dan	 is	 er	 vreugde	 en	 ruimte	 voor	
iedereen.	Dan	groeit	 er	 vertrouwen	dat	wij	 Eén	
zijn	en	worden	gedragen.”	
	
Tot	 slot	 bedankt	 Hetty	 Samira,	 zoals	 zij	 vanuit	
haar	hart	met	ons	sprak.	
Voor	meer	informatie	over	Samira	Ahale	en	over	
de	boeken	die	zij	schreef:	https://samiraahale.nl	
	

	
	

	
	
Oproep	gemeenteleden	met	BHV	certificaat	
Volgens	 de	 landelijke	 richtlijnen	 van	 de	
Protestantse	Kerk	Nederland	is	het	verplicht	dat	
tijdens	 de	 eredienst	 twee	 bhv’ers	
(bedrijfshulpverleners)	 aanwezig	 zijn.	 Onze	
kosters	hebben	dit	BHV	certificaat.	Wij	zijn	nu	op	
zoek	naar	gemeenteleden	die	dit	certificaat	ook	
hebben	 gehaald	 via	 werkgever	 of	 andere	
instantie	en	bereid	zijn	tijdens	de	eredienst	bij	te	
springen	bij	calamiteiten.	Om	een	goed	beeld	te	
krijgen	wie	 dit	 BHV	 certificaat	 heeft	 zouden	wij	
als	 college	 van	 kerkrentmeesters	 het	 prettig	
vinden	 dat	 zij/hij	 dit	 bij	 ons	 kenbaar	 maakt,	
zodat	 de	 dienstdoende	 koster	 weet	 wie	 hij	
eventueel	kan	vragen	om	assistentie.	Het	is	niet	
de	bedoeling	om	een	rooster	op	te	stellen,	maar	

een	 lijst	 met	 namen	 van	 gemeenteleden	 met	
BHV	certificaat.	
Als	u	in	het	verleden	een	cursus	hebt	gevolgd	en	
deze	is	verlopen,	bieden	we	de	mogelijkheid	om	
samen	 met	 de	 andere	 bhv’ers	 een	
vervolg/opfriscursus	te	volgen.		
U	 kunt	 zich	 opgeven	 bij	 Eric	 Rossing	
(koster@pkn-twello.nl)	of	bij	mij	 (	vz-cvk@pkn-
twello.nl).		
	
Ontruimingsoefeningen	 	

Volgens	 de	 landelijke	
richtlijnen	 zijn	 we	 ook	
verplicht	 drie	 maal	 per	 jaar	
een	 ontruimingsoefening	 te	
organiseren	 tijdens	 de	
zondagse	eredienst.	Het	is	de	
bedoeling	 dat	 we	 dit	 de	
eerste	 keer	 van	 tevoren	

kenbaar	maken	via	Dorpskerk-Nieuws	zodat	alle	
gemeenteleden	 hier	 van	 op	 de	 hoogte	 zijn.	
Alleen	het	tijdstip	is	een	verrassing.		
De	 tweede	keer	 zal	 vooraf	 in	Dorpskerk-Nieuws	
aangegeven	 worden	 in	 welke	 maand	 we	 deze	
ontruimingsoefening	gaan	houden,	maar	niet	op	
welke	zondag.	
De	derde	oefening	zal	dus	een	verrassing	zijn	en	
onaangekondigd.		
Tijdens	 deze	 ontruimingsoefeningen	 zijn	 er	 een	
aantal	 mensen	 die	 goed	 zichtbaar	 zijn	 door	
middel	 van	 veiligheidshesjes	 en	 u	 aanwijzingen	
zullen	 geven	 met	 het	 doel	 zo	 snel	 mogelijk	 de	
kerk	te	verlaten.	We	ontvluchten	de	kerk	via	de	
toren	en	via	het	stiltecentrum.		
Het	verzoek	 is	om	niet	 in	paniek	te	raken	en	de	
aanwijzingen	 van	 deze	 personen	 op	 te	 volgen.	
Wij	 vragen	 u	 na	 het	 verlaten	 van	 de	 kerk	 te	
verzamelen	bij	 de	 verzamelpunten	 (aangegeven	
door	middel	van	het	groene	verzamelpunt	bord)	
voor	de	toren	en	voor	de	ingang	van	Irene,	zodat	
we	 kunnen	 tellen	 of	 iedereen	 daadwerkelijk	 uit	
de	kerk	is.	
We	 hopen	 dat	 wij	 als	 college	 van	
kerkrentmeesters	 op	 uw	 medewerking	 kunnen	
rekenen	 tijdens	deze	oefeningen	en	dit	hopelijk	
in	de	toekomst	niet	daadwerkelijk	hoeven	toe	te	
passen.		
Hebt	u	vragen,	laat	het	ons	dan	weten.	
	
Namens	het	college	van	kerkrentmeesters,	
Bert	Bresser,	voorzitter	

 
TAAKGROEP	BEHEER	
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Rommelmarkt	Dorpskerk		
9	april	2022			

Zaterdag	 9	 april	 was	
het	 eindelijk	 weer	 zo	
ver,	 na	 twee	 jaar	
corona	 mocht	 er	 weer	
een	 activiteit	
georganiseerd	 worden.	
De	 voorbereidingstijd	
was	 korter	 dan	
normaal	 maar	 we	
hadden	in	de	afgelopen	

twee	 jaar	 al	 best	 veel	 verzameld	 om	 een	
rommelmarkt	te	kunnen	houden.	
Het	was	alleen	spannend	of	op	de	korte	termijn	
de	 bouwhekken,	 kramen	 en	 dergelijke	 geregeld	
konden	worden	maar	 dat	was	 gelukkig	wel	 het	
geval.	 Super,	 dus	 alles	 werd	 in	 gereedheid	
gebracht.	
De	 kramen	 werden	 dit	 jaar	 door	 het	
verhuurbedrijf	opgezet,	wat	heel	fijn	is.	

	
Om	 09.00	 uur	
gingen	 de	 hekken	
open	 en	 de	 vele	
mensen	 die	 al	
vroeg	 stonden	 te	
wachten,	gingen	in	
een	 draf	 richting	
de	 kraam	 van	 hun	
keuze.	 In	 de	
ochtend	 was	 het	
lekker	 druk	 en	
gezellig	rondom	de	
Dorpskerk	

De	 vele	 vrijwilligers	 stonden	 klaar	 om	 de	
ingebrachte	 goederen	 goed	 aan	 de	 man	 te	
brengen	en	iedereen	had	er	weer	veel	plezier	in	
en	 daar	 werkte	 het	 weer	 met	 af	 en	 toe	 een	
zonnetje	ook	aan	mee.	
Van	een	mooi	boekje	tot	een	fiets	of	een	puzzel	
voor	de	(klein)kinderen,	er	was	alles	te	koop	op	
de	 rommelmarkt.	 Aan	 het	 eind	 van	 de	
rommelmarkt	 wordt	 er	 altijd	 een	 tas	 verkocht	
die	men	nog	vol	kan	doen.	
	
De	 opbrengst	 van	 2022	 is	 heel	 mooi	 namelijk	
bijna	€	13.000,	-	en	dat	is	inclusief	de	verkoop	via	
Marktplaats.	 Zoals	 aangegeven	 gaat	 een	 deel	
van	de	opbrengst	naar	Oekraïense	vluchtelingen	

die	 in	 de	 gemeente	 Voorst	 verblijven	 en	 een	
ander	deel	gaat	naar	het	restauratiefonds	van	de	
kerk/orgel.	
	
De	kleding,	
schoenen,	kleedjes,	
stoffen	etc.	zijn	
naar	een	goed	doel	
gegaan	namelijk	
naar	Dorcas,	
www.dorcas.nl:	
Blijvende	
verandering	 in	 het	
leven	 van	 de	
allerarmsten.	 Hulp	
als	 de	nood	aan	de	
man	 is.	 Kansen	 in	 uitzichtloze	 situaties.	Wij	 zijn	
Dorcas.	Wij	hebben	liefde	en	hoop	voor	ieder	die	
in	 armoede	 leeft,	 buitengesloten	 is	 of	 in	 crisis	
verkeert.	Wij	geloven	in	de	kracht	van	God,	in	het	
prachtige	 potentieel	 van	 ieder	 mens	 en	 in	
bloeiende	 gemeenschappen.	 Samen	 is	 voor	 ons	
een	sleutelwoord.	
	
Het	was	weer	een	super	geslaagde	rommelmarkt	
met	een	mooie	opbrengst.	
	

	
	
Iedereen	bedankt	voor	de	inzet!	
De	rommelmarktcommissie	
	
Stichting	 Bij	 de	 Buuren	 blij	 verrast	 met	
speelgoed	van	de	rommelmarkt	 	

Zaterdag	9	april	waren	
wij,	 vrijwilligers	 van	
Stichting	bij	de	Buuren	
uit	Olst,	voor	ons	eigen	
plezier	 op	 de	
rommelmarkt	 in	
Twello.	We	keken	onze	

ogen	 uit:	 wat	 een	 enorme	 hoeveelheid	 mooi	

9	april	2022	



 	
	

speelgoed!	 De	 stichting	 verkoopt	 in	 Olst	
tweedehands	kleding	en	speelgoed,	het	geld	dat	
ze	 daarmee	 verdient,	 gaat	 naar	 minima	 in	 de	
gemeente	 Olst	 Wijhe.	 Stiekem	 waren	 we	 best	
een	beetje	jaloers,	want	er	wordt	de	laatste	tijd	
weinig	speelgoed	 ingebracht	 in	de	winkel.	Maar	
er	stond	ons	een	verrassing	te	wachten:		toen	we	
vroegen	wat	er	met	het	speelgoed	zou	gebeuren	
na	het	sluiten	van	de	rommelmarkt	bleek	dat	wij	
dat	 allemaal	 mochten	 ophalen	 voor	 onze	
stichting!	 En	 niet	 alleen	 de	 spelletjes	 waren	
ingepakt	maar	ook	al	het	andere	speelgoed!		
Met	 vereende	 krachten	 en	 een	 extra	 chauffeur	
hebben	we	alles	naar	Olst	gebracht	en	een	mooi	
plekje	in	de	winkel	gegeven.	Ook	is	er	een	groot	
deel	 van	 het	 speelgoed	 naar	 een	 opvang	 voor	
Oekraïense	 vluchtelingen	 gebracht.	 Dus	 vanuit	
Olst	namens	Stichting	bij	de	Buuren	een	hartelijk	
dank	je	wel!	
Henry	Velthuis	en	Martha	Beeker	
Stichting	Bij	de	Buuren,		
(onderdeel	van	Goede	Buren)		
Hendrik	Droststraat	47	te	Olst,	goede-buren.nl	
	

	
	 	 	 	 	 	 		
Werk	maken	van	je	inspiratie	
	
“Dit	heb	ik	nu	al	zo	lang	
willen	 doen,	 maar	 het	
kwam	 er	 nooit	 van”,	 dit	 is	 geregeld	 de	
openingszin	 van	 mensen	 die	 naar	 een	
intakegesprek	 komen	 voor	 de	 opleiding	
Theologie	&	Levensbeschouwing.		
Werk	maken	van	je	inspiratie;	dat	is	wat	je	doet	
aan	 onze	 opleidingen	 aan	 de	 Christelijke	
Hogeschool	Windesheim	te	Zwolle.	 	Wij	 leiden	-
in	 deeltijd	 en	 voltijd-	 mensen	 op	 bachelor	 en	
masterniveau	 op	 voor	 verschillende	 beroepen:	
Godsdienst	 Pastoraal	 werker;	 leraar	 godsdienst	
en	 levensbeschouwing	 eerste-	 en	 tweedegraad;	
en	geestelijke	verzorger.	
Onze	 opleidingen	 bieden,	 naast	 een	 gedegen	
beroepsopleiding,	 vooral	 ruimte	 aan	 de	
ontwikkeling	 	 van	 de	 persoonlijke	
gelovige/levensbeschouwelijke	 identiteit	 met	
het	oog	op	de	beroepsuitoefening.		
Verschillende	 kerkgenootschappen	 erkennen	de	
afgestudeerden	van	Windesheim	als	volwaardige	

professionals	 die	 kunnen	 werken	 als	 pastoraal	
kerkelijk	 werker,	 of	 als	 evangelisch	 of	
baptistenvoorganger.		
	
Ook	 interesse:	 Meld	 je	 dan	 aan	 om	 een	 dagje	
mee	 te	 lopen	 bij	 onze	 theologie-opleiding:	
https://www.windesheim.nl/opleidingen/voltijd/	
bachelor/hbo-theologie	
Wees	welkom,	we	zien	je	graag	tegemoet!	
	
	
	

Vergeet	niet,	
dat	elke	dag	

je	wordt	aangereikt	
als	een	eeuwigheid	
om	gelukkig	te	zijn	

	 	 	 	 Phil	Bosman	

	

	 PRIKBORD	



 	
	

	 	
	 	 															 	 	 	
	
									
	 	
	

	
 
 

 
 
 
 
 
 

Agenda	
dagelijks	 	 mei	 10.00	tot	17.00	uur	 Stiltecentrum	 Actie	Voedselbank	
elke	maandag	 	 mei	 13.15	tot	14.30	uur	 Irene	 gebedsgroep	Jouw	Verhaal	

elke	vrijdag	 	 mei	 14.00	tot	16.00	uur	 Bibliotheek	 Meet-in	11	
dinsdag	 3	 mei	 10.00	uur	 Irene	 sectieoverleg	Noord	en	Centrum	
dinsdag	 3	 mei	 13.30	uur	 Irene	 werkgroep	Pastoraat	
donderdag	 5	 mei	 19.00	tot	20.00	uur	 Irene	 oecumenisch	meditatie-uur																				
donderdag	 5	 mei	 19.30	uur	 Stiltecentrum	 Vredeswake	
maandag	 10	 mei	 19.30	uur	 Irene	 Kerkenraad	
woensdag	 11	 mei	 17.30,	inloop	17.00	uur	 The	Basement	 Aan	Tafel!	
zaterdag	 14	 mei	 14.00	uur	 start	bij	Irene	 opruimactie	zwerfvuil	
dinsdag	 17	 mei	 	 	 40++	groep	
maandag	 23	 mei	 20.00	uur	 Irene	 werkgroep	Eredienst	
dinsdag	 31	 mei	 19.45	uur	 Irene	 gemeenteavond	
vrijdag	 10	 juni	 18.00	uur,	inloop	17.30	uur	 Irene	 dank-je-wel-avond	

Agenda	
dagelijks	 	 mei	 10.00	tot	17.00	uur	 Stiltecentrum	 Actie	Voedselbank	
elke	maandag	 	 mei	 13.15	tot	14.30	uur	 Irene	 gebedsgroep	Jouw	Verhaal	

elke	vrijdag	 	 mei	 14.00	tot	16.00	uur	 Bibliotheek	 Meet-in	11	
dinsdag	 3	 mei	 10.00	uur	 Irene	 sectieoverleg	Noord	en	Centrum	
dinsdag	 3	 mei	 13.30	uur	 Irene	 werkgroep	Pastoraat	
donderdag	 5	 mei	 19.00	tot	20.00	uur	 Irene	 oecumenisch	meditatie-uur																				
donderdag	 5	 mei	 19.30	uur	 Stiltecentrum	 Vredeswake	
maandag	 10	 mei	 19.30	uur	 Irene	 Kerkenraad	
woensdag	 11	 mei	 17.30,	inloop	17.00	uur	 The	Basement	 Aan	Tafel!	
zaterdag	 14	 mei	 14.00	uur	 start	bij	Irene	 opruimactie	zwerfvuil	
dinsdag	 17	 mei	 	 	 40++	groep	
maandag	 23	 mei	 20.00	uur	 Irene	 werkgroep	Eredienst	
dinsdag	 31	 mei	 19.45	uur	 Irene	 gemeenteavond	
vrijdag	 10	 juni	 18.00	uur,	inloop	17.30	uur	 Irene	 dank-je-wel-avond	

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen	 •	 Verenigingen	 Neem	voor	meer	info	contact	op	met	
• Cursussen	 •	 Uitvaarten	 Eric	Rossing,	koster	
• Workshops	 •	 Condoleances	 T:	0571	272	014		
• Infobijeenkomsten	 •	 Volledig	verzorgde	koffietafels	 E:	koster@pkn-twello.nl	

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

Binnen de kerk Buiten de kerk 



 	
	

 
  


