
Mater dolorosa (moeder van smarten) 
 
In 2019 bezochten wij als gezin de Neue Wache in Berlijn. Sinds 1991 is deze hal 
gewijd aan de slachtoffers van oorlog en tirannie. Op voorspraak van oud-
kanselier Helmut Kohl werd in de hal een vergroot beeld van Käthe Kollwitz 
geplaatst, Moeder met haar dode zoon. 
Kollwitz maakte het oorspronkelijke beeld naar aanleiding van het sneuvelen 
van haar zoon Peter in de Eerste Wereldoorlog. Zij had hem zelf gestimuleerd 
om zich als soldaat te melden. Verscheurd door spijt en schuldgevoelens 
ontwikkelde Käthe Kollwitz zich in de jaren daarna tot fel tegenstandster van 
oorlog en geweld. Met dit beeld van een treurende moeder met haar dode zoon 
in haar schoot gaf ze in 1937 uitdrukking aan haar grenzeloze verdriet. 
Er zijn vele discussies geweest of dit beeld wel geplaatst 
kon worden. Het scherpst werd er geageerd tegen het 
motief van de piëta, dat Kollwitz voor haar beeldje had 
gekozen. De christelijke symboliek die hieruit sprak zou 
voor hele groepen oorlogsslachtoffers – joden voorop – 
onacceptabel zijn. 
De Piëta van Kollwitz verschilt van de klassieke Piëta-
voorstellingen doordat de dode zoon niet op de knieën van zijn moeder rust, 
maar als een kind dekking zoekt in haar schoot. Is het een echte piëta? Of is het 
een algemeen menselijk beeld van een rouwende moeder? 
Overigens vinden we het gebeuren waar piëta’s naar verwijzen niet terug in de 
Bijbel, maar in het evangelie van Johannes staat Maria wel met de discipel 
Johannes bij het kruis van Jezus en moet zij toezien hoe haar zoon daaraan sterft 
(Joh. 20: 25 e.v.). 
Het is als ouder verschrikkelijk om je kind te verliezen aan de dood. Met de dood 
van je kind dreigt ook je eigen leven, je eigen toekomst, zonder zin en waarde 
te worden. In deze veertigdagentijd denken we aan alle vrouwen (en mannen) 
die een kind, een geliefde verloren hebben. Speciaal denken we aan de 
nabestaanden van slachtoffers in Oekraïne, ‘slachtoffers van oorlog en tirannie’.  
Ik kan me voorstellen dat voor mensen die dit meemaken Maria als een 

lotgenoot wordt ervaren. Maar als protestant heb ik niet de behoefte om tot of via Maria te bidden. Bij het 
bidden kan ik immers bij de barmhartige God terecht met al mijn zorgen, verdriet en angsten. Liever bid ik met 
Maria dan tot Maria. Met Maria, ‘moeder van smarten’, bid ik voor allen die een kind, een geliefde hebben 
verloren om steun en kracht in hun diepe verdriet. Kracht om het verdriet te kunnen dragen en steun om het 
leven zonder hun geliefde aan te kunnen. Ik bid om solidariteit en verbondenheid. Dat mensen mee zullen leven 
en zullen helpen en bijstaan (door in ieder geval het verdriet niet weg te praten). En voor de mensen in/uit 
Oekraïne bid ik dat er een einde zal komen aan geweld. Dat de Oekraïners geholpen zullen worden om hun 
huizen en hun land weer op te bouwen. Dat er vrede en echte toekomst voor hen zal zijn. 
ds. Menno Valk 
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 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

zondag 3 april, vijfde zondag 40-dagentijd  zondag 16 april, Stille Zaterdag 
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 22.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Teun Kalter Organist: Henk Noordman 
                        Paaswake 

 muzikale medewerking Annemarie van den Herik 
   
 
zondag 10 april, Palmzondag  zondag 17 april, PASEN 
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk Voorganger: ds.  Menno Valk 
  Thema: Een nieuw begin van liefde en 

leven 
Organist: Henk Noordman Organist: Henk Noordman 
 medewerking van de cantorij en een blazerstrio  
 
 
zondag 14 april, Witte Donderdag  zondag 24 april 
 Dorpskerk 19.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk Voorganger: ds. Arie Broekhuis, Warnsveld 
Organist: Henk Noordman Organist: Jan Kleinbussink 

Dienst van Schrift en Tafel  
 
 

  

zondag 15 april, Goede Vrijdag  zondag 1 mei 
 Dorpskerk 19.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman Organist: Henk Noordman 
  

Diensten Grotenhuis,  donderdag 19.00 uur 
  7 april pastor H. de Jong 
14 april ds. J. Weijenberg 

Witte Donderdag 
21 april dhr. E. Fokkema 
28 april ds. A. Braakman 
   5 mei pastor H. de Jong 
 12 mei ds. Th.J.S. v. Staalduine 

Vervoer naar de kerkdiensten 
Janneke Noordman  

3 april 10.00 uur RK St. Martinus Duistervoorde 
10 april 9.30 uur PKN Nijbroek 
17 april 10.00 uur PKN Terwolde 
24 april 10.00 uur PKN Klarenbeek (KVW) 
01 mei 10.00 uur PKN Voorst (KVW) 

    
    
    
    
    

 TAAKGROEP EREDIENST-
PASTORAAT 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 
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Op zondag 3 april staat een bekende gelijkenis 
centraal. Jezus vertelt over een wijngaard. De 
eigenaar van die wijngaard moet op reis en 
besteedt het beheer uit aan pachters. Zij blijken 
slechte beheerders te zijn, want als de eigenaar bij 
zijn terugkomst een vertegenwoordig stuurt om te 
informeren hoe het gaat, slaan ze hem dood. 
Tenslotte stuurt de eigenaar zijn zoon.  

Daar zullen die pachters 
wel ontzag voor 
hebben! Maar ook hij 
wordt vermoord. Wat 
deze gelijkenis op het 
eerste gezicht betekent, 
lijkt niet moeilijk te 
begrijpen. De wijngaard 
is de aarde, God is de 
eigenaar en Jezus de 
zoon. De pachters, dat 

zijn de mensen die de aarde en hun medemensen 
slecht behandelen. De boodschap van deze 
gelijkenis is dan dat de mensen de zoon van God 
niet willen ontvangen en liever hun eigen zin doen. 
Op die uitleg valt weinig af te dingen. Maar zou er 
niet meer over te zeggen zijn? Deze zondag wil ik, 
met u, proberen de reikwijdte van deze gelijkenis in 
kaart te brengen.  
ds. Ary Braakman 

De traditionele lezing 
op Palmzondag, 10 
april, is die van Jezus’ 
intocht in Jeruzalem. 
Een gebeuren dat in 
alle evangeliën wordt 
beschreven, maar dit 
jaar staat de versie van 
Lucas (19: 28-40) op 
het rooster.  
Dat Jezus op een 
ezelsveulen de stad 

Jeruzalem binnenrijdt roept verschillende reacties 
op. Hij wordt als koning in de naam van de Heer 

toegezongen, maar de farizeeën protesteren. Wat 
heeft dit gebeuren toch te betekenen? In het 
evangelie naar Johannes (12: 20-27) volgt op de 
intocht een soort uitleg bij het gebeuren, waarin 
Jezus dit gebeuren duidt met het beeld van een 
graankorrel die in de aarde valt en sterft om vrucht 
te dragen. Klopt dit beeld met dat beeld van de 
koning? 
ds. Menno Valk 
 

Stille Week 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag worden ook wel de liturgische 
vieringen in de Stille Week genoemd. Dat wil 
zeggen dat er voor deze diensten een min of 
meer vast stramien bestaat. De afgelopen jaren 
waren we gewend dat de diensten van Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake één 
geheel vormden en de liturgieën samen in een 
boekje kwamen. De coronatijd heeft deze 
traditie doorbroken. In 2020 hebben we online 
een dienst op Goede Vrijdag en Pasen gehouden 
en ook de diensten in 2021 waren helaas online 
en was er dus geen boekje. Wel was er een 
doorlopende lijn met behulp van de 
kruiswegschilderingen van Aad de Haas. 
Voor dit jaar stond ds. Emma Rijks op het 
rooster als voorganger in de diensten van de 
Stille Week. Op Goede Vrijdag en in de 
Paaswake zou ds. Ary Braakman samen met 
haar de dienst leiden. Helaas is ds. Emma Rijks 
nog steeds ziek en daarom moesten we zoeken 
naar een andere oplossing. Ds. Menno Valk 
neemt nu de dienst op Witte Donderdag voor 
zijn rekening en ds. Ary Braakman de Goede 
Vrijdagviering en de Paaswake. De 
ochtenddienst van Pasen wordt weer geleid 
door ds. Menno Valk. Vanwege deze 
omzettingen hebben we ervoor gekozen om 
ook dit jaar aparte liturgiebladen te gebruiken. 

 
Witte Donderdag   
In de dienst horen we hoe Jezus het ongedesemde 
brood (matzes!) dat verwees naar de uittocht uit 
Egypte nu in het teken zet van zijn lijden en sterven. 
Voorafgaande aan de (schijn-)veroordeling en 
kruisiging op wat we in de traditie later Goede 
Vrijdag zijn gaan noemen, komt Jezus met zijn 
leerlingen nog één keer bij elkaar om samen te 
eten, te praten en te bidden. 

 TAAKGROEP EREDIENST-
PASTORAAT 

 
BIJ DE DIENSTEN 
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We kijken naar het schilderij Exodus van Marc 
Chagall. Opvallend daarbij is dat hij de gekruisigde 
Jezus schildert bij de uittocht van Israël. Ook hij ziet 
deze gebeurtenissen in elkaars verlengde. 

Alle brandende huizen en vluchtende mensen doen 
ons denken aan de situatie in Oekraïne. 
Voor het eerst dit jaar kunnen we met elkaar de 
Maaltijd van de Heer vieren. Enerzijds een feestelijk 
gebeuren (‘het mag weer’), maar het verwijst ons 
ook nu nog naar lijden en sterven. Hopelijk ook naar 
uittocht en bevrijding! 
ds. Menno Valk 
 
De viering op Goede Vrijdag heeft dit jaar een 
liturgische opbouw die afwijkt van wat u gewend 
bent. Er is geen verbinding met een (onderdeel van) 
een kruiswegstatie of een andere kunstvorm. Het 
lijdensverhaal, zoals Johannes het heeft 
opgeschreven, staat centraal. Daartussendoor heb 
ik een zelfgeschreven tekst geweven waarin ik 
gepoogd heb de levensomstandigheden van de 
hedendaagse mens te verwoorden. De kruisdood 
van Jezus is immers een gebaar waarmee de mens 
met zijn eigen schuld en lijden wordt verzoend. Dit 
weefsel van ‘condition humaine’ (lichamelijke 
staat) en evangelie-getuigenis vormt, in combinatie 
met momenten van stilte en gebed en enkele 
liederen, een, mijns inziens, zinvol en verantwoord 
geheel en geeft de dienst op Goede Vrijdag een 
goede balans tussen getuigenis en actualiteit. 
Aanvang van de dienst: 19.00 uur.  
ds. Ary Braakman 
  
Op Stille Zaterdag houden we een korte Paaswake. 
In feite is de opbouw gelijk aan de dienst op Goede 
Vrijdag. Ook hier zijn actualiteit en traditie door 
elkaar heen geweven. Met het verschil dat we nu 

fragmenten uit het evangelie van Lucas en Matteüs 
zullen horen in samenspraak met één lang gebed 
van Huub Oosterhuis. Ook hier afgewisseld met 
stilte en liederen. We zijn erg blij dat Annemarie van 
den Herik muzikale medewerking zal verlenen. De 
dienst begint om 22.00 uur.  
ds. Ary Braakman 
 
Paasdienst, zondag 17 april 
Voor moderne mensen is het niet gemakkelijk om 
zich een voorstelling te maken van de opstanding 
van Jezus. Wat dat betreft zijn we in goed 
gezelschap. Ook de discipelen (mannen!) vinden 
het maar kletspraat wat de vrouwen hen vertellen, 
dat de ‘levende [niet] onder de doden’ gezocht 
moet worden (Lucas 24: 11). Als je dit leest dan is 
het een wonder dat de boodschap van opstanding 
een plek heeft gekregen in hun leven (en dat van 
anderen)! 
Het thema van de dienst is: Een nieuw begin van 
liefde en leven. In de dienst zal het kruis dat in de 
Stille Week bij/voor de kerk staat een rol spelen. 
Mensen worden uitgenodigd om ook tijdens de 
dienst dit kale kruis te versieren met bloemen. 
Opstanding betekent toch ook dat we in het spoor 
van Jezus ook zelf vorm willen geven aan dat 
nieuwe leven (en een mooie[re] wereld)? 
Daarom een verzoek: wil je zelf een bloem 
meenemen naar de paasdienst? 

We hopen een mooie 
en gevarieerde dienst 
voorbereid te hebben, 
waarin ook aandacht is 
voor (en bijdragen 
van) kinderen. Wel 
gaan zij tijdens de 

dienst naar Irene om op andere manier bezig te zijn 
met Pasen. Gelukkig komen ze ook weer terug in de 
dienst. 
Het feestelijke karakter van de dienst wordt door de 
medewerking van de cantorij en een trio van 
blazers versterkt. We hopen dat jij er ook bij bent! 
 
Namens de voorbereidingscommissie (Gerda van 
den Berg, Rita en Albert Lammers en Wendy Yska),  
ds. Menno Valk 
 
Op zondag 24 april verwelkomen wij ds. Arie 
Broekhuis uit Warnsveld als gastpredikant. We 
hopen een mooie dienst met hem te hebben 
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Bericht van ds. Emma Rijks 
Beste mensen, 
Allereerst wil ik, ook namens Jaap, Maud en Nora, 
iedereen bedanken die ons in de afgelopen weken 
iets heeft gestuurd, voor ons heeft gebeden, aan 
ons heeft gedacht. We hebben vreemde maanden 
gehad. Op de verhuizing konden we ons 
voorbereiden maar dat onze oudste dochter Maud 
ziek werd heeft ons compleet overvallen. Maud 
raakte gedeeltelijk verlamd en had veel pijn. Ze 
bleek het Guillain-Barré syndroom te hebben, een 
auto-immuunziekte die de zenuwen aantast. Na 
bijna drie weken ziekenhuis kwam ze weer thuis om 
verder te revalideren. Dat gaat ontzettend snel bij 
haar. Ze loopt inmiddels weer zelfstandig en gaat 
naar school. De verwachting is dat ze volledig zal 
herstellen en daar zijn we zeer dankbaar voor. 
Alle vier zijn we op onze eigen manier aan het 
bijkomen van deze achtbaan. Achter die ene alinea 
die ik hierboven schreef zit natuurlijk een hele 
wereld. De zorgen, de onzekerheid en het niet bij 
elkaar kunnen zijn als gezin hebben ons geraakt. 
Voor mij voelt het alsof ik qua energieniveau een 
paar maanden terug in de tijd ben gegaan. Dat 
betekent dat ik voorlopig nog niet fit genoeg ben 
om iets van het gemeentewerk op te pakken. Maar 
we ervaren ook veerkracht en we kijken positief 
vooruit. We voelen ons gezegend met veel dingen 
die we eerder als iets normaals zagen. En we 
genieten nog meer van het samenzijn, want we zijn 
ons er nu extra van bewust dat dat niet 
vanzelfsprekend is.  
Hartelijke groet, ds. Emma Rijks 
 
De oorlog in Oekraïne, het voorjaar en Pasen 
Het is prachtig weer in deze dagen. Heerlijk om nu 
buiten te zijn en even in het zonnetje koffie te 
drinken. Maar in mijn hoofd voel ik onrust om de 
situatie in Oekraïne. Alsof die twee zaken met 
elkaar in strijd zijn. Mag ik nu eigenlijk wel zo 
genieten terwijl zoveel mensen slachtoffer van 
geweld zijn of vluchten? Anton Dingeman heeft het 
over ‘opgewektheid die ik niet kan verantwoorden’. 
Moet ik me schuldig voelen dat ik van het voorjaar 
geniet? 

 
 

 
 
De oorlog die Poetin is begonnen in het buurland 
heeft ook ons en onze samenleving hard geraakt. 
We zijn het vanzelfsprekende vertrouwen in vrede 
en onze naïveteit kwijtgeraakt. Zonder echte 
rechtvaardiging kan het zomaar oorlog worden. 
Wat een ramp voor de mensen in Oekraïne! 
Wat kunnen we doen? Gelukkig zijn er allerlei acties 
(giro 555, onze ‘eigen’ zonnebloemactie etc.), maar 
ze kunnen niet het gevoel van machteloosheid 
verdrijven. Gelukkig hebben we nu al een aantal 
keren een Vredeswake kunnen houden en hebben 
we onze zorgen, angsten, machteloosheid en 
woede voor God kunnen leggen (via gesproken 
gebeden, liederen en/of het aansteken van een 
waxinelichtje). 
We blijven hopen op en bidden voor vrede in 
Oekraïne. Dat Poetin en de zijnen tot inkeer zullen 
komen. Dat er een einde aan geweld en moord zal 
komen. 
En het voorjaar: blijf ervan genieten! Omdat we 
daarin misschien iets kunnen ervaren van het 
nieuwe leven van Pasen, leven dat door de diepte 
heen is gekomen, van licht dat donker overwint, 
van hoop die de wanhoop te boven groeit. Zo kan 
de lente misschien ook tegenwicht geven tegen al 
die verschrikkingen die we zien, horen en ervaren. 

 
RONDOM DE GEMEENTE 
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Niet om daarvoor weg te schuilen, maar om te 
beseffen wat het leven mooi en de moeite waard 
maakt. Om even een onbezorgdheid en 
opgewektheid te ervaren, die je ook anderen van 
harte gunt en toewenst. Om vervolgens te blijven 
bidden en te doen wat je hand te doen vindt. Heb 
jij overigens al een zakje zonnebloemzaad gekocht?  
ds. Menno Valk 
 
Gebed (gebeden in de Vredeswake van 10 maart) 
 
God, Vader van mensen, onze Vader, van wie we 
geloven 
dat U zich als een moeder over mensen ontfermt, 
opnieuw zijn wij hier gekomen 
in verbondenheid met de bevolking van Oekraïne, 
die geteisterd wordt door geweld en terreur. 
 
Goede God, uit naam van nationalistische idealen 
worden mensen geofferd, doodgeschoten, 
verjaagd. 
We zagen beelden van mensen die op de vlucht 
doelbewust werden neergeschoten. 
God, we hebben de beelden op ons netvlies staan 
van een kapot geschoten kinderziekenhuis 
en zwangere vrouwen die moeten worden 
geëvacueerd. 
Hoeveel doden zijn er gevallen bij zulke acties van 
terreur? 
Heer, we weten het niet, 
maar woede, angst en wanhoop grijpen ons bij de 
keel. 
 
We zien al die mensen op de vlucht, 
mensen die alleen schamele bezittingen hebben 
kunnen meenemen, 
maar huis en haard hebben moeten achterlaten, 
als hun huis niet is kapotgeschoten… 
Wij denken aan de Oekraïense kinderen. 
Wat hebben zij allemaal meegemaakt, 
wat ze als ballast meenemen voor de rest van hun 
leven? 
Wat voor toekomst gaan zij tegemoet, 
in hun eigen land of in een land dat het hunne niet 
is? 
 
God, wat zullen we bidden? 
Wij bidden  
dat de bereidheid om te stoppen met geweld mag 
toenemen, 

dat Russische leiders af zullen zien van verdere 
aanvallen en bezetting van land. 
Wilt U met uw heilige Geest de harten van leiders 
verzachten, 
zodat gezocht wordt naar oplossingen voor het 
conflict 
en vrede een kans maakt. 
 
Goede God,  
wij hoorden een geestelijk leider de oorlog 
verdedigen. 
Wij bidden om bekering van deze manier 
om geloof te gebruiken voor nationalistische 
idealen. 
Wil ook de harten van gelovigen verzachten, 
dat zij, dat wij, net als onze Heer Jezus Christus 
over grenzen heen 
onze harten zullen openen voor mensen, 
even kwetsbaar en afhankelijk van liefde als wij. 
 
Goede God, wees toch allen  
die in nood, angst en wanhoop verkeren nabij 
en wil hen kracht en moed geven in deze moeilijke 
situatie. 
Wij bidden dat zij medeleven, hulp, zorg en 
aandacht zullen krijgen, 
dat er een plek zal zijn  
waar ze veilig zullen zijn en tot rust kunnen komen. 
 
Wij bidden om hoop, 
hoop op beslissingen die niemand verwacht, 
openingen die perspectief bieden op vrede, 
hoop op wijsheid en redelijkheid,  
zodat deze cyclus van geweld en terreur wordt 
doorbroken. 
 
Goede God, wij bidden dat het licht van uw 
goedheid 
niet zal doven onder ons, 
dat wij blijven geloven in menselijkheid en 
solidariteit, 
dat wij naasten willen zijn voor wie hulp nodig 
hebben 
en bereid zullen zijn om te delen. 
 
Voor al uw mensen bidden wij: Heer, ontferm U! 
Amen. 
 
 
 



 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPBOUWWERK 
Op-, af- of uitbouwen 
 
Moet je nu als opbouwwerker op-, af- of 
uitbouwen? 
Ik denk van alle drie wat, maar voor mij ligt het 
accent op het ‘uitbouwen’. 
Er is namelijk al veel opgebouwd door een groep 
enthousiaste vrijwilligers binnen onze gemeente. 
 
Uitbouwen 
Bij uitbouwen gaat het vooral over ‘proberen’. Je 
hebt een idee, je organiseert het en het is wel of 
niet een succes. Van elk probeersel, positief of 
negatief, leer je weer wat. 
Waar is belangstelling voor, wie zijn te 
enthousiasmeren om mee te helpen, welke vorm 
past het beste en via welke kanalen communiceren 
we.  
 
Inmiddels zijn de activiteiten in de 40-dagentijd, 
waar ik in de vorig Kredo over schreef, in volle gang. 
 
Houten kruis met bloemen 
In de paasdienst, zondag 17 april, zal een houten 
kruis centraal staan in de dienst. 
Dit is geen kaal houten kruis, maar een met 
bloemen gekleurd kruis, teken van nieuw leven.  
Na de rommelmarkt, zaterdag 9 april, wordt het 
kruis voor de Dorpskerk geplaatst. Iedere 
voorbijganger, dorps- of geloofsgenoot die dat wil 
kan een bloem steken in het gaas dat rond het kruis 
is gemonteerd. Zo kunnen we samen, dorp en kerk, 
dit nieuwe leven kleur geven. In de dienst op 17 
april zal het kruis nog kleurrijker worden. Het is de 
bedoeling dat u een bloem meeneemt naar de 
dienst om hiermee het kruis nog meer kleur te 
geven. 
 

Happy Stones 
Bij verschillende activiteiten zijn er inmiddels 
mensen creatief geweest met het maken van Happy 
Stones. Leuk om te doen en om uit te delen. 
Samen met Jannie Diekerhof, inbrenger van het 
idee van de Happy Stones, eerst eens 
uitgeprobeerd hoe makkelijk/moeilijk het is om 
zo’n steen op te leuken. Je kunt wel een creatief 
hoofd hebben, maar als je vingers daar niet naar 
luisteren wordt het niets. Gelukkig blijkt het een 
activiteit te zijn die voor iedereen haalbaar is om uit 
te voeren.  
Inmiddels zijn er door kinderen tijdens de 
kliederkerk stenen opgeleukt en zijn de 40 ++ leden 
er 26 maart mee aan de slag geweest, terwijl 
onderhand werd uitgewisseld wat ‘stilte’ voor 
eenieder betekent. 

 
 
Op 1 en/of 3 april hebt u ook gelegenheid om één 
of meerdere Happy Stones te versieren. 
 
Bij Meet-in 11, in de Bibliotheek, hebt u vrijdag 1 
april tussen 14.00-16.00 uur gelegenheid om aan te 
schuiven en onder het genot van een kopje 
thee/koffie een Happy Stone een 
gedaantewisseling te geven. 
Na de dienst op zondag 3 april hebt u vanaf 11 uur, 
tijdens het koffiedrinken, ook de mogelijkheid om 
een steen een ander uiterlijk te geven en bij de 
ontvanger van de steen een glimlach op het gezicht 
te toveren. Bij het uitgaan van de paasdienst op 17 
april liggen de stenen op u te wachten en kunt u 
ervoor kiezen deze voor u zelf mee te nemen of aan 
iemand te geven. 
 
40 dagenkalender voor jong en oud 
Hebt u al eens op de website gekeken? 
Daar staan namelijk twee versies van een 40 
dagenkalender. 

 

W
ER

K
 

OPBOUW 
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Met dank aan onze webmaster Erik is er een 
speciaal tabje/ kopje toegevoegd, genaamd 
Paastijd, waar de paasactiviteiten onder staan. 
Hier is een leuke versie van de 40 dagentijd te 
vinden speciaal voor de jeugd. Maar stiekem staan 
er ook veel activiteiten tussen waar de volwassenen 
ook best mee aan de slag kunnen. 
Zoals u iedere week in Dorpskerk-Nieuws ziet staan, 
kunt u zich ook aanmelden om een 40 
dagenkalender via WhatsApp te ontvangen. Iedere 
ochtend verschijnt er een nieuw berichtje. Voor 
deelname, of als u zelf een bijdrage wilt leveren, 
kunt u zich opgeven bij ondergetekende 
 
Jeugdactiviteiten  
De werkgroep Jeugd heeft besloten om maar 
gewoon te gaan doen, gewoon activiteiten 
organiseren/ faciliteren en zien wie eropaf komt. 
Jeugd is wat uit beeld verdwenen, maar nog zeker 
aanwezig in Twello en omstreken. 
Alle in de kaartenbak aanwezige jeugd heeft 
inmiddels, per post, een uitnodiging ontvangen om 
leeftijdgenoten te ontmoeten en onder het doen 
van een activiteit eens met elkaar te bomen over 
allerhande zaken die hen bezighouden. 
Zondag 27 maart vond de start van het programma 
plaats met een paasfamiliefilm in de kelder van 
Irene, met na afloop een hapje en drankje.  
 

 
 
Op zondag 24 april staat de eerste echte activiteit, 
met alleen de jeugd, gepland. Bij het kampvuur van  

de Gelre scoutinggroep aan de Stinzenlaan 80, gaan 
we broodjes bakken en met elkaar kennismaken. 
Hiervoor wordt ook jeugd buiten onze eigen 
kaartenbak uitgenodigd. Natuurlijk hopen we op 
een enthousiaste opkomst! 
 
Opbouw  
Kliederkerk 
Onder al opgebouwd valt ook de Kliederkerk. 
Zondag 20 maart kon sinds lange tijd weer een 
Kliederkerk worden georganiseerd. Dit is een 
activiteit die al enkele jaren bestaat en waarbij 
kinderen met hun ouders creatief aan de slag gaan 
met Bijbelverhalen. 
Voor zowel ds. Ary Braakman als ondergetekende 
was dit de eerste keer dat we een Kliederkerk 
organiseerden. Met hulp en ideeën van Willemien 
Toonen hebben we een mooie ochtend met elkaar 
gehad.  
Vooraf was gevraagd aan de kinderen of ze een 
(schoenen)doos mee wilde nemen met iets van 
zichzelf, waar ze een (gevlucht)leeftijdgenootje uit 
de Oekraïne blij mee konden maken. 
 
Het thema van de Kliederkerk was: Op weg 
naar...... 
De vluchtelingen uit Oekraïne zijn op weg naar een 
ander land, alles achterlatend. Ruth, het 
Bijbelverhaal dat ds. Ary vertelde, was samen met 
Naomi op weg naar een ander land.  
Er werd door de kinderen een heuse grensovergang 
gemaakt met kartonnen dozen en rood/wit 
gestreepte slagboom. De stenen op de weg naar de 
grens werden mooi versierd, zodat het pad een stuk 
vrolijker werd. Bij aankomst in het vreemde land 
wachtten de (schoenen)dozen met speelgoed, die 
vrolijk waren ingepakt en versierd met tekeningen, 
veertjes en Oekraïense teksten (lang leve Google 
translate).  
We zijn ook met elkaar op 
weg naar Pasen en er 
werden alvast 
palmpasenstokken 
gezaagd en geschroefd en 
mooi versierd met 
tekeningen en glitter. 
Aan het eind ging 
iedereen op weg naar de 
soep en meegebrachte broodjes. 
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Dag van de kerkopbouw 
Op 31 maart reizen ouderling Christy van 
Duijvenboden, de predikanten en ondergetekende 
af naar Harderwijk voor de dag van de Kerkopbouw. 
Met nadruk op het opbouwen van de kerk op basis 
van bestaande activiteiten en beleving. Bedoeling is 
om als vervolg hiervan een projectje te starten om 
een ‘activiteit’ op-, of (eigenlijk) uit te bouwen. 
Weet u een onderwerp of activiteit die volgens u 
aandacht behoeft en die u wilt helpen uitbouwen, 
laat het ons dan weten. 
 
Afbouw  
Daar is gelukkig geen sprake van. Soms zijn er meer 
ideeën dan tijd of mogelijkheden en moet het 
aantal ideeën, tijdelijk, worden afgebouwd.  
 
Gelukkig komen er altijd weer nieuwe ideeën voor 
in de plaats, zoals de Vredeswake op de 
donderdagavond en het zingen op de markt van het 
Dona nobis pacem. Mooie voorbeelden die ‘de 
kracht van samen’ aantonen. 

Een bezinnende en verbindende groet, 
Rosa van der Tang 
opbouwwerker PKN Twello 
E: tang@pkn-twello.nl 
 

 
 
Weekenddiensten 
02-03 april  ds. Ary Braakman 
09-10 april  ds. Hanneke Diermanse 
16-17 april  ds. Menno Valk 
23-24 april  ds. Ary Braakman 
30 april-1 mei  ds. Menno Valk 
 
The Chosen nader bekeken   
Heb je altijd al willen weten hoe Jezus leefde?  
Wie Hij tegenkwam in zijn tijd op aarde? Waar sprak 
hij over? Wat maakte hij mee? The Chosen is een 
videoserie over het leven van Jezus. De serie geeft 
een betrouwbare inkijk in het dagelijkse leven in 
Israël rond het begin van onze jaartelling en is gratis 
te zien via YouTube of via de app. Meer weten? 
Scan de QR-code of kijk op www.thechosen.nl 
 
De serie is zo goed 
gemaakt en 
theologisch 
onderbouwd dat 
het zeker de 
moeite waard is om 
deze wat 
intensiever te 
bekijken. Daarom 
gaan we in een serie bijeenkomsten steeds één 
aflevering bekijken en maken we aantekeningen 
over de gespeelde scenes. Vervolgens lezen we de 
bijbelgedeeltes waar de scenes op gebaseerd zijn 
en bespreken we onze ‘ontdekkingen’. Zo leer je 
elke bijeenkomst Jezus beter kennen en begrijp je 
meer en meer wat de bedoeling is van Zijn 
aanwezigheid op aarde. 
Hoewel er een chronologische samenhang is, kun je 
elke aflevering ook prima afzonderlijk bestuderen. 
Wil je meer weten of meedoen? Stuur een mailtje 
of bel even voor meer info. We hebben al wat 
aanmeldingen binnen maar ook jij kunt er nog 
prima bij.  
 

 
ALGEMENE BERICHTEN 
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We mikken op bijeenkomsten in de middag, maar 
kunnen ook naar de avond. We zorgen dan voor 
vervoer. Mooie service toch! 
 
Hartelijke groet,                    
Gerit Moll 
E: geritmoll@gmail.com 
 
 
 

 
 
In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd elders worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen, en die graag 
de band met de gemeente willen behouden.  
In de drukversie van Kredo staat zo’n lijst met 
personen die zijn opgenomen en een verpleeghuis 
of zorginstelling 
 
 
. 
 

 
 
Een spiegel voorhouden: Johannes 8: 3-10 -Jezus 
bukt zich en schrijft met zijn vinger op de grond.  
 
Het belangrijkste in gesprekken en samenkomsten 
is luisteren. Aandachtig luisteren. Daarmee 
bedoelen we: luisteren en stil zijn zonder je 
antwoord of oordeel al klaar te hebben. Als je 
meteen gaat oordelen, luister je niet. Dan ben je 
alleen aan het zenden en jezelf aan het verdedigen.  
 
We worden boos, bang en verdrietig van alle 
nieuws op tv, de radio en in de kranten over 
Rusland versus Oekraïne die ernstig verontrustend 
zijn en bij ons vele vragen oproepen. Waar gaat dit 
heen? Zien we hier het kwaad dat in de mens 
verscholen zit? De neiging om overweldigd te 
worden door het kwaad zit diep in onze psyche 
verscholen. Het maakt ons nu voorzichtig te zijn 
wanneer in de situatie (Rusland versus Oekraïne 

versus Europa) maar één reden lijkt te zijn, namelijk 
dat een agressor zich niet houdt aan de 
basisprincipes die bij de Europese samenleving 
horen. We missen maatschappelijk 
leidinggevenden die duidelijk zeggen dat het hele 
conflict niet deugt en wel vanuit een diepe  
bezieling dat het een plicht is om elke vorm van 
geweld af te wijzen volgens christelijke 
levensprincipes. De vraag moet ook zijn of niet alle 
betrokkenen zich de spiegel van geweldloosheid 
voor moeten houden, niet alleen de Russen maar 
ook wij. Die spiegel bestaat uit een radicaal nee 
tegen elk vorm van agressief geweld. Laten we vurig 
bidden voor Poetin en Zelenski en alle 
wereldleiders, voor alle ontheemden, voor 
koningen en gezagsdragers. Dat we rustig en 
ongestoord op deze wereld kunnen leven in liefde 
en vrede. Wanneer velen dat doen klinkt ons gebed 
als een stil, heilig protest dat door God gehoord zal 
worden. Lied 756: Laat komen Heer uw rijk.  
 
Op de maandagmiddag vanaf 13.15 uur komt 
gebedsgroep ‘Jouw verhaal’ bijeen in Irene om onze 
dankbaarheid, onze noden, angsten en behoeften 
aan God voor te leggen. We beginnen met het 
aansteken van een kaars, zijn een moment stil en 
lezen uit de Bijbel. We gaan in gesprek over wat ons 
bezig houdt en nemen gebedspunten door voor de 
gebeden. Op maandagmiddag 21 maart was 
Anastasia Morozova uit Oekraïne als gast bij ons. 
We hadden een lang gesprek. We hebben met en 
voor haar gebeden, haar zorgen en verdriet aan 
God voorgelegd. Het deed haar zichtbaar goed. Als 
je er ook een keer bij wilt zijn ben je van harte 
welkom. Heb je gebedspunten of heb je een praatje 
nodig? Stuur een berichtje naar: 
gebedsgroep@pkn-twello.nl - of bel of stuur een 
appje.  
 
Met een hartelijke groet namens gebedsgroep 
‘Jouw verhaal’,  
Jan Boneschansker 
 
 
 
 

 
OMZIEN NAAR 

Gebedsgroep jouw verhaal 
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Oecumenische sobere maaltijd 
De afgelopen jaren heeft de werkgroep ‘Aan tafel’ 
in samenwerking met het Oecumenisch Beraad 
Twello in de Vastentijd/ Veertigdagentijd een 
sobere maaltijd met een korte vesper 
georganiseerd. ‘Aan tafel’ nodigt u uit voor deze 
maaltijd die zal plaatsvinden op donderdag 7 april 
in gebouw Irene. De aanvang is 17.30 uur (inloop 
vanaf 17.00 uur) en de kosten bedragen 5 euro.  
 
Opgave bij Hetty Harmsen, tel. 06 5049 1004 of via 
e-mail: aantafel@pkn-twello.nl  
Weet je welkom. Namens ‘Aan tafel’,  
 
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 
De volgende ‘Aan Tafel’ is op woensdag 11 mei 
 
 

 
 
Op woensdag 13 april 2022 is er weer een 
ontmoetingsmiddag 65+ in gebouw Irene van  
14.30 - 16.00 uur. 
We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te 
zijn, kom eens kijken hoe gezellig het is. Dominee 
Ary Braakman hoopt op deze middag aanwezig te 
zijn. We krijgen de mogelijkheid om nader met hem 
kennis te maken. 
Wij hopen op een fijne bijeenkomst door contact 
met elkaar en het genieten van een kopje thee of 
koffie met iets lekkers erbij. 
In verband met de huidige omstandigheden willen 
wij graag dat u zich vóór maandag 11 april opgeeft 
bij één van ons. 
 
Namens het pastorale team 
Anneke Haverkamp   
Elly Landstra    
Tonnie Telgen    
Riet van Elden    
Mary Bresser    

 
Twello schoon   
Zaterdag 19 maart was 
het Landelijke 
Opschoondag. 
Ook Twello deed mee. 
Om 14.00 uur kwam 
een enthousiaste groep 

‘opschoners’ bij elkaar met dit keer als gast Marije 
de Haan, ons aanspreekpunt bij de gemeente. 
Helaas kon de burgermeester er niet bij zijn. Maar 
zij heeft toegezegd een volgende keer mee te willen 
lopen. In groepjes van 2 - 3 verspreidden de teams 
zich over Twello. Dit keer gingen we voornamelijk 
naar de randen van Twello om de kinderen in het 
dorp niet in de weg te lopen. Zo werden er zakken 
vol afval uit de berm en van de straat verwijderd. 
Het is jammer dat dit soort activiteiten nodig zijn, 
maar het geeft wel voldoening om een plek waar je 
bent geweest schoon achter te laten.  
Gezelligheid is belangrijk in de groep. Zo is er bij het 
begin en eind van de actie koffie en thee met wat 
lekkers en, heel gezond, fruit. Dit keer konden we 
de jongste deelnemer Jesse toezingen die 1 jaar was 
geworden. 
We kregen ook bezoek van 
een filmploeg van 
Nederland Schoon. Op een 
aantal locaties is gefilmd. 
Het resultaat zal te zien 
zijn op de website. Mooi 
dat Twello daarin 
voorkomt. Te zijner tijd zal 
de film ook op onze 
website te zien zijn. 
Aan het eind van de middag waren er ruim 30 volle 
vuilniszakken verzameld. En weer een paar nieuwe 
opschoners erbij! 
Wilt u een keer meelopen? Geef je dan op via 
groenekerk@pkn-twello.nl  
De eerstkomende actie is op zaterdag 14 mei om 
14.00 uur. Een leuke en gezellige activiteit! 
Commissie Groene Kerk  
 
Zorg over Gods schepping: de mensen, de 
aarde, dieren, natuur en milieu   
 
Uitwerking jaarplan 2022 
Het voorjaar nadert met rasse schreden en dus is 
het tijd om de beide bloembermen op te knappen. 

 

ONTMOETINGSMIDDAG 65+ 
uitnodiging voor onze gemeente-
leden van 65 jaar en ouder 
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Bij het station is er reeds een serie bloemen bij 
geplant en de bermen worden binnenkort gemaaid. 
Het idee is om de berm bij de Doornweerdstraat uit 
te breiden. 
We zijn benieuwd welke planten weer opkomen en 
door het gevallen zaad zich verder ontwikkeld 
hebben. 
 
Door de coronaperikelen zijn een aantal activiteiten 
/ plannen niet van de grond gekomen. Onlangs is 
het beleidsplan vernieuwd met een aantal mooie 
ideeën / plannen / dromen ….. 
Hieronder een overzicht: 

- Ruimte rondom de kerk: 
 _  meer groen en minder grind 
 _ een overkapping met een sedumdak 

voor de fietsen 
_ bij de kerk een ‘meditatieve tuin’  
_          een spirituele tuin met hoekjes om 

  tot bezinning te komen met behulp 
  van voorwerpen of bordjes met 
  teksten  

_ een eettuin, door vrijwilligers 
onderhouden om vrij te kunnen 
plukken  

_ aan de omheining insectenhotels 
ophangen en iets meer kleur 
inbrengen met beplanting 

 
Het grasveld blijft zo beschikbaar voor 
onder andere de rommelmarkt etc. 
 

Wij zoeken enthousiastelingen om mee te denken 
met deze ideeën en mee te doen om het echt vorm 
te geven. Is dit iets voor jou? 
Graag reacties aan de Groene Kerkgroep. 
 
De supermarktsafari bij Jumbo moest uitgesteld 
worden. We plannen het nu op een avond in het 
najaar. We houden u op de hoogte. 
 
Verduurzaming kerkgronden 
Over dit verduurzamen van kerkgronden is door het 
CvK tijdens de laatste gemeenteavond gesproken. 
Het lijkt het CvK lastig hier een verduurzamingsslag 
te maken.  
Wij hebben tijdens een oriënterend gesprek 
hierover met dhr. H. van Keulen begrepen dat er 
misschien mogelijkheden liggen. De provincie heeft 

voor verduurzaming grond subsidies en het lijkt ons 
waardevol om de mogelijkheden te onderzoeken. 
Misschien zijn er meer mogelijkheden dan we 
weten voor verduurzaming. 
Wij als werkgroep 
Groene Kerk willen 
gemeenteleden 
uitnodigen om dit 
samen met Harry 
van Keulen verder 
te onderzoeken. 
Opgave kan via 
groenekerk@pkn-twello.nl of via H. van Keulen 
 
Zoals u leest heeft de Groene Kerk-groep een aantal 
mooie ideeën / dromen. We hopen dat u zich erbij 
betrokken voelt. Het zou fijn zijn dat een grotere 
groep wil meedenken en wil meedoen; het is 
immers voor ons allemaal! Laat het ons weten. 
 
Het kleine Groene Kerk-groepje wil zich ook graag 
uitbreiden. We zoeken een paar nieuwe leden die 
meedenken en meedoen! 
 
Groene groet van de werkgroep Groene Kerk: 
Roel Hessels, Gerit Moll, Piet Ruijsbroek, Jojanneke 
Voorthuis, Johan van Werven 
 

 
 
Oekraïne 
Oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Woorden zijn 
er nauwelijks voor te vinden om het leed – 
veroorzaakt door deze oorlog - te beschrijven. Het 
houdt ons bezig en we kunnen het veelal geen 
plaats geven want de beelden blijven in het hoofd 
spoken. We bidden om hulp … maar hoe nu verder? 
Mede om deze reden wordt hier door de 
predikanten in de zondagse eredienst – ook in het 
gebed – extra aandacht aan besteed. Verder is 
ervoor gekozen om voorlopig op de 
donderdagavonden een Vredeswake te houden. De 
eerste malen deden we dit met zang en een hardop 
gebeden gebed. Nu is de kerk op donderdagavond 
om half acht open en kunnen we met elkaar 
zwijgzaam onze gedachte uitspreken, om hulp 
vragen of gewoon niet weten wat we ervan moeten 
denken. Een kaarsje kan aangestoken worden en als 

 KERKENRAAD 
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je wilt kun je nadien met een van de predikanten of 
onze opbouwwerker spreken of bidden. We hopen 
dat dit - door deze vorm - meer mensen uit Twello 
de weg wijst naar een plaats om te kunnen stilstaan 
en hulp te vragen bij datgene waar men mee zit, en 
in het bijzonder bij al dat verschrikkelijke in 
Oekraïne en Rusland. 
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft de 
leegstaande pastorie van ds. Emma Rijks aan de 
gemeente Voorst aangeboden om een aantal van 
de vluchtelingen te huisvesten. De gemeente heeft 
aangegeven van deze opvangmogelijkheid geen 
gebruik te maken. Men is bezig met enkele panden 
waarin vluchtelingen kunnen wonen, en verder 
zullen er bij mensen thuis vluchtelingen gehuisvest 
worden. De pastorie gaat nu in de verkoop. 
Ook zaalruimte in Irene is aangeboden voor 
dagopvang van de vluchtelingen. Ook hier wordt 
door de gemeente geen gebruik van gemaakt 
omdat men andere ruimtes ter beschikking heeft 
gesteld. Wel is er dringend hulp nodig van 
vrijwilligers om vluchtelingen uit Oekraïne op een 
aantal momenten in de week bij te staan. Wil je hier 
ook een steentje aan bijdragen, neem dan contact 
op met Kim Arntzen van Mens en Welzijn. Het e-
mailadres van Kim is: k.arntzen@mensenwelzijn.nl 
 
Een actie voor de verkoop van zonnebloemzaad is 
gestart. Na iedere dienst en vredeswake wordt dit 
verkocht. De volledige opbrengst hiervan is 
uiteraard voor hulp aan Oekraïne.  
Daarnaast is er een initiatief van Dick Wieske 
binnengekomen wat waarschijnlijk als je deze 
Kredo leest al uitgevoerd is. Met elkaar - en nog veel 
meer Twellonaren - zijn we bijeengekomen op het 
Marktplein, zongen (Dona nobis Pacem) en waren 
stil. In de volgende Kredo lees je hier een uitgebreid 
verslag over. 
Ook is gevraagd om (een deel van) de opbrengt van 
de rommelmarkt te bestemmen voor hulp aan 
Oekraïne. De rommelmarktcommissie heeft zich 
hierover gebogen. In deze Kredo leest u er meer 
over. 
 
ds. Emma Rijks 
In deze Kredo lees je een artikel van dominee Emma 
Rijks. Dankbaar en blij zijn we dat het met haar 
dochtertje Maud beter gaat. We bidden Maud toe 
dat haar benen weer zo snel als mogelijk is optimaal 

functioneren. Gelukkig kan Maud alweer kleine 
stukjes lopen. Door de spanningen heeft het 
genezingsproces bij Emma zelf stilgestaan en we 
bidden ook haar een herstel toe. Ze zal voor dit 
proces nog enige tijd nodig hebben. Die gunnen we 
haar graag. 
We zijn blij met onze interim-predikant Hanneke 
Diermanse, die gericht pastoraal werk verricht in de 
wijk van Emma. Naast Hanneke spannen ds. Menno 
Valk, ds. Ary Braakman en Rosa van der Tang zich 
steeds weer in om de gemeente niets te kort te 
laten komen. Door deze gezamenlijke inspanning 
merk je de afwezigheid van Emma niet altijd op, wat 
een compliment is aan onze predikanten en 
opbouwwerker, maar neemt niet weg dat we 
Emma erg missen. 
 
Dankjewel-avond vrijdagavond 10 juni 
Al twee jaar is de Dankjewel-avond, om alle 
vrijwilligers en professionele krachten van onze 
kerk te bedanken, niet doorgegaan. Daarom pakken 
we dit jaar extra groot uit! Een commissie, 
bestaande uit de kerkenraadsleden Noëlle Potters 
en Christy van Duijvenboden, heeft een grootse 
dankjewel-avond in voorbereiding. Het 
conceptprogramma voor vrijdagavond 10 juni luidt: 
aan het begin van de avond, vanaf half zes, ben je 
van harte welkom bij Irene en staat er voor de 
vroegkomers al een drankje klaar. Om zes uur 
begint het programma echt met een drankje en 
snack. Daarna gaan we met elkaar de kerk in en 
komt er een verhalenverteller. Om half acht begint 
de barbecue. Met uitzondering van de 
verhalenverteller worden - als het weer het toelaat 
- de activiteiten buiten bij de kerk georganiseerd. Bij 
slecht weer wijken we uit naar Irene. 
In de volgende Kredo vind je meer informatie hoe 
je je voor deze dankjewel-avond kunt opgeven, als 
gast en mogelijk als vrijwilliger. 
 
Gemeentevergadering 
Op 31 mei vindt er eindelijk weer een 
gemeenteavond plaats in Irene. Op deze 
gemeenteavond zullen we in ieder geval de 
jaarrekeningen van de diaconie en de kerkelijke 
gemeente bespreken en hopelijk goedkeuren. In 
Kredo mei lees je hier meer over, maar noteer vast 
de datum van deze gemeenteavond in je agenda 
(en als je de agenda toch bij de hand hebt, zet dan 
ook even de dankjewel-avond op 10 juni erin).  
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Coronabeleid 
In de afgelopen twee jaar hebben we als kerk helaas 
ook coronamaatregelen moeten doorvoeren. Deze 
maatregelen liggen nu gelukkig grotendeels achter 
ons. De PKN adviseert alleen nog om de 
collectezakken nog niet door te geven en nog geen 
handen te geven. Als kerkenraad hebben we 
geëvalueerd of we zaken beter hadden kunnen 
doen, we kunnen immers niet uitsluiten dat de 
pandemie zich later in het jaar opnieuw aandient. 
We hebben ons steeds in belangrijke mate 
gehouden aan de regels die de PKN adviseerde. Een 
klein comité vanuit de kerkenraad bereidde de 
maatregelen voor en via de app werd aan de andere 
kerkenraadsleden instemming gevraagd. De 
kerkenraad was unaniem van mening dat we 
hiermee een helder beleid hebben gevoerd. We 
hebben dan ook besloten om – als de pandemie 
onverhoopt terug komt – de werkwijze niet te 
veranderen. Dus ook dan zullen we weer de 
adviezen opvolgen en beslissingen op een gelijke 
manier nemen. 
 
De toon maakt de muziek 
Met enige regelmaat komt het voor dat 
kerkenraadsleden kritiek krijgen op het gevoerde 
en te voeren beleid. Dit was niet alleen toen als wij 
als kerkenraad coronamaatregelen moesten 
doorvoeren (die voor de een te streng waren en 
voor de ander te tolerant), maar eveneens bij 
andere beslissingen. Al moeten we soms een keer 
slikken, wij zijn eigenlijk heel blij met deze kritiek, 
want hierdoor kunnen we ons beleid nog verder 
aanscherpen.  
Wat wel vervelend is, is dat de toonzetting soms 
verwijtend en zelfs bijna agressief is. Probeer dit te 
voorkomen, want weet dat de kerkenraadsleden, 
predikanten, opbouwwerker, koster en vrijwilligers 
zich echt inspannen om het beste voor onze 
kerkelijke gemeente te doen. We doen ons best en 
dan is het soms moeilijk te accepteren dat je bijna 
afgesnauwd wordt.  
Conclusie: we horen graag als er dingen beter 
kunnen, maar laten we naar elkaar de toon plezierig 
houden. We kennen immers allemaal de betekenis 
van het spreekwoord: C'est le ton qui fait la 
musique (de toon maakt de muziek). 
 
 
 

Plaatselijke Regeling 
De Plaatselijke Regeling is een verplichte regeling 
waarin de gebruiken van onze eigen gemeente 
beschreven zijn. Gebruiken die grotendeels 
voorgeschreven zijn in de ordinanties. Onze 
Plaatselijke Regeling moest nodig een keer 
herschreven worden. Gebruiken en gewoontes 
binnen de kerkenraad zijn veranderd, de ordinantie 
is aangepast, en er zijn nieuwe modellen gekomen 
die gebruikt moeten worden. De kerkenraad heeft 
onze plaatselijke regeling nu aangepast en deze zal 
nu aan de classis worden voorgelegd.  
 
Nieuwe ambtsdragers en vacatures 
In de vorige Kredo vermeldden wij al de vacatures 
die wij momenteel hebben. Wij zijn oprecht blij dat 
er twee vacatures worden ingevuld. Carel Diekerhof 
wil het ambt van diaken op zich nemen en Ria 
Holleboom-Noortman wil, naast wijkcoördinator, 
ook ouderling bijzondere diensten worden. 
Hierdoor kan zij ouderling zijn bij rouw- en 
trouwdiensten en bij diensten in het Grotenhuis. Zij 
zal geen kerkenraadsvergaderingen bijwonen. 
Indien er binnen de gemeente (onverhoopt) 
bezwaren tegen deze nieuwe ambtsdragers zijn, 
dan dienen deze binnen 14 dagen schriftelijk 
ingediend te worden bij de scriba (adresgegevens 
zie binnenkant achterzijde). Ervan uitgaande dat er 
geen bezwaren worden ingediend zullen beide 
ambtsdragers in de eredienst van 1 mei bevestigd 
worden. 
We hopen op nog meer vrijwilligers, want er zijn 
nog een aantal komende vacatures. We willen deze 
vacatures toch nog een keer noemen: ouderling 
pastoraat, diaken, voorzitter diaconie, voorzitter 
kerkenraad, voorzitter ZWO-commissie, redacteur 
Kredo, webmaster. 
Het werk is zeker niet saai maar er wordt vanuit 
plezierig samenwerkende teams gewerkt om zo 
onze kerkelijke gemeente draaiende te houden. 
Naast dat het leuk is is het ook noodzakelijk dat we 
meer mensen nodig hebben om alle activiteiten 
draaiend te houden. Wil je meer weten, bel dan 
met een van de kerkenraadsleden. Er is altijd wel 
een taak die past bij je kwaliteiten en de tijd die je 
voor het kerkelijk werk beschikbaar wilt stellen. 
 
Elvisdienst 
Op eerste Pinksterdag hebben we weer een 
Elvisdienst. Helaas zijn we er nog niet in geslaagd 
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om een muzikaal begeleider te vinden die de 
repetities en dienst kan begeleiden. Zonder 
muzikaal begeleider kan het koor helaas niet 
optreden. Mocht je een muzikaal begeleider 
kennen die dit wil begeleiden geef dan de naam 
even door aan Bert Hokken,   
E: voorzitter@pkn-twello.nl) 
 
Tot slot 
Dit jaar hebben we van een zonnige maartmaand 
kunnen genieten. Laten we met elkaar blijven 
bidden dat het licht ook in Oekraïne en in Rusland 
weer gaat schijnen!  
 
Namens de kerkenraad, 
Bert Hokken (voorzitter) 
E: voozitter@pkn-twello.nl 
 
  
 
 

 

 
 
Meet-in 11: koffie/thee, Happy Stones     
 
Iedere vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur is iedereen 
welkom in de Bibliotheek aan het Marktplein. 
Zomaar voor een kopje koffie, of een praatje. Of 
een ontmoeting met een bekende of juist een 
onbekende. Er wordt gelachen, geluisterd naar 
elkaars verhalen, de week wordt doorgenomen, de 
oorlog komt aan de orde.  
Op vrijdag 1 april (geen grap) hebben we een 
speciale middag. Dan gaan we Happy Stones 
maken. Dat zijn steentjes met vrolijke afbeeldingen. 
Die worden vervolgens op allerlei plekken 
achtergelaten. Als verrassing voor de mensen die ze 
vinden. Een Happy Stone is dus een mooi 
beschilderde steen die de maker achterlaat, puur 
en alleen om de vinder blij te maken. Als je er eentje 
vindt kun je deze laten liggen, meenemen of 
verplaatsen. De bedoeling is uiteindelijk dat de 

stenen een echte reis gaan maken en dus 
zwerfkeien worden en 
op deze manier steeds 
opnieuw iemand blij 
kunnen maken. Rosa 
van der Tang zal de 
middag leiden.  
De Meet-in 11 is er voor 
iedereen, ook voor mensen uit de kerk. Kom gerust 
eens langs! 
Info: diaconie@pkn-twello.nl 
 
 

 
 

 
 
BIT-lezing donderdag 21 april 2022 door Yoke de 
Wilde 
 
De natuur als coach 
‘Natuurwijsheid van indianen als inspiratie’ 
 
Alle aardbewoners zijn 
familie. Ik rijd met mijn 
auto in Arizona, door 
een volkomen lege 
woestijn. Geen mede-
weggebruikers, geen 
bomen, geen dieren, 
geen huizen. Dan 
opeens zie ik een paar 
kraampjes van Navajo-
indianen langs de weg. 
Ik stop en zie mensen in prachtig gekleurde kleding 
met enorme sieraden om. Als ik kijk naar kleine 
zilveren ringetjes op zijn kraam, zegt de Navajo 
man: “You must be Dutch or German. You always 
look for small beauty. That is a pity. Look!” En hij 
wijst met een breed gebaar om zich heen. De zon 
schittert op zijn zilveren, turquoise en bloedkoralen 
sieraden. “We walk the Beauty Way”. Het zoveelste 
mooie inspiratie moment tijdens mijn reis van 

 TAAKGROEP DIACONAAT 

 
ZENDING, WERELDDIACONAAT EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

 OECUMENE 
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zeven maanden in 1990/1991, alleen, door het 
zuidwesten van Amerika. 
Mijn hele leven al voel ik een enorme 
aantrekkingskracht en verbondenheid met oude 
natuurvolken. Ik heb altijd het sterke gevoel gehad 
dat deze volken over waardevolle kennis en 
wijsheid beschikken, over de natuur. Immers zij 
leven al duizenden jaren succesvol met de aarde 
samen. Ik wilde heel graag van hen leren. Tijdens 
mijn reis door de Verenigde Staten ontmoette ik de 
Navajo, Hopi en Pueblo-indianen. De vele 
wijsheden die ik van hen ontdekte, deel ik graag 
met je, ter inspiratie. 
De lezing zal plaatsvinden in de Bibliotheek, 
Marktplein 11, 7391 DH Twello 
De entree is € 8,00 en opgeven kan bij 
bi.twello@gmail.com 
 
Over de inleider: 
Yoke de Wilde (1953) bestudeerde na haar 
Universitaire studie Sociale Wetenschappen de 
natuurwijsheid van Indianen (NAm), Kelten (GB) en 
Aboriginals (Aus). Zij ontwikkelde de BLOEI methode 
© een cyclisch model voor ontwikkeling en groei, 
rond de seizoenen. Zij creëerde in Nederland en 
België (mede) het vak natuurcoaching, schreef 
hierover twee boeken en werkt vanuit haar bedrijf 
Bureau Smaragd, als docent, coach, spreker en 
rituelenbegeleider. 
Website: www.smaragd-coaching.nl 
 
Oecumenische meditatiebijeenkomst in gebouw 
Irene 
Elke eerste donderdag van de maand is er een 
meditatiebijeenkomst in Irene, Dorpsstraat 8 in 
Twello. Van 19.00 uur tot 20.00 uur. Nadien is er 
koffie of thee voor de liefhebber. 
Iedereen is welkom! 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor deze 
bijeenkomsten. Je hoeft je van tevoren niet op te 
geven. 

 Een moment van rust en verkwikking voor de ziel. 
Stilte, gebed, persoonlijke reflectie op 
Bijbelwoorden en muziek helpen ons om dichter bij 
onszelf en de goddelijke werkelijkheid te komen. 
  
Iedereen is van harte welkom bij deze 
oecumenische, bezinnende bijeenkomsten. 
Graag tot ziens! 
 
Rita Vermeltfoort 
T: 06 1064 9215 
 

 
Kerkelijk bureau PKN Twello 
Vanaf 1 juli 2022 stopt Gerrit Bokdam als 
administrateur van onze Dorpskerk. 
Hij gaat als vrijwilliger verder en zal een aantal 
werkzaamheden blijven doen, zoals de 
boekhouding; de financiële administratie, samen 
met onze penningmeester Laurens Potters, en de 
verkoop en het uitreiken van collectebonnen. 
 
Sinds 1 maart is het kerkelijk bureau alleen nog op 
vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur bezet. 
 
Vanaf 1 juli 2022 is het kerkelijk bureau niet meer 
bezet en kan alleen per e-mail of telefoon een 
afspraak met Gerrit worden gemaakt via E: 
kerkelijkbureau@pkn-twello.nl of T: 0571 271 392. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAAKGROEP BEHEER 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
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Collectes en giften plaatselijk kerkenwerk  
maand jaar bedrag 

   
maand jaar bedrag 

collectes 
 

2021 
   

giften 
 

2021 
 

 
januari 

 
 532,50  

   
januari 750,00 

 
 

februari 
 

 433,50  
    

10,00 
 

 
maart 

 
 357,50  

    
100,00 860,00  

april 
 

 498,00  
   

februari 
 

23,00  
mei 

 
 744,56  

   
maart 

 
0,00  

juni 
 

 405,00  
   

april 
 

50,00  
juli 

 
 327,85 

   
mei 

 
10,00  

augustus 
 

 490,71  
   

juni 
 

0,00  
september 

 
305,71 

   
 juli  

 
150,00  

oktober 
 

219,72    
   

 augustus  10,00 
 

 
november 

 
100,00   

    
500,00 510,00  

december 
 

663,41 
   

september  
 

16,00        
 oktober  1000,00 

 

        
15,00 1015,00        

 november  
 

0,00        
 december  500,00 

 

        
100,00 

 

        
5,00 605,00  

giften 
 

2022 
   

giften 
 

2022 
 

 
januari 

 
 251,00  

   
 januari  

 
0,00   

februari 
 

 517,50  768,50  
  

 februari  10,00  
 

        
     15,00  

 
        

   500,00  
 

        
   136,00    661,00  

 
Iedereen hartelijk bedankt voor de collectes en giften in 2021 en 2022. 
Gerrit Bokdam, kerkelijk bureau 
 

Na 2 jaar geen 
rommelmarkt heeft de 
commissie de draad weer 
opgepakt en, ondanks de 
korte voorbereidingstijd, 
besloten de rommel-
markt te organiseren op 
zaterdag 9 april van 
09.00-13.30 uur in Irene 
en rondom de kerk.   

In de afgelopen twee jaar is er voldoende 
verzameld om een mooie rommelmarkt te kunnen 
houden, maar we zijn nog wel op zoek naar 
vrijwilligers om ons te helpen bij het opladen van de 
karren en vervoer naar de Dorpskerk op donderdag, 
opbouw van de markt op vrijdag, verkoop van 

goederen op zaterdag. Dus denk je: ‘Ik kan en wil 
helpen op 7, 8 of 9 april om er weer een mooie en 
gezellige rommelmarkt van te maken’, neem dan 
contact op met Gerrit Bokdam, T: 06 8156 8362  
 
Wij hebben er weer heel veel zin in om er samen 
een schitterende dag van te maken.  
de Rommelmarktcommissie 
 

 
 
Ledenadministratie Dorpskerk Twello: 
In de drukversie staat een lijst met leden waarbij 
veranderingen zijn opgetreden.

 
LEDENADMINISTRATIE 

9 april 2022 



  
 

Predikanten 
Ds. Menno Valk 
Sectie Noord en Centrum 
Werkdagen: maandag 
t/m vrijdag 

Sweelinckstraat 4 
7391 XS Twello 
T: 0571 298 475 
E: valk@pkn-twello.nl 

Ds. Ary Braakman 
Sectie Oost 
Werkdagen: woensdag 
en vrijdag 

Spreeuwenstraat 44 
7471 HB Goor 
T: 06 3920 7694 
E: braakman@pkn-twello.nl 

Ds. Hanneke Diermanse 
Sectie Zuid 
Werkdagen: maandag 
en donderdag 

Kerkplein 2 
7437 AL Bathmen 
T: 06 1253 0281 
E: hanneke.diermanse@pkn-twello.nl 
 Ds. Emma Rijks Wegens ziekte van Emma is 
Ds. Hanneke Diermanse 
interim-predikant sectie Zuid 
 Rosa van der Tang 

opbouwwerker 
T: 06 3027 1724 
E: tang@pkn-twello.nl 

 

Kerkenraad 
Bert Hokken 
voorzitter  

Buddezand 11 
7384 CA Wilp 
T: 06 2095 8965 
E: voorzitter@pkn-twello.nl 

Rina van der Noll 
scriba 

Verdistraat 79 
7391 SK Twello 
T: 06 2741 8710 
E: scriba@pkn-twello.nl 

 

Taakgroep Eredienst - Pastoraat 
Ds. Menno Valk 
voorzitter 

Sweelinckstraat 4 
7391 XS Twello 
T: 0571 298 475 
E: valk@pkn-twello.nl 

Eredienst E: eredienst@pkn-twello.nl 
Cantor-organist 
Henk Noordman 

Goeman Borgesiusstraat 18 
7391 VC Twello 
T: 06 2531 6174 
E: organist@pkn-twello.nl 

Kindernevendienst E: kindernevendienst@pkn-twello.nl 

Liturgisch bloemschikken E: bloemschikgroep@pkn-twello.nl 

Multimediateam E: mmt@pkn-twello.nl 
 

College van diakenen 
Saskia Hofman 
voorzitter 

Penninksweg 10 
7391 GJ Twello 
T: 06 1485 4140 
E: diaconie@pkn-twello.nl 

Bankrekeningnummer NL14 RABO 0362 8584 70 

NaastenhulpVoorst E: NaastenhulpVoorst@gmail.com 

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking 
Piet Ruijsbroek 
voorzitter 

Verdistraat 14 
7391 SG Twello 
T: 0571 298 052 
E: zwo@pkn-twello.nl 

College van kerkrentmeesters 
Bert Bresser 
voorzitter 

Dahliastraat 16 
7419 AL  Deventer 
T: 06 2144 4809 
E: vz-cvk@pkn-twello.nl 
 Matheijs Pleijter 

secretaris 
E: kerkrentmeesters@pkn-twello.nl 

Bankrekeningnummer NL37 RABO 0362 8025 72 
Koster-beheerders Irene 
Eric en Ans Rossing 

Dorpsstraat 6A 
7391 DD Twello 
T: 0571 272 014 
E: koster@pkn-twello.nl 

Coördinatie en financiële administratie 
Gerrit Bokdam 
 
 
 bereikbaar op:  
  

IJsbaanweg 32 
7391 HH Twello 
T: 0571 271 392 
E: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl 
 

Ledenadministratie 
Arno van den Broek p/a Kerkelijk Bureau 

E: ledenadministratie@pkn-twello.nl 
Kerkelijk bureau 
 
 
 
 

open op: 
vrijdagmorgen 
vanaf 1 juli 
online 24/7 

gebouw Irene 
1e verdieping, kamer A 
Dorpsstraat 8  
7391 DD Twello 
T: 0571 789 168 (openingsuren) 
E: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl 
09.00 – 12.30 uur 
op afspraak 
webshop kerkelijk bureau 
 Collectebonnen NL37 RABO 0362 8025 72 

€ 0,50 per bon (€10,00 per kaart van 20 bonnen) 
€ 1,00 per bon (€20,00 per kaart van 20 bonnen) 

 
Kredo 
Redactie E: kredo@pkn-twello.nl 
Tine Fokkema 
Roel Hessels 
Gerit Moll 
Bert Hokken 

T: 0571 272 251 

Verspreiding 
Bertus van Welsum E: verspreidingkredo@pkn-twello.nl 

T: 0571 273 830 

Abonnementen E: kerkelijkbureau@pkn-twello.nl 

Druk Print & More Twello 
 

Coördinator redactie Dorpskerk-Nieuws 

Annie Vreeke E: dorpskerknieuws@pkn-twello.nl 
 

Commissie communicatie 
Christy van Duijvenboden 
GerJanne de Jonge 

E: communicatie@pkn-twello.nl 

 
Website www.pkn-twello.nl 
Erik Bellert 
Henk-Jan Klomp 

E: webmaster@pkn-twello.nl 
 



  
 

 
Ester Naomi Perquin heeft dit 
gedicht voorgedragen op 6 maart 
in de tv-uitzending 'Kaarsje voor 
Oekraïne' van de KRO-NCRV  
 
Tijdelijk familieleden 
Zegt iemand van dichtbij:  
stel je iets voor en je weet het. 
Iets kleins, ver weg, 
desnoods alleen geluid.  
 
Alleen wat wij hier horen. 
Witte ruis,  
‘s nachts, tussen slapende,  
ademende vreemden. 
Tijdelijk: familieleden. 
 
Denk het je in tot aan de grens, 
Daarna behoedt de mens die je 
bent,  
de mens die je graag wil blijven. 
Stopt het beeld. 
Niet wij. 
 
 
 
 

 
Niet het razen, het grommen,  
de werkelijkheid. 
Ik ben waar ik mij denk. 
 
En uit alle macht: niet hier, 
Elk vergeten dient de macht. 
Kijk als straks het scherm 
uitgaat: 
schouders worden opgehaald 
en nooit meer terug gebracht 
niet deze nacht, 
niet dit flinterdunne toeval, 
tussen de hemel en mijn hoofd. 
 
Een man een man, 
een woord een woord 
-maar niets verplaatst de lucht- 
 
In oorlog slaat de waarheid 
op de vlucht. 
 
Zegt iemand van dichtbij: 
dit is geen fonkelend moment  
 
 
 
 

 
van kop of munt 
dit landt steevast op beide 
kanten. 
Dus stel je iets voor zolang je 
kunt, 
elk verdwalen brengt gevaar. 
Elk vergeten dient de macht. 
Kijk als straks het scherm 
uitgaat: 
schouders worden opgehaald 
en nooit meer terug gebracht. 
 
Weet dus, weet desnoods met 
lege handen. 
Weet, al zet het niets in gang, 
al is het zwak of zonder tanden. 
Weet. 
Wij zijn hier, slapend,  
ademend achter de vrede, 
tijdelijk: familieleden. 
 
Ester Naomi Perquin,  
maart 2022 
 
 
 
 

Agenda 
dagelijks  april 10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag   13.15 tot 14.30 uur Irene gebedsgroep Jouw Verhaal 
elke donderdag   19.30 uur Dorpskerk Vredeswake (in stilte) 
elke vrijdag   14.00 tot 16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 

donderdag 7 april 17.30, inloop 17.00 uur The Basement Aan Tafel! oecumenische maaltijd  
(met korte Vesper) 

donderdag 7 april 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                    

zaterdag 9 april 09.00 – 13.30 uur Irene en rond de 
kerk rommelmarkt 

maandag 11 april 19.30 uur Irene kerkenraad 
woensdag 13 april 14.30 tot 16.00 uur Irene ontmoetingsmiddag 65+ 
dinsdag 19 april 20.00 uur Irene Werkgroep Eredienst 

donderdag 21 april 20.00 uur Bibliotheek 
Twello B&IT-lezing  Yoke de Wilde 

dinsdag 26 april 13.30 uur Irene werkgroep Pastoraat met  
wijkcoördinatoren 

dinsdag 3 mei 10.00 uur Irene sectieoverleg Noord en Centrum 
donderdag 5 mei 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                    

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 


