
Een vreemde tijd met zorg en zegen 
 
Na 2020 hadden we het idee dat het jaar 2021 ons wel zou bevrijden van het 
coronavirus. Maar dat was vergeefse hoop. Weer werd veel onmogelijk: diensten 
met (veel) mensen in de kerk en in het Grotenhuis, bijeenkomsten in Irene, 
winkelen in het dorp, met meerdere mensen bij elkaar op bezoek gaan. De hoop 
dat een (booster)vaccin het virus zal verjagen is sterk verminderd. We moeten 
(voorlopig?) leven met corona. 
 
Hoe kunnen we verlangen naar zaken die we tot voor kort nog normaal vonden. 
Mensen worden somber, voelen zich eenzaam of overvraagd. Het valt soms ook 
niet mee om deze situatie uit te houden! Dat geldt zeker voor de studenten met 
online onderwijs, de mensen die werken in de zorg, de ondernemers en zzp’ers die 
hun bedrijf in gevaar zien. 
 
Hoe houden we de moed erin? Ik las over een experiment, waarbij mensen 
onderaan een berghelling werden gezet. Sommigen stonden er in hun eentje, 
anderen mochten een vriend(in) meenemen en de derde groep werd gevraagd aan 
vrienden te denken. Zij kregen allemaal de vraag ‘Hoe steil denk je dat de helling 
is?’ De eerste groep, die er alleen voor stond, schatte de berg het steilste in. Het 
maakt dus veel uit als we het gevoel hebben er niet alleen voor te staan en steun 
te kunnen vinden bij een vriend(in).  
 
In de dienst van 2 januari lazen we de zegen, die Aäron in Gods Naam op mensen 
mag leggen. In geloof mag je daarin horen dat God ons toezegt dat we niet alleen 
zijn, dat God ons (aan)ziet en met ons mee gaat met zijn goedheid en licht. Daarop 
te mogen vertrouwen kan ons kracht geven, juist in een tijd waarin veel tegenzit. 
Kracht om vol te houden, maar ook om naar elkaar om te zien.  
Wat een zegen als mensen zo meelevend betrokken zijn op elkaar, zoals Marinus 
van den Berg recent schreef: 

 
 
 
 
Zegen in deze vreemde tijd  
 

Houd elkaar bij de hand Zie naar elkaar om              Luister met oprechte aandacht 
nu het niet mag  nu we beperkt worden             naar ieders verhaal 
in deze vreemde tijd  in deze vreemde tijd              in deze vreemde tijd 
 
Dank de mensen             Dat we kunnen leven 
die laten merken aan je te denken           menslievend in Gods Naam 
in deze vreemde tijd.            met ruimte voor elkaar. 
 
ds. Menno Valk 
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Colofon 
DORPSKERK 
Dorpsstraat 10 
7391 DD Twello 
 

REDACTIEADRES 
E: kredo@pkn-twello.nl 
 

KOPIJ KREDO 
Kredo maart komt uit voor 
zondag 6 maart 2022. Uw 
kopij, liefst per e-mail, moet 
binnen zijn voor dinsdag 22 
februari 19.00 uur. 
 



  

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 

16 januari 10.00 uur PKN Terwolde 
23 januari 10.00 uur RK St. Martinus Duistervoorde 
30 januari 10.00 uur PKN Twello 

6 februari 09.30 uur PKN Nijbroek 
13 februari 10.00 uur PKN Wilp (KVW) 
20 februari 10.00 uur PKN Terwolde 
27 februari 09.30 uur PKN Nijbroek 

6 maart 10.00 uur PKN Klarenbeek (KVW) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

zondag 16 januari  zondag 13  februari 
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. M.H. Valk Voorganger: ds. M.H. Valk 
Organist: Henk Noordman  Organist: Teun Kalter 
Samen met Molukse Evangelische Kerk:  
Gebedsdienst voor de Eenheid van de Christenen 
m.m.v. van Molukse gospelgroep API Indjil  

Dienst voor groot & klein met medewerking van 
verhalenverteller Kees Posthumus 

 
 
 

  

zondag 23 januari  zondag 20 februari 
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. M.H. Valk Voorganger: ds. E. Schuddebeurs, Houten 
Organist: Henk Noordman Organist: Henk Noordman 
   

 
 

 

zondag 30 januari  zondag 20 februari 
        In het koor van de Dorpskerk – 11.30 uur 
 Dorpskerk 10.00 uur   
Voorganger: ds. Hanneke Diermanse Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Allard van Dijk Organist: Henk Noordman 

                              Kerk-op-schoot 
 
 
 
 
zondag 6 februari  

 
zondag 27 februari 

 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Bas Stichter, Ugchelen Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman Organist: Henk Noordman 
                              Werelddiaconaat    

Diensten Grotenhuis 
donderdag aanvang 19.00 uur 

Onder voorbehoud! 
20 januari ds. H. Diermanse 
27 januari dhr. E. Fokkema 
  3 februari pastor H. de Jong 
10 februari ds. A. Braakman 
17 februari mevr. R. Vermeltfoort 
24 februari ds. Th.J.S. van Staalduine 
  3 maart pastor H. de Jong 
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De missie van onze PKN-gemeente Twello luidt: 
 
De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. 
Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, 
verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en 
beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving van het dorp, deze 
levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om vorm te geven aan 
deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst. 
 
 

 

 

 

 
  
De dienst van zondag 16 januari is een 
Gebedsdienst voor de Eenheid van de Christenen, 
die we samen met de Molukse Evangelische Kerk 
vieren. Het materiaal voor deze dienst is voorbereid 
door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten 
(MECC). Zij stellen voor om Matteüs 2: 1-12 te 
lezen. Laten we dit gedeelte over de wijzen uit het 
Oosten op 2 januari net hebben laten liggen…  
Verder zijn we verheugd dat de Molukse 
gospelgroep API Indjil (Heilig vuur) in deze dienst 
komt zingen. Zij luisterden op 11 september de 
Open Monumentendag in de Molukse Bethelkerk 
op met hun bijzondere muziek en zang. Wie daarbij 
niet aanwezig was kan dus in deze onlinedienst van 
hen genieten: https://kerkdienstgemist.nl/ stations 
/946-Protestantse-Gemeente-Twello.  
Fijn om zo samen gestalte te geven aan oecumene 
in Twello. 
ds. Menno Valk 
 
De lezingen van zondag 23 januari gaan over 
roeping. We lezen over de roeping van Samuel en  

 
 
over mannen die Jezus volgen. Opvallend genoeg 
spelen in beide lezingen anderen daarin een 
bemiddelende rol: de priester Eli en Johannes de 
Doper. Worden overigens alleen bijzondere 
mensen geroepen? En hoor je dat fysiek of 
innerlijk? Of is roeping een wijder begrip? 
ds. Menno Valk 
 
Vandaag? 
Misschien wel het belangrijkste woordje uit de 
schriftlezingen op zondag 30 januari: ‘vandaag’ 
(Lucas 4:21). 
Niet het onbereikbare verleden waar je weemoedig 
op terugblikt. Niet de gedroomde toekomst van je 
goede voornemens. Vandaag! Vandaag kan alles 
anders worden. 
De woorden die Jezus 
spreekt in de tempel in 
Nazareth komen aan in 
het hart van de mensen: 
nieuw en bevrijdend en 
van toepassing op het 
alledaagse.                                                                     
In deze weken na Kerst 
komt aan het licht wie Jezus is. Daar waar hij 
verschijnt (Epifanie) gaat het volle Licht van Gods 
Koninkrijk, van Gods liefde, stralen in het leven van 
mensen. We proberen te ontdekken waar vandaag 
de dag dit licht zichtbaar wordt. 
ds. Hanneke Diermanse 
 
Werelddiaconaatszondag 6 februari 
De voorganger in deze dienst is ds. Bas Stigter uit 
Ugchelen. 
Deze dienst wordt samen met de werkgroep ZWO 
voorbereid. Op het moment van schrijven is het 
thema nog niet bekend, maar waarschijnlijk zal het 

 TAAKGROEP EREDIENST-
PASTORAAT 

 
BIJ DE DIENSTEN 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 
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te maken hebben met daklozen, dichtbij en veraf. 
Bas zit in een bestuur van dak- en thuislozen opvang 
in Apeldoorn.  
Hij kan veel over dit onderwerp vertellen. 
We gaan in de dienst op zoek naar concrete 
voorbeelden op wereldniveau die zich gewoon bij 
ons op de stoep afspelen. Dichtbij, herkenbaar en 
toch een wereldprobleem. Zwervers, daklozen en 
thuislozen, uitgeprocedeerde asielzoekers etc. 
Waar komen ze vandaan, wat gebeurt er met hen, 
hoe kan geholpen worden? Hoe gaan we ermee 
om? Wat betekent het als we bidden: Uw Koninkrijk 
kome, Uw wil geschiedde?  
We gaan er een mooie dienst van maken. 
Werkgroep ZWO  
 
Voor de dienst voor groot & klein op zondag 13 
februari hebben we verhalenverteller Kees 
Posthumus uitgenodigd. Al eerder heeft hij 
meegewerkt aan diensten in onze gemeente. Het is 
de bedoeling dat Kees 3 verhalen vertelt rond een 
thema. Op het moment van schrijven is nog niet 
helemaal duidelijk wat het thema is. Kortom: laat je 
verrassen! 
ds. Menno Valk 
 
Op zondag 20 februari verwelkomen we een 
gastvoorganger: ds. E. Schuddebeurs uit Houten. 
We hopen op een goede en inspirerende  dienst 
met hem.   

             
Voor zondag 20 
februari staat om 
11.30 uur een kerk 
op schootviering 
gepland. Het was 
jammer dat de 
Kerst op schoot-
viering te elfder 
ure moest worden afgezegd. Hopelijk kan deze 
viering wel doorgaan. Vooraf zal ik alle deelnemers 
een e-mail sturen! 
ds. Menno Valk 
 
Op zondag 27 februari staat een gedeelte uit het 
evangelie naar Johannes op het rooster van de 
Eerste Dag. Dat is de handreiking bij het jaarrooster 
van de Protestantse Kerk. We volgen Johannes in 
zijn verslag van de woorden en daden van Jezus. 
Het tekstgedeelte van deze zondag volgt direct op 

de opwekking van Lazarus, die dood was en weer 
levend werd. Dat de macht van Jezus zo groot is dat 
Hij zelfs de dood teniet kan doen, jaagt de joodse 
schriftgeleerden, de geestelijke leiders van het 
joodse volk, angst aan. Straks zullen veel mensen 
Hem volgen en verliezen zij hun gezag. Daarom 
spreekt hogepriester Kajafas een soort fatwa uit: 
Jezus moet ter dood worden gebracht. Beter één 
mens ter dood brengen dan een heel volk op een 
dwaalspoor. Ach, wat een kleinzielige reactie van 
de schriftgeleerden. Wat een angst. Waar zijn ze 
bang voor? Maar hoe herkenbaar is dit ook in onze 
tijd, dat mensen worden opgeofferd zodat anderen 
hun macht kunnen behouden. We zitten met dit 
tekstgedeelte (weer eens) middenin de actualiteit. 
Gelukkig maar, want de Bijbelse verhalen raken aan 
onze dagelijkse werkelijkheid. Dan hebben ze 
betekenis.  
ds. Ary Braakman 
 

 
 
Behoefte aan een luisterend oor? 
Het coronavirus maakt contacten in deze tijd niet 
gemakkelijk. Afstand houden is het devies. Zomaar 
even praten met iemand is met zo’n mondkapje 
soms een hele opgave. En mensen thuis ontvangen 
is ook al omgeven met veiligheidsmaatregelen. Als 
mensen komen…  
Want het kan ook zijn dat u verlangt naar contact 
met mensen, maar vanwege gezondheid of 
ouderdom of andere redenen veel alleen zit. 
Als pastores (en andere werkers in het pastoraat) 
proberen wij contact te houden met mensen in de 
gemeente. Ook voor ons valt dat niet altijd mee. 
Omdat we bijvoorbeeld 
maar één adres per dag 
mogen bezoeken of omdat 
we niet weten dat u uitziet 
naar aandacht en een 
luisterend oor. 
Misschien denkt u wel: ze hebben het druk genoeg. 
Toch zouden wij het graag willen weten als u graag 
eens bezoek ontvangt of behoefte heeft aan een 
telefoongesprek. Schroom dus alsjeblieft niet om 
contact met ons op te nemen. U helpt ons om zo 
met u mee te kunnen leven en samen gemeente te 
zijn. 

 
RONDOM DE GEMEENTE 
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Dank en nieuwjaarswens  
Hartelijk dank 
voor alle goede 
wensen, kaarten 
en dergelijke die 
wij mochten 
ontvangen in de 
afgelopen tijd. 
Voor het nieuwe jaar 2022 wensen we u en jou: 
vrede en alle goeds. 
ds. Ary Braakman, ds. Hanneke Diermanse en ds. 
Menno Valk* 
 
 *Helaas ondertekenen we nog zonder ds. Emma 
Rijks. We wensen haar een goed herstel toe! 
 
Een groet van ds. Emma Rijks  
Beste mensen, 
Wat fijn om jullie aan het begin van het nieuwe jaar 
via deze weg te groeten. Ik wil jullie bedanken voor 
de vele groeten die ik heb ontvangen, voor de 
bloemen uit de dienst, een prachtig bloemstuk uit 
de kerkenraad, voor de gebeden en de gesprekjes 
in het dorp. Die hebben me goed gedaan.  
Toen ik vier maanden geleden thuis kwam te zitten 
was mijn lichaam moe en gespannen en voelde mijn 
hoofd tegelijk overvol en helemaal leeg. Inmiddels 
gaat het een stuk beter. In het dagelijks leven is de 
ontspanning weer terug. Op het gebied van werk is 
die ontspanning er op dit moment nog niet. Dat 
betekent dat ik voorlopig nog niet zichtbaar zal zijn 
in het werk in de gemeente. Maar weet dat ik 
positief vooruit kijk en het vertrouwen heb dat God 
mij leidt op mijn weg. 
 
Op de laatste gemeenteavond vertelde ik via een 
brief dat Jaap en ik in de zomer een huis hebben 
gekocht. We zijn de gemeente dankbaar dat we 
ruim elf jaar in de pastorie hebben mogen wonen, 
op een heel fijne plek in het dorp en met een 
prachtige tuin. Met de aankoop van een eigen huis 
kunnen we financieel gezien meer opbouwen en 
dat voelt op dit punt in ons leven ook goed. We zijn 
net zo enthousiast over ons nieuwe huis als we 
destijds waren over het huis aan de Van 
Hogendorpstraat en we hopen dat we het er net zo 
goed mogen hebben. Maud en Nora weten in het 
nieuwe huis ook al goed hun weg te vinden en zijn 
blij met hun nieuwe slaapkamers. 

We hopen te verhuizen op 17 januari.  
 
(Ons telefoonnummer verandert niet.) 
 
Graag tot ziens in het dorp of wellicht op een later 
moment in de kerk als de diensten weer open 

mogen voor bezoekers.  
 
Hartelijke groet, ook namens Jaap, Maud en Nora, 
ds. Emma Rijks 
 
Bezoek in sectie Oost 
Nadat ik eind september eenmaal goed en wel aan 
de gemeente van Twello was verbonden, begon ik 
met mijn vooraf aangekondigde bezoekronde. Als 
eerste zouden de Badijkhof, Badijkstaete en het 
Grotenhuis aan de beurt zijn. Bij de bewoners die 
lid van onze kerk zijn, zou ik een 
kennismakingsbezoek van ongeveer een half uur 
brengen, gewoon om zo snel mogelijk mijn gezicht 
te laten zien. Met die bezoekronde schiet het al wel 
op, maar het gaat nog te langzaam. Je merkt dat in 
de praktijk twee werkdagen met allerlei andere 
werkzaamheden die je ook nog moet verrichten 
niet echt veel is. Overigens verdwaal ik nog wel in 
het labyrint van de aan elkaar geknoopte 
wooneenheden. De logica van de 
huisnummerindeling ontgaat me. Veel zoekwerk 
dus. Maar de belofte blijft onverkort geldig: zo snel 
mogelijk hoop ik de adressen die ik nog niet heb 
kunnen bezoeken “langs te gaan.” 
Zodra deze eerste bezoekronde voltooid is, wil ik de 
andere adressen in de wijk in de gelegenheid stellen 
om kennis te maken. Een aantal 
ontmoetingsavonden rondom een thema lijken 
daarvoor de beste vorm. Met de dames van het 
pastorale team van sectie Oost ga ik dit binnenkort 
nader uitwerken. Ook hiervoor zullen schriftelijke 
uitnodigingen worden verspreid.  
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Met vriendelijke groet,    
ds. Ary Braakman 
 
Gebed 
Geef mij, Heer God, 
een geest om U te kennen, 
een hart om U te zoeken, 
wijsheid om U te vinden, 
gedrag dat U bevalt, 
trouwe volharding als ik op U wacht 
en de hoop U uiteindelijk te omarmen. 
                              Thomas van Aquino (1225-1274 
 
 

 
 
Weekenddiensten januari/februari 
15-16 januari  ds. Menno Valk 
22-23 januari  ds. Menno Valk 
29-30 januari  ds. Hanneke Diermanse 
05-06 februari  ds. Hanneke Diermanse 
12-13 februari  ds. Menno Valk 
19-20 februari  ds. Menno Valk 
26-27 februari  ds. Ary Braakman 
 
 

 
In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd elders worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen, en die graag 
de band met de gemeente willen behouden.  
In de drukversie staat een lijst met personen die 
zijn opgenomen in een verpleeghuis of 
zorginstelling. 
 
  
 
Verrast u hen eens met een kaartje, een bezoekje…! 
Weet u iemand die op ons lijstje ontbreekt, ziet u dat 
er iets niet klopt, schroom niet het ons te vertellen. 
 

  
l 
 
 
 

 
 
Te laat?  
Zijn onze goede voornemens te laat? Om het 
klimaat te redden? Om vluchtelingen te 
huisvesten? Hongerigen te voeden? Om eerlijk te 
delen? Wellicht, maar de grote kerkhervormer 
Maarten Luther zei eens: 'al zou ik weten dat de 
wereld morgen ten onder ging, ik zou vandaag nog 
een appelboom planten'. Niets doen is dus geen 
optie, al helemaal niet omdat je dat niet aan je 
(klein-)kinderen kunt uitleggen.  

 
Een goed begin van dit nieuwe jaar is om je 
gebedsleven te vernieuwen en zo geïnspireerd en 
gesteund te worden in het maken van nieuwe 
keuzes. Van 16 t/m 23 januari wordt de jaarlijkse 
week van gebed georganiseerd. Voorafgaand 
daaraan vindt op zaterdag 15 januari van 20.00-
21.30 uur het landelijk gebed voor vrede en 
verbinding plaats. Dit kun je live meemaken en 
vooral hieraan meedoen. Zie hiervoor deze weblink 
www.weekvangebed.nl of scan deze QR-code met 
je telefoon. 
En er is veel om voor te 
bidden, elke maandag 
nemen we de tijd om te 
danken voor de zegeningen 
die wij en anderen 
ontvangen hebben en we 
vragen of God uitkomst wil geven in moeilijke 
situaties. Zo bidden we voor onze gemeente en ons 
dorp, voor ons land en de wereld, maar ook voor 
persoonlijke omstandigheden. Wil je meedoen? Je 
bent van harte welkom! Elke maandag van 13.15 
tot ca. 14.30 uur. Zolang de maatregelen duren en 
Irene gesloten is, bidden we via Teams. Wil je 
voorbede laten doen? Stuur een berichtje naar 
gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel even. 
 

 
ALGEMENE BERICHTEN 

 
OMZIEN NAAR 

Gebedsgroep jouw verhaal 
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Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aan Tafel! 
Vanwege alle coronamaatregelen kan de maaltijd 
van donderdag 13 januari niet doorgaan. 
Zodra bekend is of de maaltijd van 9 februari kan 
doorgaan zullen we dit in Dorpskerk-Nieuws 
bekend maken.  
 
We hopen van harte dat we elkaar snel weer Aan 
Tafel mogen ontmoeten voor een gezellig en 
´lekker´ samenzijn. 
 
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 
 
Aan Tafel! 
Door de aangescherpte coronamaatregelen leek 
het er even op dat de kersteditie van ‘Aan tafel’ op 
14 december niet door zou kunnen gaan.  

 
De kokers besloten om er dan maar een kerstlunch 
van te maken en 11 deelnemers meldden zich 
hiervoor aan. 
De tafels waren mooi versierd met een kerststukje 
en voor ieder was een menukaartje gemaakt. Daar 
stonden veel verschillende gerechtjes op van soep 
tot omelet en clubsandwich! 
 
 
Halverwege de lunch kondigde zich hoog bezoek 
aan! Een van de wijzen uit het Oosten kwam, 

gekleed in een prachtig gewaad, zijn verhaal 
vertellen over de reis naar Bethlehem waarbij de 
weg werd gewezen door een ster. De bijeenkomst 
werd afgesloten met het zingen 

van enkele kerstliederen met gitaarbegeleiding.  
 
De kerststukjes werden na afloop verloot onder de 
aanwezigen. Heel fijn dat we op deze manier toch 
samen konden zijn en konden genieten! 
De kokers,  
Johan, Dick en Mieke 
 
 
Opruimactie zwerfvuil op 22 januari 
 
Als de coronamaatregelen het toelaten willen we 
op zaterdag 22 januari weer samen zwerfafval gaan 
opruimen. Veel leden van de zwerfafvalgroep zijn 
wekelijks op pad, maar 
eens in de 2 maanden 
hebben we een 
gezamenlijke activiteit. 
Ditmaal op een 
middag. Speciaal op 
verzoek van enkele 
ouders met kinderen. Veel kinderen sporten 
zaterdagochtend. Daarom dit keer op een middag 
om gezinnen de mogelijkheid te bieden om samen 
met de kinderen mee te doen. Ook leuk voor opa’s 
en oma’s met de kleinkinderen! Wie komt ons 
meehelpen met zwerfafval opruimen? Zaterdag 22 
januari van 14.00 tot 16.00 uur (of eerder) 
We starten bij gebouw Irene. Een activiteit voor 
kerk en dorp. 
Geef je op via groenekerk@pkn-twello.nl en wij 
zorgen voor de benodigde materialen! 
Tot dan! 
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Werkgroep Groene kerk, 
Jojanneke Voorthuis, Johan van Werven, Piet 
Ruijsbroek, Roel Hessels en Gerit Moll 
 
 

Wat doen wij in 2022? 
Goede voornemens zijn in onze ogen belangrijk, wie 
heeft ze niet? Met betrekking tot het tegengaan van 
de opwarming van de aarde zijn de goede 
voornemens extra belangrijk. 
 
Wij willen u uitnodigen om uw goede voornemens 
op dit gebied met ons te delen via 
groenekerk@pkn-twello.nl zodat wij in later 
stadium hiervan een overzicht ter inspiratie kunnen 
presenteren en elkaar op deze manier inspireren 
om in beweging te komen. 
 
Voor komend jaar hebben wij de volgende plannen: 
- 22 februari: In samenwerking met Bezinning 

en Inspiratie ‘Wat geven wij door aan de 
volgende generatie’. 
 https://bezinningeninspiratietwello.nl/ 
node/8  

- April-mei: Geloof in de supermarkt en 
supermarkt-safari. Beide rondom het thema 
Bewust consumeren en hoe maak ik mijn 
keuzes. 

- Voorjaar: onderhoud/uitbreiding en 
excursie bloembermen. 

- Iedere twee maanden: collectief zwerfafval 
opruimen, daarnaast individuele acties 
stimuleren. 

- Informatie verstrekken over hoe vind ik mijn 
weg in wereld van vleesvervangers. 

  
Mocht een activiteit door coronamaatregelen 
verhinderd worden, dan laten wij dit zo spoedig 

mogelijk weten. 
 
Goede voornemens in 
supermarkt  
Heb jij dat ook wel eens? 
Ben je in de supermarkt 
en moet je bedenken wat 
je 's avonds moet eten. 
Begin van het jaar 
voorgenomen om minder 
vlees te eten, meer 
duurzaam te leven. In de 

krant, sociale media, Kredo en dergelijke lezen we 

dat het niet goed gaat met het klimaat en daar wil 
je ook als gelovige wat mee doen. Als je kleinkind 
straks vraagt ‘opa, oma, wat heb jij gedaan toen je 
wist dat het niet goed ging met de aarde?’ dan moet 
je daar een goed antwoord op kunnen geven. We 
geloven dat we de aarde in bruikleen hebben 
gekregen en dan moet je er ook goed mee omgaan. 
Dus als goede voornemen onder andere minder 
vlees eten. En zo sta je voor het schap met 
vleesvervangers. Tja, die kaasburgers ken ik nu wel. 
Dat vegetarische gehakt gaat ook wel, dat lijkt wel 
wat op echt gehakt. Of toch maar die vegetarische 
reepjes voor in de nasi. Maar eigenlijk smaakt het 
toch net niet naar het vlees waar ze op moeten 
lijken. Maar waarom zou ik ze nemen? Omdat ik dat 
zo gewend was? Groente, aardappel en een stukje 
vlees. Of rijst met groente, kruiden en vlees. Maar 
is dat nou nodig om een vleesvervanger te kiezen? 
Kan dat niet anders?  En dan die lijst met 
ingrediënten op de verpakking, is dat wel gezond en 
duurzaam? 
Het duizelt me en brengt me in verwarring. Wat is 
nu een makkelijke en lekkere manier om flexitariër 
te worden? Vegetariër is nog een brug te ver, 
maarvaker zonder vlees moet lukken. Wat zou ik 
vaker vleesloos kunnen eten en toch lekker?  
Suggesties zijn welkom op groenekerk@pkn-
twello.nl  
 
Werkgroep Groene kerk 
Johanneke, Johan, Piet, Roel en Gerit 
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Geniet van elke dag! 
Op oudejaarsdag ontving ik een rouwkaart met 
bovenaan de kaart de tekst: ‘Geniet van alle dagen 
van je leven die God je heeft gegeven en vandaag 
een beetje extra’ (naar Prediker 9: 9). Bij het nalezen 
van de volledige Bijbeltekst kwam ik tot de 
ontdekking dat dit wel een heel vrije vertaling is. 
Letterlijk luidt de tekst in de Bijbel in Gewone Taal: 
‘Geniet van het leven met de vrouw van wie je 
houdt. Je leven is zo voorbij. Geniet daarom van elke 
dag die God je geeft. Dit is het enige wat je hebt in 
je leven. Verder is het alleen maar werken en 
werken’. 

 
Ik denk dat we in deze tijd de eerste zin korter 
moeten maken. De Bijbel is immers voor ons allen 
geschreven en niet alleen voor (samenwonende) 
mannen. Dus wat mij betreft korten we de eerste 
zin in tot: Geniet van het leven. En eveneens een 
wat vreemde laatste zin, waardoor bij het lezen van 
de volledige Bijbeltekst het glas meer half leeg dan 
half vol lijkt. Alsof werken niet genieten is. Laten we 
het er op houden dat je hier verschillend over kan 
denken.  
 
Misschien mogen we eens wat meer denken aan de 
middelste zin in Prediker 9: 9: ‘Geniet daarom van 
elke dag die God je geeft’. Zo vaak laten we in onze 
dagelijkse beschouwingen de zaken die misschien 
(voor ons) minder plezierig zijn de boventoon 
voeren. Als het regent vinden we het slecht weer, 
terwijl we weten dat regenwater noodzakelijk is 
voor de natuur. We spreken dagelijks met 
teleurstelling over de coronabeperkingen en alles 
wat daardoor niet mag. Maar misschien worden we 
er veel vrolijker van als we kijken naar wat we 
allemaal nog wel kunnen doen. We zien dan al snel 

dat we bevoorrechte mensen zijn die nog volop van 
het leven kunnen genieten. 
 
Natuurlijk wil ik verdrietige zaken niet 
bagatelliseren. Verdriet heeft tijd en ruimte nodig. 
Maar laten we ook proberen wat meer te genieten 
van alle mooie dingen om ons heen. Daarom als 
nieuwjaarswens van onze kerkenraad aan 
iedereen:  
‘Geniet van alle dagen van je leven die God je heeft 
gegeven en vandaag een beetje extra’. 
 
Nieuwe Bijbelvertaling 
 
Misschien is het je al opgevallen: vanaf 1 januari 
lezen we in de kerk uit de nieuwe Bijbelvertaling 21 
(NBV21). NBV21 is een vernieuwde en verbeterde 
versie van de Nieuwe Bijbel-vertaling uit 2004. De 
hele Bijbelvertaling is 
vers voor vers aan de 
brontekst getoetst. 
Daarbij heeft het 
Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap 
dankbaar gebruik 
gemaakt van de 
opmerkingen van 
duizenden Bijbellezers 
uit de breedte van de kerk. De Bijbel als Gods woord 
is groter dan een vertaling kan uitdrukken. Toch 
hopen wij dat de NBV21 eraan zal bijdragen dat veel 
mensen de Bijbel nog 
sterker als bron voor hun leven ervaren of voor het 
eerst ontdekken. 
 
Corona 
Helaas hebben we in december moeten besluiten 
om weer volledig op onlinediensten over te gaan. 
We hebben hiermee het landelijk corona-advies 
van de kerken opgevolgd. Gelukkig hebben we in 
onze kerk mooie diensten waarbij steeds zes 
cantorijleden de dienst met zang opluisteren. En 
wat vaker zullen er filmpjes getoond worden. Alle 
diensten zijn te volgen op: 
www.kerkdienstgemist.nl . 
 
Ook Irene hebben we moeten sluiten voor alle 
activiteiten en vergaderingen. Dit is een 
verplichting die de overheid ons oplegt. Irene wordt 
gelijkgetrokken met wijk- en dorpshuizen en die 

 KERKENRAAD 
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moesten helaas allemaal sluiten. De gemeente 
Voorst heeft ons hier expliciet op gewezen. 
Wij begrijpen de teleurgestelde reacties als wij - 
naar aanleiding van vragen - aangeven dat Irene 
echt niet open mag en dat we geen uitzonderingen 
hierop kunnen maken. We vragen hier begrip voor.  
 
We wachten met spanning af of op de 
persconferentie van 14 januari nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijke versoepelingen 
worden afgekondigd. Uiteraard volgen wij de 
adviezen van de landelijke kerk. 
 
Ds. Emma Rijks 
Helaas is ds. Emma Rijks nog steeds ziek. Hoewel 
het steeds beter met haar gaat kan zij haar 
werkzaamheden nog niet hervatten. In deze Kredo 
schrijft ze een persoonlijk bericht waarin ze ook 
melding maakt van haar komende verhuizing. Wij 
bidden dat Emma de weg naar volledig herstel 
verder mag bewandelen. Wij gunnen haar uiteraard 
de tijd die voor dit herstel nodig is. Emma en wij zijn 
dankbaar dat Hanneke Diermanse Emma’s 
werkzaamheden gedurende deze ziekteperiode 
oppakt. Dit betekent dat het werk - ondanks de 
afwezigheid van Emma - toch door kan gaan in de 
wijk. Iets wat niet wegneemt dat we haar missen. 
 
Tot slot 
In december is er geen kerkenraadsvergadering 
geweest dus er zijn weinig nieuwe punten te 
melden. Ditmaal alleen deze korte bijdrage van de 
kerkenraad in ons kerkblad. Volgende keer hopen 
wij weer meer te kunnen melden. 
Graag sluiten wij af met nogmaals de vermelding 
van onze nieuwjaarswens: 
‘Geniet van alle dagen van je leven die God je heeft 
gegeven en vandaag een beetje extra’. 
 
Namens de kerkenraad,  
Bert Hokken (voorzitter kerkenraad)  
E: voorzitter@pkn-twello.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie van het project kerstengel 
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Actie voor de Voedselbank 
In december zijn er veel etenswaren in het 
Stiltecentrum gebracht voor de Voedselbank. De 
winkelwagen moest soms wel 3 keer per week 
geleegd worden. Daarnaast zijn er ook nog diverse 
kerstpakketten neergezet. Deze hebben allemaal 
een goede bestemming gekregen.  
En er is ook nog geld gedoneerd in de collectebus 
plus een waardebon van 50 euro van de Jumbo via 
Menno.  
Alle gevers hartelijk dank daarvoor! 
 
De winkelwagen blijft nog in het Stiltecentrum 
staan. Je kunt daar bijvoorbeeld zonnebloemolie, 
aardappelpuree, vis-/vlees-/fruitconserven, soep, 
blikgroenten, macaroni, rijst, pasta’s, sauzen/ 
mixen, en broodbeleg doneren. Daarnaast zijn 
waspoeder, schoonmaak- en toiletartikelen zeer 
Welkom. 
Op dit moment is er vooral behoefte aan pasta’s en 
rijst.  
Namens de klanten van de Voedselbank: bedankt! 
 
De Diaconie 
 
 

 
Geen Meet-in 11 
Op het moment van schrijven zijn de strenge 
coronamaatregelen nog van kracht. Daardoor kan 
Meet-in 11 helaas niet doorgaan.  
We hopen zo snel mogelijk weer open te kunnen. 
Houd Dorpskerk-Nieuws en Voorster Nieuws in de 
gaten. Daar zullen we het bekendmaken als we 
weer open mogen gaan. 
 
Info: diaconie@pkn-twello.nl 
 

 
 
Werelddiaconaatszondag 6 februari 
Zie Taakgroep Eredienst-Pastoraat >Bij de diensten. 
 
Deze dienst wordt voorbereid samen met de 
werkgroep ZWO.  
We gaan er een mooie dienst van maken. 
   
Bijbeltjes in Stiltecentrum 
Hebt u het al gezien? De Bijbeltjes in het 
stiltecentrum? Ook gezien dat de helft alweer leeg 
is?

 
De Bijbelvereniging, voorheen de Gideons, heeft 
ons de mogelijkheid geboden om een Bible Box met 
Boxbijbels te plaatsen. In een box kunnen 98 
Boxbijbels, in het Nederlands en in verschillende 
andere talen. Inmiddels zijn er al ongeveer 50 stuks 
meegenomen. Ook veel in de Nederlandse taal.  
Er is ook een Nieuw Testament in gewone taal:  
Boxbijbel Nederlands BGT (Nieuwe Testament).  
 
Misschien leuk om er eens in te lezen. Neem het 
eens mee, lees erin, en leg het dan eventueel weer 
terug. Op 9 januari was de collecte voor de 
Bijbelvereniging bestemd. 
 
Werkgroep ZWO 
 

 TAAKGROEP DIACONAAT 
 

ZENDING, WERELDDIACONAAT EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
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Oecumenische gespreksgroep 
Ben je 75+ en graag in gesprek over wat je 
bezighoudt rond geloof en leven?  
Deze oecumenische gespreksgroep in Twello 
bestaat al vele jaren. We komen op de eerste 
maandagochtend van de maand bij één van de 
leden thuis bij elkaar.  
In de loop der tijd is er ruimte gekomen voor een 
aantal nieuwe gesprekspartners.  
Heb je interesse en wil je meer informatie, bel dan 
even. 
 
Met vriendelijke groet,  
Nicolette Hijweege 
 
Bezinning & Inspiratie Twello 
Klimaat: wat geven wij door aan de volgende 
generaties? 
 
De klimaatcrisis doet op alle fronten een beroep op 
ons: onze innerlijke houding tegenover de aarde, de 
keuzes die wij in ons dagelijks leven maken, onze 
ecologische voetafdruk, hoe onze economie is 
georganiseerd, wat de politiek hierin kan 
betekenen. 
Het is zo groot dat je er moedeloos van kunt 
worden: zoveel verschillende belangen spelen 
hierin mee. En juist door het totale plaatje met 
elkaar te bespreken krijgen we zicht op wat wij 
ieder hieraan kunnen doen. 
 
In samenwerking met de Kunstkring Twello, de 
Groene Kerk en met het Veluws College schetst 
Maarten van Rootselaar een kader om hierover met 
elkaar in gesprek te komen.  
Maarten van Rootselaar is lid van de werkgroep 
Bezinning en Inspiratie Twello en werkt als coach in 
Deventer. Zie https://maartencoaching.nl  
 
U bent van harte welkom op dinsdag 22 februari 
2022, om 20.00 uur in Bibliotheek Twello, 
Marktplein 11, 7391DH Twello.  
Entree is € 8,00. Aanmelding vooraf is verplicht en 
kan bij bi.twello@gmail.com . Meer informatie 
vindt u op de website 
https://bezinningeninspiratietwello.nl    

 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan. 
 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie 
Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen 
we u als kerkleden om een financiële bijdrage 
vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we 
als kerk voor staan. Het thema van de Actie is: ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de 
toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor 
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven 
nog voor zich hebben. 

 
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk 
krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van 
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om 
een bijdrage vragen.  
 
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een 
brief of mail met het verzoek om bij te dragen. We 
hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij 
uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken 
blijven vervullen en plannen maken voor de 
toekomst.  
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat.  
Op naar de kerk van morgen!  
 
Gerrit Bokdam 
adm. kerkelijk bureau 
 
 
 
 
 

 OECUMENE 
 

TAAKGROEP BEHEER 
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Ledenadministratie Dorpskerk Twello 
Mutaties 4e kwartaal 2021 
 
In de drukversie van Kredo staat een lijst met personen 
hierover. 
 
 
 

 
 
“We kijken allemaal naar dezelfde sterren” schreef 
senator Symmachus in 384, “dus wat maakt het uit 
langs welke weg we naar de waarheid zoeken?” 
Deze uitspraak van de laatste ‘heidense’ senator is 
de leidraad waarop Wiel Palmen zijn voorstelling 
Droom van een twijfelaar baseert.* 
 
Sinds 2003 bezocht ik jaarlijks Thailand en Nepal, 
tot 2019, toen corona abrupt een einde maakte aan 
deze reizen. De contacten blijven echter via de 
sociale media recht overeind.  
Bij het lezen van mijn dagboeken en aantekeningen 
stap ik terug in die tijd en zie mij weer lopen in de 
straten van Kathmandu, Nepal, of bidden in de 
tempel van mijn vriend Ekaphan in Mor Paeng, 

Thailand. Twee korte periodes heb ik als monnik in 
zijn tempel doorgebracht. Je zult verbaasd staan 
hoe dicht de boeddhist, de moslim, de hindoe, de 

christen, in de beleving van hun religie bij elkaar 
staan.  
Een ontdekking was ook de plaats die de vrouw 
heeft in deze religies en hoe ver de praktijk van 
alledag hier vanaf staat. In alle grote religies staat 
een vrouw die het opneemt voor de mens, of ze nou 
Maria heet, door paus Franciscus Moeder van 
barmhartigheid genoemd; of Mariamman, de 
Moeder godin voor de hindoes; of Kwan Yin, voor 
de boeddhist de mededogende verlosser en 
Maryam, een heilige voor de moslims. 
 
Mijn voorstelling, begeleid door een PowerPoint en 
citer- of gitaarklanken is een spirituele reis door 
Thailand en Nepal met de plaats van de vrouw in 
deze religies als een afzonderlijk onderdeel. 
 
Wanneer:       vanaf januari 2022 tot december 
2023. 
Onkosten:            vrije gift bestemd voor de projecten 
van Stichting El Mundo en reiskostenvergoeding 
openbaar vervoer. Voor de gitaar- of 
citerbegeleiding wordt een apart bedrag 
afgesproken. 
Contact: Wiel Palmen, E: palme060@gmail.com T: 
06 2702 8796  
 
(*Boek: Onder dezelfde sterren, auteur Wim Jurg) 
Oecumenische bezinningsavond over Maria 
 
Het zou goed zijn als ook 
in de protestantse 
kerken het feest van 
‘Maria boodschap’ (25 
maart) zou worden 
gevierd. Dat betoogt 
Arnold Huijgen, 
Christelijk Gereformeerd 
en hoogleraar aan de 
theologische universiteit 
van Apeldoorn in zijn 
opmerkelijke boek ‘Maria, icoon van genade’.  Na 
een tijd waarin er in de protestantse kerken weinig 
aandacht was voor Maria neemt de aandacht voor 
de waarde en de betekenis van Maria weer toe. 
Daarbij kan het gesprek over Maria ook van 
betekenis zijn voor de oecumenische contacten 
over de grenzen van de kerken heen. 
In de week van ‘Maria boodschap’ houden de 
kerken van Twello, op dinsdag 22 maart in de 

 
LEDENADMINISTRATIE 
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Dorpskerk van Twello, een bezinnende avond rond 
de figuur van Maria. Zowel dominee Valk als RK-
pastoraal werker Wim Vroom zullen over Maria 
vertellen en gaan met de aanwezigen in gesprek. 
Ook zal organist Henk Noordman op het orgel 
enkele Marialiederen ten gehore brengen en zullen 
we de afbeeldingen van Maria, die in de kerk te zien 
zijn, van dichtbij bekijken.  
 
U bent welkom in de Dorpskerk van Twello op 
dinsdag 22 maart van 20.00 tot 22.00 uur.  
Uiteraard is het doorgaan van deze bijeenkomst 
afhankelijk van de dan geldende maatregelen. 
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich tot 15 maart 
opgeven bij dominee Menno Valk (valk@pkn-
twello.nl) of pastoraal werker Wim Vroom 
(vroom@franciscusenclara.com). 
 
Een zegen voor het nieuwe jaar 
ds. René de Reuver, scriba generale synode,  spreekt 
een zegen uit voor Nederland 
We kijken terug op een onstuimig jaar vol 
onzekerheid en onrust. Er is zoveel dat ons mensen 
uit elkaar drijft en tegenover elkaar zet.  
Hoe bewaar ik in deze tijd, in dit nieuwe jaar, vrede 
en rust? Hoe kan ik, met alle verschillen die er 
tussen mensen zijn, een ander tot ‘heil en zegen’ 
zijn? Ook degenen die andere keuzes maken dan ik? 
Hoe bewaar ik de kalmte en kom ik tot rust? 
Steeds meer kom ik tot de overtuiging dat het met 
drie dingen te maken heeft. Allereerst met zwijgen, 
de hand op de mond leggen en stil worden. 
Monniken als Thomas Quartier - de nieuwe Theo-
loog des Vaderlands - leren het me. Stil worden, 
inkeren tot mezelf, tot wat die ander beweegt, tot 
God. Wie stil wordt en luistert, hoort meer.  
Als tweede heeft het te maken met goed kijken. 
Met oog hebben voor het schone, voor wat die 
ander beweegt. Elkaar in de ogen kijken, zodat die 
ander zich gezien weet.   
En als derde, ten slotte, het juiste woord weten te 
horen, te overwegen en te spreken, opdat mensen 
en een hele samenleving tot hun recht komen. 
Vanuit een innerlijke rust, overtuiging en ruimte om 
bij jezelf te blijven.  
Zó zegene God Nederland, met allen die hier 
verblijven, gezien en ongezien.  
De genadige nabijheid van Jezus - het Kerstkind - 
zegene ons, zodat wij een beetje genadig met 
onszelf en met elkaar kunnen omgaan.  

De liefde van God, onze hemelse Vader, vulle ons 
hart, hoofd en handen, zodat we liefdevol kunnen 
zijn.  
De nabijheid van de Geest van God geve ons vrede 
en rust, in het nieuwe jaar.  
 Amen. 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/een-
zegen-voor-het-nieuwe-jaar 
 
Psalmzingend de eeuwen door 
Het volk Israël danste en aanbad God al met de 
melodieën en woorden. En nog steeds zijn 
gezongen psalmen niet weg te denken uit de 
zondagse liturgie. Er zijn allerlei berijmingen, ritmes 
en uitvoeringen. Hoe zijn de psalmen zo belangrijk 
geworden? 
“Zingen is twee keer bidden!” zei kerkvader 
Augustinus ooit. Velen kunnen dat beamen, het 
geeft kracht en overtuigt waar woorden alleen dat 
niet altijd kunnen. Muziek heeft altijd al een grote 
rol gespeeld in de kerkelijke traditie.  
In de vierde eeuw maakt bisschop Ambrosius 
bijvoorbeeld allerlei hymnen die zowel geestelijken 
als het gewone volk kunnen zingen. In de Rooms-
Katholieke Kerk is het tegelijkertijd de gewoonte 
dat tijdens de mis uitsluitend de geestelijken 
zingen, veelal psalmen in het Latijn. 
In eigen taal 
Met de Reformatie komt de behoefte dat 
kerkgangers onderdeel zijn van de dienst: niet 
alleen kijken en luisteren, maar meezingen en 
spreken in de eigen taal. Hervormer Luther houdt 
ontzettend van muziek. Hij vertaalt psalmen en 
schrijft geestelijke liederen die hij samen met 
anderen voorziet van passende melodieën. Calvijn 
vindt die nadruk op gemeentezang minstens zo 
belangrijk, maar kiest wel uitsluitend voor psalmen 
in de eredienst. Want zij zijn het Woord zelf! Ze zijn, 
zoals hij eens mooi omschrijft “een anatomie van 
alle delen van de ziel.”  
 
Datheens’ berijming 
Voor een hele tijd écht onovertroffen is de 
psalmberijming van Petrus Datheen, die in 1566 
voor het eerst wordt uitgegeven. Datheen is een 
belangrijk hervormer in de Noordelijke 
Nederlanden. Voor zijn psalmboek maakt hij 
gebruik van de melodieën van de Geneefse 
psalmen. Die zijn gemaakt door bekenden van 
Calvijn: dichter Clément Marot, theoloog 
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Theodorus Beza en muziekleraar en cantor 
Guillaume Franc. In de Nederlanden zijn deze 
Franse psalmen al snel redelijk bekend, vandaar dat 
de Nederlandse berijming van Datheen snel 
aanslaat.  
Toch is er ook kritiek op het werk van Datheen: het 
ritme van de gebruikte melodieën past niet bij de 
Nederlandse vertaling. Waarschijnlijk is hierdoor 
het zingen op hele noten ontstaan.  
 
Verplichte zangwijze 
De taal van Datheens’ berijming blijft  voor lange 
tijd passend bij de geloofsbeleving van de 
kerkgaande Nederlander. Toch is het psalmboek na 
zo’n 200 jaar niet meer modern. Er worden diverse 
andere berijmingen gemaakt, maar deze wildgroei 
zint de regering niet.  
De overheid grijpt in en kiest de meest geschikte 
berijming. Deze wordt, samen met negen 
aanvullende gezangen, in 1773 uitgegeven als de 
Statenberijming. Hiervoor zijn ook weer de 
Geneefse melodieën gebruikt, maar wordt wel een 
andere zangwijze door de overheid verplicht. Alleen 
de eerste en de laatste noot per regel mogen lang 
klinken, de tussenliggende noten moeten kort en 
meer ritmisch worden gezongen.  
Wil je als gelovige in die tijd uit een andere 
W berijming zingen, of bijvoorbeeld alleen maar op 
hele noten? Dan staat je een fikse straf te wachten: 
je wordt gegeseld, gevangengenomen, verbannen 
of beboet.  
In diverse plaatsen in Nederland worden de nieuwe 
nieuwe berijming en het ritmische zingen fel 
bestreden. In 1775 en 1776 ontstaat er in 
Vlaardingen en Maassluis zelfs een Psalmenoproer, 
in 2006 door Maarten ‘t Hart beschreven in de 
historische roman Het psalmenoproer. 
 
Nieuwe berijming 
In het begin van de twintigste eeuw is het ritme van 
die oorspronkelijke melodieën eindelijk algemeen 
geaccepteerd. Er is dus geen verplichte afwisseling 
meer van lange en korte noten. 
Daarnaast is het uiteindelijk 200 jaar na de 
invoering van de Statenberijming hoog tijd voor iets 
nieuws. Een oecumenisch comité van verschillende 
kerkgenootschappen brengt in 1973 het Liedboek 
voor de Kerken uit, waarin de tekst van iedere 
psalm (behalve één couplet van één psalm) is 
gewijzigd en eigentijdser gemaakt. Aan de 

oorspronkelijke Geneefse melodieën wordt niets 
veranderd, de ‘nieuwe berijming’ is een feit. 
 
Omgang met psalmen 
Tegenwoordig is er alweer een nieuw liedboek, 
waarin naast de psalmberijming van 1973 ook 
allerlei andere psalmmelodieën en berijmingen zijn 
opgenomen. Denk aan een Taizé-versie van een 
psalm, of een lied van Sela dat gebaseerd is op de 
tekst van psalm 84.  
 
De omgang met psalmen door de eeuwen heen laat 
zien hoe belangrijk ze altijd zijn geweest voor 
gelovigen. Ook wordt de veranderende visie op God 
en de plek van gelovigen zichtbaar: van psalmen 
gezongen door speciaal ervoor opgeleide 
geestelijken, het gedwongen zingen van psalmen in 
een verplicht ritme tot een persoonlijke keus voor 
een versie die bij jou (en je gemeente) past. 
En zo klinkt het vast nog eeuwen, de tekst wellicht 
wat aangepast, de melodie misschien ook, maar 
nog steeds bedoeld om God te eren: 
 
Looft den HEER, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
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Een mooie kleurplaat 
 

 

 
 
 

 



  
 

 
 
 Een mooie foto van Herman de Buijzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Agenda 

dagelijks  jan./febr. 10.00 tot 17.00 uur Stiltecentru
m Actie Voedselbank 

elke maandag  jan./febr. 13.15 tot 14.30 uur via Teams Gebedsgroep Jouw Verhaal 

elke vrijdag  jan./febr. 14.00-16.00 uur Bibliotheek Meet-inn 11: kan helaas niet 
doorgaan! 

dinsdag 11 januari 19.30 uur online kerkenraad 
woensdag 12 januari 20.00 uur online overleg kerk en jeugd 

donderdag 13 januari 17.30 uur, inloop 17.00 
uur 

The 
Basement Aan Tafel!   -   Vervalt! 

zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari  Actie Kerkbalans 

zaterdag 15 januari 20.00-21.30 uur www.weekva
ngebed.nl 

landelijk gebed voor vrede en 
verbinding 

16 t/m 23  januari www.weekvangebed.nl  jaarlijkse Week van gebed 
maandag 17 januari 20.00 uur online? taakgroep Eredienst-Pastoraat 
donderdag 20 januari 20.00 uur online? doopouderkring 
zaterdag 22 januari 14.00-16.00 uur start bij Irene opruimactie zwerfvuil 
maandag 7 februari 19.30 uur  kerkenraad 

woensdag 9 februari 17.30 uur, inloop 17.00 
uur 

The 
Basement Aan Tafel!   Onder voorbehoud! 

dinsdag 22 februari 20.00 uur Bibliotheek  B&I Twello: Maarten van Rootselaar 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

 
 
 
 

 

Bezinning en Inspiratie: 
 

Onderwerp: 
 

Klimaat: 
Wat geven wij door aan  
de volgende generatie? 

 
Spreker: Maarten van Rootselaar 
 
dinsdag 22 februari in Bibliotheek Twello 
om 20.00 uur. Aanmelding vooraf!! 
  Zie ook blz. 13 / 14 


