
KERST 2021 GAAT DOOR  
 

Kerst 2021 vieren we opnieuw in corona-tijd. Een pandemie die de wereld blijft 
teisteren, een onzichtbare vijand die grote impact heeft, op de gezondheid, op de 
economie, op de bestaanszekerheid van zoveel mensen.  
 

Op dit moment van schrijven, 18 november, zitten we in een gedeeltelijke lockdown 
voor drie weken tot ten minste drie december. Onze gezichten gaan schuil achter 
een mondkapje en we zoeken naar elkaars ogen en proberen te duiden, 
uitdrukkingen te lezen. We werken en zijn zo veel mogelijk thuis.  
Politiek Den Haag worstelt met de omstreden 2G-regel en het demissionaire 
kabinet bereidt ondertussen wetgeving voor. De roep om een tweedeling in ons 
land te voorkomen is groot en de anderhalvemeter- samenleving is weer terug. 
De coronacrisis stelt ons ernstig op de proef in alles wat van waarde is: gezondheid, 
werk, familie en vriendschappen. Kan de zorg het aan? Kunnen de scholen open 
blijven? En hoe zal het verder gaan in de verpleeghuizen? De zorg in de horeca en 
evenementensector is groot en men vreest voor de toekomst. 
Het valt niet mee om de moed erin te houden en vol te houden. We zijn zo 
langzamerhand coronamoe en verlangen naar betere tijden. Houden we dit vol met 
elkaar? Hoe lang nog? Wordt het ooit nog licht? 
 
Midden in deze donkere tijd vieren we Kerstfeest: de 
geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt. Dat is goed 
nieuws voor de hele wereld – misschien wel het beste 
nieuws dat we kunnen krijgen. Het licht wordt geboren, 
een nieuw begin, een toekomst, een kind, een sprank 
van hoop: Jezus. Zijn naam betekent: ‘God redt’. 
Een redder, iemand die redt, vandaag, God zelf. Je kunt 
het nauwelijks bevatten. Zou het waar zijn? Vandaag, 
een redder, God zelf? Van deze coronacrisis? Van alle 
zorg om de natuur die bestaat/het klimaat?  
Maar ook: een woord van God dat redt, kracht geeft, 
wat kun je verlangen naar een woord dat jou raakt, versterkt, bemoedigd, troost... 
 
Kerst geeft ons moed om ons niet te laten leiden door de dreiging: in dit kind van 
licht en leven, van vrede en een nieuw begin, is God dichtbij, woont bij ons in.  
Kerst geeft ons hoop dat het anders zal worden. Dat het laatste woord niet is aan 
het donker van keizer corona maar aan het volle licht van Gods liefde.  
Kerst geeft ons vertrouwen dat één ster het verschil kan maken in het donker. 

 
Vanuit het torentje in Den Haag klonken woorden van hoop en licht aan het einde van de tunnel. Wanneer wij met 
elkaar delen en betrokken zijn op elkaar, wanneer wij onze blik richten op het kind in de kribbe, op het kleine, op die 
gewone alledaagse dingen die ons leven glans geven, geeft dat veerkracht, net genoeg om het uit te houden in deze 
tijd, ervaren wij moed, hoop en vertrouwen, dat het hoe dan ook goed komt, met de wereld, met ons. Dan wordt 
het kind opnieuw geboren en is het Kerstfeest, schijnt Gods licht over ons leven.   
ds. Hanneke Diermanse
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zondag 28 november, Eerste Advent 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

Harfsen 
Organist: Henk Noordman  
Thema: Kan het waar zijn? 

zondag 5 december, Tweede Advent 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 

dienst van Schrift en Tafel 

zondag 12 december, Derde Advent 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 
Thema: Waar heb je oog voor? 

medewerking van de cantorij 

zondag 19 december, Vierde Advent 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 
  
 Dorpskerk 11.30 uur 
Verteller: ds. Nijntje 
Organist: Henk Noordman 

KERST-op-schoot viering 

vrijdag 24 december 
 Dorpskerk 22.00 uur 
Voorganger: ds. Liesbeth van Hilten-

Matthijsen, Apeldoorn 
Organist: Henk Noordman 

Kerstnachtdienst 

zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 

dienst voor jong en oud 
medewerking van trompettisten  

Jelmer Bellert en Kim Liese 

zondag 26 december, Tweede Kerstdag 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 

medewerking van blazerskwartet   

vrijdag 31 december, Oudejaarsdag 
 Dorpskerk 19.00 uur 
Voorganger: ds. Jan Ek, Brummen 
Organist: Henk Noordman 

 

zondag 2 januari 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 

 

zondag 9 januari 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 

 

zondag 16 januari 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 
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 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 
 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Zondag 28 november, Eerste Advent 
Kan het waar zijn? 
Het nieuws waar ooit zo op gehoopt werd, en dat 
maar steeds niet kwam. Voor Zacharias en 
Elisabeth kwam het zo onverwacht en zo 
ongeloofwaardig laat, dat het met angst en schrik 
en sprakeloosheid ontvangen werd. Wat volgde 
was een maandenlange stilte, totdat hun zoon 
geboren werd. 

Deze Adventstijd begint dus met een verhaal over 
sprakeloze stilte, Lucas 1: 5-25. Om de verwachting 
waar nauwelijks geloof aan gehecht kon worden. 
Misschien kan juist de stilte ons ontvankelijk maken 
voor een nieuw begin. 
Ik verheug me erop naar Twello te komen. 
ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
 
Op Tweede Advent, zondag 5 december, wordt in 
de dienst het Heilig Avondmaal gevierd. Dat is een 
wens van een aantal gemeenteleden, die dit echt 
hebben gemist. Ik maak, in het kader van de 
liturgische verbreding, voor het Tafelgebed gebruik 
van een tekst van Jos Brink. Zoals u misschien wel 
weet, ging hij herhaaldelijk voor in kerkdiensten en 
bediende hij ook de sacramenten. Die teksten zijn 

28 november 10.00 uur PKN Wilp 
5 december 10.00 uur PKN Twello 

12 december 10.00 uur RK St. Martinus Duistervoorde 
19 december 09.30 uur PKN Nijbroek 
26 december 10.00 uur PKN Klarenbeek 

2 januari 10.00 uur PKN Wilp 
9 januari 10.00 uur PKN Voorst 

16 januari 10.00 uur PKN Terwolde 

Diensten Grotenhuis 

Gezien de oplopende coronacijfers heeft de 
leiding van het Grotenhuis helaas moeten 
besluiten om de kerkdiensten aldaar voorlopig 
geen doorgang te laten vinden. 

 TAAKGROEP EREDIENST-
PASTORAAT 

 
BIJ DE DIENSTEN 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 

Onze missie 
De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn.  

Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, 
verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en beleeft.  

We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving van het dorp, deze levende open kerk 
zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap, voor 

nu én de toekomst. 
 

Ziet nu de Vorst der 

eng'len, hier geboren,

HELA
AS 
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ooit gebundeld in het boekje ‘Heer, hoor van mij’ 
waaraan ik dus ook dit tafelgebed ontleen.  
De indeling van de dienst volgt de Basisliturgie in de 
Adventstijd, zoals we die gezamenlijk hebben 
vastgesteld.  
Om teveel beweging in de kerk te vermijden, wordt 
het Avondmaal zittend gevierd. U wordt dus op uw 
zitplaats bediend. Zo proberen we recht te doen 
aan het verlangen om samen de Maaltijd van de 
Heer te vieren in een zo ‘veilig’ mogelijke context. 
ds. Ary Braakman  
 
Waar heb je oog voor? Deze vraag vormt het thema 
van de dienst op Derde Advent, zondag 12 
december. Het verhaal over de ontmoeting tussen 
Elisabeth en Maria in Lucas 1 lijkt een aardig verhaal 
over vrouwen die zwanger zijn en elkaar 
ondersteunen. 
Maar de Bijbel graaft een laagje dieper. Deze 
vrouwen weten zich gezien door God. En Maria 
zingt vervolgens in haar loflied wat dat voor haar, 
voor Israël en voor de wereld betekent. De mensen 
die het in deze wereld voor het zeggen hebben 
wordt de wacht aangezegd en mensen zonder 
aanzien worden in het zonnetje gezet. 
Wat een rebels lied! Maar heeft het zin in deze 
wereld om dit lied mee te zingen? 
Het is de bedoeling dat de cantorij onder leiding van 
Henk Noordman weer medewerking aan de dienst 
zal verlenen. Een feestelijk gebeuren na zo’n lange 
absentie als gevolg van corona. Hopelijk kan het 
doorgaan! 
ds. Menno Valk 

 
Op Vierde Advent, zondag 19 december, lezen we 
door in het Lucasevangelie: 1: 57-80. Ook dit 
verhaal van de geboorte van Johannes lijkt een 
verhaal uit de privésfeer. Een feelgood verhaal over 

twee oudere mensen die toch nog een kind krijgen. 
Maar ook hier verbreedt het perspectief zich en 
wordt God geprezen om zijn barmhartigheid. Echt 
een kerkwoord, barmhartigheid. Wat zou dit woord 
betekenen voor mensen die leven in duisternis? 
Zo vlak voor Kerst denk ik een ochtendgebed rond 
deze lezing te houden. 
 

KERST-op-schoot viering, 19 december 11.30 uur 
Ook dit jaar willen we een 
Kerstviering houden voor kinderen 
van 0 t/m ongeveer 5 jaar. Helaas 

zonder ds. Emma Rijks, maar met ds. Nijntje die ons 
vertelt over een kind dat geboren wordt. Een heel 
bijzonder kind! We horen het kerstverhaal en zullen 
samen zingen. Gelukkig begeleidt Henk Noordman 
ons op de piano.  
De ouders zal ik begin december een mail sturen 
met de uitnodiging. Maar weet je nu alvast van 
harte welkom! 
ds. Menno Valk 
 
Vrijdag 24 december, kerstnachtdienst 

 

Jaren geleden waren een stel (jonge) kinderen en ik 
iets aan het voorbereiden voor de kerstnachtdienst. 
We noemden de dingen die horen bij Kerst-vieren 
en dat was allemaal fijn en goed en de wereld werd 
almaar mooier: geheeld door de komst van Jezus 
Christus, het Kerstkind. We schreven het op als een 
gedicht en dat jaar las een meisje van negen het 
voor aan het begin van de dienst: 
 

Was het maar altijd Kerst … 
dan zouden alle mensen altijd blij zijn  
en aardig zijn voor elkaar  
en samen gezellige dingen doen  
en altijd heel lekker eten 
en mooie gedachten hebben  
en zorgen voor mensen die eenzaam zijn. 
 
Was het maar altijd Kerst 
dan wist iedereen  
dat Jezus alle dingen nieuw maakt. 

Overigens is het de bedoeling om op 22 maart 
2022 met pastor Wim Vroom een avond te 
houden over Maria vanuit rooms-katholiek en 
Protestants zicht. Ook Henk Noordman verleent 
medewerking. Deze avond is een vervolg op de 
avond waarin bisschop Herman Woorts een 
lezing gaf over Maria in de kunst (10 november). 
Misschien goed om de datum alvast in de 
nieuwe agenda te zetten? 
 

Kers
t 

Dit jaar zal er (helaas) geen kinderkerstviering op 
kerstavond zijn, vanwege organisatorische 
redenen (de 24e valt op de laatste schooldag 
voor de vakantie). Weet je van harte uitgenodigd 
in de dienst van eerste kerstdag! 
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Was het maar altijd Kerst … 
dan zou nergens meer armoede worden geleden 
dan zou niemand meer honger hebben 
en dan zou er overal in de wereld vrede zijn. 
 

Was het maar altijd Kerst 
dan mocht ik altijd laat opblijven. 
Was het maar altijd Kerst … 
 

Er is niet veel veranderd – behalve dat we door de 
pandemie van COVID-19 niet meer zo 
vanzelfsprekend naar de kerk zullen kunnen gaan – 
misschien – in de kerstnacht… 
Maar ook In onze kerstnachtdienst van 2021 zullen 
we veel kerstliederen zingen. We lezen bekende 
woorden uit de Bijbel, en verdeeld over de dienst 
zijn er wel vier mini-preekjes (van maximaal vier 
minuten elk). Daarin zal het gaan over vrede 
brengen – omdat die nodig is in een wereld waar 
het leven nog steeds pijnlijk hard en 
onverdraagzaam is voor sommige mensen en 
volkeren. En het zal zeker gaan over hoop – hoop 
op een goede toekomst. Wij beseffen dat die voor 
ons al begonnen is met de komst van Jezus Christus 
in onze wereld! 
Daarom gaan wij samen een blijde kerstnacht 
vieren: hopelijk heb ik nog iets nieuws te vertellen 
voor de trouwe kerkgangers, en iets oud-
vertrouwds voor mensen die speciaal voor de 
kerstnachtdienst komen. Ieder is immers welkom 
om juist met Kerst dicht bij elkaar te zijn (als de 
coronamaatregelen het toestaan). Zelfs als we 
weer thuis op het scherm zouden moeten kijken: 
wij mogen altijd allemaal dicht bij de Heer zijn, 
want Hij is naar ons toegekomen. Hij zegent ons en 
geeft ons een blijde blik naar de toekomst.  
Dat zullen wij samen vieren in de kerstnacht… 
ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen 
 
Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag 
Een uur van licht en warmte, zeker in deze donkere 
tijd. Rondom het alom bekende verhaal van Lucas 2 
en rondom verhalen van nu. Voor jong en oud. En 
natuurlijk met (bekende en nieuwe) kerstliederen. 
We zijn nog volop bezig met de voorbereiding, maar 
met deze insteek proberen we er een afwisselende 
en verrassende dienst van te maken. 
 

De medewerking van het trompettistenpaar Jelmer 
Bellert en Kim Liese maakt de dienst extra feestelijk. 
Van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en mee 
te doen! 
Namens de voorbereidingsgroep (Femke Meilink, 
Rosa van der Tang, Willemien Toonen), 
ds. Menno Valk 
 
Zondag 26 december, Tweede Kerstdag 
Meestal houden we geen dienst op Tweede 
Kerstdag, tenzij deze op zondag valt. We houden 
een korte dienst, met muzikale medewerking van 
Annemarie van den Herik (hobo), Femke Meilink 
(dwarsfluit), Linda Mellenbergh (basklarinet) en Leo 
Schimmel (tenor tuba). Een feestelijke afterparty 
van Kerst dus, vol muziek om te zingen en te 
luisteren. 
ds. Menno Valk 
 
In de Oudejaarsdienst, vrijdag 31 december 19.00 
uur, verwelkomen we ds. Jan Ek uit Brummen. Hij 
was eerder als gastpredikant in ons midden, we 
hopen ook nu een mooie dienst met hem te 
hebben. 
 
De dienst op zondag 2 januari 2022 zal min of meer 
het karakter dragen van een nieuwjaarsdienst. De 
traditionele lezing is die van Matteüs 2: 1-12 (de 
wijzen uit het Oosten), maar ik denk dat ik daarvan 
afwijk en lees over zegen (Numeri 6: 22-27). Wat is 
een zegen eigenlijk: een bezwering, een goede 
wens of…? Wat betekent deze zegen voor het 
nieuwe jaar? 
ds. Menno Valk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hemelse eng'len, 

riepen eens de 

herders, 

weg van de kudde 

naar 't schamel dak.
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Interim-predikant sectie Zuid 
Sinds 25 oktober neem ik waar voor collega Emma 
Rijks in sectie Zuid. Twee dagen per week ben ik te 
vinden in gebouw Irene en ga van daaruit op pad en 
leg contacten met mensen. Mijn hoofdtaak blijft 
het pastoraat maar dan nu in sectie Zuid. Deze keer 
verplaats ik mij dan ook per fiets. Fijn dat er nog een 
rijwiel stond in de schuur van de rommelmarkt aan 
de Voordersteeg! Samen met het pastorale team 
hoop ik zo de komende tijd vorm te geven aan het 
omzien naar elkaar. 
En dat op zo’n 
manier dat die 
ander iets van 
geloof, hoop en 
liefde ervaart zoals 
we die in de kerk met 
elkaar delen. Pastoraal 
aanwezig zijn bij mensen  
zie en ervaar ik in de eerste plaats als een 
antwoord op een verlangen dat in ieder mens leeft 
om gehoord en gezien te worden met alles wat er 
in je is en alles wat er in je leven speelt. Vanuit de 
christelijke geloofstraditie kun je zeggen: in het 
licht van Gods liefde met elkaar ontdekken welk 
verhaal God over ons leven vertelt schept ruimte 
en bevrijding! 
Van tevoren bel ik altijd eerst op om een afspraak 
te maken. Schroom niet om ook zelf contact op te 
nemen wanneer u/jij een bezoek of telefonisch 
gesprek wenst. Dan kijken we wat er, ook gezien 
corona, mogelijk is en verantwoord. 
ds. Hanneke Diermanse 

 
Kerkplein 2, 7437 AL Bathmen 
E: hanneke.diermanse@pkn-twello.nl 
 
 

Advent 
 

In de leegte 
van vervlogen dromen 
van nuchterheid en realisme 
In de leegte is het koud 
 

In de leegte 
van verloren idealen 

van redelijkheid en gezond verstand 
In de leegte is het stil 

 

In de ruimte 
van gegroeide stilte 
van verlangen en aarzelend vertrouwen 
In de ruimte groeit de hoop 
In de ruimte 
van hopen en uitzien 
van ontvankelijkheid en nieuw verwachten 
In de ruimte groeit het kind 
 

In de ruimte 
woont het kind 
 

In de ruimte 
van het kind 
mag ik wonen 

Margreet Spoelstra 
 
In de donkere dagen van Advent en Kerst 
wensen wij je toe dat hoop en een nieuw 
verwachten in je mag groeien als tegenweer tegen 
het donker in en rondom ons. Goede dagen van 
Advent en Kerst gewenst! 
ds. Hanneke Diermanse, ds. Ary Braakman en ds. 
Menno Valk* 

* Het voelt raar om ds. Emma Rijks hier niet te 
noemen. We hopen dat zij ook nieuwe hoop en 
verwachting mag putten in deze tijd. 
 

 
 

Weekenddiensten december/januari 
4-5 december  ds. Ary Braakman 
11-12 december ds. Menno Valk 
18-19 december ds. Hanneke Diermanse 
25-26 december ds. Ary Braakman 
  

1-2 januari  ds. Menno Valk 
8-9 januari  ds. Ary Braakman 
15-16 januari  ds. Menno Valk 
22-23 januari  ds. Menno Valk 
29-30 januari  ds. Hanneke Diermanse 

 
RONDOM DE GEMEENTE 

 
ALGEMENE BERICHTEN 



 

 7  

 
 

The Chosen is een videoserie over het leven van 
Jezus. In deze serie krijg je een prachtig inzicht in 
het dagelijks leven in de tijd van Jezus. De verhalen 
die we kennen uit de Bijbel zijn zorgvuldig in de 
dialogen verwerkt en geven daarom veel 
momenten van herkenning. Het is de bedoeling 
dat er 7 seizoenen van acht afleveringen worden 
gemaakt en seizoen 1 is nu beschikbaar met 
Nederlandse ondertiteling.  
In de huidige tijd van gedwongen thuisblijven en 
afstand houden is dit wel een 
aanrader. En er is een speciale 
kerstaflevering, The Shepherd, 
uitgebracht! De serie is gratis te 
zien via YouTube of via de app. 
Meer weten? Scan de QR-code of 
kijk op www.thechosen.nl 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 

 
In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd elders worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen, en die graag 
de band met de gemeente willen behouden. In de 
drukversie van Kredo staan de namen genoemd. 

Verrast u hen eens met een kaartje, een bezoekje…! 
Weet u iemand die op ons lijstje ontbreekt, ziet u dat 
er iets niet klopt, schroom niet het ons te vertellen. 
 

   

In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die zijn overleden. In de drukversie 
van Kredo staan de namen genoemd. 

 
Gedachtenis overledenen 
In de dienst op Eeuwigheidszondag, 21 november 
2021, gedachten wij de gemeenteleden die in het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Hun namen 
klonken in het midden van de gemeente, terwijl 
wij zongen: 
Spreid uw dragende vleugels onder hen uit, 
spreid uw warmende lichtglans over hen uit. 
 

  
OMZIEN NAAR 

 
WIJ GEDENKEN 

scan mij 

komt laten wij 

aanbidden, 
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Tevoorschijn luisteren 
Heb jij dat ook wel eens dat een woord, een zin, je 
opeens raakt? Onlangs hoorde ik de uitdrukking 
‘tevoorschijn luisteren’ en dat bracht vele 
gedachten op gang. Gedachten over hoe ik luister 
en hoe anderen naar mij luisteren. En vooral ook 
hoe ik naar God luister.  
Als ik luister, komt er dan iets tevoorschijn? Uit 
ervaring kan ik dat bevestigen: er komt iets 
tevoorschijn, iets wat achter jouw verhaal 
verborgen zat. De komende weken ga ik zo het 
verhaal over de komst van Jezus Messias opnieuw 
lezen, kijken en luisteren. Gespitst op het 
tevoorschijn komen van Jouw verhaal, van Gods 
boodschap. Het verhaal wat je plotsklaps kan 
vervullen met onuitsprekelijke blijdschap en 
verwondering.  
 

Tegelijk is er het pijnlijke besef dat er zoveel 
medemensen zijn die een heel ander verhaal te 
vertellen hebben. Een verhaal over uitzichtloze 
ellende en wanhoop. Er zijn zoveel zieken, vluchte-
lingen, eenzamen en in mijn machteloosheid kan ik 
dan alleen maar bidden: Kyrie Eleison, Heer ontferm 
U. Gelukkig weet ik dat óók naar dit gebed 
geluisterd wordt. Ik geloof dat er ook dan iets 
gebeurt en dat ook in alle ellende iets tevoorschijn 
kan komen van goedheid en barmhartigheid, door 
mensen in de wereld gebracht. 
 

We bidden en we blijven bidden, voor persoonlijke 
omstandigheden van medemensen, voor onze 
gemeente en ons dorp, voor ons land en de wereld. 
Wil je meedoen? Je bent van harte welkom! Elke 
maandag van 13.15 tot ca. 14.30 uur in Irene. Wil je 
voorbede laten doen? Stuur een berichtje naar 
gebedsgroep@pkn-twello.nl. 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 

De eerstvolgende maaltijd 
is op dinsdag 14 december. 
U bent vanaf 17.00 uur 
welkom voor een gezellig 
samenzijn met een drankje 

in The Basement (kelder Irene). Om 17.30 uur 
wordt de maaltijd geserveerd. LET OP: de 
aanvangstijd is met een half uur vervroegd!!! 
De kosten bedragen 5 euro per persoon. Hiervoor 
krijgt u een twee- of driegangenmaaltijd geserveerd 
met een drankje en koffie of thee.  
 
U kunt zich opgeven bij Hetty Harmsen, 
E: aantafel@pkn-twello.nl   
Dieetwensen horen we graag. 
De volgende maaltijd is donderdag 13 januari. 
Liesbeth Hokken, Hetty Harmsen 
 

Opschoonactie zwerfafval  
Zaterdag 13 november waren 
de leden van de 
zwerfafvalruimersgroep weer 
actief bezig als groep. Het hele 

jaar door gaan de leden op pad om zwerfafval op 
te ruimen. Soms alleen, maar ook in duo’s. Via de 
groepsapp wordt een maatje gezocht om samen 
afval te gaan opruimen. De een loopt meerdere 
keren per week, een ander eens per maand. Daar 
is iedereen vrij in. Misschien hebt u ze al eens zien 
lopen of hebt u gemerkt dat er minder zwerfafval 
ligt. De werkgroep is ontstaan vanuit de 
Dorpskerk, maar er doen ook veel niet-kerkleden 
mee. De werkgroep faciliteert. Opschonen van het 
dorp is een taak voor ons allen. 
Zaterdag 13 november was regen voorspeld, maar 
gelukkig hadden de weersvoorspellers geen gelijk 
en was het droog. Na de koffie en het gezellig 
bijkletsen verspreidden de teams zich over Twello. 
De bekende schoolroutes en het centrum, maar ook 
de Rijksstraatweg en de Wilpsedijk dit keer. Zo 

werden er 15 zakken vol 
afval, schoenen en een 
emmer uit de berm en van 
de straat verwijderd. 
Onderweg fijne gesprekken, 
duimpjes en complimenten. 
Een mooi gebaar! 

Opvallend was dat er minder plastic flesjes werden 
opgehaald. Statiegeld heeft dus blijkbaar een 
gunstig effect! Wel veel blikjes, maar ook dat is 
hopelijk na volgend jaar, als ook daar statiegeld op 
komt, stukken minder. Met de invoering van de 
mondkapjesplicht liggen er ook weer meer 
mondkapjes op straat.  

Gebedsgroep jouw verhaal 
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Blijkbaar wordt er veel gedronken in Twello. Op een 
plek werden 11 blikjes van hetzelfde merk 
gevonden, die waren die week blijkbaar in de 
reclame. Naast de vele lege flesjes bier dit keer ook 
14 flessen wodka van hetzelfde merk. Waarom die 
dan ergens zo maar worden neergegooid en niet 
even naar de glasbak worden gebracht is een 
raadsel. Is toch een kleine moeite? 
In januari willen we een volgende groepsactiviteit 
houden. Dan op verzoek op een zaterdagmiddag. 
Dan kunnen gezinnen met kinderen, na het sporten, 
ook meelopen.  Wil je een keer meelopen? Geef je 
dan op via groenekerk@pkn-twello.nl  Een leuke, 
nuttige en gezellige activiteit! 
 
Bladruimen 

Veel dingen in en rond 
de kerk gebeuren 
‘automatisch’. Men is 
druk bezig zonder dat 
het direct opvalt. Dan 
zie je bij ziekte pas 
hoeveel werk er verzet 
wordt. Zo vinden we 
het heel gewoon dat 
er altijd iemand in 

Irene is, altijd het grind rondom de kerk aangeharkt 
is. Dat de bladeren in de herfst opgeruimd worden. 
Nu onze koster Eric tijdelijk uit de running is wordt 
veel opgevangen door vrijwilligers. Wat fijn dat 
alles zo door kan gaan! Op de foto de werkgroep 
Groene Kerk aan de slag met bladhark en 
aanhanger om de bladeren af te voeren. 
Werkgroep Groene Kerk Twello: 
Jojanneke Voorthuis, Johan van Werven, Piet 
Ruijsbroek, Roel Hessels, Gerit Moll 
 
Klimaatalarm in september, wat nu? 
In Kredo september luidden wij de alarmbellen 
rondom het klimaat.  
Sindsdien is er een klimaattop in Glasgow geweest 
waar de politieke leiders van de wereld bij elkaar 
waren om te overleggen wat er gedaan moet 
worden en hoe dit gefinancierd kan worden. 
Tijdens deze klimaattop is een aantal stappen gezet, 
er wordt gestopt met het subsidiëren van fossiele 
brandstof door een aantal landen waaronder 
Nederland. 
 

Ook sloten China en de VS (samen goed voor 38% 
van de mondiale uitstoot) een akkoord waarin ze 
beloven gezamenlijk de uitstoot van broeikas-
gassen te verminderen. Helaas zijn hieraan geen 
concrete doelstellingen verbonden en is de 
formulering voor het uitfaseren van kolen dusdanig 
afgezwakt dat het afwachten is hoe dit vorm gaat 
krijgen. Helaas komt van de toezegging van de rijke 
landen om de landen die ernstig getroffen worden 
door de klimaatveranderingen financieel te onder-
steunen te weinig terecht.  
 

Op deze klimaattop zijn op het gebied van 
klimaatrechtvaardigheid te weinig stappen gezet en 
schaam ik mij ervoor dat wij als probleem-
veroorzakers de lasten elders neerleggen en niet 
onze verantwoordelijkheid nemen.  
 

Ook is er veel aandacht gevraagd voor deze 
klimaattop. Zelf heb ik deelgenomen aan de 
klimaatpelgrimage vanuit Polen naar Glasgow. Op 
het traject van Enschede naar IJmuiden was ik 
onderdeel van de vaste groep van 30 pelgrims 
waarbij het mogelijk was voor maximaal 60 
dagpelgrims om een traject mee te lopen. Wij 
sliepen in kerkgebouwen waar ook het ontbijt en 
avondeten door vrijwilligers verzorgd werd. De dag 
werd al vroeg begonnen met opruimen van de 
slaapspullen, het ontbijt en daarna het vertrek om 
9.00 uur na een uitzwaaimeditatie. Overdag liepen 
wij regelmatig een deel in stilte, ook werd er veel 
over de thematiek rondom het klimaat gesproken. 
Voor mij was het een heel bijzondere tijd door de 
combinatie van veel aandacht vragen en krijgen 
voor het klimaat en klimaatrechtvaardigheid en de 
persoonlijke contacten vanuit de verschillende 
geloofsovertuigingen.  
 

Spoeden ook wij ons 

met eerbiedige 

schreden. 
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Op zondag 3 oktober was de lunch in Irene, samen 
met dames van de katholieke parochie waren daar 
een heerlijke soep en vega broodjes klaargemaakt.  
Het heeft mij diep geraakt om te ervaren hoe 
gemotiveerd sommige pelgrims zijn (enkelen zijn 
meer dan 100 dagen onderweg geweest) en hoe 
kerkgemeenschappen door onze pelgrimstocht 
gemotiveerd werden tot handelen.  Helaas was 
mijn vaccinatie (een combinatie van zelf corona 
gehad en een dosis AstraZeneca) niet goed genoeg 
voor de toegang tot de UK en moest ik in IJmuiden 
stoppen.  
 
Onze kwetsbare planeet hangt aan een zijden 
draadje en wij staan nog steeds aan de vooravond 
van een klimaatramp. Gelukkig is er afgesproken 
dat alle deelnemers aan de klimaattop hun plannen 
komend jaar specifiek en meetbaar maken en 
daarna jaarlijks monitoren en is het streven dat de 
opwarming van de aarde maximaal 1,5 graad 
wordt.  
 
Om dit te bereiken is nodig dat wij ons allemaal 
inzetten om de transitie te helpen vormgeven. Als 
werkgroep willen wij hieraan bijdragen en wij 
nodigen iedereen uit om je bij de werkgroep aan te 
sluiten of om ons tips te geven. 
  

In de volgende Kredo informatie over de plannen 
voor 2022. 
 

Een groene groet namens de Werkgroep Groene 
Kerk Twello, 
Johan van Werven 
 

 
 

Kraamvisite 
2023 wordt het herdenkingsjaar van de afschaffing 
van de slavernij. De landelijke PKN is een groot 
onderzoek gestart naar de rol van de protestantse 
kerken in het slavernijverleden. Natuurlijk weten 
we allemaal dat wat toen is gebeurd, het 
medemensen tot slaaf maken, nooit had mogen 
gebeuren. Toch merk ik dat dit beladen verleden 
mij niet belast, zonder dat ik hiermee dit verleden 
wil bagatelliseren. Ik besef terdege dat er 
nakomelingen van tot slaaf gemaakten zijn, die nog 

dagelijks met dit verleden worstelen. Misschien 
belast het mij minder, omdat het ‘van-vroeger-is’ 
en ik hier weinig aan kan doen. 
 

 
Wel zie ik dat wij traag op de huidige wereld-
problemen reageren. Zo traag dat wij hierdoor de 
kans lopen dat onze (achter-)kleinkinderen ons 
later verwijtend vragen waarom wij zo weinig 
hebben gedaan om onwenselijke situaties te 
voorkomen. Ons verwijten hoe we de aarde hebben 
uitgeput, wat leidt tot klimaatrampen zoals 
overstromingen en ondragelijke temperaturen. 
Verwijten hoe we het verschil tussen arm en rijk – 
mondiaal maar ook landelijk – hebben laten 
bestaan en soms zelfs vergroot hebben, met alle 
gevolgen van dien. 
 
Maar nu komt ons kerstfeest. De kerstboom is of 
wordt opgetuigd en de kerststerren schitteren voor 
de ramen. De ideeën voor de feestelijke maaltijden 
hebben ieders aandacht. Een feest van gezelligheid 
en samenzijn en…. Maar kerstfeest is voor 
christenen het feest waarin we de geboorte van 
Jezus Christus vieren. Het feest waar we tijdens de 
kerstdagen op kraamvisite mogen komen in de 
kerk, in ons huis of waar we Hem willen ontmoeten. 
Het feest waar we met elkaar zingen:  
 

Þ Ere zij God, dit kunnen we niet genoeg doen, ook 
als dank voor de geboorte van Zijn Zoon, 

Þ vrede op aarde, mondiaal, maar wij mogen soms 
ook wel verdraaglijker naar elkaar zijn, 

Þ in de mensen een welbehagen, een welbehagen 
voor de mensen nu én in de toekomst. 

 

We zingen die drie zinnetjes met kerst vol overgave, 
misschien soms op de automatische piloot zonder 
aandacht voor de tekst. Het hoort immers bij 

 KERKENRAAD 
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kerstfeest, veel meer dan de kerstboom of de 
kerstster. Maar laten we ook aan de opdracht 
denken die deze drie zinnetjes met zich 
meebrengen. We kunnen de wereldpolitiek niet 
veranderen, maar we kunnen zelf in óns doen en 
laten hier wel rekening mee houden door na te 
denken wat invloed heeft voor de aarde, het milieu 
en onze medemensen nu en in de toekomst. 
En..… laten we hier dan ook naar handelen. 
 

Een geboortedag van een familielid of vriend(in) 
vieren wij dikwijls feestelijk en dat geldt uiteraard 
ook voor de geboorte van onze Redder. Laten we 
dat ook dit jaar weer doen en weet dat je 
uitgenodigd bent om op kraamvisite in de kerk te 
komen. Geniet van deze feestdagen en zing uit volle 
borst: Ere zij God, vrede op aarde, in de mensen een 
welbehagen. Geniet van het zingen en denk bij het 
zingen van die zinnetjes nog eens extra na wat dit 
inhoudt. 
 
Gemeenteavond  
Zo’n 70 bezoekers woonden de gemeenteavond op 
1 november in de Dorpskerk bij. Daarnaast is de 
vergadering op zo’n 20 internetadressen gevolgd 
via www.kerkdienstgemist.nl. Ary Braakman 
opende de vergadering met een uitleg over 
Hemelvaart. Jezus is ons voorgegaan naar de 
hemel, zijn thuis. Dit is misschien wel de kern van 
geloven, dat wij daar ook thuis mogen komen. 
 

Bij de mededelingen wordt een brief van Emma 
voorgelezen, waarin staat dat het gelukkig beter 
met haar gaat en dat de kaartjes van de gemeente 
haar goed doen. Ze is dankbaar voor de extra inzet 
van Ary en Menno en dat het pastoraat door ds. 
Hanneke Diermanse is opgepakt, dit helpt Emma 
om het werk in deze periode te kunnen loslaten. 
Begin van volgend jaar zal Emma verhuizen naar de 
Hietweideweg waar zij en Jaap een huis hebben 
gekocht. De pastorie zullen zij achter zich laten. We 
hopen spoedig meer te horen van Emma. 
 

De begrotingen van de diaconie en de kerk en de 
plannen voor komend jaar vinden – nadat er enkele 
vragen beantwoord zijn – instemming.  
 

Na deze onderwerpen inventariseerde onze 
opbouwwerker Rosa van der Tang wat we van onze 
kerkelijke gemeente op Hemelvaartsdag 

verwachten. Meerdere leden gaven aan dat er wat 
hen betreft geen activiteit of dienst op Hemelvaart 
gehouden worden. Een duidelijke minderheid heeft 
wel interesse in een dienst of een activiteit op 
Hemelvaartsdag. Afgesproken is dat de kerkenraad 
spoedig een besluit zal nemen. De avond werd 
afgesloten met een gezellig samenzijn in Irene. 
 

Hemelvaart 
Naar aanleiding van de gemeenteavond kiest de 
kerkenraad ervoor om in de komende jaren op 
Hemelvaart een morgengebed in de kerk te houden 
met aansluitend een kop koffie in Irene. Een mooie 
start om daarna samen, als je dat wilt, met een 
aantal kerkleden een rondje te fietsen of te 
wandelen. 
 

Goedgekeurd 
Op de gemeenteavond zijn er wel vragen gesteld 
over de jaarplannen en de begrotingen, deze zijn 
ook veelal beantwoord. Het gehoorde op de 
gemeenteavond heeft de kerkenraad doen 
besluiten om de begroting van de diaconie, de 
begroting van de kerk en alle (meer-)jaarplannen 
ongewijzigd goed te keuren met dank aan allen die 
hier veel werk voor hebben verzet. 
 

Cantorij 
We zijn blij om binnenkort onze cantorij weer te 
horen zingen, de dienst van 12 december zal 
namelijk worden opgeluisterd door zang van de 
cantorij. 
Doordat de cantorijleden ook afstand moeten 
houden kunnen er naar verwachting – in de corona 
opstelling – maar 30 gemeenteleden in de kerk 
aanwezig zijn die geen lid zijn van de cantorij.  
Om deze reden hebben we besloten dat – indien je 
naar deze dienst wilt komen – je je vooraf moet 
opgeven. In Dorpskerk-Nieuws – een week 
voorafgaande aan de kerkdienst – worden de 
opgaveregels gemeld. 
Voor de repetities van de cantorij is tegenwoordig 
een QR-code verplicht. Dit is een door de overheid 
voorgeschreven regel in het kader van de pandemie 
waar we mee te maken hebben. 
  

Alleen? 
We hebben allemaal behoefte aan gezelligheid. 
Voor sommige mensen duurt de dag alleen thuis 
erg lang. Dit speelt extra op in deze coronatijd, 
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waardoor er toch al minder contacten zijn. Een 
gemeentelid (half vijftig) dat ziek is en daardoor 
minder onder de mensen kan komen, vroeg zich af 
of er niet een ‘jeugdige-ouderen soos’ kan komen 
waar je overdag naartoe kunt. Misschien een idee 
om uit te werken?  
Niet te vergeten dat we in Bibliotheek Twello elke 
vrijdagmiddag Meet-in 11 hebben waar je naartoe 
kunt en natuurlijk ook de gebedskring, elke 
maandagmiddag. Voel je je alleen, denk daar eens 
aan! Maar misschien is zomaar eens bij elkaar een 
kop koffie, een praatje, een spelletje of een kleine 
wandeling een mooi begin. Mocht jij eens bij 
iemand van de gemeente op bezoek willen of zou je 
zelf wat meer mensen willen spreken, laat het even 
aan je contactpersoon, wijkcoördinator, 
wijkouderling, kerkenraadslid of predikant weten. 
Wie weet kunnen we je met een 
gemeentelid/gemeenteleden in contact brengen 
waardoor twee mensen elkaar wat gezelligheid 
kunnen brengen. En tja, misschien is dat wel het 
zaadje voor de ‘jeugdige-ouderen soos’. 
 

 

Kerstdagen 
Door de coronaregels kunnen we in een dienst nog 
maar zo’n 80 kerkgangers een stoel aanbieden, dit 
is waarschijnlijk te weinig voor het aantal 
belangstellenden voor de kerstnachtdienst en de 
kerstdienst op eerste kerstdag. Daarom zal er voor 
deze twee diensten met inschrijving gewerkt 
worden. Ook hiervoor staan de instructies weer 
tijdig in Dorpskerk-Nieuws. 
 

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen 
in de kerk kan helaas, in tegenstelling tot 
voorgaande jaren, de cantorij geen bijdrage leveren 
tijdens een van de diensten. Uiteraard is de 
anderhalvemetermaatregel hiervan de reden. 
Ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen zal voorgaan in 
de kerstnachtdienst. We zijn blij dat zij ds. Emma 
Rijks vervangt. Ongetwijfeld zal het een mooie 
dienst worden. Gekozen is om het kinderkerstfeest 
dit jaar te integreren in de ochtenddienst op eerste 
kerstdag. De voorbereidingen zijn in volle gang, het 
belooft een mooie dienst te worden voor alle 
leeftijden. Zorg dat je erbij bent. Zowel in de dienst 
op eerste kerstdag als op tweede kerstdag gaat ds. 
Menno Valk voor.  
 

Omdat we vermoeden dat er tweede kerstdag (dit 
jaar op een zondag) iets minder kerkgangers zullen 
komen, zal er deze dienst een blazerskwartet 
aanwezig zijn dat de dienst nog mooier maakt. Het 
blazerskwartet bestaat uit: Annemarie van den 
Herik (hobo), Femke Meilink (dwarsfluit), Linda 
Mellenbergh (basklarinet) en Leo Schimmel 
(tenortuba). De blazers hebben – in verband met 
corona – iets meer ruimte nodig, maar die creëren 
we graag. We verwachten dat we alle 
belangstellenden plaats kunnen bieden. We zijn blij 
dat Henk Noordman de muzikale begeleiding van 
alle kerstdiensten voor zijn rekening neemt. 
 

Kerkdiensten 
Je wordt van harte uitgenodigd om de zondagse 
eredienst in de kerk bij te wonen. De stoelen staan 
anderhalve meter uit elkaar, waardoor het 
gezamenlijk zingen ‘coronaverantwoord’ mogelijk 
is. De praktijk leert dat er ondanks deze 
stoelopstelling voldoende ruimte is om alle kerk-
bezoekers een plaats te bieden.  
Uiteraard kan de dienst ook gevolgd worden via  
www.kerkdienstgemist.nl.  
 

Mondmaskers 
Wij vragen iedereen om – in overeenstemming met 
de corona-adviezen – bij het binnenkomen van de 
kerk en bij het naar buiten gaan een mondmasker 
te dragen. Zodra de zitplaats is bereikt kan het 
mondmasker afgedaan worden. Naast het 
mondmasker volgen we ook het advies om de 
anderhalve meter grens te (blijven) respecteren. Op 

O Kind, ons geboren, 

liggend in de kribbe, 

neem onze liefd' in 

genade aan! 
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deze wijze kan iedereen de dienst – zo veilig 
mogelijk – bijwonen. 
 

Deuren tijdens de dienst weer dicht! 
De landelijke kerk vraagt speciale aandacht voor 
een goede ventilatie van de kerken, zeker als er 
gezongen wordt. Wij hebben tijdens de laatste 
kerkdiensten het aantal CO2-deeltjes in de lucht 
gemeten. Deze meting is ook een indicatie of er 
voldoende ventilatie is. De metingen zijn dermate 
geruststellend dat besloten is om alle twee de 
deuren tijdens de dienst weer dicht te houden. 
Hiermee voorkomen wij tocht en kou in de kerk. 
Wel houden wij voorlopig nog de vier kleine 
bovenramen open. Indien de metingen met dichte 
deuren nog steeds een veilige marge aangeven, 
zullen wij iedere week een van de ramen gaan 
sluiten zolang dit tenminste volgens de metingen 
verantwoord is. Hoewel er weinig tocht zal zijn en 
de temperatuur – zelfs met open ramen – rond de 
20°C ligt, adviseren we je om voor de zekerheid de 
jas mee de kerk in te nemen. 
 

Ingetogen en beperkt zingen 
In PKN-kerken wordt weer volop gezongen. Gezien 
de sterk oplopende besmettingscijfers wordt door 
de landelijke kerken geadviseerd om ingetogen te 
zingen. Wij vragen onze kerkbezoekers om met dit 
advies rekening te houden. Daarnaast wordt 
geadviseerd om maar een beperkt aantal liederen 
te zingen, er zullen hierdoor in de komende 
diensten weer meer filmpjes getoond worden en/of 
liederen voorgelezen worden. 
 

Irene minder gastvrij? 
Net als in de horeca heeft de burgerlijke gemeente 
– in het kader van de aangescherpte coronaregels – 
aangegeven dat er in Irene na 20.00 uur geen koffie, 
thee, fris, etc. meer geschonken mag worden. Ook 
mogen er na 20.00 uur geen thermoskannen in de 
zalen blijven staan waar mensen zelf uit kunnen 
bijschenken. Besloten is dat wij ons ook keurig aan 
deze regel zullen houden. Word dus niet boos op de 
koster of zijn vervanger, want zij volgen alleen de 
geldende coronaregels op. We hopen dat ook deze 
regel weer snel tot het verleden behoort. 
 

5 december Heilig Avondmaal 
Veel gemeenteleden vragen regelmatig naar 
wanneer er weer een avondmaalsdienst is. Door de 

coronamaatregelen heeft de avondmaalsviering in 
het afgelopen halfjaar maar beperkt plaats-
gevonden. Op zondag 5 december vindt er weer 
een avondmaalsdienst plaats. Brood en wijn zullen 
individueel – coronaproef – uitgereikt worden. De 
vorm van het avondmaal is afhankelijk van de 
coronaregels van dat moment. Een van de 
genoemde opties is dat de predikant, ouderling en 
de diakenen (met mondkapjes op) bij de 
kerkbezoekers langs komen zodat iedereen gewoon 
kan blijven zitten. Een kleine commissie bestaande 
uit de predikant, ouderling en diaken die deze 
zondag dienst hebben, zullen in de week 
voorafgaande aan het Heilig Avondmaal een besluit 
nemen over de vorm. Het ligt in de bedoeling om in 
2022 weer periodiek de maaltijd van de Heer te 
houden. 
 

Beleving kerkdiensten 
De kerkenraad heeft nu tweemaal gesproken over 
welke elementen in de kerkdienst hen aanspreekt 
en welke minder. Eigenlijk vinden we de diensten in 
onze gemeente mooi, maar we hebben onze 
persoonlijke voorkeur gedeeld hoe we de diensten 
nog mooier kunnen maken. Over de uitkomst zijn 
we het nog niet eens, want zoveel mensen zoveel 
meningen. We willen dit in de komende maanden 
verder bespreken in een bijeenkomst met de 
taakgroep eredienst & pastoraat en met onze 
kerkmusicus Henk Noordman. Daarna is het een 
onderwerp om op een gemeenteavond verder over 
te spreken. Want jouw mening is belangrijk! 
 
Elvisdienst 
Zondag 24 april vindt er weer een Elvisdienst plaats. 
Eef Poelma heeft het voornemen om ons grote 
Elviskoor weer te gaan dirigeren. Het oefenen zal 
dan in de kerk plaatsvinden. Rond de jaarwisseling 
wordt gekeken of het koor dan corona-
verantwoord weer kan gaan repeteren. Verdere 
berichten volgen. 
 
Helpers bedankt 
In de periode vorig jaar dat Eric Rossing zijn 
kostersfunctie niet kon uitoefenen zijn er veel 
gemeenteleden geweest die gezamenlijk de 
beheerderswerkzaamheden op vrijwillige basis 
hebben overgenomen. Door corona werd de 
bedankavond steeds uitgesteld, maar op 
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vrijdagavond 19 november zou het er toch van 
komen. Iets vroeger dan gepland, begon de avond 
om half vijf zodat – volgens de coronaregels – de 
avond om acht uur afgelopen was. Een gezellig 
samenzijn voor al die helpende handen, die in een 
moeilijke periode ‘het kerkelijk bedrijf’ draaiende 
hebben gehouden, met daaraan gekoppeld een 
heerlijke barbecue. Voor hen onverwachts werden 
de drie coördinatoren van dit vrijwilligerswerk 
bedankt met een cadeaubon. De drie coördina-
toren die in deze moeilijke tijd zeer actief waren zijn 
Bert Bresser, Hilly Bokdam en Gerrit Bokdam.  
Niet onvermeld mag blijven dat een aantal van deze 
vrijwilligers de afgelopen – gelukkig korte – periode 
weer actief geweest is omdat onze koster een 
knieoperatie onderging. Alle vrijwilligers ook vanaf 
hier: van harte bedankt! 
 

Vacatures 
Wil jij je ook als vrijwilliger inzetten voor de kerk, 
neem dan even contact met ons op. We zoeken nog 
webmasters, redacteuren voor Kredo, leden voor 
de ZWO-commissie, een ouderling pastoraat een 
diaken en nog veel meer. Er is altijd een taak die bij 
je past, een kleine of grote taak een doe-taak of een 
denk-taak. Wil je er eens vrijblijvend over spreken, 
neem dan even contact op met de kerkenraad. 
 

Tot slot 
We willen iedereen mooie kerstdagen toewensen, 
waarbij ‘Ere zij God’ een belangrijke plaats inneemt. 
Voor 2022 wensen wij ‘de wereld’ en ook iedereen 
in Twello: ‘Vrede op aarde’ en ‘een welbehagen’! 
 
Namens de kerkenraad,  
Bert Hokken (voorzitter kerkenraad) 
E: voorzitter@pkn-twello.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afscheid Henk-Jan Gosselink 
In de dienst van 26 september is afscheid genomen 
van Henk-Jan Gosselink als opbouwwerker in onze 
gemeente. Het leek de diaconie een goed idee ook 
nog een keertje in een informele setting afscheid te 
nemen en dat vond Henk-Jan zelf ook een leuk idee. 
Op 15 oktober waren de mensen die veel met Henk-
Jan hebben samengewerkt (o.a. gastheren en -
dames van Meet-in 11, leden Kerk-en-Dorpgroep) 
uitgenodigd in de Bibliotheek waar de bijeenkomst 
plaatsvond. Voor een drankje en een hapje was 
gezorgd. 
 

 
 

Aan iedereen was gevraagd één bloem mee te 
brengen met daaraan een kaartje met een groet of 
een wens voor Henk-Jan. Al die bloemen samen 
vormden een mooi boeket. Ook kreeg Henk-Jan van 
de diaconie een pakketje van de Zuivelhoeve en een 
boekenbon. Het is een gezellige bijeenkomst 
geweest, Saskia Hofman heeft als voorzitter van de 
diaconie Henk-Jan toegesproken en wat 
herinneringen gedeeld. En hem natuurlijk heel 
hartelijk bedankt voor de goede samenwerking! 
 

We wensen Henk-Jan van harte alle goeds bij zijn 
toekomstige werkzaamheden en in zijn 
persoonlijke leven. 
Namens de diaconie, 
Mieke Koers 
 

Geen kerstgroet….wel kerstengel 
Al jaren is er vanuit de diaconie, in samenwerking 
met het pastoraat, een kerstgroet uitgedeeld voor 
de ouderen in onze gemeenten. Dit jaar heeft de 
diaconie er voor gekozen om dit niet meer te doen. 

 TAAKGROEP DIACONAAT 

Komt, laten wij 

aanbidden, die Koning. 
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Als diaconie vinden we het belangrijk om zo 
persoonlijk mogelijk om te zien naar elkaar en de 
verbinding te maken tussen de kerk en het dorp. 
Om te zien naar hen die eenzaam zijn, waar 
armoede is en waar we praktisch iets voor anderen 
kunnen betekenen.  
De actie kerstengel is passend in deze visie. Er 
worden mensen gevraagd, binnen en buiten de 
kerk, om als ‘kerstengel’ tijdens de adventsperiode 
aan een begunstigde gekoppeld te worden. De 
‘kerstengel’ verrast de begunstigde met een 
kaartje, gedichtje en/of bezoekje, om persoonlijk 
contact te maken en om te zien naar elkaar. 
De kerstgroet was al jaren een gewoonte en we 
begrijpen dat het afschaffen ervan voor menig 
oudere even slikken is. We hopen dat we vele 
kerstengelen in kunnen zetten en misschien u als 
oudere dit jaar of misschien een volgende keer, 
komen verrassen. 
We hopen op uw begrip voor deze verandering. 
Namens de diaconie, 
Saskia Hofman 
 
In actie voor de Voedselbank 
Al enige tijd staat er een 
winkelwagentje voor de 
Voedselbank Daar worden 
regelmatig voedingsmiddelen en 
verzorgingsproducten in gedaan.  
Veel winkeliers zijn bewuster 
bezig met duurzaamheid. Top! 
Maar dat houdt ook in dat er 
minder producten overblijven voor de 
Voedselbanken. U kunt meehelpen met vullen van 
de pakketten door houdbare producten extra te 
kopen bij uw boodschappen. Let u op de 
houdbaarheidsdatum? Het gaat bijvoorbeeld om 
zonnebloemolie, aardappelpuree, vis-, vlees- en 
fruitconserven, soep, blikgroenten, macaroni, rijst, 
pasta’s, sauzen, mixen en broodbeleg. 
Daarnaast zijn waspoeder, schoonmaak- en 
toiletartikelen zeer welkom. Op dit moment is er 
vooral behoefte aan pasta’s en rijst. 
Kerstpakket over of wilt u het doneren? Zet het dan 
bij het winkelwagentje of neem contact op met een 
van de diakenen. Wij kunnen er vast iemand blij 
mee maken. 
 
 

DE-waardepunten 
Kerken in de gemeente Voorst doen mee met de 
inzamelactie van DE-waardepunten voor de 
Voedselbank. Koffie komt sporadisch voor in de 
pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein 
gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.  
Daarom is er een actie om Douwe Egberts 
Waardepunten in te zamelen. Iedereen heeft die 
zegels wel ergens in de keukenla liggen. Doe je er 
niets mee? De Voedselbank is er blij mee. De door 
jou ingeleverde waardepunten worden verzilverd 
voor pakken koffie. Ook andere koffiepunten zijn 
welkom. Vorig jaar zijn er in onze gemeente bijna 
350.000 punten verzameld, goed voor 750 pakken 
koffie! U kunt de zegels deponeren in een speciale 
doos in het Stiltecentrum (elke dag open van 10.00 
tot 17.00 uur). Er staat ook een box voor de DE-
punten bij Sjoppen bij Veertje, Raccordement 127. 
Deze box staat het hele jaar door bij de ingang van 
de winkel. 
 

Helpt u weer mee? Laten we er weer een mooie 
actie van maken. Namens de klanten van de 
Voedselbank alvast bedankt! 
De Diaconie 
 
Vakantiebureau; vakanties met aandacht 

 
Het vakantiebureau organiseert al ruim 50 jaar 
diaconale vakanties in opdracht van kerk in Actie. 
Deze vakanties zijn bedoeld voor mensen die in het 
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‘gewone’ aanbod niet kunnen vinden wat ze nodig 
hebben. Ieder jaar zijn er meer dan 2400 gasten: 
senioren met of zonder zorgbehoefte; senioren die 
niet meer zo eenvoudig zelfstandig op vakantie 
kunnen (of durven) omdat ze chronisch ziek zijn of 
een beperking hebben. Ook zijn er vakanties voor 
dementerende mensen met hun mantelzorger. 
Sinds enkele jaren ben ik voor de PKN Twello 
contactpersoon voor Het vakantiebureau; helaas 
heeft corona de afgelopen tijd roet in het eten 
gegooid maar er is goede hoop dat er komende tijd 
weer meer kan. 
Wie interesse heeft in een vakantie via Het 
vakantiebureau voor zichzelf of iemand anders kan 
mij mailen en dan kan ik voor gerichte informatie 
zorgen. Voor verschillende doelgroepen liggen nu 
de nieuwe folders met een overzicht van de 
vakanties klaar.  
Ook zijn er het hele jaar door vrijwilligers (liefst met 
zorgachtergrond) nodig, voor geïnteresseerden is 
hierover ook een folder beschikbaar. 
Aarzel niet om mij hierover om informatie te 
vragen, ik help je graag verder! 
Voor algemene informatie: 
Hetvakantiebureau.nl of scan deze 
QR-code. 
Mieke Koers,  
 

 
 

Koffie/thee met aandacht in Bibliotheek! 
Meet-in 11 is een vast punt in de week voor een 
aantal mensen. Iedere vrijdag van 14.00 tot 16.00 
uur is iedereen welkom in de Bibliotheek aan het 
Marktplein. Op een vertrouwde plek. Er wordt 
gelachen, geluisterd naar elkaars verhalen, de week 
wordt doorgenomen, de politiek komt aan de orde, 
verhalen uit de oorlog en daarna. Maar ook 
gesprekken over zingeving, over geloofsvragen, wel 
of niet een euthanasieverklaring. Er is interesse in 
elkaars afkomst. Waar kom je vandaan, hoe bevalt 
het hier, hoe kunnen we je helpen.  
 

Meet-in 11 is een initiatief van de Dorpskerk en de 
Bibliotheek. Hier kan iedereen terecht voor een 
praatje, een kopje koffie of thee, gezelligheid en 
een luisterend oor. Koffie of thee met aandacht! Zo 
maar eens komen kijken, even uitrusten van 
marktbezoek of winkelen. Even een kop koffie en 
een babbeltje.  
Corona heeft veel impact. Daarom zijn we blij dat 
we open kunnen zijn. Corona betekent ook dat we 
rekening moeten houden met de maatregelen. Op 
moment van schrijven is nog niet bekend wat de 
maatregelen voor december zullen zijn. Kerst zullen 
we ook bij Meet-in 11 aandacht geven. Hoe we het 
gaan doen kunt u te zijner tijd lezen in Dorpskerk-
Nieuws of in Voorster Nieuws. 
We hopen je te zien op vrijdagmiddag tussen 2 en 4 
uur. Kom gerust eens langs! 
Info: diaconie@pkn-twello.nl  
 

Meet-in 11 zoekt gastheren en -vrouwen 
Door (tijdelijke) ziekte en omstandigheden zoeken 
we uitbreiding van ons leuke team van gastheren en 
-vrouwen. Voorbereiding is niet nodig. Een 
luisterend oor en belangstelling voor de ander wel. 
Je bent dan eens in de ongeveer 4-5 weken aan de 
beurt. Lijkt het je wat, neem dan contact op met 
Piet Ruijsbroek, of via diaconie@pkn-twello.nl 
 

 
 

Schrijfactie Amnesty tegen onrecht  
Wist je dat er wereldwijd jaarlijks rond 10 
december, Internationale dag van de Rechten van 
de Mens, miljoenen brieven worden geschreven 
tegen onrecht? Voor mensen die onterecht 
vastzitten, bedreigd en gemarteld worden omdat ze 
opkomen voor hun rechten.  
 
Oók in onze gemeente komen mensen in actie 
tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty 
International. Jouw hulp is hard nodig. We schrijven 
brieven naar autoriteiten van verschillende landen 
om hen onder druk te zetten om mensen vrij te 
laten. Heeft het effect? Jazeker! Met postzakken vol 
brieven dwingt Amnesty machthebbers onrecht 

 
ZENDING, WERELDDIACONAAT EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
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aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om 
hen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming of 
gerechtigheid. Op de website van Amnesty kun je 
meer lezen over de successen van de voorgaande 
schrijfacties: 
https://www.amnesty.nl/organiseren/successen 
 

 

 
Dit jaar komt Amnesty onder andere in actie voor 
Mohamed Baker (Egypte). Hij is mensenrechten-
advocaat. Hij is valselijk beschuldigd van terrorisme 
en zit in de gevangenis omdat hij opkwam voor de 
kansarme mensen van Egypte. In de gevangenis 
wordt hij wreed behandeld. We schrijven voor 
Mohameds vrijlating. 
 

En we schrijven voor Rung (Thailand). Deze tiener 
is inmiddels voorvrouw van de Thaise 
democratiebeweging. Ze maakt zich sterk voor 
gelijkheid, de vrijheid van meningsuiting en 
hervorming van de Thaise monarchie. De 
autoriteiten vinden haar een onruststoker. Er lopen 
tientallen aanklachten tegen haar, waarvoor ze een 
levenslange gevangenisstraf kan krijgen. We 
schrijven voor Rungs vrijheid. 
 

Op zaterdag 11 december is er in de Bibliotheek van 
Twello van 11.00 uur tot 15.00 uur gelegenheid om 
voor bovengenoemde personen en nog 8 anderen 
een brief te schrijven. Of als je weinig tijd hebt, een 
brief te ondertekenen. Op moment van schrijven is 
nog niet bekend of de schrijfactie in de Bibliotheek 
door kan gaan in verband met de dan geldende 
coronamaatregelen. 
Maar we hebben ook thuispakketten! Vorig jaar 
een groot succes, er werden meer brieven 
geschreven dan ooit! In elk pakket zitten 10 
voorbeeldbrieven die naar de autoriteiten gestuurd 
kunnen worden, informatie over de gevangene, 
pen en schrijfblok. Je kunt dan de hele maand 
december gebruiken om 1 of meerdere brieven te 
schrijven. Je kunt ook een kaartje ter bemoediging 
naar de gevangene sturen.  
 

 
Hoe kom je aan deze schrijfpakketten?  
Stuur een e-mail naar info@voorst.amnesty.nl met 
je gegevens en wij brengen het pakket bij je in de 
brievenbus. Je kunt een schrijfpakket ook ophalen 
bij het Stiltecentrum en bij Bibliotheek Twello. Op 
het schrijfpakket staat waar je de brieven kunt 
inleveren. Een enveloppe en postzegel zijn niet 
nodig. De werkgroep Amnesty Voorst zorgt voor de 
verzending.  
 

Na de dienst van zondag 12 december liggen de 
schrijfpakketten ook achter in de kerk.  
In verband met de coronamaatregelen ook dit jaar 
geen mogelijkheid om een brief achter in de kerk te 
ondertekenen. 
 

Samen sterk voor een rechtvaardige wereld!  
Doe je mee? 
Amnesty-werkgroep Voorst en ZWO 
 

 
 

Bezinning & Inspiratie Twello 
BIT-lezing: Chronos of Kairos - In welke tijd leef je? 
Dinsdag 25 januari 2022, 20.00 uur, Entree is € 8,00 
Gebouw Irene, Dorpsstraat 8, 7391 DD Twello 
Inleider: Ruud Pragt 
 

Klok-tijd of innerlijke tijd: Chronos-tijd of Kairos-
tijd. Je hebt je horloge nodig om te zorgen dat je op 
tijd op een afspraak bent. Je hebt ook periodes dat 
je je horloge bewust afdoet of gewoon de tijd 
vergeet. Twee soorten tijd, welke van die twee is de 
echte tijd? Kun je tijd maken of heb je alle tijd? 

 OECUMENE 

U, die ons 

liefhebt,  

U behoort ons harte! 
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Ruud Pragt wil graag zijn gedachten en ervaring met 
de twee soorten tijd met anderen delen. Na de 
pauze delen we onze ‘tijd-ervaringen’. 
 

 Ruud Pragt is lid van de 
oecumenische werkgroep 
Bezinning & Inspiratie Twello. 
Hij is emeritus-pastor en als 
vrijwilliger betrokken bij Klooster 
Nieuw Sion te Diepenveen. 

 

 
 

 
 

Fiscaal vriendelijk geven 
De Protestantse Kerk in Nederland en al haar 
zelfstandige onderdelen (zoals gemeenten, 
diaconieën en classes) zijn ‘Algemeen Nut 
Beogende Instellingen’ (ANBI). Belangrijkste 
voordeel van deze ANBI-status is dat gewone en 
periodieke giften, legaten en erfstellingen 
vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. 
Giften, bijvoorbeeld in het kader van de Actie 
Kerkbalans, kunnen door de gever, binnen de 
daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de 
zogenoemde giftenaftrek in aanmerking komen bij 
de inkomstenbelasting. 
  

Een gewone gift is een gift die je maar één keer 
doet. Of een gift die je wel jaarlijks doet, maar niet 
in een overeenkomst hebt vastgelegd. Er geldt een 
minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. 
Het totaal aan (losse) giften 
moet hoger zijn dan 1% van het 
'drempelinkomen' met een 
minimum van € 60. Het 
drempelinkomen bestaat uit 
alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, 
zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het 
invullen van de belastingaangifte kan het 
drempelinkomen eenvoudig worden berekend. 
Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan 
goede doelen, mag als aftrekpost worden 
opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de 

belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet 
hoger zijn dan 10% van het 'drempelinkomen'. 
  

Periodieke giften zijn van de eerste tot en met de 
laatste euro aftrekbaar. Dat is dus veel 
aantrekkelijker, want voordeliger! Er is wel een 
maar: de fiscus noemt het pas een periodieke gift 
als je (minstens) 5 jaar een gelijk bedrag schenkt 
aan een goed doel. En dat vooraf vastlegt in een 
overeenkomst. Op deze manier maak je gebruik van 
maximale aftrek van je gift. Je zou zelfs kunnen 
overwegen om je gift te vergroten, per saldo ga je 
er dan niet op achteruit. 
Met het oog op de komende actie kerkbalans is het 
nu de tijd om hier alvast over na te denken. 
Hoe te werk gaan? 
We (PKN Twello en jij als gever) moeten een 
overeenkomst opstellen waarin we de periodieke 
gift vastleggen. Dit is heel eenvoudig.  
Volg onderstaande stappen: 
  

1. Download een modelovereenkomst van de 
Belastingdienst. Kijk op Belastingdienst.nl en 
zoek op ‘Periodieke gift’ (op onze website staat 
onder Nieuws; Fiscaal vriendelijk geven de link 
waarmee je direct naar de formulieren gaat. Zie 
pkn-twello.nl/activiteiten/nieuws/fiscaal-
vriendelijk-geven of scan deze QR-code  

2. Vul het formulier in en stuur dat naar 
ons kerkelijk bureau. 

3. Wij vullen de rest in en sturen de 
overeenkomst terug. Bewaar deze bij 
je administratie, want de fiscus kan er naar 
vragen. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
het kerkelijk bureau. 
Het College van Kerkrentmeesters 
 

App Appostel 
In deze tijd zijn veel handige Apps beschikbaar voor 
de telefoon. De Protestantse Gemeente te Twello 
blijft hierin niet achter; zij promoot het gebruik van 
de App Appostel. 
 

Moet nu iedereen deze App gaan gebruiken? 
Nee, het is alleen voor de leden die het willen 
gebruiken en leuk vinden. De huidige situatie 
(zonder App) blijft gewoon bestaan. 
 
 

 
TAAKGROEP BEHEER 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
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Wat kun je met de App? 
Met de App kun je geven voor de collectes tijdens 
kerkdiensten. Ook kun je met de App een algemene 
gift doen voor onze kerk en collectebonnen 
bestellen. Vanaf 2022 kun je de App gebruiken om 
jouw toezegging voor de Actie Kerkbalans online in 
te vullen. Je bijdrage voor Solidariteitskas en het 
abonnement voor Kredo kun je ook via de App 
betalen. 
 

Hoe gaat het betalen met de App? 
In de App kun je jouw bijdrage voor Actie 
Kerkbalans, Solidariteitskas, abonnement Kredo, 
collectes, giften en collectebonnen betalen met 
iDEAL. Ook is het mogelijk om een tegoed te laden 
in de App, dat is handig voor collectes. 
 

Hoe kom ik aan de App? 
Je kunt de App Appostel vinden in de Google Play 
Store (Android) en App Store (Apple). 
Je vindt een QR-code naar de App op onze website: 
pkn-twello.nl/activiteiten/nieuws/appostel-app-
en-webshop-2 maar ook 
rechtstreeks via deze QR-
codes. 
 

Er is ook een webshop 
Naast de App is er ook een webshop  
https://site.skgcollect.nl/506. In de webshop vind 
je dezelfde zaken terug als in de App. Voor het 
gebruik van de webshop log je met dezelfde 
gegevens in als van de App. 
 

Nog meer informatie over de App 
Meer informatie over de App Appostel kun je 
vinden op https://appostel.nl/ 
 
Je wilt de App gaan gebruiken 
De eerste keer dat je de App gebruikt kun je 
selecteren aan welke kerkelijke gemeente je 
gekoppeld wilt worden. Daarna wordt gevraagd om 
je inloggegevens. Hier kun je een inlognaam (jouw 
e-mailadres) en wachtwoord opgeven. 
Zodra je je hebt aangemeld krijgt de beheerder bij 
PG Twello een bericht dat je je wilt aanmelden. 
Jouw aanmelding moet door de beheerder 
goedgekeurd worden en je krijgt een bericht in je e-
mail zodra je aanmelding is goedgekeurd. Het kan 
even duren voordat je het mailtje krijgt, de 

beheerder zit niet de hele dag achter zijn 
beeldscherm. 
 

Hoe komt PG Twello aan deze App? 
De App wordt beschikbaar gesteld door SKG; SKG 
staat voor Stichting Kerkelijk Geldbeheer, waar ook 
PG Twello een rekening heeft. 
De App en de webshop zijn een veilige online 
omgeving. Ook voldoet de App aan de AVG (privacy 
regelgeving). 
 

Heb je nog vragen? 
Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met 
Laurens Potters  
E: penningmeester-cvk@pkn-twello.nl 
 
Dankjewel-avond 19 november 2021 
Op vrijdag 19 november was het dan eindelijk 
zover. De beloofde dankjewel-avond voor alle 
mensen (helpende handen) die zich spontaan 
hadden opgegeven door het uitvallen van Eric 
Rossing in verband met een hartoperatie. 
Even een terugblik. Op 29 oktober 2019 kreeg ik 
een telefoontje dat Eric met hartklachten 
opgenomen was in het ziekenhuis, Oeps … wat nu? 
Gerrit, Hilly, Mary en ik zijn hier gelijk op 
ingesprongen, want Irene moest doordraaien. Dit 
ging de eerste twee weken nog wel, met hangen en 
wurgen! Hoe nu verder? Een oproep in Dorpskerk-
Nieuws en een afkondiging na de kerkdienst 
leverden spontaal ± 45 aanmeldingen op. Ieder kon 
aangeven welke werkzaamheden men het liefst zou 
willen doen (zaalinrichting, bardienst of 
schoonmaakwerkzaamheden). Gerrit en ik hadden 
toen de uitdaging om met spoed roosters in elkaar 
te draaien voor de diverse werkzaamheden. Op 9 
november 2019 startten de werkzaamheden en 
eindigden op 15 mei 2020, toen Eric van de 
cardioloog te horen kreeg dat hij alles weer mocht 
doen, alleen met mate. Ik schreef toen dat er een 
gezellige avond georganiseerd zou worden voor alle 
mensen die hulp hebben geboden, niet wetende 
dat corona daar een stokje voor zou steken. Wat in 
het vat zit verzuurt niet, maar het bleef wel heel 
lang in het vat. 
 
Toen afgelopen augustus alle teugels werden 
losgelaten ben ik gelijk naar Korderijnk gegaan om 
te kijken of ik er een datum kon prikken. Gelukkig 
was er nog één vrijdag vrij tot aan de kerstdagen 

Android       Apple 
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2021. Het werd dus 19 november van 19.00 tot 
22.00 uur. Alle uitnodigingen werden per mail 
verzonden en ik kreeg spontane reacties. 
 

 

 
Door de eerste persconferentie van Mark Rutte zou 
de gezellige avond weer niet doorgaan want alles 
moest om 20.00 uur dicht. Rogier Korderijnk kwam 
met een goed voorstel, van 16.30 uur tot 20.00 uur 
was het goed haalbaar om het geplande BBQ-
arrangement door te laten gaan. Weer een mail 
eruit met het nieuwe voorstel. Helaas konden 7 
personen niet op tijd komen in verband met werk, 
maar zij gaven aan om het wel door te laten gaan. 
Het werd een gezellig en ontspannen samenzijn, 
waar iedereen met veel plezier op terug kan kijken.   
  

Bert Bresser, 
voorzitter College van kerkrentmeesters 
 

 
 
 

 
 

Een inspirerend weekend  
Je hebt wat gemist! Namelijk een fantastisch, 
inspirerend, saamhorig, verfrissend, zonnig, 
verbindend weekend op Terschelling. Het 
Inspiratiefestival, ‘Geloven in beweging’.  
 

Op een iets ander tijdstip dan gepland - door de 
harde wind waren er veerboten uitgevallen - 
aangespoeld op Terschelling. Eerst samen met 
tientallen anderen in de rij voor een huurfiets, waar 
ze er gelukkig heel veel van hebben op Terschelling.  
Op weg naar de logeerplek kom je meteen al in de 
eilandsfeer. De wind om je oren, de leuke 
eilandhuisjes en het eilandtaaltje van de bewoners 
om je heen.  
Je waant je dan wel heerlijk vrij op zo’n eiland, maar 
er bestond ook op Terschelling zoiets als de 
CoronaCheck. Voor je op pad kon naar één van de 
ca. 90 workshops/voorstellingen, moest je QR-code 
worden gecheckt. Om niet bij ieder evenement 
opnieuw gescand te hoeven worden moest je, 
dagelijks op een centraal punt, je QR-code laten 
checken. Je kreeg in ruil daarvoor een polsbandje 
dat je ‘veilige’ toegangsbewijs was bij de workshops 
en voorstellingen. 
 
En dan op pad, net als zo’n 750 andere inspiratie 
zoekende gelovigen, naar één van de workshops, 
voorstellingen en inspiratiemarkten. Onderweg is 
het een gezellige boel met groepjes deelnemers 
die, fietsend en ervaringen uitwisselend, op pad zijn 
van het ene naar het andere evenement.  
Tijdens de lunch, lopend van de ene naar de ander 
locatie, bij een workshop of voorstelling, raak je 
vanzelf met anderen in gesprek. Fijn om een 
weekend lang gelijkgestemden te ontmoeten en 
het heel gewoon voelt om over geloofszaken te 
praten. Ook alle lof voor de meewerkende 
restauranteigenaren, die hun best deden je binnen 
een half uur te bedienen van een natje en een 
droogje, omdat je weer snel door moest naar een 
volgend evenement. 
 

Hieronder een kleine greep uit het grote 
assortiment waaruit je kon kiezen en waaraan ik 
heb deelgenomen.  

 PRIKBORD 

Komt, laten wij 

aanbidden, 

die Koning. 
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Voorstellingen 
Er waren een paar mooie 
voorstellingen te bezoek-
en. Eén die er echt 
uitsprong was Lechajim 
door Trio Wilde Eend. 
In deze voorstelling werd 
het verhaal van Esther 
verteld, afgewisseld met 
(klezmer)muziek. 
De voorstelling reist ook 

door het land en zou ook door PG Twello kunnen 
worden geboekt! 
Een andere mooie voorstelling was Alle zeven 
goed, door Kees Posthumus. Hier werden heel 
knap, door één speler, zeven personages 
vertegenwoordigd die de zeven werken van 
barmhartigheid uitbeelden. Zo was er bijvoorbeeld 
een huiskok om de hongerige te voeden, een mode 
historicus om de naakten te kleden en een 
rouwcoach om de doden te begraven. Ook deze 
voorstelling is te boeken! 
 
Verder waren er voorstellingen met een 
verhalenverteller, vertolkten koren pop in de kerk 
en was zaterdagavond de voorstelling Jona van 
Ninevé naar Mosul.  
 
Je binnenste buiten 
Door de 7evendehemel.nl waren er workshops 
waarbij je binnenste naar buiten kwam. Best lastig 
voor de introvertere onder de deelnemers. 
Bij Heimwee naar het paradijs (bibliodans), moest 
je je een plek inbeelden, in de natuur, waar je graag 
bent/je fijn voelt. Vervolgens moest je het gevoel 
dat deze plek je geeft uitbeelden met bewegingen, 
ondersteund door muziek. Het volgende dat je je 
moest inbeelden en uitbeelden was dat dat, voor 
jou fijne plekje, werd bedreigd. 
Een andere workshop van deze organisatie was Van 
water en wijn. Hier moest je proberen, met een 
rode clownsneus op, uit te drukken 
wat je vond van de smaak van 
water of wijn (cranberrysap). Je 
mocht hierbij niet praten, alleen 
geluiden maken, je mimiek 
gebruiken en lichaamstaal 
inzetten. Zeer vermakelijke workshop.  

 
In gesprek 
Er waren ook interessante interactieve workshops 
te bezoeken. Heel inspirerend, elke gemeente is 
momenteel op zoek naar andere, nieuwe vormen 
om mensen bij de kerk te (blijven) betrekken. 
Mooi om te horen wat andere gemeenten aan 
activiteiten hebben opgezet in de workshops zoals: 
In je dorp of stadswijk  Kerst, Pasen en gedachtenis 
en Herkerken. Er werden bij beide workshops 
ervaringen uitgewisseld en benoemd wat wel en 
niet werkt om gemeenteleden te betrekken. 
Natuurlijk hangt het succes van een activiteit ook af 
van de context. Vindt de activiteit plaats in een stad 
of een dorp, omgeving met veel jonge gezinnen of 
juist ouderen, wat is de grootte van de 
gemeente/vrijwilligers etc. Er kwamen echter wel 
wat ideeën voorbij die, in een wat aangepaste 
vorm, in Twello zouden kunnen worden gebruikt. 
Dat zijn niet altijd nieuwe activiteiten, ze kunnen 
ook een variatie zijn op een bestaand 
thema/activiteit. Zo kwamen er allerlei 
voorbeelden voorbij voor de lichtjestocht met 
Kerst, waaronder ook een variant rekening 
houdend met maatregelen in coronatijd. In beide 
workshops was de insteek gericht op de kerk naar 
de mensen brengen en niet de mensen in de kerk 
willen brengen. Het inspirerende boekje Herkerken 
mag je gerust een keer van me lenen. 
 
Beleving 
Een paar door mij bezochte activiteiten vielen 
onder de categorie meditatie, zoals Completen, 
mediatief avondgebed. Een moment, half uur, om 
stil te zijn en te bidden in een mediatief 
avondgebed, samen met enkele monniken in de St. 
Jacobuskerk. 
 
In dezelfde kerk was vervolgens de Lichtjesnacht. 
Hier kon een kaarsje worden aangestoken, dat kon 
worden neergezet in een lichtkring. Er lagen 
kaartjes waarop je een zegen kon schrijven en 
kaartjes waarop je een gebed/iets dat je wilde 
ontvangen kon schrijven. Bij het weglopen van de 
lichtkring mocht je dan een zegenkaartje, waar 
iemand iets op had geschreven, meenemen. Zo gaf 
je elkaar een zegen(wens).  
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Doorlopend 
Het hele weekend was de Inspiratiemarkt te 
bezoeken. Een luilekkerland van boeken en andere 
informatie over van alles rond geloofszaken. Mijn 
boekenkast thuis is daardoor inmiddels weer wat 
gevulder J. 
 

De zondag 
Als afsluiting van dit 
fantastische weekend 
op zondagochtend een 
kerkdienst. Samen met 
de eilandbewoners, 
met als thema Een 
vogel uit de hemel. 

Een dienst met begeleiding van fluit, viool, 
piano/orgel en koorgezang. Het verhaal van Noach 
werd in een afwisseling tussen zang en niet 
zichtbare verteller prachtig vertaald. 
Met door deelnemers ingebrachte ervaringen en 
termen/woorden, gaf Willem Blonk vervolgens een 
Improvisatieconcert ten gehore. Hierbij maakte hij, 
op aanstekelijke wijze, gebruik van piano, orgel en 
zang.  
 

 
 

Voor de deelnemers die nog niet waren 
overgevaren naar ‘de andere kant’, Harlingen, had 
het festival nog een toetje: ‘PKN, de musical’. Met 
slechts één musicalster in meerdere rollen, Kees 
Posthumus, en medewerking van alle aanwezige 
deelnemers, werden kerkenraadsleden en 
gelovigen op de hak genomen. Heel herkenbaar en 
knap in elkaar gezet. 
 
Over twee jaar is er weer een inspiratiefestival. Zet 
dus bij 20, 21 en 22 oktober 2023 alvast een groot 
kruis in je agenda. Hoe leuk zou het zijn om dan met 
een (grotere) afvaardiging van de PG Twello naar 

Terschelling af te reizen en samen inspiratie op te 
doen. Mocht je je door het voorgaande verhaal 
geïnspireerd voelen of ideeën hebben, laten we het 
er dan samen eens over hebben! 
 

Een inspirerende groet, 
Rosa van der Tang 
 
Impressie generale synode Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) 11 en 12 november 2021  
Op 11 en 12 november 2021 was er een vergadering 
van de generale synode in de Jaarbeurs in Utrecht. 
Het waren inspirerende, hartverwarmende en 
boeiende dagen.  
 

“Eind goed, een protestantse kijk op euthanasie” 
Op de eerste dag was er een lezing van Theo Boer 
over “Eind goed, een protestantse kijk op 
euthanasie”.  Theo Boer, als deskundige van de 
praktijk van de euthanasie, is hoogleraar ethiek van 
de gezondheidszorg aan de Protestantse 
Theologische Universiteit. In zijn lezing kwam naar 
voren hoe belangrijk het is om na te denken over 
ons levenseinde en een verbinding te maken met de 
tijd en cultuur waarin we leven. Het zesde gebod 
“Gij zult niet doodslaan” geldt niet alleen voor 
christenen, maar ook voor niet-religieuzen. Maar 
wat doen we als het lijden niet meer draaglijk is? De 
vraag is dan weer, wanneer is lijden niet meer 
draaglijk? Eigenlijk is dat niet zo zeer een vraag voor 
de kerk, maar voor eenieder persoonlijk.  
 

Zeker in morele kwesties moet de kerk voorzichtig 
zijn met bindende uitspraken. Probeer te luisteren 
naar Gods stem. Probeer naast elkaar te staan 
wanneer verdriet in je leven komt. En niet 
tegenover elkaar met een koud hart. Toon liefde 
naar de ander. Liefde die God ons wil schenken. 
 

Want U alleen 

bent waardig, 

o Koning. 
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Jaarverslag GCBB 
GCBB staat voor het Generaal College Behandeling 
Beheerszaken. Het GCBB heeft een verslag 
opgesteld over haar bevindingen in verband met 
het financieel beheer van diaconieën en 
gemeenten. Binnen en buiten de kerk zijn er steeds 
ontwikkelingen die vragen om een goed financieel 
beheer. Voor een goed financieel beheer zijn 
heldere richtlijnen en goede informatiesystemen 
noodzakelijk. We kennen sinds enkele jaren Fris 
(Financieel rapportage en informatiesysteem) als 
systeem om jaarrekeningen, begrotingen en 
meerjarenramingen op te stellen. Fris is nog in 
ontwikkeling en kan in de toekomst ook kengetallen 
bieden die een hulpmiddel zijn voor 
toekomstgericht beleid. Beleid wat aansluit bij de 
(missionaire) opdracht van de kerk en een  context 
van een krimpende kerk als gevolg van 
secularisatie. Mede om niet in een situatie van 
kramp te komen is het noodzakelijk dat er 
regelmatig nagedacht wordt over de toekomst van 
het kerk-zijn. Niet alleen landelijk, maar ook 
plaatselijk en misschien wat meer regionaal. Hoe 
kan een rijke gemeente een “arme” 
(buur)gemeente helpen?  
 

Naast het GCBB zijn er ook Classicale Colleges 
Behandeling Beheerszaken (CCBB’s). Het CCBB 
heeft vooral een rol bij de beoordeling van 
jaarrekeningen, begrotingen en aanvragen voor 
een solvabiliteitsverklaring. Een dergelijke 
verklaring van het CCBB is noodzakelijk wanneer 
gemeenten een predikant beroepen. In de kerk 
gaat het in de eerste plaats om de viering, 
woordverkondiging en de bediening van de 
sacramenten, maar het is ook een opdracht om de 
financiële huishouding en organisatie goed op orde 
te hebben.   
 

Liturgische overdenkingen 
Er waren meerdere liturgische overdenkingen. Een 
liturgische overdenking die in het teken stond van 
Romeinen 12 vers 3-11 (NBV21) ”3 Met een beroep 
op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen 
dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt 
verantwoorden. U moet verstandig over uzelf 
denken, in overeenstemming met het geloof, de 
maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. 4 
Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen 

niet allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we 
samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder 
apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben 
verschillende gaven, onderscheiden naar de genade 
die ons geschonken is. Wie de gave heeft te 
profeteren, moet die in overeenstemming met het 
geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te 
verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft 
te onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de gave 
heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet 
dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, 
moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, 
moet daarin blijmoedig zijn. 9 Laat uw liefde 
oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het 
goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige 
liefde van broeders en zusters en acht de ander 
hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet 
bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en 
dien de Heer”. 
 

Een tweede liturgische overdenking stond in het 
teken van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21). 
Er is veel werk verzet om de Bijbelvertaling van 
2004 (NBV) dichter bij de bron (grondtalen) te 
brengen en aan te sluiten bij de Nederlandse taal 
die we nu gebruiken. Taal is steeds in ontwikkeling. 
Vertalen is steeds weer keuzes maken. Je kan dus 
niet zeggen de Statenvertaling of de 
Willibrordvertaling is de beste. Beide kunnen 
belangrijk zijn om steeds meer zicht te krijgen op de 
heilsboodschap die God in Zijn Woord aan 
generatie op generatie door wil geven. Hieronder 
noemen we 1 Kor. 13 vers 13 uit de NBV21 en de 
Herziene Statenvertaling (HSV). 
(NBV21) “Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”. 
(HSV) “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze 
drie, maar de meeste van deze is de liefde”. 
We noemden al dat het om de heilsboodschap gaat. 
Een boodschap van geloof, hoop en liefde. Ga op 
zoek naar woorden die goed nieuws voor je zijn. 
Dus niet onze eigen woorden, maar het Woord van 
God. Aan het einde van de vergadering van de 
generale synode hebben we allemaal een Bijbel 
NBV21 gekregen. Een rijk cadeau.  
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Symposium Emden 1571 bracht eenheid in de 
gelederen 
Zoals wellicht bekend is het dit jaar 450 jaar geleden 
dat de presbyteriaal-synodale kerkstructuur van de 
Nederlandse gereformeerde kerken geboren werd 
in Emden. Een structuur die we ook nu nog 
terugzien in de huidige structuur van de 
Protestantse Kerk. Een structuur die van “onderaf” 
-de gemeenten- gestructureerd is. Kort gezegd. Het 
begint bij de kerkenraad. Vervolgens vormen leden 
uit kerkenraden een classicale vergadering en 
besluit de classicale vergadering over de 
afvaardigingen naar de generale synode. De 
regering van de kerk vindt plaats door de ambtelijke 
vergaderingen. Tijdens het symposium werd er 
teruggeblikt hoe het presbyteriaal stelsel is 
ontstaan. Een tijd van onderdrukking. Maar ook 
vooruitgeblikt naar de toekomst. Onze 
presbyteriale synodale kerkstructuur staat niet ter 
discussie, maar de invulling ervan (het kerk-zijn) is 
wel voortdurend in beweging. 
 
Huishoudelijke regeling en kerkorde 
In de huishoudelijke regeling gaat het vooral om 
interne afspraken die er bestaan om de generale 
synode goed te laten functioneren. Communicatie 
is een punt dat steeds weer aan de orde is. 
Bijvoorbeeld het op tijd beschikbaar zijn van goed 
leesbare stukken. Een ander punt is: Waar 
behandelen we wat? Jaarrekeningen en 
begrotingen van de landelijke kerk worden 
besproken in de kleine synode, maar het jaarverslag 
van het GCBB was geagendeerd voor de generale 
synode. De één wil alles in detail regelen. 
Bijvoorbeeld: stukken moeten vier weken voor de 
vergadering bij de leden van de generale synode 
zijn. Een ander heeft als mening:  stukken moeten 
in de regel vier weken voor de vergadering bij de 
leden van de generale synode zijn. U begrijpt dat in 
de tweede versie wat meer flexibiliteit zit. Gelukkig 
komen in de kerkelijke regelgeving (kerkorde en 
diverse regelingen) steeds meer de woorden “in de 
regel” voor. We moeten ons niet op laten sluiten in 
een oerwoud van (onuitvoerbare) regelgeving. Op 
zich is het wel boeiend (en soms vermoeiend) om 
met elkaar over kerkelijke regelgeving te 
communiceren. Soms ontdek je in de details van 
communicatie mooie dingen. Het waren boeiende 

dagen, maar gelukkig komt er weer een zondag dat 
we naar de eredienst mogen. Misschien fysiek en 
anders hebben we inmiddels veel ervaring met 
schermen. 
 
Hans Kiel, diaken Protestantse Gemeente 
Apeldoorn en Thomas Kool, ouderling Hervormde 
Gemeente Voorthuizen, afgevaardigden van de 
classis Veluwe

Wij prijzen U voor 

eeuwig, 

o Koning. 
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Doe je mee om bovenstaand lied 477 thuis uit volle borst te 
zingen? Gewoon voor het open raam, op straat of op de 
bank! Ga hiervoor naar youtube.com/watchlied 477 of scan 
deze QR-code om mee te zingen met Sela. Dat kan gewoon 
met de camera op je telefoon. Handig toch! 

Komt allen tezamen   lied 477 
Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde, 
komt nu,  
o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de Vorst der eng'len,  
hier geboren, 
komt laten wij aanbidden, 
die Koning. 
 

De hemelse eng'len, 
riepen eens de herders, 
weg van de kudde  
naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons  
met eerbiedige schreden. 
Komt, laten wij aanbidden, 
die Koning. 
 

O Kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefd' in genade aan! 
U, die ons liefhebt,  
U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
die Koning. 
 

Want U alleen bent waardig, 
Want U alleen bent waardig, 
Want U alleen bent waardig, 
o Koning. 

 

Wij prijzen U voor eeuwig, 
Wij prijzen U voor eeuwig, 
Wij prijzen U voor eeuwig, 
o Koning. 
 

Tekst: Casparus B. Burger. Muziek: John Francis Wade. 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Agenda 

dagelijks  dec./jan. 10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag  dec./jan. 13.15 tot 14.30 uur Irene Gebedsgroep Jouw Verhaal 
elke vrijdag  dec./jan. 14.00-16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 
dinsdag 30 november 20.00 uur Irene taakgroep Eredienst-Pastoraat 
donderdag 2 december 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                       
donderdag  9 december 20.00 uur Veenhuisweg 70 doopouderkring 
dinsdag 14 december 17.30 uur, inloop 17.00 uur The Basement Aan Tafel! 
donderdag 16 december 19.30 uur Irene kerkenraad 
donderdag 13 januari 17.30 uur, inloop 17.00 uur The Basement Aan Tafel! 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

redactie en bezorgers van Kredo wensen jou een fijn Kerstfeest en een gezegend 2022  

Kerstdiensten in de Dorpskerk Twello 

Weet je welkom! 
Inschrijven per e-mail   kerkdiensten@pkn-twello.nl 

Kerstnachtdienst  vrijdag 24 december 22.00 uur  

was het maar altijd Kerst 
Eerste Kerstdag   zaterdag 25 december 10.00 uur  

een uur van licht en warmte 
Tweede Kerstdag   zondag 26 december 10.00 uur  

muzikale afterparty 


