
Rechtvaardigheid 
 
Het lijkt wel of tegenwoordig overal discussie over moet ontstaan. Iedereen 
lijkt overal een mening over te hebben. Veel mensen kunnen de 
onbedwingbare neiging die mening wereldkundig te maken via media en 
sociale media niet weerstaan. Het lijkt wel of we tegenwoordig de hele dag 
door op elkaar aan het reageren zijn. Ik zie het ook bij onze kinderen. Zij 
verstouwen dagelijks grote hoeveelheden informatie en ze staan de hele dag 
door in contact met leeftijdgenoten. Never a dull moment kun je zeggen. Saai 
is het inderdaad zelden en als het saai dreigt te worden, klikken ze direct op 
iets anders.  
Ik vraag me weleens af of de hoeveelheid 
informatie die wij tegenwoordig vrijwillig 
tot ons nemen niet ten koste gaat van de 
diepgang van onze contacten. Maar dat 
schijnt een ouderwetse opvatting te zijn. 
Gedragswetenschappers en media- 
deskundigen zeggen dat het niet is 
aangetoond dat de overkill aan informatie 
slecht voor ons zou zijn. Het is een andere 
vorm van met elkaar communiceren. 
Jongere generaties weten niet beter, terwijl ouderen er meer moeite mee 
hebben. Het ‘probleem’ zit volgens die deskundigen niet bij de jongere 
generaties, maar bij de oudere (waartoe ik mijzelf dan maar even reken). Er 
is sprake van een ‘waardeoordeel’. Als ouders vinden dat hun kind teveel ‘op 
sociale media zit‘, dan gaat het niet alleen om het aantal uren, maar vooral 
om de kwaliteit van wat er wordt gedeeld. “Waarom kijk je naar die onzin?” 
vraag ik dan aan onze jongste (13), “wat heb je daar nu aan?” Het antwoord 
op die vraag dat mij als een spiegel wordt voorgehouden is confronterend. 
“Ik kijk naar domme grappen. Jij kijkt naar films waarin mensen elkaar 

doodmaken.” Het is maar vanuit welk perspectief je kijkt en, inderdaad, waarom zou het ene waardevoller 
zijn dan het andere?  
De tijd ligt nog niet zo ver achter ons dat voor veel mensen de Bijbel een bron van absoluut gezag 
vertegenwoordigde. De Bijbel was het woord van God, onfeilbaar en alles bepalend. Menselijk gezag en 
autoriteit zijn op een gegeven moment feilbaar, maar het gezag van God was de enige norm die niet voor 
kritiek vatbaar was. Als de Bijbel, op gezag van God, zei dat iets ‘verwerpelijk’ was, dan aanvaardde je dat 
als lezer. Dat aanvaarden noem je ‘geloven.‘ Zo hadden de Tien Geboden bij voorbeeld verstrekkende 
geldigheid voor ons dagelijks leven en samenleven. 
Doorslaggevend voor hem was dat je als mens ernaar streeft je leven zo in te richten dat het in zijn totaliteit 
een antwoord is op de oproep van God om rechtvaardig te leven. Rechtvaardigheid dus. “Doe wel en zie 
niet om”, zegt mijn moeder altijd. Dat ligt ongeveer in dezelfde lijn. 
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KOPIJ KREDO 
Kredo december komt uit 
voor zondag 28 november 
2021. Uw kopij, liefst per e-
mail, moet binnen zijn voor 
dinsdag 16 november 19.00 
uur. 
 



  

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 
7 november 10.00 uur PKN Klarenbeek 

14 november 10.00 uur PKN Voorst 
21 november 10.00 uur PKN Terwolde 
28 november 10.00 uur PKN Wilp 
 

 

 
Thema dienst op 31 oktober 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zondag 31 oktober, LET OP: rectificatie  zondag 21 november 
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Hanneke Siebert, Enschede Voorganger: ds. Menno Valk 
Thema: Dankbaar voor …   
Organist: Henk Noordman Organist: Henk Noordman 
Dienst voor groot & klein, zie ook Bij de diensten Gedachtenisdienst 
 
 
 

  

zondag 7 november  
 

zondag 28 november, Eerste Advent 
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman  Voorganger: ds. Lidy van Prooyen 

Schuurman, Harfsen 
Organist: Henk Noordman Organist: Henk Noordman 
  
 
 
 
zondag 14 november  

 
zondag 28 november 

 Dorpskerk 10.00 uur  The Basement 10.30 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk Leiding: Rosa van derTang en 

Ria Lammers 
Organist: Henk Noordman Organist: Henk Noordman 
 voor kinderen in de basisschoolleeftijd 
                                  Kliederkerk 

Diensten Grotenhuis 
donderdag aanvang 19.00 uur 
  4 november pastor H. de Jong 
11 november ds. Th.J.S. van Staalduine 
18 november mevr. J. Noorlag 
25 november ds. A. Braakman 
 Gedachtenisdienst 
  2 december pastor H. de Jong 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken.Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 
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De missie van onze PKN-gemeente Twello luidt: 
 
De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. 
Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, 
verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met elkaar deelt en 
beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving van het dorp, deze 
levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om vorm te geven aan 
deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst. 
 
 
Vervolg van blz. 1 
Belangrijker dan de vraag of iets ‘nuttig’ is, is de 
vraag of wat je doet ‘rechtvaardig’ is. Laat jij in wat 
jij doet de ander in zijn waarde, dan help je de ander 
om zijn eigen waarde en waardigheid te ontdekken.  
Dat is rechtvaardigheid. Dat een mens tot zijn recht 
komt en mens kan zijn te midden van andere 
mensen. Een behartenswaardige gedachte. 
ds. Ary Braakman 
 
*Dietrich Bonhoeffer, Verzet en overgave, Ten Have 
1972. 
 

 

 

 
  
NAGEKOMEN BERICHT: 
Zondag 31 oktober hoop ik, Hanneke Siebert, voor 
te mogen gaan in Twello. Ik ben als predikant Jeugd 
en Jongeren verbonden aan de Protestantse 

Gemeente Enschede. Ik 
ben opgegroeid in 
Ugchelen, bij Apeldoorn, 
en ken Twello eigenlijk 
alleen vanuit de trein van 
Apeldoorn via Deventer 
naar Enschede. 
 
Zondag 31 oktober stond 
bij u gepland als viering 
voor groot & klein en zo zal 

de liturgie ook inhoud krijgen; de kinderen blijven 
de hele dienst in de kerkzaal, de preek wordt voor  

 
grote en kleine oren geschreven en de liederen 
zullen eenvoudig zingbaar en (hopelijk) herkenbaar 
zijn. 
Het thema van de dienst is: “Dankbaar voor…”. In 
de week van Dankdag voor Gewas en Arbeid letten 
we in het bijzonder op dingen waar we dankbaar 
 voor mogen zijn. De zon die schijnt, een meisje bij 
de bushalte dat naar je glimlacht, een huis om in te 
slapen, meer dan genoeg te eten, de afwezigheid 
van oorlog, de bessenstruik in je tuin waarvan je 
lekkere vruchten plukt; zomaar wat voorbeelden 
waar je dankbaar voor kunt zijn. Tijdens de viering 
van 31 oktober delen we met elkaar deze grote en 
kleine momenten van dankbaarheid en vragen we 
ons af wat dankbaarheid ons brengt en wat het van 
ons vraagt. 
Aan volwassenen wordt 
gevraagd iets mee te 
nemen: “Waar bent u 
dankbaar voor?” 
Schrijf op waarvoor u 
dankbaar bent. Of, als 
het iets tastbaars is, 
neem dat dan mee naar 
de viering! Vooraf 
gaand aan de viering 
zijn er kaartjes waar u 
uw dankbaarheids- 
bijdrage kunt opschrijven. 
De kinderen wordt op hun beurt gevraagd iets uit te 
delen: “Iets waar je later dankbaar voor kunt zijn”. 
Er wordt gezorgd dat er voor de kinderen genoeg is 
om uit te delen.  
Ik hoop van harte dat we er met groot en klein 
samen een goede en dankbare kerkdienst van 
zullen maken! 
Hartelijke groet,  
ds. Hanneke Siebert 

 TAAKGROEP EREDIENST-
PASTORAAT 

 
BIJ DE DIENSTEN 

#DANKLIJST
Dag 1

Dag 3

Dag 5

Dag 7

Dag 2

Dag 4

Dag 6
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PS: 
Vanuit Petrus is een gratis boekje te bestellen en 
een danklijst. Misschien mooie inspiratie voor bij of 
na de dienst. 
Https://petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar/ 
 
Zondag 7 november 
Gekibbel over godsdienst is van alle tijden. In iedere 
godsdienst gaat het om waarheid en over waarheid 
verschillen mensen nu eenmaal van mening. Wie de 
sterkste waarheid heeft, heeft de macht. Zo is het 
altijd geweest. Maar de ene waarheid is de andere 
niet. Er zijn evenveel waarheden als er mensen zijn 
-en daarmee evenveel dingen die voor mensen van 
levensbelang zijn. In God zijn alle waarheden even 
belangrijk. Hij maakt geen onderscheid; mensen 
doen dat helaas wel. Op een dag vragen de 
schriftgeleerden aan Jezus wat volgens hem het 
belangrijkste gebod is (Marcus 12: 28-34). Dat 
vragen ze in de hoop dat hij een antwoord zal geven 
dat hen onwelgevallig is, zodat ze een reden 
hebben om hem, die ze als een lastpak 
beschouwen, kunnen arresteren en uitschakelen. 
Heel kinderachtig allemaal, maar zo werkt het. Ook 
onder gelovigen en theologen. Jezus zegt dan dat 
voor hem twee dingen even belangrijk zijn: God 
liefhebben en je naaste als jezelf. 
Misschien moeten we daar, met Jezus, maar eens 
over nadenken: wat voor ons het belangrijkste is. 
Welke plek neemt God eigenlijk nog in in ons leven. 
En kunnen we onze naaste net zo belangrijk vinden 
als we onszelf vinden?  
ds. Ary Braakman 
 
Doordat ik op zondag 24 oktober besloot een ander 
Bijbelgedeelte te lezen schuift de lezing van die 
zondag naar de dienst op zondag 14 november. In 
Marcus 12: 1-12 lezen we over een wijngaard en 
pachters die doen alsof die wijngaard van hen is. 
Dat lijkt mij een hoogst actueel thema. Doen wij ook 
niet vaak alsof dit land van ons is en gebruiken wij 
de aarde alsof het ons bezit is? Maar de gelijkenis 
vertelt ons tevens over God. Hoe reageert God op 
het aanmatigende gedrag van de pachters? 
ds. Menno Valk 
 
Op Eeuwigheidszondag, zondag 21 november, 
houden we zoals elk jaar de gedachtenisdienst. We 
noemen de namen van de gemeenteleden die ons 
in het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn ontvallen. 

Nabestaanden zullen voor deze dienst een aparte 
uitnodiging ontvangen. Voor hen zal er daarom een 
gereserveerde plek zijn (ook na de dienst in Irene). 
Op moment van schrijven moeten we verder nog 
beslissen of we in de dienst weer de gelegenheid 
zullen geven om een lichtje ter gedachtenis te 
ontsteken aan de paaskaars. Is dat verantwoord of 
moeten we nog een jaar overslaan?  

 
En helaas zal er maar één voorganger zijn als gevolg 
van de ziekte van ds. Emma Rijks (en het feit dat ds. 
Ary Braakman voorgaat in Diepenheim). 
We hopen dat de commissie Liturgisch 
Bloemschikken net als andere jaren een schikking 
wil maken rond de gedachtenisstenen. Die stenen 
kunnen overigens na de dienst door de 
nabestaanden worden meegenomen. 
We willen met elkaar nadenken over leven na de 
dood naar aanleiding van Marcus 12: 18-27. Daarin 
wordt Jezus een wat absurde situatie 
voorgehouden. Degenen die hem deze situatie 
voorleggen geloven zelf niet in een opstanding uit 
de dood, staat er. Menig modern mens deelt die 
mening: met de dood is het afgelopen. Maar 
hebben we dan buiten de waard (God) gerekend? 
ds. Menno Valk 
 
In de dienst van zondag 28 november, Eerste 
Advent, verwelkomen we opnieuw een bekende 
predikant, ds. Lidy van Prooyen Schuurman. 
Fijn dat ze weer wil voorgaan in onze Dorpskerk. We 
hopen ook nu op een mooie dienst met haar. 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 28 november 10.00 uur, Kliederkerk 
Voor de kinderen is er deze zondag een verrassende 
Kliederkerk in The Basement, de kelder van Irene. 
Het wordt een leuke en gezellige bijeenkomst, 
waarop we met elkaar volop actief zijn. 
Kom ook en laat je verrassen!  
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De leiding bestaat deze zondag uit onze 
opbouwwerker Rosa van der Tang en Ria Lammers. 
 
 

 
 
Kindernevendienst XXL zondag 3 oktober 
Het thema van deze morgen was: De knop om. 
In psalm 24 vers 1 staat: “Van de Heer is de aarde 
en alles wat daar leeft, de wereld en die haar 
bewonen”. God vraagt ons om voor zijn aarde te 
zorgen. Maar wie wil dat doen? 
Wat is jouw waardevolste bezit en zou je dat 
zomaar aan iemand uitlenen? Hoe kunnen wij goed 
voor het meest waardevolle bezit van God zorgen?  
De kinderen vinden het lastig om zo maar iets uit te 
lenen en moeten zeker weten dat er goed voor 
gezorgd wordt. Hoe doen wij dat dan met de aarde, 
zijn we daar wel zuinig op? 

 
Met een aantal proefjes hebben we ontdekt hoe er 
een gat in de ozonlaag komt en wat dit voor ons 
leven op aarde betekent. Spanning en hilariteit als 
de proef bij jou mislukt. 
Dat het anders moet en kan, daar zijn we het met 
elkaar over eens. Om dit zichtbaar te maken 
hebben we onze handen omgetrokken op papier en 
onder de wereldbol gelegd. “Wij willen de aarde op 
handen dragen”. 
Tot slot hebben we onze eigen wereldbol gekleurd 
en er een gebed voor de wereld op geschreven: 
 
God we willen graag dat er sneeuw en ijs op de 
aarde blijft. 
We beloven minder plastic te gebruiken en weg te 
gooien op straat. 
Dat bomen en bloemen goede grond hebben om te 
kunnen groeien. 

Beter voor onze omgeving zorgen. 
 
We hadden een fijne en leerzame ochtend met 
elkaar. 
Liesbeth Hokken 
 

 
 

 Weer uit quarantaine 
Plotseling bleken Roelie en ik corona te hebben. 
Een onaangename verrassing. Al die tijd waren we 
voorzichtig geweest en hadden twee vaccinaties 
gehad. En bij navragen konden we er niet achter 
gekomen wanneer we besmet konden zijn geraakt. 
Gelukkig hebben mensen waar we mee in 
aanraking zijn geweest het virus niet opgepikt. 
Op moment van schrijven ben ik een week uit 
quarantaine en weer aan het werk. Helaas heb ik 
nog wel wat last van vermoeidheid en bij intensieve 
zaken nog wat last van het hoofd. De vaccinaties 
hebben gelukkig erger voorkomen en ik heb goede 
hoop dat de klachten verminderen. 
Het maakt wel weer duidelijk hoe kwetsbaar wij 
mensen zijn en dat je blij mag zijn als je over een 
goede gezondheid beschikt. In dat kader wil ik ds. 
Emma Rijks veel sterkte en van harte beterschap 
wensen. Hopelijk knapt ze goed op en hervindt ze 
haar gezondheid. 
 
Welkom aan een ‘oude’ bekende 
Omdat het jammer genoeg langer duurt dat ds. 
Emma Rijks uit de running is, heeft de kerkenraad 
ds. Hanneke Diermanse gevraagd om gedurende de 
tijd van Emma’s ziekteverlof wijk Zuid op zich te 
nemen. We zijn erg blij dat Hanneke hiertoe bereid 
is. Welkom terug! 
 
Overleden 
Op 16 oktober is Jacob Jan Wassink gestorven in de 
leeftijd van 83 jaar. Voorafgaande aan de crematie 
is op zaterdag 23 oktober een afscheidsdienst 
gehouden in crematorium Steenbrugge in 
Diepenveen. Wij bidden zijn vrouw en kinderen 
troost en steun toe (van God en mensen) in deze 
tijd van rouw en verdriet om hun geliefde. 
In het volgende nummer van Kredo zal een  
In Memoriam komen. 
ds. Menno Valk 
 

 

KINDERNEVENDIENST XXL 
 

RONDOM DE GEMEENTE 
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Gij, Onzienlijke  Hans Bouma 
 
Gij, Onzienlijke. 
 
Maar genoeg 
liet Gij van U horen 
dat ik een beeld van U heb. 
 
Genadig, 
één en al liefde 
 
verschijnt Gij 
in het blikveld van mijn ziel. 
 
Gij, Onzienlijke, 
hoe lichtend 
staat Gij mij voor ogen. 
 
Kennismaken in wijk Oost 
Twee dagen na mijn intrede in Twello moest ik 
onverwacht een operatie ondergaan en een dag en 
een nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Daarna 
had ik even tijd nodig om dusdanig te herstellen dat 
werken weer verantwoord was. Gelukkig heb ik 
sinds dat moment en het moment van schrijven van 
deze woorden toch al het nodige in wijk (nee, sectie 
moet je zeggen) Oost kunnen doen.  
 
Maar het voorgenomen kennismaken op het 
Grotenhuis is er nog niet van gekomen. Vóór  
1 november wil ik bij alle bewoners van het 
Grotenhuis en de daaraan gelieerde  
wooneenheden een aankondiging hebben bezorgd 
waarin staat dat ik vanaf 1 november een 
kennismakingsbezoek kom brengen. De bezoeken 
vinden huis- of kamernummersgewijs plaats. Dat 
wil zeggen dat de laagste nummers het eerst en de 
hoogste nummers het laatste aan de beurt komen. 
Het is de bedoeling dat een bezoek een half uurtje 
duurt. Ik drink ook geen koffie, hoe aardig ook 
aangeboden. Hier moet ik wel een beetje streng in 
zijn, anders kom ik, gezien de beperkte werktijd, 
niet snel genoeg rond en dat is niet aardig jegens de 
mensen die als laatsten aan de beurt zijn. In een 
latere fase zal er ruimschoots gelegenheid zijn om 
elkaar langduriger te ontmoeten.  
 
Om de kennismaking met de mensen in Oost zo 
voorspoedig mogelijk te laten verlopen, denk ik 
eraan in januari en februari 2022 een aantal 

bijeenkomsten rondom een thema te organiseren. 
Voor elke bijeenkomst wordt een aantal adressen 
persoonlijk uitgenodigd. Zo wordt ieder die dat wil 
in de gelegenheid gesteld om persoonlijk kennis te 
maken en deel te nemen.  
 
Op mijn werkdagen in Twello, de woensdag en de 
vrijdag, wil ik (natuurlijk) zoveel mogelijk mensen 
bezoeken die dat behoeven en daar de tijd voor 
nemen.  
Graag tot gauw! 
ds. Ary Braakman 
 

 
 
Het is iedere keer weer een verrassing wanneer ik 
in de loop van het jaar kaarten krijg van mensen uit 
de Dorpskerk. 
Hartelijk dank daarvoor. Ook ik leef met jullie mee 
als ik hoor van ziekte of overlijden van mij bekenden 
en van het reilen en zeilen in coronatijd. 
Dat wil ik aan het eind van dit kerkelijk jaar even 
kwijt vanuit Woonzorgcentrum Park Braband in 
Schalkhaar. 
Met hartelijke groeten en ga met God, 
Riek Torenbeek-Geleijnse 
 
Zoals velen van u weten is mijn man Gerrit 
Winterman afgelopen juni ten val gekomen en 
heeft daarbij zijn heup gebroken. 
Hij is in Woonzorg- en revalidatiecentrum PW 
Janssen in Deventer opgenomen. Zijn toestand 
maakt dat hij niet meer thuis kan wonen. 
Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten en 
goede wensen. Dat geeft ons veel steun. 
Gerrit en Marietje Winterman 
 
Weekenddiensten november 
06-07 november ds. Ary Braakman 
13-14 november ds. Menno Valk 
20-21 november ds. Menno Valk 
27-28 november ds. Hanneke Diermanse 
 
 
 
Vakantie 
Van 30 oktober t/m 7 november heb ik nog een 
weekje vakantie. In dringende gevallen kunt u 

 
ALGEMENE BERICHTEN 
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contact opnemen met ds. Hanneke Diermanse of 
ds. Ary Braakman. 
ds. Menno Valk 
 

 
In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd elders worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen, en die graag 
de band met de gemeente willen behouden.  
 
In de drukversie staat een lijst met personen die zijn 
opgenomen in een verpleeghuis of zorginstelling. 
 

  

 
 
Nooit te ooit om te leren 
Je raakt nooit uitgeleerd, dat heb ik onlangs weer 
ondervonden. Ik hoorde een ons bekende dominee 
een overdenking houden. 

 
Het ging over het overbekende verhaal van Jezus en 
de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. Jezus noemt 
zichzelf hier het levende water. Er werd duidelijk 
dat je nooit meer dorst hebt, als je van dat water 
hebt gedronken. Het verrassende voor mij zat in de 
stelling dat je dan zélf een bron van levend water 
wordt! De stroom van Gods zegen gaat dan dus 
altijd door. Soms druppelend, soms sterk stromend, 
maar nooit opgedroogd.  
Nu raak je snel aan zo’n beeld gewoon en zie je de 

kleine wondertjes soms over het hoofd. Elke 
maandag nemen we daarom de tijd om ze te 

benoemen en ervoor te danken. We vragen of God 
uitkomst wil geven in moeilijke situaties. Zo bidden 
we voor elkaar, voor onze gemeente en ons dorp, 

voor ons land en de wereld, maar ook voor 
persoonlijke omstandigheden. Wil je meedoen? Je 

Je bent van harte welkom.

 
Elke maandag van 13.15 tot ca. 14.30 uur in Irene. 
Wil je voorbede laten doen? Stuur een berichtje 
naar gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel met mij  
T: 06 5137 4998. 
 
Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 
 
 
 
 
 
De 
eerstvolgende maaltijd is op woensdag  
17 november. U bent vanaf 17.30 uur welkom voor 
een gezellig samenzijn met een drankje in The 
Basement (kelder Irene). Om 18.00 uur wordt de 
maaltijd geserveerd. 
De kosten bedragen 5 euro per persoon. Hiervoor 
krijgt u een twee- of driegangenmaaltijd geserveerd 
met een drankje en koffie of thee.  
 
U kunt zich opgeven bij Hetty Harmsen:  
E: aantafel@pkn-twello.nl  of T:: 06 5049 1004. 
Dieetwensen horen we graag. 
 
De volgende maaltijd is op dinsdag 14 december. 
 Liesbeth Hokken, Hetty Harmsen 
 

 
OMZIEN NAAR 

Gebedsgroep jouw verhaal 
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Op woensdag 10 november is er weer een 
ontmoetingsmiddag 65+ in gebouw Irene van 
 14.30 - 16.00 uur. 
We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te 
zijn. Kom eens kijken hoe gezellig het is. Dominee 
Ary Braakman is dan ingetreden en wij gaan hem 
vragen op onze ontmoetingsmiddag te komen. 
Wij hopen op een fijne bijeenkomst door contact 
met elkaar en het genieten van een kopje thee of 
koffie met iets lekkers erbij. 
In verband met de huidige omstandigheden willen 
wij graag dat u zich voor 8 november opgeeft bij 
Anneke, Elly of Tonnie.  
 
Namens het pastorale team 
Anneke Haverkamp   
Elly Landstra    
Tonnie Telgen    
Riet van Elden    
Mary Bresser    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opruimactie zwerfvuil op 13 november 
Wist u dat veel leden van de zwerfafvalruimers 
soms wekelijks op pad zijn om zwerfafval op te 
ruimen? Zowel leden van binnen als buiten de kerk. 
Er is zelfs iemand die al meer dan 100 afvalzakken 
vol heeft opgehaald! Samen proberen we iets te 
doen aan het plastic en de blikjes en mondkapjes 
die zo maar overal liggen. Zaterdag 13 november 
van 09.30 tot 12.00 uur (of eerder) hebben we onze 
laatste groepsactiviteit van dit jaar. Wie komt ons 
meehelpen met zwerfafval opruimen? 
We starten bij gebouw Irene met koffie of thee en 
iets lekkers. Een activiteit voor kerk en dorp. 
Geef je op via groenekerk@pkn-twello.nl en wij 
zorgen voor de benodigde materialen! 

Tot dan! 
Werkgroep Groene kerk, 
Jojanneke Voorthuis, Johan van Werven, Piet 
Ruijsbroek, Roel Hessels, Gerit Moll 
 
 
 

 
 
Samen kerk 
Op de afgelopen kerkenraadsvergadering spraken 
enkele kerkenraadsleden hun teleurstelling uit 
over het gebrek aan belangstelling vanuit de 
gemeente voor (bepaalde) kerkelijke activiteiten. 
Je organiseert iets, maar je hoort vervolgens niets! 
Om maar wat voorbeelden te noemen: 

• een deel van de pelgrimstocht werd mede 
vanuit onze kerk georganiseerd en er is geen 
animo voor van gemeenteleden;  

• op een vraag naar foto’s waar de oude 
kerkbanken terecht zijn gekomen komt 
geen enkele reactie binnen; 

• een bijeenkomst van Vrienden van Tent of 
Nations wordt georganiseerd en de 
bijeenkomst moet worden afgeblazen 
wegens gebrek aan belangstelling; 

• een bijeenkomst over Israël en de 
Palestijnse gebieden wordt bezocht door 
maar drie gemeenteleden; 

• op een oproep voor vrijwilligers om een 
kledingparty te organiseren, reageert 
niemand; 

• een mooie kerkdienst, maar niemand heeft 
het er meer over. 

Onze predikanten, opbouwwerker en vrijwilligers 
willen graag iets organiseren, maar hopen uiteraard 
op enthousiasme vanuit de gemeente. Misschien 
organiseren we niet altijd datgene waar belang- 
stelling voor is, maar horen dan graag waar wel 
interesse voor is. Mocht je ideeën hebben voor een 
andere aanpak of een inhoudelijke avond of 
activiteit, schroom niet om dit te laten weten aan 
de kerkenraad. We leren graag.  
Belangrijk is het om als predikanten, opbouw- 
werker en vrijwilligers waardering voor je werk te 
ontvangen. Waardering door deelname, 
belangstellende woorden en af en toe een 
complimentje. Dat de waardering er wel is, weten 
we! Maar spreek het ook eens uit naar hen die iets 

 KERKENRAAD 

ONTMOETINGSMIDDAG 65+ 
uitnodiging voor onze gemeente-
leden van 65 jaar en ouder 
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georganiseerd hebben of stuur even een mailtje, 
appje of kaartje naar iemand die zich voor een 
activiteit ingespannen heeft. Want het ontvangen 
van waardering is voor velen van ons de 
noodzakelijke brandstof om actief te blijven! 
 
Nu is zeker niet alles binnen onze gemeente 
‘kommer en kwel’ – integendeel! – want er gaat 
gelukkig heel veel plezierig en goed. Er is veel animo 
voor acties van de Groene Kerk, waarderende 
woorden over Aan tafel, een hopelijk goed 
bezochte ontmoetingsmiddag voor 65+ (10 
november om half drie), een actieve kerk en dorp 
groep, activiteiten als Meet-in 11, kinder- 
nevendienst XXL en nog veel meer! 
 
Een warme, kerkelijke gemeente zijn kun je alleen 
SAMEN: “Een lichaam is een eenheid die uit vele 
delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die 
delen samen één lichaam. Zo is het ook met het 
lichaam van Christus.” (1 Korintiërs 12:12). 
 
Veertig jaar werkzaam voor onze kerk 
We kunnen ons niet herinneren of het binnen onze 
kerkelijke gemeente eerder is voorgekomen dat 
iemand veertig jaar eenzelfde taak uitvoert. 
Ditmaal hebben wij een trouwe medewerker die 
zijn robijnen jubileum viert. Herman de Buijzer is 
onze jubilaris. Komende zondag 21 november harkt 
Herman al veertig jaar wekelijks het grind rondom 
de kerk. 

 
Herman is trouw in zijn werk, door weer en wind 
zorgt hij ervoor dat de kerk, te midden van het vers 

geharkte grind, nog mooier uitkomt. De kerkenraad 
vraagt zich af of er bij ook maar één kerk in 
Nederland zo nauwkeurig en met zoveel passie 
geharkt wordt als bij onze kerk. Wij zijn blij met 
Herman en zullen in overleg met hem een datum 
bepalen waarop hij in de kerk wordt toegesproken. 
En bij een robijnen jubileum hoort natuurlijk een 
cadeau en koffie met taart. Op 21 november is er 
de gedachtenisdienst, hierdoor een minder 
geschikte datum om het feest met Herman te 
vieren. Samen met hem zoeken we naar een 
geschikte zondag om hem toe te spreken en na de 
dienst samen feest te vieren. Via Dorpskerk-Nieuws 
verneem je wanneer deze feestdag gehouden 
wordt. 
dag! 
 
Dienst 26 september 2021 
Zondag 26 september hadden we een mooie 
kerkdienst waarin de intrede van ds. Ary Braakman 
plaatsvond en Rosa van der Tang werd gezegend. 

Hoewel het de bedoeling was dat de dienst geleid 
werd door de predikanten Emma Rijks, Menno Valk 
en Ary Braakman, is door ziekte van Emma de 
dienst geleid door Menno en Ary. 
 
 Menno was de voorganger tijdens het eerste deel 
van de dienst, waarin Ary en Rosa de zegen 
ontvingen. Hierna nam Ary de leiding van de dienst 
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van Menno over en preekte over het thema dat we 
geen kwaad over elkaar mogen spreken. Naast de 
mooie muziek van Henk Noordman werd de 
gemeente verrast met een prachtig klinkend 
muzikaal intermezzo, uitgevoerd door een dochter 
en de vrouw van Ary Braakman, Frédérique en 
Annemarie Braakman. 

 
 Na afloop van de dienst mocht ik als voorzitter nog 
enige woorden uitspreken. Ik sprak over onze 
ambitie en de opgave waar we met elkaar – 
gemeente, predikanten en opbouwwerker – voor 
staan. Tevens werden Henk-Jan Gosseling, Hanneke 
Diermanse en de sollicitatie- en beroepings- 
commissie bedankt voor hun werk. In eerdere 
Kredo’s zijn we hier uitvoerig op ingegaan. Gasten 
en gemeenteleden hebben na de dienst met elkaar 
– in een ontspannen sfeer – koffiegedronken en een 
broodje gegeten in restaurant Taverne. We kijken 
terug op een mooie dag! 
 
Kerkdiensten  
Hadden we vóór corona gemiddeld zo’n 110 
bezoekers in de kerk, dit zijn er nu nog maar ± 45. 
Dit terwijl we – in de kerk – ruim 75 ‘corona-
verantwoorde-plaatsen’ kunnen bieden en je niet 
meer hoeft op te geven of je komt. In Kredo van 
september stelde ik de vraag hoe zeker we zijn dat 
we blijven geloven zonder kerkgang? Lopen we dan 
niet het gevaar dat ons geloof niet onderhouden 
wordt en ongemerkt steeds verder afneemt? 
Misschien toch goed om gewoon naar de kerk te 
gaan, om te bezinnen, geïnspireerd te worden, je 
op te laden, om tot rust te komen, om je waardering 
te laten blijken en elkaar te ontmoeten om zo met 
elkaar een warme gemeente te blijven.  
Uiteraard blijft de dienst ook via www. 
kerkdienstgemist.nl te volgen, maar als je in de 
gelegenheid bent is ‘samen bijeen’ toch warmer. 
 

Koude kerk 
De landelijke kerk vraagt speciale aandacht voor 
een goede ventilatie van de kerken, zeker als er 
gezongen wordt. Om deze reden zullen de ramen 
en een deur openblijven. Dat betekent dat de kerk 
kouder zal zijn, ook al wordt de vloer wel verwarmd. 

Ondanks deze 
maatregelen wordt nog 
wel een temperatuur 
gehaald van 19°C, dus 
echt koud is het niet. 
Sinds we één deur 
dichthouden is de tocht 

nagenoeg weg. Wel adviseren wij iedereen om met 
de kleding rekening te houden met die 19°C en de 
jassen aan te houden. Daarnaast liggen bij de 
ingang een tiental fleecedekentjes die je kunt 
pakken. Natuurlijk kun je ook zelf een dekentje 
meenemen.  
 
Koffiedrinken na de kerk 
Na de kerkdienst ben je van harte welkom om – met 
elkaar – een kopje koffie te drinken in Irene. In Irene 
hoeven we iets minder afstand te houden. Naast 
dat Irene over een ventilatiesysteem beschikt 
wordt hier niet gezongen. 
 
Welke verdere versoepelingen kunnen? 
Alle deskundigen adviseren om – in deze coronatijd 
– bij zang in de kerk anderhalve meter afstand te 
houden. De kerkenraad heeft daarom besloten om 
de stoelopstelling niet te wijzigen, de stoelen 
blijven voorlopig anderhalve meter uit elkaar staan. 
Het zingen in de kerk wordt door deskundigen wel 
gezien als een reële besmettingsbron, daarom is – 
naast de anderhalve meter afstand – goede 
ventilatie nodig. Wat zou het fijn zijn indien we de 
deur en/of (enkele van de) ramen tijdens de 
diensten niet open hoeven te houden waardoor de 
kerk ook in letterlijke zin weer als vanouds 
verwarmd kan worden. Voordat we hier 
verantwoord over kunnen besluiten zullen we eerst 
een aantal metingen moeten verrichten met 
betrekking tot het aantal CO₂-deeltjes in de lucht 
tijdens de dienst. Naar aanleiding van deze 
metingen kunnen wij vervolgens een beslissing 
nemen over ventilatie-aanpassingen (ramen/deur 
dicht) en/of een wijziging van de bezettings- 
aantallen. We verwachten je begin november 
hierover meer te kunnen laten weten. 
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NBV21 
Van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
(NBG) ontving onze kerk een bijzonder exemplaar 
van de NBV21. NBV21 is een vernieuwde en 
verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling 
uit 2004. De hele Bijbelvertaling is vers voor vers 
aan de brontekst getoetst. Daarbij heeft het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap dankbaar 
gebruik gemaakt van de opmerkingen van 
duizenden bijbellezers uit de breedte van de kerk. 
De Bijbel als Gods woord is groter dan een 
vertaling kan uitdrukken. Toch wordt gehoopt dat 
de NBV21 eraan zal bijdragen dat veel mensen de 
Bijbel nog sterker als bron voor hun leven ervaren 
of voor het eerst ontdekken. 
Aan de commissie eredienst & pastoraat is 
gevraagd om te kijken welke plaats deze nieuwe 
vertaling in onze kerk kan innemen. 
 
Gemeenteavond 1 november 2021 
Maandag 1 november is er eindelijk weer een 
gemeenteavond waar we elkaar echt kunnen 
ontmoeten. Naast dat we die avond met elkaar 
spreken over de jaarplannen en de begrotingen 
willen we ook met 
elkaar van gedachten 
wisselen hoe we van 
de Hemelvaartsdag 
een nog meer 
feestelijke kerkelijke 
dag kunnen maken. En 
natuurlijk is er de 
gelegenheid om 
eindelijk weer eens 
gezellig - in Irene - met 
elkaar na te praten 
onder het genot van een drankje. 
De gemeenteavond wordt gehouden in de kerk 
waar ± 75 gemeenteleden de avond kunnen 
meebeleven. Daarnaast zal de gemeenteavond 
gelijktijdig ook online te volgen zijn, maar de 
uitzending is - in tegenstelling tot de kerkdiensten - 
op een later tijdstip niet terug te kijken.  
We beginnen maandag 1 november om 19.45 uur. 
Vanaf 19.15 uur kan er al in Irene een kop koffie of 
thee gedronken worden.  
De ramen en de deur in de kerk kunnen dicht blijven 
omdat er tijdens de gemeenteavond niet gezongen 
wordt, dus je zult het niet koud hebben. We hopen 
op een druk bezochte gemeenteavond. Bij een van 

de eerdere edities van Dorpskerk-Nieuws zijn de 
agenda en andere vergaderstukken gevoegd. 
Mocht je niet de mogelijkheid hebben om deze 
stukken digitaal te bekijken, laat het dan even 
weten aan onze scriba, E: scriba@pkn-twello.nl  Je 
krijgt ze dan thuisbezorgd. 
 
Ds. Hanneke Diermanse tijdelijk terug! 
Nu ds. Emma Rijks ziek is en we niet weten hoelang 
dit duurt, heeft de kerkenraad gesproken over de 
vraag hoe haar werkzaamheden opgevangen 
kunnen worden. Onze twee overgebleven 
predikanten hebben aangeboden om de 
werkzaamheden van Emma op zich te nemen. Toch 
heeft de kerkenraad hier niet voor gekozen om de 
redenen dat wij geen roofbouw op onze 
predikanten willen plegen maar ook om onze 
ambitieuze jaarplannen niet gedeeltelijk op de 
lange baan te schuiven. Daarom is gekozen om te 
werken met een interim-predikant voor sectie Zuid. 
Uiteraard dachten wij direct aan Hanneke 
Diermanse, met wie we fijne ervaring als interim-
predikant hebben. 
We hebben nog maar kortgeleden afscheid van 
haar genomen als interim-predikant voor sectie 
Oost. De kerken- raad heeft Hanneke nu gevraagd 
om interim-predikant in sectie Zuid te worden. 
Hanneke heeft hier positief op geantwoord, 
waarvoor we haar zeer dankbaar zijn. Inmiddels 
heeft Hanneke het pastorale team van sectie Zuid - 
als predikant - versterkt. Zij werkt (gemiddeld) 16 
uur per week voor onze gemeente. Haar e-
mailadres is hanneke.diermanse@pkn-twello.nl   
 

Liedboek weer mee naar de kerk 
In de coronatijd is ervoor gekozen om de liturgie en 
Dorpskerk-Nieuws zo breed mogelijk te ver- 
spreiden. Dit heeft geleid tot een forse toename 
van het aantal abonnees. Je kunt je kosteloos 
abonneren op Dorpskerk-Nieuws door een mail te 
sturen aan dorpskerknieuws@pkn-twello.nl. 
Aan de kerkgangers werden tevens papieren edities 
van Dorpskerk-Nieuws en de liturgie uitgereikt. Er is 
nu voor gekozen om - in het kader van onze Groene 
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Kerk-ambitie - deze papieren versies alleen uit te 
reiken aan mensen die dit echt willen. Want als 
Dorpskerk-Nieuws al door je gelezen is, is de 
papieren versie overbodig. En als je je liedboek 
meeneemt, kun je gewoon uit het liedboek 
meezingen en heb je geen liturgie nodig. Liederen 
die niet in het liedboek staan, zullen op de 
schermen worden getoond of op papier worden 
uitgereikt. Dus in het vervolg weer je liedboek 
meenemen naar de kerk. 
 
Grotenhuis 
Nadat we in oktober een dienst moesten overslaan 
in het Grotenhuis omdat er meerdere mensen in 
quarantaine zaten, zijn de diensten weer opgestart.  
Het Grotenhuis kiest ervoor om voorlopig nog 
voorzichtig te zijn met het toelaten van meer 
bezoekers tijdens deze kerkdiensten. Daardoor 
mogen helaas alleen de bewoners van het 
Grotenhuis de diensten bezoeken, dus voor de 
bewoners van de aanpalende woningen zijn de 
diensten nog niet open. Een klein onderzoekje is 
gestart over het te verwachten aantal bezoekers 
van de Grotenhuis-dienst uit de aanpalende 
appartementen. Naar aanleiding van de uitkomst 
van dit onderzoekje maakt de leiding van het 
Grotenhuis een nieuwe afweging. Uiteraard 
informeren wij via Dorpskerk-Nieuws en Kredo 
iedereen weer direct zodra wij hier meer over 
kunnen zeggen. 
 
Voorgangers Het Grotenhuis 
Meerdere voorgangers uit de regio gaan met enige 
regelmaat voor in het Grotenhuis. Omdat het soms 
moeilijk is om gedurende het jaar voldoende 
voorgangers te vinden heeft de kerkenraad enkele 
jaren geleden een beroep gedaan op getalenteerde 
gemeenteleden die willen voorgaan in een dienst 
van het Grotenhuis. Een van deze voorgangers is 
Joke Noorlag. Joke heeft echter besloten om hier 
mee te stoppen. Donderdag 18 november is de 
laatste dienst waarin zij in het Grotenhuis zal 
voorgaan. We willen Joke Noorlag bedanken voor 
haar inzet en de mooie diensten die ze in het 
Grotenhuis verzorgde. 
 
In beeld tijdens de kerkdienst? 
Van meerdere gemeenteleden - die om 
gezondheidsredenen niet meer naar de kerk 
kunnen komen - horen wij dat zij het jammer vinden 

dat veelal tijdens de dienst alleen de predikant of 
het orgel tijdens de uitzendingen van 
www.kerkdienstgemist.nl in beeld worden 
gebracht, waardoor ‘het gemeente-zijn’ gemist 
wordt. Om deze reden heeft de kerkenraad het 
MMT gevraagd om - zo af en toe tijdens de dienst - 
breder in de kerk te filmen, waardoor er meer 
gemeenteleden in beeld zijn, zodat de kijkers ‘het 
gemeente-zijn’ nog meer kunnen ervaren. 
Bij binnenkomst staan er bordjes dat je gefilmd 
wordt. Wij menen dat wij met inachtneming van de 
privacywetgeving (AVG) de beelden via 
www.kerkdienstgemist.nl kunnen uitzenden. 
Mocht je er moeite mee hebben om in beeld te 
komen dan adviseren we je om plaats te nemen op 
een plaats waar de camera geen opname kan 
maken. Hierbij denken wij met name aan de 
linkermuur (gezien vanaf de toreningang). Als je 
daar plaatsneemt zit je in de ‘dode hoek’ van de 
camera. Mocht je toch nog twijfelen waar je ‘uit 
beeld’ kunt zitten, laat het dan even weten aan de 
koster en hij wijst je een ‘veilige’ plaats. De 
kerkenraad staat open voor suggesties hoe we de 
beleving van de diensten nog verder kunnen 
optimaliseren, uiteraard rekening houdend met de 
AVG. 
 
Irene 
Veel van onze kerkelijke activiteiten vinden plaats 
in gebouw Irene. Dit wordt optimaal gefaciliteerd 
door de koster en zijn vrouw. Nu is een goede 
communicatie nodig om alles vlekkeloos te laten 
verlopen. Daarom enkele regels voor hen die wel 
eens een zaal reserveren: 
 

• Irene is druk bezet. Neem daarom 
vroegtijdig – dus voordat je iedereen 
uitgenodigd hebt – contact op met de 
koster welke mogelijkheden er zijn om een 
zaal te reserveren. Je voorkomt hiermee 
onverwachte teleurstellingen. 

• Noem bij de reservering de naam van de 
vergadering/activiteit en het aantal te 
verwachten bezoekers. Neem met de 
koster even door wat er klaargezet moet 
worden. 

• Mocht de vergadering of activiteit niet 
doorgaan, bel of mail dan zo spoedig 
mogelijk de koster om dit mee te delen. De 
zaal is dan voor anderen beschikbaar en er 
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hoeft geen koffie/thee gezet te worden (die 
anders wordt weggegooid). 

• Mocht het aantal bezoekers anders zijn dan 
is opgegeven, laat het dan vooraf even 
weten. Misschien is een andere zaal dan 
geschikter en de hoeveelheid koffie/thee 
wordt aangepast. 

• Mocht je cateringwensen hebben 
(broodjes, soep, gebak etc.) bespreek dit 
dan met de koster en zijn vrouw. Zij zijn in 
staat om aan vele wensen te voldoen.  

 
Het is goed dat ook bekend is dat in Irene na een 
uitvaart een koffietafel en/of broodmaaltijd (met 
eigen gemaakte soep) door de koster en zijn vrouw 
verzorgd kunnen worden. Zodat de gasten - naast 
de plechtigheid op de begraafplaats - op één locatie 
(de eigen kerk en Irene) kunnen blijven. De 
contactgegevens van onze koster tref je aan op de 
achterzijde van iedere Kredo en op de website. 
 
Jij bepaalt wat en hoeveel je voor de kerk als 
vrijwilliger doet! 
Onlangs hadden wij weer een gesprek met een 
mogelijke ouderling/diaken. Tijdens dit gesprek 
kwam eruit dat dit gemeentelid – alles 
overwegende – liever zou koken voor ‘Aan tafel’ en 
daarnaast ook nog wijkcontactpersoon wil zijn en 
wil meedenken/meewerken aan de 
totstandkoming van nieuwe diensten. Wij zijn heel 
blij met deze nieuwe vrijwilligster, gemotiveerd 
omdat ze dat doet wat bij haar past. Dit is zoals we 
willen werken, in een gesprek bespreken waar 
iemands talenten en mogelijkheden liggen en daar 
de taken bij zoeken. Zo is het voor iedereen leuk! 
Dus, wil je ook betrokken worden bij het 
vrijwilligerswerk van onze kerkelijke gemeente 
maar je weet nog niet precies wat je wilt doen? 
Neem dan eens contact op met een kerkenraadslid 
en wij spreken hier graag – echt vrijblijvend – met 
je over. 
 
 
 
Tot slot 
Oktober was voor onze kerk een rare maand. Ruim 
een week lang waren alle drie de predikanten ziek. 
Ds. Ary Braakman moest in het ziekenhuis een 
kleine operatieve ingreep ondergaan en ds. Menno 
Valk had corona. Beiden waren gelukkig na zo’n 

anderhalve week weer actief. Helaas is ds. Emma 
Rijks nog steeds ziek en is het moeilijker gezien de 
aard van de klachten (burn-outachtige 
verschijnselen) om hier een verwachting over de 
duur van het ziekteverlof aan te geven. Laten we 
Emma in gebed bijstaan. En … het lijkt ons aardig als 
alle gemeenteleden (ook) in november haar een 
kaartje sturen. 
Wij begonnen de bijdrage van de kerkenraad met 
een artikeltje over ‘Samen’. Wij begrijpen goed dat 
het voor sommige (oudere) gemeenteleden 
moeilijk is om een bijdrage te leveren aan de 
organisatie van activiteiten. Uiteraard is hier begrip 
voor. We zullen als kerk keuzes moeten maken en 
….. ? Heb je ideeën die ons als kerkenraad kunnen 
helpen, laat het weten. 
We gaan een maand tegemoet waarin, aldus de 
berichten, griep, verkoudheid en corona zullen 
toenemen. We wensen iedereen gezondheid en 
Gods zegen toe. 
 
Namens de kerkenraad, 
Bert Hokken (voorzitter) 
E: voorzitter@pkn-twello.nl 
 
 

 
 
Geef je op als kerstengel en/of geef iemand op die 
een kerstengel ontvangt 
 

Niet voor iedereen is de 
decembermaand een 
maand van licht en 
gezelligheid. Er zijn veel 
mensen die zich alleen 
en eenzaam voelen. Dat 
kan iedereen zijn, 
jongeren, ouderen, de 
buurvrouw, een collega. 

Gewoon iemand die wat extra aandacht nodig heeft 
en een bemoediging kan gebruiken. Voor die 
mensen zijn we op zoek naar een kerstengel, die 
tijdens de adventsweken iemand verrast met een 
attentie. Het gaat om een klein gebaar: een 
tekening, een gedicht, een kaarsje, zelfgebakken 
koekjes of een bezoekje. Als kerstengel probeer je 
in de adventsperiode 2 à 3 keer iemand te 
verrassen. 

 TAAKGROEP DIACONAAT 
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Ook kun je iemand aanmelden die wel een engel 

kan gebruiken.  
 
Aanmelden als kerstengel of begunstigde kan vanaf 
nu tot en met 20 november 2021. Vragen en/of 
opgeven kan via de mail: 
diaconie@pkn-twello.nl 
 

 
 
Oecumenische meditatiebijeenkomst in Irene 
 
Elke eerste donderdag van de maand is er een 
meditatiebijeenkomst in gebouw Irene, 
Dorpsstraat 8 in Twello. Iedereen is daar welkom 
van 19.00 uur tot 20.00 uur. Nadien is er koffie of 
thee voor de liefhebber. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor deze 
bijeenkomsten. Je hoeft je van te voren niet op te 
geven. 
  
Een moment van rust en verkwikking voor de ziel. 
Stilte, gebed, persoonlijke reflectie op geestelijke 
teksten en muziek helpen ons om dichter bij onszelf 
en de goddelijke werkelijkheid te komen. Een Bijbels 
thema is inspirerend vertrekpunt voor de 
meditaties. 
  
Iedereen is van harte welkom bij deze 
oecumenische, bezinnende bijeenkomsten. 
Graag tot ziens! 
  
Rita Vermeltfoort 
r.vermeltfoort@upcmail.nl 
 
 

Bezinning & Inspiratie Twello 
BIT-lezing over Benedictijns leven; ‘Neig het oor van 
je hart’ door Maria van Mierlo 
 
Deze interactieve lezing wordt op dinsdag 23 
november 2021 gehouden in Bibliotheek Twello en 
begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Entree 
€ 8, - 

 
Ken je dat gevoel dat je met een vraag rondloopt 
waar je geen antwoord op hebt? Of met het idee 
dat je iets moet doen, maar dat het er niet van 
komt? Of dat je je vaag ongelukkig voelt? Misschien 
is het dan tijd om uit je dagelijkse gedoe te stappen 
en je weer te gaan verbinden met je ware zelf. De 
Regel van Benedictus (geschreven rond het jaar 
540) biedt concrete handvatten voor wie dit pad op 
wil gaan.  
Deze lezing biedt in het kort inzicht in drie 
kernbegrippen uit ‘de Regel’: obedientia, stabilitas, 
conversio morum - gehoorzaamheid, stabiliteit, 
omkering van je gewoonten. Leven volgens 
benedictijnse waarden vraagt levenslang oefenen, 
maar in deze ene avond kun je misschien een glimp 
opvangen van de schat die de tekst in zich draagt.  
 
*Je kunt met een persoonlijke vraag in je hart naar 
deze lezing toekomen, in het tweede deel van de 
lezing ga je daarmee aan de slag. Je kunt natuurlijk 
ook alleen als luisteraar aanwezig zijn 
 
 
*Opgeven is verplicht en kan via dit mailadres: 
bi.twello@gmail.com. Verdere informatie krijg je 
daarna toegestuurd. Meer informatie vindt u op 
onze website www.bezinningeninspiratietwello.nl 
Informatie over Maria vind je op haar website 
www.mariavanmierlo.nl Ook was ze al eens te zien 

 OECUMENE 
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in het programma ‘De Verwondering’ van 
Annemiek Schrijver. 
 

 
 
Uit de Classicale Vergadering Veluwe 12 oktober 
2021 
Allereerst: Er was dankbaarheid dat we na lange tijd 
weer fysiek bijeen konden komen, dit keer in de 
Goede Herderkerk te Epe.  
Enkele onderwerpen uit deze vergadering: 
 
Presentatie over huisgemeente 
Een commissie binnen de CV Veluwe heeft 
nagedacht over het onderwerp Huisgemeente. De 
kerkorde biedt namelijk sinds enige tijd de 
mogelijkheid om een ‘huisgemeente’ te vormen 
nadat ‘de gemeente’ is opgeheven. De commissie 
heeft een notitie opgesteld als handreiking voor de 
classis wanneer een gemeente nadenkt of vraagt 
om de vorming van een huisgemeente. In de 
vergadering werd deze handreiking nader 
toegelicht door de gemeentebegeleiders 
Vosselman en Hendriks. Daarbij werd duidelijk dat 
wanneer een gemeente het niet meer zelfstandig 
redt fusie met een andere gemeente de koninklijke 
weg is: het is de eerste en beste optie. Wanneer 
blijkt dat fusie echt niet mogelijk is zijn er twee 
opties bij de vorming van een huisgemeente: 1) 
onder een moedergemeente of 2) onder de 
classicale vergadering.  
Aan het eind van de bespreking over dit onderwerp 
werd geconstateerd dat vorming van een 
huisgemeente niet eenvoudig is, er moet heel veel 
voor geregeld worden. 
 
Verkiezingen 
Als nieuwe afgevaardigden naar de classicale 
vergadering zijn verkozen: ouderling-
kerkrentmeester Henk Kamstra (’t Harde, ring 
Harderwijk), ouderling Alie Talsma (Epe, ring 
Hattem) en ouderling Hielke Wolters (Nijkerk, ring 
Nijkerk).  
Ouderling-kerkelijk werker Jolanda Aantjes-
Lubbersen (Hall en Voorstonden) en diaken Hans 
Kiel (Apeldoorn) werden verkozen tot 
afgevaardigden naar de generale synode. Ouderling 
Gert Wim Stoffer (Wapenveld) en diaken Bert 

Broekhuizen (Voorthuizen) zijn verkozen als 
plaatsvervangers. 
 
Begroting 2022 
De vergadering ging akkoord met de begroting, 
waarin na enkele jaren van positieve resultaten 
bewust gekozen is voor een negatief resultaat. Er 
zal ingezet worden op meer activiteiten in de ringen 
en werkgemeenschappen. De bijdrage van de 
wijkgemeenten blijft in 2022 € 35. Er is binnenkort 
overleg met de Dienstenorganisatie over een 
eventuele verhoging van de landelijke bijdrage aan 
de classes. 
 
Jaarverslag classispredikant 
Ds. Wilbert van Iperen gaf in een korte toelichting 
bij zijn jaarverslag aan dat hij vooral blij is dat het 
reguliere bezoekwerk aan kerkenraden – een van 
de kerntaken van de classispredikant – nu weer 
mogelijk is. 
 
Afscheid afgevaardigden 
Er werd met woorden van dank en een kaars 
afscheid genomen van diaken Jopie van Zuuk-
Braakman (Epe, ring Hattem) en ouderling Jan van 
Drie (Putten, ring Nijkerk). 
 
Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba classicale 
vergadering Veluwe 
 
Maria door de eeuwen heen verbeeld 
voordracht door bisschop Herman Woorts. 

 
Maria door de eeuwen heen verbeeld, het 
onderwerp van de voordracht door  

 PRIKBORD 
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Mgr. drs. Herman Woorts, hulpbisschop van het 
aartsbisdom Utrecht, op woensdag 10 november in 
gebouw Irene, Dorpsstraat 8 in Twello. Aanvang 
19.30 uur.  
De voordracht wordt gegeven in het kader van 
Stichting El Mundo Wereldlezingen. De stichting is 
werkzaam in Nepal. 
 
Bisschop Woorts is kunsthistoricus en docent 
christelijke kunst en iconografie. 
In dit kader heeft hij in 2019 een boeiende 
voordracht gehouden over Christus in de kunst, 
Jezus de eeuwen door verbeeld. 
Schilderijen kunnen je verbazen, ontroeren, op 
andere gedachten brengen. Bezoekers van de toen 
goed bezochte presentatie zullen dit zeker beamen.  
Deze voordracht is voor iedereen, ongeacht religie, 
levensfilosofie of welke denkrichting dan ook. Het 
is altijd goed om ook iets over de achtergronden 
van Mariaschilderingen of beelden te weten 
wanneer kerken of musea bezocht worden.  
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage na 
afloop is bestemd voor studenten en een lees- en 
schrijfprogramma voor vrouwen in Nepal. 
 
Opgeven is verplicht vanwege het aantal plaatsen 
dat beschikbaar is. 
 Mail naar palme060@gmail.com  
 
Wiel Palmen 
 
Gedicht uit het Liedboek bij Lied 837 
 
Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat is. 
Laat mij vergeving brengen waar schuld is. 
Laat mij eenheid brengen waar dwaling is. 
Laat mij waarheid brengen waar tweedracht is. 
Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 
Laat mij licht brengen waar het duister is. 
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. 
 
Heer laat mij ernaar streven 
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost, 
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp, 
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb, 
 
want wie geeft, ontvangt, 
wie zichzelf vergeet, vindt, 

wie vergeeft, zal vergeving ontvangen, 
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven 
 
toegeschreven aan Franciscus van Assisi 
 
 
Vervolg Kindernevendienst XXL, 
zondag 3 oktober. 
 
Het thema was: ,,De knop om” 
Hierbij nog 2 foto’s van deze  dienst. 
Zie ook blz. 5. 
 
 

 
 
Wij willen de aarde op handen dragen! 
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In de tijd waarin we leven en werken is 
communicatie van veel belang, maar soms 
ook moeilijk. 
Ook in onze kerkelijke gemeente is 
communiceren erg belangrijk maar vaak ook 
moeilijk! 
Heel vaak is er geen reactie van onze leden. 
Een puzzel om dat te verbeteren……. 
 

 
 
 
 

 

 
Vroeg ik mijn denken of God wel bestond- 
kreeg ik tot antwoord alleen een niet weten. 
 
Vroeg ik mijn voeten zo lang al op pad- 
wisten zij enkel van kuilen en stenen. 
 
Vroeg ik mijn handen: wat is er rondom: 
Wisten zij enkel van grijpen in leegte.  
 
Vroeg ik mijn oren:- eindelijk gehoor- 
Weet ik verwonderd: daar is Hij, hoor: spreken. 
     Inge Lievaart 
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Een mooie kleurplaat voor klein en groot 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
 
 Een mooie foto van Herman de Buijzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Agenda 
dagelijks  november 10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag  november 13.00 tot 14.00 uur Irene Gebedsgroep Jouw Verhaal 
elke vrijdag  november 14.00-16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 
maandag 1 november 19.45 uur, inloop 19.30 uur Irene gemeenteavond 
donderdag 4 november 19.00 tot 20.00 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                       
dinsdag  9 november 19.30 uur Irene kerkenraad 
woensdag 10 november 14.30 uur - 16.00 uur Irene ontmoetingsmiddag 65+  
woensdag 10 november 19.30 uur Irene Maria verbeeld - voordracht bisschop    

H. Woorts (El Mundo) 
zaterdag 13 november 09.30 tot 12.00 uur start bij Irene opruimactie zwerfvuil 
woensdag 17 november 18.00 uur, inloop 17.30 uur The Basement Aan Tafel! 
donderdag 18 november 20.00 uur Veenhuisweg  

70 
doopouderkring 

dinsdag  23 november 20.00 uur, inloop 19.30 uur  B&I-lezing Maria van Mierlo: 
‘Neig het oor van je hart’  

dinsdag 30  november 20.00 uur Irene taakgroep Eredienst-Pastoraat 
 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

GEMEENTEAVOND 
op  

maandag 1 november 
in onze kerk!! 

Aanvang:  19.45 uur 
 

Onderwerpen: 
- Jaarplannen 

- Hemelvaartsdag 
- Elkaar ontmoeten 

-  
 
 
 
 

  
Herman de Buijzer: 

              onze jubilaris!! 
40 jaar werkzaam rondom de kerk! 

 


