
Over oude wegen naar een nieuw begin 
 
Het is al even geleden dat ik Het zoutpad van Raynor Winn heb gelezen, maar 
ik moet er nog regelmatig aan denken. Het boek verhaalt over een echtpaar 
van in de vijftig dat door een speculatieschandaal hun huis kwijt raken. 
Raynor en haar man Moth nemen het impulsieve besluit om het South West 
Coast Path te gaan wandelen. Wandelen is immers beter dan dakloos zijn.  
Probleem is echter dat Moth ziek is en een terminale diagnose heeft 
gekregen. Dokters raden aan om rustig aan te doen. In plaats daarvan begint 
het echtpaar met een zware rugzak aan een tocht van duizend kilometer.  
 
Het boek is een verhaal over uitzichtloosheid en armoede. Over niet weten 
of er genoeg zal zijn om te eten, over uitputting, wanhoop en verdriet. Over 
het koppig vasthouden aan een onmogelijk plan, omdat ze simpelweg geen 
alternatief hebben.  
Maar Raynor neemt haar lezers ook mee in de 
hoop. Want gaandeweg vatten ze hoop, na die 
duisternis van het begin. Moth wordt sterker, tegen 
alle medische verwachtingen in. Het lopen gaat 
beter. Het echtpaar vindt een nieuw vertrouwen, 
hebben onderweg prachtige ontmoetingen en ze 
ervaren de helende werking van de natuur. 
Gaandeweg herontdekken ze samen iets van een   
nieuwe zin en betekenis van het leven. En als lezer word je bemoedigd door 
deze hoop en door hun vasthoudende liefde voor elkaar en het leven. 
 
Wij hebben al 1½ jaar van doen met corona. De epidemie heeft ons zeer in 
ons gemeentezijn beperkt en ons zelfs een tijd uit ons geestelijk huis 
gejaagd. Daarom zijn we meer digitaal gegaan. Samen zingen was er een tijd 
niet bij en daarom hebben we kerkdiensten anders ingericht (een koortje 

van vier personen, meer YouTube- en andere filmpjes).  
Onderweg overviel ook ons soms de wanhoop. Vroegen we ons af: kunnen we 
straks nog gemeente zijn? Haken sluipenderwijs mensen af? 
Maar het is goed om ook op zoek te gaan naar tekenen van hoop, bijvoorbeeld 
dat er toch best wel veel mensen via Kerkdienstgemist.nl met de dienst 
verbonden zijn. 
Gelukkig hoeven wij niet, zoals Raynor en Moth, ons huis uit. En in ons 
geestelijk huis, de kerk, mogen weer steeds meer mensen komen. Lange tijd 
moest je je voordien aanmelden en dat was een grote barrière voor velen. Nu 
lijkt het er op dat we gewoon kunnen komen, al blijven we (voorlopig?) nog op 
1½ meter van elkaar. Hopelijk vatten we weer de moed en het vertrouwen om 
naar de kerk te komen.                                                Vervolg blz 3 
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KOPIJ KREDO 
Kredo november komt uit 
voor zondag 31 oktober 2021. 
Uw kopij, liefst per e-mail, 
moet binnen zijn voor 
dinsdag 19 oktober 19.00 
uur. 
 



  

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 

    
 3 oktober 10.00 uur PKN Twello 
10 oktober 10.00 uur PKN Wilp 
17 oktober 10.00 uur RK Het Boshuis Klarenbeek 
24 oktober 09.30 uur PKN Nijbroek 
31 oktober 09.00 uur RK St. Martinus Duistervoorde 
07 november 10.00 uur PKN Klarenbeek 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

zondag 3 oktober  zondag 24 oktober 
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Lidy van Prooyen Schuurman, 

Harfsen 
Voorganger: ds. Menno Valk 

 
    
Organist: Henk Noordman Organist: Henk Noordman 
dienst in teken van klimaat – zie bij Groene Kerk  
 
 

  

zondag 10 oktober  zondag 31 oktober 
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: drs. Ewout Jonker, De Bilt Voorganger: ds. Hanneke Siebert, Enschede 
    
Organist: Henk Noordman Organist: Henk Noordman 
  
 
 

zondag 17 oktober  zondag 7 november 
 Dorpskerk 10.00 uur  Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk Voorganger: ds. Ary Braakman 
    
Organist: Henk Noordman Organist: Henk Noordman 
  
 

Diensten Grotenhuis 
donderdag aanvang 19.00 uur 
07 oktober pastor H. de Jong 
14 oktober dhr. E. Fokkema 
21 oktober pastor R. Pragt 
28 oktober ds. M. Valk 
04 november pastor H. de Jong 
11 november ds. Th. J. S. van Staalduine 

   

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 
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Vervolg van blz. 1 
De ondertitel van Het zoutpad geeft te denken: 
Over oude wegen naar een nieuw begin. Hoe gaan 
we straks verder als kerkgemeenschap? Kunnen we 
weer kerk-zijn als tevoren? Of gaan we het anders 
doen? De kerk reikt ons vanuit het verleden heel 
wat oude wegen aan: een oud boek vol 
bemoedigende en kritische verhalen en woorden 
over God en mensen, liederen, gebeden, orden van 
dienst, kerkelijke organisatiemodellen. Oude 
wegen die we kunnen bewandelen om na corona 
(zitten we al in deze fase?) een nieuw begin te 
maken als kerkgemeenschap. 
Hopelijk reikt het christelijk geloof ons het 
vertrouwen aan dat er een weg zal zijn voor onze 
kerkgemeenschap, ook als we net als Raynor en 
Moth nieuwe wegen moeten inslaan. Op hoop van 
zegen! 
ds. Menno Valk 
 

 
 

 
 
Op zondag 3 oktober verwelkomen we ds. Lidy van 
Prooyen Schuurman uit Harfsen. Deze dienst staat 
in het teken van het klimaat. Voor uitgebreide 
informatie zie blz. 9 > Groene Kerk. 
 
 
 
 
Zondag 10 oktober zal drs. Ewout Jonker uit De Bilt 
als gastpredikant bij ons voorgaan. We hopen een 
goede dienst met hem te hebben. 
 
In de dienst op zondag 17 oktober lezen we Marcus 
10: 17-27. Een man vraagt Jezus wat hij moet doen 
om deel te krijgen aan het eeuwige leven. In het 
gesprek met Jezus stuit hij op een groot obstakel op 
die weg naar dat leven. Zou dat voor ons anders 
zijn? 
ds. Menno Valk 
 
De zondag erop, zondag 24 oktober, slaan we een 
stukje over en belanden bij Marcus 12: 1-12. Het 

gaat over een wijngaard en pachters die doen alsof 
die wijngaard van hen is.  
 Dat lijkt mij een hoogst actueel thema. Doen wij 
ook niet vaak alsof 
dit land van ons is en 
gebruiken wij de 
aarde alsof het ons 
bezit is? Maar de 
gelijkenis vertelt ons 
tevens over God. Hoe 
reageert God op het 
aanmatigende 
gedrag van de 
pachters? 
ds. Menno Valk 
 
Op zondag 31 oktober hoopt ds. Hanneke Siebert 
uit Enschede als gastpredikant bij ons voor te gaan. 
We hopen op een mooie dienst met haar.  
 

 
 

Kennismaking met de nieuwe dominee 
Kennismaken is een proces. Het gaat niet in één 
keer. Als de nieuwe predikant in Sectie Oost mag ik 
vanaf zondag 26 september in Twello aan de slag. 
Sommigen hebben mij in de afgelopen tijd al een 
beetje leren kennen. Voor anderen ben ik alleen 
nog een naam. Het zal nog wel even duren voordat 
we het gevoel zullen hebben dat we elkaar echt 
‘kennen’. Ik wil er alles aan doen om zo snel 
mogelijk met zoveel mogelijk mensen zo goed 
mogelijk kennis te maken, maar waarschijnlijk zal 
het wel even duren voordat het zover is. 

 
Graag stel ik me hierbij kort aan u voor. Ik ben Ary 
Braakman, bijna 54 jaar. 
 
Na een studie theologie in Leiden, Brussel en 
Utrecht ben ik sinds Eerste Advent 1994 werkzaam 
als predikant. Eerst in de Hervormde (nu 

 TAAKGROEP EREDIENST-
PASTORAAT 

 
BIJ DE DIENSTEN 

 
RONDOM DE GEMEENTE 

PELGRIMSTOCHT: 
“GEWOON GAAN” 
 
 
GEWOON GAAN 
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Protestantse) gemeente van Markelo, daarna in de 
Samen-op-Weg gemeente van Reeuwijk-Brug. 
Sinds juni 2006 ben ik in deeltijd (50%) verbonden 
aan de Protestantse gemeente Diepenheim, 
toevallig of niet een buurgemeente van Markelo. 
Kunt u het nog volgen? Twello is mijn vierde 
gemeente. Vooralsnog blijf ik ook nog in 
Diepenheim. 
 

 
 
Ik ben op mijn 27ste predikant geworden. Naast alle 
dingen die je als jongen, meer of minder 
kortstondig, wilt worden was ‘dominee zijn’ iets dat 
altijd weer terugkwam. Zo is het ook gegaan. Naïef 
en onbevangen was ik toen ik begon, onbevangen 
en hopelijk iets gerijpt zet ik mijn werk nu voort. 
 
Sinds maart 2018 wonen wij in Goor in een eigen 
huis met een heerlijk ruime tuin. Dagelijks zijn we 
ons bewust van de rijkdom dat we zo kunnen en 
mogen wonen en leven. 
Naast mijn werk en ons gezin, waar we gewoon, 
zoals alle ouders, heel dankbaar druk mee zijn, heb 
ik en neem ik ook tijd voor mijn hobby’s. Ik geniet 
erg van klassieke muziek, vooral opera, en probeer 
veel te lezen. Eigenlijk vind ik alles wel interessant, 
ook al is er veel wat ik niet begrijp. 
Wij vertrouwen erop dat we samen een goede tijd 
mogen beleven. 
 
Met een hartelijke groet, 
Ary Braakman 
 
Een nieuw seizoen 
Langzamerhand lijkt het gewone leven weer terug 
te keren. We hebben al weer heel wat vrijheden, 
zeker met een vaccinatiebewijs op de telefoon. 
Toch zijn er nog vele onzekerheden. Moeten we 
nog afstand houden, in de kerk, bij bijeenkomsten 
en vergaderingen, in het pastoraat? Moeten we 
voor een goede ventilatie in de kerk de deuren en 
ramen open houden? Maar hoe moet dat dan als de 
temperaturen dalen? 

Gelukkig mogen we weer zingen, maar juist het 
zingen zorgt ervoor dat we niet al te dicht bij elkaar 
kunnen zitten. Zou dit seizoen de cantorij weer eens 
met de gemeente kunnen zingen? Kortom: er zijn 
nog vele vragen. Maar: ‘komt tijd, komt raad’. We 
hopen op (en bidden om) wijsheid om de goede 
keuzes te kunnen maken. 
 
In ieder geval zijn er nieuwe werkers in de 
wijngaard: ds. Ary Braakman en opbouwwerker 
Rosa van der Tang. We zijn blij met hen en we 
hopen als gemeente met hen een nieuwe start te 
kunnen maken. Het is wel verdrietig dat we ds. 
Emma Rijks als gevolg van ziekte bij deze start 
missen. We hopen voor en met haar op een 
voorspoedig herstel. 
Maar alleen samen kunnen we gemeente zijn, door 
op elkaar betrokken te zijn en elkaar te bemoedigen 
en te stimuleren in geloof en leven. Gemeente van 
Jezus Christus zijn vraagt ook van ons dat we 
persoonlijk en met elkaar ontvankelijk durven zijn 
voor God en ons bezinnen op de vraag wat de Heer 
van ons vraagt.  
We hopen zo op een goed en gezegend seizoen. 
ds. Menno Valk 
 
Gebed: Vooruitkijken (Harmke Heuver) 
God, 
Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten, 
steeds weer denken: wanneer kan het weer? 
Steeds weer aanpassen, want het kon niet, 
steeds weer de teleurstelling, 
en langzaam eraan wennen. 
 
God, 
nu gaan we weer wat open, 
de wereld wordt iets groter. 
We zien meer mensen, 
we raken aan, hier en daar, voorzichtig. 
Maar er is ook die gewenning 
en die angst.  
Hoe lang zal dit duren? Wanneer weer een golf? 
Er komen vast weer beperkingen… 
 
God,  
na zoveel keer het deksel op de neus, 
na anderhalf jaar zo’n gesloten leven, 
blijkt het moeilijk om weer open te gaan, 
om vol vertrouwen vooruit te kijken. 
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Help ons, 
met de tijd nemen, 
met voorzichtigheid, 
met vertrouwen, 
met een open vizier, 
dat we weer dúrven, 
met Uw zegen. Amen 
 
Mijn onopgeefbare verbondenheid  
In 2013 heb ik met anderen een studiereis gemaakt 
naar Israël en de Palestijnse gebieden. Ook ds. Bram 
Grandia maakte deel uit van deze groep. Recent 
publiceerde Bram in Volzin een reeks artikelen over 
zijn relatie met het volk Israël en met het Palestijnse 
volk onder deze titel, mede naar aanleiding van de 
studiereis die hij ook in het boekje beschrijft. 
Bram Grandia (geboren 1948) is na zijn 
predikantschap in Westervoort-Zevenaar en 
Amsterdam jarenlang verbonden geweest aan het 
IKON Pastoraat. Tijdens deze tijd en ook erna is hij 
actief binnen de vredesbeweging en na zijn 
emeritaat in 2013 ook binnen Tent of Nations 
Nederland en Kairos-Sabeel Nederland. 
Op dinsdag 5 oktober om 20.00 uur zal Bram 
Grandia in Irene over die dubbele verbondenheid 
(en hoe die tot stand is gekomen) vertellen. En 
natuurlijk willen we met elkaar en met hem 
daarover het gesprek aangaan. Weet u van harte 
uitgenodigd voor deze avond! 
ds. Menno Valk 
 

 
Eerst dit is een dagelijkse 
bijbelpodcast van EO en IZB 
voor thuis of onderweg. Elke 

dag ontvang je in 7 
minuten een 
Bijbellezing en 
relevante 
overdenking.  
 Luisteren helpt je om 
de dag goed te 
beginnen en te groeien 
in geloof in God en het daagt je uit de boodschap 
van Jezus te laten zien in je dagelijks leven. 

Je kunt Eerst dit 
rechtstreeks beluisteren 
via de website van de EO. 
Nog makkelijker is het om 
de app op je telefoon te 
zetten. Deze is te 
downloaden door met je 
telefoon deze QR-code te 
scannen. Handig toch? 
Zelf gebruik ik de app al een paar maanden en ik 
vind het fijn om zo de dag te beginnen. 
 
Hartelijke groet 
Gerit Moll 
Weekenddiensten oktober  
02-03 oktober  ds. Menno Valk 
09-10 oktober  ds. Ary Braakman 
16-17 oktober  ds. Menno Valk 
23-24 oktober  ds. Menno Valk 
30-31 oktober  ds. Ary Braakman 
 
Vakantie 
Van 30 oktober t/m 7 november heb ik nog een 
weekje vakantie. 
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met 
ds. Ary Braakman. 
ds. Menno Valk 
 
 

 
 

Een serie interviews met gemeenteleden en 
anderen. Deze maand een gesprek tussen de 
gaande en de komende opbouwwerker: Henk-Jan 
Gosseling en Rosa van der Tang.  
 
Samen kun je veel bereiken + foto 
Drie jaar lang heeft Henk-Jan Gosseling zich – 
samen met anderen – ingezet voor de verbinding 
tussen de kerk en het dorp Twello. Omdat hij ook 
ander werk heeft en zijn bezigheden wat meer 
wilde concentreren, besloot hij niet te reageren op 
de vacature voor opbouwwerker en het stokje over 
te dragen.  
Sinds september is Rosa van der Tang aan de slag. 
De vacature kreeg ze bij toeval onder ogen. Met 
Pinksteren deed ze boodschappen bij Albert Heijn 
en zag daar mensen van de Dorpskerk gerbera’s 
uitdelen aan het publiek. Haar belangstelling was 

 
HET LICHT OP…. 
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gewekt en thuis surfte ze naar de website van de 
kerk. Daar zag ze de advertentie staan. Ze schreef 
erop en zie, nu is ze alweer een maand bezig. In 
september was Henk-Jan ook nog werkzaam om 
Rosa in te werken. Voor Kredo spreken de gaande 
en de komende man/vrouw elkaar in de consistorie 
van gebouw Irene.  
 
Rosa: ‘Henk-Jan, je stopt met je werk in Twello. Als 
je terugkijkt, welke momenten sprongen er dan uit 
voor jou?’  
 
Henk-Jan: ‘Dan denk ik gelijk aan de 
inloopmiddagen van Meet-in 11, die zijn me 
dierbaar geworden. Soms waren er drie bezoekers 
en soms waren er acht. Maar altijd mooie 
gesprekken tussen mensen, die je niet bewust bij 
elkaar had gebracht. Een tweede ding wat ik wil 
noemen is het bidgroepje dat ik samen met Gerit 
Moll ben begonnen. Lange tijd waren we met twee, 
inmiddels met zes, waaronder een paar van buiten 
de kerk. Alle deelnemers geven aan dat ze zich 
gehoord voelen en er veel aan hebben. We hebben 
al veel dingen zien gebeuren door gebed, en 
geloven in de kracht ervan.  
En dan mag ik jou een vraag stellen, Rosa: Je bent 
nu een paar weken bezig in Twello, wat is je eerste 
indruk?’  
 

 
Rosa: ‘Zeer positief. Ik zie een grote groep 
vrijwilligers die zich actief inzet voor zowel de kerk 
als het dorp. Met verschillende activiteiten heb ik 
meegelopen en het voelt ontzettend welkom. Ik 
ben bij Meet-in 11 geweest, ik vind het mooi dat dat 
in de bieb is op de dag van de markt. Ook was ik bij 
de World Cleanup Day, dat is wel bijzonder want na 
die middag viel me ineens overal rommel op die me 
irriteerde en die ik wilde opruimen…….dus het heeft 

effect. Ook met de Veertig++-groep was ik op stap, 
tijdens de wandeling werden we bij een van de 
deelnemers op de koffie genodigd.  
En dan mag ik: Henk-Jan, welke ervaringen uit je 
werk in Twello neem je mee in de toekomst?’  
 
Henk-Jan: ‘Dat is de ervaring dat het in dit werk gaat 
om verbinden. We hebben ons goed laten zien bij 
de gemeente Voorst, bij Mens en Welzijn, op meer 
plekken in het dorp, en dat opent echt deuren en 
dat maakt dingen mogelijk. Je moet mensen dan 
wel live opzoeken. Iets anders dat ik meeneem is 
dat je – hoewel plannen maken van belang is – vaak 
ook gewoon kunt beginnen met iets, gewoon aan 
de slag. Dan merk je gaandeweg wel of het werkt of 
niet. Die ervaringen neem ik mee. Ik werk ook in het 
Meester Geertshuis in Deventer, waar we 
verbindingen leggen met mensen zonder werk, 
mensen die in armoede leven of in geestelijke nood 
verkeren. Verder geef ik godsdienstig 
vormingsonderwijs op basisscholen, waar ik me 
verbind met leerlingen en hun leefwereld. Dat 
verbinden is wel een rode draad in mijn werk.  
En nu kom jij hier werken, Rosa, welke ervaringen 
breng je mee hiernaartoe?’  
 
Rosa: ‘Ik heb veel samen met anderen aan 
projecten gewerkt en heb ervaren dat je samen veel 
kunt bereiken. Je kunt best in je eentje een mooi 
idee hebben, maar alleen kom je nergens. In 
Rotterdam heb ik, bij een zorgorganisatie, 
meegewerkt aan de overstap van een papieren 
naar een digitaal cliëntendossier. Bij het vormgeven 
hebben we de gebruikers, artsen en andere 
zorgverleners, actief betrokken om een bruikbaar 
dossier te creëren. Een collega zorgorganisatie was 
zo enthousiast over de gebruikte werkwijze dat ik 
daar hetzelfde project ook heb begeleid. Verder 
breng ik ervaring als vrijwilliger in het pastoraat 
mee, vanuit mijn eigen gemeente, de protestantse 
gemeente te Klarenbeek, Wilp en Voorst. De laatste 
twaalf jaar heb ik veel gedaan met digitale 
communicatie, welke ervaring me helpt bij het 
breder zichtbaar maken en naar buiten brengen van 
informatie.’ 
 
Henk-Jan: ‘Die vaardigheden met digitale 
communicatie kan de Dorpskerk goed gebruiken.’ 
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Rosa: ‘En Henk-Jan, wat wens jij deze gemeente toe 
voor de komende jaren?’ 
 
Henk-Jan: ‘De wens om als gemeente een diaconaal 
centrum op te zetten leeft bij meerderen in de 
gemeente. Het is al vaker voorbijgekomen, en ik 
wens dat zo'n plek er kan komen. Waar je mensen 
kunt ontmoeten en activiteiten kunt organiseren. 
Diaconaal, maar ook gesprekken, exposities, noem 
maar op. En verder wens ik de kerk toe een levende, 
zichtbare gemeenschap te zijn, waar ieder zich 
welkom voelt.  
En jij, Rosa, wat is jouw wens voor deze gemeente 
de komende jaren?’ 
 
Rosa: ‘Ik sluit aan bij jouw tweede punt, dat de kerk 
een open plek is waar iedereen zich welkom voelt. 
Dat er nieuwe vormen groeien van samen het 
geloof beleven, zowel binnen als buiten de 
kerkmuren, ook buiten de zondagse diensten om. 
Hierdoor voelen misschien ook anderen zich 
aangetrokken om mee te doen. Stel de kerk 
bijvoorbeeld open op zaterdag, met muziek, kunst 
of een spreker. Je kunt van alles met zo’n kerk.’  
 
Henk-Jan: ‘Dankjewel Rosa, voor dit gesprek. Ik 
wens je veel succes en zegen op je werk.’ 
 
Rosa: ‘Henk-Jan, ik wens jou ook veel succes in je 
verdere werkzaamheden. En bedankt - namens de 
hele gemeente - voor alles wat er tot stand is 
gekomen.’  
Henk-Jan Gosseling 
 
Het interview is gefilmd en te bekijken via deze link: 
https://you.be/7jyRSMazWzO 
 

 
 

In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd elders worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen en graag de 
band met de gemeente willen behouden. 
Tevens vermelden wij in deze lijst gemeenteleden 
die opgenomen zijn in verpleeghuis Casa Bonita, 
locatie Twello. 

In de drukversie van Kredo staat een lijst met 
personen die zijn opgenomen in een verpleeghuis of 
zorginstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verrast u hen eens met een kaartje, een bezoekje…! 
Weet u iemand die op ons lijstje ontbreekt, ziet u dat 
er iets niet klopt, schroom niet het ons te vertellen. 
 
 

 
 
Onophoudelijk  
Houdt het dan nooit op? De ellende die ons mensen 
overkomt? Het onrecht wat onschuldige mensen 
treft, de wereld die vernietigd wordt, die ellendige 
ziekte die weer de kop opsteekt? 
Ook in de gebedsgroep worden we daarmee 
geconfronteerd. En terecht, want in deze groep 
luisteren we naar jouw verhaal. Maar we luisteren 
ook naar Zijn verhaal, dat verteld wordt in de Bijbel 
en dat we ervaren als we samen bidden. Daarom is 
de naam van de gebedsgroep Jouw verhaal, met 
een hoofdletter J, omdat jij ertoe doet en omdat Hij 
ertoe doet. 
En daarom houden wij niet op om voor jou, de 
gemeente en de wereld te bidden. Net zoals Paulus 
dat beschrijft in Kolossenzen 1: 9. Daarom bidden 
wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat 
gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle 
mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die 
zijn Geest u schenkt.  
Het hele hoofdstuk kun je lezen als je deze QR-code 
scant. 

Onophoudelijk betekent toch 
dat je er niet mee ophoudt? 
Waarom eigenlijk? Nou, 
omdat we geloven dat 
bidden helpt en dat bidden 
werkt. Elke keer weer horen 
we getuigenissen over 
dingen die anders zijn gegaan 

 
OMZIEN NAAR 

Gebedsgroep jouw verhaal 
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dan verwacht. Een behandeling die toch aanslaat, 
iemand die toch weer op zoek gaat naar God. Een 
onverwachte bezoeker die de eenzaamheid 
doorbreekt. En ja, het zijn mensen die deze goede 
daden doen. Maar wie inspireert hen dit te doen? 
Wie brengt hen op de gedachte om zoiets te doen? 
Zou het kunnen zijn dat zijn Geest die gedachte in 
jou brengt? 
 
Elke maandag nemen we de tijd om te danken voor 
de zegeningen die wij en anderen hebben 
ontvangen en we vragen of God uitkomst wil geven 
in moeilijke situaties. Zo bidden we voor onze 
gemeente en ons dorp, voor ons land en de wereld, 
maar ook voor persoonlijke omstandigheden. En 
om het onophoudelijke bidden vol te kunnen 
houden zijn meer bidders nodig. Help jij mee? Je 
bent van harte welkom! Elke maandag van 13.15 
tot ca. 14.30 uur in Irene. Komt een andere dag of 
tijd beter uit? Prima, dan maken we gewoon een 
tweede (avond-)groep. Wil je voorbede laten doen? 
Stuur een berichtje naar: 
 gebedsgroep@pkn-twello.nl. 
Hartelijke groet, 
Gerit Moll 

 
 
 
 
 
 
 

De eerstvolgende maaltijd is op donderdag 21 
oktober. U bent vanaf 17.30 uur welkom voor een 
gezellig samenzijn met een drankje in The 
Basement (kelder Irene). Om 18.00 uur wordt de 
maaltijd geserveerd. 
De kosten bedragen 5 euro per persoon. Hiervoor 
krijgt u een twee- of driegangenmaaltijd geserveerd 
met een drankje en koffie of thee. U kunt zich 
opgeven bij Hetty Harmsen: 
E: aantafel@pkn-twello.nl of telefonisch: 06 5049 
1004. Dieetwensen horen we graag. 
De volgende maaltijd is woensdag 17 november  
 
Liesbeth Hokken, Hetty Harmsen 
 
 
 

Op woensdag 10 november is er weer een 
ontmoetingsmiddag 65+ in gebouw Irene van  
14.30 – 16.00 uur. 
We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te 
zijn. Kom eens kijken hoe gezellig het is. Dominee 
Ary Braakman is dan ingetreden en wij gaan hem 
vragen op onze ontmoetingsmiddag te komen. 
Wij hopen op een fijne bijeenkomst door contact 
met elkaar en het genieten van een kopje thee of 
koffie met iets lekkers erbij. 
In verband met de huidige omstandigheden willen 
wij graag dat u zich voor 8 november opgeeft bij 
Anneke, Elly of Tonnie.  
 
Namens het pastorale team: 
Anneke Haverkamp tel. 298560 
Elly Landstra  tel. 274906 
Tonnie Telgen  tel. 291834 
Riet van Elden  tel. 275875 
Mary Bresser  tel. 0570 614 522 
 
 
3 oktober: Aandacht voor Klimaat 
In de vorige Kredo 
heeft u kunnen lezen 
over de 
Klimaatpelgrimage. 
Pelgrims zijn op weg 
van 
 Polen naar Glasgow. 
In Glasgow zal in november een 
klimaatconferentie worden gehouden. De 
pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd 
door GroeneKerken en Vastenactie in 
samenwerking met plaatselijke kerken. Waarom 
een pelgrimstocht? 
Deze tocht is georganiseerd omdat we ons bewust 
zijn van de gevolgen van 
klimaatverandering wereldwijd. De allerarmsten 
hebben het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is 
voor ons daarom van groot belang. Daarmee geven 
we handen en voeten aan de opdracht om de ander 
lief te hebben. We roepen christenen en kerken 
met deze tocht op om letterlijk en figuurlijk stappen 
te zetten. Zo willen we dat de klimaatpelgrimstocht 

ONTMOETINGSMIDDAG 
65+ uitnodiging voor onze 
gemeente-leden van 65 jaar en 
ouder 
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bijdraagt aan de bewustwording richting christenen 
over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping. 
We doen dit als kerken samen. En daar zit kracht in. 
We zien dat een gezamenlijke stem positieve 
invloed kan hebben op de samenleving en op 
besluitvorming vanuit overheden. 
 
Op zondag 3 oktober zijn de pelgrims bij ons in 
Twello te gast voor de lunch. Die lunch wordt 
gezamenlijk met de katholieke broeders en zusters 
georganiseerd. Ook de eredienst zal in het teken 
staan van Klimaat. Op zondag wordt er gelopen van 
Colmschate naar Apeldoorn. Er lopen 30 pelgrims 
en mogelijk 60 daggasten. Helaas is het vanwege 

coronabeperkingen niet mogelijk om massaal 
gezamenlijk met de pelgrims te lunchen. Het is wel 
mogelijk om die dag deel te nemen aan de 
pelgrimage. Het traject van Colmschate naar 
Apeldoorn is 22 km, waarbij het ook mogelijk is om 
in Twello te starten, 12 km. (09.00 uur vanuit 
Colmschate, 13.00 uur vanuit Twello). We hebben 
op voorhand al wat plaatsen gereserveerd. U kunt 
nog meelopen. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via e-mail bij groenekerk@pkn-
twello.nl, of meld u aan bij een van de leden van de 
werkgroep Groene Kerk. Wilt u meer lezen, dan 
kunt u informatie vinden op de website 
https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstoc
ht. Daar kunt u ook een petitie digitaal 
ondertekenen. 
 
Twello schoon 
Zaterdag 18 september was het Wereld 
Opschoondag (World Cleanup Day). Ook Twello 
deed mee. Diverse groepen zijn bezig geweest in 
het dorp, waaronder de werkgroep Groene Kerk 
Twello. Deze werkgroep heeft vorig jaar een 
zwerfvuilopruimgroep opgericht.  
Via een app wordt onderling contact gehouden. De 
groep bestaat intussen uit zo’n 30 leden, zowel 

vanuit de kerk als vanuit het dorp. Een mooi 
gevarieerd gezelschap met als gezamenlijk doel het 
promoten van duurzaamheid en als onderdeel 
daarvan het schoonhouden van de straten van 
zwerfvuil. Via de app wordt bijgehouden waar 
gelopen wordt, zodat straten niet dubbel gedaan 
worden. Ook wordt via de app contact met elkaar 
gezocht om samen te lopen. De een loopt meerdere 
keren per week, een ander eens per maand. Daar is 
iedereen vrij in. Misschien hebt u ze al eens zien 
lopen of hebt u gemerkt dat er minder zwerfvuil 
ligt. De gemeente werkt goed mee. Die voorziet de 
deelnemers van de werkgroep van materialen en 
zorgt wekelijks dat de volle vuilniszakken thuis 
opgehaald worden. De werkgroep is ontstaan 
vanuit de Dorpskerk, maar er doen ook veel niet-
kerkleden mee. Opschonen van het dorp is een taak 
voor ons allen. 
Zaterdag 18 september kwam een enthousiaste 
groep ‘opschoners’ om 9.30 uur bij elkaar. In 
groepjes verspreidden de teams zich over Twello. 
Zo werden er 
zakken vol afval 
uit de berm en 
van de straat 
verwijderd. Op 
de foto een deel 
van de groep, 
met de jongste 
deelnemer van 6 
maanden. Het is 
jammer dat dit 
soort activiteiten 
nodig zijn, maar 
het geeft wel voldoening om een plek waar je bent 
geweest, schoon achter te laten. Het vuil bestond 
grotendeels uit plastic flesjes en blikjes. Dat de 
mondkapjes minder gedragen worden zie je ook op 
straat: er liggen veel minder dan een half jaar 
geleden. 
Al met al een zeer geslaagde ochtend. De gemeente 
doet haar best om de gemeente schoon te houden. 
Maar dat kan zij niet alleen. Gooi uw afval niet op 
straat maar in de prullenbakken of neem het mee 
naar huis. Samen kunnen we de gemeente 
schoonhouden. De volgende gezamenlijke 
opruimactie is 13 november.  
Wil je een keer meelopen? Geef je dan op via 
groenekerk@pkn-twello.nl  
Een leuke en gezellige activiteit! 
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Bloembermen 
In het project Bloembermen Voorst hebben we het 
insectenhotel geplaatst. Het hotel is gemaakt door 
vrijwilligers van Beekzicht uit Voorst en een 
enthousiaste imker heeft van zware acacia palen 
een oerdegelijk frame gemaakt. Zes sterke mensen 
waren nodig om het hotel op zijn plek te krijgen. 
Het hotel is al geopend en biedt plaats aan vele 

soorten insecten. We zijn benieuwd wat er volgend 
jaar allemaal rond gaat vliegen. De komende weken 
wordt het informatiebord gemaakt en op de 
achterkant van het insectenhotel bevestigd. Ook 
het informatiebord bij het station wordt dan 
geplaatst. 
 
De meeste bloemen zijn uitgebloeid en de bermen 
zien er niet uit als een aangeharkte tuin. Onder de 
afgestorven bloemstengels vinden insecten en 
kleine dieren een schuilplek. En de zaadknoppen 
zijn de supermarkt voor vogels. Zo zijn de putter en 
distelvink gek op de zaden van de Wilde kaardebol. 
Omdat ‘het oog wat ook wat wil’ kunnen wij 
natuurlijk alles kaal maaien en het maaisel 
afvoeren, maar helpen we daarmee de dieren? Of 
kunnen we ook anders leren kijken naar 
uitgebloeide planten in een bloemberm? Blijf er 
maar eens 10 minuten staan kijken in plaats van 
erlangs te lopen en vertel ons dan wat je gezien 
hebt. 
 
Werkgroep Groene kerk, 
Jojanneke Voorthuis, Johan van Werven, Piet 
Ruijsbroek, Roel Hessels en Gerit Moll 
 
 

 
 
Luister naar de roep van de aarde 
Begin november is er een klimaattop in Glasgow. 
Voorafgaande hieraan hebben drie belangrijke 
kerkleiders een appèl uitgesproken om zorgvuldiger 
met de aarde om te gaan. “Luister naar de roep van 
de aarde”, schrijven paus Franciscus, oosters-
orthodox patriarch Bartholomeus en de 
anglicaanse aartsbisschop Justin Welby in een 
verklaring. “We moeten kiezen voor een ander 
leven”. 
De drie kerkleiders roepen iedereen op om “offers 
te brengen omwille van de door God gegeven 
aarde”, schrijven ze in hun gezamenlijke verklaring 
voor de bescherming van de schepping. Omwille 
van toekomstige generaties zal ieder mens zijn 
levensstijl moeten aanpassen, stelt de verklaring: 
hoe we reizen, hoe we eten, hoe we ons geld 
uitgeven, waarin we investeren. “Verlies aan 
biodiversiteit, aantasting van het milieu en 
klimaatverandering zijn de onvermijdelijke 
gevolgen van ons eigen handelen, doordat we in 
onze gretigheid veel meer van de aarde genomen 
hebben dan de planeet kan verdragen.” 

De Bijbel is duidelijk, in Deuteronomium 30: 19 
geeft God de opdracht ‘Kies voor het leven, voor uw 
eigen toekomst en die van uw nakomelingen.’ We 
kunnen wachten welke maatregelen de klimaattop 
adviseert, maar …. weten we eigenlijk al niet welke 
stappen we kunnen nemen? 
 
Het is te gemakkelijk en zelfs onvoldoende om te 
stellen dat Tata Steel, Shell, KLM onze regering en 

 KERKENRAAD 
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andere grote organisaties actie moeten 
ondernemen. Natuurlijk moeten zij dat, maar dit 
ontslaat ons niet van de verplichting om ook zelf 
ons eigen leven onder de loep te nemen. Want wij 
zijn de gebruikers van veel vervuilende producten 
en diensten en waar minder vraag naar is, zal het 
aanbod ook verminderen. We denken dat ons 
verbruik maar een beperkte invloed heeft, maar kijk 
eens wat het jaarlijkse effect is als ieder huishouden 
in Nederland: 
• de verwarming in huis een graad lager zet, 
scheelt dit 560 miljoen m3 gas;  
• 1.000 km minder autorijdt, scheelt dit in 
Nederland in benzine uitgedrukt zo’n 500 miljoen 
liter benzine. (Mocht je al elektrisch rijden, dan is 
dit perfect! Maar ook elektriciteit kost energie en 
restafval!); 
• één plastic zakje per week minder weggooit, 
scheelt dit 416 miljoen plastic zakjes afval; 
• een/de ……… 
Laten we de verantwoordelijkheid nemen en ook 
zelf kijken wat onze eigen bijdrage aan dit probleem 
kan zijn. Op zondag 3 oktober wordt er ook in onze 
kerk aandacht aan dit thema besteed. In deze 
dienst gaat ds. Lidy van Prooyen Schuurman voor en 
de dienst wordt voorbereid door leden van onze 
werkgroep De Groene Kerk. Deze dienst staat mede 
in het kader van de klimaatmars die deze zondag 
door Twello komt.  
 
Hilly Bokdam 
Als onze koster en zijn vrouw afwezig waren nam 
Hilly Bokdam veelal de beheerstaken over. Zij 
opende en sloot dan Irene voor de deelnemers aan 
vergaderingen en activiteiten, zorgde voor de 
zaalopstelling en de koffie en na afloop maakte ze 
schoon. Daarnaast was ze een vrolijke dame achter 
de bar, die gezelligheid bracht en het iedereen naar 
de zin probeerde te maken. Hilly is nu gestopt als 
waarnemend beheerder van Irene. Ook hier willen 
we Hilly heel veel dank 
zeggen voor alles wat ze 
steeds weer in Irene voor 
onze kerk heeft gedaan. 
 
Joke Havekes 
Na het vertrek van ds. 
Lidy van Prooyen 
Schuurman heeft Joke Havekes de gesprekskring in 
het Grotenhuis op een inspirerende wijze geleid. 

Helaas is ook deze gesprekskring door corona de 
laatste tijd niet doorgegaan. Vanwege de verhuizing 
van Joke naar buiten Twello en het aanvaarden van 
een nieuwe baan zal zij de gesprekskring niet meer 
oppakken. Ook zal zij niet meer voorgaan in het 
Grotenhuis. We kijken met dankbaarheid terug op 
datgene wat Joke voor het Grotenhuis heeft 
gedaan. 
 
Het Grotenhuis 
Regelmatig bereikt ons de vraag of de kerkdiensten 
in het Grotenhuis weer bijgewoond kunnen worden 
door bewoners uit de aanliggende appartementen. 
Dit is geen besluit wat de kerkenraad kan nemen 
maar hierover besluit de leiding van het 
Grotenhuis. Wij zijn dankbaar dat de diensten in het 
Grotenhuis weer plaatsvinden. In het kader van 
coronaveiligheid zijn de diensten opgestart voor 
alleen de bewoners van het Grotenhuis. De 
kerkenraad heeft onlangs de leiding van het 
Grotenhuis verzocht om - in het kader van de 
nieuwe versoepelingen - een heroverweging te 
maken om de diensten breder open te stellen. 
Uiteraard moet de gezondheid voorop staan, maar 
misschien is weer meer mogelijk. Wij hopen hier 
spoedig meer over te weten. 
 
Communicatie 
Binnen onze gemeente is er een avond gehouden 
over hoe we een beter gebruik van onze 
communicatiemiddelen kunnen maken. Bij 
communicatiemiddelen denken we aan Kredo, 
Dorpskerk-Nieuws, de website, artikeltjes in lokale 
kranten maar ook aan social media. De avond werd 
bezocht door elf gemeenteleden die binnen onze 
gemeente met de communicatiemiddelen te 
maken hebben. Daarnaast was van onze bevriende 
buurgemeente Terwolde een kerkrentmeester 
aanwezig.  
De avond bracht niet iedereen wat hij of zij ervan 
gehoopt had, maar we gaan wel verder om te kijken 
hoe we onze communicatie nog doelgerichter 
kunnen inzetten. Wil je hierover meedenken, laat 
het weten.  
Een belangrijke vraag waar we een antwoord op 
moeten vinden is: op wie richten we ons met onze 
communicatie? Op de kerkbezoekers, alle 
kerkleden of juist ook de mensen die geen lid zijn? 
Op ouderen of jongeren? Over op wie we ons gaan 
richten moeten we nog beleid gaan maken. Wel is 
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helder dat we zo breed mogelijk moeten 
communiceren, met per doelgroep een 
aansprekende inhoud en ook via dat 
communicatiemiddel wat door de doelgroep 
bekeken/gelezen wordt. Kortom: werk aan de 
winkel! 
 
Vaccineren 
We moeten oppassen dat er geen politiek getinte 
opmerkingen in Kredo geplaatst worden. De 
volgende opmerking zit mogelijk ‘op het randje’ 
maar ik denk dat ik deze opmerking toch kan maken 
door de woorden van paus Franciscus te herhalen. 
De paus noemt vaccineren een daad van liefde, 
voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor 
alle volkeren. 
 
Koude kerk 
Geadviseerd wordt om 
- indien er gezongen 
wordt in de kerk - de 
kerk optimaal te 
ventileren. In onze kerk 
kan dat alleen door de 
ramen en deuren open 
te laten. Nu het kouder wordt zal dit ertoe leiden 
dat de kerk vaker qua temperatuur koud zal zijn. Als 
kerkenraad hebben we hierover gesproken, maar 
niet een goede oplossing kunnen vinden. We 
hebben besloten om voorlopig zo door te gaan en 
iedereen te adviseren om zich warm aan te kleden 
en de jassen mee de kerk in te nemen. Verder zijn 
er 10 fleecedekentjes gekocht, waarvan je er een 
kunt pakken indien je hier behoefte aan mocht 
hebben. Mocht er meer vraag naar dekentjes zijn 
dan zullen we er meer bijkopen.  
Mocht je de kerk echt te koud vinden dan kun je de 
dienst ook in Irene bijwonen. Zie hiervoor het 
artikeltje Coronamaatregelen (hieronder). 
 
26 september 
Kredo is op 25 september drukklaar gemaakt. 
Hierdoor is het helaas niet mogelijk om verslag uit 
te brengen van de dienst op 26 september. De 
dienst waarin ds. Ary Braakman bevestigd is als 
predikant en Rosa van der Tang is ingezegend als 
opbouwwerker. Daarnaast is in deze dienst afscheid 
genomen van onze opbouwwerker Henk-Jan 
Gosseling en van ds. Hanneke Diermanse. Het 
verslag lees je in de volgende editie van Kredo. 

Wel kunnen wij ook hier de sollicitatie- en 
beroepingscommissie hartelijk dankzeggen. Zij 
hebben immers gezorgd voor de werving en 
selectie van onze nieuwe predikant en 
opbouwwerker. Over de werkzaamheden van deze 
twee commissies hebben we het afgelopen jaar 
iedereen op de hoogte gehouden. Veel dank aan 
deze twee commissies voor al hun inzet en 
expertise. In de sollicitatiecommissie zaten: Fieke 
Hulsebos, Jojanneke Voorthuis, Dick Wieske en 
Edwin Meilink. In de beroepingscommissie zaten 
Hanna Sikkema, Joke Noorlang, Marjan van der 
Linden, Willemien Toonen, Aart Oosterbroek, Johan 
van Werven en Leo Schimmel. De leden hebben als 
blijk van dank van onze gemeente tijdens de dienst 
op 26 september een roos ontvangen. 
 
Coronamaatregelen 
In september zijn er weer de nodige 
coronaversoepelingen afgekondigd, Op basis van 
deze versoepelingen heeft de landelijke kerk weer 
adviezen aan de lokale kerken uitgebracht. Voor 
onze kerk betekent dit dat we niet langer vragen om 
je voor de diensten te registreren. Je kunt in het 
vervolg dus weer zo naar de dienst komen.  
Voor culturele instellingen zoals schouwburg en 
bioscoop geldt dat de anderhalve meter afstand 
niet langer nodig is, maar dat wel de coronapas met 
identiteitsbewijs of een recente negatieve test 
getoond moet worden. De landelijke kerken kiezen 
ervoor om dit bewijs niet te vragen omdat men de 
kerk voor iedereen - zonder voorbehoud - open wil 
stellen. Om deze reden adviseren de landelijke 
kerken verstandig met de onderlinge afstand om te 
blijven gaan. Zeker omdat in onze kerk ook 
gezongen wordt willen wij vooralsnog de stoelen in 
de huidige opstelling laten staan zodat er onderling 
anderhalve meter afstand gehouden wordt. 
Hierdoor kunnen wij nog steeds ongeveer 80 
kerkbezoekers een plaats bieden in de kerk. Mocht 
de kerk vol zijn, dan kan gezamenlijk - via het 
scherm - de dienst gevolgd worden in Irene. Het 
koffiedrinken na de dienst wordt dan gesplitst in de 
grote zaal en de kelder. 
In Irene hoeven de ramen en deuren niet open te 
blijven omdat daar mechanische ventilatie 
aanwezig is. Irene zal dus wel behaaglijk verwarmd 
kunnen worden. Ieder nadeel heeft zijn voordeel! 
Op de kerkenraadsvergadering van 11 oktober 
zullen wij bespreken of er verdere versoepelingen 
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mogelijk zijn. Hierover berichten wij je in 
Dorpskerk-Nieuws van de daaropvolgende zondag. 
 
Vacatures 
In de kerkenraad hebben 
we nog twee vacatures. 
We zoeken nog een 
ouderling pastoraat en 
een diaken. Dit zijn 
belangrijke posities 
binnen onze gemeente 
die al langer vacant zijn. 
Als ouderling pastoraat ben je 
medeverantwoordelijk voor de organisatie van de 
wijkteams binnen een van de secties. Naast de 
kerkenraadsvergadering woon je tevens de 
vergaderingen van de taakgroep eredienst & 
pastoraat bij.  
Als diaken ben je met vier andere diakenen belast 
met alles wat de diaconie aangaat. Als diaken woon 
je naast de kerkenraadsvergadering tevens de 
diaconievergaderingen bij. Rekening houdend met 
ieders kwaliteiten wordt een taakverdeling 
gemaakt Voor deze functies ben je gemiddeld zo’n 
vier uur per week actief. Maar mocht je meer of 
minder tijd beschikbaar hebben dan kunnen we de 
taakverdeling daarop aanpassen. Wij willen graag – 
vrijblijvend - met je spreken om je verder te 
informeren. Bel even voor een afspraak met een lid 
van de kerkenraad. 
 
Hemelvaartsdienst 
De dienst op Hemelvaartsdag in onze kerk is relatief 
goed bekeken via kerkdienstgemist.nl. Op een 
komende gemeenteavond zullen we met elkaar 
spreken over een mogelijk programma voor 
Hemelvaartsdag. Wandelen of fietsen met elkaar? 
Een gezamenlijk ontbijt? Ideeën zijn welkom op de 
gemeenteavond. Dus denk er vast over na. 
 
Dank-je-wel-avond                                                                
Begin oktober was er een dank-je-wel-avond 
gepland. Een avond waar we gezellig met elkaar 
konden zijn en waar we alle vrijwilligers en 
professionele krachten wilden bedanken voor hun 
inzet. Omdat we eind september nog niet wisten of 
dit in het kader van corona mogelijk was, hebben 
we moeten besluiten - in het kader van een goede 
voorbereiding - om de avond niet door te laten 
gaan. Voor volgend voorjaar zullen we deze avond 

opnieuw plannen. Maar ook nu al is onze 
boodschap helder: vrijwilligers én professionele 
krachten, bedankt voor jullie geweldige inzet! 
 
Tot slot 
In het vorige nummer van Kredo schreven wij over 
ons enthousiasme over de nieuwe start van het 
nieuwe seizoen met na lange tijd weer een 
compleet ‘vast’ professioneel team. Helaas is Emma 
momenteel ziek en heeft het ‘verse’ team van start 
moeten gaan zonder Emma. We hopen en bidden 
dat Emma zich weer snel bij het team kan voegen.  
We gaan, na een inspirerende startdienst, vol 
goede moed een nieuw seizoen in. Een nieuw 
seizoen waar weer veel meer kan dan in de 
afgelopen periode.  

Laten we met elkaar de draad weer oppakken met 
naar de kerk te gaan en deel te nemen aan de 
activiteiten die we met elkaar organiseren.  
Kortom, dat we samen weer een warme 
gemeenschap mogen vormen ter ere van God onze 
Vader. Waar we samen handen en voeten kunnen 
geven aan onze missie (ambitie):  
De Protestantse Gemeente Twello wil graag een 
inspirerende geloofsgemeenschap zijn. Een plek 
waar je samenkomt om God en elkaar te 
ontmoeten, waar je geloof, vertrouwen, 
verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, 
hoop en troost met elkaar deelt en beleeft. We 
willen ook buiten de kerkmuren, midden in de 
samenleving van het dorp, deze levende open kerk 
zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om 
vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor 
nu én de toekomst. 
Namens de kerkenraad, 
Bert Hokken (voorzitter) 
E: voorzitter@pkn-twello.nl  
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Dienst zonder diaken 
Het komt ongeveer een keer in de vier weken voor: 
een dienst zonder diaken.  
Op Dorpskerk-Nieuws staat dan bij diaken: vacant. 
Er zijn te weinig diakenen om het rooster rond te 
krijgen.  
We hebben ervoor gekozen om dit op Dorpskerk-
Nieuws te vermelden zodat ook duidelijk is dat er 
(nog steeds) een vacature is. Het kan zijn dat wel 
een diaken in de dienst aanwezig is maar die is dan 
niet ‘in functie’! Wel zorgen we er onderling voor 
dat er altijd iemand is die het collectegeld op de 
afgesproken manier opbergt. 
Op deze plaats dan ook nog maar een oproep: wie 
ons leuke en fijne team wil komen versterken is van 
harte welkom!  
Namens de diakenen,  
Mieke Koers 
 
In actie voor de Voedselbank  
In het Stiltecentrum van onze kerk staat al langere 
tijd een winkelwagentje voor de Voedselbank. In 
het dorp horen we dat mensen graag wat willen 
doen voor mensen die het wat minder hebben. Om 
daaraan tegemoet te komen hebben we het 
winkelwagentje laten staan.  
 
In onze eigen omgeving zijn mensen afhankelijk van 
de Voedselbank. Om een voorbeeld te geven: 
ongeveer 270 adressen - ruim 500 mensen – 
waaronder veel gezinnen met kinderen maken 
gebruik van de Voedselbank in Deventer. Ook 
mensen uit de gemeente Voorst maken gebruik van 
de voedselpakketten. Het pakket is een 
noodzakelijke aanvulling op hun eigen inkopen, 
waarvoor ze nauwelijks geld hebben. 

De voedselpakketten zoals die door de 
Voedselbank worden verstrekt zijn bedoeld als 
noodhulp voor mensen die voor kortere of langere 

tijd financieel niet rond kunnen komen. Ze zijn niet 
bedoeld als extraatje voor mensen die het niet 
breed hebben.  
Juist nu is ondersteuning nodig. Met de stijging van 
de energieprijzen zullen waarschijnlijk nog meer 
mensen gebruik gaan maken van de Voedselbank.  
 
Het Stiltecentrum is elke dag open van 10.00 tot 
17.00 uur. Wij vragen u houdbare producten extra 
te kopen bij uw boodschappen. Let u op de 
houdbaarheidsdatum? Het gaat bijvoorbeeld om 
zonnebloemolie, aardappelpuree, vis-/vlees-
/fruitconserven, soep, blikgroenten, macaroni, rijst, 
pasta’s, sauzen/mixen, en broodbeleg. 
Daarnaast zijn waspoeder, schoonmaak- en 
toiletartikelen zeer welkom. 
Er staat ook een collectebus, maar u kunt ook 
rechtstreeks geld storten.  
Donaties zijn van harte welkom op de bankrekening 
van de diaconie onder vermelding van 
Voedselbank. 
 
DE-waardepunten 
In de maanden november en december gaan we 
weer DE-waardepunten inzamelen. Deze worden 
omgezet in pakken koffie voor de Voedselbank. 
Maar u kunt ze ook nu al kwijt in het 
winkelwagentje. Losse zegels kunnen in de 
collectebus. Vorig jaar hebben we 350.000 punten 
verzameld, goed voor 750 pakken koffie. 
 
Helpt u weer mee? 
Namens de klanten 
van de Voedselbank 
alvast bedankt. 
Diaconie PKN Twello 
 
LET’S PARTY!! 
Ja, je leest het echt goed, let’s party! 
Binnen de diaconie wordt al een tijdje gedroomd, 
en wel van een superleuke party; een 
KLEDINGPARTY wel te verstaan. En daarbij niet 
alleen ons hele dorp Twello maar ook Terwolde 
betrekken.  
Afgedankte - maar nog goede - kleding, schoenen 
en accessoires kunnen een nieuw leven krijgen op 
een vrolijke kledingparty. Dit is zeer duurzaam en 
past daarom goed bij ons als Groene Kerk.  
Wat zou het leuk zijn om dit volgend voorjaar te 
organiseren! En dat kan op verschillende manieren. 

 TAAKGROEP DIACONAAT 
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In het blad ‘Kom in actie’ van Kerk in Actie staan 
verschillende mogelijkheden. 
Wie vindt het leuk om hiermee, samen met ons, aan 
de slag te gaan? 
Meld je aan zodat we deze winter al eens kunnen 
gaan brainstormen! 
 
Namens de diaconie, 
Mieke Koers 
E: mieke55koers@gmail.com 
 
 

 
 

Meet-in 11: koffie/thee met aandacht in 
Bibliotheek Twello! 
 
Meet-in 11 is een vast punt in de week voor een 
aantal mensen. Iedere vrijdag van 14.00 tot 16.00 
uur is iedereen welkom in de bibliotheek aan het 
Marktplein. Op een vertrouwde plek. Er wordt 
gelachen, geluisterd naar elkaars verhalen, de week 
wordt doorgenomen, de politiek komt aan de orde, 
verhalen uit de oorlog en daarna. Maar ook 
gesprekken over zingeving, over geloofsvragen, wel 
of niet een euthanasieverklaring, wel of niet 
reanimeren. Er is interesse in elkaars afkomst. Waar 
kom je vandaan, hoe bevalt het hier, hoe kunnen 
we je helpen.  
Bij goed weer komen ook de mensen van Mens en 
Welzijn langs. Zij worden met een busje opgehaald 
door vrijwilligers. Dan komen ze eerst een kopje 
koffie bij ons drinken, een praatje maken en daarna 
de markt op. Voor velen een mooie dagbesteding! 
Dank aan de gastheren en -vrouwen! Zij zorgen 
ervoor dat er een goede sfeer is op deze middagen. 
Fijn dat we als kerk zo op een andere manier 
zichtbaar zijn in het dorp. 
Kom gerust eens langs! 
Info: diaconie@pkn-twello.nl 
 
 

 
 

 
 
 
Meditatie-uur, verkwikkend voor de ziel door Rita 
Vermeltfoort 
We komen tegemoet aan ons verlangen om ons 
hart te richten tot de Ene tijdens het meditatie-uur 
op de eerste donderdagavond van de maand in 
gebouw Irene.  

Een heerlijk moment om 
rust en verkwikking voor de 
ziel te ervaren wanneer je 
in verstilde aandacht 
verblijft in Gods 
aanwezigheid. Gebed, 

ontspanningsoefening, 
tekst, korte gezongen 
zinnen en muziek zijn 
dienend om dichter bij 

onszelf en de goddelijke werkelijkheid te komen. 
Een ondersteunend beeld en desgewenst 
uitwisseling kunnen hierbij aanvullend zijn. 
Een Bijbels thema is inspirerend vertrekpunt voor 
de meditaties. 
Je bent van harte welkom. De meditatievormen zijn 
voor iedereen toegankelijk. Je kunt deelnemen 
wanneer het je uitkomt, aanmelding vooraf is niet 
nodig. 
 
Bezinning & Inspiratie Twello 
 
B&IT-lezing dinsdag 26 oktober 2021 
‘Meer dan een mens alleen … Spiritueel christen 
zijn – Wat is dat?’ 
Inleider Roelof Tichelaar 
 
De lezing is in de Bibliotheek en begint om 20.00 
uur, inloop vanaf 19.30 uur. Opgave is nog steeds 
verplicht en kan op dit e-mailadres: 
bi.twello@gmail.com. Entree € 8, - 
 

 
ZENDING, WERELDDIACONAAT EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

 OECUMENE 
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Je bent meer dan je aardse persoonlijkheid. Je bent 
niet wat je doet, niet wat je bezit en niet wat 
anderen van je vinden. Je bent in de kern ziel en 
geest, op weg naar de hemel. 
Op persoonlijke wijze laat Roelof Tichelaar de 
verbinding zien die er is tussen christelijk geloof en 
spiritualiteit: twee begrippen die in de loop der 
eeuwen van elkaar vervreemd zijn geraakt. Door 
terug te gaan naar de oorspronkelijke wortels van 
het christendom, wordt duidelijk dat het beleven 
van spiritualiteit en het christen zijn een eenheid 
vormen. Het verbreken van deze eenheid, wat in 
onze tijd nog steeds gebeurt, leidt enerzijds tot 
verdorring van het christendom en anderzijds tot 
spirituele wildgroei. Want het gaat erom de 
christelijke spiritualiteit praktisch te integreren in 
ons dagelijks leven. 
Daarom zullen we weer in verbinding moeten staan 

met de goddelijke 
bron in ons en met de 
engelenwereld die ons 
omringt. Dan komt ons 
ware wezen steeds 
meer aan het licht en 
zullen we ervaren dat 
het leven op aarde 
meer is dan werken, 
uitrusten en slapen.  
 

Hoe moeten we aankijken tegen visioenen, 
dromen, helderziendheid en andere geestelijke 
ervaringen en wat is eigenlijk de kern van 
christelijke spiritualiteit? 
Deze en andere veelvoorkomende vragen worden 
beantwoord, waardoor de eenheid tussen 
spiritualiteit en christelijk geloof zichtbaar en 
voelbaar wordt. 
Roelof Tichelaar is spiritueel christen, auteur, 
spreker, therapeut en docent weerbaarheid en 
spiritualiteit. www.roeloftichelaar.nl  
U kunt informatie van de lezingen van de 
werkgroep Bezinning & Inspiratie Twello vinden op 
onze website: 
https://bezinningeninspiratietwello.nl/ 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dringende oproep!! 
Wij zijn met spoed op zoek naar een vervangend 
beheerder voor Irene bij afwezigheid van Eric 
Rossing in verband met ziekte, vrije dag of vakantie. 
De werkzaamheden omvatten:  
het klaarzetten/ombouwen van meubilair voor de 
vaste verhuur en het klaarzetten van kopjes en 
theeglazen voor koffie/thee ten behoeve van de 
vaste verhuur. 
Bardienst op de donderdagavond; linedance: 19.30 
uur tot 22.00 uur en  
vrijdagmorgen; stijldansen: 09.00 uur tot 12.45 uur. 
Het klaarzetten van meubilair voor kerkelijke 
vergaderingen alsmede het verzorgen van 
koffie/thee voor deze vergaderingen. 
Hulp bij evenementen en koffietafel. 
Eventueel schoonmaakwerkzaamheden, te weten 
toiletten, keukens en bar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemaakte uren kunnen gedeclareerd worden 
voor een vast uurtarief. 
Hebt u interesse, neem dan gerust contact op met 
Eric en Ans Rossing voor uitleg of vragen. 
 
Bert Bresser  
voorzitter College van kerkrentmeesters, 
E: vz-cvk@pkn-twello.nl 
 
 
 
 
 

 
TAAKGROEP BEHEER 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
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Mutaties 3e kwartaal 2021  
In de drukversie staat een uitgebreide lijst met 
mutaties 
 

 
 
Kerk in Actie zoekt collectanten 
Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie 
haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze 
collecte tot een succes te maken zoeken we 
collectanten. Doet u mee? 
 
Vorig jaar organiseerde Kerk in Actie de huis-aan-
huiscollecte voor het eerst. Deze collecte was een  
groot succes. Het collectedoel sprak erg aan en de 
collecte werd positief ontvangen. “Mooi dat de kerk 
zich van deze kant laat zien”, zeiden de gevers. 
 
Het doel van de collecte is, net als vorig jaar,  
vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse 
vluchtelingenkampen verblijven duizenden 
kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, 
aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, 
op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt 
met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze 
kinderen op een betere plek te krijgen.  
 
Collectecoördinator Erna Koers organiseert de 
collecte in Twello.  
Wilt u 
vluchtelingenkinderen 
in Griekenland ook 
helpen? Meld u dan aan 
als collectant bij Erna 
Koers, T: 06 4576 4871, 
E: 
ehkoers@hotmail.com. 
 U kunt zich ook opgeven bij het landelijk 
collecteteam van Kerk in Actie, T: 030 880 1701, E: 
collecte@kerkinactie.nl of via 
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. 
 
Kerk in Actie is het diaconale programma van de 
Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet 

zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De 
projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen 
die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, 
mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en 
mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel 
van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen 
die in de knel zitten door oorlog, armoede of 
uitbuiting. Kijk ook op kerkactie.nl. 
 
 
Meepraten over de kerk 
De generale synode vergaderde op zaterdag 11 
september. Het gebruik van de kerkgebouwen, het 
missionaire werk in Rotterdam en de 
ontwikkelingen rond het ambt waren de 
belangrijkste thema’s. Lees het verslag van een van 
onze afgevaardigden op de website 
pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen 
Gerrit Bok, scriba cv Veluwe 
 
Hieronder een gedicht uit het Liedboek. 
Het staat onder Lied 713 
 
Onder vreemden 
 
Het speelt het liefste ver weg op het strand, 
Het kind dat nooit zijn eigen vader ziet, 
Die overzee is in dat andere land. 
 
Het woont bij vreemden en het went er niet. 
Zij fluisteren erover met elkaar. 
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar. 
 
En altijd denkt het dat hij komen zal: 
Vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht- 
En droomt van hem en roept hem in de nacht. 
 
Ik wacht u, Vader van de overwal 
 
    Ida Gerhard

 
LEDENADMINISTRATIE 

 PRIKBORD 



  
 



  
 

 
Foto’s van de bevestiging van ds. Ary Braakman en de inzegening Rosa van der Tang 

 

 
  
 
 
 
 
 

Agenda 
dagelijks  oktober 10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag  oktober 13.00 tot 14.00 uur Irene Gebedsgroep Jouw Verhaal 
elke vrijdag  oktober 14.00 tot 16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 
donderdag 2 oktober 18.30 tot 19.30 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                       
dinsdag 5 oktober 20.00 uur 

 
Irene lezing ds. Bram Grandia:  

Mijn onopgeefbare verbondenheid 
donderdag 7 oktober 18.30 tot 19.30 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                       
maandag 11 oktober 19.30 uur Irene kerkenraad 
dinsdag 12  oktober 19.30 uur  taakgroep Eredienst-Pastoraat 

donderdag 21 oktober 18.00 uur, inloop 17.30 uur The Basement Aan Tafel! 
dinsdag 26 oktober 20.00 uur,  inloop 19.30 uur Bibliotheek  B&IT-lezing Roelof Tichelaar: 

Spiritueel christen zijn – Wat is dat?’ 
donderdag 4 november 18.30 tot 19.30 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                       
woensdag 10 november 14.30 – 16.00 uur Irene ontmoetingsmiddag 65+ 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 



  
 

 
 
 
 
  
 


