
Mensen zoals jij en ik 
Weet u het nog? ‘Mensen zoals jij en ik’ was een Nederlandse televisieserie 

rondom Kees Brusse, onder regie van Rob Herzet en uitgezonden door de AVRO 

tussen 1981 en 1985. In deze periode was het een succesvolle tv-serie.  
De tweeëndertig korte verhalen zijn geschreven door Herbert Reinecker en 

werden meestal als drieluik uitgezonden in één uitzending. 

In elke aflevering bracht Brusse een ander personage tot leven; van een 

verstokte vrijgezel tot een goedmoedige inbreker en van een klantgerichte 

trambestuurder tot een arrogante directeur. Met zijn bijzondere stemgeluid, 

zijn natuurlijke manier van acteren en zijn timing wist deze rasverteller de 

kijkers in het hart te raken. Ook omdat de verhalen uit het leven gegrepen 

waren en opvielen door hun positieve lading en bijzondere afloop. Ik herinner 

mij nog zeer zijn personage van de postbode in de aflevering ‘brief van een 

onbekende’ waarin hij een eenzame dame verrast met brieven en voor wie hij 

verzwijgt dat hij steeds zelf de briefschrijver is. 

 
Het thema van deze populaire tv-serie herkende ik 

in een recent boek van de schrijver Sander 

Kollaard: ‘Uit het leven van een hond’. De auteur 

kruipt in het personage Henk van Doorn, ic-

verpleegkundige – in tijden van corona niets 

minder dan een held, maar hier eerder een 

antiheld, 56 jaar oud. Een relatief gezonde man 

van middelbare leeftijd, woonachtig in Weesp, 

kinderloos en gescheiden, tevreden werknemer 

en eigenaar van hond Schurk. Kollaard beschrijft 

één dag uit het leven van Henk, beginnend met 

zijn ontwaken en eindigend met zijn inslapen. Het 

grootste deel van de roman bestaat uit 

beschrijvingen van alledaagse handelingen. 

 
Opzienbarend is het allemaal niet, het is een ‘klein’ boek, maar ook een groot boek, omdat zo’n alledaags leven 

helemaal niet zo gewoon is, als je er maar goed naar kijkt. Wat is de waarde van een mens? Hoe kun je het 

goede doen en je verstand op de juiste manier gebruiken? Waarin schuilen de sprankeltjes van geluk? 

 

Henk weet van kleine dingen te genieten en straalt in alles uit dat je van het leven maar moet maken wat er 

binnen je mogelijkheden ligt. Hij gaat niet echt gebukt onder alles wat hem overkomen is. 

Deze nuchterheid van Henk kom ik ook tegen tijdens mijn huisbezoeken: ‘Het is wat het is en je moet er maar 

het beste van maken en bij de dag leven.’  

Maar, wordt er dan bij gezegd: ‘je leert wel anders naar het leven en de waarde van alles kijken’. 

Onder de indruk ben ik dan ook van hoe velen nuchter en dapper en soms ook wijs met hun zorgen omgaan... 

Een prachtig boek over de lust tot leven, dwars door alle narigheid heen.  
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REDACTIEADRES 
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KOPIJ KREDO 
Kredo oktober komt uit voor 
zondag 3 oktober 2021. Uw 
kopij, liefst per e-mail, moet 
binnen zijn voor dinsdag 21 
september 19.00 uur. 
 



  

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
zondag 26 september 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 

Intrede- en afscheidsdienst 

 
 
 

zondag 3 oktober 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Emma Rijks 
Organist: Henk Noordman 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

zondag 5 september 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Kees van der Zwaard 
Thema: Om recht 
Pianist: Ruben Tekelenburg 

 

zondag 12 september 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk 
Thema: Wat is jouw talent? 
Organist: Teun Kalter 

Startdienst 

zondag 19 september 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorgangers: ds. Menno Valk 
 pastor Ruud Pragt 
Thema: Wat doe jij in vredesnaam? 
Organist: Allard van Dijk 

Vredesdienst 

 11.30 uur 
 ds. Emma Rijks 

Kerk-op-schootviering 

Diensten Grotenhuis 
donderdag aanvang 19.00 uur 
02 september pastor H. de Jong 
09 september ds. L. van Hilten-Matthijsen 
16 september ds. H. Diermanse 
23 september dhr. E. Fokkema 
30 september ds. M.H. Valk 
07 oktober pastor H. de Jong 

5 september 09.30 uur PKN Nijbroek 
12 september 10.00 uur PKN Terwolde 
19 september 10.00 uur PKN Voorst 
26 september 10.00 uur PKN Klarenbeek 

3 oktober 10.00 uur PKN Twello 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken.Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 

Om recht 

Om recht 

WELKOM! 
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De roman liet zich goed lezen binnen het jaarthema van de PKN ‘Het goede leven’: ‘Het is niet eten en 
drinken dat ons in leven houdt, maar levenslust, de morele overtuiging dat het de moeite waard is, dat er 
waarheid en schoonheid ligt in het leven zelf, altijd en overal, maar dat het aan ons is om dat op te zoeken, 
te delven, als gelukszoekers, in de beste betekenis van dat woord...’ 
 
De kerk kan ons woorden aanreiken voor die zoektocht. Vanuit het geloof kun je zeggen dat het goede 
leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel 
beter, maar je leven met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van God valt 
over jouw leven.  
Soms dient het goede leven zich zomaar aan in ons alledaagse...: go(e)d! 
ds. Hanneke Diermanse  
 
 

van de redactie 
Ook in Kredo worden tegenwoordig QR-codes opgenomen. Een QR-code is een verwijzing 
naar een website met meer informatie. Je vindt ze vaak op verpakkingen, posters en 
informatieborden. Je kunt een QR-code makkelijk scannen met de camera van je smartphone 
en dan opent de website achter de code vanzelf. 

Sommige smartphones, zoals de iPhone van Apple, hebben de scan-functie al ingebouwd in de standaard 
besturingssoftware. Bij Android-telefoons gaat dat via ‘Google lens’. Of dat bij jou ook werkt kun je testen 
door de camerafunctie te openen en de cameralens op bovenstaande QR-code te richten. Als dan de 
website van Protestantse Gemeente Twello wordt gevonden werkt het dus al! 
Is dit niet het geval, dan moet je eerst een (gratis) app uit de Google playstore downloaden. Daar is wellicht 
een kleinkind of handige buurman voor nodig. 
 

 

 
 

 
 

Op zondag 5 september is er geen Klompendienst 
maar komen we bij elkaar in de Dorpskerk. De 
dienst wordt geleid door theoloog en theatermaker 
Kees van der Zwaard en pianist Ruben Tekelenburg. 
Het thema is: Om recht. Onder andere aan de hand 
van teksten uit Deuteronomium 16: 18-20 en 
Marcus 12: 28-34 gaat de dienst over recht en 
onrecht. Dat is van alle tijden en past als thema ook 
zeker in deze tijd. 
ds. Emma Rijks 
 

Startzondag – 12 september 2021 
Thema: Wat is jouw talent? 
 

Bij het woord ‘talent’ denken we vaak aan iets dat 
iemand goed kan. Je kunt talent voor muziek of 
sport hebben, voor talen of andere studie(s). Is een 
talent aangeboren of is het een aanleg die je dient 
te ontwikkelen? 

Het woord ‘talent’ danken we aan de Bijbel. Daar 
doelt het op ‘een munt van hoge waarde’, die 
toevertrouwd wordt aan dienaren van een heer die 
op reis gaat. En de vraag is: wat gaan zij doen met 
wat hen is toevertrouwd? 
Welke talenten hebben wij? Wat verrijkt ons leven 
en is de moeite waard om te delen met anderen? 
Waarschijnlijk zal ook de startdienst een dienst zijn 
met een beperkt aantal aanwezigen in de kerk, 
maar als voorbereidingsgroep hebben we ernaar 
gestreefd om de dienst zo gevarieerd mogelijk te 
maken, zodat deze de moeite waard is om in de 
kerk en thuis te beleven.  
Joop Sap vertelt en laat zien wat het houden van 
bijen als imker voor hem betekent. We kijken naar 
foto’s van talenten en wat het leven van 
gemeenteleden verrijkt. En aan het einde van de 
dienst hopen we verrast te worden door de 
kinderen van Kids XXL.  

 TAAKGROEP EREDIENST-
PASTORAAT 

 
BIJ DE DIENSTEN 
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En hopelijk is het mooi weer, zodat we elkaar na de 
dienst kunnen ontmoeten in of bij Irene. 
Gerda van den Berg, Jannie en Carel Diekerhof, 
Henk-Jan Gosseling, Rita Lammers, Willeke Roelofs 
en Menno Valk 
 

Vredesdienst – 19 september 
Thema: Wat doe jij in vredesnaam? 

Ook dit jaar houden we een 
vredesdienst en sluiten aan bij het 
thema van vredesbeweging PAX. 
Voorgangers zijn pastor Ruud Pragt 
en ds. Menno Valk. 

We lezen Psalm 139, een geliefd lied van Israël. 
Maar na alle mooie woorden over Gods nabijheid 
en God als Schepper kan het slot ons rauw op het 
dak vallen. Plots gaat het over haat en vijanden. 
Wat moeten we in vredesnaam met zulke 
woorden? 
In de andere lezing (Marcus 9: 30-37) plaatst Jezus 
een kind in het midden. Hij doet dit nadat de 
leerlingen met elkaar hebben gekibbeld over de 
vraag wie van hen de belangrijkste (leerling van 
Jezus) is. Wat zegt dit over de weg van Jezus? Jezus 
kijkt buiten eigen kring. Zo willen wij ook iedereen 
uitnodigen die de zaak van de vrede ter harte gaat. 
pastor Ruud Pragt en ds. Menno Valk 
 

Kerk op Schoot 19 september 
We zijn blij dat we weer in de 
kerk bij elkaar kunnen komen 
met een Kerk op 
Schootviering. In de eerste 
viering in het nieuwe seizoen 

horen we een verhaal uit de Bijbel, zullen we samen 
zingen en is er ook daarnaast weer heel wat te 
beleven. In de uitnodiging ontdek je waar het deze 
keer over zal gaan. De dienst begint om 11.30 uur. 
ds. Emma Rijks 
 

De Klimaatmars komt op 
zondag 3 oktober door 
Twello en de lopers lunchen 
in Irene. In de dienst sluiten 
we bij het thema van het 

klimaat aan. Wat staat er in de Bijbel over de 
schepping en wat die voor ons mensen betekent? 
En wat reikt de Bijbel ons aan als het gaat over 
zorgen voor de schepping? Ook in de liederen 
zoeken we de verbinding met de schepping. 
ds. Emma Rijks 
 

 
 

Rondom-12 dienst en pannenkoeken! 
Zondag 4 juli nam Aron in een Rondom-12 dienst 
afscheid van de kindernevendienst. 
Naar de middelbare school gaan is een hele stap. 
Daarom kreeg Aron van dominee Emma een zegen 
mee en van de kindernevendienstleiding een tasje-
om-mee-te-nemen. Dat tasje zat niet alleen vol 
cadeautjes, maar ook vol symboliek over goede 
wensen en raadgevingen. 
  

Ook zou er Rondom-4 zijn, maar dat kon vanwege 
verkoudheidsklachten van Tjalling helaas niet 
doorgaan. Dat komt later alsnog. Wel konden we nu 
al luisteren naar een mooi muziekstuk dat zijn 
moeder speelde op de piano. 
 

 
 

Na de dienst, en na het gebruikelijke koffiedrinken, 
heeft een aantal gezinnen het seizoen afgesloten 
met pannenkoeken. Er was heel veel gebakken; het 
was een feest om elkaar te zien, te spreken en te 
delen uit die overvloed. Wat een rijkdom! 
 

We hopen elkaar na de zomer weer vaak te zien bij 
activiteiten in en rondom de kerk! 
 
Volgende XXL 

Wanneer: zondag 3 oktober  
Hoe laat: 10.00 uur 
Inloop: 09.50 – 10.00 uur 
Einde: 11.00 uur 
Waar:  kelder Irene 
Voor wie: alle basisschoolkinderen 

 

We maken er weer een leuk uur van. We gaan 
luisteren naar een Bijbelverhaal, iets knutselen of 

 

KINDERNEVENDIENST XXL 
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een spel doen. We krijgen iets lekkers en…. we 
kunnen ook gewoon gezellig weer even met elkaar 
kletsen. 
Kom daarom allemaal op zondag 3 oktober en 
neem vooral je vriendjes en vriendinnetjes mee! 
 

Aanmelden 
In verband met de voorbereidingen vinden we het 
fijn als je je van te voren aanmeldt en wel tot 
uiterlijk woensdag 29 september. Stuur een e-mail 
naar de kindernevendienst@pkn-twello.nl of via de 
kliederkerk appgroep. 
Tot zondag 3 oktober bij Kids XXL! Groetjes,  
de kindernevendienstcommissie 
 

 
 

Even voorstellen 
Vanaf 1 september ga ik, Rosa van der Tang, bij uw 
Protestantse Gemeente Twello aan de slag als 
opbouwwerker.  

 
Ik ben geboren en getogen aan de Zuid-Hollandse 
kust. Door opleidingen en werkplekken ben ik 
steeds verder oostwaarts getrokken en woon ik nu, 
samen met mijn partner, in Klarenbeek.  
Sinds mijn 19e ben ik werkzaam geweest in en voor 
zorgorganisaties, een carrière van handen aan het 
bed via het coachen en begeleiden van leerlingen 
tot aan leidinggevende. Ruim tien jaar geleden heb 
ik de overstap gemaakt naar de digitale kant van de 
zorg. Mijn intentie daarbij was om in gesprek met 
zorgorganisaties en medewerkers, digitale 
informatie zo praktisch mogelijk aan te bieden en 
daarmee tijd te creëren voor aandacht en zorg aan 
cliënten.  
 

Onze kinderen zijn inmiddels uitgevlogen en dat 
biedt ruimte voor nieuwe dingen, waaronder mijn 
overstap naar opbouwwerker in Twello. In 

aansluiting op het jaarthema wil ik mijn ‘talenten’ 
inzetten om bij te dragen aan het verbinden van 
maatschappij (mensen van allerlei pluimage) en 
kerk/ geloof. 
 

Het talent om mensen en organisaties te verbinden 
loopt als een rode draad door mijn leven, zowel bij 
projecten in mijn werk als in privésferen. 
Door mijn werk in hartje Rotterdam heb ik met veel 
andere culturen te maken gehad, maar ook tijdens 
(wereld)dansen ervaar ik andere culturen. In het 
maken en luisteren van muziek ligt voor mij de 
verbinding met anderen, maar ook met God en het 
geloof. Verbinding met de natuur en de schepper 
ervan ervaar ik tijdens wandelingen en het 
fotograferen van regendruppel tot landschap. 
Als vrijwilliger en stagiair kerkelijk werker ben ik 
actief in het pastoraat en de commissie 
communicatie van de protestantse gemeente te 
Klarenbeek, Voorst en Wilp.  
 

Bij mijn werkzaamheden voor de protestantse 
gemeente Twello laat ik mij graag inspireren door 
persoonlijke ontmoetingen en initiatieven voor 
gezamenlijke activiteiten. 
Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan! 
Rosa van der Tang 
 
Afscheid nemen 
Per 1 oktober komt er een einde aan mijn periode 
van interim-predikant zijn in de PG Twello. Ruim 8 
maanden ben ik werkzaam geweest in sectie Oost. 
 

Ik kijk terug op een mooie periode waarin ik veel 
ontmoetingen heb gehad met mensen. Mijn 
hoofdtaak was dan ook pastoraat: zorg en aandacht 
geven aan een ander. Bijzonder om een tijdje mee 
op te mogen lopen in levens van mensen.  
 

Omzien naar elkaar is dan ook een belangrijke taak 
in de kerk: met elkaar ontdekken welk verhaal God 
over ons leven vertelt schept ruimte en bevrijding! 
Ik heb de PG Twello leren kennen als een actieve, 
open en gastvrije gemeente waar het goed toeven 
is. Mooi dat nu, met de komst van collega Ary 
Braakman naast collegae Emma Rijks en Menno 
Valk, de vacature is vervuld. Van harte wens ik u/jou 
alle goeds toe en daarbij Gods zegen.  
ds. Hanneke Diermanse 
 
 
 

 
RONDOM DE GEMEENTE 
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Afscheid en welkom 
In deze septembermaand nemen we als gemeente 
afscheid van ds. Hanneke Diermanse en 
opbouwwerker Henk-Jan Gosseling. Voor ons geldt 
dat we afscheid nemen van collega’s met wie we 
fijn hebben samengewerkt. Hanneke was voor ons 
een fijne sparringpartner. We hebben haar leren 
kennen als een warme, meelevende en bekwame 
collega. Ook in Henk-Jan hebben we een heel fijne 
collega gehad, een zachte kracht die ons aanvulde. 
We voelden ons gezegend met hen en we zullen 
hen missen in ons team. We wensen hen alle goeds 
toe. Ga met God! 
 

We hebben er zin in om een nieuwe start te maken 
met ds. Ary Braakman en opbouwwerker Rosa van 
der Tang. Met hen erbij hebben we collega’s om 
weer langere tijd mee vooruit te kijken. We zijn 
benieuwd naar de nieuwe dynamiek die zal 
ontstaan en we hebben alle vertrouwen in een 
vruchtbare samenwerking. Dat God ons de juiste 
weg mag wijzen! 
ds. Menno Valk en ds. Emma Rijks 
 
Mijn onopgeefbare verbondenheid 

Onder deze titel 
publiceerde Bram 
Grandia in Volzin een 
reeks artikelen over 
zijn relatie met het 
volk Israël en met het 
Palestijnse volk. In 
2013 hebben hij en ik 
dezelfde studiereis 
gemaakt, die hij ook 

beschrijft. Aan het eind schrijft hij: ‘Ik voel me 
verbonden met dat land en die twee volken, omdat 
ik van jongs af aan met liefde voor de één (Israël) 
ben opgegroeid en gaandeweg is de ander 
(Palestina) erbij gekomen’. 
 

Bram Grandia (geboren 1948) is na zijn 
predikantschap in Westervoort-Zevenaar en 
Amsterdam jarenlang verbonden geweest aan het 
IKON Pastoraat. Tijdens deze tijd en ook erna is hij 
actief binnen de vredesbeweging en na zijn 
emeritaat in 2013 ook binnen Tent of Nations 
Nederland en Kairos-Sabeel Nederland. 
 

Op dinsdag 5 oktober hebben we nu een avond 
gepland in Irene, waarin Bram over die dubbele 
verbondenheid (en hoe die tot stand is gekomen) 

komt vertellen. En natuurlijk willen we met elkaar 
en met hem daarover het gesprek aangaan. Alvast 
van harte uitgenodigd om deel te nemen! 
ds. Menno Valk 
 

Gebed 
Als uw licht liefde heet 
straal dan in de duisternis van de wereld  
die haat kent. 
Als uw licht vrede heeft 
straal dan in de duisternis van de wereld 
die oorlog kent. 
Als uw licht gerechtigheid heet 
straal dan in de duisternis van de wereld 
die onrecht kent. 
Als uw licht genade heeft 
straal dan in de duisternis van de wereld 
die zonde kent. 
 

O God, wees licht in deze wereld. 
 

Erik Renkema, in: Zeggen en zwijgen. 
Oecumenisch gebedenboek voor alledag. 

 
Jubileum herinrichting Dorpskerk 
Het is al weer 10 jaar geleden dat de Dorpskerk een 
transformatie heeft ondergaan. Na de hereniging is 
besloten dat de kerk een andere inrichting moest 
krijgen om zo een ‘nieuw’ huis voor ons allen te 
maken. In mei 2008 is de werkgroep Herinrichting 
Dorpskerk gestart en wat later de overige 
werkgroepen. Vele vergaderingen, overleggen, 
schetsen en begrotingen later is uiteindelijk op 1 
mei 2011 daadwerkelijk de ‘schop in de grond 
gegaan’. Op 6 november 2011 hebben we de nieuw 
ingerichte kerk feestelijk in gebruik genomen nadat 
we een aantal maanden te gast waren in het 
Stationskoffiehuis van de familie Korderijnk.  
 

Eén van de wijzigingen betrof het verwijderen van 
de banken. Door deze te verwijderen zou de 
kerkzaal meer flexibel ingericht kunnen worden en 
zou ook het zitcomfort verbeteren. De kerkbanken 
werden voor een klein bedrag aangeboden aan 
gemeenteleden. Veel banken hebben zo een 
tweede leven gekregen.  
 

Nu lijkt het ons leuk om een kleine presentatie te 
maken over dit tweede leven van de kerkbanken. 
We zijn op zoek naar de kopers van een kerkbank. 
Graag ontvangen we een foto van waar de kerkbank 
nu staat en ook graag een klein verhaaltje waarom 
je destijds een bank hebt gekocht.  
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Hoe heb je de bank mee naar huis gekregen? Waar 
staat hij nu? Heb je nog speciale herinneringen aan 
de bank? Waar gebruik je de bank nu voor? Kortom; 
alles is welkom.  
 

De foto’s en verhalen zullen we in Irene 
presenteren en ook op de website zullen we 
(geanonimiseerd) aandacht hieraan schenken.  
We zijn benieuwd naar jullie reacties.  
 

Groeten 
Peter de Jonge 
 
Weekenddiensten 
04-05 september ds. Emma Rijks 
11-12 september ds. Menno Valk 
18-19 september ds. Menno Valk 
25-26 september ds. Hanneke Diermanse 
02-03 oktober  ds. Menno Valk 
09-10 oktober  ds. Emma Rijks 
 
 

 
 

Een serie interviews met gemeenteleden.  
Over corona, over kerk en geloof, en nog meer……. 
Deze maand: Irene van Essen 
 

 
 

Als de ene deur dicht gaat, gaat een andere open! 
Irene van Essen is lid van de Dorpskerk en woont 
vlakbij het station, in de Pioniershof. Dat is een 
woongroep voor ouderen, waar iedere bewoner 
een eigen appartement heeft maar ze ook dingen 
samen doen. Ze delen een prachtige binnentuin, 
drinken koffie of een borrel met elkaar, en als 
iemand ziek is brengt een buur een pannetje soep. 
Irene kwam hier na haar scheiding wonen en 
behoorde tot de eerste lichting bewoners.  

Haar huis is sfeervol ingericht. Een flinke 
woonkamer met open keuken, een enorme kast – 
een familiestuk – waar een engel aan hangt. Foto's 
van de kleinkinderen aan de muur en schilderijen 
van haar eigen hand. Irene: ‘Ik schilder al dertig jaar. 
Mijn eerste lerares was Riet Bloem en de tweede 
was Joke Leune. Fantastische leraressen! Ik maak 
abstracte schilderijen waarbij ik me laat verrassen 
door de verf. Eigenlijk ben ik net een kleuter, ik 
begin gewoon te schilderen. Ik houd van kleuren, ik 
schilder chakra’s, soms is het hele schilderij geel, 
dan heb ik behoefte aan warmte. Het schilderen is 
ook therapie voor mij, om het overlijden van mijn 
zoon te verwerken. Ik heb al vaak geëxposeerd, 
maar toen ik zeventig jaar werd had ik een top-
expositie in de Kunstkring Statenhoed. De weg is 
het doel van het schilderen, zeg ik altijd. Ik denk 
niet: ik ga dat leuke hondje eens schilderen. Zo werk 
ik niet, ik ben geen fijnschilder.’  
 

Terwijl Irene koffie en koekjes neerzet, praten we 
over de afgelopen coronaperiode en hoe ze die 
heeft beleefd. ‘Tijdens de eerste lockdown was ik 
blij dat ik in groepswonen leef. Het was die tijd mooi 
weer en we konden veel in de binnentuin zitten, op 
anderhalve meter afstand. In de winter was het 
lastiger, het was koud en je kon niet lekker buiten 
zitten, dus je zag geen hond. Ik heb wel een partner 
maar we wonen niet samen, en ik zag hem in de 
coronatijd minder dan normaal.’ 
 
In die tijd kreeg Irene problemen met haar 
gezondheid. ‘Op een zomeravond ging ik wandelen 
zoals elke avond, maar ik maakte een enorme smak 
en moest naar het ziekenhuis. Een gebroken neus. 
Nu ben ik best bang geworden om te lopen. Ook 
kreeg ik last van mijn gehoor. Een gesprek met 
iemand voeren gaat prima, maar in een groep 
mensen kan ik het niet volgen. Ook als ik naar de 
kerk ga versta ik er geen bal van. Ik mis het wel 
hoor, de kerkdienst, ik vind het zingen het mooist. 
Vroeger moesten we elke week psalmen leren op 
school, nog steeds draag ik die bij me. Die mooie 
liederen zou ik graag weer samen zingen.’  
 
Maar Irene gaat niet bij de pakken neerzitten nu de 
kerkdiensten lastig zijn. Een geliefde uitspraak van 
haar is: ‘Als de ene deur dicht gaat, gaat een andere 
open.’ Ofwel, dan komt er weer een andere 
mogelijkheid. Ze kijkt nu naar de kerk op televisie. 
‘Elke zondag stem ik af op Hour of Power, daar is 

 
HET LICHT OP…. 
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altijd iemand te gast die een persoonlijk verhaal 
vertelt, daar houd ik van. Verder vind ik Jurjen ten 
Brinke van de EO zo goed, die verhalen daar kan ik 
wel bij janken. Over zijn zus, die moeder is van vijf 
kinderen en die nu kanker heeft. Ook kijk ik naar de 
katholieke viering. Het mooiste aan het katholieke 
geloof vind ik de Mariaverering. Omdat ik zelf een 
zoon heb verloren kan ik me zó goed voorstellen 
hoe Maria zich heeft gevoeld toen Jezus aan het 
kruis stierf.’  
 
‘Je ziet wel dat ik volop oecumenisch ben. Mijn 
moeder was Russisch-orthodox, zij liet ons vrij qua 
geloof, of je naar de kerk ging of niet. Ik probeer 
geloof te brengen bij mensen om me heen. Ik bid: 
Here God, stuur licht naar de wereld. In mijn eigen 
leven probeer ik ook het licht te zoeken. Je moet 
voor het slapen gaan bijvoorbeeld geen negatieve 
dingen kijken, ik zet de tv na ‘De slimste mens’ wel 
uit. Ik doe dan nog een meditatie aan de hand van 
Louise Hay, een Amerikaanse schrijfster over 
persoonlijke groei. Zij zegt: je eigen gedachten 
bepalen je toekomst. Het leven bestaat uit pieken 
en dalen, je bent nooit continu gelukkig, maar je 
kunt je wel uit de put denken. Negatieve dingen 
loslaten, dankbaar zijn over gewone dingen. 
Bijvoorbeeld dat ik in zo’n mooie groene plaats als 
Twello woon.’ 
 
Voordat ze naar Twello kwam woonde Irene in 
Teuge - waar ze werkte als kleuterleidster - en later 
in Terwolde. Ze is echt iemand van deze regio, in 
tegenstelling tot haar moeder, die van ver weg 
kwam. ‘Mijn moeder is geboren in Oekraïne. In de 
oorlog is zij met zo’n veewagon naar Duitsland 
gekomen, daar moest ze dwangarbeid doen en 
toen leerde ze mijn Nederlandse vader kennen. 
Nogal een verhaal, ze had best een oorlogstrauma 
opgelopen. Ze is 92 jaar geworden, was uiteindelijk 
dement. Ik heb heel veel van haar geleerd. Zelf heb 
ik vier kinderen. Branko is de tweede, hij had 
leukemie en overleed toen hij 21 jaar was. In tien 
jaar tijd zijn we heel vaak naar het AMC in 
Amsterdam geweest. Hij hield enorm van 
regenbogen, en als ik nu verdrietig ben en ik zie een 
regenboog, dan weet ik dat mijn zoon me wil 
steunen. Op de meest gekke momenten zie ik er 
een. Na een bezoek aan de begraafplaats zag ik een 
regenboog in een petroleumvlek op de grond. Een 
andere keer keek ik keek omhoog en zag er een in 
een lamp. Op de liturgie van Branko’s uitvaart stond 

ook een regenboog, kinderen uit zijn vroegere 
schoolklas hadden die ingekleurd. Een buurmeisje 
had er wel zeventien gemaakt. Branko was niet 
bang om te sterven. Hij was een erg gelovig iemand. 
Ik ben dat ook - en ik geloof beslist dat we elkaar 
terug zullen zien.’  
Henk-Jan Gosseling 
 

 
 
Beste mensen, 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bloemen, de 
vele kaarten en alle belangstelling die er was na de 
heupoperatie van mevr. Slijkhuis. De revalidatie is 
vlot verlopen en ze zijn weer thuis. Johan uit het 
zorghotel Humanitas en Henny uit PW Janssen. Een 
hartelijke groet van Johan en Henny Slijkhuis-Uenk. 
Hanna Sikkema 
 
Ga je mee naar Terschelling?  

Ben je geïnteresseerd in 
geloof, betrokken bij de 
Protestantse Gemeente 
Twello en op zoek naar 
inspiratie? Ga dan mee 
naar het landelijke 

Inspiratie-Festival 2021 op 22, 23 en 24 oktober!  
 
Het Inspiratiefestival is een prachtig weekend om 
inspiratie op te doen voor de opbouw van onze 
gemeente, met meezing-concerten, spirituele 
wandelingen over het strand en door de duinen, 
theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, 
bibliodans en veel muziek en cultuur. Met een 
gevarieerd programma aan lezingen, workshops, 
getijdenvieringen, discussies, theater en meditatie 
is er voor elk wat wils. Of je nu op zoek bent naar 
spiritualiteit en inspiratie, naar verdieping en 
inhoud, naar creatieve werkvormen of andere 
vormen van geloofsbeleving. Er wordt ingezet op 
vernieuwende vormen. Om te (be)proeven, te 
beleven, te bezielen, te delen en te verbinden. Het 
hele eiland wordt gebruikt als locatie:  één grote 
groene kathedraal. Maar belangrijk is vooral de 
ontmoeting en het genieten van Terschelling. Het 
festival wordt georganiseerd door alle kerken op 
het eiland Terschelling, de Protestantse 
Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk 
Nederland en de Raad van Kerken Nederland.  

 
ALGEMENE BERICHTEN 
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Voor meer informatie over de 
workshops/werkvormen en het 
inschrijfformulier voor het 
festival 2021 zie de website 
inspiratiefestival-terschelling.nl 
of scan deze QR-code. 

 

Rosa van der Tang gaat binnenkort aan de slag als 
opbouwwerker en zou graag samen met jou, zich 
dit weekend laten inspireren voor het vormgeven 
van geloof, kerk en samenleving in het dorp Twello.  
 

Ans en ik zijn enthousiast geworden en na het lezen 
van de website heb ik ons aangemeld. Gedurende 
het weekend kunnen we elkaar ontmoeten bij een 
activiteit, een kop koffie of een maaltijd en zo onze 
ervaringen delen. 
 

Ook de kerkenraad vindt het Inspiratieweekend een 
mooi initiatief voor de verdere opbouw van de 
gemeente en zal een tegemoetkoming in de 
festivalkosten van € 125,- per persoon bijdragen. 
De overige vervoer- en verblijfkosten, ca. € 150,- 
per persoon, komen voor eigen rekening. 
 

Heb je interesse, maak dit dan kenbaar bij  Rosa van 
der Tang of bij Gerit Moll 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll  
 
 

 
 

In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd elders worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen, en die graag 
de band met de gemeente willen behouden. In de 
drukversie van Kredo staan de namen genoemd. 
 

Verrast u hen eens met een kaartje! Weet u iemand 
die op ons lijstje ontbreekt, ziet u dat er iets niet 
klopt, schroom niet het ons te vertellen. 
 

 
 
 
 
 

 
 

In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die zijn overleden. In de drukversie 
van Kredo staan de namen genoemd. 
 

Donderdag 22 juli 
hebben we voorzichtig 
een nieuw begin 
gemaakt met Aan 
tafel! Na lange 
afwezigheid hadden 8 

gasten zich aangemeld en volgens de kokers en 
eters was het erg gezellig en heel fijn dat we elkaar 
eindelijk weer konden ontmoeten. Donderdag 18 
augustus mochten we alweer 17 eters begroeten en 
genoten we van een heerlijk soepje, zomerse 
salades (ondanks het herfstige weer) en yoghurt 
met vruchten en honing van de plaatselijke imker. 
De komende data voor dit jaar zijn: dinsdag 14 
september, donderdag 21 oktober, woensdag 17 
november en dinsdag 14 december. De 
aanvangstijd van de maaltijd is om 18.00 uur (inloop 
vanaf 17.30 uur) in de kelder van gebouw Irene. De 
kosten bedragen € 5,00.  
 

Aangezien we voorlopig gebonden zijn aan een 
maximum van 20 personen kan het voorkomen dat 
we een keuze moeten maken wie mee mag eten, 
zodat iedereen een keer aan de beurt komt. 
Natuurlijk hopen we dat de coronaregels snel meer 
personen in de ruimte toestaan zodat er voor 
iedereen plaats is. Opgave kan uitsluitend 
telefonisch bij Hetty Harmsen. 
Wij hebben er weer zin in!  
 

Namens de kookploeg van Aan tafel!,  
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 
 

 
 

Bidden is geen kunst(je) 
Er is veel over bidden geschreven en gezegd. Zo van 
‘God luistert alleen als je precies zegt wat Hij wil 
horen’ en ‘bidden is een vorm van praten met 
jezelf’. En ook ‘wat zeggen de mensen ervan als ik 
praat met iemand die niet te zien is?’ of ‘bidden 
helpt toch niet’. 

 
OMZIEN NAAR 

 
WIJ GEDENKEN 

Gebedsgroep jouw verhaal 
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bron: Milieu Centraal 

Nee, bidden is geen kunstje om jezelf en anderen 
een goed gevoel te geven, alhoewel bidden je soms 
erg kan opluchten. Bidden is praten met God. De 
God die je niet kunt zien maar die er wel is en die 
ook naar je luistert, altijd! Eigenlijk is het net zoals 
je naar je kinderen luistert of met een vriend 
spreekt. Daar is toch geen kunst aan, of toch wel? 
 

Er is veel om voor te bidden, elke maandag nemen 
we de tijd om te danken voor de zegeningen die wij 
en anderen ontvangen hebben en we vragen of God 
uitkomst wil geven in moeilijke situaties. Zo bidden 
we voor onze gemeente en ons dorp, voor ons land 
en de wereld, maar ook voor persoonlijke 
omstandigheden.  
 

Wil je meedoen? Je bent van harte welkom! Elke 
maandag van 13.00 tot ca. 14.00 uur in Irene. Komt 
een andere dag of tijd beter uit? Prima, dan maken 
we gewoon een tweede (avond-)groep. Wil je 
voorbede laten doen? Stuur een berichtje naar 
gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel met Henk-Jan 
Gosseling. 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 

!!!!!!!!!!!   Alarm   !!!!!!!!!!!    
Zoals velen al gemerkt 
hebben is het 6e IPCC 
klimaatrapport, dat in 2022 
officieel gepubliceerd 
wordt, veel in het nieuws. 

Dit is met reden, want de toonzetting is alarmerend 
en een groot contrast met de vorige publicaties. De 
slotsom: er is geen veilige marge voor klimaat-
verandering, ook niet de vaak genoemde 1,5 graad 
opwarming, en wij merken nu al wereldwijd de 
gevolgen van de klimaatverandering. 
Het IPCC zegt nu dat een opwarming van 1,5 graad 
‘onomkeerbare’ gevolgen zal hebben. En sterker 
nog, dat het leven op aarde zoals wij dat kennen 
tegen 2050 onontkoombaar is veranderd door 
klimaatverstoring: grote tekorten aan veilig 
drinkwater, ondervoeding, versneld uitsterven van 
soorten en enorme groepen klimaatvluchtelingen. 
Kinderen die nu geboren worden, hebben hier als 
ze dertig zijn volop mee te maken. 
 

Het IPCC zegt dat dit hoe dan ook gaat gebeuren, 
ongeacht het tempo waarin de uitstoot van 
broeikasgassen wordt teruggedrongen. Ze stellen 

dat de verwoestende gevolgen van de opwarming 
van de aarde voor de natuur en de mensheid die 
ervan afhankelijk is, steeds sneller gaan en al ruim 
voor 2050 pijnlijk voelbaar worden, overal op 
aarde. "Het leven op aarde kan zich herstellen van 
grote klimaatveranderingen door te evolueren naar 
nieuwe soorten en nieuwe ecosystemen te 
creëren", aldus een samenvatting. "De mensheid 
kan dat niet." 
 

Al met al een rapport dat ons dringend oproept om 
de gevolgen van de opwarming te minimaliseren 
(damage control) door zo spoedig mogelijk de CO2-
uitstoot te verminderen. Maar wat kun je het beste 
doen? En hoeveel zoden zet dat aan de dijk? Minder 
vlees eten, zonnepanelen, in eigen land op 
vakantie: het heeft allemaal zin. Er is berekend wat 
de klimaatwinst is van gedragsverandering. Vooral 
de auto laten staan en minder vliegen levert veel 
op, zoals dit plaatje laat zien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals in de vorige Kredo vermeld is er een 
klimaatpelgrimage op weg naar de 
Klimaatconferentie COP26 in Glasgow. Op zondag 3 

oktober zijn de pelgrims 
bij ons in Twello te gast 
voor de lunch. Helaas is 
het vanwege corona-
beperkingen niet mogelijk 

om massaal gezamenlijk met de pelgrims te 
lunchen. Het is wel mogelijk om die dag deel te 
nemen aan de pelgrimage (maximaal 20 personen). 
Het traject is van Colmschate naar Apeldoorn, 
waarbij het ook mogelijk is om in Twello te starten. 
(9.00 uur vanuit Colmschate, 13.00 uur vanuit 
Twello). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
bij groenekerk@pkn-twello.nl. 
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Opruimactie zwerfvuil op 18 september 
Wist u dat veel leden van de zwerfafvalruimers 
soms wekelijks op pad zijn om zwerfafval op te 
ruimen? Zowel leden van binnen als buiten de kerk. 
Samen proberen we iets te doen aan plastic, blikjes 
en mondkapjes die zo maar overal liggen. Zaterdag 
18 september van 09.30 tot 12.00 uur hebben we 
een groepsactiviteit. Wie komt ons meehelpen met 
zwerfafval opruimen? We starten bij gebouw Irene. 
Een activiteit voor kerk en dorp. Geef je op via 
groenekerk@pkn-twello.nl en wij zorgen voor de 
benodigde materialen! 
 

Tot dan! 
Werkgroep Groene kerk 
 

 
 

Een nieuw seizoen! 
We staan aan het begin van een nieuw seizoen. 
Anderhalf jaar zijn we als kerkelijke gemeente, 
minder dan we zouden willen, actief geweest. 
Meerdere activiteiten konden door de 
coronabeperkingen niet doorgaan. De kerk kon 
maar beperkt bezocht worden, al waren er gelukkig 
wel de online-diensten. En nu …. volle kracht 
vooruit. 
 

De EO en het Nederlands Dagblad hebben een 
onderzoek gedaan naar het te verwachten 
kerkbezoek na de coronabeperkingen. Volgens het 
onderzoek is 15 procent van plan om minder vaak 
naar de kerk te gaan, 4 procent van de 
ondervraagden gaat helemaal niet meer naar de 
kerk. Veel andere mensen, ongeveer 30 procent, 
gaan fysieke kerkbezoeken deels vervangen door 
online-diensten. 16 procent van de mensen zegt dat 
het geloof minder sterk is geworden of is 
verdwenen.  
Zal bovenstaande neerwaartse trend waarheid 
worden en ook gelden voor onze kerkelijke 
gemeente in Twello? Hoe zeker zijn we dat we 
blijven geloven zonder kerkgang? Lopen we dan 
niet het gevaar dat ons geloof niet onderhouden 
wordt en ongemerkt steeds verder afneemt? 
Misschien toch goed om gewoon naar de kerk te 
gaan, om te bezinnen, geïnspireerd te worden, je 
op te laden, om tot rust te komen en elkaar te 
ontmoeten. 

Jaarlijks wordt door vier grote kerkgenootschappen 
(waaronder de PKN) een missionaire trendrede 
uitgesproken. De trendrede richt zich op actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen en biedt 
inspirerende ideeën om missionair op in te spelen. 
Eén van de ontwikkelingen – genoemd in de laatste 
trendrede – wil ik hier citeren. Binnen veel 
kerkgenootschappen zie je de diversiteit 
toenemen, maar juist daardoor vinden meer 
mensen de weg naar de kerk. De PKN spreekt 
inmiddels over een ‘mozaïek van kerkplekken’ met 
allerlei verschillende vormen, van kliederkerken en 
pioniersplekken tot klassieke gemeenten. Het lijkt 
hierbij dé kernvraag of kerken beschikken over een 
identiteit die stevig genoeg is om mensen te 
verbinden en of die identiteit flexibel genoeg is om 
ruimte te geven aan diversiteit. De beste slagzin 
voor iedere kerk is immers door Jezus zelf bedacht:  
‘In het huis van mijn Vader zijn vele woningen’. 
(Johannes 14: 2). In de 
trendrede passeren meer 
kansen voor kerken de 
revue. Zo zouden kerken 
veel meer kunnen 
communiceren dat je 
voor levensvragen niet 
meteen naar de dokter of 
de psychiater hoeft. In 
kerken kan gesproken 
worden over thema’s als 
depressie, eenzaamheid 
en het vinden van je draai 
of roeping, zodat mensen de kans krijgen om samen 
een weg te vinden om met levensvragen om te 
gaan. Iets wat niet wegneemt dat de geestelijke 
gezondheidszorg voor veel mensen belangrijk blijft. 
 

Een nieuw seizoen biedt – ook vanuit deze 
trendrede – nieuwe kansen. We starten onze 
activiteiten weer op, van kliederkerk naar onze 
traditionele zondagse eredienst, ontmoetings-
middag 65+ (10 november), Aan Tafel!, kinder-
nevendienst XXL, werkgroep Groene Kerk en alle 
andere activiteiten. Maar ook verdiepingsavonden, 
georganiseerd door B&I en door onze eigen 
predikanten. En…. meld je ideeën voor nieuwe 
activiteiten! De kerkenraad faciliteert die graag. 
 

Een nieuw seizoen, waarin we aan de slag gaan met 
drie eigen predikanten (2,1 fte) en een parttime 
opbouwwerker. Wat een rijkdom! Maar wat 

 KERKENRAAD 
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misschien nog wel belangrijker is: een gemeente 
met heel veel vrijwilligers die de handen uit de 
mouwen willen steken en die willen werken om zo 
veel mogelijk mensen, binnen de bandbreedte van 
onze identiteit, zich thuis te laten voelen binnen 
onze gemeente vanuit het principe ‘In het huis van 
mijn Vader zijn vele woningen’. Maar ook een 
gemeente met gemeenteleden die er voor elkaar 
willen zijn. Zoals in Johannes 4: 12 staat: Niemand 
heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar 
liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons 
ten volle werkelijkheid geworden.  
Een gemeente met een stevige identiteit, gevoed 
door de liefde van Jezus Christus.  
 

Meer mensen in de kerk 
De kerk is qua stoelopstelling 
opnieuw ingericht waarbij, 
rekening houdend met de 
anderhalve-meter-maatregel, 
gekeken is naar het creëren van 
zo veel mogelijk zitplaatsen. 
Hierdoor kunnen wij - ook met de huidige 
coronaregels - ’s zondags 72 personen toelaten in 
de kerk, en als we het Stiltecentrum erbij betrekken 
zelfs 80. Misschien is de opstelling iets minder fraai 
dan de gebruikelijke opstelling. Maar fijn dat er 
weer meer mensen naar de kerk kunnen. Kom je 
zondag ook weer? En wie weet geeft de 
persconferentie van 20 september nog meer 
mogelijkheden. 
 

Kerkdienst te bezoeken en online te bekijken 
Wij nodigen je van harte uit om de kerkdienst 
aanstaande zondag in de kerk bij te wonen. 
Uiteraard blijft de dienst ook via kerkdienstgemist 
te volgen. Om de dienst in de kerk bij te wonen is 
het echt noodzakelijk dat je je vooraf aanmeldt via:  
• onze website pkn-twello.nl (tot vrijdag 18.00 uur) 
• een mailtje naar kerkdienst@pkn-twello.nl (tot 

vrijdag 18.00 uur) 
• een telefoontje naar 06 2270 0742 (donderdag 

tussen 18.00 – 21.00 en vrijdag tussen 9.00 en 
12.00 uur) 

In verband met de indeling van de kerk en de 
planning kunnen we helaas aanmeldingen na 
vrijdag 18.00 uur niet meer aannemen.  
 

Je wordt koninklijk ontvangen door de koster die je 
naar je plaats begeleidt. Mocht de koster nog een 
van de andere bezoekers begeleiden, wacht dan 

even tot hij je komt halen. We hopen je volgende 
week zondag te mogen begroeten. 
 

Jassen aan in de kerk 
In de kerk mogen wij weer zingen. Het advies in 
deze coronatijd is om ramen en deuren open te 
laten om zo de benodigde ventilatie te garanderen. 
Bij het kouder wordende weer lijkt het daarom 
raadzaam uw jas aan te houden of in ieder geval bij 
de hand te hebben.  
 

Koffiedrinken na de dienst 
 Je wordt van harte uitgenodigd om te komen 
koffiedrinken na de dienst. In de grote zaal kunnen 
wij, rekening houdend met de anderhalve-meter-
afstand, 32 koffiedrinkers een plaats bieden. In de 
zithoek tegenover de bar nog vijf en aan de bar 
maximaal drie. Staand koffiedrinken is helaas niet 
toegestaan, ook niet bij de bar. 
 

Bij mooi weer zullen wij, indien meer dan 40 
koffiedrinkers verwacht worden, ook buiten 
tafeltjes neerzetten. Ook hier is staand koffie-
drinken helaas niet toegestaan. Bij minder goed 
weer zullen we ook de kelder gebruiken, hier 
kunnen 24 kerkbezoekers koffiedrinken. We hopen 
dat er dan mensen zijn die willen helpen om in de 
kelder koffie te schenken. 
 

Afhankelijk van het aantal ingeschreven 
kerkbezoekers zullen wij kijken welke ruimtes nodig 
zijn. Om deze reden zullen wij met koffiedrinken 
alleen rekenen met de kerkbezoekers. We hopen 
op ieders begrip indien het koffiedrinken de eerste 
keren niet voor 100% foutloos verloopt. 
 

Inzegenings- en afscheidsdienst  
Twee belangrijke gebeurtenissen in de dienst van 
zondag 26 september. Wij zijn verheugd dat ds. Ary 
Braakman dan bevestigd zal worden als predikant 
binnen onze gemeente. En ook zal tijdens deze 
dienst de inzegening plaatsvinden van onze nieuwe 
opbouwwerker Rosa van der Tang. Het wordt een 
volle dienst, want in deze dienst nemen wij ook 
afscheid van onze interim-predikant Hanneke 
Diermanse en van onze opbouwwerker Henk-Jan 
Gosseling. Het wordt misschien een iets langere 
dienst dan normaal, maar we beloven u dat de 
toespraak vanuit de kerkenraad qua tijdsduur 
beperkt blijft. ! 
 

In de dienst kunnen wij 80 kerkbezoekers toelaten, 
hiervan zal een aantal gasten van buiten de 

YES: 80! 
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gemeente komen. Denk hierbij onder andere aan 
vrienden/familie van Ary en Rosa, maar ook aan 
afgevaardigden van de classis, de werkgemeen-
schap en andere kerken.  
 

Na de dienst is er koffiedrinken en we overwegen 
om het koffiedrinken in een externe gelegenheid te 
houden in verband met het aantal bezoekers. De 
kerkenraad is nog druk bezig met de organisatie van 
de dienst en het koffiedrinken. Dus verdere 
bijzonderheden over de dienst, het koffiedrinken 
en de wijze van aanmelden zijn te lezen in 
Dorpskerk-Nieuws.  
 
Een compleet professioneel team 
Zondag 10 februari 2019 vond de afscheidsdienst 
van ds. Lidy van Prooyen Schuurman plaats. Lidy 
was predikant en onder andere belast met het 
pastoraat in sectie Oost. De kerkenraad heeft zich 
destijds uitgesproken om de ontstane vacature 
weer in te vullen en zelfs uit te breiden door ook te 
zoeken naar een opbouwwerker. Dit om vol in te 
zetten op voor de toekomst. Op gemeenteavonden 
is deze keuze bijna unaniem omarmd door u.  
 

De toestemming van de classis liet langer op zich 
wachten dan wij hoopten. Na een afwijzing heeft de 
kerkenraad zich zeer en langdurig ingespannen om 
deze toestemming alsnog te verkrijgen. De 
terughoudendheid van de classis kwam voort uit de 
omvang van onze gemeente die een kleinere 
predikantsbezetting rechtvaardigt alsmede door 
onze minder positieve begroting. Wij zijn dan ook 
dankbaar dat de classis haar vertrouwen in onze 
kerkenraad heeft uitgesproken door toestemming 
te verlenen om toch een ‘derde’ predikant te 
mogen zoeken. Daarnaast is gelijktijdig 
toestemming verleend om een parttime 
opbouwwerker voor een periode van drie jaar te 
mogen benoemen. 
 

De sollicitatiecommissie (voor de opbouwwerker) 
en de beroepingscommissie hebben hard gewerkt, 
wat resulteerde in de voordracht van Rosa van der 
Tang als opbouwwerker en Ary Braakman als 
predikant. De kerkenraad heeft met beide 
kandidaten gesproken en was het volledig eens met 
de keuze van beide commissies. 
 

Volgens de kerkregels is er vervolgens een 
gemeenteavond geweest waar Ary Braakman zich 
heeft voorgesteld. Hoewel de procedure intensief 
was heeft de (dubbele) stemming ook hier de keuze 

van de beroepingscommissie bevestigd, waardoor 
Ary Braakman naast Rosa van der Tang toegevoegd 
kan worden aan ons professionele team. Rosa is 
begonnen op 1 september en Ary begint met zijn 
werkzaamheden op 26 september. 
 

Kortom, het nieuwe 
seizoen gaan we met een 
‘vast’ eigen team van 
professionals aan de slag, 
bestaande uit de drie 
predikanten Emma Rijks (0,6 
fte), Ary Braakman (0,5 fte) en 
Menno Valk (1,0 fte), aangevuld  
met onze opbouwwerker Rosa van der Tang (0,5 
fte). Dankbaarheid en blijdschap zijn de woorden 
die hier bij horen. 
 

Rosa stelt zichzelf in deze Kredo voor, Ary doet dat 
in de komende Kredo. Maar ongetwijfeld hoor je 
van beiden de komende periode meer. 
 

De kerkenraad is dankbaar dat wij in deze meer dan 
tweeënhalf jaar durende vacaturetijd zijn 
bijgestaan door de predikanten Gerrit Buunk († 26 

juni 2019), Johan Weijenberg en Hanneke 
Diermanse. 
 
Afscheid Henk-Jan Gosseling 
De afgelopen jaren zijn we verwend 
geweest met een voortreffelijke freelance 
opbouwwerker. Ruim drie jaar geleden 
kwam de diaconie in contact met Henk-
Jan Gosseling die als pionier voor de PKN 
verbonden was aan de Lebuïnuskerk en 
aan het Meester Geertshuis, waar 
aandacht is voor kwetsbare mensen.De 
diaconie heeft deze contacten benut en 
kwam met Henk-Jan overeen dat hij een 
dagdeel per week onze gemeente zou 
bijstaan bij diaconale activiteiten. In het 
laatste jaar konden wij deze 
werkzaamheden zelfs uitbreiden naar 2 
dagdelen per week. In deze beperkte tijd 
heeft Henk-Jan een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het opzetten en in stand 
houden van veel activiteiten, zoals de 
Gebedsgroep, Meet-in 11, lunch en 
wandeling met statushouders, actie 
kerstengel, actie paashaas en nog vele 
andere activiteiten. Een knappe prestatie 
om dit in de weinige tijd die hij H
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Hartelijk 
welkom Rosa 

en Ary! 
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beschikbaar had te realiseren en dit in een roerige 
periode in zijn privéleven. Daarnaast zijn we de 
laatste tijd verrast door zijn interviews met 
gemeenteleden in Kredo. Wie neemt deze 
interviewreeks trouwens van hem over? Heb je 
interesse, laat het weten. 
 

Bewust heeft Henk-Jan niet gekozen om te 
solliciteren op de 0,5 fte vacature voor 
opbouwwerker, omdat dit niet past in de huidige 
fase van zijn leven. Wel zal hij in september onze 
nieuwe opbouwwerker Rosa van der Tang inwerken 
en zijn kennis overbrengen. 
 

In de dienst van 26 september zullen we kort 
aandacht aan zijn vertrek geven. Maar ook hier 
willen wij hem heel veel dankzeggen voor alle 
arbeid en het enthousiasme welke hij voor onze 
gemeente heeft ingezet. Een stille werker die heel 
veel heeft gepresteerd. Hij is de kwartiermaker 
geweest waardoor Rosa verder kan bouwen. 
 

Afscheid Hanneke Diermanse 
Medio januari van dit jaar nam interim-predikant 
ds. Johan Weijenberg afscheid. De kerkenraad was 
in de gelukkige omstandigheid dat er contacten 
waren met ds. Hanneke Diermanse. Na een 
kennismaking heeft de kerkenraad unaniem 
besloten om met ingang van half januari van dit jaar 
Hanneke aan te stellen als interim-predikant. Nu, 
bijna negen maanden verder, nemen wij afscheid 
van haar. Voor 
veel mensen in 
wijk Oost is dit 
wederom een 
verlies van een 
vertrouwd iemand. Want zij heeft - ondanks de 
corona-periode - heel veel bezoekjes afgelegd. Veel 
gemeenteleden heeft zij bijgestaan in periodes die 
voor hen moeilijk waren. Waarin men in een 
moeilijke periode verkeerde, ziek was of met verlies 
van een dierbare werd geconfronteerd. Waarin zij 
de uitvaart verzorgde en er ook was voor de 
nabestaanden. Meerdere bewoners van sectie 
Oost, de sectie waar Hanneke wijkpredikant was, 
hebben hun waardering over het luisterend oor van 
ds. Diermanse en haar begripvolle woorden naar de 
kerkenraad uitgesproken. Waardoor de kerkenraad 
wist dat sectie Oost, ook in deze lange vacature tijd, 
goed pastoraal verzorgd werd. Daarnaast was zij 
een fijne collega voor Emma en Menno. 

Omdat het preekrooster al gereed was toen 
Hanneke als interim-predikant aantrad, is zij nog 
maar twee maal voorgegaan. Dit waren diensten 
die zeer gewaardeerd werden. We hopen haar in de 
toekomst nog als gastpredikant te mogen 
begroeten. Uiteraard staan we in de dienst van 26 
september ook kort stil bij het afscheid van 
Hanneke. We zijn dankbaar voor al datgene wat 
Hanneke voor onze gemeente heeft gedaan.  
 
Jaarplannen 
Voor de vakantie heeft de kerkenraad verkennend 
gesproken over het jaarplan 2021 - 2022. Ideeën 
zijn gedeeld en gekeken wordt waar meer 
activiteiten door meer geledingen gedeeld kunnen 
worden. In september/oktober spreken we hier 
verder over.  
 

Wat is jouw talent? 
De startdienst op zondag 12 september, voorbereid 
door ds. Menno Valk met meerdere vrijwilligers, 
heeft als thema meegekregen: ‘Wat is jouw talent?’ 
We laten ons verrassen door de invulling van de 
dienst. We hebben talentvolle predikanten en een 
talentvolle opbouwwerker binnen onze gemeente. 
We hebben allemaal talenten, en allemaal zijn ze 
verschillend. Zo hebben we een gemeentelid dat 
vol passie wekelijks het grind rondom de kerk 
aanharkt waardoor de kerk nog mooier uitkomt. 
We hebben gemeenteleden die de financiën 
regelen, waardoor we ons over de zakelijke 
aspecten geen zorgen hoeven te maken, leden die 
de ontmoetingsmiddag voor 65+ organiseren, 
leden die de kerkbladen rondbrengen, leden die 
bezoekwerk verrichten en nog zoveel andere 
gemeenteleden met talenten waardoor we een 
levendige kerk kunnen zijn.  

 

We zetten 
allemaal onze 
talenten in voor 
de kerk, de 
samenleving, ons 
werk, de eenzame 

buurvrouw, de …… Maar mocht je toch nog een 
klein beetje tijd over hebben, denk dan eens na 
welke talenten jij voor onze kerkelijke gemeente 
kunt inzetten. Bel of mail even met een 
kerkenraadslid en we zoeken een taak(je) die past 
bij jouw talenten en de tijd die jij beschikbaar hebt.  
 

HEEL ERG BEDANKT 
EN HOPELIJK TOT 

WEERZIEN! 
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Tot slot  
Zondag 22 augustus preekte ds. Jan Ek uit Brummen 
in onze kerk. Hij begon en eindigde zijn preek met 
het volgende gedicht: 

 

De aarde zit boordevol hemel  
en elke struik,  
hoe gewoon ook,  
staat in lichterlaaie van God.  
Maar enkel wie het ziet,  
doet de schoenen uit.  
 

De rest zit er omheen  
en plukt bramen. 
 

Elizabeth B.Browning, (1806-1861) 
 

Een gedicht wat ik mooi vind en wat mij bezighoudt. 
Want met een wereld in brand is het toch moeilijk 
om de regel ‘De aarde zit boordevol hemel’ te 
bevatten. En toch …. het zijn, zoals ds. Ek zei, die 
kleine elementen in de natuur en de wereld die zo 
hemels zijn. Laten we met elkaar kijken naar de 
hemelse aspecten om ons heen. Daar dankbaar 
voor zijn en ook zorgen dat dit behouden blijft. 
Namens de kerkenraad, 
 

Bert Hokken (voorzitter) 
E: voorzitter@pkn-twello.nl 
 

 
 

Actie voor de Voedselbank  
We zijn nog steeds voedings-
middelen en verzorgingsproducten 
aan het inzamelen voor de 
Voedselbank. Helaas is dat nog 
steeds noodzakelijk. Het wagentje 
staat in het Stiltecentrum. Geef! 

 

Vriendenmiddag Tent of Nations  
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het 
vredesproject van de Palestijns-christelijke familie 
Nassar in Bethlehem. Deze familie leeft en werkt 
onder moeilijke omstandigheden en voortdurende 
bedreiging van landonteigening door de Israëlische 
autoriteiten. Desondanks zet de familie Nassar zich 
op een geweldloze en creatieve manier in onder het 
motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. Hun 
levensmotto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’ staat in 
meerdere talen op een grote steen bij de ingang. 
Daarnaast probeert de familie hun frustratie 
telkens weer om te zetten in positieve acties, in 

daden van hoop. Het afgelopen jaar was de familie 
Nassar extra kwetsbaar omdat er vanwege corona 
geen buitenlandse vrijwilligers konden komen. 
Aanvallen, vernielingen en bedreigingen zijn 
toegenomen, tot brandstichting toe, waarbij recent 
ruim 1.000 fruitbomen in vlammen zijn opgegaan. 
Desondanks gaat de familie dóór en wij willen hen 
steunen en ons laten inspireren door hun 
levenshouding. 
 

Op zaterdagmiddag 25 september wordt op 21 
plekken in Nederland een Vriendenmiddag Tent of 
Nations georganiseerd. Zo ook in gebouw Irene, 
Dorpsstraat 8 in Twello. Van 14.00 - 16.30 uur ben 
je van harte welkom! Het wordt een inspirerende 
en dynamische bijeen-komst met bijdragen van 

Daoud Nassar (Tent of 
Nations) en Carolien 
Roelants (Midden-Oosten 
expert en journalist), een 
korte film over corona in 
Bethlehem, ontmoeting in 

kleine groepjes, creativiteit en solidariteit. 
 

Op tentofnations.nl/ is formatie te vinden of scan 
deze QR-code. Aanmelding is verplicht, 
uiterlijk maandag 20 september via 
tentofnationsnl@gmail.com 
Van harte welkom en nodig vooral ook 

anderen uit mee te komen! 
 

De voorbereidingscommissie 
Mieke Koers, Ruud Pragt,  
Bert de Gans, Diny Landeweerd 
 

Verantwoording giften 
Onderstaand vindt u de opbrengsten van de 
inzamelingen van de diaconie van het 1e halfjaar 
2021. Het betreft hier de opbrengsten van de 
digitaal overgemaakte giften naar de Diaconie in de 
maanden januari t/m juni en overige ontvangen 
bedragen.  
 

 
 

Alle gevers, hartelijk dank! 
Bertus van Welsum, penningmeester. 

Data Bestemming
Digitaal januari Diverse doelen 445,00€     
Digitaal februari Diverse doelen 190,00€     
Digitaal maart Diverse doelen 209,00€     
Digitaal april Diverse doelen 484,00€     
Digitaal mei Diverse doelen 652,50€     
Digitaal juni Diverse doelen 290,00€     

149,85€     
150,00€     
200,00€     

Totaal 2.770,35€  

In collectebus karretje voor voedselbank
Aan giften ontvangen 3 x € 50 .
Via rekening Kerkrentmeesters

 TAAKGROEP DIACONAAT 
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Meet-in 11: samenwerking met Mens en Welzijn 
We zijn enorm blij dat we Meet-in 11 konden 
hervatten! In de vakantietijd hebben we onze 
gasten iedere vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur 
kunnen verwelkomen in de bibliotheek aan het 
Marktplein. Op de vertrouwde plek.  
 

Meet-in 11 is een initiatief van de Dorpskerk en de 
Bibliotheek. Hier kan iedereen terecht voor een 
praatje, een kopje koffie of thee, gezelligheid en 
een luisterend oor. Koffie of thee met aandacht! Zo 
maar eens komen kijken, even uitrusten van 
marktbezoek of winkelen. Even een kop koffie en 
een babbeltje. Maar vooral aandacht voor elkaar! 
 

Mens en Welzijn Voorst heeft ons sinds kort ook 
gevonden en is de derde partij in Meet-in 11. Een 
nieuw initiatief. Elke vrijdag halen vrijwilligers van 
Mens en Welzijn mensen op met een busje. Zij 
komen dan koffie drinken en een praatje maken in 
de bibliotheek en gaan daarna de markt op. 
 

Wat fijn dat mensen door deze nieuwe 
mogelijkheid op vrijdag uit hun woonomgeving 
gehaald kunnen worden en mee kunnen doen met 
activiteiten. 
 

Corona heeft veel impact. Daarom zijn we blij dat 
we weer open zijn. Corona betekent ook dat we 
rekening moeten houden met de maatregelen. Op 
moment van schrijven hebben we nog te maken 
met de 1,5 meter en vragen we de bezoekers om de 
handen te desinfecteren. Reserveren vooraf is niet 
nodig en de toegang is gratis. We hopen je te zien 
op vrijdagmiddag tussen 14 en 16 uur. Meer info? 
Mail naar diaconie@pkn-twello.nl of bel een van de 
diakenen. 
 

 
 

De rommelmarktcommissie was heel benieuwd wat 
er tijdens de persconferentie van vrijdag 13 
augustus verteld zou worden voor evenementen en 
andere activiteiten. Hier kwam uit dat de 1,5 meter 
als alles mee zit per 20 september niet meer van 

toepassing zou zijn en dat er nog wel een bepaald 
aantal personen per 5m2 toegestaan was en een 
eenrichtingsverkeer voor doorstroomlocaties. 
 

Tijdens de vergadering van 17 
augustus hebben we als 
commissie de verschillende 
scenario's besproken en zijn we 
tot de conclusie gekomen dat de 
Rommelmarkt onder de 
maatregelen die op 18 

september gelden geen doorgang kan vinden. 
 

Wij vinden het heel jammer maar ook gezien de 
leeftijd van onze vrijwilligers is het beter en fijner 
om de Rommelmarkt te verplaatsen naar volgend 
jaar  en dan wel op zaterdag 9 april 2022. 
Begin volgend jaar laten we wel weer van ons 
horen. Blijf gezond en we zien elkaar weer op 9 april 
voor een mooie, gezellige rommelmarkt zonder 
beperkende maatregelen. 
Rommelmarktcommissie 
 
Verantwoording collectes en giften t.b.v. 
plaatselijk kerkenwerk 
 

 
 

collectes 2021
januari 532,50€     
februari 433,50€     
maart 357,50€     
april 298,00€     
mei 744,50€     
juni 415,00€     
juli 648,50€     
Totaal 3.429,50€  

giften 2021
januari 750,00€     
januari 10,00€       
januari 100,00€     
januari 860,00€     

februari 23,00€       
maart -€           
april 50,00€       
mei 10,00€       
juni -€           
juli 150,00€     
juli 10,00€       
juli 160,00€     
Totaal 1.103,00€  

 
TAAKGROEP BEHEER 

ontdek en gebruik 
 je talenten! 



  
 

Agenda 
dagelijks  september 10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag  september 13.00 tot 14.00 uur Irene Gebedsgroep Jouw Verhaal 
donderdag 2 september 18.30 tot 19.30 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                       
donderdag  9 september 19.30 uur Irene kerkenraad 
dinsdag 14 september 18.00 uur, inloop 17.30 uur kelder Irene Aan Tafel! 
zaterdag 25 september 14.00 uur - 16.30 uur Irene Vriendenmiddag Tent of Nations 
donderdag 30 september 20.00 uur Irene overleg jeugdwerk Twello-Terwolde 
dinsdag 5 oktober n.n.b. Irene lezing Bram Grandia:  

Mijn onopgeefbare verbondenheid 
donderdag 7 oktober 18.30 tot 19.30 uur Irene oecumenisch meditatie-uur                       

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

12 september 10.00 uur 
Dorpskerk 

 
 

Wat is jouw talent? 
Verplichte aanmelding kerkdienst@pkn-twello.nl  

 25 september 14.00 – 16.30 uur 
Irene 
 
Daoud Nassar en  
Carolien Roelants 
 

 
Verplichte aanmelding tentofnationsnl@gmail.com 
 

Meer info? Scan hier 


