
 

 

  Geloven met je lichaam 
Als je denkt dat geloven vooral iets is wat je met je hoofd doet, dan heb je 
het mis, zegt Jean-Jacques Suurmond. Je geloof beleven is meer een zaak 
van het lichaam dan van het hoofd. 
 

Het blijft verrassen. Vanwege de lockdown kijken we op zondag thuis naar 
de mis op tv. Ja, ik ben wel protestant, maar het lichaam vraagt erom. 
Daarom is ‘kijken’ naar de mis niet het goede woord. Zolang ik dat doe, 
blijf ik namelijk een toeschouwer of tuur naar buiten en krijg trek in kof-
fie. Terwijl de psalmdichter roept: ‘Proef en zie dat de Heer goed is!’ Maar 
die smaakt op zo'n moment nergens naar. 
 

Een zaak van het lichaam 
Mijn lichaam is niet alleen maar een 
app araat dat mijn hoofd ronddraagt. 
In plaats van alleen maar te kijken, 
nemen mijn vrouw en ik lichamelijk 
deel aan de kerkdienst. We zeggen 
hardop ‘amen’ en ‘met uw geest’ - 
samen met het plukje mensen in de 
kerk daar op het scherm. We gaan staan bij de evangelielezing en zeggen 
de geloofsbelijdenis, we tikken ons op de borst bij ‘door mijn schuld, mijn 
grote schuld’, en geven elkaar een fikse vredeskus. Na de kerkdienst voel 
ik me lichter en bezield. Vreemd is dat toch. Je geloof beleven is meer een 
zaak van het lichaam dan van het hoofd. Thomas van Aquino zei al dat het 
lichaam de uitdrukking van de ziel is. Wie bezield is zie je met veerkrach-
tige tred de lente in lopen, terwijl een ander met afhangende schouders 
op de bus wacht. Andersom beïnvloedt het lichaam de ziel. Misschien dat 
Jezus daarom zijn Bergrede op, jawel, een berg hield. De mensen moes-
ten het hoofd wel opheffen, wat direct een beter gevoel geeft. Meer dan 
met denken of kijken, heeft geloven te maken met wat je lijf doet. 
 

Thuisgekomen in mezelf 
Ik vermoed dat mensen die zeggen dat ze niet kunnen geloven te veel in hun hoofd zitten. Zo was het in 
elk geval met mij gesteld toen ik ooit in een pinkstersamenkomst terechtkwam. Nietzsches gedachte dat 
God dood is, werd verjaagd door het klappen, zingen, zitten en staan van de gemeente. En mijn lichaam, 
spiritueler dan ik, knielde, terwijl ik met verbazing toekeek. De volgende dag ging ik in de thuislozenzorg 
werken. Thuisgekomen in mijn lichaam, gaf ik nu thuis aan de wereld die lijfelijk aanklopte. 
Hulpverlening en bijvoorbeeld je inzetten voor het klimaat zijn niet alleen zaken van het hoofd, maar 
vooral van het lijf. Als een soort liturgie. Dan blijf je spiritueel fris, wat voorkomt dat we drooglopen en 
ontmoedigd raken. Al met al begin ik beter het paasgeloof in de verrijzenis van het lichaam te snappen. 
Want zeg nou zelf, wat zou God in hemelsnaam aan moeten met al die droge denkhoofden? 
 
Jean-Jacques Suurmond (www.lazarus.nl/artikel/2021/04/geloven-met-je-lichaam) 
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zondag 4 juli 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Emma Rijks 
Organist: Teun Kalter 
Thema: Geloven in het klein 

dienst voor groot en klein 

zondag 11 juli 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. M.H. Valk 
Organist: Henk Noordman 
 

zondag 18 juli 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Marco Boevé,  

Oosterhout 
Organist: Henk Noordman 
 

zondag 25 juli 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. M.H Valk 
Organist: Henk Noordman 
 

zondag 1 augustus 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: mevr. Tieska Knotter-

Huisinga, Almelo 
Organist: Henk Noordman 
 

zondag 8 augustus 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. M.H. Valk 
Organist: Henk Noordman 
 

zondag 15 augustus 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Emma Rijks 
Organist: Teun Kalter 

 

zondag 22 augustus 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Jan Ek, Brummen 
Organist: Martinus Ooms 

 

zondag 29 augustus 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Jan Visser, Ermelo 
Organist: Martinus Ooms 

 

zondag 5 september 
 10.00 uur 
Voorgangers: pastor Wim Vroom 

ds. Emma Rijks 
 

oecumenische Klompendienst 

met medewerking van theatermaker 
Kees van der Zwaard 

 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal maan-
den bewaard, zodat je deze ook later kunt bekijken. 
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 
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 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 

 
 
 

 

  
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Dienst voor groot en klein 
Op zondag 4 juli vieren we een dienst met het 
thema ‘Geloven in het klein’. Soms gebeurt er iets 
heel groots en bijzonders waarvan je zeker weet 
dat het iets van God was, maar vaak bestaat je 
leven uit de dagelijkse dingen. Kun je Hem ook 
daarin vinden? 
 
 
In deze dienst voor groot en klein staan we ook stil 
bij de overstap van Tjalling Yska naar de basis-
school en van Aron Horstman naar de middelbare 
school en hun welkom en afscheid bij de kinderne-
vendienst.  
ds. Emma Rijks 

Klompendienst 5 september 
Afgelopen jaar kon er geen Klompenfeest gehou-
den worden en bij het schrijven van deze tekst is 
nog niet duidelijk of het dit jaar door zal gaan en, 
zo ja, in welke vorm. We hopen op een oecumeni-
sche viering en hebben daarvoor theatermaker 
Kees van der Zwaard uitgenodigd. Gaat het feest 
niet door, dan zullen we in de zomer laten weten 
wat het alternatief wordt. 
pastor Wim Vroom en ds. Emma Rijks 
 
Een feestelijke dienst! 

Op zondag 23 mei was het Pinksteren en werden 
er twee nieuwe ambtsdragers bevestigd door ds. 
Emma Rijks. Hoewel we natuurlijk met weinig 
mensen in de kerk mochten zijn, was het toch een 
feestelijke dienst. Christy van Duijvenboden en 
Matheijs Pleijter stonden in het middelpunt en 
waren met hun partners aanwezig. In de dienst, 
waarin het ging om de vruchten van de Geest, 

04 juli 09.00 uur RK Sint-Martinuskerk 
11 juli 09.30 uur PKN Nijbroek 
18 juli 10.00 uur PKN Twello 
25 juli 10.00 uur PKN Wilp 
01 augustus 10.00 uur PKN Terwolde 
08 augustus 10.00 uur PKN Klarenbeek 
15 augustus 10.00 uur PKN Voorst 
22 augustus 09.00 uur RK Sint-Martinuskerk 
29 augustus 10.00 uur PKN Twello 
05 september 09.30 uur PKN Nijbroek 

Diensten Grotenhuis, donderdag aanvang 19.00 uur 
01 juli pastor H. de Jong 
08 juli ds. L. van Hilten-Matthijsen 
15 juli ds. E. Rijks 
22 juli mevr. J. Havekes 
29 juli ds. M.H. Valk 
05 augustus pastor H. de Jong 
12 augustus dhr. E. Fokkema 
19 augustus ds. L. van Hilten-Matthijsen 
26 augustus ds. Th.J.S. van Staalduine 
02 september pastor H. de Jong 

 TAAKGROEP EREDIENST-
PASTORAAT 

 
BIJ DE DIENSTEN 

Diensten in de zomer – 11 juli t/m 29 augustus 
De diensten in de zomertijd geven vaak wat 
meer de gelegenheid om het leesrooster los te 
laten. Wie weet wat de gastvoorgangers en 
eigen predikanten in de zomer toevalt.  
We laten ons verrassen! 
ds. Emma Rijks 
 
 

Het mag weer! 
Weet je welkom! 

tot gauw en veel plezier! 
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werden wij als gemeente twee kerkenraadsleden 
rijker. Verschillende gemeenteleden vertelden 
welke vrucht van de Geest hen het meest raakte. 
Aan het eind van de dienst kregen Christy en Mat-
heijs een bord waar kaartjes in gestoken waren. 
Op de kaartjes stonden wensen die vanuit de ge-
meente geschreven waren. 
Wij wensen Christy en Matheijs een goede en in-
spirerende tijd toe als ambtsdrager. 
GerJanne de Jonge 
 
 

 

 
Leiding gezocht voor kindernevendienst! 
Het volgende seizoen (2021-2022) bestaat de kin-
dernevendienstcommissie nog maar uit 4 leden, 
en dat is te weinig.  
Bovendien zullen in juni 2022 nog 2 leden stoppen. 
We hebben dus dringend versterking nodig. 
Iedereen van 18 jaar en ouder is van harte welkom 
om ons te komen helpen! 
  

Wat doen we? 
• Ongeveer 4 x per jaar organiseren we Kids XXL. 

Dat is een kindernevendienstprogramma van 
een uur. We hebben veel materialen om dat 
uur te vullen. 

• We participeren 4x per jaar in een kerkdienst 
(Kerst, Pasen, Rondom 4 en Rondom 12). Over 
de invulling hebben we overleg met de predi-
kant. 

• We organiseren 1x per jaar Sirkelslag kids. Dat is 
een kant-en-klaar programma voor 1 avond dat 
we afnemen van de PKN. 

• We hebben 3 tot 4 keer per jaar een overleg. 
  

Bij al onze activiteiten vertellen we Bijbelverhalen, 
voeren gesprekken met de kinderen en gaan met 
ze aan de slag met leuke knutselopdrachten of 
spelletjes. 
De commissie participeert niet in de diensten van 
groot en klein of de kliederkerk. Wel kunnen leden 
van de commissie door een van de predikanten 
worden gevraagd om op persoonlijke titel en op 
incidentele basis mee te werken aan zo’n dienst. 
  

Toekomst 
De ervaring leert (helaas) dat het moeilijk is om 
vrijwilligers te vinden voor de kinderactiviteiten 
van onze gemeente. 
En eigenlijk vinden we dat vreemd! 

 

KINDERNEVENDIENST XXL 
Pannenkoeken! 
Het seizoen is bijna afgelopen. We mogen terug-
kijken op mooie bijeenkomsten van Kids XXL, 
Kliederkerk, Sirkelslag, Kerstchallenge en Paas-
challenge. Helaas waren de meeste bijeenkom-
sten digitaal. Hopelijk kunnen we volgend sei-
zoen alles weer ‘offline’ doen. 
 

Maar eerst gaan we dit seizoen afsluiten. 
En daar hebben we wat leuks voor bedacht: 
samen pannenkoeken eten ! 
 

Wanneer: zondag 4 juli 
Hoe laat: na de kerkdienst, dus ± 11 uur   
              

Dit is een dienst voor groot en klein; vergeet 
niet op tijd te reserveren als je ook bij deze 
dienst wilt zijn! 
 

Waar: op het terras en grasveld bij Irene. 
Voor wie: gezinnen met kinderen in de basis-

school leeftijd en/of op het voort-
gezet onderwijs. 

Corona 
Om het allemaal wel veilig en gezond te houden 
zijn er enkele regels: 
• Kom niet als je corona hebt, klachten hebt of 

in quarantaine moet blijven. 
• Volwassenen moeten 1½ meter afstand tot 

elkaar houden (ook als je gevaccineerd bent). 
• Ga voor vertrek naar Irene nog even thuis 

naar de wc. 
• Volg s.v.p. de aanwijzingen op die we zullen 

geven ten aanzien van de hygiëne en wijs je 
kinderen hier ook op. 

  

Geef je op! 
Natuurlijk moeten we wel weten hoeveel pan-
nenkoeken we moeten bakken. Geef je daar-
om uiterlijk woensdag 30 juni op via: 
kindernevendienst@pkn-twello.nl of 
de kliederkerk app. 
  

Mochten er te weinig aanmeldingen zijn, dan 
krijgen de aanmelders op donderdag 1 juli be-
richt dat het niet door kan gaan. Maar natuur-
lijk hopen we op een leuke afsluiting met zoveel 
mogelijk gezinnen. 
Dus komt allen! 
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Een toekomstbestendige gemeente is onmogelijk 
zonder als gemeente invulling te geven aan jeugd-
werk. Daarnaast is er in onze kerk bij iedere bedie-
ning van de doop door de gemeente een doopbe-
lofte uitgesproken. Daarin heeft de gemeente be-
loofd om de ouders en kinderen te bewaren bij de 
gemeente en te werken aan een gemeente waarin 
ook de kinderen zich thuis kunnen weten. 
Gezien deze in het verleden gegeven beloftes en 
de noodzaak naar de toekomst toe, doen wij een 
dringend appèl op de gemeente om onze commis-
sie te komen versterken, zodat wij ons belangrijke 
en dankbare werk kunnen voortzetten! 

 

Aanmelden 
Hebben we jou over de streep kunnen trekken? 
Meld je dan aan: 
• via een van ons, of 
• via ds. Emma Rijks, of 
• via kindernevendienst@pkn-twello.nl 
  

Met vriendelijke groet,  
de kindernevendienstcommissie:  
Liesbeth Hokken, Femke & Edwin Meilink en 
Willemien Toonen  
 
Kindernevendienst XXL 13 juni 
Het thema van deze morgen was: Wat doe je hier? 
De ochtend begon feestelijk met het uitdelen van 
cadeautjes. Dit omdat we na zo lange tijd weer bij 
elkaar mochten komen. De schetsboeken en vilt-
stiften vielen in goede aarde, maar naar de rollen 
pepermunt die de kerkgangers kregen werd met 
enige jaloezie gekeken. Gelukkig voor de kids wa-
ren er nog voldoende over en kregen ook zij aan 
het eind van de morgen een rol pepermunt! 
We begonnen de ochtend met een spel om er 
weer even in te komen: dirigentje.  
Als inleiding op het verhaal interviewden we el-
kaar, met als belangrijkste vraag: waarom ben je 
hier en wat had je anders gedaan. Een aantal kin-
deren vertelde dat ze van hun ouders moesten en 
anders waren gaan spelen met vriendjes in de 
straat, maar enkelen vonden het fijn dat er weer 

kindernevendienst was en ook zij hadden anders 
gespeeld. 
Het verhaal uit Johannes 4: 5-26. Jezus komt in een 
gebied waar de Joden niet veel goeds over de 
mensen zeggen. Hij ontmoet een vrouw die ook 
niet echt snapt wat Jezus daar te zoeken heeft. 
Jezus zegt: Ik wil je de woorden van God geven. 
Dat is wat je nodig hebt. Dat is een beetje als wa-
ter drinken en nooit meer dorst hebben!  
Hierna zijn we aan de slag gegaan om te zien of we 
kunnen ontdekken wie wie is naar aanleiding van 
een aantal steekwoorden of tekeningetjes. De kin-
deren kennen elkaar zo goed dat het geen enkel 
probleem opleverde. 
Tijd om naar buiten te gaan. Hoe snel kun je een 
bakje water doorgeven zonder al teveel te knoeien 
en kun je die tijd verbeteren? Gelukkig was er ook 
nog tijd voor verstoppertje. Dat blijft leuk om te 
doen.  
Fijn om zo met elkaar te genieten van een uurtje 
kerk zijn. 
Liesbeth Hokken 
 
 

 
 
Bezorging Dorpskerk-Nieuws 
Iedere week wordt door een zestal bezorgers het 
Dorpskerk-Nieuws en de liturgie thuisbezorgd bij 
gemeenteleden. In deze coronatijd zijn dat 22 
adressen. We weten dat gemeenteleden dat erg 
op prijs stellen. Zo blijven ze betrokken bij het wel 
en wee van de gemeente (o.a. bloemengroet en 
Omzien naar). 
 
Nu is één van de bezorgers, Joop Landstra, gestopt 
met bezorgen. Joop heeft vele jaren Dorpskerk-
Nieuws en liturgie bezorgd (de route is 12 km). Hij 
heeft afgelopen week een attentie gekregen na-
mens de gemeente. 

 
RONDOM DE GEMEENTE 
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We hebben inmiddels ook een 
nieuwe bezorgster: Drina de 
Weerd, Vermeersweg 19. 
 
Drina, welkom bij de bezorgers. 
Namens de redactie van  
Dorpskerk-Nieuws, 
Annie Vreeke 

 
Zomerwandeling met nieuwkomers  
Als zorgzame kerk zijn we graag zichtbaar in Twel-
lo. Ook in de contacten met nieuwkomers in ons 
dorp. Eerdere ontmoetingen, zoals de lunches in 
2019, waren erg geslaagd en smaakten naar meer. 
Daarom organiseren we op zondag 11 juli een zo-
merwandeling, waarvoor we alle gemeenteleden 
van harte uitnodigen. En ook de nieuwkomers, die 
benaderen we via Vluchtelingenwerk en (vrou-
wen)praatgroepen.  
De wandeling is in groepjes en voert langs mooie 
historische plekken en gebouwen in Twello. We 
starten om 13.30 uur bij gebouw Irene en komen 
daar rond 15.30 uur ook weer terug. Onderweg is 
er een pauze met wat lekkers. De wandeling is 
voor iedereen geschikt en voor de kinderen is er 
een leuke speurtocht. We houden rekening met 
coronamaatregelen.  
 

Aanmelden is nodig, graag vóór 6 juli, via telefoon 
of app. 
via mail: gosseling@pkn-twello.nl.  
 
Het zou fijn zijn als je erbij bent!  
De voorbereiders,  
Freka van de Zedde, Noëlle Potters,  
Diny Landeweerd, Henk-Jan Gosseling  
 
Startzondag 12 september 2021 
Noteer deze datum alvast in je agenda! We zijn 
met een kleine commissie bezig met de voorbe-
reiding van deze dienst, de dienst krijgt al steeds 
meer vorm. Met één onderdeel hebben we jullie 
hulp nodig; we willen je vragen om een foto te 
sturen van de rijkdom van het leven, jóuw rijkdom 
van het leven en dat mag van alles zijn. Denk niet 
te groot of juist wél! Niets is te gek, het is aan jou. 
Maak een foto van wat het eerste in je opkomt of 
misschien heb je al een foto die hierop slaat. Of 
laat het even op je inwerken en maak de foto la-
ter. We zijn benieuwd waar je mee komt; er is 
maar één voorwaarde: je mag één foto per per-

soon opsturen. En schrijf er s.v.p. ook een of twee 
regels tekst bij over jouw rijkdom. Deze oproep is 
niet leeftijdgebonden, dus ook kinderen mogen 
een foto insturen. Natuurlijk heb je nog even tijd, 
maar wanneer je de foto hebt, stuur hem dan di-
rect naar ons op!  
Dat mag nu al naar Willeke Roelofs. 
 
Namens de voorbereidingscommissie, 
  

Rita Lammers, Henk-Jan Gosseling, Janny en Carel 
Diekerhof, Menno Valk, Gerda van den Berg,  
Willeke Roelofs 
 
Weekenddiensten 
03-04 juli  ds. Emma Rijks 
10-11 juli  ds. Menno Valk 
17-18 juli  ds. Menno Valk 
24-25 juli  ds. Menno Valk 
31 juli-01 augustus ds. Menno Valk 
07-08 augustus ds. Menno Valk 
14-15 augustus ds. Hanneke Diermanse 
21-22 augustus ds. Emma Rijks 
28-29 augustus ds. Hanneke Diermanse 
04-05 september ds. Emma Rijks 
 
Vakanties predikanten 
Deze zomer hopen de predikanten van vakantie te 
genieten.  
Ds. Hanneke Diermanse heeft vakantie van 10 juli 
t/m 8 augustus. 
Ds. Emma Rijks is vrij van 17 juli t/m 8 augustus. 
Ds. Menno Valk hoopt van een vakantie te genie-
ten van 14 augustus t/m 5 september. 
 

De hele zomer is ten minste een van de eigen pre-
dikanten aanwezig. 
 

Wij wensen alle gemeenteleden een ontspannen 
zomer toe! 
 

De predikanten 
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Een serie interviews met gemeenteleden en andere 
Twellonaren. Hoe heeft hij of zij de pandemie be-
leefd? Wat helpt om het vol te houden? Welke rol 
spelen kerk en geloof hierbij? Deze maand super-
markteigenaar Martin Binnendijk: 
 

Alle hens aan dek 
Ik meld me bij de infobalie 
van de Jumbo aan de Mi-
chiel de Ruyterstraat. Een 
dame gaat me voor, met 
flinke pas slalomt ze tussen 
het winkelend publiek 
door in de richting van het 
magazijn. Daar is het ook 
kruip-door-sluip-door, 
langs kratten, hoge karren 

en pallets. In dit deel van een supermarkt kom ik 
normaal nooit – tenminste niet meer sinds ik zelf 
vakkenvuller was op mijn achttiende, bij een ande-
re bekende grootgrutter. 
De bestemming is het kantoor van Martin Binnen-
dijk, helemaal achterin. Sinds vijf jaar is hij eige-
naar van deze Jumbo. Terwijl hij koffie schenkt, 
houdt hij één oog gericht op een enorm beeld-
scherm, waarop beelden van de beveiligingscame-
ra’s worden getoond. Ik vraag aan Martin hoe hij 
zich het begin van de lockdown herinnert, in maart 
vorig jaar. Die dagen staan hem nog helder voor de 
geest: ‘Op donderdag was de eerste persconferen-
tie, en de dag daarna, die vrijdag, gingen mensen 
van alles hamsteren. Vooral spaghetti, rijst, wc 
papier en andere houdbare producten. Het was 
een idiote dag, we hebben een dubbele omzet 
gedraaid vergeleken met een gewone vrijdag. Alles 
in de schappen was weg.’ 
 

‘Een supermarkt draait om logistieke processen, 
als daar een hickup in komt dan gebeurt er iets. 
Dan gaat ineens alles anders. Dus we hebben heel 
wat uren gemaakt in die tijd. Om half vijf in de 
ochtend begonnen we met de bevoorrading en 
met vakken vullen, om de klant tijdens openings-
tijden meer ruimte te geven. In het begin was het 
angstig, je wist niet wat er ging gebeuren, een un-
heimisch gevoel. Ik heb geprobeerd kalm te blijven 
naar mijn medewerkers - van nature ben ik niet zo 
rustig maar dat was nu wel nodig. Het was alle 

hens aan denk, maar de medewerkers hebben het 
professioneel opgepakt, heel flexibel en mee-
gaand. We hebben gaandeweg wel meer mensen 
aangenomen. Wat omzet betreft hebben we een 
geweldig jaar gehad. Dat hamsteren is nog steeds 
niet helemaal weg. Maar nu zijn de meeste andere 
winkels ook weer open, de vaccinatiegraad is hoog 
en dat merken wij ook. Nu zorgen we dat mede-
werkers meer hun vrije tijd gaan pakken en vrije 
dagen opnemen, dat was het afgelopen jaar lastig. 
Nu alles versoepelt kunnen mensen ook weer er-
gens anders hun geld uitgeven, in andere winkels, 
in de horeca of bij evenementen. Dat zullen wij als 
supermarkt ook merken. Nu ging het met de Jum-
bo in Twello altijd wel goed en dat zal wel zo blij-
ven. Ik ben dankbaar dat we een mooie super-
markt hebben op een mooie plek.’ 
 

Ten tijde van het gesprek zijn mondkapjes en af-
stand houden nog verplicht in winkels. Wanneer 
deze Kredo verschijnt is dat waarschijnlijk al an-
ders. Ik vraag Martin of klanten zich aan die ver-
plichting houden en of ze goed afstand houden. 
‘Afstand houden is moeilijk in een winkel. We mo-
gen maximaal honderdvijftig klanten binnenlaten, 
als de karretjes op zijn moeten mensen wachten. 
Wie geen mondkapje draagt spreken we één keer 
aan, maar daarna doen we het niet meer. 99,8 
procent draagt een mondkapje, die drie die dat 
niet willen, dat laten we dan zo. We gaan geen 
klantje pesten. En als iemand het vergeten is dan 
regelen we zelf een mondkapje.’ 
 

‘We zouden afgelopen jaar meedoen aan een acti-
viteit van de Groene Kerk. Over bewust consume-
ren, een onderwerp dat past in deze tijd. Vragen 
als: waar komt je voedsel eigenlijk vandaan en hoe 
komt het tot stand? Corona gooide helaas roet in 
het eten, maar het komt wel weer. Zelf zit ik bij de 
gereformeerd vrijgemaakte kerk in Zwolle, waar ik 
ook woon. Het maakt me echter niet uit hoe mijn 
kerk heet, ik ben gewoon christen. Ik zie mensen 
veel shoppen in kerken, maar ik vind dat je wel 
een keuze moet maken. In ons kerkgebouw De 
Plantage kunnen duizend mensen, maar ook bij 
ons wordt het minder. En nu mogen er vijftig men-
sen naar de dienst. Onze kinderen gaan altijd mee 
naar de kerk, en ook als we online naar de dienst 
kijken zijn ze erbij. Op mijn geloof heeft corona 
geen invloed gehad, ik ben daarin redelijk gelijk-
matig.’ 

 
HET LICHT OP…. 
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‘Ik woon vlakbij de IJssel, een mooie rivier. In Zwol-
le zeggen we: de IJssel is van ons, en in Deventer 
zeggen ze: hij is van ons. Ik vind de Vecht trouwens 
nog mooier, die stroomt door Dalfsen waar ik ben 
opgegroeid. We wandelen sinds corona veel met 
het gezin, dat deden we vaak in de ochtend voor-
dat de kinderen aan hun online lessen begonnen. 
We hebben twee kinderen in de basisschoolleef-
tijd. Het was een moeilijke tijd voor hen. Mijn 
vrouw werkt ook en zij begeleidde de kinderen 
meestal bij hun lessen. Soms wou ze weleens wis-
selen en dan deed ik het, maar mannen hebben 
niet zoveel geduld als vrouwen geloof ik. Hoeveel 
is 18 plus 6? Nee, dat is geen 25, als je tien bent 
moet je dat weten, zei ik dan.’ 
 
‘Op mij heeft corona een minder grote impact ge-
had dan op anderen, ik ga gewoon naar mijn werk 
en zelfs nog meer dan normaal. Een tandje erbij. 
Nu zie je het afvlakken, het gaat hard, negen mil-
joen mensen zijn gevaccineerd, alles gaat weer 
open. We hebben in Nederland geen klagen, de 
meeste mensen hebben geld genoeg, het gaat nu 
weer goed. Maar zal het goed blijven gaan? Dertig 
miljard is er in de economie gepompt, dat moet je 
ook wel een keer terugbetalen. Dan wordt het 
misschien weer minder allemaal. Ik hoop dat we zo 
spoedig mogelijk teruggaan naar normaal. Nor-
maal is het beste voor iedereen. Mijn moeder zei 
altijd: doe maar gewoon, dan doe je al gek ge-
noeg.’  
 

Henk-Jan Gosseling 
 

 
 

Bedankt 
Na ruim 7 weken afwezig te zijn geweest ben ik 
weer thuis. Graag wil ik iedereen hartelijk bedan-
ken voor onder andere bezoek, telefoontjes, kaar-
ten en de bloemen die ik mocht ontvangen. Het 
was hartverwarmend en opbeurend.  
 

Een hartelijke groet, 
Diny van Delft 
 
Lieve mensen,  
Onlangs ben ik onverwacht en met spoed geope-
reerd aan mijn rug. Dat kwam echt op een heel 
slecht moment, want het imkerseizoen is volop 

bezig. Gelukkig werd ik verrast met de bloemen uit 
de kerk, veel kaarten met bemoedigende woor-
den, de nodige bezoekjes en telefoontjes. Dit heeft 
me goed gedaan en helpt me om de lange moeilij-
ke weg van loslaten en revalidatie te gaan. Dank 
jullie wel daarvoor! 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 
Dinsdag 22 juni hebben we ons 50-jarig huwelijk 
mogen vieren en we kijken hier dankbaar op terug. 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de 
prachtige bloemen en de vele kaarten met lieve 
woorden en gelukwensen. 
Mede hierdoor is het voor ons een onvergetelijke 
dag geworden. 
Wij wensen iedereen een mooie zomer en de har-
telijke groeten van ons. 
 

Bert en Mary Bresser 
 

 
 
In deze rubriek noemen wij de namen van ge-
meenteleden die voor langere tijd elders worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere gemeen-
teleden die buiten Twello in een verpleeghuis of 
zorgcentrum wonen, en die graag de band met de 
gemeente willen behouden. In de drukversie van 
Kredo staan de namen genoemd. 
 
 

 
 
 
 
 
Verrast u hen eens met een kaartje! Weet u ie-
mand die op ons lijstje ontbreekt, ziet u dat er iets 
niet klopt, schroom niet het ons te vertellen. 
 

 

 
 

In deze rubriek noemen wij de namen van ge-
meenteleden die zijn overleden. In de drukversie 
van Kredo staan de namen genoemd. 
 

ALGEMENE BERICHTEN  

 
OMZIEN NAAR 

 
WIJ GEDENKEN 
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Groene Kerk zomernieuws  
over de pelgrimage naar de 
Klimaatconferentie COP26 in 
Glasgow (Schotland). 
 

Es kommt niemals ein Pilger nach Hause, ohne ein 
Vorurteil weniger und eine neue Idee mehr zu ha-
ben.  
 

Vertaling: Er komt nooit een pelgrim thuis zonder 
een vooroordeel los te laten en een nieuw idee te 
hebben ontvangen. 
Thomas Morus 
 

Vanwege corona hebben wij het afgelopen jaar 
minder kunnen doen dan wij wensten, maar naar 
het zich laat aanzien worden, mits corona het toe-
laat, komend najaar meerdere klimaatpelgrimages 
naar de klimaatconferentie in Glasgow (COP26) 
georganiseerd. 
Dit wordt georganiseerd door een samenwer-
kingsverband van Europese (veelal kerkelijke) or-
ganisaties die zich zorgen maken over de klimaat-
crisis en zich willen inzetten voor oplossingen.  
Vanuit meerdere landen wordt een pelgrimstocht 
georganiseerd naar Glasgow: vanuit het zuiden van 
Engeland, Zweden en Polen.  
Groene Kerken en Vastenactie zijn gevraagd om 
het Nederlandse deel van de route te coördineren.  
Wij zijn gevraagd deel uit te maken van de route 
die start in Polen, meer informatie is te vinden op 
de Duitse website: https://www.klimapilgern.de/  
 

De klimaatpelgrims zetten zich in voor klimaat-
rechtvaardigheid. Eerder werd door dezelfde or-
ganisatie een klimaat-pelgrimsreis georganiseerd 
naar de klimaattop in Parijs in 2015 en de klimaat-
top in Katowice 2018. Dit keer nemen Duitse, 
Poolse, Engelse, Zweedse en Nederlandse pelgrims 
deel. Indien er interesse is om meerdere dagen 
mee te lopen dan kan dit op de Duitse website 
aangegeven worden (zelf ben ik van plan vanaf de 
Duits-Nederlandse grens tot Glasgow te pelgrime-
ren, mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag 
groenekerk@pkn-twello.nl ) 
 

Deze pelgrims lopen zondag 3 oktober van Colm-
schate naar Apeldoorn en komen door Twello. Als 
groene kerk Twello zijn wij uitgenodigd om de 
lunch te verzorgen, samen met de r.k.-kerk. De 
pelgrims zijn blij als er een plek is waar zij rond de 
middag kunnen pauzeren, een lunch kunnen eten 
en weer op krachten komen. 
 

Pelgrimeren op deze wijze vind ik een mooie ma-
nier om de zorg voor het klimaat en klimaatrecht-
vaardigheid uit te drukken en dit samen met me-
dechristenen te doen. Het (gedeeltelijk) meelopen 
van een dag-route is mogelijk zonder opgave, men 
kan op het startpunt van de dag om 9.00 uur ver-
trekken of vanaf de lunch in Twello aansluiten. De 
dag-pelgrims dienen zelf te zorgen voor eten en 
drinken voor onderweg. Hierbij nodigen wij jullie 
uit om zondag 3 oktober deel te nemen. 

 

In Kredo september komt verdere info over de 
pelgrimage. 
 

Een groene zomergroet, namens de werkgroep 
Groene Kerk Twello, 
Johan van Werven 
 
Twello steeds schoner 
Zaterdag 26 juni was de zwerfafvalgroep van de 
Groene Kerk Twello weer actief bezig als groep. In 
de afgelopen maanden gingen de leden van de 
zwerfafvalgroep steeds alleen of in duo’s op pad. 
Een groepsactiviteit was door corona niet moge-
lijk. Wekelijks of maandelijks gaan de leden op 
pad. Alleen, en soms wordt er via de groepsapp 
een maatje gezocht om samen afval te gaan op-
ruimen. 

De een loopt meerde-
re keren per week, 
een ander eens per 
maand. Daar is ieder-
een vrij in. Misschien 
hebt u hen al eens 
zien lopen of hebt u 
gemerkt dat er min-
der zwerfafval ligt. De 

werkgroep is ontstaan vanuit de Dorpskerk, maar 
er doen ook veel niet-kerkleden mee. De werk-
groep faciliteert. Opschonen van het dorp is een 
taak voor ons allen. 

In de kerkdienst op deze zondag willen we ook 
aandacht geven aan het klimaat en milieu. Wat 
is onze christelijke opdracht in dezen? Het is 
nog wat vroeg, maar na de vakanties is het zo 
oktober. Wij zoeken mensen die mee willen 
denken en helpen voorbereiden. Geef je op bij 
een van de leden van de werkgroep Groene 
Kerk of via E: groenekerk@pkn-twello.nl 
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Zaterdag 26 juni kwam een enthousiaste groep 
‘opschoners’ om 9.30 uur bij elkaar. Dit keer was 
het weer mogelijk mét koffie, thee en iets lekkers. 
En gezellig bijkletsen, want we hadden elkaar al 
een tijdje niet gezien. Fijn dat dit weer kon. In 
groepjes verspreidden de teams zich over Twello. 
De bekende schoolroutes, centrum en de strook 
vlak bij de snelweg. Zo werden er 14 zakken vol 
afval uit de berm en van de straat verwijderd. On-
derweg fijne gesprekken, duimpjes en complimen-
ten. Een mooi gebaar! 
Opvallend was dat er minder afval werd opgehaald 
dan andere keren. Door corona hebben veel men-
sen het wandelen ontdekt. Vaak neemt men dan 
ook een prikstok en afvalzak mee. Zo worden onze 
dorpen steeds schoner. Door het hoge gras is afval 
minder zichtbaar. Maar waar gemaaid wordt, 
wordt ook plastic in stukjes gehakt. Zo zijn we een 
kwartier op een plek bezig geweest om al het ge-
hakselde plastic te verwijderen.  
 
Het is ons opgevallen dat er meer bermen niet of 
beperkt gemaaid worden. De een zal dat jammer 
vinden, “de gemeente bezuinigt te veel”. Een an-
der vindt het prachtig. Door de bermen minder te 
maaien krijgen bloemen en grassen meer kans om 
te groeien. De insecten zijn daar wat blij mee. Die 
hebben het al moeilijk genoeg. Bekijk het ook eens 
vanuit de kant van de insecten, dan hebt u mis-
schien wat minder moeite met een niet zo’n strak 
gemaaid gazon. 
 

Zaterdag 18 september is een volgende groepsacti-
viteit. Zet deze datum alvast in uw agenda als u mee 
wilt doen. Dan is het World Cleanup Day 2021.  
 

Dank aan de medewerkers van de gemeentewerf 
voor het beschikbaar stellen van de materialen. De 
gemeente doet haar best om de gemeente schoon 
te houden. Maar dat kan zij niet alleen. Gooi uw 
afval niet op straat, maar in de prullenbakken, of 
neem het mee naar huis. Samen kunnen we de 
gemeente schoonhouden! 
Wilt u een keer meelopen? Geef u dan op via 
groenekerk@pkn-twello.nl  
Een leuke, nuttige en gezellige activiteit! 
 

Werkgroep Groene kerk Twello 
 
 

 
 

In de gebedsgroep Jouw verhaal bidden we al ruim 
2 jaar voor uitbreiding van de groep. We mochten 
twee keer een nieuwe deelnemer begroeten en 
moesten ook weer deels afscheid nemen van één 
van onze groepsgenoten. En hoewel we dankbaar 
waren dat we nog steeds een gebedsgroep zijn, 
hebben we ons regelmatig afgevraagd of dit gebed 
niet tevergeefs was. Een spectaculaire groei van de 
groep bleef uit en de verhoring op dit gebed von-
den we teleurstellend, eerlijk gezegd. Toch zijn we 
blijven volharden God te vragen meer bidders te 
sturen om met ons mee doen. En tot onze vreugde 
gingen eindelijk de sluizen van Gods zegen open 
en mochten we in enkele weken tijd meer nieuwe 
deelnemers begroeten dan in alle jaren daarvoor 
bij elkaar. De groep is meer dan verdubbeld! En 
dat deed me denken aan de gelijkenis over de 
zaaier uit de Bijbel (Matteüs 13: 3-8). De slotzin 
van deze gelijkenis: ‘maar er viel ook wat zaad in 
goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels 
honderdvoudig, deels zestigvoudig en deels dertig-
voudig’ werd voor ons plotsklaps werkelijkheid. 
Voor ons een bevestiging dat gebeden gehoord en 
verhoord worden en dat de gebedsgroep Jouw 
verhaal goede grond is!  
Wil je meedoen? Je bent van harte welkom! Elke 
maandag van 13.00 tot ca. 14.00 uur in Irene. 
Komt een andere dag of tijd beter uit? Prima, dan 
maken we gewoon een tweede (avond-)groep. Wil 
je voorbede laten doen? Stuur een berichtje naar 
gebedsgroep@pkn-twello.nl of bel met Henk-Jan 
Gosseling 
 

Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebedsgroep jouw verhaal 
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Matteüs 7: 12, kan ook omgedraaid gelezen worden! 
Een bekende uitspraak van de Griekse filosoof So-
crates luidt: “Het zal niet meevallen een bezigheid 
te vinden waarbij je geen kritiek te verduren zult 
krijgen”. Aan deze uitspraak heb ik de afgelopen 
tijd tijdens mijn kerkenraadswerk vaak moeten 
denken. Bij het lezen van een publicatie kwam ik 
nog een uitspraak tegen van een wijsgeer die leef-
de rond het begin van de jaartelling. De Griekse 
tragedieschrijver Sophocles liet als gedachte na: 
“Hoe gerechtvaardigd ze ook mogen zijn, harde 
verwijten bijten altijd”. Als kerkenraad, uiteraard 
inclusief onze predikanten, kunnen wij beamen dat 
ook deze uitspraak klopt. Kerkenraadsleden steken 
heel veel tijd en liefde in het kerkenraadswerk. We 
proberen ons werk als kerkenraad zo goed moge-
lijk te doen, juist omdat we geloven dat het Zijn 
wens is dat ook onze gemeente een levendige ge-
meente is ter ere van God zelf.  
Hoewel het niet eenvoudig is om kritiek te accep-
teren vindt de kerkenraad kritiek plezierig, want 
daar kunnen we ons beleid alleen maar mooier en 
rijker mee maken. Maar kritiek moet opbouwend 
zijn en je moet willen helpen om eventuele pro-
blemen op te lossen. Gelukkig hebben wij veel 
constructief kritische gemeenteleden die ook wil-
len luisteren naar de stem van God.  
Bovenstaand noemde ik twee uitspraken van 
Griekse wijsgeren, maar een nog rijkere uitspraak 
is van Jezus zelf: “Behandel anderen steeds zoals je 
zou willen dat ze jou behandelen” (Matteüs 7: 12). 
Een uitspraak die we (ik ook!) soms te laat de bo-
ventoon laten voeren. Maar de zin is nog rijker dan 
je in eerste instantie be-
denkt. Want wat is het een 
verademing dat je die zin 
ook – figuurlijk gezien – kan 
omdraaien. Doe het maar 
eens. 
Wat was het kostbaar dat 
we als kerkenraad hoorden dat onze gebedsgroep, 
die ongemerkt steeds groter wordt, voor de ker-
kenraadsvergadering gebeden heeft voor wijsheid. 
Mooi was het om een van de nieuwe leden van de 
gebedsgroep te horen zeggen dat in eenvoudige 
woorden met elkaar gebeden wordt en dat mede 
hierdoor het bidden voor hem een steeds grotere 

waarde kreeg. Dit terwijl de betreffende persoon 
ook niet meer tot de jongsten gerekend mag wor-
den. 
Laten we blijven bidden voor onze gemeente dat 
wij met elkaar die wegen bewandelen waardoor 
onze gemeente – in al zijn veelkleurigheid – een 
gemeente is waar we leren om God te ontmoeten 
en de onvoorwaardelijke liefde van Jezus Christus 
ontmoeten en doorgeven.  
 

Gemeenteavond 8 juni 
Afgelopen 8 juni hebben we een goede gemeente-
avond gehad. Op zo’n 75 internetadressen (zo’n 
110 kijkers/luisteraars) heeft men rechtstreeks de 
gemeenteavond digitaal bijgewoond. Onze eerste 
en hopelijk laatste digitale vergadering, die we op 
deze wijze vanwege de coronamaatregelen zo 
moesten organiseren. Na de opening door ds. 
Emma Rijks zijn de cijfers van de diaconie en de 
gemeente behandeld. Na een duidelijke toelichting 
van beide penningmeesters waren er geen vragen 
meer over deze jaarrekeningen. Uiteraard waren 
veel mensen op de avond afgekomen om te zien 
wie onze beoogde nieuwe predikant, Ary Braak-
man, is. De beroepingscommissie heeft de zorg-
vuldig doorlopen procedure toegelicht. Vervolgens 
stelde ds. Braakman zich voor. Twee leden van de 
beroepingscommissie hebben vervolgens nog veel 
vragen aan hem gesteld, zodat we hem steeds be-
ter leerden kennen. Bij deze vragen hadden ook 
meerdere gemeenteleden geappt/gemaild of ge-
beld om vragen te stellen zodat we toch over een 
goede interactieve gemeenteavond konden spre-
ken. Iedereen is nog opgeroepen om zijn/haar 
stem te laten horen of er een beroep uitgebracht 
kan worden. Lees hiervoor ook het volgende arti-
keltje. 
 

‘Nieuwe’ stemming  
Zoals in het voorgaande artikeltje is vermeld heb-
ben we met elkaar een positieve gemeenteavond 
mogen hebben. Naar aanleiding van onze oproe-
pen om ons te informeren over jouw mening – of 
er al dan niet een beroep op ds. Braakman kan 
worden uitgebracht – hebben 68 leden aangege-
ven er een voorstander van te zijn om ds. Braak-
man te beroepen. Drie leden zijn hier om uiteen-
lopende redenen geen voorstander van. Uiteraard 
respecteren wij dit. Eén van de leden die er geen 
voorstander van is om dominee Braakman te be-
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roepen heeft ook bezwaren tegen de gevolgde 
procedure geuit.  
Door de coronabeperkingen is er helaas digitaal 
vergaderd. Door deze coronabeperkingen hebben 
wij niet alle ordinantieregels die gelden voor een 
verkiezingsavond letterlijk kunnen opvolgen. Co-
rona is immers niet voorzien in de kerkorde. Wel 
hebben wij naar de geest van de kerkregels ge-
handeld. De kerkenraad heeft zich oprecht inge-
spannen om geen fouten in deze procedure te 
maken. Zo was de avond, hoewel digitaal, wél in-
teractief. Omdat wij niet bijeen waren hebben wij 
digitaal om je mening gevraagd. Terugkijkend zijn 
we van mening dat we dit anders hadden kunnen 
organiseren en kiezen wij er alsnog voor om een 
schriftelijke stemming te houden. Hierdoor heb-
ben wij alle onderdelen van de voorgeschreven 
procedure, zo goed als dat in deze tijd mogelijk is, 
doorlopen. Bezwaren over het proces hebben dan 
– naar wij verwachten – geen grond meer.  

Wij vragen aan de stemgerechtigde leden (te we-
ten: belijdende leden, doopleden die de leeftijd 
van achttien jaar hebben bereikt en gastleden), om 
– uiterlijk maandag 19 juli – het strookje, gevoegd 
bij Dorpskerk-Nieuws, in te vullen en in de stem-
bus te stoppen die voor en na de kerkdiensten bij 
de ingang van de kerk – onder de toren – staat. 
Mocht je moeilijk naar de kerk kunnen komen, dan 
halen wij de strook bij je op. Bel in dat geval even 
met Noëlle Potters, T: 06 5199 8524 of met Mieke 
Koers, T: 06 2636 6098. 
Dinsdag 20 juli zal de kerkenraad de stemmen tel-
len. Indien minimaal twee derde van het aantal 
uitgebrachte stemmen voor het uitbrengen van 
het beroep is, zullen wij dit donderdag 22 juli ken-
baar maken via Dorpskerk-Nieuws en afkondigen 
tijdens de kerkdienst van zondag 26 juli 2021. 

Eventuele bezwaren kunnen hierna schriftelijk en 
ondertekend bij de scriba van de kerkenraad inge-
diend worden tot en met vrijdag 30 juli 2021 24.00 
uur. Er kunnen dan alleen bezwaren tegen de pro-
cedure ingediend worden. Er kunnen geen bezwa-
ren worden ingediend die gericht zijn op de per-
soon. We hopen dat je je stem wilt uitbrengen. 
 

Ingekomen brief 
In Kredo juni hebben wij opgeroepen om ons te 
laten weten wat jouw gedachten zijn als je de mis-
sie van onze kerkelijke gemeente leest. We heb-
ben hier één doordachte reactie op gehad, maar 
helaas is ons niet bekend van wie de brief is. We 
hebben als kerkenraad de brief gelezen, maar pu-
bliceren deze brief niet in Kredo. In Kredo nemen 
wij – als dit zo uitkomt – alleen brieven op waar-
van naam en adres van de afzender bekend zijn. 
Dus mocht je nog een brief willen schrijven over 
onze missie, noem dan naam en adres in de brief. 
 

Dank-je-wel-avond 
De dank-je-wel-avond staat gepland voor begin 
september. De kerkenraad kiest ervoor om deze te 
verplaatsen naar woensdag 13 oktober. We hopen 
dat tegen die tijd de anderhalve meter afstand niet 
meer aangehouden hoeft te worden zodat we met 
elkaar bijeen kunnen komen in Irene. 
 

Goedkeuring jaarrekeningen 
Op de gemeenteavond zijn er geen opmerkingen 
van gemeenteleden gehoord. Het eerder voorge-
nomen besluit om de jaarrekening van de diaconie 
en de jaarrekening van de kerkelijke gemeente 
goed te keuren wordt door de kerkenraad omge-
zet in een definitieve goedkeuring. 
 

Oecumene 
Er heeft een constructief gesprek plaatsgevonden 
met een afvaardiging van de HH. Franciscus en 
Clara Parochie over een verdere samenwerking. 
Helaas heeft de parochieraad moeten besluiten 
om de gezamenlijke diensten met onze gemeente 
terug te brengen tot alleen de jaarlijkse Klompen-
dienst. De R.K.-kerk in Twello is aangewezen tot 
eucharistische centrumgemeente. Dat betekent 
dat in de R.K.-kerk in Twello elke zondag een eu-
charistieviering gehouden moet worden waardoor 
er geen plaats is voor meer gezamenlijke vierin-
gen. De afvaardiging geeft wel aan dat er ruimte is 
voor gezamenlijke initiatieven op de gebieden van 
diaconie en opbouwwerk. Al moeten we ons reali-

wat heb jij een 
mooie stem! 

daar moet je iets mee doen 

stem voor of  

tegen 
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seren dat de professionele parochiestaf de laatste 
jaren fors uitgedund is. Op dit moment werken er 
binnen de grote parochie met zo’n 30.000 zielen 
als beroepskrachten nog één priester, één diaken, 
een pastoraal medewerker en een parttime op-
bouwwerker. De parochie is geografisch ook groot, 
te weten de driehoek Apeldoorn, Vaassen, Brum-
men.  
Wij zijn blij dat het aanbod er ligt om verder sa-
men te werken en zullen in de kerkenraad bespre-
ken hoe we dit handen en voeten kunnen geven. 
Wel heeft de afvaardiging aangegeven de komen-
de periode niet samen te werken met betrekking 
tot de werkgroep B&I. De kerkenraad heeft eerder 
besloten om deze werkgroep in dat geval onder 
verantwoordelijkheid van onze kerkelijke gemeen-
te te laten opereren. Dit zal nu verder geregeld 
moeten worden. 
 

Opbouwwerker 
De sollicitatiecommissie heeft de werkzaamheden 
rondom de werving en selectie van een parttime 
opbouwwerker (50%) afgerond. Op 28 juni heeft 
de geselecteerde kandidaat nog een klikgesprek 
met onze predikanten en vervolgens een gesprek 
met de kerkenraad. Indien alles naar wens ver-
loopt, zullen wij in juni alles contractueel regelen 
waardoor de opbouwwerker per 1 september met 
de werkzaamheden kan starten. Wij zullen hier in 
Dorpskerk-Nieuws van begin juli meer over ver-
melden. 
 

Coronamaatregelen in de kerk 

Hoewel wij dachten dat er ongeveer 45 gemeente-
leden in de kerk konden, rekening houdend met de 
anderhalve meter, blijkt dit in de praktijk uit te 
komen op 40. We hopen dat de kerk snel weer 
echt vol mag zijn. 

Op dit moment moet de zang nog beperkt worden 
tot een afvaardiging van vier cantorijleden, al zin-
gen we aan het einde van de dienst samen al het 
‘Amen’. We verwachten dat er in juli weer meer 
gezongen mag worden. Hierover zullen we op 28 
juni in de kerkenraad verder spreken. Volg dus 
Dorpskerk-Nieuws. 
 

Verlenging consulentschap Terwolde 
Op verzoek van onze buurgemeente Terwolde 
heeft de kerkenraad ermee ingestemd dat Emma 
Rijks tot 31 december 2021 als consulent aan Ter-
wolde verbonden kan blijven. Hierbij moeten we 
denken aan een beperkte tijdsbesteding van zes 
uur per maand. Het College van Kerkrentmeesters 
zal zich buigen over de te vragen financiële ver-
goeding hiervoor. 
 

Grotenhuis 
We zijn verheugd dat er op de donderdagavonden 
ook weer kerkdiensten in het Grotenhuis worden 
georganiseerd. Veel bewoners hebben hier lang 
naar uitgekeken, Op dit moment kiest de leiding 
van het Grotenhuis er nog voor om de diensten 
alleen toegankelijk te houden voor bewoners van 
het Grotenhuis, maar we hopen dat op niet al te 
lange termijn ook de bewoners van de aangren-
zende woningen weer welkom zijn. 
 

Weer van start 
We hopen in september weer grotendeels van 
start te gaan met veel van onze activiteiten. We 
roepen alle vrijwilligers op om te bekijken op wel-
ke wijze de activiteit weer kan starten. Meet-in 11 
is al gestart en misschien na de vakantie ook de 
Ouderenmiddag, ‘Aan tafel’ en de cantorij en alle 
andere groepen. Mogelijk kunnen we hierover in 
Kredo september meer zeggen. 
 

Je bent nodig 
Er zijn binnen onze gemeente nog een aantal klus-
sen waar we mensen voor zoeken. Dit zijn soms 
projectmatige werkzaamheden, zoals het voorbe-
reiden van een dienst, maar ook in commissies, 
werkgroepen en kerkenraad hebben we nog vaca-
tures. Er is altijd wel een klus die bij jouw capaci-
teiten en tijdsmogelijkheden past. Wil je niet eens 
vrijblijvend hierover spreken? Bel dan even met 
Bert Hokken. 
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Tot slot 
We staan voor de schoolvakanties. Sommigen van 
ons gaan op vakantie en anderen blijven thuis. We 
hopen dat iedereen kan genieten van het zonnetje 
en dat iedereen weer behouden terugkomt. Mis-
schien ook goed om wat extra aandacht aan elkaar 
te geven, want zo zijn mogelijk de kinderen op 
vakantie waardoor 
juist deze periode 
extra eenzaam is. La-
ten we naar elkaar 
omkijken en handelen 
naar Matteüs 7: 12: 
“Behandel anderen 
steeds zoals je zou 
willen dat ze jou be-
handelen”. 
 

Namens de kerkenraad, 
Bert Hokken (voorzitter kerkenraad) 
E: voorzitter@pkn-twello.nl 
 
 

 
 

 
 

Meet-in 11: koffie/thee met aandacht weer in 
bibliotheek! 
We zijn enorm blij dat we Meet-in 11 kunnen her-
vatten! Na vele maanden sluiting zijn de deuren 
weer open. Iedere vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur 
is iedereen welkom in de bibliotheek aan het 
Marktplein. Op de vertrouwde plek.  
Meet-in 11 is een initiatief van de Dorpskerk en de 
Bibliotheek. Hier kan iedereen terecht voor een 
praatje, een kopje koffie of thee, gezelligheid en 
een luisterend oor. Koffie of thee met aandacht! 
Zomaar eens komen kijken, even uitrusten van 
marktbezoek of winkelen. Even een kop koffie en 
een babbeltje. Maar ook diepgaande gesprekken 
over hoe het leven gelopen is, of over geloof of 
bezinning. Maar vooral aandacht voor elkaar! 
Corona heeft veel impact. Daarom zijn we blij dat 
we weer open zijn. Corona betekent ook dat we 
rekening moeten houden met de maatregelen. We 

vragen de bezoekers om afstand te houden, han-
den te desinfecteren en de naam te noteren. Re-
serveren vooraf is niet nodig en de toegang is gra-
tis. We hopen je weer te zien op vrijdagmiddag 
tussen 2 en 4 uur.  
 

Info: diaconie@pkn-twello.nl of  
bel Henk-Jan Gosseling 
 
 

 
 

Rommelmarkt Dorpskerk 
In het kader van de coro-
naversoepelingen zijn we 
als rommelmarktcommis-
sie in juni bij elkaar geko-
men om te bespreken wat 
mogelijk is. 
We willen hierbij aankon-
digen dat de intentie er is 

om de rommelmarkt op zaterdag 18 september te 
organiseren. De tijd is van 09.00 tot 14.00 uur.  
Er komen GEEN inzamelzaterdagen want we heb-
ben voldoende in de schuren staan om een mooie 
rommelmarkt te organiseren. 
Mochten de coronamaatregelen in augus-
tus/september weer aangescherpt/niet verder 
versoepeld worden, dan zijn we genoodzaakt om 
de rommelmarkt te annuleren. 
 

Reserveer vast 18 september in uw agenda, we 
gaan er weer een mooie dag van maken. 
 

Namens de rommelmarktcommissie, 
Marli Uninge 
 

 
 
 

In deze rubriek noemen wij de namen van ge-
meenteleden die zijn ingekomen, verhuisd, uitge-
schreven en overleden zijn. In de drukversie van 
Kredo staan de namen genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TAAKGROEP DIACONAAT 

 
TAAKGROEP BEHEER 

 
LEDENADMINISTRATIE 

16 september 2021 

Wat gij niet wilt dat u 
geschiedt, doe dat ook 

een ander niet! 
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Zangkoor Vitalis weer in de startblokken 
 

Kun je zingen, zing dan met ons mee en kom ons 
koor versterken. Onze leden, maar vooral nieuwe 
leden, zijn van harte welkom in de Molenschuur bij 
de Havekes Mölle aan het Havekespad 13. 
 

Door de corona-epidemie loopt ons bestaan tot nu 
toe moeizaam, maar we hopen dat ons onderko-
men in de Molenschuur ons vaste grond geeft om 
uit te groeien tot een koor dat zeker bestaansrecht 
heeft voor Twello en omstreken. Onder de bezie-
lende leiding van dirigent Hans Mol brengen we 
een gevarieerd programma aan songs ten gehore. 
Wil je meezingen? Geef je op en kom na de zo-
mervakantie op donderdagochtend om 10.00 uur 
naar de Molenschuur. 
 

A. Berendschot 
G. Koekkoek 
 
Zomerzangavonden 
Wat werd het samen zingen het laatste jaar gemist 
en hoe jammer was het dat vorige zomer de zo-
merzangavonden geen doorgang konden vinden. 
Maar goed nieuws! Op de woensdagen 21 juli, 4 
en 18 augustus zijn er weer zomerzangavonden 
van 19.30 - 21.00 uur in de kerk van Wilp. Zet deze 
data alvast in uw agenda! 
Vorm en inhoud zijn momenteel nog onder voor-
behoud van de dan geldende maatregelen en kun-
nen daarom nog niet met u worden gedeeld.  
Zeker is dat u uit volle borst kunt meezingen met 
Joke Riefel aan het orgel. 
Houd de website en plaatselijke krant(en) in de 
gaten voor actuele informatie over de avonden. 
Zegt het voort! 
 
Bijeenkomst 12 juni Generale Synode van de Pro-
testantse Kerk – Lunteren 
Het was goed om elkaar weer werkelijk te zien! 
Online waren er wat voorgesprekken geweest. Dit 
nieuwe fenomeen wordt breed gewaardeerd en 
draagt ook echt bij aan een goede bespreking. 
Maar, zoals voor al het werk in de kerk en daarbui-
ten geldt: de fysieke ontmoeting heeft echt meer-
waarde. Je bent dan letterlijk met elkaar in één 
ruimte en voelt je op die manier ook verbonden 
met elkaar.  
 

De ochtend werd begonnen met de nodige be-
noemingen, waaronder de herbenoeming van de 
scriba. Ds. René de Reuver aanvaardde deze her-
benoeming met een persoonlijke overweging 
rondom het Magnificat. 
 

Zo werd ook het middagdeel begonnen: een ge-
sprek over het stuk ‘Geroepen en gezonden’. De 
aanleiding was een eerder rapport ‘Mozaïek van 
kerkplekken’. Hierin werd de positie van voorgan-
gers op nieuwe kerkplekken aangestipt. Wat mo-
gen zij, wat kunnen zij? In het rapport ‘Geroepen 
en gezonden’ ging het uiteindelijk vooral om de 
positie van de kerkelijk werker, en dan in het bij-
zonder: de positie van de kerkelijk werker met 
preek- en sacramentsbevoegdheid.  
Inmiddels werken velen van hen in onze kerk. 
Maar, hun rechtspositie is zwak. Daarnaast is hun 
positie in de kerk niet altijd even duidelijk. Zijn zij 
ambtsdrager zoals een ouderling dat is (velen van 
hen zijn bevestigd als ouderling) of eigenlijk toch 
een soort dominee? En hoe noem je hen dan? 
Vaak bestaat hun werk uit ‘domineeswerk’ maar 
loopt de waardering hiervoor ver achter. Zowel op 
materieel als institutioneel niveau. Het rapport 
zelf, met allerlei concrete gedachten over oplei-
ding, positie en benaming, had al ruim voor 12 juni 
veel stof op laten waaien. Het ging namelijk over 
een pastor en die zou dan niet hetzelfde acade-
misch niveau hebben als een dominee, of juist wel. 
En waar moeten predikanten dan heen? Wat is 
hun opleiding nog waard? 
Relevante vragen. Al snel was duidelijk dat het 
rapport in zijn geheel nooit door de synode zou 
worden overgenomen. De kritiek was fundamen-
teel. Het gesprek in Lunteren ging daarom niet 
over de praktische uitwerking van het rapport, 
maar over de ambtsvisie als basis. De urgentie 
werd gevoeld. Kerkelijk werkers zijn waardevol in 
onze kerk en verdienen ook een heldere positie als 
geroepen en gezonden arbeiders in Gods Konink-
rijk. Het gesprek op de synode was opnieuw kri-
tisch, maar open. Uiteindelijk werd een gewijzigd 
besluitvoorstel overgenomen. De ambtsvisie van 
het rapport verdient uitwerking, maar geeft een 
goed kader van de visie op het geordineerde ambt.  
 

Sommige lezers zullen denken: ‘Typisch de synode, 
er moet eerst weer nagedacht worden. Zo komen 
we nooit een stap verder!’ Toch vind ik dit een 
goede zaak. Als het gaat om ambtsvisie is zorgvul-
digheid geboden. En dat betekent vaak: neem je 
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tijd! Juist omdat er in verschillende regio’s ver-
schillend over gedacht wordt (op de Veluwe zijn 
bijvoorbeeld minder kerkelijk werkers te vinden 
dan bijvoorbeeld in de classis Friesland), is het 
goed hierin eenheid te zoeken. De kerk kan alleen 
in verbondenheid op weg. Hoe we omgaan met 
degenen die ons als ambtsdrager willen dienen is 
daarom een zaak van zorgvuldig belang.  
 

Thuisgekomen las ik het artikel over de besluit-
vorming in het ND. Dit deed in mijn ogen echt 
geen recht aan het gevoerde gesprek. Een later 
artikel in het RD gaf een beter beeld.  
Ook voor de media geldt: snelheid geeft geen ga-
rantie voor zorgvuldigheid.  
 

Ik zie uit naar de ontmoeting in september en 
wens eenieder in de tussentijd een goede zomer!  
 

ds. Marrit Bassa 
 
Om een bord eten, meer niet 
Eenmaal per dag een bord eten vraagt maatschap-
pelijk werker Arbind Chaudhary voor honderdtien 
kinderen uit Haripur, een plattelandsgemeente in 
het Sarlahi district in de Terai, de zuidkant van Ne-
pal. Een maaltijd per kind kost ongeveer 1 euro per 
dag. Deze kinderen behoren tot de laagste kaste, 
de dalits. Arbind heeft de handen uit de mouwen 
gestoken en is gestart met de Free Warm Meal 
Drive door, zoals hij zelf schrijft, ‘mensen te helpen 
met mondmasker, ontsmettingsmiddel, warme 
maaltijd’. Zo heeft de Heartbeat Foundation, een 
Nepalese organisatie, voor één week de maaltijden 
betaald. De Apeldoornse stichting 2/52 doneerde 
5000 mondkapjes. 
 

Voor acht euro 
Haripur telt 50.000 inwoners van wie 80 procent 
werkloos is. Onder de beroepsbevolking zijn 5000 
jongeren werkloos. De zes steenfabrieken bieden 
werk tegen zeer lage lonen. Volwassenen verdie-
nen gemiddeld €25, kinderen €8 per maand. Ter 
vergelijking: in Kathmandu staat het gemiddelde 
loon op €120. Stichting El Mundo zet zich al sinds 
2016 in voor Haripur met een lees- en schrijf 
vrouwenproject, de kraamkliniek en de uitbreiding 
van een kleermakerij.  
 

Informatie ook bij Wiel Palmen of vraag het boekje 
aan tegen portokosten: ‘Haripur in Nepal of het 
verhaal van het theelepeltje’. 
 
 

Expositie schilderijen 
Ook dit jaar zal de Bronkerk in Ugchelen in de 
maanden juli en augustus geopend zijn op dinsdag, 
woensdag en donderdag van 11.00 - 15.00 uur. 
 

Tijdens deze openstelling hangen er schilderijen 
van Fimmy Kooijker uit Oppenhuizen.  
Als kind kreeg Fimmy Kooijker ieder jaar voor Sin-
terklaas en op elke verjaardag een schetsboek. Ze 
heeft van jongs af aan altijd veel getekend. Daar-
om was het ook niet zo moeilijk om een studie te 
kiezen: iets met tekenen! Om wat meer toekomst-
zekerheid te hebben, koos ze voor de lerarenop-
leiding in de kunstvakken, zodat ze naast het zelf 
creëren van kunst ook nog les zou kunnen geven. 
Naast het lesgeven schildert ze veel vrij werk, maar 
ook regelmatig in opdracht. Ze schildert met olie-
verf, een materiaal waar ze erg van houdt: het is 
vettig en smeert fijn. Het schilderen is voor haar 
niet het exact weergeven van de werkelijkheid. 
Dan kun je ook wel een foto maken. Ze schildert 
graag wat losser, zet het werk ook heel snel op en 
probeert het niet te ver uit te werken zodat er een 
bepaalde losheid in te zien blijft. De vluchtige 
weergave. Sprezzatura: de schijn van moeiteloos-
heid, wat je onder andere ziet bij Rembrandt, maar 
ook bij de schilders als Breitner en Israëls, ook al 
durft ze zich niet met hen te meten.  
In de onderwerpen die Fimmy schildert komen 
vaak mensen voor. Ze schildert graag mensen: ie-
dereen is anders en uniek en dat vindt ze interes-
sant en blijft ze leuk vinden. Soms wordt ze gegre-
pen door mooi licht of bijzondere kleuren. Dat kun 
je ook in haar landschappen terugzien.  
 

Welkom 
Een grote groep vrijwilligers staat ook dit jaar weer 
klaar om de bezoekers te ontvangen. Namens de 
Bronkerkgemeenschap heten zij u van harte wel-
kom. 
 

Meer informatie: Bea Rigterink  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

keer om en 
laat je vinden! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Verras jij ook je buurvrouw of buurman, vriend of vriendin of zomaar iemand met een vrolijk gekleurd en 
versierd kunstwerk? Zet je naam en adres erbij en je krijgt vast iets leuks terug! Daar word je vast blij van! 
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Agenda 
elke vrijdag  juli/augustus 14.00 tot 16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 
elke maandag  juli/augustus 13.00 tot 14.00 uur Irene gebedsgroep Jouw Verhaal 
donderdag 1 juli 18.30 tot 19.30 uur Irene meditatie-uur (koffie/thee na afloop) 
donderdag 8 juli 19.30 uur Irene kerkenraad 
zondag 11 juli 13.30 uur – 15.30 uur Irene zomerwandeling met nieuwkomers 
donderdag 5 augustus 18.30 tot 19.30 uur Irene meditatie-uur (koffie/thee na afloop) 
dinsdag 31 augustus 20.00 uur Irene taakgroep Eredienst-Pastoraat 
donderdag 2 september 18.30 tot 19.30 uur Irene meditatie-uur (koffie/thee na afloop) 
zaterdag 18 september  rondom de Dorpskerk rommelmarkt 

Dienst voor groot en klein 
thema ‘Geloven in het klein’ 

 

zondag 4 juli 10.00 uur 
 

Dorpskerk Twello 
 

Welkom  
(ook voor opa’s en oma’s met en zonder kleinkinderen) 

Het stiltecentrum is elke dag geopend van 10.00-17.00 uur voor 
stilte, gebed, een kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Klompendienst 
5 september 10.00 uur 

 

Kees van der Zwaard, 
theoloog, theatermaker 

 

Toegang gratis 
  


