
	

	

Diep	
De	laatste	tijd	is	er	veel	te	doen	over	‘verjonging’	van	het	aanbod	van	de	pu-
blieke	 omroep.	 Een	 aantal	 langlopende	 programma’s	 die	 veel	 waardering	
krijgen	wordt	ingeruild	voor	uitzendingen	die	jongere	kijkers	moeten	trekken.	
Toen	ik	de	discussie	las,	dacht	ik:	het	is	net	de	kerk,	zoekend	naar	manieren	
om	mensen	van	alle	 leeftijden	aan	 te	 spreken.	Die	 initiatieven	 roepen	vaak	
iets	 op.	We	 zijn	 er	 enthousiast	 over,	want	 het	 zou	 geweldig	 zijn	 als	we	 ge-
meente	voor	en	met	iedereen	kunnen	zijn.	Maar	er	wordt	ook	twijfel	uitgesp-
roken,	want	gaat	een	nieuwe	weg	niet	 ten	koste	van	wat	goed	gaat	en	wie	
zich	daar	prettig	bij	voelt?	Daarnaast	zou	het	best	eens	zo	kunnen	zijn	dat	we	
als	kerken	voor	sommigen	hetzelfde	imago	als	televisie	hebben.	Er	is	zo	veel	
aanbod,	via	 internet	en	daarbuiten,	dat	de	kerk	niet	meer	de	eerste	bron	 is	
om	uit	te	putten.		
Midden	 in	de	discussie	over	de	publieke	omroepen	verraste	de	EO	mij	met	
een	nieuw	televisie(!)programma:	Diep.	 In	het	programma	worden	bekende	
Nederlanders,	twintigers	en	dertigers,	uitgenodigd	om	een	nacht	 lang	stil	 te	
staan	bij	een	eigen	levensvraag.	Iedere	nacht	komen	er	drie	‘wijzen’	om	met	
de	gast	over	de	vraag	te	praten	en	samen	te	zoeken	naar	nieuwe	perspectie-
ven.	Het	programma	raakt	mij.	Het	heeft	haast	iets	heiligs.	Het	speelt	zich	af	
in	de	nacht,	het	moment	waarop	wakker	kunt	liggen	van	iets	waar	je	niet	uit	
komt.	Er	 is	niet	veel	actie.	 Je	volgt	 simpelweg	een	mens	die	 zich	kwetsbaar	
opstelt	en	een	paar	anderen	die	in	de	nacht	met	hem	of	haar	oplopen.		
En	zo	zag	ik	een	overeenkomst	tussen	dit	programma	en	de	kerk.	Een	van	de	
grote	krachten	van	de	kerk	is	het	ruimte	geven.	Welke	leeftijd	je	ook	hebt,	of	
je	nu	midden	in	het	licht	staat	of	het	probeert	vol	te	houden	in	de	nacht,	er-
gens	zijn	we	allemaal	die	kwetsbare	mensen	met	onze	eigen	vragen.	Dat	ver-
bindt	ons.	De	kerk	biedt	 ruimte	voor	en	verdieping	bij	die	vragen.	Er	 is	een	
Bijbel	met	woorden	van	God	en	met	verhalen	waarin	je	je	eigen	verhaal	soms	
herkent.	In	de	gemeente	zijn	mensen	die	met	je	op	willen	lopen.		
Er	 is	een	gebouw	dat	 ruimte	biedt	om	te	zijn,	waarin	 je	kunt	verstillen,	een	

kaarsje	kunt	aansteken	en	wat	 tijd	kunt	doorbrengen	zonder	 te	hoeven	praten.	Wie	weet	ervaar	 je	daarin	
iets	van	God.	Laten	we	hopen	en	bidden	dat	dit	goede	onze	basis	mag	
blijven,	dat	we	in	het	huis	van	God	–	en	met	Hem!	–	en	in	het	dorp	iets	
kunnen	blijven	 betekenen	 voor	 ieder	 die	 aanklopt,	 of	 iemand	nu	 al	 80	
jaar	 gemeentelid	 is	 of	 alleen	 een	 keer	 contact	 zoekt	 vanwege	 die	 ene	
vraag.	 Daarmee	 zijn	 we	misschien	 niet	 vernieuwend	maar	 hebben	 we	
wel	 iets	heel	anders	 te	bieden	dan	andere	bronnen.	Zo	kunnen	we	on-
voorwaardelijk	 de	 Liefde	 doorgeven.	Met	 die	 tijdloze	 basis	 hebben	we	
een	goed	fundament	in	de	zoektocht	in	kerkzijn	in	deze	tijd.	
ds.	Emma	Rijk
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 De	Oecumenische	Omroep	Voorst	(OOV)	zendt	de	
	 volgende	diensten	uit	via	de	kabel,	kabelkrant,	de	
	 ether	(105.3FM)	en	internet:	www.rtv.voorst.nl	

	

	

	

	
	

	
	
	
	

	
	

 Wie ben je en wat  
 laat je zien 
	

	
	
	

	
	
									

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

Jona:	Wie	ben	je	en	wat	doe	je	
	allemaal	!	

zondag	6	juni	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Emma	Rijks	
Organist:	 Henk	Noordman	

	

zondag	13	juni	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Johan	Weijenberg,	Harfsen	
Organist:	 Henk	Noordman	

	

zondag	20	juni	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Emma	Rijks	
Organist:	 Henk	Noordman	

	

zondag	27	juni	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Ary	Braakman,	Diepenheim	
Organist:	 Henk	Noordman	

	

zondag	4	juli	
	 Dorpskerk	10.00	uur	
Voorganger:	 ds.	Emma	Rijks	
Organist:	 Teun	Kalter	

rondom	12-dienst	

Vervoer	naar	de	kerkdiensten	
Janneke	Noordman	 T:	06	4142	2557	

Diensten	Grotenhuis,	donderdag	aanvang	19.00	uur	
	 	
	 helaas	nog	geen	diensten	
	 	

6	 juni	 10.00	uur	PKN	Twello	
13	 Juni	 10.00	uur	PKN	Terwolde	
20	 Juni	 10.00	uur	PKN	Voorst	
27	 juni	 10.00	uur	PKN	Klarenbeek	
4	 juli	 10.00	uur	RK	Sint-Martinuskerk	Twello	

De	kerkdiensten	zijn	live	via	internet	mee	te	maken.		
De	opnamen	van	de	diensten	worden	een	aantal	maan-
den	bewaard,	zodat	je	deze	ook	later	kunt	bekijken.	
Ga	hiervoor	naar	kerkdienstgemist.nl	
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In	de	dienst	op	zondag	6	juni	volgen	we	het	alter-
natieve	 leesrooster	en	 lezen	we	uit	het	evangelie	
volgens	Johannes.	Zijn	woorden	klinken	vaak	filo-
sofisch	en	spiritueel.	Het	is	aan	ons	om	te	ontdek-
ken	wat	 hij	 bedoelt	 en	wat	 hij	 daarmee	 aan	 zijn	
lezers	 duidelijk	 wil	 maken.	 In	 de	 tekst	 van	 deze	
morgen	(Johannes	3:	22-36)	gaat	het	over	Johan-
nes	de	Doper	en	zijn	 relatie	 tot	 Jezus.	Ze	hebben	
iets	 gemeenschappelijk,	 maar	 Jezus	 komt	 toch	
echt	iets	anders	brengen.		
ds.	Emma	Rijks	
	

	
	
Wat	is	wijs?		
Op	zondag	13	 juni	 lezen	we	een	gedeelte	uit	het	
boek	 Spreuken	 (	 Spreuken	 8).	 ‘Wat	 is	 wijs’?	 Een	
vraag,	die	 je	op	twee	manieren	kunt	opvatten.	Je	
kunt	 je	 deze	 vraag	 stellen	 als	 je	 een	 keuze	moet	
maken	 tussen	 twee	 gelijkwaardige	 keuzemoge-
lijkheden.	Maar	 je	 kunt	 je	deze	vraag	ook	 stellen	
als	je	op	zoek	bent	naar	het	antwoord	op	de	vraag	
wat	nu	eigenlijk		wijsheid	is.		
Veel	geleerden	hebben	zich	al	het	hoofd	gebroken	
over	deze	vraag.	Pythagoras,	de	wiskundige,	zegt:	
een	vat	vol	geleerdheid	 is	nog	geen	druppel	wijs-
heid	 waard.	 De	 filosoof	 Socrates	 zegt:	 wijsheid	

begint	met	verwondering.	En	de	dichter	Sophocles	
zegt:	 veel	wijsheid	 ligt	 in	 korte	woorden	 bespro-
ken.	Wat	is	wijs?	Een	vraag	dus	van	alle	tijden	en	
plaatsen.	We	gaan	op	zoek	naar	een	antwoord	op	
deze	 vraag	 in	 het	 wijsheidsboek	 bij	 uitstek,	 het	
boek	Spreuken.	
ds.	Johan	Weijenberg	
	
Op	zondag	20	juni	 lezen	we	in	Johannes	4:	27-42	
dat	een	vrouw	over	Jezus	zegt:	‘Hij	weet	alles	van	
mij!’	En	ze	verwondert	zich	erover	dat	ze	toch	bij	
hem	mag	horen.	Het	is	een	verhaal	over	de	vraag	
wie	 erbij	 hoort.	 De	 lezing	 uit	 Jona	 3:	 6	 tot	 4:	 11	
sluit	 bij	 die	 vraag	 aan.	Wie	 ben	 je	 en	wat	 laat	 je	
zien?	Hoe	 vind	 je	 het	 dat	God	meer	 van	 je	weet	
dan	wie	dan	ook?	
ds.	Emma	Rijks	
	
Op	 zondag	 27	 juni	 verwelkomen	 wij	 ds.	 Ary	
Braakman	 uit	 Diepenheim	 als	 gastpredikant.	 We	
hopen	een	goede	dienst	met	hem	te	hebben.	
	

	
Op	zondag	4	juli	vieren	we	een	Rondom	12-dienst	
waarin	 we	 stilstaan	 bij	 de	 overstap	 van	 basis-
school	 naar	 middelbare	 school	 die	 jongeren	 uit	
onze	gemeente	maken	en	bij	hun	afscheid	van	de	
kindernevendienst.	 De	 voorbereidingen	 moeten	
nog	 beginnen.	 In	 de	 volgende	 Kredo	 lees	 je	 er	
meer	over.	
ds.	Emma	Rijks	
	

	
	
Het	mag	weer:	Kids	XXL	
Vanwege	 corona	 hebben	 we	 in	 de	 afgelopen	
maanden	 alleen	 via	 videobellen	 contact	 met	 el-
kaar	gehad.	
Gelukkig	is	er	nu	weer	meer	mogelijk.	

	 TAAKGROEP	EREDIENST-	
PASTORAAT	

 
BIJ	DE	DIENSTEN	
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Daarom	 zijn	wij	 heel	 blij	 om	 aan	 te	 kondigen:	 er	
komt	weer	een	Kids	XXL	aan!	
		
Kids	XXL	
Wanneer:	 zondag	13	juni	
Hoe	laat:	 10.00	uur		
Inloop:		 09.50	uur-10.00	uur	
Einde:	 	 11.00	uur	
Waar:	 	 Irene	
Voor	wie:	 alle	basisschoolkinderen	
		

	
	
In	de	kelder	van	Irene	maken	we	er	weer	een	leuk	
uur	van.	We	gaan	luisteren	naar	een	Bijbelverhaal,	
iets	 knutselen	 of	 een	 spelletje	 doen,	 we	 krijgen	
iets	 lekkers	 en…	we	kunnen	ook	 gewoon	gezellig	
weer	even	met	elkaar	kletsen.	
Kom	daarom	allemaal	op	zondag	13	juni,	en	neem	
vooral	ook	je	vriendjes	en	vriendinnetjes	mee!	
		
Aanmelden:	
Helaas	kunnen	we	niet	om	een	aantal	corona-	
regels	 heen.	Daarom	 is	 het	 (helaas)	 verplicht	 om	
uw	 kind	 (en	 ook	 meekomende	 vriend-
es/vriendinnetjes!)	van	tevoren	aan	te	melden.	
Zo	 kunnen	 we	 voldoen	 aan	 de	 regels	 omtrent	
aanmelding	en	gezondheidscheck	van	tevoren.	
	
Wanneer	aanmelden:		 	
vrijdag	11	juni	of	zaterdag	12	juni		
	
Hoe:		
e-mail	naar	kindernevendienst@pkn-twello.nl	
of	via	de	kliederkerk	appgroep.	
	
Wat	doorgeven:	 	
naam	van	uw	kind	
leeftijd/groep	op	de	basisschool	
wel/geen	coronaklachten	

	Bij	(milde)	klachten	of	bij	een	aanbevolen	quaran-
taineperiode	 kan	 uw	 kind	 helaas	 niet	 naar	 Kids	
XXL	
		
We	vragen	de	ouders	om	buiten	 te	blijven	en	bij	
het	brengen	en	halen	1½	meter	afstand	te	houden	
tot	de	andere	ouders.	
Zo	houden	we	het	voor	iedereen	veilig!	
Zoals	het	er	nu	naar	uitziet	kunnen	we	deze	activi-
teit	medio	 juni	 laten	 doorgaan	 –	 ook	 omdat	 alle	
kinderen	 jonger	 zijn	 dan	 13	 jaar.	 Natuurlijk	 hou-
den	 we	 de	 berichtgeving	 goed	 in	 de	 gaten	 en	
houden	we	ons	 aan	 de	 richtlijnen	 van	 het	 RIVM,	
de	PKN	en	onze	eigen	kerkenraad.	
		
Tot	zondag	13	juni	bij	Kids	XXL	!		
Groetjes,	
de	kindernevendienstcommissie	
	
	

	
	
Elviskoor	
Zondag	 25	 april	 was	 er	 een	 Elvis-dienst	 in	 onze	
kerk.	 In	maar	 liefst	 468	 huishoudens	 (700	 perso-
nen?)	 is	 er	 alleen	 al	 op	 die	 zondag	 naar	 deze	
dienst	 gekeken.	 Vanwege	 de	 coronamaatregelen	
kon	 ons	 grote	 Elvis-gelegenheids-gospelkoor	 niet	
optreden.	Volgend	 jaar	23	april	 hebben	we	weer	
een	 Elvisdienst	We	 gaan	 ervan	 uit	 dat	 ons	 eigen	
gelegenheidskoor	dan	wel	 zal	optreden.	We	had-
den	 al	 zo’n	 45	 koorzangers	 en	 er	 hebben	 zich	
rondom	 de	 afgelopen	 dienst	 nog	 vijf	 leden	 voor	
aangemeld.	 Enkele	maanden	 voor	 de	 dienst	 krij-
gen	 de	 koorleden	 bericht	 over	 de	 repetitieavon-
den.	Mocht	 je	 ook	mee	willen	 zingen,	 stuur	 dan	
even	een	mailtje	naar	voorzitter@pkn-twello.nl	.	
	
Interim-predikant	
Al	weer	vier	maanden	ben	ik	nu	werkzaam	in	sec-
tie	oost	van	de	PG	Twello.	Twee	dagen	per	week	
ben	 ik	 te	 vinden	 in	 gebouw	 Irene	 en	 van	daaruit	
ga	 ik	op	pad	en	 leg	 contacten	met	mensen.	Mijn	
hoofdtaak	is	dan	ook	pastoraat:	zorg	en	aandacht	
geven	 aan	 een	 ander.	 Ik	 ervaar	 het	 als	 bijzonder	
om	 een	 tijdje	mee	 op	 te	mogen	 lopen	 in	 levens	
van	 mensen.	 Steeds	 meer	 vind	 ik	 dan	 ook	 mijn	
weg	en	ik	heb	het	naar	mijn	zin.	

 
RONDOM	DE	GEMEENTE	
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Nu	meerdere	mensen	gevaccineerd	zijn	ervaar	ik	
dat	mensen	minder	bang	zijn	en	deuren	zich	weer	
openen	en	de	contacten	voorzichtig	verbreed	
worden.	Ik	hoor	dat	het	stil	is	geweest	in	kamers		
van	mensen	en	dat	sociale	contacten	met	familie,	
buren	en	in	verenigingswerk	zeer	gemist	werden.		
Omzien	 naar	 elkaar	 is	 een	 belangrijke	 taak	 in	 de	
kerk.	Met	elkaar	ontdekken	welk	verhaal	God	over	
ons	leven	vertelt	schept	ruimte	en	bevrijding!	
Van	tevoren	bel	ik	altijd	eerst	op	om	een	afspraak	
te	maken.	
Schroom	 niet	 om	 zelf	 ook	 contact	 op	 te	 nemen	
wanneer	u/jij	een	bezoek	of	telefonisch	gesprek	
wenst.		Dan	kijken	we	wat	er	mogelijk	is.	
	
ds.	Hanneke	Diermanse	
Kerkplein	2,	7437	AL	Bathmen	
E:	hannekediermanse@gmail.com	
	
	
Weekenddiensten	zie	werkdocument	juni	2021	
05-06	juni:	 ds.	Hanneke	Diermanse	
12-13	juni:	 ds.	Emma	RIjks	
19-20	juni:	 ds.	Hanneke	Diermanse	
26-27	juni:	 ds.	Emma	Rijks	
	

	
	
Het	licht	op	…….						
Een	 serie	 interviews	 met	 gemeenteleden.	 Hoe	
heeft	hij	of	zij	het	afgelopen	jaar	van	de	pandemie	
beleefd?	Wat	helpt	om	het	vol	te	houden?	En	wel-
ke	rol	spelen	kerk	en	geloof	hierbij?	
Deze	maand:	Jan	Toonen	
	
Zorgmanager	Jan	Toonen:	
Niet	móeten	maar	mógen	
	
De	Worp	 in	 Deventer	 is	 een	 buurt	 met	 de	 sfeer	
van	een	dorp,	aan	de	Twellose	kant	van	de	IJssel.	
Hier	 woont	 Jan	 Toonen,	 samen	 met	 echtgenote	
Willemien	en	dochters	Femke	en	Aafke.	Ik	spreek	
met	Jan	op	een	lekkere	voorjaarsavond,	die	uitno-
digt	om	 in	de	tuin	te	gaan	zitten.	Terwijl	 Jan	kof-
fie	zet	valt	mijn	oog	direct	op	het	grote	aquarium	
vol	 met	 koikarpers,	 waaronder	 een	 aantal	 flinke	
exemplaren.	 ‘Dat	 is	 één	 van	 mijn	 hobby’s’,	 zegt	
Jan,	 ‘het	aquarium	heb	 ik	zelf	gebouwd’.	Eén	van	

zijn	 hobby’s?	 Welke	 zijn	 de	 andere?	 ‘Kom	 maar	
mee’,	wenkt	 hij	 en	 gaat	me	 voor	 naar	 een	meer	
dan	manshoge	 terraskachel	 achterin	de	 tuin.	 ‘Dit	
is	een	Zuid-Afrikaanse	braai.	Kijk,	die	houtblokken,	
dat	 is	 allemaal	 beukenhout,	 en	 als	 je	 op	de	 rook	
daarvan	je	eten	klaarmaakt,	nou	dat	proef	je	hoor,	
dat	 is	 echt	 een	 genot.	 Dat	 doe	 ik	 ook	 graag.	 En	
verder	 sleutel	 ik	 heel	 graag	 aan	 mijn	 oude	 ter-
reinwagen.’	
	
Een	 variëteit	 aan	 hobby’s.	 Dat	 is	 eerlijk	 gezegd	
niet	het	eerste	wat	me	te	binnenschiet	bij	iemand	
met	een	druk	 gezin	en	een	dito	baan	 in	de	 zorg.	
Maar	 Jan	draait	er	zijn	hand	niet	voor	om.	Zo	af-
wisselend	als	zijn	hobby’s	zijn,	zo	divers	is	ook	zijn	
werkende	 leven.	 Hij	 werd	 opgeleid	 tot	 verpleeg-
kundige	 en	 was	 ambulancebroeder.	 Al	 gauw	
merkte	hij	 dat	hij	 niet	 zo	 van	alle	 regeltjes	hield,	
maar	liever	ging	organiseren.	Zo	rolde	hij	het	ma-
nagement	 in	en	werkte	hij	op	verschillende	plek-
ken	in	zorg-	en	welzijnsland.	Momenteel	is	hij	ma-
nager	 van	 vier	 stichtingen,	 variërend	 van	 wel-
zijnswerk	 tot	 aan	 ggz	 (geestelijke	 gezondheids-
zorg).	De	ene	keer	is	hij	bezig	met	een	festival	en	
poppodia	 en	 de	 andere	 keer	met	mantelzorg	 en	
jeugd-ggz.	‘Die	variatie,	daar	haal	ik	energie	uit.’	

	

Wat	merkte	hij	 in	zijn	werk	van	de	pandemie?	‘In	
het	begin	werkte	ik	soms	vijftien	uur	op	een	dag,	
er	moest	 zoveel	 geregeld	worden,	met	 name	 op	
het	 ggz-terrein.	 Dat	 ging	 over	 vragen	 als:	 tbs’ers	

 
HET	LICHT	OP….	
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kun	 je	 niet	 naar	 huis	 sturen	 als	 de	 zorg	 instort	
doordat	iedereen	ziek	is?	En	wat	doe	je	met	men-
sen	 in	 een	 gesloten	 instelling	 als	 de	 zorg	 ziek	
wordt?	Daar	hadden	we	nog	nooit	eerder	over	na	
hoeven	denken.		
Gelukkig	is	het	allemaal	goed	gegaan	en	bleef	alles	
draaien.	Mijn	medewerkers	heb	 ik	de	vrijheid	ge-
geven	om	zelf	te	beslissen	of	ze	met	cliënten	gin-
gen	videobellen	of	 ze	 thuis	bleven	bezoeken.	Die	
vrijheid	vind	ik	belangrijk:	ik	geloof	niet	in	móeten	
maar	 in	 mógen.	 Ik	 denk	 dat	 mensen	 prima	 zelf	
kunnen	beslissen.’	 Jans	werk	zit	 in	de	regio	Zwol-
le-Kampen,	en	de	bedoeling	in	coronatijd	was	om	
thuis	te	werken.	Maar	als	je	vrijwel	de	hele	dag	in	
videocalls	zit	 in	een	huis	waar	vrouw	en	dochters	
ook	aan	het	werk	 zijn,	dan	 loop	 je	elkaar	op	een	
gegeven	moment	voor	de	voeten.	Gelukkig	heeft	
zijn	 werkgever	 ook	 een	 kantoor	 in	 Deventer	 en	
Jan	koos	ervoor	om	daar	te	gaan	werken.	‘Ik	fiets	
even	de	brug	over	en	dan	ben	ik	er’.	
	
Wat	 het	 aantal	 hulpvragen	 betreft	 zag	 Jan	 een	
wisselend	 beeld.	 ‘Kijk	 naar	 gezinnen	met	 proble-
men,	 je	 zag	 in	 sommige	 gevallen	 dat	 de	 situatie	
escaleerde.	Maar	 ook	 het	 omgekeerde	deed	 zich	
voor,	 dat	 gezinnen	 het	 in	 coronatijd	 juist	 beter	
redden,	omdat	de	druk	van	de	samenleving	weg-
viel.	Ze	hoefden	niet	meer	de	schijn	op	te	houden	
voor	 de	 buurt	 of	 voor	 de	 hulpverlening,	maar	 ze	
werden	 teruggeworpen	 op	 zichzelf.	 En	 dat	 voelt	
soms	comfortabeler.	Het	hangt	van	 iemands	per-
soonlijke	situatie	af	hoe	de	gevolgen	van	de	pan-
demie	uitpakken.’	
	
Wat	 betekende	 de	 pandemie	 en	 de	 lockdown	
voor	 het	 gezin	 van	 Jan?	 ‘Niet	 zo	 veel	 bijzonders	
eigenlijk.	Oké,	er	staat	een	groot	bureau	met	een	
computer	 en	 extra	 beeldscherm	 in	 de	 woonka-
mer,	die	gaandeweg	in	een	half	kantoor	 is	veran-
derd.	 En	 Femke	 zat	 in	 groep	 8	 tijdens	 de	 eerste	
lockdown,	 dat	 betekende	 geen	 musical	 en	 geen	
kamp.	 Onze	 vakantie	 ging	 niet	 naar	 Scandinavië	
maar	naar	Duitsland.	Dat	zijn	allemaal	zaken,	daar	
valt	mee	te	leven.	Een	positief	effect	vind	ik	dat	je	
als	gezinsleden	nu	veel	meer	zicht	hebt	op	elkaars	
werk.	Ook	van	de	kinderen,	je	krijgt	meer	mee	van	
wat	 zich	 allemaal	 afspeelt	 op	 school	 apps	 en	 so-
ciale	media.’	
	

Hoe	 heeft	 Jan	 het	 kerk-zijn	 ervaren	 in	 de	 afgelo-
pen	periode?	‘Normaal	gaan	we	bijna	elke	zondag	
naar	de	kerk.	Nu	zaten	we	er	midden	 in	de	coro-
natijd	 ineens	 als	 enigen,	 dat	was	 bij	 de	 ‘rondom	
twaalf-dienst’	voor	Femkes	afscheid	van	de	basis-
school.	Ons	gezin	en	mijn	schoonouders	waren	er,	
en	de	dominee	natuurlijk.	Heel	raar,	en	daardoor	
ook	 een	 heel	 speciale	 herinnering.	 Ik	 voel	 een	
soort	berusting	in	de	kerk	dat	het	nu	allemaal	net	
even	 anders	 gaat.	 Dat	 mag	 ook,	 dingen	 mogen	
soms	ook	anders	gaan.	Ik	ben	wel	benieuwd	naar	
wat	er	uiteindelijk	van	de	gemeenschap	overblijft.	
Zelf	kan	ik	ook	best	zonder	de	kerkdienst,	ik	houd	
veel	 meer	 van	 een	 goed	 gesprek	 wat	 voor	 mijn	
part	 de	 hele	 avond	 duurt.	 Daar	 heb	 ik	meer	 aan	
dan	aan	een	uurtje	in	de	kerk	en	een	theologische	
verhandeling.	Wat	ook	anders	mag	is	ons	samen-
leven	in	breder	verband.	Ik	hoop	echt	dat	mensen	
het	belang	gaan	inzien	van	je	welzijn	in	brede	zin.	
Dat	er	meer	is	dan	werken:	denk	aan	sporten,	aan	
het	horen	bij	een	kerkgemeenschap,	aan	je	eigen	
mentale	welbevinden.’	
	
Wanneer	 Jan	me	uitlaat	 lopen	we	nog	even	door	
de	 schuur.	 Daar	 staat	 de	 Suzuki	 fourwheeldrive,	
waarmee	 hij	 graag	 gaat	 terreinrijden.	 Dat	 is	 be-
paald	niet	voor	watjes,	het	gaat	er	ruw	aan	toe	en	
na	 de	 rit	 komt	 de	 auto	 totaal	 uitgewoond	 terug,	
alsof-ie	op	de	zeebodem	heeft	gelegen.	Maar	daar	
gaat	het	Jan	juist	om:	‘Heerlijk	om	er	dan	weer	net	
zo	 lang	aan	te	sleutelen	tot	 ie	weer	rijklaar	 is.	Zo	
heb	ik	steeds	wat	te	doen.’	
	
Henk-Jan	Gosseling	
	

	
	

	
	
Kerk	open	op	zaterdag,	met	stilte	en	schilderijen		
	
Op	zaterdag	5	juni	is	de	Dorpskerk	open	van	14.00	
tot	 16.00	 uur.	 Belangstellenden	 zijn	 dan	welkom	
voor	 een	moment	 van	 rust	 of	 om	een	 kaarsje	 te	
branden,	om	naar	muziek	 te	 luisteren	of	gewoon	
even	te	zitten.	Ook	zijn	er	schilderijen	te	zien,	en	
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wel	 werken	 die	 zijn	 gemaakt	 door	 ons	 onlangs	
overleden	gemeentelid	Jos	Timmers.		

	
De	open	kerk	op	zaterdag	 is	een	 initiatief	van	de	
kerk-	 en	 dorp	 groep.	We	 starten	met	 twee	 keer,	
behalve	op	5	juni	is	de	kerk	ook	op	3	juli	open.		

	
We	zoeken	nog	mensen	die	op	een	van	deze	data	
een	 uurtje	 gastvrouw	of	 gastheer	willen	 zijn.	Wil	
hieraan	meedoen?	Meld	je	dan	bij	Henk-Jan		
Gosseling,	 T:	 06	 4616	 6193,	 E:	 gosseling@pkn-
twello.nl		
Iedereen	 van	 harte	welkom	 op	 deze	 zaterdagen.	
De	ingang	is	onder	de	toren	en	bezoekers	verlaten	
de	kerk	via	het	stiltecentrum.	

	
	
In	 deze	 rubriek	 noemen	 wij	 de	 namen	 van	 ge-
meenteleden	 die	 voor	 langere	 tijd	 elders	 worden	
verpleegd	of	 revalideren,	 en	ook	oudere	gemeen-
teleden	 die	 buiten	 Twello	 in	 een	 verpleeghuis	 of	
zorgcentrum	wonen,	en	die	graag	de	band	met	de	
gemeente	willen	behouden.	
In	de	drukversie	staam	de	bovengenoemde	namen	
vermeld.	 	
	
Ik	zie,	ik	zie,	wat	jij	niet	ziet?	

	
‘Het	 is	wel	een	rommeltje	
in	 die	 bloembermen	 zeg’,	
is	 een	 uitspraak	 waar	 ik	
regelmatig	 mee	 om	 de	
oren	wordt	 geslagen.	 Eni-
ge	weken	geleden	nog	liep	

ik	 langs	 de	 bloembermen	 bij	 het	 station	 en	 de	
Doornweerdstraat.	 En	 ondanks	 de	 kou	 en	 de	 re-
gen	maakte	mijn	hart	een	sprongetje	van	vreugde:	
overal	 zag	 ik	 de	 rozetten	 opkomen	 van	 mooie	

drachtplanten,	 zoals	 Blaassilene,	 Grote	 katten-
staart,	Gewone	margriet	en	ga	 zo	maar	door.	De	
Paardenbloem	 en	 Paarse	 dovenetel	 bloeiden	 al!	
Afgelopen	 week	 werd	 ik	 langs	 de	 bloembermen	
gereden	 en	 zag	 ik	 dat	 de	 ook	 de	 Klaproos	 en	 de	
Gewone	margriet	in	bloei	stonden.	En	ik	weet	ze-
ker	 dat	 er	 al	 veel	 insecten	 op	 te	 zien	 zijn	 als	 je	
maar	even	de	tijd	neemt	om	ernaar	te	kijken.		
Genieten	dus!	

	
En	wat	 doet	 het	mij	 dan	 zeer	 als	 er	mensen	 zijn	
die	 zeggen	 dat	 de	 gemeente	 deze	 rommel	moet	
afmaaien,	 want	 ‘dan	 staat	 het	 netter’.	 Hoe	 kan	
dat?	 Heb	 ik	 dan	 andere	 ogen	 gekregen	 dan	 die	
ander?	Heb	 ik	het	anders	van	huis	uit	meegekre-
gen?	Of	zijn	we	gewoon	vergeten	hoe	en	voor	wie	
de	Schepping	bedoeld	is?	Voor	mij	is	de	schepping	
door	 God	 aan	 ons	 gegeven	 om	 er	 enorm	 van	 te	
genieten	en	ervan	 te	eten	en	heb	 ik	de	opdracht	
gekregen	om	er	goed	voor	te	zorgen.	En	dat	bete-
kent	 dat	 ik	 probeer	 om	 zo	 veel	 als	 in	 mijn	 ver-
mogen	ligt	te	doen	om	de	natuur	te	helpen,	door	
minder	 te	vliegen	en	met	de	auto	 te	 rijden,	min-
der	vlees	te	eten	en	veel	te	zaaien,	planten	op	te	
kweken,	 insecten	een	nestplaats	 te	 geven	en	an-

deren	te	vertellen	van	de	
prachtige	 geheimen	 van	
Gods	 Schepping.	 En	 ik	
hoop	 dat	 jij,	 maar	 ook	
jouw	 en	 mijn	 kleinkin-
deren,	 daar	 dan	 nog	
steeds	 van	 kunnen	 ge-
nieten!	 Mijn	 advies	 is	
dan	ook	om	ruim	de	 tijd	
te	nemen	om	een	bloem	

te	bekijken	en	rustig	te	wachten	tot	er	iemand	op	
bezoek	 komt:	 het	 zal	 je	 verrassen!	 De	 handige	
gratis	 apps	 PlantNet	 en	 Obsidentify	 helpen	 je	 te	
ontdekken	waar	je	naar	zit	te	kijken.	
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Groene	groet,	
Gerit	Moll	
Werkgroep	Groene	Kerk	
	

	
	
Waarom	 spreekt	 het	 christendom	 vandaag	 zo	
weinig	mensen	en	vooral	weinig	jongeren	aan.		
	
De	 kerk	 maakt	 zich	 zorgen.	 Lukt	 het	 haar	 niet	
meer	om	het	geloof	over	te	dragen	aan	volgende	
generaties?	Of	is	er	meer?		
Ik	las	een	openhartig	interview	in	het	Friesch	Dag-
blad	 met	 Agnés	 Charlemagne	 over	 haar	 boek	 Ik	
luister	 naar	 je.	 Ik	 heb	 dat	 boek	 gelezen.	 In	 dat	
boek	 schrijft	 ze:	 Hedendaagse	 geloofsoverdracht	
is	 voor	 veel	mensen	moeilijk	 te	 verstaan	 en	met	
name	 voor	 jongeren	 die	 het	 instituut	 kerk	 van	
binnen	 niet	 meer	 kennen	 en	 ervan	 vervreemd	
zijn.	Geloof,	 schrijft	 ze,	 kun	 je	 niet	meer	doorge-
ven	 zoals	 vroeger	 geleerd.	 Veel	 ouderen	 binnen	
de	kerk	worstelen	met	vragen:	moet	 ik	me	schul-
dig	voelen	dat	ik	het	geloof	niet	goed	heb	doorge-
geven.	 En	de	 vraag	misschien	 zelf	 beantwoorden	
met:	Als	de	jongere	geen	geloof	meer	heeft,	is	dat	
dan	mijn	schuld.	Vroeger	moesten	we	luisteren	en	
opnemen.	Veel	mensen	en	vooral	jongeren	van	nu	
hebben	meer	begrip,	ontmoeting	en	dialoog	nodig	
schrijft	 Agnés	 Charlemagne	 in	 haar	 boek.	 Geloof	
van	nu	kunnen	we	niet	meer	zo	goed	overdragen	
zoals	we	gewend	waren.	Ze	schrijft:	Het	is	erg	be-
langrijk	om	mensen,	en	vooral	jonge	mensen,	ern-
stig	 te	 nemen	 binnen	 de	 kerk	 zoals	 ze	 zijn,	 bij-
voorbeeld	geaardheid	of	het	anders	zijn.	Ga	eens	
op	de	plaats	staan	waar	ze	zich	bevinden,	probeer	
met	 ze	mee	 te	denken,	elkaars	 verhaal	 te	horen,	
een	hand	te	reiken	door	samen	te	komen	en	voor	
en	 met	 elkaar	 te	 bidden	 en	 aandacht	 schenken	
aan	hun	moeiten	in	deze	verwarrende	digitale	tijd.		
	
Binnen	de	PKN	zijn	ruim	400	gebedsgroepen	actief	
door	het	hele	land.	Daar	zijn	ook	veel	jongeren	bij	
betrokken.	Vaak	gaat	het	om	kleine	groepen	bid-
ders	in	de	marge	van	het	gemeenteleven	waar	ze	
standvastig	 wekelijks	 of	 een	 aantal	 keer	 per	
maand	 bij	 elkaar	 komen	 voor	 gebed,	 gesprek	 en	

ontmoeting.	Gebed	voor	de	gemeente,	voor	haar	
leiders.	 Gebed	 voor	 de	 wereld	 en	 haar	 enorme	
conflicten.	En	voor	alles	wat	hen	door	de	Heer	van	
de	kerk	op	het	hart	wordt	gelegd.		
	
Binnen	onze	 kerk	 in	 Twello	 is	Gebedsgroep	 jouw	
verhaal	actief.	We	zijn	nu	met	3	mannen.	We	zou-
den	graag	versterking	willen	in	onze	groep.	Vooral	
jongeren	en	vrouwen	zijn	van	harte	welkom.	Durf	
je	 het	 aan	 of	 voel	 je	 je	 geroepen,	 neem	 gerust	
contact	op	met	gebedsgroep@pkn-twello.nl	Wil	je	
voorbede	of	heb	je	iets	anders	waarvoor	we	kun-
nen	bidden,	bel	gerust	met	Henk-Jan	Gosseling	
We	bidden	en	zijn	samen	met	de	woorden	in		
1	Timoteüs	2:	2-4	NBV:	
	
Allereerst	 vraag	 ik	dat	er	 voor	alle	mensen	gebe-
den	 wordt,	 dat	 er	 smeekbeden,	 voorbeden	 en	
dankgebeden	 voor	 hen	worden	 uitgesproken.	 Bid	
voor	 alle	 koningen	 en	 gezagsdragers,	 opdat	 we	
rustig	en	ongestoord	kunnen	leven,	in	alle	vroom-
heid	en	waardigheid.	Dat	is	goed	en	welgevallig	in	
de	 ogen	 van	 God,	 onze	 redder,	 die	 wil	 dat	 alle	
mensen	worden	gered	en	de	waarheid	 leren	ken-
nen.		
	

Een	 hartelijke	 groet	 namens	 Gebedsgroep	 jouw	
verhaal,		
Jan	Boneschansker		
	

	
	
	
	
	
	

	
Van	de	beroepingscommissie	
	
In	Kredo	van	april	hebben	wij	laten	weten	dat	we	
uit	 dertien	 belangstellenden	 drie	 sollicitanten	
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hadden	geselecteerd	om	uit	 te	nodigen	voor	een	
gesprek.	Dat	heeft	uiteindelijk	 geresulteerd	 in	de	
keuze	voor	één	van	hen,	waarna	de	beoogde	kan-
didaat	het	volgens	de	procedure	verplichte	 zoge-
noemde	'klikgesprek'	heeft	gehad	met	onze	beide	
predikanten	 Menno	 en	 Emma.	 Omdat	 alle	 drie	
daarop	positief	hebben	gereageerd,	is	betrokkene	
voorgedragen	 en	 persoonlijk	 voorgesteld	 aan	 de	
kerkenraad.	 Na	 positieve	 reactie	 van	 de	 kerken-
raad,	 is	 het	 nu	 aan	 de	 kerkenraad	 om	 de	 reste-
rende	 procedure	 voort	 te	 zetten	 (waaronder	 de	
gemeenteavond	 van	 8	 juni),	 en	 is	 daarmee	 een	
einde	gekomen	aan	het	werk	van	de	beroepings-
commissie.	Daar	was	veel	tijd	mee	gemoeid,	maar	
we	zijn	blij	dat	we	als	divers	samengestelde	com-
missie	 op	 een	 zeer	 fijne	 manier	 hebben	 kunnen	
samenwerken,	 met	 onderlinge	 waardering	 voor	
ieders	 inbreng.	Dat	er	zegen	moge	rusten	op	ons	
werk.		
	
Namens	de	beroepingscommissie,	
Johan	 van	 Werven,	 Joke	 Noorlag,	 Marjanne	 van	
der	Linde,	Willemien	Toonen	en	Leo	Schimmel,		
	
Hanna	Sikkema,	secretaris	
	

	
Bericht	 van	 de	 sollicitatiecommissie	 opbouw-
werker	(18	uur	per	week)	
	
Zoals	 u	 in	 het	 Dorpskerk-Nieuws	 van	 zondag	 16	
mei	 al	 hebt	 kunnen	 lezen	 is	 onze	 commissie,	 na	
een	lange	pauze	van	bijna	een	half	jaar,	weer	van	
start	gegaan.	
Deze	pauze	had	alles	te	maken	met	het	heersende	
coronavirus	 en	 de	 strenge	 regelgeving	 van	 over-
heidswege	om	het	besmettingsrisico	zo	klein	mo-
gelijk	te	houden.	
Inmiddels	 zijn	 we	 een	 klein	 halfjaar	 verder	 en	
neemt	 het	 aantal	 gevaccineerden	 gestaag	 toe.	
Ook	 heeft	 het	 kabinet	 onlangs	 de	 beperkende	
maatregelen	 weer	 verruimd	 en	 komt	 de	 zomer	
eraan,	waarin	de	hogere	temperatuur	een	nadelig	
effect	op	het	virus	heeft.	
Al	met	al	hebben	wij	op	basis	hiervan	op	6	mei	als	
commissie	besloten	om	het	wervingsproces	weer	
vlot	te	trekken.	Wij	denken	dat	het	verantwoord	is	

om	in	juni	(we	zijn	dan	al	weer	een	maand	verder)	
fysiek	gesprekken	te	voeren	met	sollicitanten.	
Dat	betekent	dat	de	werving	door	middel	van	een	
advertentie	op	diverse	 sites,	onder	andere	op	de	
landelijke	PKN-site		
https://www.protestantsekerk.nl/vacatures/	 ,op	
17	mei	van	start	is	gegaan.	
	
De	 sluitingstermijn	 is	 op	 6	 juni.	 De	 sollicitatiege-
sprekken	vinden	plaats	op	12	juni.	Al	met	al	hopen	
we	het	proces	in	de	2e	helft	van	juni	af	te	ronden.	
	
Op	de	site	van	onze	eigen	gemeente:	
https://www.pkn-twello.nl/	vindt	u	vanaf	17	mei	
onder	de	knop	vacature	de	uitgebreide	adverten-
tie	waarnaar	sollicitanten	worden	verwezen.	Zij	
vinden	daar	onder	andere	informatie	over	onze	
gemeente	en	andere	informatie	die	voor	hen	van	
belang	is.	Nieuwsgierig	geworden?	Neem	dan	zelf	
een	kijkje	op	onze	site.	
	
Namens	de	sollicitatiecommissie	opbouwwerker,	
Dick	Wieske	
	

	
	
Biddend	zoekende	
Boven	 onze	 jaarplannen	 staat	 al	 enkele	 jaren	 de	
volgende	missie	van	onze	kerk:		
De	 Protestantse	 Gemeente	 Twello	 wil	 graag	 een	
inspirerende	 geloofsgemeenschap	 zijn.	 Een	 plek	
waar	 je	 samenkomt	om	God	 te	ontmoeten,	waar	
je	 geloof,	 vertrouwen,	 verbondenheid,	 dankbaar-
heid,	wanhoop	 en	onrust,	 hoop	 en	 troost	met	 el-
kaar	 deelt	 en	 beleeft.	 We	 willen	 ook	 buiten	 de	
kerkmuren,	 midden	 in	 de	 samenleving	 van	 het	
dorp,	deze	 levende	open	kerk	 zijn.	 Een	kerk	waar	
we	biddend	zoekende	zijn	om	vorm	te	geven	aan	
deze	 geloofsgemeenschap	 voor	 nu	 én	 in	 de	 toe-
komst.		
	
In	deze	missie	staat	dat	we	een	levende	open	kerk	
willen	zijn.	Maar	…..	onze	kerk	 in	Twello	vergrijst	
en	krijgt	steeds	minder	leden.	Leden	ontvallen	ons	
en	voor	veel	jongeren	geldt	dat	ze	andere	interes-
ses	 hebben	 en	minder	 aansluiting	 vinden.	 Hierin	
staat	onze	kerk	helaas	niet	alleen,	want	dit	 is	het	
beeld	 van	 bijna	 alle	 Nederlandse	 kerken.	 In	 het	
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land	 zijn	 enkele	 uitzonderingen	 op	 deze	 neer-
waartse	trend	te	zien,	uitzonderingen	die	veelal	te	
vinden	zijn	in	de	evangelische	en	‘zwaardere’	ker-
ken.	 Stromingen	 waar	 wij	 ons	 misschien	 minder	
thuis	voelen.	
	
Als	we	spreken	over	een	missionaire	gemeente	is	
er	 vaak	 wel	 iemand	 die	 verzuchtend	 aangeeft:	
‘We	 doen	 al	 zoveel	 en	moeten	we	 nu	 nog	meer	
doen?’	Ik	denk	daar	zelf	iets	genuanceerder	over,	
want	 zo	 veel	 activiteiten/diensten	 die	 jongeren	
inspireren	zijn	er	binnen	onze	kerkelijke	gemeente	
niet.	 Iets	waar	 ongetwijfeld	 verschillend	over	 ge-

dacht	wordt,	maar	wat	 ik	 afleid	 uit	 het	 beperkte	
aantal	 mensen	 onder	 de	 60	 wat	 wij	 nog	 in	 de	
diensten	en	bij	activiteiten	mogen	begroeten.	On-
danks	 dat	 dit	 een	 landelijk	 beeld	 is,	 is	 dit	 iets	
waarin	ik	niet	kan	berusten.	
	
Laten	we	ons	laten	meenemen	door	de	missie	van	
God,	waardoor	we	geraakt	worden	door	de	liefde	
van	 Jezus.	Waardoor	we	 nog	meer	meebewegen	
op	de	verbinding	tussen	hemel	en	aarde.	De	leeg-
loop	van	de	kerk	vraagt	niet	om	een	nieuw	marke-
tingplan,	maar	om	een	antwoord	te	vinden	op	de	
vraag	 wat	 kerk	 eigenlijk	 is.	 De	 kerk	 heeft	 een	
boodschap	 aan	 de	 samenleving:	 de	 liefde	 van	
Christus.	
	
Misschien	gaat	het	niet	meer	om	volle	kerkzalen,	
maar	 wel	 om	 een	 warme	 christelijke	 gemeen-
schap.	 Veel	 leden	 van	 onze	 kerk	werken	 hieraan	
mee,	 denk	 bijvoorbeeld	 aan	Meet-in	 11,	 Groene	
Kerk,	 Kindernevendienst	 XXL,	 de	 ‘pinksterbloem’	
die	 uitgereikt	 wordt,	 onze	 kerkdiensten,	 etc.	 En	
toch	weten	we	zo	veel	mensen	nog	niet	te	berei-

ken.	 Natuurlijk	 is	 in	 een	 missionaire	 gemeente	
evangelisatie	belangrijk,	maar	er	is	meer,	zoals	het	
onderhouden	van	relaties	tussen	God	en	mensen,	
tussen	mensen	onderling	en	tussen	mensen	en	de	
schepping.	Om	invulling	te	geven	aan	Gods	missie	
hebben	we	elkaar	nodig.	
	
In	onze	missie	staat	dat	we	een	inspirerende		
geloofsgemeenschap	 willen	 zijn.	 Welke	 weg	 we	
als	kerk	hiertoe	 in	de	komende	jaren	moeten	be-
gaan	 is	 voor	 mij	 een	 tot	 nu	 toe	 onbeantwoorde	
vraag.	 De	 traditionele	 kerkdiensten	 moeten	 we	
behouden,	 het	 is	 immers	 het	 houvast	 voor	 veel	
van	onze	(oudere)	gemeenteleden.	Al	mogen	deze	
ook	wel	een	klein	beetje	 vernieuwend	 zijn.	Maar	
wat	 ernaast?	 Onveranderd	 doorgaan	 lijkt	 de	
neerwaartse	trend	van	de	kerken,	en	dus	ook	van	
onze	 kerk,	 niet	 te	 keren.	 Maar	 hoe	 dan	 wel?	 Ik	
weet	het	niet,	jij	wel?	Wel	weet	ik	dat	het	niet	iets	
is	wat	 alleen	 op	 het	 bordje	 ligt	 van	 de	 predikan-
ten,	opbouwwerker,	ouderlingen,	diakenen,	kerk-
rentmeesters	en	andere	vrijwilligers	in	de	taak-	en	
werkgroepen.	Het	 is	een	opgave	aan	ons	allen.	 Ik	
sluit	 af	met	 de	 laatste	 regel	 uit	 onze	missie:	 Een	
kerk	waar	we	biddend	zoekende	zijn	om	vorm	te	
geven	 aan	 deze	 geloofsgemeenschap	 voor	 nu	 én	
in	 de	 toekomst.	 Want	 één	 ding	 staat	 vast:	 we	
kunnen	het	alleen	met	elkaar	én	met	God	verbon-
den.	

	

Versoepelingen	
Maandag	 10	mei	 heeft	 de	 kerkenraad	 vergaderd	
over	een	verdere	versoepeling	rondom	de		
coronamaatregelen.	 De	 eerste	 beslissing	 is	 dat	
een	 zanggroepje	 van	 maximaal	 vier	 leden	 weer	
mogelijk	 is.	 Hierdoor	 kunnen	 we	 zowel	 van	 de	
zang	van	de	cantorij	genieten	alsook	van	de	film-
pjes	met	 liederen	die	beluisterd	en	bekeken	kun-
nen	worden.We	willen	heel	 graag	weer	naar	een	
volle	kerk.	Hier	werken	we	fasegewijs	naar	toe.	
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Fase	1:		
Dertig	bezoekers	in	de	kerk	willen	we	weer	toela-
ten	 op	 het	 moment	 dat	 stap	 3	 ‘ernstig’	 van	 het	
openingsplan	 wordt	 ingezet.	 Dit	 is	 het	 moment	
waarop	 onder	 andere	 restaurants	 weer	 –	 onder	
voorwaarden	–	opengaan,	evenals	culturele	instel-
lingen.	 Helaas	 mogen	 de	 30	 bezoekers	 dan	 nog	
niet	in	de	kerk	meezingen,	maar	is	het	zanggroep-
je	nog	wel	aanwezig.	In	deze	fase	kunnen	de	dien-
sten	in	het	Grotenhuis	ook	weer	–	zonder	samen-
zang	–	starten.	
	
Fase	2:		
Zodra	stap	4	‘zorgelijk’	van	het	openingsplan		
ingaat	zijn	weer	circa	45	bezoekers	welkom.	Dit	is	
het	aantal	bezoekers	wat	onze	kerk	kan	 ‘huisves-
ten’,	rekening	houdend	met	de	anderhalve	meter	
afstand.	 Nog	 steeds	 geen	 samenzang,	 maar	 wel	
het	zanggroepje	van	vier	personen.	
	
Fase	3:		
Bij	 stap	5	 ‘waakzaam’	 van	het	openingsplan	 is	 er	
ook	weer	 samenzang	door	de	 circa	45	bezoekers	
mogelijk	in	de	diensten	in	onze	kerk	en	in	het		
Grotenhuis.	
	
Fase	4:		
Zodra	 de	 anderhalve	meter	maatregel	wordt	 op-
geheven	is	een	overvolle	kerk	weer	mogelijk.	
	
Zodra	op	de	terrassen	weer	vier	mensen	aan	een	
tafeltje	mogen	zitten	willen	we	na	de	dienst	weer	
buiten	 koffiedrinken.	 We	 zullen	 dan	 de	 tafeltjes	
buiten	neerzetten	met	steeds	vier	stoelen	er	om-
heen.	
	
Doordat	 steeds	meer	mensen	 gevaccineerd	wor-
den	 en	 de	 cijfers	 een	 steeds	 minder	 ongunstig	
beeld	 tonen	 lijken	 bovenstaande	 maatregelen	
snel	dichterbij	te	komen.	We	kijken	ernaar	uit	om	
elkaar	weer	in	en	bij	de	kerk	te	ontmoeten.	
	
Het	is	moeilijk!	
De	kerkenraad	krijgt	regelmatig	kritiek	op	het	co-
rona	beleid.	Zo	kwam	er	commentaar	dat	we	ver-
soepelingen	 doorvoerden	 door	 de	 lector	 en	 de	
ouderling	weer	 in	de	dienst	toe	te	 laten.	Daaren-
tegen	kregen	wij	ook	berichten	dat	kerkleden	niet	
begrijpen	waarom	we	nog	geen	bezoekers	tijdens	

de	 dienst	 toelaten.	 Voor	 de	 kerkenraad	 is	 het	
moeilijk	om	een	koers	te	vinden,	tenslotte	zijn	wij	
ook	geen	corona	deskundigen.	Binnen	de	kerkelij-
ke	wereld	zien	we	kerken	verschillend	acteren	bij	
de	 versoepelingen.	 Onze	 beleidslijn	 is	 steeds	 ge-
weest	 om	de	 gezondheidsrisico’s	 te	 beperken	 en	
solidair	 te	 zijn	 met	 de	 samenleving	 zonder	 een	
beroep	te	doen	op	de	vrijheden	die	gebedshuizen	
wel	hebben.		
We	hebben	ons	best	 gedaan	om	de	 juiste	beslis-
singen	te	nemen.	Wij	vragen	je	begrip	indien	onze	
versoepelingsmaatregelen	niet	parallel	 lopen	met	
jouw	verwachtingen.	
	
Gemeenteavond	op	8	juni	om	19.45	uur!	
Je	wordt	van	harte	uitgenodigd	om	de	gemeente-
avond	op	8	juni	om	19.45	uur	bij	te	wonen.	Helaas	
ziet	 het	 ernaar	 uit	 dat	 wij	 vanwege	 de	 corona-
maatregelen	 nog	 niet	 in	 Irene	 bijeen	mogen	 ko-
men.	 Om	 deze	 reden	 willen	 wij	 een	 digitale	 ge-
meenteavond	houden.	De	avond	zal	te	volgen	zijn	
via	kerkdienstgemist.nl.	
	
Vragen	 kunnen	 zowel	 vooraf	 ingediend	 worden	
als	 tijdens	 de	 avond	 gesteld	 worden	 via	 E:	 scri-
ba@pkn-twello.nl	of	T:	via	sms	of	WhatsApp	naar	
nummer	06	209	58965.	We	proberen	op	alle		
vragen	te	antwoorden.	
	
De	agenda	luidt:		
1.	Opening	
2.	Moment	van	overdenking	
3.	Mededelingen	
4.	Jaarrekening	2020	van	de	diaconie	
5.	Jaarrekening	2020	van	de	kerk	
6.	 Verslag	 van	 de	 gemeentevergadering	 15	 no-			
vember	2019	
7.	Nieuwe	predikant	
8.	Sluiting	
	
Bij	 de	 editie	 van	 Dorpskerk-Nieuws	 voor	 zondag	
30	 juni	 ontvang	 je	 de	 agenda	 met	 bijbehorende	
bijlagen.	Mocht	je	Dorpskerk-Nieuws	niet	ontvan-
gen,	neem	dan	even	contact	met	ons	op,	wij		
zorgen	er	dan	voor	dat	jij	de	agenda	met	bijlagen	
ook	ontvangt	
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Nieuwe	predikant	
De	 beroepingscommissie	 heeft	 de	 werkzaamhe-
den	 afgerond	met	 de	 voordracht	 van	 een	 predi-
kant	 die	mogelijk	 de	 twee	 jaar	 geleden	 ontstane	
vacature	kan	invullen.	De	beoogde	predikant	is	ds.	
Ary	Braakman,	hij	 is	woonachtig	 in	Goor	en	part-
time	predikant	bij	de	Protestantse	Gemeente	Die-
penheim.	 Het	 is	 het	 voornemen	 van	 ds.	 Ary	
Braakman	om	50%	aan	deze	gemeente	verbonden	
te	 blijven	 en	 de	 overige	 50%	 werkzaam	 te	 zijn	
voor	 onze	 gemeente.	 De	 kerkenraad	 heeft	 voor-
alsnog	 unaniem	 het	 advies	 van	 de	 beroepings-
commissie	overgenomen	om	ds.	Ary	Braakman	op	
de	 gemeenteavond	 te	 presenteren	 als	 beoogd	
predikant.		
	
Op	 de	 gemeenteavond	 van	 8	 juni	 zal	 ds.	 Ary	
Braakman	 zich	 voorstellen.	 Er	 is	 de	 gelegenheid	
om	per	telefoon,	sms	of	app	vragen	te	stellen	die	
hij	kan	beantwoorden.	Het	zou	fijn	zijn	indien	een	
deel	 van	 de	 vragen	 vooraf	 door	 ons	 ontvangen	
worden,	 zodat	 deze	door	 ‘de	 interviewer’	 tijdens	
de	 uitzending	 gesteld	 kunnen	 worden.	 Uiteraard	
hoort	de	kerkenraad	dan	ook	eventuele	bezwaren	
die	 er	 bij	 een	of	meerdere	 gemeenteleden	 leven	
die	 pleiten	 tegen	 een	 eventuele	 bevestiging	 van	
ds.	Braakman	als	predikant	binnen	onze	gemeen-
te.	
Na	 de	 gemeente	 gehoord	 te	 hebben	 zal	 de	 ker-
kenraad	een	definitief	 besluit	 nemen	om	het	be-
roep	al	dan	niet	uit	 te	brengen,	waarbij	wij	voor-
lopig	uitgaan	van	een	volmondig	akkoord	om	een	
beroep	 uit	 te	 brengen.	 De	 bevestigingsdienst	 zal	
dan	op	zondag	26	september	plaatsvinden.	
	
Gebruikelijk	 is	dat	de	 te	beroepen	predikant	niet	
aanwezig	is	bij	dat	deel	van	de	vergadering	waarin	
over	hem	of	haar	gesproken	wordt.	Zoals	je	hierna	
zult	lezen	is	de	kans	groot	dat	de	vergadering	nog	
niet	 fysiek	 bijgewoond	 kan	 worden	 maar	 uitge-
zonden	 wordt	 via	 www.kerkdienstgemist.nl.	 De	
predikant	 kan	 hierdoor	 wel	 de	 beraadslagingen	
tijdens	of	direct	na	de	gemeenteavond	volgen.	De	
vragen	 die	 wij	 binnenkrijgen	 over	 dit	 onderwerp	
zullen	wij	dan	ook	zonder	de	naam	van	de	vragen-
steller	 op	 de	 gemeenteavond	 behandelen.	 De	
kerkenraad	hoort	later	wel	de	namen	van	de	vra-
genstellers.	Mocht	 je	 denken	dat	 de	 vraag	 die	 je	
stelt	 naar	 jou	herleidbaar	 is,	 bel	 dan	even	om	 te	
kijken	welke	oplossing	we	kunnen	bieden.	

Op	de	kerkenraadsvergadering	van	15	 juni	 zal	de	
kerkenraad,	 gehoord	hebbend	de	gemeente,	 een	
definitief	besluit	nemen	over	het	beroep	wat	uit-
gebracht	zal	worden.	
	
De	 kerkenraad	 wil	 de	 beroepingscommissie	 ook	
hier	in	Kredo	bedanken	voor	het	grondige	en	vele	
werk	wat	zij	de	afgelopen	maanden	heeft	verricht.	
We	 komen	 hier	 zeker	 nog	 op	 terug.	 Toch	 willen	
we	 hier	 de	 namen	 nog	 een	 keer	 benoemd	 heb-
ben:	Hanna	Sikkema,	Joke	Noorlag,	Marjanne	van	
der	 Linde,	Willemien	 Toonen,	 Johan	 van	Werven	
en	Leo	Schimmel.	En	ook	willen	wij	hier	Aart	Oos-
tenbroek	noemen,	die	door	privéomstandigheden	
de	commissie	heeft	verlaten.	Allen	heel	veel	dank!	
	
Opbouwwerker	
Ook	 de	 wervings-	 en	 selectiecommissie	 voor	 de	
parttime	 opbouwwerker	 is	 druk	 aan	 de	 slag.	We	
hopen	dat	in	juni	de	juiste	kandidaat	geselecteerd	
is.	 Ook	 de	 opbouwwerker	 kan	 dan	 in	 september	
met	de	werkzaamheden	starten.	Om	dit	mogelijk	
te	maken,	 rekening	houdend	met	 twee	maanden	
opzegtermijn	 bij	 de	 huidige	 werkgever,	 heeft	 de	
kerkenraad	hier	een	extra	vergadering	voor		
belegd	op	28	juni.	

Brainstormdag	kerkenraad	
We	hadden	 als	 kerkenraad	op	 12	 juni	 een	brain-
stormdag	 gepland,	 samen	 met	 de	 leden	 van	 de	
diaconie,	 het	 college	 van	 kerkrentmeesters,	 de	
taakgroep	 eredienst&pastoraat,	 de	 werkgroep	
kerk	en	dorp	en	de	Groene	Kerk.	We	hadden	ge-
hoopt	 om,	 met	 deze	 grote	 groep	 mensen,	 dan	
weer	fysiek	bijeen	te	mogen	komen.	Het	lijkt	erop	
dat	dit	 –	 vanwege	de	nog	geldende	 coronamaat-
regelen	 –	 niet	 is	 toegestaan.	 De	 kerkenraad	 ver-
zamelt	nu	wel	de	input	vanuit	deze	geledingen	en	
zal	hier	‘alleen’	op	28	juni	over	verder	spreken.	
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Vacatures	
Voel	je	je	aangesproken	door	onze	missie	en	wil	je	
als	 vrijwilliger	 een	 bijdrage	 leveren	 aan	 onze	 ge-
meente?	Neem	dan	 contact	met	ons	op,	we	we-
ten	 met	 jou	 altijd	 een	 bij	 jouw	 kwaliteiten	 en	
tijdsmogelijkheden	passende	taak	te	vinden.	Con-
crete	vacatures	die	we	nu	hebben	zijn:	ouderling	
pastoraat,	diaken,	redactielid	Kredo,	tekstschrijver	
(contentmanager)	voor	de	website	en	webmaster.		
	
We	dagen	je	uit!	
We	dagen	je	uit	om	je	gedachte	te	delen	over	on-
ze	missie	 zoals	 vermeld	 in	het	artikeltje	 ‘biddend	
zoekende’.	Dit	mag	in	een	mailtje	naar	de	kerken-
raad	 of	 in	 een	 artikeltje	 voor	 Kredo.	 Want	 een	
missionaire	gemeente	ben	je	samen!	
	
Namens	de	kerkenraad,	
Bert	Hokken	(voorzitter	kerkenraad)	
T:	06	2095	8965	
E:	voorzitter@pkn-twello.nl	
	
	

	
	
In	actie	voor	de	Voedselbank	 	

De	 voedselpakketten	 zoals	 die	 door	 de	 Voedsel-
bank	worden	 verstrekt	 zijn	 bedoeld	 als	 noodhulp	
voor	 mensen	 die	 voor	 kortere	 of	 langere	 tijd	 fi-
nancieel	 niet	 rond	 kunnen	 komen.	 Ze	 zijn	 niet	
bedoeld	 als	 extraatje	 voor	 mensen	 die	 het	 niet	
breed	 hebben.	 Tijdens	 een	 intakegesprek	 toetst	
de	Voedselbank	aan	de	hand	van	landelijke	voed-
selbankcriteria	 of	 een	 cliënt	 in	 aanmerking	 komt	
voor	een	voedselpakket.	
De	 Voedselbank	 komt	 op	 verschillende	manieren	
aan	 producten:	 via	 de	 grote	 landelijke	 super-
marktketens	en	 vanuit	 lokale	bedrijven	en	 super-
markten	 die	 hun	 overtollige	 producten	 aan	 de	
voedselbank	geven.	Maar	ook	van	particulieren.	
	
Daarom	wil	 de	diaconie	 van	de	Dorpskerk	 Twello	
de	 Voedselbank	 ondersteunen.	 In	 het	 Stiltecen-
trum	 van	 de	 Dorpskerk,	 Dorpsstraat	 10	 Twello,	
staat	 een	 winkelwagentje	 waar	 u	 uw	 artikelen	
kwijt	kunt.	Daar	staat	ook	een	collectebus.	U	kunt	
(houdbare)	 artikelen	 extra	 kopen	 bij	 uw	 bood-
schappen,	of	kijkt	u	eens	in	uw	voorraadkast	of	u	

iets	 niet	 meer	 gebruikt.	 Let	 u	 op	 de	 houdbaar-
heidsdatum?	 Het	 gaat	 bijvoorbeeld	 om	 zonne-
bloemolie,	 aardappelpuree,	 vis-/vlees-
/fruitconserven,	 soep,	 blikgroenten,	 macaroni,	
rijst,	pasta’s,	sauzen	en	mixen,	snoepgoed	voor	de	
kinderen,	broodbeleg,	zoals	jam,	pindakaas	enz.		
En	 verder	 reinigingsmiddelen	 voor	 huishoudelijk	
gebruik	 en	 toiletartikelen	 (shampoo,	 zeep,	 tand-
pasta).	

	
Het	Stiltecentrum	(ingang	achterzijde	kerk)	van	de	
Dorpskerk	 Twello	 is	 elke	 dag	 geopend	 van	 10.00	
tot	17.00	uur.	
Helpt	u	mee?	
Namens	 de	 klanten	 van	 de	 Voedselbank	 alvast	
hartelijk	bedankt.	
Diaconie	Dorpskerk	Twello	
	
	

	
	
	
(Dit	gebed	 is	van	Hans	van	Ark,	predikant	van	de	
Hervormde	Gemeente	van	Vorchten)	
	
	
	
	

	 TAAKGROEP	DIACONAAT	

	 PRIKBORD	
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Heer	onze	God,		
		
U	danken	wij	voor	het	grote	geschenk	van	de	Hei-
lige	Geest,	die	 toen	en	nu	werkt	 in	en	door	men-
sen.		
		
U	danken	wij	ook,	omdat	die	Geest	ook	in	2021:		
ons	ogen	en	oren	geeft,	om	het	leed	van	deze	we-
reld	te	blijven	zien	en	te	horen;		
ons	oproept	niet	afzijdig	te	blijven;		
ons	uitdaagt	concreet	te	handelen;		
ons	verbindt	met	ieder	mens	in	nood	over	de	wille-
keurige	 grenzen	 heen,	 die	 overheden	 getrokken	
hebben;		
ons	met	elkaar	verbindt	en	niet	scheidt	...		

		
Moge	de	Pinkster-Geest	 troost	 schenken	aan	hen	
die	 verdrietig	 zijn	 omdat	 ze	 huis	 en	 haard	 achter	
moesten	laten.		
Moge	 de	 Pinkstergeest	 uithoudingsvermogen	
schenken	aan	hen	die	op	Lesbos	en	al	die	andere	
onmogelijke	 plekken	 in	 deze	 wereld	 soms	 tegen	
beter	weten	in	hulp	blijven	bieden.	
Moge	 die	 Pinkstergeest	 onszelf	 adem	 en	 moed	
geven	om	nooit	cynisch	te	worden,	ons	gelaat	niet	
af	te	wenden,	maar	...		
		
net	zo	lang	door	te	gaan	met	bidden	en	handelen,	
totdat	 deze	 hele	 wereld	 in	 Heilig	 vuur	 en	 vlam	
door	Uw	Gerechtigheid	zal	staan.		
		
amen



	

	

 
 
 

    Wat is wijs -  Spreuken 8 
 
    thema  zondag 13 juni    
 

	
	
	

DIGITALE	GEMEENTEAVOND	
8	JUNI		OM	19.45	UUR	

	
	
	
	

Agenda	
dagelijks	 	 tot	vakantie	 10.00	tot	17.00	uur	 Stiltecentrum	 Actie	Voedselbank	
elke	maandag	 	 juni	 13.00	tot	14.00	uur	 Microsoft	Teams	 Gebedsgroep	Jouw	Verhaal	
donderdag	 3	 juni	 18.30	tot	19.30	uur	 Irene		 oecumenisch	meditatie-uur																							
zaterdag	 5	 juni	 14.00-16.00	uur	 Dorpskerk	 Open	kerk	
dinsdag	
	

8	 juni	 19.45	uur	 digitaal	via	kerk-
dienstgemist.nl	

Gemeenteavond	
	

dinsdag	 15		 Juni	 19.30	uur	 Irene	 kerkenraadsvergadering	
dinsdag	 22	 juni	 20.00	uur	 online	 taakgroep	Eredienst-Pastoraat	
maandag		 28	 juni	 19.30	uur	 Irene	 kerkenraadsvergadering	
donderdag	 1	 juli	 20.00	uur	 online	 oecumenisch	meditatie-uur																							
zaterdag	 3	 juli	 14.00-16.00	uur	 Dorpskerk	 Open	kerk	
	 	 	 	 	 	

Het	stiltecentrum	is	elke	dag	geopend	van	10.00-17.00	uur	voor	
stilte,	gebed,	een	kaarslicht;	een	moment	van	ontmoeting	met	God	

Gebouw	Irene	is	ook	te	huur	voor:		
• Vergaderingen	 •	 Verenigingen																																	Neem	voor	meer	info	contact	op	met	
• Cursussen	 •	 Uitvaarten																																						Eric	Rossing,	koster	
• Workshops	 •	 Condoleances																																T:	0571	272	014		
• Infobijeenkomsten	 •	 Volledig	verzorgde	koffietafels			E:	koster@pkn-twello.nl	


