
 

 

     Een rommelig begin 
 
Dit nieuwe jaar heeft voor mijn gevoel een rommelig begin. De overgang naar 
2021 werd sober gevierd, we zijn maar aan het wachten op wat wanneer wel en 
niet mag. Veel ouders en kinderen zijn samen thuis en moeten het zien vol te 
houden met z’n allen bij elkaar, met werk en school. Anderen moeten het voor-
namelijk met zichzelf zien uit te houden. Er zijn zorgen over de vraag of het in 
deze tijd financieel gezien voor iedereen vol te houden is, wat het betekent voor 
een ziek lichaam als een behandeling wordt uitgesteld en ook geestelijk kan deze 
manier van leven op je drukken. We missen een houvast dat we anders als van-
zelfsprekend leken te hebben. En dan heb ik het nog niet eens over het rommeli-
ge wat in je eigen leven kan spelen, buiten alles wat de lockdown direct met zich 
meebrengt om. 
 

De natuur past in deze tijd van het jaar goed bij 
de situatie in ons land. Ook in de natuur is het 
wat rommelig. De meeste takken zijn kaal. Het 
is fris en soms kil. Misschien ligt er nog afgeval-
len blad van vorig jaar. Het is wat sober, zo 
zonder groene bladeren aan bomen en struiken 
en overal bloemen.  
 

Laten we, als we vooruitkijken naar de rest van het jaar, stilstaan bij wat de 
rommelige natuur van de wintertijd kan brengen. Ik moet vooral denken aan de 
afgevallen bladeren. Al zou je misschien het liefst de bezem erdoor halen, deze 
‘rommel’ heeft wel degelijk wat te bieden.  
De rommel van vorig jaar is nu een schuilplek 
voor egeltjes die overwinteren. Bovendien bevat 
de rommel van vorig jaar allerlei voedingsstoffen 
die de grond in dit nieuwe jaar vruchtbaar zullen 
maken. God heeft het mooi geschapen.  

 
Wie weet mag het zo ook gaan met het rommelige wat wij in ons leven hebben 
meegenomen uit het afgelopen jaar en al het rommelige wat op dit moment 
speelt. Ook vanuit die situatie mogen we uitkijken naar wat komt, mogen we 
hopen en bidden én ons laten verrassen. Er is groeikracht. Ook uit wat kaal en 
leeg lijkt of kleurloos kan iets ontkiemen.  
 
Ik wens je een vruchtbaar jaar vol ontkiemende en opbloeiende momenten van geloof, hoop en liefde.  
Ga met God! 
 
ds. Emma Rijks
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KOPIJ KREDO 
Kredo maart 2021 komt uit 
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kopij, liefst per e-mail, moet 
binnen zijn voor dinsdag 16 

februari 19.00 uur. 
 



 

 

 

zondag 17 januari 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. M.H. Valk 
Organist: Henk Noordman 

 

 
 

zondag 24 januari 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. J.H. Weijenberg 
Organist: Henk Noordman 

afscheid ds. Weijenberg 
  

The Basement 10.00 tot 11.00 uur 
Kids XXL 

Leiding:  Willemien Toonen 
voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd 

 
 

zondag 31 januari 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. H. Diermanse 
Organist: Henk Noordman 
 

 

 

zondag 7 februari 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. M.H. Valk 
Organist: Henk Noordman 

zondag van het Werelddiaconaat 

 
 

zondag 14 februari 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. E. Rijks 
Organist: Henk Noordman 

Rondom 4 – dienst voor groot & klein 
 
 

zondag 21 februari   
eerste zondag veertigdagentijd 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. M.H. Valk 
Organist: Henk Noordman 
 

 

 

zondag 28 februari 
tweede zondag veertigdagentijd 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. H. Diermanse 
Organist: Henk Noordman 
 

 

 
 

zondag 7 maart  
derde zondag veertigdagentijd 
 Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. W. Smit 
Organist: Henk Noordman 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervoer naar de kerkdiensten 
Janneke Noordman T: 06 4142 2557 

Diensten Grotenhuis – onder voorbehoud: 
    
Geen diensten in januari en februari 
 
 

Live uitzendingen en opnamen op Kerkdienstgemist.nl 
De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal maanden 
bewaard, zodat je deze ook later kunt bekijken. 
Ga hiervoor naar www.kerkdienstgemist.nl 

 

 De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
 volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, de 
 ether (105.3FM) en internet: www.rtv.voorst.nl 

 
 

17 januari 10.00 uur PKN Terwolde 

24 januari 10.00 uur RK Sint-Martinuskerk 

31 januari 9.30 uur PKN Nijboek 

07 februari 10.00 uur PKN Twello 

14 februari 10.00 uur PKN Klarenbeek 

21  februari         10.00 uur   RK Het Boshuis Klarenbeek 

28  februari         10.00 uur  PKN Voorst 

07  maart             10.00 uur  PKN Wilp   
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De dienst van zondag 17 januari zal helaas niet het 
karakter dragen van een oecumenische gebedsvie-
ring voor de eenheid van de christenen. Het pasto-
resteam van de R.K.-parochie heeft ons laten we-
ten dat als gevolg van personeelsgebrek er geen 
Rooms-katholieke voorganger beschikbaar is. Bin-
nenkort hoopt de kerkenraad van onze gemeente 
een overleg te hebben met het parochiebestuur 
over de oecumenische samenwerking. 
Ik denk erover om aan de slag te gaan met een van 
de aanbevolen lezingen: Romeinen 8. Daarin 
schrijft Paulus over de schepping die zucht om lij-
den en zinloosheid, maar ook over een hoop die 
ons als kinderen van God gaande houdt.  
ds. Menno Valk 
 

In de dienst van 
zondag 24 januari 
lezen we een ge-
deelte uit 1 Samuël 
3: 1-10 en een ge-
deelte uit Marcus 1: 
14-20. In beide ge-
deeltes staat het 

woord ‘roeping’ centraal. Maar wat verstaan we 
onder het woord roeping? We spreken meestal 
van roeping wanneer iemand zich sterk gedrongen 
voelt een bepaalde taak op zich te nemen. In de 
Bijbel krijgt het woord ‘roeping’ ook nog een extra 
dimensie en stelt ons voor de vraag door wie wij 
geroepen worden. En vervolgens ook voor vragen 
als: waartoe worden wij in onze tijd geroepen als 
gelovige, als gemeente en als kerk? 
ds. Johan Weijenberg 
 
Op zondag 31 januari verwelkomen wij onze 
nieuwe interim-predikant ds. Hanneke Diermanse. 
Als vervanger van ds. Johan Weijenberg staat zij 
ons tijdelijk bij in het pastoraat. We hopen op een 
fijne kennismaking en een inspirerende dienst met 
haar. 
 

Zondag 7 februari staat in het teken van het We-
relddiaconaat en de dienst zal waarschijnlijk wor-
den voorbereid met de werkgroep ZWO. Op mo-
ment van schrijven heeft deze voorbereiding nog 
niet plaatsgevonden. De collecte is in ieder geval 
bestemd voor hulp aan inwoners van Bangladesh: 
hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden 
op een overstroming. 
ds. Menno Valk 
 
Op zondag 14 februari staat er een Rondom 
4/dienst voor groot en klein gepland. Op het mo-
ment van schrijven zijn de mogelijkheden hiervoor 
nog onzeker.  
Bij Rondom 4 staan we stil bij de overstap naar de 
basisschool en krij-
gen de kinderen 
een zegen mee. Als 
de diensten nog 
volledig online ge-
houden worden, 
dan zullen we deze 
bijzondere dienst 
moeten verplaatsen. Dit is online niet te vervan-
gen. We wachten dus even af hoe de situatie tegen 
die tijd is. 
 
Los van de precieze invulling van de dienst kan ik al 
wel vertellen we het op deze Valentijnsdag over de 
liefde, met en zonder hoofdletter, zullen hebben.  
ds. Emma Rijks 
 
Zondag 21 februari is de eerste zondag van de 
Veertigdagentijd. Op het rooster staat Marcus 1: 
12-15. Daarin staat dat Jezus na een sabbatsperio-
de in de woestijn de taak van Johannes de Doper 
overneemt om te verkondigen dat het koninkrijk 
van God nabij is. Is dat koninkrijk ook dichtbij ons? 
En in hoeverre is dat goed nieuws? 
ds. Menno Valk 
 
Op zondag 28 februari zal onze interim-predikant 
ds. Hanneke Diermanse voorgaan. We hopen een 
goede dienst met haar te hebben op deze tweede 
zondag in de veertigdagentijd. 
 
 
 
 
 
 

 TAAKGROEP EREDIENST-
PASTORAAT 

 
BIJ DE DIENSTEN 
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Terugblik kindernevendienst XXL  
Op 13 december hielden we voor de tweede keer 
een kindernevendienst XXL. Bij dit nieuwe concept 
zijn we een hele kerkdienst lang met de kinderen 
samen in de kelder van Irene. Hierdoor hebben we 
langer de tijd om samen iets leuks te kunnen doen. 
We hadden dit keer weer een mooie opkomst met 
12 kinderen! 

 
We hebben geluisterd naar een verhaal, gebaseerd 
op Jesaja 9: 1-6. Het verhaal gaat over Simi die niet 
wil slapen omdat hij bang is in het donker. Als zijn 
vader met hem praat, blijkt hij bang te zijn dat de 
soldaten van Assyrië zullen binnenvallen en dat er 
oorlog komt. Dan vertelt zijn vader dat hij die dag 
de profeet Jesaja heeft gezien bij de tempel. Die 
vertelde niet alleen dat het een zware tijd is in hun 
land en dat het lijkt alsof het helemaal donker is, 
alsof alle licht verdwenen is. Hij vertelde ook dat 
God heeft gezegd dat hij ervoor zorgt dat het weer 
goed komt. Het zal weer licht worden, als een stra-
lende zomerdag. En ook zal er binnenkort een 

kindje worden gebo-
ren dat koning zal 
worden en over hun 
land zal regeren. Het 
zal een goede koning 
zijn. Als hij dit heeft 
gehoord, lijkt het 
voor Simi al minder 

donker te zijn. Hij hoopt dat die koning snel zal 
komen. 
We hebben het er met elkaar over gehad waar wij 
bang voor zijn. Sommige kinderen zijn bang voor 
spinnen, andere kinderen zijn helemaal nergens 
bang voor… En corona dan? Daar zijn nu toch ook 
wel veel mensen bang voor. En dat maakt ook dat 
er mensen zijn die misschien weinig naar buiten 
komen omdat ze extra kwetsbaar zijn voor dit vi-
rus. Zou het niet mooi zijn als we deze mensen een 

lichtpuntje kunnen brengen in deze donkere da-
gen?  
We zijn daarom met zijn allen aan de slag gegaan 
om kaarsen te versieren. Met wasfolie hebben we 
maar liefst 30 kaarsen van kerstdecoratie voorzien. 
En er zijn ook nog enkele begeleidende kaarten 
gemaakt. Er is heel hard gewerkt door alle kin-
deren!  
Na afloop zijn de kaar-
sen opgehaald door 
Liesbeth Hokken. De 
kookgroep van Aan Ta-
fel! heeft de kaarsen 
namelijk langsgebracht, 
samen met een bakje soep. De soep, gekookt door 
de vaste kookploeg van Aan Tafel! en de kaars 
werden door de deelnemers die regelmatig kwa-
men eten enthousiast ontvangen. Ontzettend fijn 
om zo samen een mooi initiatief te nemen en dit 
gebaar te kunnen maken! 
Het was een gezellige bijeenkomst met ook nog 
tijd voor een glaasje ranja en lekkere kerstkransjes 
tussendoor. Wat ons betreft geslaagd! 
Edwin en Femke Meilink 
 
Terugblik Kerstchallenge  
Dit jaar hebben we op Kerstavond met tien(!) ge-
zinnen met basisscholieren een online kerst-
challenge gedaan. Het ging over kerstengelen. In 
zeven delen uit Bijbelteksten die met het kerstver-
haal te maken hebben ontdekten we heel wat en-
gelen. Bij iedere engel hoorde een uitdaging die de 
kinderen thuis deden. De ouders hadden van tevo-
ren een lijstje gekregen met daarop alles wat zij 
moesten klaarzetten en zo konden we direct be-
ginnen. Er werden stillevens van een engel ge-
maakt en er was een quiz met stellingen over het 

kerstverhaal.  
Zoals Maria luisterde naar de boodschap van de 
engel, zo luisterden wij naar geluiden en moesten 
we raden wat voor geluid het was. De kinderen 
hebben geblinddoekt een plak cake versierd en 

 
 JEUGDWERK 
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(zonder blinddoek) een legpuzzel gemaakt van een 
kerststal.  
Nadat we hadden gelezen over de engel die tegen 
de herders zei dat ze niet bang hoefden te zijn, 
lieten de kinderen zien dat zij ook niet bang waren 
door onder een doek te voelen en te raden wat er 
lag. En tot slot mocht er, na het lezen over het en-
gelenkoor dat zich bij die ene engel voegde, ge-
danst worden. Via WhatsApp stuurden we elkaar 
tussendoor foto’s om de resultaten te laten zien.  
We hebben veel plezier gehad! Dat zie je vast op 
de foto die na afloop gemaakt is.  
Groetjes, Willemien Toonen en Emma Rijks 
 
 

 

 
 
A DIEU! 
Op 31 januari komt er een einde aan mijn werk-
zaamheden als ‘predikant in hulpdienst’ voor de 
Protestantse Gemeente Twello. Toen ik in juni 
2019 in Twello begon was het de bedoeling dat ik 
vijf maanden de gemeente zou ondersteunen tij-
dens het zwangerschapsverlof van ds. Emma Rijks. 
Na het plotselinge en tragische overlijden van col-
lega Gerrit Buunk heb ik, na overleg met de ker-
kenraad, besloten nog wat langer aan te blijven. Al 
met al toch nog twintig maanden, die je in twee 
periodes zou kunnen verdelen: de periode voor 
coronatijd en de periode in coronatijd. 
 
Tot maart 2020 heb ik 
de gemeente van 
Twello ervaren als een 
actieve, dynamische 
en levende gemeente. 
Een periode waarin 
het ontmoeten en 
leren kennen van ge-
meenteleden centraal 
stond. Met name rond 
de kerkdiensten was 
er volop gelegenheid voor het leggen van contac-
ten.  
Toen kwam onverwacht corona en kregen we te 
maken met allerlei beperkingen en restricties op 
het gebied van pastoraat, kerkdiensten en uitvaar-
ten. Een moeilijke periode, want het leggen van 
contacten en het elkaar fysiek ontmoeten was in-

eens niet meer vanzelfsprekend. Toch was het 
ondanks alles ook een periode vol uitdagingen, 
waarin voortdurend een beroep gedaan werd op 
ons improvisatievermogen en onze creativiteit.  
Al met al kijk ik met veel voldoening terug op mijn 
‘Twellose periode’. Op de fijne samenwerking met 
de collega’s en de vele vrijwilligers. En zeker ook 
op de warme pastorale ontmoetingen en contac-
ten. Erg fijn, dat ds. Hanneke Diermanse het predi-
kantenteam als interim-predikant kan aanvullen 
tot er weer een vaste predikant benoemd kan 
worden.  
Het beroepen van een predikant of kerkelijk wer-
ker is altijd een proces waarbij je als gemeente ook 
gedwongen wordt na te denken over je toekomst. 
Wat voor gemeente wil je zijn en wat voor predi-
kant of kerkelijk werker past daarbij? Ik wens de 
gemeente van Twello veel kracht, wijsheid - en 
bovenal Gods zegen - toe bij deze boeiende ‘zoek-
tocht’. 
Op 24 januari ga ik voor het laatst in Twello voor 
als ‘predikant in hulpdienst’. Het zal een online-
dienst worden of een dienst met maximaal dertig 
aanwezigen. Er zal dus geen mogelijkheid zijn el-
kaar dan fysiek te ontmoeten en afscheid te ne-
men. Maar ik sta later dit jaar ook nog een paar 
keer op het rooster als gastpredikant. Wat zou het 
geweldig zijn als we dan weer ‘gewone’ diensten 
kunnen houden en elkaar na de dienst op een 
normale manier kunnen ontmoeten. 
Lieve mensen, ik wil jullie bedanken voor de fijne 
sfeer waarin ik als predikant mijn werk in Twello 
heb kunnen doen! 
  
Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! (Lied 423) 
 
ds. Johan Weijenberg 
 
Gelukkig nieuwjaar! 
Wij wensen u en jou een gelukkig, gezond en lief-
devol nieuw jaar. Ook hartelijk dank voor alle goe-
de wensen die wij in de afgelopen tijd hebben ont-
vangen. 
Alle goeds en een hartelijke groet, 
ds. Johan Weijenberg, ds. Emma Rijks en 
ds. Menno Valk 
 

 
RONDOM DE GEMEENTE 
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Afscheid Johan Weijenberg en komst Hanneke 
Diermanse 
Met dankbaarheid nemen wij eind januari afscheid 
van onze collega Johan Weijenberg, die in 2019 
kwam om ds. Emma Rijks tijdens haar zwanger-
schapsverlof te vervangen. Na het onverwachte 
overlijden van ds. Gerrit Buunk bood Johan aan om 
ons ook verder te helpen door wijk Oost op zich te 
nemen.  
Zo hebben we hem leren kennen: loyaal, betrok-
ken en verantwoordelijkheid nemend. Telkens 
bleek hij zich goed ingelezen te hebben of vroeg hij 
na hoe wij zaken regelden. Hij ging regelmatig voor 
(ook in het Grotenhuis), schreef meditaties voor 
Kredo en bezocht trouw mensen in de wijk. 
Wij willen Johan bijzonder bedanken voor zijn gro-
te inzet en wensen hem nu hij werkelijk de status 
van emeritus aanneemt van harte rust en vrijheid, 
gezondheid en zegen toe. 
 
Tegelijk zijn we blij dat Hanneke Diermanse, predi-
kant te Bathmen, aangegeven heeft onze gemeen-
te voor 2 dagen per week bij te willen staan. Zij zal 
Johan vervangen in wijk Oost tot we als gemeente 
een nieuwe predikant of kerkelijk werker gevon-
den hebben. We zien uit naar haar komst en ho-
pen op een goede en vruchtbare samenwerking. 
ds. Emma Rijks en ds. Menno Valk 
 
Gebed    (Sytze de Vries) 
Gij, voor mensen een baken, 
dat hun een uitweg bood, 
dat een geleide was 
door donkere schaduwen, 
steeds weer is uw Naam opgelicht, 
bood Gij hun richting. 
De echo van hun zingen en bidden 
spoort ook ons nog aan 
U te zoeken 
als gids die ons wegen wijst, 
woord, dat ons aanspoort, 
kracht, die ons voedt. 
Gij zaait hoop 
en wekt toekomst onder ons, 
de kracht van uw Geest 
is ons als een nieuwe wind. 
Onder uw vleugels vinden wij leven. 
 
God en de pandemie 

Tussen de bedrijven door lees ik momenteel God 
en de pandemie. Een theologische reflectie op het 
corona-virus en wat volgt van Tom Wright. Sjoerd 
Mulder schreef hierover in Trouw: “Een goed ge-
schreven boek, met her en der pareltjes aan in-
zichten, een gepaste hoeveelheid vroomheid en 
altijd een stevig theologisch fundament.” 
Een kenmerkend citaat uit het boek zelf: “In een 
tijd van een plotselinge crisis, als de dood onze 
huizen en winkels binnensluipt, (...) en mensen 
sterven zonder iemand die bidt aan hun bed - dan 
is het een tijd om te klagen. Om te erkennen dat 
we niet over gemakkelijke antwoorden beschik-
ken. Om te weigeren de crisis als luidspreker te 
gebruiken voor wat we sowieso al hadden willen 
zeggen. Om te huilen bij het graf van onze vrien-
den. Dat is een tijd voor het woordloze zuchten 
van de Geest.” 
Het lijkt mij de moeite waard om eens met ande-
ren over dit boek door te praten. Door de corona-
crisis kan dit helaas op dit moment niet fysiek, 
maar misschien wel online? 
Lijkt het je wat, laat het me weten. 
ds. Menno Valk 
 
Consulentschap Terwolde 
In december werd ik gebeld door de scriba van de 
Protestantse Gemeente Terwolde-De Vecht met 
de vraag of ik wilde overwegen om consulent te 
worden na het vertrek van ds. Betsy Nobel. Met 
akkoord van de kerkenraad van onze gemeente 
heb ik toegezegd. Ik doe wat nieuwe ervaring op 
en het lijkt me mooi om zo van dichtbij een poosje 
op te mogen lopen met een andere gemeente. Het 
laatste is voor beide gemeenten wellicht ook 
waardevol in het voorzichtige gesprek over sa-
menwerking.  
Vroeger omvatte het consulentschap een grote 
taak. Je verving de vertrokken predikant dan op 
meerdere gebieden van het werk. Tegenwoordig is 
de functie een stuk kleiner. In principe ben ik aan-
gesteld om de kerkenraad te begeleiden bij het 
beroepingswerk en zal ik betrokken zijn bij verga-
deringen van het moderamen en de kerkenraad. 
Daarnaast zal ik in de komende een à twee maan-
den als eerste gebeld worden voor crisispastoraat 
en uitvaarten. Na die tijd hoopt de gemeente een 
vaste vervanger voor deze situaties gevonden te 
hebben.  
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Inmiddels heb ik de eerste vergaderingen al bijge-
woond en dat bevalt van beide kanten goed. Ik 
hoop op een fijne verdere samenwerking.  
Naast deze taak als consulent houd ik mijn vaste 
plek in Twello.  
Schroom dus niet om contact met me op te ne-
men. 
ds. Emma Rijks 
 
Vakantie ds. Emma Rijks 
Van 20 t/m 28 februari heb ik vakantie. In die week 
neemt ds. Menno Valk voor mij waar. Indien nodig 
kunt u contact met hem opnemen.  
ds. Emma Rijks 
 
Weekenddiensten januari-februari 
16-17 januari  ds. Johan Weijenberg 
23-24 januari  ds. Emma Rijks 
30-31 januari  ds. Menno Valk 
06-07 februari  ds. Menno Valk 
13-14 februari  ds. Emma Rijks 
20-21 februari  ds. Menno Valk 
27-28 februari  ds. Menno Valk 
  

 
Bedankje 
Hilly en ik waren blij verrast door de felicitaties, 
bloemen, cadeaus etc. ter gelegenheid van ons 50-
jarig huwelijksjubileum. Daarvoor iedereen harte-
lijk bedankt. 
Gerrit en Hilly Bokdam 
 

 
 

In deze rubriek noemen wij de namen van ge-
meenteleden die voor langere tijd elders worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere gemeen-
teleden die buiten Twello in een verpleeghuis of 
zorgcentrum wonen, en die graag de band met de 
gemeente willen behouden.  In de gedrukte Kredo 
zijnde namen en adressen van deze kerkleden 
vermeld. 
 
 
 

 

 
Op 11 december 2020 overleed Hubertus van 
Kampen. Hij werd 79 jaar oud. Bert werd geboren 
in Tilburg in een protestants gezin in rooms-
katholiek gebied. 
Hij keek terug op een fijne jeugd. Bert ging vanaf 
zijn veertiende aan het 
werk. Hij was een harde 
werker. Zijn onderne-
mendheid en wilskracht 
brachten hem ver. Hij was 
ook leergierig en heeft 
tijdens zijn werkzame 
leven diverse opleidingen 
afgerond. Zo wist hij niet 
alleen alles wat een lood-
gieter moet weten maar had hij ook kennis over 
luchttechniek. Zijn grootste passie lag bij het pa-
troon tekenen. In zijn jonge jaren leerde hij Trudy 
kennen. Zij trouwden en kregen een dochter en 
twee zonen. Toen Trudy ziek werd heeft Bert haar 
verzorgd en na haar overlijden had hij de zorg over 
het jonge gezin.  
Na verloop van tijd leerde Bert Erica kennen. Ook 
zij was haar partner verloren en ze had de zorg 
over een jong gezin met twee kinderen. Er ont-
stond liefde en ze durfden het aan om samen ver-
der te gaan. De samenvoeging van de twee gezin-
nen in Beekbergen was soms een hele uitdaging 
voor alle gezinsleden maar Bert en Erica wisten 
daarin altijd een stevige eenheid te vormen. Ook 
buiten het gezinsleven stonden Bert en Erica altijd 
achter elkaar. Samen durfden ze keuzes te maken 
en ze deelden het talent om vooruit te kijken.  
Dat vooruitkijken was er ook toen Bert leukemie 
kreeg. Het was een spannende tijd. Bert werd ge-
lukkig beter en hij heeft nog een tijd plezier mogen 
hebben in het leven. Inmiddels woonden Bert en 
Erica in Twello. Een deel van het jaar verbleven ze 
in hun huis in Frankrijk, waar zij veel gasten heb-
ben ontvangen. De kleinkinderen die inmiddels 
geboren waren kwamen daar ook graag en er zijn 
veel mooie herinneringen gemaakt. Er werd veel 
gelachen en er werden frambozen geplukt. Toen 
de kleinkinderen ouder werden hadden ze aan 
Bert een goede gesprekspartner.  
In het voorjaar bleek Bert opnieuw ziek te zijn. 
Toen duidelijk werd dat hij niet beter zou worden, 
werd het tijd om afscheid te nemen. Er waren se-
rieuze gesprekken maar er kon ook gelachen wor-
den en er was ontspanning. Het ging zoals Bert het 
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graag wilde en hij mocht sterven op zijn vertrouw-
de plek met zijn dierbaren om zich heen.  
In de gedachtenisdienst lazen we uit Prediker 3: 
voor alles is een tijd. Het ging in de laatste maan-
den vaak over de tijd en het nuchtere van Prediker 
paste goed bij Bert en bij zijn manier van geloven.  
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en (ach-
ter)kleinkinderen Gods nabijheid en kracht toe nu 
zij hem moeten missen. 
ds. Emma Rijks 
 

ALGEMENE BERICHTEN 
 
Bijbelkring 
In het nieuwe jaar willen wij starten met een Bij-
belkring vanuit onze gemeente. Wij willen ons ver-
diepen in geloofsvragen aan de hand van de Bijbel 
en moderne schrijvers. Met Carel ter Linden vra-
gen wij ons af wat wij in Gods naam doen? Maar 
we gaan ons ook verdiepen in het boek van Rutger 
Bregman, ‘De meeste mensen deugen’. We komen 
één keer per vier weken bij elkaar en dan houdt 
een deelnemer een inleiding of stelt vragen over 
een boek. Samen gaan we onderweg met geloofs-
vragen, zoals: wat betekent de Bijbel in ons dage-
lijks leven, en hoe kunnen wij al lezend dichter bij 
de Eeuwige komen. 
  
De avonden vinden plaats in Irene, als dat mag, 
anders starten we online via Zoom. 
We richten ons op gemeenteleden die een afstand 
voelen van de wekelijkse kerkdienst. En wij hopen 
met deze Bijbelkring een bijdrage te leveren aan 
de permanente geloofsopvoeding. Want Bijbelle-
zen is ook permanent leren. 
We mikken op 10 deelnemers, meer mag ook. 
 Aanmelden is mogelijk bij Arie Maarten van der 
Veen. 
  
We hopen op een grote en enthousiaste groep 
deelnemers. Ook van mensen die zich niet zozeer 
meer vertrouwd voelen bij de kerkgang maar wel 
hun geloof al lezend willen verdiepen en verinner-
lijken. 
Wees welkom. 
 Arie Maarten van der Veen 
 

 
 

Nieuwe interim-predikant – even voorstellen  
Mijn naam is Hanneke Diermanse en ik ben 49 
jaar. Sinds 12 januari 2020 ben ik predikant in de 
PG Bathmen-Okkenbroek. 

 
Ik ben getrouwd met Gert (Wijnstok) en we heb-
ben vier kinderen in de leeftijd van 21, 19, 16 en 
13 jaar. De oudste zoon studeert in Groningen, de 
oudste dochter woont en studeert in Utrecht, en 
de jongste dochter en zoon gaan naar school in 
Deventer. Mijn studie theologie volgde ik in Kam-
pen en in 2002 werd ik predikant in Ridderkerk. 
Daarna woonden en werkten wij tot 2020 in Heer-
de, waar Gert en ik samen als predikanten verbon-
den waren aan de PG Ontmoetingskerk.  
Samen met Gert werk ik nu in een fulltime-
predikantsplaats die wij elk voor 50% invullen. 
Naast het voorgaan in kerkdiensten is mijn hoofd-
taak het pastorale werk: zorg en aandacht geven 
aan een ander. En dat op zo’n manier dat die an-
der iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we 
die in de kerk met elkaar delen. Pastoraal aanwe-
zig zijn bij mensen zie en ervaar ik in de eerste 
plaats als een antwoord op een verlangen dat in 
ieder mens leeft om gehoord en gezien te worden 
met alles wat er in je is en alles wat er in je leven 
speelt. Vanuit de christelijke geloofstraditie kun je 
zeggen: in het licht van Gods liefde met elkaar 
ontdekken welk verhaal God over ons leven vertelt 
schept ruimte en bevrijding! 
In mijn vrije tijd lees en wandel ik graag en dat kan 
ik gelukkig in deze lockdown blijven doen. Om ons 
huis heen is de tuin een lustoord voor vogels van-
wege vele vetbollen en pindaslingers. Vogels van 
diverse pluimage weten hier wel raad mee. Van al 
die gevleugelde gasten kan ik zeer genieten.  
Vanaf 15 januari 2021 zal ik voor twee dagen per 
week werkzaam zijn in sectie Oost van de PG Twel-
lo. Ik kijk er naar uit en hoop op een mooie tijd in 
uw midden. 

 KERKENRAAD 
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ds. Hanneke Diermanse 
De beste wensen 
De Kerst en oudejaarsavond liggen achter ons. We 
zijn op weg van Kerst naar Pasen, van het geboor-
tefeest naar het feest waarbij we denken aan de 
opstanding van Jezus Christus. Een feest waardoor 
het kerstlicht voor ons allen - het hele jaar door én 
eeuwig - kan blijven branden.  
We zien dat in het afgelopen jaar de verschillen 
tussen arm en rijk zijn toegenomen, dat er mensen 
op de vlucht zijn voor geweld en dat er mensen 
mensonwaardig moeten leven in een vluchtelin-
genkamp. Nederland heeft zich bereid verklaard 
om (maar) 500 vluchtelingkinderen op te nemen 
uit kampen uit Griekenland. Maar zelfs van deze 
500 kinderen is er - na ruim drie maanden - nog 
geen kind in Nederland aangekomen. Na onze 
kerkdienst van 20 december zijn we 500 symboli-
sche seconden stil gebleven om hierdoor stil te 
staan bij deze kinderen. Laten we blijven bidden 
voor een spoedige oplossing. 
Graag wenst de kerkenraad je een mooi jaar toe 
waarbij we het licht van Kerst op weg naar Pasen 
blijven zien, waardoor we blijvend aandacht geven 
en vragen voor mensen die het zoveel slechter 
hebben dan wij. 
Bedankt! 
Afgelopen jaar konden we helaas geen dankjewel-
avond organiseren. We hopen dat we dat dit jaar 
wel weer kunnen doen. Maar ondanks dat we niet 
bijeen kunnen komen, willen we iedereen bedan-
ken die vorig jaar een steentje heeft bijgedragen 
aan het gemeente zijn. Niet in de laatste plaats 
willen we jou als lid bedanken dat je toch in deze 
moeilijke tijd blijft meeleven en meehelpen met 
het kerkelijk werk. We willen onze beroepskrach-
ten (ds. Emma Rijks, ds. Menno Valk, ds. Johan 
Weijenberg, opbouwwerker Henk-Jan Gosseling, 
cantor-organist Henk Noordman, koster Eric Ros-
sing en administrateur Gerrit Bokdam) bedanken, 
zij die steeds een stapje harder liepen dan ge-
vraagd werd. En wat moest onze kerkelijke ge-
meente zonder al die vrijwilligers waardoor kerk-
diensten konden doorgaan en er aandacht werd 
gegeven aan elkaar. Iedereen van harte bedankt! 
 
Geen kerstactiviteiten, maar …. 
Rondom de Kerst waren er tal van activiteiten ge-
pland. In het kader van ‘Joris’ Kerstboom’ zouden 
Jozef en Maria op een ezeltje door het winkelcen-

trum rijden. Dit alles kon - ondanks de vele voor-
bereiding - helaas niet doorgaan. Maar andere 
activiteiten kwamen hiervoor in de plaats.  
Kinderen en gemeenteleden hebben maar liefst 
300 kerstwensen met een aangehecht engeltje 
gemaakt om te verspreiden bij de bewoners van 
de plaatselijke verzorgingshuizen en bij de buren 
van onze Dorpskerk. Een gebaar wat zeer op prijs 
werd gesteld. Kinderen hebben een kerstkaars 
versierd die samen met een ‘pannetje soep’ – ge-
kookt door de kookcrew van Áan Tafel! – gebracht 
zijn aan de vaste ‘eters’ van Aan Tafel! Er werd een 
orgelconcert met traditionele kerstmuziek georga-
niseerd wat online te beluisteren was en is via 
Kerkdienstgemist.nl en voor de kinderen werd een 
online kerstchallenge georganiseerd. Over een 
aantal van deze activiteiten lees je meer in deze 
Kredo. De kerkenraad is erg blij met deze activitei-
ten, en wil iedereen die een bijdrage heeft gele-
verd hiervoor bedanken. Heb je zelf nog een idee, 
laat het dan weten. De kerkenraad geeft graag 
ruimte om die ideeën uit te werken. 
Kerkdiensten 
Zoals u heeft gemerkt zijn onze kerkdiensten op dit 
moment alleen op de computer, tablet of telefoon 
te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Helaas 
hebben wij moeten besluiten om de kerkdiensten 
– in ieder geval tot en met 19 januari – niet meer 
open te stellen voor kerkbezoekers.  
Wij zijn er in de afgelopen periode meerdere ma-
len op aangesproken dat wij onze kerk sluiten ter-
wijl kerken wel open mogen blijven van de rege-
ring. Dat is waar. De regering mag – vanuit artikel 
zes van onze grondwet wat gaat over godsdienst-
vrijheid – niet verbieden om erediensten met be-
zoekers te houden. Daarom verbiedt de staat het 
niet, maar vraagt de kerken zeer nadrukkelijk om 
de diensten online te houden. Gelukkig houden 
nagenoeg alle kerken zich aan dit verzoek, Niet het 
Woord mag geremd worden maar de pandemie 
moet gestopt worden. Dat het Woord niet geremd 
wordt, blijkt wel uit het feit dat er meer mensen 
naar de onlinediensten kijken dan de afgelopen 
jaren in de kerk kwamen. Dit is een landelijk beeld, 
maar geldt evenzeer voor Twello. 
De diensten (beperkt) openstellen voor bezoekers 
of toch alleen online? Het is het kiezen tussen 
‘twee kwaden’ maar wij hopen met onze keuze te 
bereiken dat wij snel weer volledige vrijheid heb-
ben om onze diensten als vanouds in de kerk te 
houden. Weet dat ook wij als kerkenraad pijn in 
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het hart hebben om de diensten niet door te laten 
gaan. Maar vanuit de gedachte dat het niet actief 
te lijf gaan van de pandemie slachtoffers maakt, de 
zorg ontregelt en onze maatschappij steeds langer 
maatschappelijk en economisch ontwricht vinden 
we als kerkenraad een andere keuze niet verant-
woord.  
 
Na de persconferentie van 12 januari hopen wij u 
meer te kunnen zeggen over hoe wij de kerkdien-
sten na 19 januari weer kunnen invullen. Al moe-
ten we constateren dat de besmettingscijfers nog 
niet veel hoop geven om na 19 januari de kerkdeu-
ren weer te openen. Maar zodra het verantwoord 
mogelijk is, openen we de deuren van de kerk! 
 
Afscheid ds. Johan Weijenberg 
Begin 2019 nam ds. Lidy van Prooijen Schuurman 
afscheid als predikant van onze kerkelijke gemeen-
te. 2019 was ook het jaar waarin ds. Emma Rijks 
gedeeltelijk als actief predikant ontbrak vanwege 
zwangerschapsverlof. Reden voor de kerkenraad 
om twee interim-predikanten te benoemen. Ds. 
Gerrit Buunk werd interim-predikant in de sectie 
van ds. Lidy van Prooijen Schuurman en ds. Johan 
Weijenberg werd per 15 juni 2019 interim-
predikant in de sectie van ds. Emma Rijks.  
Omdat Johan zich niet al te lang als interim-
predikant wilde binden maar van zijn pensioen 
wilde genieten, koos hij voor vervangingswerk-
zaamheden voor ongeveer vier maanden tijdens 
het zwangerschapsverlof. Johan ging vol verve van 
start. Helaas overleed - totaal onverwachts - ds. 
Gerrit Buunk enige maanden nadat hij zijn werk-
zaamheden voor onze gemeente had gestart. De 
kerkenraad was en is dankbaar dat Johan - on-
danks zijn intentie om kort aan onze gemeente 
verbonden te blijven - aanbood om het werk van 
Gerrit Buunk voort te zetten. Niet vermoedende 
dat het beroepingswerk ongebruikelijk lang zou 
duren. Nu – na zo’n 20 maanden – zet ds. Johan 
Weijenberg een punt achter zijn actieve predi-
kantsloopbaan en gaat echt genieten van zijn pen-
sioen. 
We hebben Johan leren kennen als een betrokken 
predikant die zeer frequent bij veel gemeentele-
den op bezoek kwam. Sterk was hij in het luisteren 
om daarna woorden van troost en hoop uit te 
spreken. Gemeenteleden zagen hem graag komen 
en wat dat aangaat was de afgelopen coronaperi-
ode niet gemakkelijk. Bezoeken werden minder 

vanzelfsprekend en konden alleen nog maar gedo-
seerd plaatsvinden. Hierdoor voerde Johan steeds 
meer pastorale gesprekken met behulp van de 
telefoon. Hoewel gemeenteleden door zijn vele 
bezoekwerk weinig een beroep op hem hoefden te 
doen, was hij er altijd als men hem om bijstand 
vroeg. Meerdere gemeenteleden gaf hij troost bij 
het verlies van een dierbare. 
Zijn kerkdiensten werden goed bezocht en ge-
waardeerd. In een rap spreektempo wist hij helder 
dé boodschap over te brengen. Het waren mooie 
diensten waar gemeenteleden graag naartoe 
gaan! 24 januari is de laatste maal dat Johan – als 
interim-predikant – zal voorgaan. Ondanks zijn 
afscheid zal Johan op 13 juni en 7 november dit 
jaar nog als gast-predikant voorgaan. Dus we hoe-
ven hem nog niet helemaal te missen. 
Corona geeft niet de mogelijkheid om een groots 
afscheid te organiseren. Overigens is het ook de 
wens van Johan om het afscheid bescheiden te 
houden. Na de dienst van 24 januari zullen er nog 
enkele woorden van dank naar hem worden uitge-
sproken.  
Maar ook hier willen we niet nalaten om Johan te 
bedanken voor zijn enorme inzet waarmee hij onze 
gemeente gediend heeft. Wij hopen dat hij – sa-
men met zijn echtgenote – volop gaat genieten 
van zijn welverdiende pensioentijd. 
 
Nieuwe interim-predikant 
De kerkenraad heeft eind van het voorgaande jaar 
kennisgemaakt met mevrouw ds. Hanneke Dier-
manse (49 jaar). Hanneke is - evenals haar echtge-
noot - als predikant verbonden aan de Protestant-
se Gemeente Bathmen-Okkenbroek. Hanneke 
werkt hier voor 50%. Zij zal met ingang van eind 
januari - voor twee dagen per week - Johan Weij-
enberg vervangen als predikant sectie Oost. In de 
tweede helft van januari zal Johan Weijenberg 
Hanneke in sectie Oost inwerken. In deze Kredo 
vind je een artikeltje waarin Hanneke zichzelf 
voorstelt. Wij zijn blij met de komst van Hanneke 
en dankbaar dat onze gemeente ook in 2021 weer 
met een nagenoeg volledige predikantenbezetting 
op formatie is.  
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Afscheid 
In de kerkdienst van 10 januari is afscheid geno-
men van twee ambtsdragers.  
Willeke Roelofs heeft als ouderling-kerkrent-
meester (secretaris) afscheid genomen. Zes jaar 
was zij als secretaris een rots in de branding voor 
het College van Kerkrentmeesters. Betrouwbaar 
en loyaal, niet altijd het eerste woord in een dis-
cussie, maar uiteindelijk wel een doordachte, 
nuchtere bijdrage aan de discussie. Een stille 
kracht, die geruisloos klussen oppakte en wie niet 
snel iets teveel werd. Ook in voor haar moeilijke 
periodes was zij betrouwbaar in de uitvoering van 
haar taak als ouderling-kerkrentmeester. Met de 
andere kerkrentmeesters wist zij op een goede, 
zakelijke maar warme wijze vorm te geven aan het 
materiële beheer van onze kerk. 
Saskia Hofman is de tweede ambtsdrager van wie 
wij in de dienst van 10 januari afscheid hebben 
moeten nemen. Voor een tweede maal nam zij 
vier jaar geleden het voorzitterschap van de diaco-
nie van Hans Voorthuis over. Dat Saskia veel idee-
en had en veel energie heeft hebben we gemerkt. 
In deze vier jaar heeft zij samen met de andere 
diakenen veel zaken opgepakt, waarbij we onder 
andere kunnen denken aan Meet-in 11 en het aan-
stellen van een parttime jeugdwerker. Dit naast 
alle reguliere diaconale zaken. In discussies was zij 
constructief kritisch. Saskia heeft afscheid geno-
men als ambtsdrager maar blijft voorzitter van de 
diaconie. Iets waar we heel blij mee zijn. 
 
Ook hebben we in de afgelopen periode afscheid 
moeten nemen van twee andere vrijwilligers, in 
beide gevallen vanwege verdrietige familieom-
standigheden. Aart Oosterbroek heeft de beroe-
pingscommissie verlaten, waarbij zijn inbreng in de 
profielschets – ondanks de afwezigheid van Aart – 
zeker stand zal houden. Joke Posthumus ging pe-
riodiek voor in de Grotenhuis diensten en is hier 

onlangs mee gestopt. Diensten die zeer gewaar-
deerd werden en men zal Joke node missen. 
Wij willen ook hier Willeke, Saskia, Joke en Aart 
hartelijk danken voor alles wat ze gedaan hebben 
en hopen elkaar – zodra het weer kan – weer veel-
vuldig in onze mooie Dorpskerk tegen te komen. 
 
Kerkdienst Hemelvaartsdag 
In Kredo december/januari hebben wij het voor-
nemen geuit om – gezien de geringe belangstelling 
– de eredienst op Hemelvaartsdag te laten verval-
len. We hadden dit willen bespreken op de ge-
meenteavond afgelopen oktober die helaas niet 
door kon gaan. In Kredo hebben wij een oproep 
gedaan om hierover meningen te geven. Helaas 
heeft de kerkenraad maar vier reacties ontvangen. 
De kerkenraad heeft dit aantal te weinig gevonden 
om een beslissing te nemen. Ook voelt het niet 
goed om juist in deze tijd diensten te verminderen. 
Om deze reden is het besluit uitgesteld tot het 
moment dat er een gemeenteavond gehouden is. 
Dus dit jaar gaat de dienst op Hemelvaartsdag ge-
woon door. 
 
Elvis-koor 
Het Elvis-koor zou in januari weer gestart zijn met 
de repetities. Gezien de coronasituatie is dit niet 
het geval. Besloten is om na de persconferentie, 
die 12 januari gehouden wordt, een nieuwe afwe-
ging te maken of wij direct na 19 januari gaan star-
ten met repeteren of de repetities en dus ook de 
Elvis-dienst zullen uitstellen. Voor uitstel wordt 
wel gevreesd. 
 
Begroting/meerjarenplan 
Omdat de gemeenteavond in oktober niet kon 
doorgaan is aan de gemeente schriftelijk gevraagd 
of er op- of aanmerkingen waren op de begrotin-
gen van de diaconie en van onze kerkelijke ge-
meente alsmede op ons jaar- meerjarenplan. Er 
zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen, 
waardoor de begrotingen en het meerjarenplan 
door de kerkenraad formeel goedgekeurd konden 
worden. Inmiddels zijn deze ook goedgekeurd 
door het CCBB (de kerkrentmeesters van de clas-
sis). 
 
Meerjarenplanning 
De kerkrentmeesters werken sinds kort met een 
nieuw financieel pakket, wat door de landelijke 
PKN-kerk wordt ondersteund. Hierdoor kan men 
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efficiënter werken en meer rapportages maken. 
De penningmeester van het College van Kerkrent-
meester, Laurens Potters, was aanwezig tijdens de 
kerkenraadsvergadering en heeft de kerkenraad 
gevraagd om input te leveren voor een langeter-
mijnplan qua uitgaven en inkomsten. In de ko-
mende maanden zullen we hier – kerkenraad en 
kerkrentmeesters – met elkaar naar kijken en de 
uitgangspunten van ons toekomstige beleid be-
spreken. 
 
Beroepingscommissie en sollicitatiecommissie 
Uitgebreid is stilgestaan bij vragen van de beroe-
pings- en sollicitatiecommissie. De beroepings-
commissie heeft de opdracht een 50% predikant of 
een 50% kerkelijk werker (met preekbevoegdheid) 
te zoeken die past bij onze gemeente. De vacature 
wordt voor kandidaten uit beide beroepsgroepen 
opengesteld. In het geval van kerkelijk werker zal 
betrokkene ook bevestigd worden als ouderling. 
Een kerkelijk werker zal in dienst van onze ge-
meente komen terwijl de predikant in dienst van 
de landelijke kerk wordt benoemd. Toch zal ge-
probeerd worden om de arbeidsvoorwaarden van 
de kerkelijk werker - zoveel als mogelijk - gelijk te 
houden aan die van een predikant, Het College van 
Kerkrentmeesters heeft aangegeven desgewenst 
voor huisvesting van de predikant of kerkelijk wer-
ker zorg te dragen.  
Met groot respect heeft de kerkenraad het vele 
werk van de beroepingscommissie én de 
sollicitatiecommissie gadegeslagen. Beide commis-
sies zijn klaar om met de werving te starten. In 
deze Kredo leest u hier meer over. 
 
Oecumene 
Helaas hebben onze broeders en zusters van de 
Franciscus en Clara parochie besloten om de oe-
cumenische samenwerkingsactiviteiten te vermin-
deren. Hierdoor zal het aantal gezamenlijke dien-
sten op de zondagmorgen verminderen, waardoor 
onder andere de vredesdienst en de dienst tijdens 
de klompendagen niet meer mede georganiseerd 
worden door de katholieke parochie. Ook kiest 
men ervoor om de activiteiten van Bezinning & 
Inspiratie los te laten.  
 
De kerkenraad van onze gemeente heeft de over-
tuiging dat eensgezindheid en samenwerking tus-
sen christenen en kerken nodig zijn voor een ge-
loofwaardige verkondiging en beleving van het 

Evangelie in onze samenleving en dus ook in Twel-
lo. Vanuit deze overtuiging hebben wij het paro-
chiebestuur uitgenodigd voor een overleg om te 
komen tot een optimale samenwerking, Dit over-
leg zal half januari plaatsvinden. 
Mocht er onverhoopt binnen de Franciscus en Cla-
ra parochie echter geen plaats meer zijn voor de 
oecumenische werkgroep Bezinning & Inspiratie 
dan wordt deze werkgroep uitgenodigd om als 
werkgroep van onze gemeente door te gaan met 
hun activiteiten. Maar we hopen zeer op een 
vruchtbare samenwerking. 
 

 
Wij zijn blij te kunnen melden dat Henk Jan Arends 
zal toetreden tot de taakgroep Eredienst-
Pastoraat. Eerder was al bekend dat Albert Lam-
merts als voorzitter deze commissie zal versterken. 
Fijn dat de bezetting van deze taakgroep weer op 
orde is.  
Wel krijgen wij steeds meer te maken met het te-
kort aan ambtsdragers. Op dit moment zijn er vier 
vacatures waar wij kandidaten voor zoeken, te 
weten: 
• diaken 
• ouderling eredienst 
• ouderling pastoraat 
• ouderling-kerkrentmeester (secretaris) 
In het afgelopen jaar hebben wij veel mensen be-
naderd maar helaas zijn wij er toch niet in geslaagd 
om de juiste gemeenteleden te vinden die met de 
andere leden van de kerkenraad de schouders on-
der het kerkenwerk willen zetten. Kortom: wij zoe-
ken je! Wij kunnen met jou de taak zo maken dat 
deze past bij jouw kwaliteiten en de tijd die jij be-
schikbaar hebt. Naast dat we je nodig hebben is 
het ook leuk om samen te bouwen aan onze kerke-
lijke gemeente. Heb JIJ interesse, dan gaan we 
graag vrijblijvend een gesprek met je aan. Ook ho-
ren wij graag indien je suggesties hebt over wie we 
kunnen benaderen. 
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Gastpredikanten 
Eenmaal per jaar wordt het rooster opgemaakt 
waarin staat welke predikanten voorgaan. Wij zoe-
ken een vrijwilliger die eenmaal per jaar de gast-
predikanten wil zoeken, uitnodigen en bevestigen. 
Het betreft jaarlijks een korte - maar intensieve - 
klus. Een enkele keer in het jaar is een predikant 
verhinderd en moet er even met spoed naar een 
vervanger gezocht worden. Lijkt het jou leuk om 
deze taak op je te nemen, laat het even weten.  
 
Eerste kerkenraadsvergadering in 2021 
Drie kerkenraadsleden, Emma, Mieke en Noëlle, 
hebben de kerkenraad verrast met een ontspan-
ningsuurtje na de digitale kerkenraadsvergadering. 
Vooraf is door hen bij alle kerkenraadsleden een 
gesloten tasje gebracht, wat niet opengemaakt 
mocht worden. Om 21.00 uur mochten wij het 
tasje openmaken, waarin een drankje, lekkers en 
een bingokaart zat. Na een toost uitgebracht te 
hebben werd er door Noëlle aan de bingomolen 
gedraaid. De hoofdprijs ging welverdiend naar 
Cock. Het was een gezellig digitaal uurtje waarbij 
de ontspanning zegevierde. Mooi initiatief! 
 
 
Tot slot 
Sommigen van ons hebben nauwelijks last van 
deze pandemie. Anderen ervaren deze periode – 
waarin we gedicteerd worden wat we wel en 
vooral niet mogen – juist als belastend en geeste-
lijk zwaar. Niet alleen ouderen, maar ook alleen-
staanden en jongeren, krijgen steeds meer moeite 
met de beperkte contactmogelijkheden. Wat ver-
langen we naar de samenleving van voor 15 maart 
2020! Laten we bidden dat de pandemie snel ge-
stopt zal worden en bidden voor allen die het 
moeilijk hebben. En even de daad bij het woord 
voegen, even een belletje naar iemand waarvan je 
denkt dat die misschien zich iets eenzaam voelt. En 
mocht je zelf iemand willen horen, bel even. De 
telefoonnummers van de predikanten, contactper-
sonen, ouderlingen en diakenen staan voor je 
klaar. Veel van de telefoonnummers vind je aan de 
binnenzijde van het gele achterblad van deze  
Kredo. 
Maar laten we ook kijken naar alles wat wél goed 
verloopt en waar we wél van kunnen genieten. Sta 
daar eens een moment op de dag bij stil. Laat deze 
zegeningen niet overschaduwen door de duisternis 

van CO-VID-19. Laten we voor deze mooie mo-
menten danken! 
 
Namens de kerkenraad, 
Bert Hokken 
 
 
Van de beroepingscommissie 
In Kredo november 2020 hebben wij laten weten 
dat wij als beroepingscommissie zijn begonnen 
met de voorbereidende werkzaamheden ter ver-
vulling van de vacature voor een predi-
kant/kerkelijk werker (m/v) voor 20 uur per week. 
Hoe ver zijn we tot nu toe gekomen? 
Ondanks dat we elkaar alleen online konden ont-
moeten hebben we inmiddels de benodigde, en 
door de kerkenraad goedgekeurde, stukken kun-
nen vaststellen.  

 
Vooruitlopend op de landelijke werving hoort het 
de gemeente te laten weten dat wij op zoek zijn 
naar:  
 
Iemand die vanuit een persoonlijke geloofsovertui-
ging  
* brede pastorale aandacht heeft en voor jong en 
oud een luisterend oor heeft voor levens- en ge-
loofsvragen, de kunst verstaat om het geloof op 
inspirerende wijze te vervlechten met het dagelijks 
leven en flexibel is wat betreft zowel invulling van 
de tijd als het aangaan van pastorale contacten; 
* in de eredienst aandacht heeft voor de diversiteit 
in geloofsbeleving en voor een voor jongeren en 
ouderen aansprekende liturgie, naast wat goed is 
en vertrouwd, nieuwe theologische gezichtspunten 
aandurft en muziek een warm hart toedraagt; 
* positief en constructief weet om te gaan met 
ideeën en initiatieven van het pastorale team van 
de betreffende sectie en van de gemeente, zelf ook 
nieuwe ideeën kan en durft aan te dragen, vrijwil-
ligers weet te enthousiasmeren en kan verbinden, 
ook tussen generaties.  
* samen kan werken met de kerkenraad, de twee 
collega-predikanten en de opbouwwerker en inno-
vatief en betrokken wil zijn bij het beleid en proces 
om, ook voor buitenstaanders, een zodanig leven-
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dige en aantrekkelijke gemeente te zijn dat er 
nieuw zicht is op en inspiratie voor de toekomst. 
 
Voor de goede orde wijzen wij erop dat in het ge-
val van een kerkelijk werker, hij/zij dezelfde positie 
en werkzaamheden heeft als die van een predi-
kant, met uitzondering van de bevoegdheid tot de 
bediening van sacramenten (doop, belijdenis, 
avondmaal, trouwdiensten en bevestiging van 
ambtsdragers).  
 
Bij dezen stellen we jou als gemeentelid graag in 
de gelegenheid om bij ons namen op te geven van 
personen die naar jouw mening geschikt zouden 
kunnen zijn voor deze functie. 
Dat kan van 16 tot 30 januari via beroepingscom-
missie@pkn-twello.nl of door middel van een brief 
bij de secretaris van onze commissie.  
 
De voorstellen moeten zijn voorzien van een moti-
vering of argumentatie en van jouw naam. 
Wij zullen de voordrachten ter hand nemen zodra 
de landelijke werving ingaat, die in verband met de 
uitgave van betreffende landelijk kerkelijke bladen 
loopt van 12 tot 27 februari. 
Voor meer informatie kan contact worden opge-
nomen met de voorzitter van de beroepingscom-
missie: Johan van Werven. 
 
Bovenstaande informatie zal tegelijk met de ver-
schijning van Kredo ook worden geplaatst op onze 
website: www.pkn-twello.nl 
Tot slot laten wij met spijt weten dat Aart Ooster-
broek onze commissie heeft moeten verlaten we-
gens familieomstandigheden. Wij danken hem van 
harte voor zijn weloverwogen en constructieve 
bijdrage en wensen hem en Greet veel sterkte. 
 
Namens de beroepingscommissie, 
Hanna Sikkema 
  
Stand van zaken sollicitatiecommissie opbouw-
werker 18 uur p/w 
Waar december een maand van voorbereidingen 
treffen was, staan januari en februari van het 
nieuwe jaar in het teken van actie. 
Op 8 december 2020 heeft de kerkenraad diverse 
documenten goedgekeurd, die vanaf 13 januari op 
de site van onze gemeente inzichtelijk zijn voor 
sollicitanten die belangstelling hebben voor de 
functie van opbouwwerker 18 uur p/w.Een verkor-

te vacaturemelding is sinds 13 januari te vinden op 
diverse vacaturesites, waaronder de landelijke 
PKN-site https:// 
www.protestantsekerk.nl/vacatures/ en op social 
media als Facebook en Instagram. Deze verkorte 
versie verwijst naar een uitgebreide vacaturemel-
ding die vanaf dezelfde datum te vinden is op onze 
eigen website https://www.pkn-twello.nl/ onder 
het kopje vacature/vacature opbouwwerker.   
Daaronder is voor sollicitanten onder andere een 
uitgebreide profielschets met toelichting op de 
functie opbouwwerker inzichtelijk, evenals ons 
gemeenteprofiel, een profielschets van ons dorp, 
etc. De sollicitatietermijn sluit op 3 februari waar-
na op 4 februari de briefselectie door de commis-
sie plaatsvindt. Op 6 februari (en eventueel indien 
nodig op 13 februari) vinden er sollicitatiegesprek-
ken plaats in gebouw Irene. 
De uiteindelijk gekozen kandidaat zal op 17 febru-
ari door de commissie worden voorgedragen aan 
de kerkenraad voor een afrondend arbeidsvoor-
waardengesprek. 
Of dit proces doorgang kan vinden zoals beschre-
ven is echter voor een deel afhankelijk van de re-
gelgeving rondom het coronavirus. 
De commissie is, net als u wellicht, benieuwd naar 
de reacties die hopelijk binnenkomen op onze  
vacaturemelding. 
Wilt u meer weten, kijk dan op de website van 
onze gemeente https://www.pkn-twello.nl/ onder 
vacature/vacature opbouwwerker.  
 
Namens de commissie, 
Dick Wieske 
 

 
 

Van de Diaconie 
Onderstaand vindt u de opbrengst van de inzame-
lingen van de diaconie van het 2e halfjaar 2020. 
Het betreft hier de opbrengst van de inzamelingen 
in de diensten en de inzamelingen in het Groten-
huis. 
En digitaal overgemaakte giften naar de Diaconie 
in de maanden juli, augustus, september, oktober, 
november en december. 
 
 
 

 TAAKGROEP DIACONAAT 
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Data Bestemming Bedrag   

  € 
Digitaal maand juli 341,50 
Digitaal maand augustus 387,50 
Digitaal maand september 270,00 
Collectegeld in de kerk september 138,92 
Digitaal maand oktober 574,00 
Collectegeld in de kerk oktober 208,43 
Digitaal maand november 175,00 
Collectegeld in de kerk november 368,60 
Digitaal maand december 997,00 
Collectegeld in de kerk december 135,75 

   

17-07-20 
via collectebus karretje  
Voedselbank 72,00 

30-12-20 
via collectebus karretje  
Voedselbank 150,00 

   
Inzamelingen Grotenhuis 159,40 

   
Alle gevers, hartelijk dank! 
Bertus van Welsum, penningmeester 

 
 

Kerstgroet 2020  
Het is fijn te kunnen melden dat ondanks alle be-
perkende maatregelen vanwege het coronavirus 
de kerst-groet is doorgegaan! 

Heel fijn dat de 
vrijwilligers, net 
als voorgaande 
jaren, de kerst-
groeten wilden 
wegbrengen. Heel 
veel dank daar-
voor. Het toont de 

betrokkenheid in onze gemeente en dat is prach-
tig! 
Omdat een gezellige inpakochtend dit keer niet 
kon hebben we gekozen voor een mooie Anthuri-
um in pot, ingepakt door Puur Bloemen en Plan-
ten. 
Alle gemeenteleden van 85 jaar en ouder, nabe-
staanden en zieken ontvingen er één, met een 
mooie kaart voorzien van een gedicht. Ook ge-
meenteleden die om wat voor reden ook wel wat 
extra aandacht kunnen gebruiken ontvingen deze 
attentie. 
Daarnaast ontvingen 4 vluchtelingengezinnen die 
in 2020 in Twello zijn komen wonen een kaart. 

We brachten in totaal 9 fruitschalen naar Casa 
Bonita en kleinschalig wonen (Martinushof). Dit 
keer moesten we ze bij de deur afgeven maar ze 
werden dankbaar in ontvangst genomen.  
Ook de gemeenteleden die elders in een verpleeg-
huis verblijven zijn niet vergeten. 
Al met al is het een geslaagde actie geweest en 
nogmaals hartelijk dank aan iedereen die heeft 
meegeholpen. 
Trix Nokkert en Mieke Koers 
 
De vergeetachtige engel    
Het was in een bewolkte nacht, waarin de sterren 
schuilgingen en zelfs de maan geen kans van schij-
nen kreeg, dat een engel met een speciale vredes-
opdracht uit de hemel op de aarde viel. Want dat 
was hárd nodig: vrede op aarde, in een wereld 
waar het machtig koud en stil was geworden. Mis-
schien was het de zwaarte van de opdracht, maar 
pats! daar viel hij. Maar dan zo zacht, als alleen 
engelen kunnen vallen...    
 
De gevolgen leken, gezien de hoogte van de val, 
reuze mee te vallen: twee vleugels bij de aanhech-
ting afgebroken, dat wel, maar voor de rest alleen 
een hersenschudding, en een vervelend geheu-
genverlies. Zo wist de engel zich met geen moge-
lijkheid meer te herinneren waar hij vandaan 
kwam, en wie, of beter wat, hij eigenlijk was, en 
wat hij, zoals hij dat zelf zei, in hemelsnaam op 
aarde kwam doen.  
 
Nu was dat op aarde niet zo'n probleem daar de 
meeste aardbewoners dat ook niet wisten, maar 
het leidde er wel toe dat hij wat verwonderd naar 
de verfomfaaide vleugels keek, en deze toen maar 
als onhandige aanhangsels ophing aan een paar 
wilgen. De engel veegde de ergste modder van zijn 
mantel en verdween in het duister van die aardse 
nacht.  
In de hemel werd de vermissing van de engel al 
snel opgemerkt. Een door andere engelen uitge-
voerde verkenningsvlucht leverde weliswaar de 
twee vleugels op, maar niet de engel die daarbij 
moest horen. Hoe moest men die ooit weer terug-
vinden? Een engel zonder vleugels was immers in 
niets te onderscheiden van een mens! Iedereen 
kon het zijn!  
 
Maar nog belangrijker was: wat was er gebeurd 
met de opdracht die de engel bij zich had? Was die 
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ooit aangekomen? Eén blik uit de hemel op aarde 
was echter voldoende om te weten: er was iets 
misgegaan. Grondig misgegaan.  
 
Inmiddels overleefde de engel die zichzelf verge-
ten was zoals mensen plegen te overleven: door 
na te doen wat anderen deden, door te klagen 
waar ook anderen klaagden en te wensen wat an-
deren ook wenselijk achtten. Hij mopperde op 
werkelijk alles, zoals anderen dat deden. Vergeet-
achtigheid is ideaal voor inburgering, zo bleek wel.  
 
Zo leidde de gevallen engel een allergewoonst be-
staan: en zou hij met recht mijn of uw naam kun-
nen dragen. Wat hij waarschijnlijk ook deed.  
 
Was er dan niets meer dat hem herinnerde aan 
zijn oorsprong, van voor de val? Weinig, ja. Hoe-
wel. Eén nacht maakte hem jaar in jaar uit onrus-
tig. Dan trilde er iets vanbinnen. Iets als van heel 
ver weg en heel dichtbij.  
 
Dan was het alsof het leven niet klopte. Maar wel 
zijn hart. En alsof er vleugels groeiden aan zijn ziel. 
Dan herkende hij een lied als het zijne. Het lied van 
de engelen, de opdracht uit de hemel: van vrede 
op aarde en in de mensen een welbehagen.  
Want als een 
engel zijn op-
dracht vergeet is 
hij net een mens. 
Maar als een 
mens zich zijn 
opdracht herin-
nert: is hij dan niet nét een engel? 
Uit de weekbrief van de kerk van Harfsen 
 
Ken je engelen!? 
De laatste weken ben ik veel bezig geweest met 
engelen. In onze kerkelijke traditie wellicht wat 
onderbelicht en ik weet niet waarom, maar het 
kwam deze weken op mijn pad. Graag neem ik je 
even mee op die wonderlijke reis van de laatste 
weken. 
Het begon met het kerstnummer van Kredo. We 
hadden nog een bladzijde in te vullen en liggend in 
mijn bed, achter de laptop, herstellend van een 
flinke hernia kreeg ik de ingeving om een engel te 
ontwerpen die versierd, gevouwen en gelijmd tot 
een staande engel kon worden gemaakt. En zo 
geschiedde: van alle kanten kreeg ik foto’s toege-

stuurd van engelen. Zelfs een engel van brandslan-
genleer! Dat heb je vast nog nooit gezien. Maar hij 
(of zij?) bestaat echt! 
 
Op hetzelfde moment (dat kan toch geen toeval 
zijn?) zag ik een foto op Facebook waarin Monique 
Bakker uit Vaassen engeltjes aanbood. Het is haar 
hobby om ze te maken. Tegelijkertijd ontstond bij 
de diaconie het idee om hetzelfde als Joris (van de 
tv) en de kerstboom met wenskaartjes uit te voe-
ren in Twello. En zo werd een combinatie gemaakt 
van een engeltje en 2 kaartjes eraan: één om te 
houden en één om een wens op te schrijven en in 
de kerstboom te hangen. De vrijdag voor het 
Kerstfeest zouden een aantal mensen deze engel-
tjes met kaartjes uitdelen op de weekmarkt, bege-
leid door Maria en Jozef en een ezel. Door de 
nieuwe lockdown liep het iets anders: uitdelen op 
de weekmarkt kon niet en een wens in de boom 

hangen helaas ook niet.  
Maar snel werd een alter-
natief plan bedacht. De 
engeltjes zouden met een 
wenskaart eraan bij de 
bewoners van het Groten-
huis, Badijkhof, Martinus-
hof en wat andere adres-
sen worden bezorgd.  
Jong en oud waren vlak 

voor Kerst druk bezig om 300 engeltjes van een 
wenskaartje te voorzien. Op dit kaartje stond ook 
een uitnodiging voor de onlinediensten, we hopen 
dat velen daar gebruik van hebben gemaakt. En 
het bezorgen was een feestje op zich. In iedere 
brievenbus is een glimlach bezorgd en dat maakte 
ons ook warm vanbinnen.  
 
En wat een aardig idee was bleek opeens nog veel 
meer diepgang te krijgen toen ik op eerste kerst-
dag zag dat de banden van de auto van de buur-
vrouw gevaarlijk zacht waren. Dus heb ik haar ge-
beld en verteld wat er aan de hand was. Omdat ze 
de volgende dag de snelweg op moest wilde ze het 
probleem graag oplossen. Daarvoor ging ze naar 
pompstation De Croon, want daar zouden ze haar 
wel helpen de banden op te pompen. Helaas was 
het pompstation gesloten en stond ze daar met 
gevaarlijk zachte banden. Op dat moment kwam er 
een onbekende jongeman met een lege jerrycan 
aangelopen. Hij was zonder benzine komen te 
staan. En je begrijpt het al: zij heeft de jongeman 
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naar een pompstation gereden dat wel open was 
en hij heeft haar banden opgepompt. Vol verba-
zing vertelde ze me dit verhaal en besloot met: die 
jongeman was toch vast een engel! 
Zo zie je maar dat in ieder mens een engel kan 
schuilen die zomaar in actie kan komen als dat 
nodig is. Ik vond het fijn om dit verhaal met jou te 
delen en hoop dat je de engelen om je heen kunt 
zien werken en snapt dat dit niet ‘zomaar’ gebeurt. 
 
Hartelijke groet 
Gerit Moll 
 
Palestijnse christenen hebben ons nodig   

Daoud Nassar, hij was 
enige jaren geleden in 
Twello en velen waren 
onder de indruk van 
zijn verhaal. 
 
 

De steen bij de ingang van Tent of Nations 

 
 
In Bethlehem, de plaats waar Jezus is geboren, 
leven Palestijnen onder zeer moeilijke omstandig-
heden.  
De Palestijns-christelijke familie Nassar probeert 
nog steeds hun motto waar te maken: ‘Wij weige-
ren vijanden te zijn’ maar mede door de corona-
pandemie is het een bijna onmenselijke opgave.  
Hun boerderij en vredescentrum Tent of Nations, 
in de buurt van Bethlehem, werd andere jaren 
bezocht door vele gasten uit andere landen. Veel 
vrijwilligers, ook uit Nederland , bleven enkele we-
ken of maanden om mee te helpen het land te 
bewerken. Dat betekende heel veel voor de fami-
lie, want er was een voortdurende dreiging van 
landonteigening door de Israëlische autoriteiten, 

intimidaties door omwonenden etc. Buitenlandse 
bezoekers waren daarvoor een beschermende 
factor.  Afgelopen jaar was dat alles niet mogelijk.  
Om de familie toch te laten weten dat er aan hen 
wordt gedacht - ver weg - zouden er op zaterdag 
13 februari overal in ons land vriendenmiddagen 
worden gehouden, ook in Twello in gebouw Irene. 
De voorbereiding was al in volle gang, maar op het 
moment van schrijven zijn deze samenkomsten in 
kleine groepen nog lang niet zeker door de co-
ronamaatregelen.  
 
 
 

 
 
Een deel van de familie Nassar bijeen vanwege de 
viering van het 100-jarig bestaan van de boerderij.  
 
Toch kunnen wij op onze eigen plek er voor hen 
zijn, solidair met hen zijn, hen in onze gebeden 
gedenken.  
En wonder boven wonder, mocht de vriendenmid-
dag toch door kunnen gaan, dan melden we dat en 
ben jij van harte welkom. 
In zijn kerstboodschap schreef Daoud Nassar on-
der andere: 
In deze moeilijke en onzekere tijden is de verlei-
ding groot ons te laten beheersen door onzeker-
heid en angst en de hoop te verliezen. We moeten 
leven met toenemende spanningen en het is niet 
gemakkelijk om hoop te blijven houden op veran-
dering ten goede. Maar ook vandaag worden we 
uitgenodigd om, net als de herders, ons te laten 
leiden door een sterk geloof om dat wat nog on-
zichtbaar is te zien. Laten ook wij in geloof hande-
len en deze boodschap van grote vreugde om ons 
heen verspreiden, ons voortdurend bewust van 
wat Jesaja schrijft: ”De mensen, die in duisternis 
wandelen, zien een groot licht; over hen die wo-
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nen in een land van diepe duisternis straalt een 
licht”. 
Wij hier in het veilige Nederland kunnen alleen 
maar diep respect hebben voor de kracht en moed 
waarmee onze medechristenen in moeilijke om-
standigheden hoop houden, ondanks alles. 
Voor meer info zie de website: 
www.tentofnations.nl  
Mieke Koers 
Ruud Pragt 
Diny Landeweerd 
 
Inzamelactie voor de Voedselbank   
  
DE-waardepunten 
Kerken in de gemeente Voorst hebben meegedaan 
met de inzamelactie van DE-waardepunten voor 
de Voedselbank. Het zijn moeilijke tijden voor veel 
mensen. Gelukkig kan de voedselbank een aantal 
van deze mensen ondersteunen met een wekelijks 
voedselpakket. 
Koffie lijkt een luxeproduct, maar je kunt je voor-
stellen dat ook de klanten van de voedselbank 
graag een kopje koffie drinken. Koffie komt echter 
sporadisch voor in de pakketten. 
Daarom konden er in de maand december 
DE-waardepunten 
gespaard worden. 
Deze konden onder 
andere ingeleverd 
worden in het Stilte-
centrum van de 
Dorpskerk in Twello. 
Dat is massaal ge-
daan! Keukenla’s en 
kastjes zijn opge-
ruimd en in totaal 
zijn er ongeveer 
350.000 punten ver-
zameld. Een schitterend resultaat! Deze punten 
kunnen omgeruild worden voor 750 pakken koffie. 
Bovendien als ‘bijvangst’ nog veel AH Perla pun-
ten, goed voor 17 pakken koffie. 
De Lions gaan nog even door met hun actie. In 
diverse supermarkten staan nog inzameldozen tot 
half februari. U kunt daar uw waardepunten nog 
inleveren. 
 
Inzamelactie winkelwagentje 
In het Stiltecentrum van de Dorpskerk (Dorpsstraat 
10, Twello) staat tot Pasen een winkelwagentje. 

Het Stiltecentrum is elke dag open van 10.00 tot 
17.00 uur.  
U kunt daar lang houdbare artikelen doneren. Let 
u op de houdbaarheidsdatum? Het gaat bijvoor-
beeld om zonnebloemolie, aardappelpuree, vis-
/vlees-/fruitconserven, soep, blikgroenten, maca-
roni, rijst, pasta’s, sauzen en mixen, snoepgoed 
voor de kinderen, broodbeleg, zoals jam, pinda-
kaas enz. En verder reinigingsmiddelen voor huis-
houdelijk gebruik en toiletartikelen (shampoo, 
zeep, tandpasta). 
In december is er al 3 keer een kofferbak vol naar 
de Voedselbank gebracht. 
Namens de klanten van de Voedselbank: bedankt! 
Diaconie 
 

 
Schrijfactie Amnesty   
De Schrijfactie van Amnesty in december ging door 
corona heel anders dan in voorgaande jaren.  
Door corona helaas geen bijeenkomst in Biblio-
theek Twello. Maar we konden nog steeds schrij-
ven! En wel thuis. Amnesty had volledig corona-
proof eenpersoons thuispakketten gemaakt. In elk 

pakket zaten 10 
voorbeeldbrieven 
die naar de autori-
teiten gestuurd 
konden worden met 
informatie over de 
gevangene. Je kon 
dan de hele maand 
december gebrui-
ken om 1 of meer-
dere brieven te 

schrijven. 
En dat is veel gedaan! Bijna 500 brieven zijn er 
geschreven! Brieven die naar de autoriteiten zijn 
verstuurd. Er kon ook een kaart ter bemoediging 
naar de gevangene gestuurd worden. En ook daar 
zijn veel kaarten voor gemaakt, maar liefst 297. En 
daar waren heel veel creatieve, zelfgemaakte kaar-
ten bij. En aan de kaarten te zien hebben kinderen 
lieve tekeningen gemaakt. 
Ondanks of dankzij corona een succesvolle actie. 
En we hebben ideeën opgedaan voor komende 
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jaren als we hopelijk weer ‘normaal’ bij elkaar 
kunnen komen. 
 
Schrijven heeft effect 
Schrijven van brieven kan een verschil maken in 
iemands leven. Zo kwamen er al veel personen 
waar we voor schreven vrij. Voor anderen is de 
positie verbeterd. Vorig jaar schreven we voor 
Magai uit Zuid-Sudan. Een jongen van 15, kreeg de 
doodstraf. Tijdens de rechtszaak had hij geen ad-
vocaat. 765.000 mensen wereldwijd kwamen voor 
hem in actie. Dat heeft in Zuid-Sudan tot veel dis-
cussie geleid over de doodstraf voor minderjari-
gen. Voor Magai is het doodvonnis vernietigd. Hij 
schreef: “Heel veel dank. Ik heb er geen woorden 
voor. Jullie hebben geen idee hoe blij ik ben.”  
Schrijven heeft dus echt zin! 
 
Via de website www.amnesty.nl kunt u op hoogte 
blijven. Daar kunt u zich ook opgeven voor acties. 
U hoeft dan alleen online te ondertekenen. 
Samen sterk voor een rechtvaardige wereld! 
Werkgroep Amnesty Voorst en ZWO 
 
 

 
 

Bezinning & Inspiratie Twello 
Met hart en ziel ouder worden 
Op dinsdag 24 november 2020 in de Bibliotheek 
Twello verbaasde de orthopedagoge Marleen Oos-
terhof ons met ‘de eigen wijsheid’ van het lichaam. 
Veel mensen uit de zorg waren afgekomen op de 
titel: Met hart en ziel ouder worden. In deze coro-
na-tijd wilde ze haar verhaal twee keer vertellen 
aan telkens 30 aanwezigen.  
Dementie is niet alleen een ziekte. Nee, het is ook 
een kans. Ouder worden is niet alleen een noodlot 
maar zet je ook anders in het leven. Iets langzamer 
lopen en doen geeft je de kans om dit te doen met 
meer aandacht.  
Oudere mensen bevinden zich in een cruciale le-
vensperiode. Vooral dan krijg je de kans dingen te 
verwerken en het wezenlijke van het leven te ont-
dekken.  
Minder kunnen horen kan een probleem zijn, maar 
nodigt ook uit beter naar jezelf te luisteren. Min-
der kunnen zien kan je leren om andere dingen te 
zien.  

Minder goed kunnen onthouden kan leiden tot het 
herinneren wat juist wel weer in de aandacht mag 
komen.  
Bij mensen met dementie zie je vaak dat het ge-
voel toeneemt en zich verfijnt.  
Marleen pleit er dan ook voor om mensen met 
dementie de ruimte te geven zich naar binnen te 
keren. Lichaamsbeweging is belangrijk, maar let op 
of mensen behoefte hebben aan stilte en inkeer.  
Als iemand aan de ene kant van de wereld een 
belangrijke ontdekking doet gebeurt dat zonder 
aanwijsbare communicatie op een ander deel van 
de wereld ook.  
Zo is er ook een onzichtbare communicatie vanuit 
ouderen die in rust zich keren naar het wezenlijke 
van het leven. Onze lichamelijkheid heeft een die-
pe wijsheid, die invloed heeft op de samenleving.  
Tot onze verbazing gaf Marleen ons zelfs voor-
beelden waarin dementie tot stilstand gebracht 
werd. Ze pleit voor meer wetenschappelijk onder-
zoek.  
Ook in gesprek met de aanwezigen hoorden we 
het belang van het boek van stichting De Vrije Ma-
re ‘Nieuw licht op dementie’ door Marieke de Vrij, 
dat gratis is te downloaden (New Light on Demen-
tia webmas-ter@devrijemare.nl)  
Ruud Pragt, Bezinning&Inspiratie Twello 
 

 
 

 
 

GEEF VOOR DE KERK VAN MORGEN 
Van 16 t/m 30 januari 2021 wordt de Actie Kerkba-
lans 2021 “Geef voor 
de kerk van morgen” 
gehouden. 
De kerkbalansmede-
werk(st)ers gaan 
weer op pad om uw 
toezegging te vragen.  
Eerst om de bekende kerkbalansenveloppe bij u te 
posten en een week later opnieuw om uw (hope-
lijk positieve) antwoord op te halen (alles onder de 
coronaregeltjes). 
 

 OECUMENE 

 TAAKGROEP BEHEER 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
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In verband met het geraamde tekort op de begro-
ting 2021 dienen de vrijwillige bijdragen van de 
gemeenteleden op zijn minst gelijk te blijven; liefst 
toe te nemen.  
Het College van Kerkrentmeesters en de Kerken-
raad vinden dat de gemeente hierin haar verant-
woordelijkheid moet nemen en hiertoe bijdraagt. 
 
Op de bijgesloten toezeggingstrook kunt u aange-
ven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen 
aan het plaatselijke kerkenwerk. 
U kunt deze strook in de eveneens bijgesloten 
antwoordenveloppe doen, liefst al voordat de 
Kerkbalans-vrijwilliger weer bij u aanbelt. Daarmee 
helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, on-
danks de winterse koude en duisternis, belange-
loos voor onze gemeente uitvoert. 
Legt u de enveloppe met de antwoordstrook 
klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank! 
 
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande 
nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan 
contact op met Gerrit Bokdam, Kerkelijk Bureau of 
op een maandag- of vrijdagmorgen in gebouw Ire-
ne, Dorpsstraat 8, Twello. 
 
Zondag 9 februari 2021 vindt in de kerk de be-
kendmaking plaats van het voorlopige resultaat 
van de Actie Kerkbalans 2021. 
 
PS Fiscale mogelijkheden 
De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelf-
standige onderdelen (zoals gemeenten, diaconieën 
en classes) zijn Algemeen Nut Beogende Instellin-
gen (ANBI). Dit is vastgelegd in een zogenoemde 
groepsbeschikking ANBI. 
Belangrijkste voordeel van deze ANBI-status is dat 
gewone en periodieke giften, legaten en erfstellin-
gen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. 
Giften, bijvoorbeeld in het kader van de Actie 
Kerkbalans, kunnen door de gever, binnen de 
daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de zo-
genoemde giftenaftrek in aanmerking komen bij 
de inkomstenbelasting. 
Voor de periodieke giften kunt u een overeen-
komst sluiten met onze gemeente; een en ander 
hoeft niet meer via de notaris. Voordeel voor u 
en/of onze kerk: geen extra lasten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met het kerkelijk bureau (zie de gegevens hierbo-
ven). 

 Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Gerrit Bokdam 

 
Dag allemaal! 
Op het moment dat jullie dit lezen ben ik officieel 
gestopt met het secretariaat van het College van 
Kerk-rentmeesters en als ouderling.  
Tijd voor een terugblik; 
In juni 2014 stopte ik na 14 jaar met de kinderne-
vendienst in de Dorpskerk. Al gauw werd ik door 
onze toenmalige voorzitter Evert Gerrits gevraagd 
om zitting te nemen in het College van Kerkrent-
meesters. Er waren op dat moment meerdere keu-
zes en ik koos in eerste instantie voor het notule-
ren van de vergaderingen. Op het moment dat Dik 
Noorlag stopte met het College nam ik ook het 
secretariaat over. Naast het College werd ik ook 
ouderling. Wat het precies inhield wist ik eigenlijk 
helemaal niet zal ik jullie zeggen; ik werd gemist in 
de kerkenraadsvergaderingen, maar ik wist hele-
maal niet dat dit ook van mij verwacht werd… Ik 
kan er nu om lachen, maar het was best gênant 
toen.  
Het zal jullie ook niets verbazen dat ik veel geleerd 
heb van het besturen van de kerk en alles wat 
daarbij komt kijken. Als ik zo terugkijk dan had ik 
toen geen idee waar ik eigenlijk ja op had gezegd. 
Wat heeft het mij veel gebracht! Ik vond en vind 
het bijzonder leerzaam; je bent van alle nieuwtjes 
als eerste op de hoogte (soms met geheimhou-
dingsplicht, dat dan weer wel). Ik heb (nog ) meer 
mensen leren kennen, zowel door het College van 
Kerkrentmeesters als door de Kerkenraad, maar 
ook gemeenteleden en de mensen die de diensten 
meemaken in het Grotenhuis en de mensen waar 
ik bloemen mocht brengen als zondagsgroet, te-
veel om op te noemen. Wat had ik soms mooie en 
verrassende gesprekken, bijzonder! 
Ik heb bestuursleden in het College en Kerkenraad 
zien komen en gaan. Gerrit Bokdam is natuurlijk 
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onze rots in de branding in het College van Kerk-
rentmeesters. En samen met Bert Hokken heb ik 
deze 6 jaren opgetrokken; eerst was Bert pen-
ningmeester in ons College en later werd hij voor-
zitter van de Kerkenraad. Zoals Bert mooi aanhaal-
de in de kerkenraadsvergadering: wij hebben in 
september 2014 samen ons ‘ja-woord’ gegeven.  
In januari 2020 heb ik aangegeven om in septem-
ber te stoppen, maar wanneer er geen vervanging 
zou zijn dan zou ik tot januari 2021 blijven. Nu is 
het dan zover dat ik echt ga stoppen. Voor mij per-
soonlijk is er in deze 6 jaren ook veel veranderd. 
Mijn kinderen zijn onlosmakelijk met mij verbon-
den en zijn mij heel dierbaar. Kerk en geloof zijn 
altijd gebleven, het is mijn houvast, maar dat is 
voor mij niet het enige. Jullie als bestuursleden van 
het College, van de Kerkenraad en de gemeentele-
den vormen voor mij ook kerk en geloof. Ik wil dan 
ook iedereen bedanken voor het in mij gestelde 
vertrouwen en de fijne samenwerking. Ik heb het 
met veel plezier en graag gedaan. 

Door de omstandigheden 
kan ik jullie niet persoon-
lijk groeten en de hand 
schudden, dat is even niet 
anders. Dit afscheid is 
natuurlijk niet dat wij 
elkaar niet meer zien, 
integendeel. Hopelijk zien 

we elkaar gauw in goede gezondheid, het ga jullie 
goed. 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Willeke Roelofs 
 



 

 

 

  

Agenda 
dagelijks  tot Pasen 10.00 - 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maan-
dag 

 januari en  
februari 

13.00 - 14.00 uur beeldbellen via  
Microsoft Teams 

Gebedsgroep Jouw Verhaal 

donderdag  4 februari 18.30 - 19.30 uur Irene oecumenisch meditatie-uur  
donderdag 14 januari 20.30 uur online doopouderkring 
dinsdag 19 januari 19.30 uur  Diaconie 
dinsdag 9 februari 19.30 uur  Kerkenraad 
dinsdag 16 februari 20.00 uur  taakgroep Eredienst-Pastoraat 
dinsdag 2 maart 19.30 uur  Diaconie 
     . 
      

 
 

 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 

• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 

• Workshops • Condoleances T: 0571 272 014  

• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

KERSTCHALLENGE – DE DEELNEMERS OP KERSTAVOND 

Het stiltecentrum is nu elke dag geopend van 10.00 – 17.00 uur 
voor STILTE en GEBED, een moment van ontmoeting met God 


