
Inzamelingen in de maand februari 2023. 
 

Datum 1e inzameling Eindinzameling 

5 Werelddiaconaat, Pakistan.                        
Op 2 februari was het zeventig jaar geleden dat 
in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. 
Pakistan was één van de landen die meteen te 
hulp schoot door geld in te zamelen. Met de 
collecte van vandaag doen we iets terug voor 
mensen in Pakistan die onze hulp nodig 
hebben. We collecteren voor een project van 
Kerk in Actie waarbij jongeren, vooral 
schoolverlaters, geholpen worden met een 
vakopleiding, lening en begeleiding om een 
eigen bedrijf op te zetten. Ook helpt Kerk in 
Actie jongeren die een universitaire studie 
willen volgen, om zich voor te bereiden op de 
toelatingstest die daarvoor geldt.                     
Het doel van dit project is niet alleen om 
jongeren economisch zelfstandig te maken, 
maar ook om jongeren met verschillende 
religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, 
waardoor er meer onderling begrip ontstaat. 
Sana Amat is één van de jongeren die een 
training volgde om mobieltjes te repareren. 
Ook kreeg zij hulp om haar eigen 
reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de 
eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab 
voor mobiele telefoons.  

  
 
U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks 
overmaken naar: 
Bankrek.  NL89ABNA 0457 457 457 
o.v.v.  Werelddiaconaat febr. 
 

         
 
 

Diaconaal werk. 
 
Bankrekening Diaconie: 
NL14RABO 0362858470 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 Noodhulp Ethiopië. 
In ons waterrijke Nederland krijgen we de laatste 
jaren steeds vaker te maken met droogte. Voor ons 
uitzonderlijke situaties, die tot discussie leiden. In 
Ethiopië zijn ze droogte van oudsher gewend en zijn 
dit soort gesprekken aan de orde van de dag. Zeker 
nu het klimaat verandert en de regen 
onregelmatiger valt. Vandaag collecteren we 
daarom voor noodhulp en rampenpreventie in 
Ethiopië. Ethiopische partners van Kerk in Actie 
leren boeren en boerinnen om beter voorbereid te 
zijn op de gevolgen van de klimaatverandering: • ze 
leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare 
grond; • ze krijgen zaden die goed tegen droogte 
kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen; • ze 
leren geld sparen en verdienen met kleine 
handeltjes; • ze worden gewaarschuwd voor 
extreme droogte en hevige regen, zodat ze weten 
wanneer ze het beste kunnen planten en oogsten. 
Maar regelmatig is er in bepaalde delen toch ook 
noodhulp nodig. Dat is op dit moment weer het 
geval. In Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt 
hongersnood voor miljoenen mensen. Het is in 40 
jaar niet zo droog geweest. Mede dankzij jullie 
bijdragen aan deze collecte kan Kerk in Actie voedsel 
en water uitdelen aan de meest kwetsbaren in 
Ethiopië en Kenia. En daarnaast gezinnen in Ethiopië 
blijven voorbereiden op de klimaatverandering om 
noodhulp te voorkomen. 

 

 
 

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks 
overmaken naar: 
Bankrek. NL89ABNA 0457 457 457 
o.v.v.  Noodhulp februari 
 

 
 

Diaconaal werk. 
 
Bankrekening Diaconie: 
NL14RABO 0362858470 
 
 
 
 
 
 

 



19 Solidaridad. 
 
Solidaridad komt in actie voor een wereld 
waarin alles wordt gemaakt en gekocht in 
solidariteit met mens, milieu en 
toekomstige generaties. Onze naam is het 
Spaanse woord voor solidariteit en alles 
wat we doen is gebaseerd op het geloof dat 
mensen meer bereiken als ze solidair met 
elkaar zijn. Als we allemaal solidair zijn, 
komt niemand wat tekort. 

Ga je mee naar die solidaire toekomst? 
 
We roepen iedereen op samen met ons in 
actie te komen voor een wereld waarin 
alles wordt gekocht en gemaakt in 
solidariteit met mensen, het milieu en 
toekomstige generaties. Terugkijkend naar 
waar we vandaan komen en wat er is 
bereikt kijken we hoopvol en enthousiast 
naar een solidaire toekomst. Doe je mee? 
 

 
 

 
 
 
U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks 
overmaken naar: 
Bankrek. NL05TRIO 0212 1854 11   

o.v.v. Solidaridad  
 
 

 
 
 
 
 

Diaconaal werk. 
 
Bankrekening Diaconie: 
NL14RABO 0362858470 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



26 Zambia, maatjes voor gezinnen zonder 

ouders. 
Vandaag wil ik jullie iets vertellen over Chisengo uit 

Zambia. Dit meisje werd op haar 8e jaar wees, toen 

haar beide ouders overleden aan aids. Eerst zorgde 

oma voor het gezin. Toen oma daar te oud voor was 

moest Chisengo zowel voor haar oma, als voor haar 

broertjes en zusjes zorgen. In Zambia zijn er wel 

20.000 van dit soort gezinnen, waar jongeren aan 

het hoofd staan omdat hun ouders overleden zijn 

aan aids. Deze kinderen hebben een zwaar bestaan. 

Ze staan er vaak alleen voor, omdat mensen bang 

zijn met hiv besmet te raken. De Raad van Kerken in 

Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen 

om te kijken. Kerkleiders worden daarin getraind en 

kinderen praktisch ondersteund. Chisengo kreeg 

geld om een eigen bedrijfje te starten. Nu fokt ze 

varkens, die ze verkoopt in de grote stad. Het gezin 

kan weer drie keer per dag eten. Haar broertjes en 

zusjes kunnen naar school. Gemeenteleden in 

Zambia bieden deze kinderen zonder ouders 

psychische steun. Ik vraag jullie om een financiële 

bijdrage, zodat meer kinderen zonder ouders in 

Zambia op eigen benen kunnen staan. Namens deze 

kinderen, alvast bedankt voor jullie steun! 

 

 
 

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks 

overmaken naar: 

Bankrek.  NL89ABNA 0457 457 457 

O.v.v. 40dagencollecte febr. 

 

 
 

Fair Climate (2% fonds). 
 
Fair Climate is een programma van ICCO en Kerk in 
Actie. Fair Climate werkt in elf 
ontwikkelingslanden, maar vraagt ook in 
Nederland aandacht voor klimaatverandering. Fair 
Climate doet dat samen met andere organisaties 
in binnen- en buitenland.  
Uitgangspunt van Fair Climate is dat 
klimaatverandering moet worden tegengegaan, 
zonder dat de duurzame ontwikkeling van arme 
landen beperkt wordt.  

 
 
 
U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks 
overmaken naar: 
 
Bankrek. nr  NL62INGB 0000 000 456 
 
 
 
 

 



     

 
 
 
  
  
    
                   
 
 
 
 


