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De wekelijkse zondagsbrief
Zondag 2 november 2025 — liturgische kleur: groen

Bij de dienst

Aan deze dienst werken mee

Voorganger ds. Jos de Heer
Organist Henk Noordman
Ouderling Matheijs Pleijter
Diaken Carel Diekerhof
Lector Joke Bakkenist
Koster Paul van der Noll
Vooraf

Onmogelijke roeping

Het verhaal van een man die wordt geroepen om Zachelis
te zijn. Die Joodse naam betekent 'de zuivere, reine'.
Maar ironisch of zelfs cynisch volgt hierop in één adem,
dat hij (als Jood nota bene!) overste van de groep

tollenaars is3’. Hoezo zuiver en integer? Hij is zelfstandig
hoofdpachter met een aantal pachters in zijn dienst
werkend in het belangrijke tolstation Jericho. Hij maakt in
die hoedanigheid deel uit van de reeks oversten die tot nu
toe in een behoorlijk negatief daglicht zijn komen te
staan. Hij is dus een tollenaar in het kwadraat, een
tollenaar en zondaar. Als klap op de vuurpijl vermeldt
Lucas ook nog eens: en hij was rijk.

Steeds is rijkdom een groot obstakel gebleken voor het
ontvangen van het evangelie. De echt rijken waren
toentertijd of grootgrondbezitters of tolpachters. We
weten inmiddels hoe moeilijk een rijke het koningschap
Gods immers binnen gaat? Wie kan dan geheeld worden
(18: 24-27)? Het is in ieder geval onmogelijk bij mensen.
Maar duidelijk is wel, dat het in het koningschap van God
dat Jezus verkondigt, in de eerste plaats gaat om de
heling van mensen die door anderen afgeschreven zijn.
Hoe is het bij God mogelijk dat deze verguisde en ver
afgedwaalde Jood zijn plek bij zijn volk weer in kan gaan
nemen? Deze man vormt dus een nog groter probleem
dan de 'gewone' rijke en de arme, blinde bedelaar uit
Lucas 18.

Aaneengeregen met en wordt als in één adem als laatste
verteld dat en hoe hij ondanks de obstakels die de
mensen voor hem vormen bij Jezus kon komen. Hij was
immers klein van stuk. Bovendien werd hem vanwege zijn
verguisde status geen plek gegeven. Letterlijk en figuurlijk
stond zijn kleinheid hem in de weg. Maar daarbij liet hij
het niet en hij deed iets dat helemaal niet paste bij zijn
functie en waardigheid. In navolging van de vader van de
jongste zoon (15: 20) verwaardigde hij zich evenmin om
te gaan rennen om Jezus vooruit te zijn en omhoog
klimmen in een wilde vijgenboom, die hem, zoals eens
Adam, met zijn dikke bladerjas enige beschutting bood
voor zijn schaamte. Vanwege alle vooroordelen, kun je
het als lezer bijna niet serieus nemen dat hij Jezus zocht
om te weten te komen wie Hij is. Maar gezien het risico

dat hij nam, moet het meer dan nieuwsgierigheid
geweest zijn dat hem tot deze dappere daad gedreven
heeft. Om de een of andere reden wilde hij echt weten
wie Hij is (vgl. 10: 21-22).

In dit laatste incident op weg naar Jeruzalem komen vele
thema's en motieven uit het reisverhaal samen. Met
name dat van Jezus’ houding ten opzichte van ‘zondaars’.
Wie ontvangt het koningschap van God om bevrijd en
geheeld te worden? Daarover zal het zondag gaan.

Met vriendelijke groet,

Jos de Heer

Orde van dienst

Zie de liturgie.

Bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van
verbondenheid van ons allen naar:
e Enkele leden van onze gemeente

Wil jij één van de bossen bloemen
bezorgen? Neem dan even contact op met
de ouderling van dienst:

Matheijs Pleijter, T. 06 —22417080.

Inzameling van onze gaven

e Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de
daarvoor bestemde collecte zakken.

e U/jij kunt — per bank — een bijdrage leveren aan de
geplande doelen.

e U/jij kunt de collectes digitaal ondersteunen, door het
scannen van onderstaande QR code. Op de dag van de
dienst (van 00.00 tot 23.59 uur) staan de collectes
klaar.

Eerste collecte China, diaconale trainingen voor kerken
Bankrek. NL8SABNA 0457 457 457
0.v.v. najaarszending
Tweede collecte  Plaatselijk kerkenwerk
Bankrek. NL10 RABO 0373 7436 88
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente

Twello



Toelichting bij de eerste collecte

China, diaconale trainingen voor kerken.

Kerken in China hebben steeds meer te maken met
beperkende regelgeving vanuit de overheid. Toch willen
ze laten zien dat ze er zijn. Ze zijn bijvoorbeeld actief in de
ouderen- en gezondheidszorg of de opvang van
verslaafden. Steeds vaker richten ze zich op jongeren.
Veel jongeren kampen met mentale problemen. Kerken
leiden voorgangers en jeugdleiders op om jongeren
hierbij te begeleiden.

Kerken in China krijgen steeds meer regels opgelegd
vanuit de overheid, maar blijven toch manieren zoeken
om Gods liefde te laten zien. Ze helpen ouderen en
zieken, maar richten zich ook steeds meer op jongeren
die worstelen met psychische problemen. Veel jongeren
voelen een enorme druk om te presteren in een
samenleving die draait om status en succes. Dat leidt tot
angst, depressie en zelfs tot een stijgend aantal
zelfmoorden. Voor deze jongeren is het evangelie vaak
echt bevrijdend. Het laat zien dat je niet altijd hoeft te
presteren, dat je mag ‘zijn’ in plaats van altijd maar
‘moeten’. Steeds meer jongeren bezoeken een kerk, ook
als zij door bijvoorbeeld familie daarbij worden
tegengewerkt. Kerk in Actie ondersteunt een

trainingsprogramma waarbij kerk- en jeugdleiders
getraind worden om jongeren te ondersteunen bij
mentale problemen en traumaverwerking. Door deze
begeleiding via hun kerk krijgen 1200 jongeren weer hoop
en perspectief.

Diaconale trainingen voor kerken in China
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Ontmoeting

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in
gebouw Irene.

Overige berichten

Lichtjesdag

Op zondag 2 november 2025
Herdenken overleden dierbaren.

Waar : Dorpskerk Twello
Dorpsstraat 10
(ingang onder de toren)
Tijd : van 16.00 — 18.00 uur

Bezinning, een luisterend oor, gelegenheid om een
kaarsje aan te steken.

U kunt op elk moment binnenlopen

ZENDINGSZONDAG 9 november

Volgende week zondag 9 november a.s. staat de dienst
in de Dorpskerk in het teken van de zendingszondag én
dankdag voor gewas en arbeid. Ds. Bas Stigter uit
Apeldoorn gaat voor. De dienst wordt voorbereid met
Ds. Stigter, de ZWO en de werkgroep eredienst. De
invulling staat nog niet helemaal vast maar het is wel een
beetje anders dan anders! Zo zal er geen collecte zijn; in

plaats daarvan kun je een houdbaar product mee nemen
van huis voor de voedselbank. Dus koffie, thee, pasta,
rijst, ingeblikt vlees of soep. Bekijk evt. het “boodschap-
penlijstje” in Kredo. Voor aanvang van de dienst kan het
product in een winkelwagentje geplaatst worden.

Na de dienst worden er onder de toren “broodjes
gezond” verkocht. Dit omdat het 5 november dankdag
voor gewas en arbeid was. Laten we dankbaar zijn dat
we het goed hebben; van dat goede kunnen we delen.
De broodjes worden ’s morgens door vrijwilligers vers
klaargemaakt en kosten €2,50. Voor twee broodjes
betaal je €4,50. Contant betalen kan, maar pinnen ook!
De opbrengst is, na aftrek van de kosten, voor het in
orde maken van de kosterswoning voor de opvang van
een vluchtelingengezin. Graag tot ziens op 9 november
in deze dienst!

ZWO en Werkgroep eredienst.

Kort verslag gemeentevergadering 21 oktober

Ruim vijftig gemeenteleden waren aanwezig bij de
gemeentevergadering op 21 oktober.

Plannen voor het nieuwe seizoen

De taakgroepen eredienst, diaconie, pastoraat en het
College van Kerkrentmeesters presenteerden hun
plannen voor het komende kerkelijk jaar. Deze sluiten
grotendeels aan bij eerdere jaren, met enkele nieuwe
accenten. In de eerste helft van 2026 wil de kerkenraad
komen met een vernieuwd beleidsplan.



Project ‘Gasten in de kosterswoning’

De inrichting van de kosterswoning is vrijwel afgerond.
Naar verwachting kan rond 15 november een gezin van
maximaal zeven personen worden opgevangen,
bijvoorbeeld een gezin aangevuld met enkele directe
familieleden. Het betreft asielzoekers die in procedure
zijn. De eerste opvangperiode duurt drie maanden, met
mogelijkheid tot verlenging.

Een kerngroep van vier vrijwilligers codrdineert het
contact met de gasten. Zij kunnen rekenen op
ondersteuning van de twintig betrokken vrijwilligers, van
wie velen relevante ervaring of talenkennis hebben.
Met de buren is in een open sfeer gesproken; de
meesten staan positief tegenover het initiatief. Via
Dorpskerk-Nieuws houden we iedereen op de hoogte.

Begrotingen en beroepingswerk

De begrotingen van zowel het College van
Kerkrentmeesters als de Diaconie zijn besproken en
unaniem goedgekeurd.

Het beroepingswerk is in volle gang: er is een
kandidatenlijst ontvangen en de advertentie is geplaatst
op de websites van de landelijke kerk en van onze
gemeente. Suggesties voor namen zijn nog steeds
welkom via r.lammers@pkn-twello.nl.

Na de pauze

Na de pauze vertelde Wouter Vlek over zijn werk als
geestelijk verzorger in het Deventer Ziekenhuis. Zijn
boeiende verhaal leidde tot veel vragen en waardevolle
uitwisseling.

Gezellige afsluiting

De avond werd in goede sfeer afgesloten met een
drankje en gesprek

Namens de kerkenraad

Rina van der Noll (scriba)

Bert Hokken (voorzitter)

Afwezigheid ds. Ary Braakman.

Ontmoetingsmiddag 12 november

UITNODIGING VOOR AL ONZE GEMEENTELEDEN

Zoals je hierboven ziet is de uitnodiging nu voor alle
gemeenteleden. We hopen ook veel jongere
gemeenteleden te ontmoeten.

Op woensdag 12 november 2025 is er een ontmoetings
middag in gebouw Irene van 14.30 — 16.00 uur.

We nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig
te zijn, kom eens kijken hoe gezellig het is.

Ons gemeentelid Dick Wieske zal vertellen over de reis
naar Japan die hij met zijn vrouw heeft gemaakt en hij
laat hierbij mooie foto’s zien. Het is een mysterieus land
met een geheel eigen cultuur bestaande uit tradities
zoals bijvoorbeeld de theeceremonie en de aangelegde
tuinen, maar ook hoogstaande technische
ontwikkelingen.

Het belooft een fijne bijeenkomst te worden door
contact met elkaar en het genieten van een kopje thee of
koffie met iets lekkers erbij.

Wij willen graag je opgave vé6r 10 november bij Anneke,
Tonnie of Riet.

Namens het pastorale team:

Anneke Haverkamp tel. 06-23124533

Tonnie Telgen tel. 06-51002687

Riet van Elden tel. 06-30348768

Vakantie

Van 7 t/m 14 november heb ik een weekje vakantie.

Van 7 tot 9 november kunt u zich indien nodig wenden tot
onze scriba Rina van der Noll en vanaf 10 november bij
collega ds. Ary Braakman (braakman@pkn-twello.nl of
T. 06-39207694).

Ds. Cees Hendriks

Werktijden ds. Ary Braakman

Met verdriet laten we weten dat ds. Ary Braakman er
rekening mee moet houden dat zijn moeder op korte
termijn zal overlijden. Om die reden is hij van vrijdag 24
oktober tot en met zondag 9 november niet beschikbaar
voor werkzaamheden in de gemeente.

We leven intens mee met Ary, zijn vrouw en kinderen in
deze verdrietige tijd van afscheid en loslaten. Moge zij
zich gedragen weten door de liefde van God en de
betrokkenheid van onze gemeente. Wie het gezin
Braakman een bemoedigend bericht of sterktewens wil
toesturen, kan dit doen via braakman@pkn-twello.nl.

In geval van nood kunt u contact opnemen met ds. Cees
Hendriks (c.hendriks@pkn-twello.nl of 06-55746410). In
het laatste weekend van Ary’s afwezigheid kunt u
terecht bij Rina van der Noll (scriba@pkn-twello.nl of 06-
27418710), die uw vraag zal door leiden.

De kerkenraad

Ds. Ary Braakman heeft als werkdagen:
Maandag, woensdag (hele dagen) en donderdagmorgen.
Het verzoek is om hiermee rekening te houden.

Weekenddienst

Dit weekend (1 — 2 november) heeft ds. Cees Hendriks
dienst. In dringende gevallen kunt u contact opnemen.
T. 06 5574 6410 of E. c.hendriks@pkn-twello.nl

Diensten de komende week

Donderdag 6 november,

19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. L. van Hilten.

Zondag 9 november, zendingszondag

10.00 uur, Dorpskerk, ds. B. Stigter

De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven
via www.kerkdienstgemist.nl.
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Een goede zondag gewenst!

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag 18.00 uur aanleveren bij
dkn@pkn-twello.nl
Website: www.pkn-twello.nl
Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl
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