
 

 Dorpskerk - Nieuws  
De wekelijkse zondagsbrief 

Zondag 19 oktober – liturgische kleur: groen 
 

 

Bij de dienst 
Aan deze dienst werken mee 

Voorganger ds. L. van Hilten-MaƩhijsen 
Organist Henk Noordman 
Ouderling Saskia Hofman 
Diaken Vacant 
Lector GerJanne de Jonge 
Koster Laurens PoƩers 
 
Vooraf 

Bij Luc 18:1-8 (en Gen.32:23-32):  
Over rechten en plichten 
Bij de gelijkenis in het evangelie staat waartoe Jezus die 
vertelde: het is noodzaak dat wij “alƟjd bidden en niet 
opgeven”. Het verhaaltje van de gelijkenis gaat dan over 
een mens, een rechter, die niet in God gelooŌ, zijn plicht 
niet doet en het recht niet eerbiedigt. Rechten en 
plichten (en religie) vormen de basis van een goed 
funcƟonerende gemeenschap. Rechten en plichten 
nakomen is een kwesƟe van fatsoen: dan blijŌ de 
samenleving evenwichƟg. 
Ik denk dat dit nog steeds zo geldt. Maar in 21ste eeuw in 
onze westerse wereld zijn begrippen als ‘plicht’ en 
‘fatsoen’ niet meer zo vanzelfsprekend. En ook ‘religie’ in 
de zin van ‘dienst aan God’ wordt niet meer door allen 
beschouwd als norm voor ons gedrag en zeker niet als 
sancƟonering van ‘het recht’. Maar iedereen wil wel aan 
eigen rechten vasthouden. In de Ɵjd van Jezus kwam dat 
kennelijk ook al voor. 
En wat betreŌ de lezing voor deze zondag uit Genesis: de 
situaƟe waarin Jacob is terecht gekomen, is ontstaan 
doordat hij vasthield aan rechten, die hij niet zo netjes 
had verkregen. Dit bracht hem uiteindelijk in een 
worsteling met God. 
Hoe kunnen wij leren uit die oude verhalen om in deze 
Ɵjd “alƟjd te bidden en niet op te geven”? 
ds. Liesbeth van Hilten 
 
Orde van dienst 

Zie de liturgie. 
 
Bloemen 

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar: 
 Enkele gemeenteleden 
 
 
 
 

Inzameling van onze gaven 

 Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de 
daarvoor bestemde collecte zakken. 

 U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de 
geplande doelen. 

 U/jij kunt de collectes digitaal ondersteunen, door het 
scannen van onderstaande QR code.  
Op de dag van de dienst (van 00.00 tot 
23.59 uur) staan de collectes klaar. 
 

 
Eerste collecte Bangladesh, Innovatief kooktoestel 
  verandert levens  
 Bankrek. NL89 ABNA 0457 4574 57 
 o.v.v. werelddiaconaat oktober 
Tweede collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 Bankrek. NL10 RABO 0373 7436 88 
 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
  Twello 
 
Toelichting bij de eerste collecte 
Bangladesh InnovaƟef kooktoestel verandert levens                                                                                                                             

In Bangladesh hebben veel vrouwen 
weinig inkomsten uit de verkoop van 
hun landbouwproducten. Met een 
ingenieus kooktoestel verhogen zij 
hun inkomen. Dit kooktoestel 

bespaart brandhout, produceert minder rook en vrouwen 
verkopen het restproduct, biochar, aan boeren om te 
gebruiken als natuurlijke bodemverrijker. Van een hoger 
inkomen profiteert het hele gezin. 
 
Wat betekent dit project voor Monkhusi? 
Monkhusi kreeg via CCDB, partnerorganisaƟe van Kerk in 
AcƟe, een kooktoestel en een training om biochar te 
maken. Ze gebruikt de biochar in haar eigen groentetuin, 
maar verkoopt deze ook aan boeren in de omgeving. 
“Boeren bellen mij op en komen de biochar dan bij mij 
thuis aĬalen.” Ze verkoopt niet alleen haar eigen biochar. 
“Ook andere gezinnen in ons dorp gebruiken dit 
kooktoestel. Ik koop biochar bij hen in, en verkoop die 
weer. Met de winst heb ik twee andere ondernemingen 
aan huis kunnen opzeƩen: een levensmiddelenwinkel en 
een naaiatelier. Voorheen waren we erg arm, nu kunnen 
we gelukkig goed rondkomen.” 
 
OntmoeƟng 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in 
gebouw Irene. 



 
Omzien naar elkaar 

 
Zieken 

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in 
het ziekenhuis. 
 

 
Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, 
als je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek ‘Omzien 
naar…’ in KREDO.

 

Overige berichten 
 
Gemeentevergadering dinsdag 21 oktober 
21 oktober is er weer een gemeenteavond waarvoor je 
van harte bent uitgenodigd. De avond in Irene begint om 
19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Op deze avond zullen 
wij onder andere spreken over de plannen en de 
begrotingen van onze gemeente en de diaconie. Na de 
pauze zal Wouter Vlek een inleiding houden. Wouter is 
geestelijk verzorger in het Deventer Ziekenhuis en zal 
ons in zijn inleiding vertellen over zijn werk en over de 
ethische dilemma’s daarbij. De agenda voor de 
vergadering en de andere stukken zijn vorige week 
gemaild als bijlagen van Dorpskerk-Nieuws. Tevens zijn 
de stukken in de Dorpskerk App geplaatst.  
De avond wordt afgesloten met gezellig bijpraten, onder 
het genot van een drankje. Allen van harte welkom! 
Bert Hokken, voorzitter en Rina van der Noll, scriba 
 
“Aan Tafel” 
Je bent van harte uitgenodigd voor “Aan Tafel” op 
donderdag 23 oktober. Vanaf 17:00 uur staat er een 
drankje klaar voor een gezellig samenzijn in The 
Basement (kelder Irene). Om 17:30 uur wordt de 
maaltijd geserveerd. De kosten bedragen 6 euro per 
persoon. Je kunt je opgeven Hetty Harmsen, telefonisch 
06-50491004 of per mail: aantafel@pkn-twello.nl. 
Wil je je opgeven voor dinsdagavond 21 oktober 20:00 
uur? Mochten we rekening moeten houden met een 
dieet, horen wij het graag. 
Namens de kookploeg van “Aan Tafel”, 
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 
 
ZondagmiddagConcert 
Volgende week zondag (26 oktober) om 15.00 uur bent 
u van harte welkom in onze Dorpskerk voor ons 
allereerste ZondagmiddagConcert. 
Rein de Vries en Regina Ederveen nemen u mee op een 
verrassende muzikale reis met hun programma Schatkist 
van de muziek – een afwisselend en luchtig concert met 
klassiek, folk, hymns en jazz. 
Rein zingt en speelt gitaar en contrabas, terwijl Regina u 
betovert met haar prachtige harpspel. 
Na afloop is er alle gelegenheid om gezellig na te praten 
met een drankje; de toegang is gratis, met een collecte 
bij de uitgang. 
Meer informatie vindt u in het kerkblad KREDO of op 
onze website: www.pkn-twello.nl.  
 
 

WerkƟjden ds. Ary Braakman 
Ds. Ary Braakman heeŌ als werkdagen:  
Maandag, woensdag (hele dagen) en donderdagmorgen.  
Het verzoek is om hiermee rekening te houden. 
 
Afwezigheid ds. Ary Braakman 
Met verdriet laten we weten dat ds. Ary Braakman er 
rekening mee moet houden dat zijn moeder op korte 
termijn zal overlijden. Om die reden is hij van vrijdag 24 
oktober tot en met zondag 9 november niet beschikbaar 
voor werkzaamheden in de gemeente. 
 
We leven intens mee met Ary, zijn vrouw en kinderen in 
deze verdrietige tijd van afscheid en loslaten. Moge zij 
zich gedragen weten door de liefde van God en de 
betrokkenheid van onze gemeente. Wie het gezin 
Braakman een bemoedigend bericht of sterktewens wil 
toesturen, kan dit doen via braakman@pkn-twello.nl. 
 
In geval van nood kunt u contact opnemen met ds. Cees 
Hendriks (c.hendriks@pkn-twello.nl of 06-55746410). In 
het laatste weekend van Ary’s afwezigheid kunt u 
terecht bij Rina van der Noll (scriba@pkn-twello.nl of  
06-27418710), die uw vraag zal door leiden. 
De kerkenraad  
 
Weekenddienst 
Dit weekend (18-19 oktober) heeft ds. Cees Hendriks 
dienst. In dringende gevallen kunt u contact opnemen.  
T. 06-55746410 of E. c.hendriks@pkn-twello.nl. 
 
Diensten de komende week 
Donderdag 23 oktober 
19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. Cees Hendriks 
Zondag 26 oktober 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. Johan Weijenberg 
De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven 
via www.kerkdienstgemist.nl. 

 
Een goede zondag gewenst! 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag 
18.00 uur aanleveren bij 

dkn@pkn-twello.nl 
Website: www.pkn-twello.nl 

Informatie voor de website kunt u mailen naar 
webmaster@pkn-twello.nl


