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De wekelijkse zondagsbrief 
Zondag 23 maart 2025  -  liturgische kleur: paars 

 
 

 

Bij de dienst 
Aan deze dienst werken mee 

Voorganger ds. L. van Hilten - Matthijssen 
Organist  Henk Noordman 
Ouderling Cock van den Bos 
Diaken  Rita Lammers 
Lector  Joke Bakkenist 
Koster  Eric Rossing 
 

Vooraf 

Bij de lezingen: Leviticus 25:1-17 en Lucas 13:1-9 
De lezing uit Leviticus is afwijkend van de voorgestelde 
OT-lezing volgens het oecumenische leesrooster. Lev.25 
gaat over de voorschriften tot het houden van een 
sabbatsjaar (elk 7

de
 jaar) en een jubeljaar (elke 50 jaar!).  

Ik heb er een aantal redenen voor om zondag vooral over 
dat jubeljaar met u na te denken:  
1   In de RK-Kerk wordt dit jaar een jubeljaar gevierd. Dat 
doet de RK-Kerk elke 25 jaar. In de protestantse traditie 
zijn we het jubeljaar helemaal uit het zicht verloren. En 
dat is jammer want eigenlijk gaat het over zaken die nog 
steeds super actueel zijn: het respectvol omgaan met de 
aarde én het herstel van de gelijkwaardigheid van alle 
mensen. 
2   Waarschijnlijk is het jubeljaar nooit zó uitgevoerd als 
het in de Tora voorgeschreven is. Wij mensen zijn 
kennelijk niet in staat onze macht of ons bezit óp te geven 
of te delen, om de ander werkelijk te helpen, tot zijn 
recht te laten komen. Toch lijkt Lev.25:17 een haalbare 
handleiding: “benadeel je volksgenoten niet”. Waarom 
heeft God ons iets geboden dat menselijkerwijs ON-
haalbaar is?  
De derde reden om over het jubeljaar na te denken ligt in 
de gelijkenis uit Lucas 13 over de onvruchtbare 
vijgenboom. Ik denk dat de tijdgenoten van Jezus een 
voorsprong op ons hadden, dat zij de woorden uit Lev.25 
herkend zullen hebben in deze gelijkenis. Met name in de 
verwijzing naar serieus respect voor de natuur en naar 
gelijkwaardige kansen voor heel de schepping en alle 
schepselen… of dat nu elke drie of elke zeven of elke 50 
jaar is… 
En dat laat ons natuurlijk achter met vragen als:  
Hoe gaan wij eigenlijk om met de ons gegeven aarde? En:  
Benadelen wij (per ongeluk) misschien toch veel 
‘volks’genoten, medeburgers op deze aarde? Nuttige 
vragen in de veertigdagentijd… 
ds. L. van Hilten – Matthijsen. 
 

Orde van dienst 

Zie de liturgie. 

 

Liturgische bloemschikking 

Het thema van de veertigdagentijd is: Heilig je leven. We 
bezinnen ons op onze relatie met onze naaste en ons zelf. 
We worden uitgedaagd om te leven en te onderscheiden 
waar het op aankomt. De teksten komen uit Lucas en in 
de Goede Week uit Johannes. Tijdens de Veertigdagentijd 
is de basisschikking een halve bolvorm en staat symbool 
voor de aarde. Vanaf het begin is het kruis aanwezig en is 
een directe verwijzing naar de genade van het geloof en 
naar de sterfelijkheid van de mens. Door de tijd heen 
wordt het liggende kruis een staand kruis 
 
3e zondag Veertigdagentijd Lucas 13: 1-9 “We schieten 
tekort” Het kruis komt hoger op de aardbol te liggen. Een 
vijgentak zonder vruchten staat naast het kruis waarvan 
de betekenis is “we schieten tekort” te versterken. De 
rode takken op het kruis versterken de lijnen van het kruis 
en benadrukken het geduld en de genade van God. Het 
geduld van de wijngaardenier wordt beloond, wordt 
weergegeven door het groen in de schikking.  
De liturgische kleur is paars 

 
Bloemen 

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar: 
2 gemeenteleden 

 
 
 
 
 
Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan 
even contact op met de ouderling van dienst: Cock van 
den Bos, 
 T. 06 27 29 58 12 
 

 
Inzameling van onze gaven 

 Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de 
daarvoor bestemde collecte zakken. 

 U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de 
geplande doelen. 

 U/jij kunt de collectes digitaal ondersteunen, door het 
scannen van onderstaande QR code. Op de dag van 
de dienst (van 00.00 tot 23.59 uur) staan de collectes 
klaar. 

 



Eerste collecte    Kerk-in Actie: Moldavië. 

     Kerken geven kinderen een toekomst                                                                                          

      Bankrek. NL89 ANBA 0457 457  457 

`      o.v.v.  werelddiaconaat maart. 

Tweede collecte  Plaatselijk kerkenwerk 
  Bankrek. NL10 RABO 0373 7436 88 
  t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
   Twello. 
 
 
 
 
Toelichting bij de eerste collecte 
Kerken geven kinderen een toekomst.                                                                                                

In Moldavië, het armste land van 
Europa, worden veel kinderen aan 
hun lot overgelaten. Hun ouders 
werken in het buitenland om geld te 
verdienen of hebben troost gezocht 

in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde 

die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en 
lopen risico slachtoffer te worden van geweld en 
misbruik.  Kerken en Youth for Christ willen dat 
voorkomen. Hun goed opgeleide vrijwilligers vangen de 
kinderen op in de 45 dagcentra van kerken. Hier krijgen 
1400 kinderen huiswerkbegeleiding, een maaltijd en 
bijbellessen. Ook kunnen ze meedoen aan sport- en 
spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het 
eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar 
om te gaan, een ervaring voor het leven. Help je 
mee?  Met jouw gift aan het programma werelddiaconaat 
van Kerk in Actie geef je kinderen in Moldavië de unieke 
ervaring van liefdevolle aandacht. Van harte aanbevolen!  

 

Ontmoeting 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in 
gebouw Irene. 

                                                                    

Omzien naar elkaar 
 

Zieken 

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in 
het ziekenhuis. 
 

 
Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, 
als je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek ‘Omzien 
naar…’ in KREDO.

Overige berichten 
 

Gemeentevergadering dinsdag 25 maart 
De kerngroep onder leiding van Bert Hokken heeft de 
plannen voor het kunnen beroepen van een predikant 
opgesteld. Deze zijn besproken met een klankbordgroep, 
suggesties van deze groep zijn vervolgens in de plannen 
verwerkt. De volgende stap is nu het bespreken van deze 
plannen met de gemeenteleden. Hiervoor is een extra 
gemeentevergadering ingepland. Deze zal plaatsvinden 
op dinsdag 25 maart, 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur). 
U bent allen hiervoor van harte uitgenodigd. De agenda 
en stukken voor deze vergadering heeft u vorige week 
reeds als bijlage bij Dorpskerk-Nieuws ontvangen.  
De kerkenraad 

 
Spelletjesuur met kinderen van de Oase. 
Voor bezoekers van de ontmoetingsmiddag 65+ en 

andere belangstellenden. Op maandag 24 
maart a.s. van 13.00 - 14.00 uur hebben we in 
de grote zaal van Irene weer een spelletjesuur 

gepland voor bezoekers van de ontmoetingsmiddag 65+ , 
andere belangstellenden en kinderen van de christelijke 
basisschool De Oase. Dit  
 
 

 
spelletjesuur wordt georganiseerd om het contact tussen 
kinderen van de basisschool en leden van de kerk te  
bevorderen. We gaan er van uit dat deze ontmoeting 
weer net zo speels en gezellig zal zijn als de vorige keren. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. 
Menno Valk en Riet van Elden 

Weekenddienst 
Dit weekend (22/23 maart) heeft ds. Cees Hendriks 
dienst. In dringende gevallen kunt u contact opnemen.  
T. 06 55 74 64 10. 

Diensten de komende week 
Donderdag 27 maart  
19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. Menno Valk 
Zondag 6 april. Afscheid ds. Menno Valk 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. Menno Valk  
De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven 
via www.kerkdienstgemist.nl 

Een goede zondag gewenst! 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag 
18.00 uur aanleveren bij dkn@pkn-twello.nl

 


