
 

 Dorpskerk - Nieuws  

De wekelijkse zondagsbrief 
Zondag 12 januari  2025 – liturgische kleur: groen 

 
 

Bij de dienst 
Aan deze dienst werken mee 

Voorganger ds. Ary Braakman 
Organist Henk Noordman 
Ouderling Mattheijs Pleijter 
Diaken Wim Telgen 
Lector Dick Wieske 
Koster Eric Rossing 
 

Vooraf 

Natuurlijk is het Bijbelboek Jesaja geen verzameling 
grootste hits. Toch heb ik, enigszins populariserend, deze 
dienst de titel “The Best of” meegegeven. We lezen een 
aantal teksten van Jesaja, die we vervolgens kort 
overdenken. Heeft Jesaja daarmee alles gezegd? Beslist 
niet. In de loop van het jaar hoop ik nog twee keer bij 
hem stil te staan. De reikwijdte van zijn profetie is zó 
groot. Zonder twijfel is Jesaja de grootste van Israëls 
profeten. Met een onwankelbaar geloof verkondigt hij de 
komst van messias, die redding zal brengen in de wereld. 
Hij doet dat zeer welsprekend, de ene keer met 
troostrijke woorden, een andere keer vermanend. Hij 
scheldt, hij brult, hij fluistert. Vuur zijn zijn woorden, 
nooit is het gebakken lucht. De impact is groot. Dat was al 
zo in zijn eigen dagen en in de verdere geschiedenis van 
Israël en wat hij te berde brengt is verrassend actueel in 
onze tijd. Geen profeet werd door Israël zo gevreesd en 
bewonderd als Jesaja, geen volk had hij meer lief. Ook in 
het evangelie wordt hij regelmatig geciteerd.  
Laten we maar eens luisteren…                                                                             
ds. Ary Braakman 
 

Orde van dienst 

Zie de liturgie. 
 

Liturgische kleur: Groen 

Kleur van de hoop, vrede, groei en aarde, toekomst, het 
goede leven. Groen drukt de verwachting uit. Wordt 
gebruikt op de zondagen door het jaar heen waarop geen 
feesten worden gevierd. 
 

Bloemen 

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar: 

 2 gemeenteleden 
 
 
 
 
 

Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan 
even contact op met de ouderling van dienst:  
Mattheijs Pleijter T.  06 224 170 80 
 

Inzameling van onze gaven 

 Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de 
daarvoor bestemde collecte zakken. 

 U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de 
geplande doelen. 

 U/jij kunt de collectes digitaal ondersteunen, door het 
scannen van onderstaande QR code. Op de dag van 
de dienst (van 00.00 tot 23.59 uur) staan de collectes 
klaar. 
  

 
 
 
Eerste collecte    Kerk in Actie 
:Nederland, samen tegen                 
armoede. 
     Bankrek.NL89 ABNA 0457  457 457 
      o.v.v.  diaconaat januari 
 
Tweede collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 Bankrek. NL10 RABO 0373 7436 88 
 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
  Twello 
 
Toelichting bij de eerste collecte 
De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen 
mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. 
Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke 

gemeenten, 
gefaciliteerd door Kerk 
in Actie, op tegen 
armoede in ons land. 
De acute nood wordt 
bestreden door het 
inzamelen van 
voedselpakketten voor 

de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in 
Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te 
helpen uit de schulden te komen of voorkomen dat ze 
daarin terechtkomen.  
Wordt/is jouw kerk inleverpunt voor de Voedselbank? 
Een triest record: in 2024 leven meer dan een miljoen 
Nederlanders in armoede. De Voedselbank kan de 
toenemende vraag niet meer aan. Daarom komen kerken 
in het hele land in actie door inleverpunt voor de 
Voedselbank te worden. Inleverpunt worden betekent 
dat je op een of meerdere momenten per week je 



kerkgebouw openstelt om producten van mensen uit je 
buurt in ontvangst te nemen voor de Voedselbank. Kerk 
in Actie helpt om hiervoor PR te maken in jouw 
omgeving. Een prachtige manier om als kerk relevant te 
zijn!  

Ontmoeting 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in 
gebouw Irene. 
 

 
 

Omzien naar elkaar 
 

Zieken 

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in 
het ziekenhuis. 
 
 
 
 
 
 
 

Voor mensen in 
verpleeghuizen en 
revalidatiecentra in 
Twello en elders: zie 
Omzien naar in 
Kredo, p. 21. 

 
Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, 
als je ziek of alleen bent, veel waard! Wij stellen het erg 
op prijs als u ons op de hoogte stelt van 
ziekenhuisopname e.d. 

 

Overige berichten 
 

Bit-lezing “Het vuur van mystieke vervoering”  
BIT-lezing ‘Het vuur van mystieke vervoering’ 21 januari 
2025 
Ruud Bartlema vertelt aan de hand van beelden van zijn 
schilderijen bij Martin Buber’s ‘De legende van de 
Baalsjem’ over de betekenis van het Chassidisme als 
mystieke beweging binnen het Jodendom van de 
afgelopen drie eeuwen. Juist waar de mystiek een eigen 
verbinding  en communicatie van de individuele mens 
met zijn of haar oorsprong ,‘het goddelijke’, ervaart, los 
van welke instantie of instituut ook, spreekt het 
Chassidisme heel veel moderne mensen aan. “God is in 
alles en overal tegenwoordig”, laat Martin Buber de 
stichter van het Chassidisme, de Baalsjem Tov, zeggen. 
Het woord Chassied betekent ‘bevlogene’. Het gaat in 
deze mystieke stroming om een bevlogen spiritualiteit, 
waarin de mens het alledaagse leven probeert te 
verbinden met de dragende grond waaruit alle leven 
telkens opnieuw ontstaat. Buber beschreef het leven van 
De Baalsjem in een cyclus van verhalen. Ruud Bartlema 
is een levendige verteller en maakte daar een aantal 
schilderingen bij, van waaruit hij over het wezen van 
deze Joods mysticus spreekt. 
Dinsdag 21 januari 2025, entree € 8 Adres Marktplein 11, 
7391DH Twello 
Opgeven kan via bi.twello@gmail.com 
Over de inleider. 
Ruud Bartlema is beeldend kunstenaar en leraar Joodse 
Mystiek. Hij studeerde theologie, met speciale 
belangstelling voor mystieke stromingen uit het 
Jodendom. Daarnaast bekwaamde hij zich als beeldend 
kunstenaar. Al bijna  een halve eeuw is hij gefascineerd 
door het werk van Marc Chagall en is hij bekend door 
zijn cursussen, lezingen o.a. aan de HOVO’s in 

Amsterdam en door zijn  reizen naar het werk van 
Chagall in Frankrijk.  
 

“Aan Tafel” 
Je bent van harte uitgenodigd voor “Aan Tafel” op 
maandag 13 januari.  

Vanaf 17:00 uur staat er een drankje 
klaar voor een gezellig samenzijn in 
The Basement (kelder Irene). Om 
17:30 uur wordt de maaltijd 

geserveerd.  
De kosten bedragen 6 euro per persoon. Je kunt je 
opgeven Hetty Harmsen, telefonisch 06-50491004 of per 
mail: aantafel@pkn-twello.nl. 
Wil je je opgeven voor vrijdagavond 10 januari 20:00 
uur? Mochten we rekening moeten houden met een 
dieet, horen wij het graag.  
Namens de kookploeg van “Aan Tafel”,  
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 

 
 
 
 
 
 
Boekenruilhoek 
Volgende week  zaterdag 18 januari is er weer 
gelegenheid om in Irene een boek 
of puzzel te komen halen,  brengen 
of ruilen. Voor jezelf of misschien 
voor iemand anders? 

mailto:aantafel@pkn-twello.nl


 
Er zijn veel mooie boeken en puzzels ingebracht dus kom 
eens kijken of er iets tussen zit. 
Van harte welkom in de grote zaal van Irene tussen 13.30 
en 15.30uur. 
Annemarie, Carry, Cock, Ina, Mary en Mieke 
 

Actie Kerkbalans 
In januari is het zover: tijd voor Actie Kerkbalans. Wij 

vragen al onze leden een bijdrage te 
geven voor onze gemeente.  Ook 
jouw steun is nodig om te kunnen 
blijven bestaan. Jij geeft toch ook? 
Tussen 11 en 25 januari ontvangen 
al onze leden een brief of een email 
met het verzoek om bij te dragen. 

We hopen dat we weer op je mogen rekenen! 
  

Opruimactie zwerfvuil op 18 januari 
Eens in de 2 maanden hebben we een gezamenlijke 
activiteit met de zwerfafvalruimers. Niet alleen met de 
vaste kern, maar ook met iedereen die een keertje mee 
wil doen. Wie komt ons meehelpen met zwerfafval 
opruimen?  
We starten om 10 uur bij de kerk. We starten met koffie 
of thee. Tijd ook voor gezellig bijkletsen. Een activiteit 
voor kerk en dorp. 
Geef je op via groenekerk@pkn-twello.nl of kom gewoon 
meedoen. 
Tot dan! 
Groene Dorpskerk 

 
Weekenddienst 
Dit weekend (11/12 januari) heeft ds. Cees Hendriks 
dienst. In dringende gevallen kunt u contact opnemen.  
T. 06-5574 6410 of E. c.hendriks@pkn-twello.nl .  
 

Agenda 
Zie voor activiteiten Kredo  december 2024 blz. 29. 

 
Diensten de komende week 
Donderdag 16 januari  
19.00 uur, Het Grotenhuis, pastor R. Pragt 
Zondag 19 januari 

10.00 uur, Dorpskerk, ds. Menno Valk 
De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven 
via www.kerkdienstgemist.nl 
 

Gebedsdienst voor de eenheid van de 
christenen. 
Volgende week zondag, 19 januari, zal om 17 uur een 
gebedsdienst voor de eenheid van de christenen 
gehouden worden in Bethel, H.W. Iordensweg 70. Bethel 
is de kerk van de Moluks Evangelisch Kerk en op dit 
moment wordt met man en macht het kerkgebouw 
gereed gemaakt om oecumenische gasten te kunnen 
begroeten. 
Veel is nog onduidelijk op dit moment, maar wel dat 
pastoor Henri ten Have, ds. Ely Patty en ik zullen 
meewerken aan de dienst. Het thema van de dienst is: 
Ja, ik geloof. Dit omdat het dit jaar 1700 jaar geleden is, 
dat in Nicea een gezamenlijke geloofsbelijdenis werd 
opgesteld. De zusters en broeders van de oecumenische 
Monastieke Gemeenschap van Bose in Italië hebben 
materiaal samengesteld ten behoeve van de viering. 
Daarbij gaan ze uit van de vraag van Jezus aan Marta 
stelt of ze in hem gelooft (Joh. 11: 26) en waarop Marta 
bevestigend antwoordt (11: 27). Geloof is een 
persoonlijke zaak, maar in deze dienst willen we ons 
geloof gemeenschappelijk vieren. De Moluks 
Evangelische Kerk ervaart deze viering in hun 
kerkgebouw als een oecumenische erkenning en zij 
nodigen de mensen van harte uit om na de korte viering 
ook koffie te komen drinken (ongetwijfeld met iets 
lekkers erbij). Kortom: weet je van harte uitgenodigd! 
ds. Menno Valk 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Een goede zondag gewenst! 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag 18.00 uur aanleveren bij 
dkn@pkn-twello.nl 

Website: www.pkn-twello.nl 
Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl 
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