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Zondag 18 februari 2024 — Eerste zondag van de 40 dagen - liturgische kleur: paars

Bij de dienst

Aan deze dienst werken mee

VOORGANGER ds. Menno Valk

ORGANIST Henk Noordman
OUDERLING Christy van Duijvenboden
DIAKEN Noélle Potters

LECTOR Carry Molenaar

KOSTER Eric Rossing

Vooraf

Als je even niet oplet is bij Marcus de beschrijving van
Jezus’ verblijf in de woestijn al weer voorbij (1: 12-15).
Daar verblijft Jezus veertig dagen voor hij zijn loopbaan
begint. Deze zondag is de eerste zondag van de
Veertigdagentijd, de tijd van voorbereiding op Pasen.
Vanouds heet deze tijd ook wel de Vastentijd. In onze
Protestantse traditie was/is vasten niet zo gebruikelijk,
maar Jezus heeft het in Mattelis 6 wel over vasten. Voor
het geloofsleven noemt hij daarnaast het doen van een
weldaad (NBV’'21: iets geven uit barmhartigheid) en het
bidden. Zouden deze drie dingen een goede leidraad
kunnen zijn voor deze Veertigdagentijd?

ds. Menno Valk

Orde van dienst

De schikking heeft als basis een bolvorm die symbool staat
voor het leven op aarde. De bol is in het begin donker en
wordt gedurende de Veertigdagentijd groener: het licht
dringt door.

1ste zondag van Veertigdagentijd
Jeremia 1:4-19: ‘De Heer richtte zich tot mij...’

Jeremia wordt geroepen om profeet te worden. Hoe zwaar
en moeilijk deze roeping ook zal zijn, God zal voor hem
zorgen en hem ter zijde staan.

De bloesem aan de bol verwijst naar hoop en een nieuwe
begin.

Bloemen

Zie liturgie.

Liturgische kleur: paars

Vandaag is de eerste zondag van de 40 dagen, de
voorbereidingstijd op Pasen. Paars is de kleur van
soberheid, ingetogenheid, bezinning, inkeer, boete en
rouw.

Liturgische bloemschikking

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van
verbondenheid van ons allen naar:
e 2 gemeenteleden

Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan
even contact op met de ouderling van dienst Christy van
Duivenboden, T. 06-23122258

Inzameling van onze gaven

Het thema van de Veertigdagentijd is: Ga mee! Samen
getuigen van geloof, hoop en liefde.

De teksten komen uit Jeremia. De profetieén van Jeremia
zijn vaak donker van het oordeel, een oordeel wat ook hem
treft. Dit staat niet op zichzelf maar is gericht op een nieuw
begin. Het is wegdoen, opruimen om ruimte te maken voor
iets nieuws. Het gaat de komende tijd over het kruis met
oog op opstanding en een nieuw leven.

In het donker geeft een klein viammetje veel licht.

e Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de
daarvoor bestemde collecte zakken.
e  U/jij kunt — per bank — een bijdrage leveren aan de
geplande doelen.
Eerste collecte Nederland, omzien naar gevangenen
Bankrek. NL89 ABNA 0457 4574 57
o.v.v. diaconaat februari
Plaatselijk kerkenwerk
Bankrek. NL37 RABO 0373 7436 88
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente
Twello
Diaconaal werk
Bankrek. NL14 RABO 0362 8584 70

Tweede collecte

Uitgangscollecte



Toelichting bij de eerste collecte

Nederland, omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen
gedetineerd en zitten een korte of
langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt
ons niet te oordelen, maar barmhartig
naar hen om te zien. Daarom reiken we
(ex-)gevangenen, tbs-patiénten en hun
familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk
in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen
bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans
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bieden in de maatschappij. Exodus, partner van Kerk in
Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen.
Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15
jaar hun gedetineerde ouder - het gaat vrijwel altijd om
vaders - meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en
samen activiteiten doen. Kostbare tijd, waarin zij samen
weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.
Van harte aanbevolen!

Ontmoeting

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in
gebouw Irene.

Omzien naar elkaar

Zieken

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in het
ziekenhuis.

Voor mensen in verpleeghuizen en revalidatiecentra in
Twello en elders: zie Omzien naar in Kredo, p. 7.

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als
je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek ‘Omzien naar...”
in KREDO.

Overige berichten

Bericht van ds. Ary Braakman

Beste mensen,

Hierbij wil ik jullie bedanken voor de vele lieve kaartjes met
opbeurende, bemoedigende, oprecht gekozen woorden die
ik sinds mijn ziekmelding op 4 januari mocht ontvangen. Dit
heeft mij goed gedaan. Ook mocht ik, via onze voorzitter
Christy, een mooie bos bloemen ontvangen, die er op de
tafel in onze woonkeuken nog steeds fleurig bijstaat. Mooie
bloemen die duiden op het voorjaar, waarin de seizoenen
weer op gang komen.

Met mij wil het nog niet zo erg. Ik heb goede dagen, maar
ook minder goede. Dan sta je 's morgens op en je voelt al:
dit wordt niks! Zo’n zwaar, stroperig gevoel. Alles kost heel
veel energie. Op betere dagen merk je dat je ook wel weer
zin hebt om dingen te doen. Maar in de praktijk valt het dan
toch nog niet mee. Een vriend van me gebruikte het beeld
van een zaag: de tanden zijn de goede dagen en de
inkepingen tussen de tanden de minder goede. Een ander
mooi beeld is dat van de benzinemeter in je auto: zolang de
wijzer in het wit staat (hoe weinig ook), gaat het prima,
maar in het rood is het mis. En je tankt wel bij, maar niet
genoeg en de energie die je opdoet is (bij lange na nog) niet
voldoende voor een volle tank.

Gelukkig kan ik wel veel lezen en blijft de tekst ook wel
hangen. En veel muziek luisteren. Ik begin de morgen met
luisteren naar een strijkkwartet. |k ontdek nieuwe

componisten en de schoonheid van muziek is voor mij
heilzaam. Slapen gaat over het algemeen wel goed, maar
bewegen — en vooral de fijne motoriek- gaat niet altijd even
soepel.

Ik zal zeker nog tot en met Pasen ‘out’ zijn. Maar ik heb
goede hoop dat met het lengen van de dagen ook mijn
energie weer zal toenemen. We gaan op weg naar Pasen.
Opstanding! Met een hartelijke groet, Ary Braakman

Tentoonstelling Zie mij. De Bijbel in foto ‘s

Van 1 februari t/m 21 maart is in de
Bergkerk in Deventer de tentoonstelling
Zie mij. De Bijbel in foto’s te zien. Caroline
Waltman (1970) maakte hiervoor foto’s in
zestien landen in en buiten Europa. De
beelden zijn zeer divers, van landschappen
en stillevens tot portretten en beelden
van het dagelijks leven. Met de
bijgevoegde verzen uit de Bijbel leggen ze een verrassend
verband tussen de Bijbel en onze wereld.

De tentoonstelling is georganiseerd door het Bijbels
Museum, dat in reizende tentoonstellingen verhalen rond
zingeving deelt met een zo groot mogelijk publiek, en is van
dinsdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur te zien (gratis
entree).




Vriendenmiddag Tent of Nations

Nieuwe kunst “Irene”

Samen met meer dan 200
anderen waren wij zaterdag 10
februari jl. aanwezig in de
Grote Kerk in Driebergen bij de
jaarlijkse Vriendenmiddag van
het Palestijns christelijk
Vredescentrum The Tent of | - - " ERATES
Nations. Dit jaar meer dan ooit nodig om onze bezorgdheid
en betrokkenheid te tonen met de familie Nassar en alle
Palestijnse inwoners van de Westbank. Door alle
verschrikkingen in Israel en de oorlog in Gaza is het leven
voor de Palestijnse burgers in de Westbank nog veel
moeilijker geworden.

Bij de opening werd stil gestaan bij het overlijden van Dries
van Agt, die zich het lot van het Palestijnse volk had
aangetrokken en aanwezig  was bij eerdere
vriendenmiddagen. Hij schreef: ‘De staat Israél heeft volop
recht van bestaan, in welzijn en in veiligheid, maar ....de
Palestijnse zaak mag niet worden weggesmeten op de
vuilnisbelt van de geschiedenis.’

Er was muziek, er waren workshops, Palestijnse hapjes en
we hadden via een videoverbinding even contact met
Daoud Nassar en zijn vrouw. Hij vertelde dat er veel angst
en onzekerheid heerst, ook over de toekomst van de Tent of
Nations, maar dat ze proberen vast te houden aan de hoop
en kracht putten uit hun geloof. Het besef dat zoveel
mensen met hen meeleven geeft hen troost.

Het lange applaus aan het eind was een teken van ons
medeleven, respect, maar ook van ons verdriet en onze
onmacht. Het woord SUMUD stond groot voor in de kerk....
Het betekent VOLHARDING en dat wensen wij hen toe.
Menno Valk en Diny Landeweerd

Kledingbank - kledingbeurs

Dit keer hangen er schilderijen van Ineke Weimer-
Oosterwegel. Zij woont in Zutphen. Zij heeft 2 jaar les gehad
in Australié en 10 jaar les hier in Nederland. Ze is begonnen
met acrylverf en daarna overgegaan op olieverf.

Ze schildert realistisch, minutieus en erg gedetailleerd.

Kom gerust kijken in “Irene”.

Ans Rossing

Zingen met Oosterhuis

h Na het succes op 30 september 2023
KL oG organiseert de Kledingbank Voorst wederom
~Hl  eenkledingbeurs waar iedereen welkom is.

T Deze zal gehouden worden op 2 maart a.s. van

10.00 uur tot 13.00 uur in gebouw Irene. Je

vindt hier dames-, heren- en kinderkleding in diverse maten
en voor alle leeftijden!
De kleding wordt voor een klein prijsje verkocht, dat is dus
goed voor je portemonnee. En het is natuurlijk ook nog
eens heel duurzaam. Want de kleding die bij de Kledingbank
binnenkomt en aan het eind van het seizoen overblijft, is
vaak te goed om te vernietigen en kan prima nog een tijdje
mee. Daar komt bij dat “vintage” natuurlijk heel erg hip is.
We nodigen je van harte uit om een kijkje te komen
nemen!! Het was vorig jaar erg gezellig en ook niet
onbelangrijk: van de opbrengsten kan de Kledingbank o.a.
ondergoed en sokken aanschaffen voor iedereen die de
Kledingbank echt heel hard nodig heeft.
Kledingbank Voorst, https://kledingbankvoorst.nl.

Op maandag 26 februari komt het Oosterhuiskoor uit
Apeldoorn zingen in de Dorpskerk in Terwolde. Al jarenlang
maakt dit koor, onder de bezielende leiding van Irma Koch,
zich sterk om het uitgebreide liedrepertoire van de vorig
jaar overleden Huub Oosterhuis te verklanken. In het
liedboek staan vele liederen van zijn hand, maar de avond
dient om wat onbekender repertoire te laten horen en om
mee te zingen.

Het mooie is dat het initiatief tot deze avond tot stand
kwam in combinatie met een ‘Oosterhuisdienst’ in Twello op
17 maart as. Daarom zullen er liederen zijn die bij beide
gelegenheden als in een tweeluik worden gezongen. En ook
daarom zal de dienst in Twello een gezamenlijke dienst zijn
met Terwolde-de Vecht.

De avond in Terwolde, aanvang 20.00 uur, wordt een
prachtige kennismaking met muziek en woord van
Oosterhuis. Er zullen o.a. beelden getoond worden van een
voordracht die hij hield in de Dominicuskerk in 2005 over de
werking van het lied in de liturgie. Inspirerende taal van
deze woordkunstenaar. Daarnaast is er veel zingen en
ruimte om te luisteren. Hopelijk trekt deze avond veel
mensen vanuit Twello, Terwolde, de Vecht en verdere
omstreken. Van harte welkom!

Christiaan Boers en Anneke Bongers

Aanleveren kopij Kredo

Kredo nieuwe stijl komt in de week van 25 maart uit!
Aanleveren kopij kan tot 5 maart naar het mailadres van de
redactie; kredo@ pkn-twello.nl.

De redactie, in nieuwe samenstelling, zit er helemaal klaar
voor!

Heb je sinds begin januari deelgenomen aan een activiteit,
voorstelling, viering etc. waarover je je ervaring wilt delen?
Mail een stukje aan de Kredo-redactie. Kredo nieuwe stijl is
in kleur. Je kunt foto’s, afbeeldingen logo’s meesturen (mits
licentie-/ rechten-vrij) om je verhaal nog aantrekkelijker te
maken.

Natuurlijk benoemen we ook graag alle mooie, leuke,
gezellige of interessante ontmoetingen en mededelingen die
komende maanden gaan plaatsvinden, zowel binnen als
buiten de kerkmuren. Ook daarvoor graag je input.

Help je ook mee om van Kredo een blad te maken, waardoor
we ons met elkaar verbonden blijven voelen?

Namens redactie Kredo

Rosa van der Tang
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Inleveren kopij DKN

Weekenddienst

Kredo nieuwe stijl verschijnt, zoals hiervoor vermeld staat,

in de week van 25 maart 2024.

Tot die tijd kunnen stukjes die anders in Kredo stonden naar

DKN gestuurd worden, maar we hebben daarvoor wel een

paar aandachtspunten:

- Het gaat om actuele informatie die niet kan wachten
tot Kredo uitkomt.

- Graag korte stukjes met de belangrijkste gegevens.

- Voor het plaatsen van stukjes voor meerdere weken,
graag iedere keer een nieuw stukje insturen zodat wij
als redactie het overzicht houden.

Redactie Dorpskerknieuws

Bedankje

Dit weekend heeft ds. Menno Valk dienst. In dringende
gevallen kunt u met hem contact opnemen.
T.0571-298475 of E: valk@pkn-twello.nl.

Agenda

Maandag 19 februari
15.00 — 17.00 uur, Irene, The Chosen

Diensten de komende week

Bedankt voor het aantal kaarten, felicitaties en de bloemen
die wij mochten ontvangen i.v.m. ons 60 jarig huwelijk.
Jacques en Greta de Haij

Donderdag 22 februari

19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. H. Diermanse

Zondag 25 februari

10.00 uur, Dorpskerk, ds. Menno Valk

De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via
www.kerkdienstgemist.nl.

Een goede zondag gewenst!

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag 18.00 uur aanleveren bij
dorpskerknieuws@pkn-twello.nl

Website: www.pkn-twello.nl

Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl
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