Protestantse Gemeente
Twello

Dorpskerk-Nieuws i

de wekelijkse zondagsbrief

Zondag 21 januari 2024 — 3° zondag van Epifanie - liturgische kleur: groen

Bij de dienst

Aan deze dienst werken mee

VOORGANGER ds. Stigter, Ughelen
ORGANIST Henk Noordman
OUDERLING Christy van Duijvenboden
DIAKEN Vacant

LECTOR Joke Bakkenist

KOSTER Eric Rossing

Vooraf

Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan
even contact op met de ouderling van dienst Christy van
Duijvenboden. T: 06 2312 2258

Inzameling van onze gaven

Vandaag lezen wij in de bijbel twee verhalen over mensen
die geroepen worden door de Eeuwige. Vanochtend Mozes
en Jezus. Mensen kunnen daar makkelijk over praten, over
dat geroepen worden, maar de verhalen in de bijbel
daarover zijn verre van makkelijk. Jawel, het gaat over een
weg waarop je tot je bestemming komt als mens, maar die
weg is niet altijd even makkelijk. Het is geen weg van ikke,
ikke, ikke, van halen, hebben en houden, maar van delen,
horen, helpen en helen. In een maatschappij waarin
iedereen moet knokken om te overleven worden mensen
geroepen om samen te leven, barmhartigheid te betonen,
te luisteren naar de Schriften, zou Jezus zeggen. Dat is toch
vaak moeilijker dan je denkt.

ds. Stigter

Orde van dienst

Zie liturgie

Bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van
verbondenheid van ons allen naar:

Een echtpaar en een gemeentelid.

e Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de
daarvoor bestemde collecte zakken.

e  U/jij kunt — per bank — een bijdrage leveren aan de
geplande doelen.

Missionair Werk

Bankrek. NL10 ABNA 0444 444 777
0.v.v. missionair werk januari
Plaatselijk kerkenwerk

Bankrek. NL37 RABO 0362 8025 72
Diaconaal werk

Bankrek. NL14 RABO 0362 8584 70

Eerste collecte

Tweede collecte

Uitgangscollecte *

Toelichting bij de eerste collecte

Kennis over pionieren voor iedereen beschikbaar.

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel

geéxperimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen

van kerk-zijn. Via online modules over thema’s als ‘Hoe
ontdekken we samen het christelijk

' ﬂ geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we als
’ . ‘l kerk van toegevoegde waarde kunnen
[
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zijn?” en ‘Hoe bouwen we een nieuwe
gemeenschap met mensen buiten de
kerk?’ stelt de Protestantse Kerk de
opgedane kennis gratis en breed
beschikbaar voor pioniersplekken, andere
vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk
naar buiten’ willen zijn.

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de
Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land,
om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te
laten zien dat het Evangelie goed nieuws is voor iedereen.
Van harte aanbevolen

Kennis over pionieren
voor iedereen beschikbaar

Ontmoeting

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in
gebouw Irene.
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Omazien naar elkaar

Zieken

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in het
ziekenhuis.

Voor mensen in verpleeghuizen en revalidatiecentra in
Twello en elders: zie Omzien naar in Kredo, p. 7.

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als
je ziek of alleen bent, veel waard! Wij stellen het erg op prijs
als u ons op de hoogte stelt van ziekenhuisopname e.d.

Overige berichten

Paasgroetenactie 2024

Vanaf dit weekend liggen pakketjes kaarten klaar in het
stiltecentrum. Het zijn de kaarten voor de Paasgroetenactie
van Kerkinactie voor gedetineerden in Nederlandse
gevangenissen. ledereen die mee wil doen kan een setje
met 4 kaarten meenemen en thuis van een groet voorzien.
Er is een briefje met instructies en voorbeeldgroeten
bijgesloten. Graag de kaarten véor 17 februari in de doos in
het Stiltecentrum doen dan zijn ze op tijd terug bij
Kerkinactie. De medewerkers van Kerkinactie zorgen voor
de verdere verspreiding van de kaarten. Kijk voor meer info
op kerkinactie.nl/paasgroeten

Werkgroep ZWO.

Geen handen geven bij de uitgang

Opruimactie zwerfvuil gaat zaterdag niet door.

Aanstaande zaterdag, 20 januari, was een opruimactie
zwerfvuil gepland. Volgens de weersverwachting zal het ’s
nachts en in de ochtend vriezen. Het zwerfvuil is dan
vastgevroren. Best koud ook om op pad te gaan. Daarom
maar afgelast.

We verplaatsen de actie nu naar 10 februari, ook weer om
10 uur verzamelen.

Tot dan!

Werkgroep Groene Kerk

Agenda

De kerkenraad heeft besloten dat er voorlopig nog geen
handen gegeven worden na de dienst bij de uitgang.
Christy van Duijvenboden, vz

Dank-je-wel-avond voor iedereen: Oproep

Zie achterzijde Kredo januari-februari 2024

Weekenddienst

leder voorjaar wordt er een dank-je-wel-avond
georganiseerd. Gezien het feit dat er heel wat
werkzaamheden aan verbonden zijn en de kerkenraad
onderbezet is, zoeken we vrijwilligers om deze avond te
organiseren. Er zijn minstens vier vrijwilligers nodig. De
datum kan in overleg nader bepaald worden.

Geef je op, zodat deze, altijd weer gezellige avond, ook dit
jaar doorgang kan vinden.

Dat kan via email: voorzitter@pkn-twello.nl of per telefoon
of app: 06 23122258; graag uiterlijk 1 februari a.s.

Christy van Duijvenboden, vz

Dit weekend heeft Rina van der Noll dienst. In dringende
gevallen kunt u met haar contact opnemen.
T. 06 2741 8710. E: scriba@pkn-twello.nl

Diensten de komende week

Donderdag 25 januari(dienst van Schrift en Tafel)

19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. Menno Valk

Zondag 28 januari (dienst van Schrift en Tafel)

10.00 uur, Dorpskerk, ds. Menno Valk

De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via
www.kerkdienstgemist.nl.

Een goede zondag gewenst!

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag 18.00 uur aanleveren bij
dorpskerknieuws@pkn-twello.nl

Website: www.pkn-twello.nl

Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl
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50 jaar
Actie
Kerkbalans

Aankondiging Actie Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2024 komt eraan

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze
Actie krijgen alle leden van gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiéle bijdrage. We hopen dat we
ook in 2024 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de
kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat
we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen
zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen
mogelijk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari
ruimhartig in. In de week van 20 t/m 27 januari 2024 komt een vrijwilliger het toezeggingsformulier bij u ophalen of u krijgt
de uitnodiging per e-mail.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Als u nog vragen heeft over de kerkbalans, dan mag u altijd contact opnemen met Gerrit Bokdam,
administrateur Kerkelijk bureau, per telefoon 06-81568362 of e-mail: kb@pkn-twello.nl.



