
 
 

 

D o r p s k e r k - N i e u w s  
 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 26 november 2023 – Eeuwigheidszondag - liturgische kleur: wit 

 

Bij de dienst 

Aan deze dienst werken mee 

VOORGANGER             ds. Ary Braakman en ds. Menno Valk 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Cock van den Bos 
DIAKEN Noëlle Potters 
LECTOR - 
KOSTER Eric Rossing 

Vooraf 

De lezingen van vanmorgen vormen een contrast. Het 
evangelie rept van een einde der tijden, in Opbaring lezen 
we over nieuw begin. De Bijbel houdt van tegenstellingen: 
licht en duister, gehoorzaam en ongehoorzaam en dus ook 
hier. Na de kosmische catastrofe ontstaan een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde. Dit is van Godswege, want 
God is een god van (eeuwig) leven en niet van (eeuwige) 
dood. Nu wij vandaag gedenken wie ons in het afgelopen 
jaar ontvallen zijn, mogen we dit in ons hart meedragen: 
dat God gezegd heeft dat de dood niet het laatste woord 
heeft. Daarom zullen alle tranen worden gewist. Zo mogen 
we herinneren. In liefde, ondanks alles.   
Ds Ary Braakman  

Orde van dienst 

Zie liturgie. 
 
Gedachtenisstenen:  
Nabestaanden kunnen na de dienst de gedachtenissteen 
van hun geliefde meenemen. Deze wordt u bij de tafel 
aangereikt. 

Bloemen 

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar: 
 

enkele leden van onze gemeente. 
 
 
 
 
 

Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan 
even contact op met de ouderling van dienst Cock van den 
Bos tel 06 2729 5812. 

Inzameling van onze gaven 

• Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de 
daarvoor bestemde collecte zakken. 

• U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de 
geplande doelen. 

 
Eerste collecte Kerk in Actie, Eeuwigheidszondag 
 Bankrek. NL10 ABNA 0444 444 777 
 o.v.v. pastoraat. 
Tweede collecte Plaatselijk kerkenwerk 
 Bankrek. NL37 RABO 0362 802 572 
Uitgangscollecte Fair Climate. 
 Bankrek NL62 INGB 0000 000 456 
 
Toelichting bij de eerste collecte 
Eeuwigheidszondag. 
Met het oog op het einde. 
Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht 
geven dat hij of zij iets ervaart van van geloof, hoop en 
liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk 
kunnen komen, is pastoraat belangrijk.  
De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van 
pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld 
verpleeghuispastoraat. 
Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het 
leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste 
woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek 
onmisbaar. 
 
Toelichting bij de uitgangscollecte 
Fair Climate. 
Onze missie 

Wij willen aantonen dat de CO₂-markt op een eerlijke en 
effectieve manier ten goede kan komen aan mensen die 
het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van 
klimaatverandering. Degenen met de grootste CO₂-
voetafdruk investeren in CO₂-reductie projecten met een 
grote sociale impact die voldoen aan de eisen van de Gold 
Standard en/of de Fairtrade Climate Standard. 
 
Onze visie 
Wij streven naar een eerlijk klimaat: een wereld waarin 
degenen die het meest bijdragen aan klimaatverandering 
investeren in projecten voor CO₂-reductie. Deze projecten 
komen ten goede aan mensen die het meest kwetsbaar zijn 
voor de gevolgen van klimaatverandering. 



 

 

Ons doel is om vóór 2025 - samen met onze partners - 
schonere kookoplossingen te bieden voor een half 
miljoen mensen en een half miljoen bomen te planten, 
waarmee een miljoen ton CO₂ gereduceerd wordt. 

Ontmoeting 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in 
gebouw Irene. 

Omzien naar elkaar 

Zieken 

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in het 
ziekenhuis. 
Voor mensen in verpleeghuizen en revalidatiecentra in 
Twello en elders: zie Omzien naar in Kredo, p 7. 

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als 
je ziek of alleen bent, veel waard! Wij stellen het erg op prijs 
als u ons op de hoogte stelt van ziekenhuisopname e.d. 
 

Overige berichten 

Kredo - enquête. 

De KREDO-enquête staat online!  -  Uiterlijk 6 december 
invullen/inleveren. 
KREDO, hoe gaan we verder met ons kerkblad? 
Vorige week werd het al aangekondigd: we houden een 
enquête over KREDO. Wat willen de lezers? Welke 
berichten moeten erin staan? Is een papieren kerkblad nog 
van deze tijd? En minstens zo belangrijk: zijn er vrijwilligers 
die zich als redactielid willen inzetten om KREDO te 
maken? De kerkenraad hoopt op deze manier een beeld te 
verkrijgen hoe er wordt aangekeken tegen de vorm en de 
verschijningsfrequentie van KREDO. Laat de kans niet 
voorbijgaan om invloed uit te oefenen! 
Wilt u de enquête digitaal invullen, dan kan dat via 
onderstaande link: 
https://pkn-twello.nl/activiteiten/enquete-
kredo?view=questionnaire&id=1  
of via de QR-code: 

 
De papieren versie van de enquête is vorige zondag al 
uitgedeeld tijdens de koffie in Irene. Dat gebeurt op zondag 
26/11 en zondag 3/12 nogmaals. Tevens wordt een 
papieren exemplaar via KREDO thuisbezorgd, zodat 
iedereen de kans heeft een mening te geven.  Op de balie in 
Irene staat een kartonnen doos, waarin het formulier kan 
worden ingeleverd. 
Namens de kerkenraad, Christy van Duijvenboden  
 

Gespreksavond over “de terugkeer van de hel?”  

Recent voerde een nieuwe hoogleraar theologie een 
pleidooi om weer aandacht te besteden aan de hel. Maar 
wat is de hel: een tijd/ruimte na de dood of wat zich 
afspeelt in Oekraïne, Israël, Gaza en andere brandhaarden in 
de wereld? Zonder elkaar ‘het vuur aan de schenen te 
leggen’ willen we er met elkaar over in gesprek gaan op 
donderdag 28 november, 20.00 uur in Irene. Je hoeft je niet 
op te geven. Je bent van harte welkom! 
Ds. Ary Braakman en ds. Menno Valk 

Weekenddienst 

Dit weekend (25-26 november) heeft ds. Menno Valk dienst. 
In dringende gevallen kunt u contact opnemen.  
T 0571 29 84 75 of E: valk@pkn-twello.nl 

Agenda 

Zie achterkant Kredo. 

Diensten de komende week 

Donderdag 30 november 19.00 uur, Het Grotenhuis,  
ds. Ary Braakman, dienst Schrift & Tafel.. 
Zondag 3 december, eerste advent 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. Ary Braakman. 
De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via 
www.kerkdienstgemist.nl.   
 
 
 

Een goede zondag gewenst! 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag  18.00 uur aanleveren bij  

dorpskerknieuws@pkn-twello.nl 
Website: www.pkn-twello.nl 

 Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpkn-twello.nl%2Factiviteiten%2Fenquete-kredo%3Fview%3Dquestionnaire%26id%3D1&data=05%7C01%7Cvoorzitter%40pkn-twello.nl%7C557162ead98749ed1f4808dbeb8ac505%7C277a3287e2c94874931de20e0c596d89%7C0%7C0%7C638362753471806775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2YwhGwBIKfrfJ2%2BIWSjKBatPzwuFhOAfEv0URwUx3kY%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpkn-twello.nl%2Factiviteiten%2Fenquete-kredo%3Fview%3Dquestionnaire%26id%3D1&data=05%7C01%7Cvoorzitter%40pkn-twello.nl%7C557162ead98749ed1f4808dbeb8ac505%7C277a3287e2c94874931de20e0c596d89%7C0%7C0%7C638362753471806775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2YwhGwBIKfrfJ2%2BIWSjKBatPzwuFhOAfEv0URwUx3kY%3D&reserved=0
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