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Zondag 19 maart 2023 — 4° zondag van de 40 dagen - liturgische kleur: paars

Bij de dienst

Aan deze dienst werken mee

VOORGANGER ds. Lidy van Prooyen Schuurman
ORGANIST Henk Noordman

OUDERLING Christy van Duijvenboden
DIAKEN VACANT

LECTOR Hanna Sikkema

KOSTER Eric Rossing

Vooraf

4e zondag 40-dagentijd, 19 maart 2023

Johannes 9

“Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt,
terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.

De verbeelding is door een krulhazelaar gemaakt van een
krans in ellipsvormig, een pupil in de ellipsvormig is een
oog om mee te kijken.

Liturgische bloemschikgroep

Bloemen

We zijn halverwege de veertigdagentijd, het is zondag
Laetare: Verheug u! Het licht breekt alvast een beetje door,
in ieder geval voor de man die vanaf zijn geboorte in het
donker leeft. Aan het einde van de boekenweek (met het
thema ‘lk ben alles’) lezen we een prachtig staaltje
vertelkunst van Johannes. We horen Jezus zeggen: ‘Ik ben
het Licht’, ik ben het licht in jouw ogen of, nog groter, het
Licht voor de wereld. Niemand schijnt erg blij te zijn met de
genezing van de blinde man, behalve hijzelf. Er zijn vooral
vragen en ergernis. Zoals we van Johannes gewend zijn: het
gaat natuurlijk om onze eigen blindheid, en of wij ziende
mensen kunnen worden. En wat er dan te zien valt. Een
befaamd vaderlands denker (J.Cruijff) zei het al: je gaat het
pas zien als je het doorhebt.

ds. Lidy van Prooyen Schuurman

Orde van dienst

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van
verbondenheid van ons allen naar twee gemeenteleden
Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan
even contact op met de ouderling van dienst

Christy van Duijvenboden, T. 06 231 222 58

Inzameling van onze gaven

Zie liturgieblad

Liturgische bloemschikking — 40 dagentijd

In de Veertigdagentijd tot Pasen is de symbolische
bloemschikking  gebaseerd op teksten uit de
veertigdagenkalender van de Protestantse Kerk met als
thema: “ Uit liefde voor jou”

Als basis voor de schikking worden kronkelige takken
gebruikt. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in
verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad
maar een route met onverwachte wendingen.
Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. In de
Veertigdagentijd wordt er wekelijks symboliek toegevoegd
aan de schikking passend bij de lezing. De eerste
schikkingen zijn sober weergegeven. De Veertigdagentijd
begint ook somber en start met een periode van bezinning
en reflectie. Wanneer Pasen nadert worden de schikkingen
kleurrijker en uitbundiger.

e Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de
daarvoor bestemde collecte zakken.
e U/jij kunt — per bank — een bijdrage leveren aan de
geplande doelen.
Eerste collecte kliederkerk PKN
Bankrek. nr. NL10 ABNA 0444 444 777
0.v.v. missionair werk maart
Plaatselijk kerkenwerk
Bankrek. nr. NL37 RABO 0362 8025 72
Diaconaal werk
Bankrek. nr. NL14 RABO 0362 8584 70

Tweede collecte

Uitgangscollecte

Toelichting bij de eerste collecte

Vandaag is de collecte
bestemd voor het
missionaire werk van
de Protestantse Kerk.
Kliederkerk is een
missionaire vorm van
kerk-zijn. Samen met
kinderen én jongeren
ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van
Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op
een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het
is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen
kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De
Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij
kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.



Geef voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk.
Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk
kliederkerken en andere missionaire initiatieven in het hele
land. Van harte aanbevolen!

Ontmoeting

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in
gebouw Irene.

‘

Omzien naar elkaar

Zieken

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in het
ziekenhuis.

Voor mensen in verpleeghuizen en revalidatiecentra in
Twello en elders: zie Omzien naar in Kredo, p. 11.

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als
je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek ‘Omzien naar...”
in KREDO

Overige berichten

Van de kerkenraad

Nu de laatste coronamaatregelen afgeschaft zijn, gaan we
het handengeven in en na de dienst weer invoeren. Dit is
natuurlijk geen verplichting voor gemeenteleden die liever
geen handen blijven geven. Het collecteren wijzigt niet,
hierover gaan we in de kerkenraad nog van gedachten
wisselen.

De kerkenraad

Werkgroep ZWO

Weekenddienst

Dit weekend heeft ds. Ary Braakman dienst. In dringende
gevallen kunt u met hem contact opnemen.
T. 06 3920 7694 of E: braakman@pkntwello.nl

Agenda

Afgelopen twee zondagen hebben we al een mooi begin
gemaakt met de verkoop van zonnebloemzaadjes t.b.v. Giro
555 slachtoffers aardbevingsramp Turkije / Syrie. We
hebben besloten om in de maand maart iedere zondag na
de kerkdienst onder de toren aanwezig te zijn om
bovenstaand goede doel te steunen door zakjes
zonnebloemzaad a 2 euro per zakje te verkopen. U helpt
toch ook mee dit doel te steunen???

Mieke Koers en Wim Telgen.

Maandag 20 maart

15:00 tot 17:00 uur, The Chosen, Irene

Dinsdag 21 maart

20:00, BIT-lezing Mirjam Tirion-letswaart, Bibliotheek

Diensten de komende week

Donderdag 23 maart

19.00 uur, Het Grotenhuis, Ruud Pragt
(alleen bewoners Het Grotenhuis)
Zondag 26 maart

10.00 uur, Dorpskerk, ds. Menno Valk

Een goede zondag gewenst!

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag 18.00 uur aanleveren bij
dorpskerknieuws@pkn-twello.nl

Website: www.pkn-twello.nl

Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl
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