
 
 

 

DD oo rr pp ss kk ee rr kk -- NN ii ee uu ww ss   
 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 12 maart – derde zondag van de 40 dagen - liturgische kleur: paars 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER             ds. Ary Braakman 
ORGANIST Henk Noordman 
KOOR     Livinuskoor uit Wilp 
     o.l.v. Sandra de Bruin 
OUDERLING  Cock van den Bos 
DIAKEN Vacant 
LECTOR Dick Wieske 
KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

Het Livinuskoor uit Wilp is een koor met een breed 
repertoire: gospel, ballads en kerkliederen. In deze dienst 
zullen ze daarvan een mooie mix ten gehore brengen. Het 
thema is Levend Water, dit in aansluiting op de 
evangelielezing over Jezus en een vrouw uit 
Samaria. Waar anderen haar buitensluiten, spreekt Jezus 
haar aan en bevestigt de waarde van haar bestaan. Dit sluit 
mooi aan bij ons jaarthema: Ik ben er voor Jou. Het sluit 
ook aan bij Internationale Vrouwendag en alles wat er 
rondom de plaats van vrouwen in de samen- 
leving en in relaties spelen. We zullen ook nog interactief 
aan de slag gaan en er is een presentje. Dank aan degenen 
die deze dienst hebben voorbereid en helpen bij de 
uitvoering. 
ds. Ary Braakman  

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Zie liturgie 

LLiittuurrggiisscchhee  bbllooeemmsscchhiikkkkiinngg  

In de Veertigdagentijd tot Pasen is de symbolische 
bloemschikking gebaseerd op teksten uit de  
veertigdagenkalender van de Protestantse Kerk met als 
thema:  “ Uit liefde voor jou” 
Als basis voor de schikking worden kronkelige takken 
gebruikt. 
Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van 
de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route 
met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren 
zijn dan van belang.  
In de Veertigdagentijd wordt er wekelijks symboliek 
toegevoegd aan de schikking passend bij de lezing.  
De eerste schikkingen zijn sober weergegeven. De 
Veertigdagentijd begint ook somber en start met een  

 
 
periode van bezinning en reflectie. Wanneer Pasen nadert 
worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger. 
 
3e zondag  40-dagentijd, 12 maart 2023 
Johannes 4: 5 - 26 
Jezus zei tegen haar:  “Ik ben het, degene die met u 
spreekt” 
God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, 
ongeacht status of afkomst. 
In de krans, uitgebeeld een vijver, met water, grassen en 
plantjes. De spiegel reflecteert onze gedachten. 

BBllooeemmeenn  

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar: 
De namen worden bekend gemaakt tijdens de dienst. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan 
even contact op met de ouderling van dienst Cock van den 

Bos T. 06 272 958 12 

IInnzzaammeelliinngg  vvaann  oonnzzee  ggaavveenn  

 Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de 
daarvoor bestemde collecte zakken. 

 U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de 
geplande doelen. 

 
Eerste collecte   Werelddiaconaat, Bangladesh. 
     Bankrek. nr. NL89 ABNA 0457 457 457 
     o.v.v.  40-dagen collecte maart 
 
Tweede collecte     Plaatselijk kerkenwerk 
                                  Bankrek. nr. NL37 RABO 0362 8025 72 
 
Uitgangscollecte    Diaconaal werk, Siloam Curacao.  
Bankrek. nr. Diaconie  NL14 RABO 0362 8584 70 
 
 
 



 

 

 
Toelichting bij de eerste collecte 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. 
Een van de redenen hiervoor is dat veel opleidingen in 

Bangladesh niet 
goed aansluiten bij 
wat er op de 
arbeidsmarkt nodig 
is. Zo is er 
bijvoorbeeld een 
groot tekort aan 
goed opgeleide 

vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om 
dat werk te doen.  
Kerk in Actie gaat samen met een lokale 
partnerorganisaties 300 jongeren een leer-werktraject 
aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van 
witgoed, elektronica of motorfietsen, computerspecialist, 
kleermaker, goudsmit of meubelmaker. Ook kunnen 
jongeren een training in ondernemersvaardigheden volgen. 
Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen 
ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten.  
Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk 
in Actie en geeft u jongeren in Bangladesh de mogelijkheid 
om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank!  

Toelichting bij de uitgangscollecte. 
De wereld waarin we leven en waarin we kerk mogen zijn 

kent, naast hele mooie dingen, helaas ook veel armoede. 

De nood in onze eigen (kerkelijke) gemeenten en ook ver 

daarbuiten zal jullie niet onbekend zijn. 

Zo ook op het eiland Curaçao, voor velen bekend als 

vakantie-eiland met mooie stranden, maar helaas ook hier 

een keerzijde. Een deel van de bevolking leeft in armoede, 

heeft geen inkomen en kan dus niet in de dagelijkse 

basisbehoeften voorzien. Vaak zijn hier kinderen de dupe 

van. 

In die nood mag Stichting Siloam Curaçao betekenisvol zijn 

om een stukje van die nood te verlichten. Het echtpaar 

Robert en Durkje de Vries en hun team vangen kinderen op 

die niet meer thuis kunnen wonen, soms chronisch ziek zijn 

of zelfs terminaal zijn. Daarnaast worden er 

voedselpakketten verzorgd en is er een grootkeuken waar 

warme maaltijden worden gemaakt die weer worden 

uitgedeeld. Zo wordt de nood voor een groot aantal 

gezinnen verlicht. Dit alles vanuit een Bijbelse visie en 

missie waarin doorklinkt dat ieder mens recht heeft op een 

menswaardig bestaan. 

Stichting VriendenvanSiloam in Nederland ondersteunt dit 

werk op Curaçao en draagt bij aan de financiële middelen 

die nodig zijn om dit mooie werk te kunnen uitvoeren. 

Deze ondersteuning bestaat uit het verwerven van 

particuliere fondsgevers. Ook worden kerken en bedrijven 

aangeschreven voor collecten en giften enz. 

OOnnttmmooeettiinngg  

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in 
gebouw Irene. 

 
 

 
 
     

  

OOmmzziieenn  nnaaaarr  eellkkaaaarr  

ZZiieekkeenn  

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in het 
ziekenhuis. 
 
 
 

 
 
 
Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als 
je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek ‘Omzien naar…’ 
in KRED0, pagina 11. 
 

OOvveerriiggee  bbeerriicchhtteenn

BBIITT--lleezziinngg  ‘‘HHoouuvvaasstt  iinn  oonnzzeekkeerrhheeiidd’’  

In deze lezing door Mirjam Tirion maken we een reis langs 
de levensfasen geboorte, kind, jongere, volwassene, 
oudere, dood. De 7e fase is eigenlijk geen fase maar is de  
grondslag waarop de andere fasen rusten; dat wat je het 
mysterie kunt noemen of de lege ruimte. In elke levensfase 
komen bepaalde aspecten van je ziel naar voren. In iedere  
 

 
fase worden bepaalde krachten in je wakker, krijg je een 
geschenk en ontvang je een hulpbron voor je persoonlijke 
ontwikkeling. 
Dinsdag, 21 maart 2023, 20:00 uur in de bibliotheek Twello. 
Inloop vanaf 19.30 uur. Entree € 8,00. Opgeven kan bij 
bi.twello@gmail.com 



 
 

 

AAggeennddaa  

Zie achterzijde Kredo. 

WWeeeekkeennddddiieennsstt  

Dit weekend (11/12 maart) heeft ds. Ary Braakman dienst. 
In dringende gevallen kunt u met hem contact opnemen.  
T. 06 3920 7694 of E: braakman@pkn-twello.nl  

VVaakkaannttiiee  

Van 11 t/m 19 maart heb ik een week vakantie. In 
dringende gevallen kunt u contact opnemen met collega Ary 
Braakman. 
ds. Menno Valk 
 

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 16 maart 

19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. H. Diermanse 
(alleen bewoners Het Grotenhuis) 
Zondag 19 maart 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via 
www.kerkdienstgemist.nl.  
 
10.30 uur, The Basement, ds. Ary Braakman. 
Kliederkerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun 
ouders. 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

EEeenn  ggooeeddee  zzoonnddaagg  ggeewweennsstt!!  
 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag  18.00 uur aanleveren bij  
dorpskerknieuws@pkn-twello.nl 

Website: www.pkn-twello.nl  
Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl 
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