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Zondag 4 december 2022 – Tweede zondag van Advent  - liturgische kleur: paars 
 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER             ds. Ary Braakman 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Matheijs Pleijter 
DIAKEN Noëlle Potters 
LECTOR Karin van Veen 
KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

Vandaag een dienst van Schrift en Tafel. Fijn dat we dit 
weer samen met elkaar kunnen vieren en beleven! In de 
Adventstijd hebben we ervoor gekozen om het perspectief 
van Advent en Kerst niet te belichten vanuit de 
gebruikelijke bijbels-theologische invalshoek. De nadruk 
ligt op vier vrouwen die met name genoemd worden in het 
geslachtsregister van Jezus, zoals Mattheüs dat geeft in het 
eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Dat die vrouwen met 
name worden genoemd is, gezien de masculiene cultuur 
van die dagen, beslist wel bijzonder. En als we ze horen, 
mag ook bij ons direct een belletje gaan rinkelen: dit is niet 
zomaar. In de bijbel gebeurt niets zomaar. Wat voor 
vrouwen zijn het wel niet! Rachab was een prostituee, 
Ruth een immigrante, Maria een te vroeg zwanger geraakt, 
ongehuwd tienermeisje en Tamar, over wie wij vandaag 
meer zullen horen, legde het aan met haar schoonvader 
Juda. Toch vormen deze vrouwen de stammoeders van de 
messias. Behoedzame woordkeuze is vereist, want taal 
maakt de werkelijkheid en met de bovengenoemde 
kwalificaties vellen we direct een “oordeel” over deze 
vrouwen. Het evangelie leert ons juist – dat is de essentie – 
dat voor Gods aangezicht die oordelen mensen negatief 
kwalificeren en meer zeggen over degene die over hen 
spreken dan over die mensen zelf! In een tijd van #metoo, 
genderdiversiteit en de terechte aandacht voor 
vrouwenemancipatie, maar ook rond de Tafel van de Heer 
op weg naar Kerst, is het goed om ons daarvan (zeer) 
bewust te zijn!  
Ds Ary Braakman 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Zie liturgiebladen. 
 
 

LLiittuurrggiisscchhee  bbllooeemmsscchhiikkkkiinngg  

Aan tafel! 
Plek voor iedereen. 
De tafel is de basisgedachte, waaraan iedereen genodigd 
wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en 
downs en waar God aanwezig is. 
Op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die 
verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van 
Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de vierkante tafel, een 
verwijzing naar de eerste altaren in de tempel. Elke 
adventszondag zal er een kwart van de tafel worden 
bekleed met mos. Het mos symboliseert de zachtheid van 
een moeder en de liefde. De kleur groen symboliseert, 
hoop, groei, leven en de toekomst. 
 
Tweede advent: 
Genesis 38:24-30, Matteüs 1:3 
 
Juda herkende ze en zei: ‘Niet zij is schuldig, maar ik, 
want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw 
gegeven.’ (Genesis 38:26) 
 
De pluizige pluimen aan de tafelrand symboliseren de 
versluiering. 
De roze bes symboliseert de pijn van Tamar , die wordt 
verzacht doordat zij alsnog zwanger werd. Het licht brak 
door haar pijn heen. 
 
Verstopt achter de sluier 
van gekoesterde herinneringen 
komt ruimte 
voor nieuw leven. 
 
Werkgroep Liturgische Bloemschikken 

BBllooeemmeenn  

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar: 

 3 gemeenteleden 
 
Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan 
even contact op met de ouderling van dienst Matheijs 
Pleijter, T. 06-22417080. 



 

 

IInnzzaammeelliinngg  vvaann  oonnzzee  ggaavveenn  

 Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de 
daarvoor bestemde collecte zakken. 

 U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de 
geplande doelen. 

 
Eerste collecte Adventscollecte Werelddiaconaat 

Bankrek. NL89 ABNA 0457 457 457 
o.v.v.  Werelddiaconaat december  

Tweede collecte Plaatselijk kerkenwerk 
  Bankrek. NL37 RABO 0362 802 572 
Uitgangscollecte Hulp aan Oekraïne (Stichting Nadia) 

Bankrek. NL15 INGB 0004 0811 22 
 
Toelichting bij de eerste collecte 
Adventscollecte Werelddiaconaat Libanon/Jordanië/Irak, 
creëren van banen voor jongeren.  

 Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen 
tien jaren hun land ontvlucht vanwege 
het oorlogsgeweld. Velen zijn 
terechtgekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak en leven er in 

extreme armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, 
proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig. 
Door de zware economische crisis is er nauwelijks werk. 
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme 
lokale families met een opleiding in sectoren waar veel 
vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen 
bedrijf. In Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor 
Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg 
en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen 
met trainingen en een lening de kans een nieuwe start te 
maken als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen 

worden geholpen, maar ook de lokale inwoners die in 
armoede leven. Met jouw bijdrage aan de collecte steun je 
het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen om 
in hun eigen inkomen te voorzien. Van harte aanbevolen. 
 
Toelichting bij de uitgangscollecte 
Hulp aan Oekraïne. (Stichting Nadia) 
Jan en Geja Bisschop, waren enkele weken geleden te gast 
in onze kerk om hun verhaal te vertellen over de opvang 
van vier Oekraïense meisjes gevlucht voor het 
oorlogsgeweld. Jan en Geja kenden deze meisjes aangezien 
zij als vrijwilliger van Stichting Nadia betrokken zijn bij 
hulpprojecten in Oekraïne. Vanaf 1996 ondersteunden zij 
een christelijke basisschool in Rivne. Zij namen humanitaire 
goederen, Bijbels en andere lectuur mee van Nederland 
naar Oekraïne. In 2000 kwamen zij in contact met de 
organisatie, Christian Medical Association in Rivne, en 
besloten die te ondersteunen met goederen en financiën. 
Een jaar later vertrokken Jan, Geja, samen met een groep 
jongeren naar Rivne om daar de gemeenschap te helpen. 
Op deze manier ontstond een nauwe samenwerking, met 
als doel om de Oekraïense bevolking te helpen. Vier jaar 
later werd deze samenwerking vastgelegd in Stichting 
Nadia Oekraïne. Christian Medical Association biedt gratis 
medische hulp aan mensen in het Tsjernobylgebied. 
Oekraïense artsen, tandartsen en verpleegkundigen zetten 
alles op alles om inwoners te helpen met gratis medische 
hulp, medicijnen, kleding en voedsel. Onlangs heeft de 
stichting Nadia opnieuw een transport met hulpgoederen 
afgeleverd in Oekraïne. 

OOnnttmmooeettiinngg  

Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in 
gebouw Irene. 

OOmmzziieenn  nnaaaarr  eellkkaaaarr  

ZZiieekkeenn  

Voor zover wij weten verblijven er geen gemeenteleden in 
een ziekenhuis. 
 

 
Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als 
je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek ‘Omzien naar…’ 
in KREDO.

OOvveerriiggee  bbeerriicchhtteenn  

KKeerrssttggiifftt  

De jaarlijkse kerstgift komt er weer aan. De Diaconie zorgt al 
een aantal jaren voor een kerstgift. Dan wordt er een 
enveloppe met inhoud gebracht bij een aantal mensen die 
het nodig heeft. We hebben gemerkt dat de gift in de dure 
decembermaand goed uitkomt. Maar minstens zo belangrijk 
is dat er aandacht gegeven wordt. Elk jaar weer mooi om de 
gift te mogen brengen. In samenwerking met Vluchtelingen- 
 
 
werk bezorgen zij ook een gift bij alle nieuw ingekomen 
statushouders in 2022. 

Weet u iemand die een gift wel kan gebruiken, geef het dan 
door aan een van de diakenen, of via mail diaconie@pkn-
twello.nl. Wilt u adres of naam van de ontvanger liever niet 
prijsgeven in verband met de privacy, dan kunt u wellicht 
zelf de enveloppe bezorgen. We zoeken dan wel een 
oplossing. 
Diaconie 
 
 
 



 
 

 

OOnnttrruuiimmiinnggssooeeffeenniinngg  aaffggeellooppeenn  zzoonnddaagg  

Hoewel ik begrip heb voor de schrik die ontstaan is tijdens 
de oefening, wil ik graag uitleggen, dat oefeningen 
gehouden moeten worden in opdracht van PKN-Nederland. 
We hebben momenteel 11 Bhv’ers (bedrijf hulpverleners) 
die tijdens de dienst hulp kunnen verlenen ongeacht de 
calamiteit. Bij de eerste twee hebben we met 
aangekondigde ontruimingen geoefend en gingen alle 
kerkgangers snel en lachend de kerk uit om zich op de 
verzamelplaatsen op het grasveld te verzamelen. 
Nu blijkt, dat bij de oefening van afgelopen zondag, waar 
niemand iets vanaf wist, het op verschillende punten niet 
goed ging. N.a.v. deze oefening kan nu tijdens de evaluatie 
concreet uit deze punten lering worden getrokken door de 
Bhv’ers. Als er in de toekomst daadwerkelijk iemand onwel 
wordt is het fijn als er in eerste instantie professionele hulp 
geboden kan worden door de Bhv’er tot de ambulance-
broeders het over kunnen nemen. 
Ik kreeg van verschillende mensen de vraag waarom ik niet 
eerder aangegeven heb dat het om een oefening ging. Ik zal 
proberen uit te leggen hoe het één en ander gaat zoals het 
gaat. Ondanks alle voorbereidingen vooraf, zoals: alle 
kinderen uit de kerk voor de oefening start; waar gaat de 
lotuspersoon zitten; voor of na de preek; we hebben vooraf 
nog op buienradar gekeken of er geen hoosbui op komst 
was, zodat ik alsnog de oefening had moeten afblazen, want 
het zou kunnen dat de Bhv’ers een ontruiming in zouden 
zetten en iedereen in de stromende regen buiten zou staan, 
en dat wilde ik jullie niet aandoen. Voor mij was het ook 
spannend, want hoeveel Bhv’ers zitten er in de kerk? 
Gelukkig waren het er vijf. 
Zelfs bij de professionele hulpdiensten ging het mis. De 
meldkamer 112 zou na goed overleg met de politie door 
hun ingeseind worden, dat het om een ontruimingsoefening 
ging, maar dit is niet goed opgepakt. Hierdoor werd toch 
een ambulance uit Apeldoorn aangestuurd. Ik hoorde hem 
aankomen en ben gelijk naar buiten gegaan om ze op te 
vangen en het één en ander uit te leggen. 
Bij terugkomst in de kerk was Menno volop met de preek 
bezig en ik wilde niet inbreken, om te vertellen dat het om 
een oefening ging, vandaar mijn mededeling na de dienst. 
Ik hoop bij deze uitleg, dat u begrip hebt voor deze 
oefening, die ondanks alle zorgvuldigheid zo is gelopen. 
Op 21 december gaan we onder professionele leiding van 
de cursusleider dit evalueren. 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik dit graag. 
Voorzitter CvK, 
Bert Bresser, vz-cvk@pkn-twello / T. 06-21444809 

AAccttiiee  VVooeeddsseellddooooss  

Kerk in actiedag heeft een nieuwe actie aangekondigd, de 
“Voedseldoos” Met deze actie worden de voedselbanken 
geholpen om hun klanten het hele jaar door te voorzien van 
basisvoedselpakketten. Op de dozen staat een bood-
schappenlijstje met de benodigde producten. 
Armoede is een actueel thema waar ook onze jongeren zelf 
of in hun omgeving mee te maken kunnen hebben. 

Samen met de jongeren willen we dan ook zoveel mogelijk 
dozen vullen. Ook als je de (groot)ouder(s) van jeugd bent 
zou het fantastisch zijn als je meehelpt met het vullen van 
de dozen. 
In januari organiseren we voor de jeugd een excursie naar 
de voedselbank en kunnen ze de dozen daar zelf afleveren. 
Dozen zijn aan te vragen bij ondergetekende, E: tang@pkn-
twello.nl / T. 06-30271724. 
Gevulde dozen kunnen tot 31-12 in het stiltecentrum, bij  
winkelwagen voedselbank, worden neergezet. We zorgen 
dat de dozen worden opgeslagen tot de excursie naar de 
voedselbank. 
Tip voor het vullen, ga de familie, de klas, de sportvereniging 
of muziekvereniging rond en vraag of ze willen sponseren. 
Jullie doen toch mee! 
Namens werkgroep jeugd, 
Rosa van der Tang 

KKeerrssttwwaannddeelliinngg  

De kerstwandeling op 24 december tussen 15.45 en 17.30 
uur krijgt steeds meer vorm. 
Samen gaan we op weg naar de stal. Zullen Josef, Maria en 
het kindje Jezus daar al zijn? 
Onderweg komen we langs veel ramen van het Grotenhuis, 
zodat de bewoners daar mee kunnen genieten van de 
voorbijkomende lichtjes. 
Voor de kerstwandeling zoeken we helpende handen voor 
het: 

· Inrichten en uitruimen van een stal 
· De weg naar Bethlehem versieren/ verlichten 
· Uitdelen van lampions bij de start 
· Inschenken van iets hartverwarmend aan het eind 
· Aankleden/versieren/ opruimen van enkele 

kraampjes 
· En allerhanden andere hand- en spandiensten 
· Zangers 
· Aansturen wandelaars 

Je helpt toch ook mee? Vele handen maken licht werk en 
het is nog gezellig ook om samen aan de slag te zijn met de 
kerstgedachte! Aanmelden via E: tang@pkn-twello.nl of  
T. 06-30271724. 
Voor iedereen die zich heeft aan gemeld, binnenkort kun je 
instructies/planning tegemoet zien van de organisatie. 
Namens leden, WG Eredienst & WG Jeugd 
Rosa van der Tang 

““AAaann  TTaaffeell’’  

U bent van harte uitgenodigd voor “Aan Tafel” op 
donderdag 15 december. Vanaf 17:00 uur staat er een 
drankje klaar voor een gezellig samenzijn in The Basement 
(kelder Irene). Om 17:30 uur wordt de maaltijd geserveerd. 
U kunt zich opgeven bij Hetty Harmsen, telefonisch 06-
50491004 of per mail: aantafel@pkn-twello.nl. Opgeven kan 
tot en met dinsdag 13 december 20:00 uur. Mochten we 
rekening moeten houden met een dieet, horen wij het 
graag. De volgende maaltijd is op maandag 9 januari. 
Namens de kookploeg van “Aan Tafel”, 
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 



 
 

 

VVrreeddeesswwaakkee  

Iedere donderdagavond van 19.30-20.00 uur wordt er in het 
Stiltecentrum een vredeswake gehouden. Met elkaar steken 
we een lichtje aan, bidden en zingen we, zijn we stil om na 
te denken en luisteren we naar teksten en muziek.  
Zo houden we elkaar vast in onze machteloosheid bij het 
verschrikkelijke geweld en onrecht in de Oekraïne en elders 
in de wereld. Het is belangrijk om met vredezoekers 
wereldwijd volhardend te zijn in het bidden om vrede. 
Bidden om het veranderen van de harten van de machtigen 
der aarde, opdat het schieten stopt en de wapens worden 
neergelegd. Help jij ook mee? 
Hartelijke groet, 
Gerit Moll 

WWeeeekkeennddddiieennsstt  

Dit weekend heeft ds. Ary Braakman dienst. In dringende 
gevallen kunt u met hem contact opnemen. T. 06-39207694 
of E: braakman@pkn-twello.nl.  

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 8 december 
19.00 uur, Het Grotenhuis, ds, Menno Valk 
(alleen bewoners Het Grotenhuis) 
Zondag 11 december 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. Menno Valk 
De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via 
www.kerkdienstgemist.nl.  
 
 

  

  

  

EEeenn  ggooeeddee  zzoonnddaagg  ggeewweennsstt!!  
 
 

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag  18.00 uur aanleveren bij  
dorpskerknieuws@pkn-twello.nl 

Website: www.pkn-twello.nl 
 Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl 


