
 

 

 

Handelen in verwarrende tijden 
 

Vorige week zijn Roelie en ik naar de theatervoorstelling Alleen familie van Huub 
Stapel geweest. Een prikkelende en ontroerende voorstelling over Stapels familie, 
maar die je onherroepelijk brengt bij je eigen gezin/familie. 
 

Er waren twee zaken die er voor mij uitsprongen: allereerst natuurlijk die 
ontdekking die hij had gedaan bij Verborgen verleden, nl. dat zijn vader zich aan 
het begin van de Tweede Wereldoorlog aangesloten had bij de NSB. Een jaar later 
trekt hij zich terug uit die beweging en verzoent zich met zijn familie. 
Geconfronteerd met die ontdekking citeert Huub in de uitzending de woorden van 
Jezus: ‘Hij, die zonder zonde is werpe de eerste steen’. De ontdekking is echter 
schokkend voor hem. Maar hij is blij dat zijn vader ‘heeft ingezien dat hij op een 
heilloos en doelloos pad was’. Gelukkig ontdekt hij ook dat zijn vader later in het 
verzet heeft gezeten. Het was niet gemakkelijk om in een verwarrende tijd als die 
Tweede Wereldoorlog de juiste weg te kiezen. Wie 
was een held, wie een verrader? 
Dat kwam ook goed naar voren in het beeld dat hij 
schetste van een tante, die verplicht een Duitse 
soldaat moest herbergen in huis en moest voorzien 
van eten. Haar man was vlak voor de oorlog 
overleden en ze had ruimte in huis. Ze had hier niet 
voor gekozen, maar werd desondanks na de oorlog 
kaalgeschoren omdat ze had geheuld met de 
vijand…                                                                                             
 

Voor mij was dit de tweede rode draad door de voorstelling: het verzet tegen 
onrecht. Je hoort de boosheid en de pijn als hij vertelt dat de werkgever van zijn 
vader had verzuimd om pensioenzegels te plakken. Daardoor had zijn moeder na 
de dood van haar man (toen Huub 21 was) maar een karig pensioen gekregen. Dat 
had zijn lieve moeder toch niet verdiend. Net zomin overigens als de Groningers 
en de slachtoffers van de uitkeringsaffaire hun onrechtvaardige behandeling  
verdiend hadden. Maar wie van de politici, ambtenaren of andere 
verantwoordelijken had oog voor hen en durfde zich voor hen in te zetten? 
 

Aan het einde van de voorstelling lijkt Stapel de grens ver te trekken: is niet ieder 
ander familie van mij? Het deed me denken aan die woorden van Jezus: ‘Want 
ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en 

moeder’ (Matteüs 12: 50).  Voor wie zetten wij ons in? Voor de mensen in onze eigen familiekring? Het is belangrijk 
dat het gezin/de familie een veilige plek is waarin mensen lief en leed kunnen delen en er voor elkaar zijn. Maar 
trekken wij ons niet te vaak terug in die kleine kring om van daaruit anderen verantwoordelijk te houden voor 
onrecht in de samenleving of in de wereld? 
 

Binnenkort zijn er verkiezingen. Misschien kunnen we bij onze keuze in het stemhokje ook laten meespelen dat we 
niet alleen kiezen voor eigen welvaart, voor eigen volk. Dat we oog hebben voor wie onrecht aangedaan wordt, voor 
wie tekortkomt. En hopelijk geven we mensen die ooit een verkeerde keuze maakten de kans om het anders te gaan 
doen en het heilloze en doelloze pad te verlaten. Immers ‘wie zonder zonde is…’. 
Ds. Menno Valk 
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2024 komt uit voor zondag 3 
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uur. 
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Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Roel van Oosten 
Organist: Henk Noordman  
  ZWO-dienst 

Dorpskerk 10.00 uur 

Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 
  m.m.v. de cantorij 

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Menno Valk en Rosa van der Tang 
Organist: Henk Noordman 
  Dienst voor groot & klein 
 

Het thema van de dienst voor groot & klein op 
zondag 19 november is: Vanuit je hart. Er zal in 
deze dienst geen ‘preek’ gehouden worden en de 
kinderen blijven in de kerk. Natuurlijk willen wij van 
tevoren niet te veel verklappen, maar er zal van 
alles te zien en te beleven zijn voor iedereen die 
komt. Jij bent er toch ook bij? 
Ds. Menno Valk en Rosa van der Tang 

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman en ds. Menno Valk 
Organist: Henk Noordman 

Gedachtenisdienst 
 

De teksten voor de gedachteniszondag van 26 
november zijn: Daniël 12: 1 t/m 4 en 
1Thessalonicenzen 5: 1 t/m 11. Pittige teksten over 
het laatste oordeel en de jongste dag. Maar ook 
hoopgevend: er is opstanding.  
Ds. Ary Braakman 

Dorpskerk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ary Braakman 
Organist: Henk Noordman 
 

Op zondag 3 december, Eerste Adventszondag, 
staan we stil bij de twee vrouwen, die aan het begin 
van het evangelie van Lucas ten tonele verschijnen: 
Maria en Elisabeth. Alweer lang geleden schreef 
Maria de Groot een prachtig artikel over hen, dat 
als leidraad zal dienen voor de overdenking van 
deze zondag.  
Ds. Ary Braakman 

 EREDIENST-JEUGD-PASTORAAT 

WERKGROEP EREDIENST 

 
BIJ DE DIENSTEN 

Zondag 29 oktober  
De Protestantse Gemeente Twello wil graag een inspirerende geloofsgemeenschap zijn. 

Een plek waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, waar je geloof, 
vertrouwen, verbondenheid, dankbaarheid, wanhoop en onrust, hoop en troost met 

elkaar deelt en beleeft. We willen ook buiten de kerkmuren, midden in de samenleving 
van het dorp, deze levende open kerk zijn. Een kerk waar we biddend zoekende zijn om 

vorm te geven aan deze geloofsgemeenschap voor nu én de toekomst. 

Zondag 5 november 

Zondag 12 november  

Zondag 19 november  

Zondag 3 december, eerste advent 

Zondag 26 november, gedachteniszondag 

Vervoer naar de kerkdiensten 

Janneke Noordman T: 06 4142 2557 

De kerkdiensten zijn live via internet mee te maken.  
De opnamen van de diensten worden een aantal 
maanden bewaard, zodat je deze ook later kunt 
bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl 

verwijderd (AVG) 
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Diensten Grotenhuis, donderdag 19.00 uur 
Voor alle bewoners! 
02  nov pastor Hein de Jong  
09 nov ds. Liesbeth van Hilten 
16 nov mevr. Rita Vermeltfoort 
23 nov ds. Menno Valk   

gedachtenisdienst 
30 nov ds. Ary Braakman  

dienst Schrift &Tafel    

 
 

 
 

Meerzijdige verbondenheid (gedeelten uit de 
dienst van 15 oktober). 
De weerzinwekkende moord op onschuldige Joodse 
burgers door Hamasstrijders en de nietsontziende 
bombardementen van het Israëlische leger als 
reactie, waarbij veel Palestijnse burgerslachtoffers 
vallen en het afsluiten van gas, licht en water van 
Gaza door Israël heeft velen van ons diep geschokt. 
Vanuit het moderamen van onze PKN kwam 
daarom de oproep: Laten we in onze kerkdiensten 
de nood, het verdriet en de pijn van allen die lijden 
onder deze oorlog in gebed opdragen aan God. De 
wonden die nu geslagen worden zijn hart-
verscheurend. Als kerk weten we ons verbonden 
zowel met Joden als met Palestijnse christenen, die 
zuchten onder deze verschrikkelijke daden van 
geweld. We voelen mee met de pijn van Joden, 
Palestijnse christenen, moslims en andere inwoners 
van het land. 
 

Het conflict in en rond Gaza verleidt mensen om 
ook in Nederland stelling te nemen: voor of tegen 
Israël/Palestijnen. Christiaan Baan, pastor van de 
christelijke kibboets Nes Ammim, waarschuwt 
daarvoor: ‘We kiezen partij in een conflict dat het 
onze niet is en verheffen het slachtofferschap van 
de een boven dat van de ander, omdat we onze 

eigen emotie en mening willen ventileren’. En hij 
vervolgt: ‘Er zijn sterke en moedige mensen nodig 
die over hun slachtofferschap heen durven 
stappen, de pijn van de ander durven zien en een 
weg van duurzame en rechtvaardige vrede inslaan’.  
In de dienst noemden we ‘de leden van de Parents 
Circle, Israëli’s en Palestijnen die geliefden verloren 
door geweld, samen hun verdriet delen, elkaar 
bijstaan en werken aan vrede’, de maronitische 
aartsbisschop Chacour en de Palestijns-christelijke 
familie Nassar. 
 

‘Wat kunnen wij doen? We zijn niet machteloos. 
We kunnen blijven bidden om veiligheid en vrede 
voor Joden en Palestijnen en bidden om kracht om 
hoop te houden en daaraan mee te werken’. 
Na de dienst werd een foto van gemeenteleden 
gemaakt met het bord Love – Hope – Faith uit de 
torenhal. Deze foto is gestuurd naar de familie 
Nassar, die nu net als alle andere Palestijnen op de 
Westbank leven onder lockdown en niet naar hun 
landgoed mogen. 

Een foto als teken van verbondenheid met een 
boodschap: We denken aan jullie en hopen dat 
jullie gevoed worden met geloof, hoop en liefde. 
Een klein gebaar, maar hopelijk vol heilige Geest. 
En een verwijzing naar Paulus die elders schrijft: 
‘ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar 
de grootste daarvan is de liefde’. Hopelijk kunnen 
ook wijzelf blijven geloven in de kracht daarvan. 
Moge de Geest ons daartoe bezielen. 
Ds. Menno Valk 
 
Een kyriegebed om vrede en ontferming in de 
nood van de wereld (ds. Rianne Veenstra) 
 

Vol verlangen bidden we 
om mensen van vrede 
om mensen die het geluid van oorlog en geweld 
overstemmen met woorden en daden van liefde. 
Zo bidden wij tot U: Heer, ontferm U! 

 
UITGELICHT 

De Oecumenische Omroep Voorst (OOV) zendt de 
volgende diensten uit via de kabel, kabelkrant, en 
internet: www.voorstveluwezoom.nl 

  05 nov 10.00 uur PKN Voorst (KVW) 
12 nov 10.00 uur PKN Terwolde 
19 nov 09.30 uur PKN Nijbroek 
26 nov 09.00 uur RK St. Martinus, Duistervoorde 

 

   

03 dec 10.00 uur PKN Twello    
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Vol verlangen bidden we 
om mensen die helpen dragen 
om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen 
maar de gemeenschap in het oog houden 
Zo bidden wij tot U: Christus, ontferm U! 
  

Vol verlangen bidden we 
om mensenkinderen van God 
die het licht steeds weer opnieuw ontsteken 
en met hoop en volharding staande blijven 
onderweg naar morgen 
Zo bidden wij tot U: Heer, ontferm U! 
 
Adventsvesper 10 december  
Op uitnodiging van de werkgroep Eredienst zal op 
de 2de zondag van de Advent de Schola Gregoriana 
Isala een vesper zingen in de Dorpskerk van Twello.  
De vesper duurt ongeveer 40 minuten en begint om 
17.00 uur. Meer hierover in het decembernummer 
van Kredo. 
Ds. Menno Valk 
 

 
 

Een soort College Tour  
met Ellie Lust 
Al meer dan een jaar hangt boven 
de markt dat er een openbaar 
gesprek zal plaatsvinden met onze 
dorpsgenoot Ellie Lust. Zij is oud-

woordvoerder van de politie en daarna bekend 
geworden door onder andere haar deelname aan 
het televisieprogramma Wie is de Mol. Ook daarna 
was en is ze regelmatig te zien en te horen geweest 
in de media. Naar aanleiding daarvan dacht ik: deze 
markante persoonlijkheid kan met ons vast een 
boeiend gesprek voeren over inclusiviteit en 
gender. Dat sluit dan weer mooi aan bij ons 
jaarthema ‘Ik ben er voor jou’. Inclusiviteit, het 
gegeven dat ieder, ongeacht ras, geaardheid, 
religieuze of politieke overtuiging erbij hoort, is een 
belangrijk thema in het publieke debat tegen-
woordig. Zeker onder jongeren. In overleg met de 
twee middelbare scholen in Twello willen we op 
vrijdag 8 december een soort College Tour 
organiseren met Ellie Lust in onze Dorpskerk. 
Nadere informatie volgt nog. Maar deze 
aankondiging staat alvast. Wordt vervolgd…  
Ds. Ary Braakman 

 
 

Gespreksavond over ‘de Terugkeer van de hel?’ 
De hel is misschien niet een onderwerp dat u 
dagelijks bezighoudt. Of toch wel? Vroeger werd in 
veel kerken nog hel en verdoemenis gepreekt. Wie 
niet goed leefde, ging na de dood naar de hel. 
Daaruit was geen bevrijding mogelijk, een eeuwige 
straf. In Bijbelse verhalen speelt de hel ook af en toe 
een rol, maar het meeste wat er in de kerk over de 
hel gezegd en geloofd wordt, is van buiten Bijbelse 
oorsprong en in de loop van de tijd aan de leer van 
de kerk toegevoegd. Toch maken veel mensen het 
leven samen ook vandaag nog tot een hel. Wat zich 
op het moment van schrijven in Gaza afspeelt, is dat 
óók niet een hel?   
Het leek ons goed idee om hier eens met elkaar 
over in gesprek te gaan op donderdag 28 november 
20.00 uur. Geen zorgen hoor, we zullen elkaar het 
vuur niet na aan de schenen leggen. Maar erover 
praten kan ook – al is dat misschien niet het goede 
woord in dit verband – inspirerend zijn.  
Mede namens collega Menno Valk,  
Ds. Ary Braakman 
 

Het pad 
Afgelopen zomer, wandel-
end door de bergen, volgde 
ik een kronkelig pad. Eerst 
zo’n 1500 meter omhoog 
en na het hoogste punt, 

weer 1500 meter richting het dal. Het te belopen 
pad was gemarkeerd door rode verfstrepen op 
keien en rotsblokken. Doordat het pad om de berg 
kronkelde, had ik niet altijd door waar de volgende 
rode verfstreep zich bevond. Best spannend, want 
als ik bleef stilstaan om me te oriënteren werd ik 
niet wijzer. De oplossing was om op intuïtie door te 
lopen en dan ineens om de hoek of achter een 
struik dook er weer een markering op.  
 

Week Eén tegen eenzaamheid 
We volgen allemaal in ons leven een pad, waarbij 
we de volgende markering niet kunnen zien of deze 
liever niet willen zien. Een markering kan ons 
namelijk ook over hobbels, bobbels en kronkels 
leiden. Door het wegvallen van naasten, door het 
wegvallen van lichamelijke en geestelijke 
vermogens, door een scheiding, door wegvallen 

WERKGROEP JEUGD 

WERKGROEP PASTORAAT 
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baan, doordat we anders zijn dan anderen, door 
financiële problemen, et cetera.  
Hoe fijn is het dan als er mensen zijn die begrip voor 
je hebben, naar je luisteren en vragen hoe ze je 
kunnen helpen. 
 

Van 26 september tot en 
met 2 oktober was het de 
landelijke week Eén tegen 
eenzaamheid. 

In onze protestantse gemeente stonden, naast de 
reguliere ontmoetings- en geloofsactiviteiten, deze 
week twee activiteiten centraal. 
 

Op 28 september 
hadden enkele dames 
van ABC de Cirkel 
heerlijk gekookt voor de 
doelgroep tot 66 jaar. 
Tijdens een genoeglijk 
samenzijn vertelden de 
aanwezigen over de 
markeringen op hun 

levenspad die hen naar Twello hadden geleid. Een 
smakelijke en indrukwekkende ontmoeting om 
zeker nog eens te herhalen. 
 

Vrijdag de 29e werd Irene omgebouwd en ingericht 
door enthousiaste vrijwilligers van de Kledingbank 
Voorst. De dag erna was het een gezellige drukte op 
de kledingbeurs. Voor enkele euro’s konden de 
leukste broeken, rokken, jassen, sportkleding, 
schoenen en jurken worden gekocht.  

Onze diaconie heeft de kosten voor huur en 
consumpties voor een groot gedeelte 
overgenomen. De opbrengst van de markt wordt 
gebruikt voor de inrichting van een nieuw magazijn 
en het aankopen van ondergoed en sokken voor de 
bezoekers van de kledingbank. 

Regenboogpad 
Een pad dat we iedere zondag kunnen volgen is het 
tijdelijke regenboogpad dat van de Dorpsstraat 
richting de ingang onder de (kerk)toren leidt. Je 
bent er vast al een keer overheen gelopen. Een pad 
dat staat voor de diversiteit. Een pad dat ons 
herinnert aan het jaarthema “Ik ben er voor jou”. 
Fantastisch dat we als kerk zo zichtbaar willen 
maken dat iedereen welkom is ongeacht, leeftijd, 
gender, kledingmaat, nationaliteit, intelligentie en 
alle andere kleuren en verschillen die er zijn. Het 
regenboogpad blijft liggen tot en met 8 december, 
paarse truiendag. Ellie Lust, oud politiewoord-
voerder, zal dan met jongeren van de middelbare 
schoolleeftijd in gesprek gaan.  
 
Trots 
Ook op het pad van onze Dorpskerk zijn 
markeringen die ons als gemeenschap richting 
aangeven. Er zijn steeds minder mensen die het pad 
naar de kerkdeur weten te vinden en het pad naar 
Irene slijt ook niet door veel bezoekers. 
We zijn als kerk blij dat ons pad dat van ABC de 
Cirkel kruist en we samen met hen gaan kijken of 
we ons kerkelijk pad ook blijvend kleurrijker kunnen 
maken door het aantrekken van bezoekers. 
 

 
 

ABC de Cirkel biedt ambulante begeleiding, 
dagbesteding, arbeidstraining, re-integratie aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij 
Klein Twello aan het Jachtlustplein, worden 
meubeltjes van een nieuwe look voorzien, hout 
ingebrand en van textiel worden vloerkleden, 
kleding, tassen en andere accessoires vervaardigd. 
De gekleurde letters, ‘Ik ben er voor jou’, boven het 
liturgisch centrum, zijn ook door cliënten van ABC 
de Cirkel vervaardigd. Ook worden er door cliënten 
maaltijden gekookt en met de verkoop ervan 
worden inkomsten gegenereerd.  
Om cliënten die volgens de gemeente Voorst 
kunnen re-integreren een zinvolle invulling te 
geven heeft ABC de Cirkel het project Naaiz2meet 
gestart. Van oude kleding, dekens en ander textiel 
worden leuke nieuwe kledingstukken gemaakt. 
Vazen worden omgetoverd tot lampen, oude 
stoelen tot hobbelpaarden enzovoort. 
 



 

 6 

Rechts van het pad tussen Irene en Dorpskerk, in 
het voormalig uitzendbureau, start ABC de Cirkel nu 
een winkeltje om door hen zelfgemaakte producten 
te verkopen. Ook is er een koffiehoekje om even 
neer te ploffen voor ontmoeting en een praatje. 
Voorlopig is het winkeltje op woensdag en vrijdag 
geopend van 9.00 – 16.30 uur. 

Het winkeltje draagt de naam 
‘Trots’ en wordt 29 
november officieel geopend 
om 16.00 uur, inloop vanaf 

15.30 uur. Je bent van harte uitgenodigd om kennis 
te komen maken met onze kleurrijke huurders. 
 

Er is een regiegroep naaiz2meet gevormd, zie ook 
bericht van het CvK, om de samenwerking tussen 
onze kerkgemeenschap en ABC de Cirkel verder te 
onderzoeken en vorm te geven. 
Gedacht wordt aan ondersteunende 
(beheerders)taken als koffie/thee verzorgen bij 
vergaderingen, tuinonderhoud, openen/sluiten 
stiltecentrum en dergelijke.  
Mocht je ideeën hebben over samenwerkings-
activiteiten, communiceer deze dan s.v.p. met 
ondergetekende of Peter de Jonge van de 
regiegroep en niet met cliënten bij Trots en ook niet 
met Eric Rossing, de koster.   
 

Ik wens je kleurrijke ontmoetingen op je pad! 
Rosa van der Tang - Opbouwwerker 
 

 

Kerkblad en/of anders 
Voordat Kredo bij de leden op de mat valt zijn er al 
vele uren werk verzet door Gerit Moll, Roel Hessels, 
en na het wegvallen van Tine Fokkema, Ans 
Brandwacht en Jannie Diekerhof. Hoewel deze 
mensen zich met veel enthousiasme inzetten voor 
ons kerkblad, is de houdbaarheidsdatum van de 
huidige manier van werken in zicht. 
De redactie van Kredo heeft een oproep gedaan aan 
de kerkenraad om, in de nabije toekomst, een 
beslissing te nemen over de toekomst van Kredo. 
Gerit heeft, samen met de redactie van Kredo, een 
document aangeleverd aan de kerkenraad met 
mogelijke kijkrichtingen in vorm, frequentie, 
totstandkoming en de daarmee samengaande 
financiële consequenties.  

Om als kerkenraad hier een weloverwogen 
beslissing over te nemen vragen we je 
medewerking. Op de website komt een peiling, 
mini-enquête, met vragen over Kredo. Over hoe bij 
de enquête te komen word je geïnformeerd via o.a. 
DKN. We vragen je om deze enquête in te vullen, 
zodat duidelijk wordt of Kredo een toekomst heeft 
in onze gemeente of dat er moet worden 
overgegaan op andere vormen van communicatie. 
Of Kredo samen met andere communicatievormen. 
 

Je inbreng is belangrijk, 
reacties op de enquête 
zijn bepalend voor het 
voortbestaan van ons 
kerkblad. 

Bij voorbaat dank voor je medewerking! 
 

Namens Christy van Duijvenboden (voorzitter 
kerkenraad), Peter de Jonge (kerkrentmeester) en 
Erik Bellert (webmaster) 
Rosa van der Tang (opbouwwerker)  
 
Leesgroep 
De leesgroep, die vorig jaar met een aantal 
geïnteresseerde gemeenteleden is gestart, heeft 
voor dit nieuwe jaar een doorstart gemaakt. We 
mogen zelfs een nieuw lid verwelkomen.   Vorig jaar 
voerden we indringende gesprekken naar 
aanleiding van het boek van Carel ter Linden, 
Wandelen over het water. Het nieuwe seizoen 
beginnen we bij het begin en gaan op onderzoek 
naar de fundamenten van hemel en aarde. Dit aan 
de hand van het verhelderende boekje van Gijs 
Dingemans, Het experiment ‘wereld’.  
Ds. Ary Braakman 

Beste gemeente, 
 

Mijn moeder was erg blij met de prachtige bloemen 
die ze namens de kerkgemeente onlangs heeft 
mogen ontvangen. Hiervoor wil ze jullie hartelijk 
bedanken.  
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Namens mijn moeder Annie Albers-van Essen 
Woonzorg centrum PW Janssen 
Afd. Averloo kamer 13.23 

 
RONDOM DE GEMEENTE 

 
ALGEMENE BERICHTEN 
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Van 4 t/m 12 november heb ik nog een week 
vakantie. In dringende gevallen kun(t) u/je in die 
tijd contact opnemen met ds. Ary Braakman. 
Ds. Menno Valk  
 

 
 

In deze rubriek noemen wij de namen van 
gemeenteleden die voor langere tijd worden 
verpleegd of revalideren, en ook oudere 
gemeenteleden die buiten Twello in een 
verpleeghuis of zorgcentrum wonen en die graag de 
band met de gemeente willen behouden.  
 

De Hofstede 
Jupiter 60, 7391 RK Twello 

Dhr. E. Gerrits 
Mevr. G.J. Buitenhuis-Koopman 
 

Martinushof - Kleinschalig Wonen  
St. Maartenserf 85, 7391AG Twello 

Mevr. G. van Ommen-Slijkhuis (85A) 
Mevr. W. Wassing-Stillewagt (85A)  
Mevr. J.J. Stuifzand-Brouwer (85A) 
Mevr. G.W. Nokkert-Winterman (85A) 
Mevr. D. Ruijsch-Segers (85A) 
Dhr. G.J. Roeterdink (85B) 
Mevr. J.H. Weijers-Teunissen (85C) 
Mevr. G. Hamer-Koopman (85E) 
Mevr. H. Visser-Berents (85F) 
Dhr. J.A. Ruijsch (85F) 
Mevr. A. Stuifzand afdeling Noorddijk kamer 5. 

 

Martha Flora 
Rijksstraatweg 150, 7391 MX Twello 

Dhr. en mevr. Hacquebord-Brandsma (150C) 
Dhr. en mevr. Rijks-Huiskes (150Z) 

September 
Hunderenslaan 7, 7391 TB Twello 
 Mevr. A.J. van Accooij-Prudon (k.7) 
 

Woonzorgcentrum PW Janssen 
Hermelijn 2, 7423 EJ Deventer 
 Mevr. A.G. Albers-van Essen (afd. Averloo, k.13.23) 

 Dhr. G.W. Winterman (afd. Rande, k. 19) 
 

Woonzorgcentrum De Bloemendal 
Het Laar 1, 7414 BJ Deventer 
 Mevr. M.W.B. Gerdingh-Zwart (029) 
Woonzorgcentrum Spikvoorde 
M.C. Escherweg 2, 7425 RJ Deventer  
 Dhr. A. Wolters (F 41) 
 

Woon-, Zorg-, en Dienstencentrum ’t Dijkhuis 
Gorsselseweg 2, 7437 BE Bathmen 
 Mevr. J. Loman-Schoolderman 
 

Pachterserf 
Sprenkelaarshof 101, 7323 XE Apeldoorn 

Mevr. J. Hogeboom-Guliker 
 

Zorg- en woongebouw De Vier Dorpen 
Loenenseweg 23, 7361 GB Beekbergen 
 Mevr. J.W. ter Mate-Garrits 
 

Verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord 
Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen 
 Mevr. M. Kroesbergen-Kloppers (Oostereng, k.3) 
 

Verrast u hen eens met een kaartje, een 
bezoekje…! Weet u iemand die op ons lijstje 
ontbreekt, ziet u dat er iets niet klopt, schroom niet 
het ons te vertellen. 
 

 
 

Onverwacht kwam het 
overlijden van Aleid Albert 
Nieuwenhuis niet. Het kwam 
wél als een groot gemis. Aleid 
was altijd een vitale en 
sportieve man geweest, die 
actief en gezond leefde en de 
mensen die hem dierbaar 

waren in het hart had gesloten. 
 

Aleid wordt op 11 juni 1938 in een boerengezin in 
Diepenveen geboren als middelste van drie 
kinderen. Maar boeren is niets voor hem. Hij gaat 
naar de Ambachtsschool en leert voor timmerman. 
Wat zijn ogen zien, kunnen zijn handen maken. In 
de Dankdienst voor zijn leven benoemde de familie 
niet alleen dat hij een harde werker is met een 
groot plichtsbesef, maar ook dat hij zich als hij thuis 
is een betrokken vader toont voor wie het gezin 
centraal staat. In 1957 ontmoet hij Willy Slijkhuis, 

Weekenddiensten 
04-05 nov ds. Ary Braakman 
11-12 nov ds. Ary Braakman 
18-19 nov ds. Menno Valk 
25-26 nov ds. Menno Valk 

 
OMZIEN NAAR 

 
WIJ GEDENKEN 
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ze trouwen in 1963 en krijgen twee dochters, Rina 
en Gerdy. Weliswaar is Aleid een man van weinig 
woorden, maar wat hij zegt is raak en hij kan goed 
luisteren. Al is zijn vrije tijd schaars, ook maatschap-
pelijk is Aleid actief, o.a. in het bestuur van Avanti 
en in de rommelmarktcommissie van de kerk. 
Sportief is hij ook. Hij schaatst veel, is een 
verdienstelijk keeper bij Avanti en loopt vele malen 
de Vierdaagse van Nijmegen. Met het gezin en later 
samen met Willy geniet hij ook van mooie 
vakanties, een welverdiende beloning voor zijn 
harde werken. De laatste jaren gaat het geleidelijk 
aan minder goed met Aleid. Er ontplooit zich een 
steeds heviger wordende vorm van dementie. Dat 
gooit zijn leven danig in de war en hij moet 
aanvaarden dat hij steeds meer afhankelijk wordt. 
Omdat hij uiteindelijk niet meer thuis kan wonen, 
volgt de moeilijke beslissing dat hij naar de 
Hofstede verhuist, waar hij op 19 september in het 
bijzijn van zijn vrouw en kinderen overlijdt. 
 

Tijdens een warme en persoonlijk getoonzette 
Dankdienst voor zijn leven in de Dorpskerk op 25 
september noemden wij in de kring van naaste 
familie, vrienden en bekenden zijn leven en zijn 
naam voor God en voor de mensen, dankbaar voor 
wat hij voor ons betekende en vertrouwend op de 
liefde van God, die eeuwig duurt. Hierbij staan de 
woorden uit Spreuken 3: 1-6 centraal:  ..dat liefde 
en trouw u niet verlaten, bind ze om uw hals, schrijf 
ze op de tafel van uw hart.. In liefde en trouw heeft 
Aleid geleefd en zo mogen wij hem in dankbaarheid 
blijven herinneren. De crematie vond plaats in 
Crematorium Steenbrugge in Diepenveen. 
Ds. Ary Braakman 
 
We leven mee met Gerrie Tiemens en haar dochter 
Marga en haar gezin nu zij afscheid hebben moeten 
nemen van haar lieve man, hun trotse paps en opa 
paard Tiem Tiemens, die op 15 september is 
gestorven in de leeftijd van 81 jaar. 
Tiemen was al langere tijd ziek, maar plotseling 
verergerde zijn situatie en moest hij afscheid 
nemen van zijn geliefden. We wensen hen kracht en 
troost toe van God en mensen in deze tijd van 
afscheid en verdriet. 
 
Op 24 september 2023 is Lucie Johanna Elfrink-van 
Veen gestorven in de leeftijd van 84 jaar. Tot het 
laatst woonde zij in haar geliefde huis aan 
Stationsdwarsstraat 2, waar ze eerder met haar 

man Bé en de beide zonen Berry en Gert-Jan 
woonde. Met Bé runde ze het schildersbedrijf en 
het gezin. Zoon Gert-Jan schetste haar als een 
zorgzame moeder, die normen en waarden heel 
belangrijk vond. 
 

Met haar man Bé was ze 48 jaar getrouwd toen hij 
in 2011 overleed. De tijd zonder hem moet niet 
gemakkelijk zijn geweest, maar gelukkig had ze de 
tuin. Het tuinieren zat diep in haar genen. En 
daarnaast was ze druk met naaien, breien en haken. 
Ze was graag creatief bezig, ook met en voor 
anderen. Meer dan 40 jaar verzorgde ze met 
anderen de creatieve middag van het Rode Kruis in 
het Grotenhuis. 
Een ander belangrijke bezigheid was van oudsher 
de muziek. Ze had orgel en klarinet leren spelen. 
Met tweelingbroer Herman ging ze naar 
bijeenkomsten in het Grotenhuis om samen voor 
anderen muziek te spelen, hij op de trompet en zij 
op het orgel. In de afscheidsdienst voorafgaande 
aan de begrafenis in de Dorpskerk op 29 september 
luisterden we naar het Largo uit de opera Xerxes 
van G.F. Händel, dat ze samen zo graag hadden 
gespeeld. 
Het andere muziekstuk dat op het orgel werd 
gespeeld was ‘Jesus bleibet meine Freude’ van J.S. 
Bach. Ook dit stuk had Lucie zelf gekozen voor deze 
dienst. In aansluiting op dit koraal lazen we die 
belijdende woorden van Paulus uit Romeinen 8: 38-
39, dat niets ons kan scheiden van Gods liefde in 
Jezus Christus. In vertrouwen op deze woorden 
hebben we Lucie uit handen gegeven. 
Ds. Menno Valk 
 

De eerstvolgende maaltijd 
is op dinsdag 7 november. 
Je bent vanaf 17.00 uur 
welkom voor een gezellig 

samenzijn met een drankje in The Basement (kelder 
Irene). Om 17.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. 
Er wordt een twee- of driegangenmaaltijd 
geserveerd, afgesloten met een kop koffie of thee. 
Opgeven kan bij Hetty Harmsen en dieetwensen 
horen we graag. 
De volgende maaltijd is op woensdag 13 
december. Je bent van harte welkom. 
 

Namens ‘Aan Tafel’, 
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken 
E: aantafel@pkn-twello.nl |T: 06 5049 1004 verwijderd (AVG) 
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Mars voor klimaat & 
rechtvaardigheid 
De schepping zucht... 
Hoor je het ook? We 
kunnen er wel eens 
moedeloos, bang en 
verdrietig van worden. 

We hebben te maken met allerlei crises die met 
elkaar samenhangen. Biodiversiteit, hongersnood, 
klimaatverandering, vluchtelingen, wooncrisis, et 
cetera. Het is nu tijd voor de broodnodige omslag 
naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. 
Als de politiek nu geen actie onderneemt, wordt dit 
alleen maar erger. Terwijl de crisis nu is, faalt de 
politiek om met goede oplossingen te komen. De 
broodnodige omslag naar een duurzame en 
rechtvaardige samenleving blijft uit. Daarom is er 
op zondag 12 november in Amsterdam een grote 
mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Vlak voor 
de cruciale Tweede Kamerverkiezingen. Als we met 
zijn allen de straat opgaan, kan de politiek niet meer 

om ons heen. We hebben hoop, door ons geloof in 
God die de wereld in Zijn hand houdt.  

 

Het is met die hoop dat we 
op 12 november kunnen 
meelopen met de Mars 
voor klimaat en 
rechtvaardigheid, ook of 
juist als christenen. 

 

Voorafgaande aan de mars is er om 11.00 uur een 
dienst in de Dominicuskerk of om 12.30 uur een 
interreligieuze viering in de Westerkerk. Om 13.00 
uur verzamelen op het plein naast de Westerkerk 
aan de Keizersgracht-zijde om samen aan te sluiten 
bij de mars.  
Het blok ‘Christenen voor klimaat’ is voor alle 
mensen die geloven in zorg voor de Schepping en 
zich daarvoor (willen) inzetten. Wees welkom en 
loop mee! 
Niet in de gelegenheid om mee te lopen? Neem 
deze actie dan mee in je gebed! 
 
Prikactie 

Zaterdag 16 september was het World Clean Up 
Day.  In ruim 197 landen waren ruim 71 miljoen 
mensen actief om hun omgeving vrij te maken van 
zwerfafval.  
Ondanks het feit dat er door de Gemeente Voorst 
dit jaar geen budget was gereserveerd voor het 
stimuleren van deze opschoondag, hield dat de 
Groene Kerk Werkgroep niet tegen. 
Met meer dan 20 enthousiastelingen trokken zowel 
vaste lopers, als ook nieuwe (niet kerkelijke) ‘leden’ 
door Twello om het zwerfafval een thuis te geven. 
Voor wie erop let: sinds de invoering van statiegeld 
op blikjes en kleine petflesjes is de hoeveelheid 
zwerfafval zichtbaar verminderd. Maar toch zijn 
dagen als deze helaas nog steeds noodzakelijk. De 
Werkgroep Groene Kerk zet zich reeds jaren in om 
samen met inwoners van de Gemeente Voorst 

 

ONTMOETINGSMIDDAG 65+ 
uitnodiging voor onze gemeente-
leden van 65 jaar en ouder 

Op woensdag 8 november 2023 is er weer een 
ontmoetingsmiddag 65+ in gebouw Irene 
van 14.30 - 16.00 uur. We nodigen je van harte 
uit om hierbij aanwezig te zijn; kom eens kijken 
hoe gezellig het is! Het belooft een fijne 
bijeenkomst te worden, door contact met elkaar 
en het genieten van een kop thee of koffie met 
iets lekkers erbij! Ds. Ary Braakman zal de 
opening verzorgen. 
 

Jacques en Greta de Haij zijn reislustige 
personen, die er heel wat ''afgereisd'' hebben. 
Van deze reizen zijn diverse films gemaakt. 
Jacques heeft aangeboden om eens een middag 
te verzorgen en wij maken daar dankbaar 
gebruik van! Hij zal 2 korte films laten zien van 
o.a. de Azoren en de stad Lissabon, hij verzorgt 
ook de toelichting. Dus................we laten ons 
verrassen en heten je van harte welkom! 
 

Wil je zich s.v.p. voor 6 november opgeven bij: 
Anneke Haverkamp T: 06 2312 4533 
Riet van Elden  T: 0571 275 875 

verwijderd (AVG) 
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tweemaandelijks het zwerfafval van de straat te 
halen. Velen van hen gaan wekelijks op eigen houtje 
ook nog eens op pad ‘gewapend’ met plastic zak en 
grijper, maar deze acties samen verbinden toch wel 
extra! Na een gezellige gezamenlijke start met 
koffie, thee en wat lekkers splitste de groep zich op 
in twee- en drietallen. Dit jaar geen uitzonderlijke 
vondsten bij terugkomst. Achtergelaten paraplu’s 
zijn na een paar regenachtige dagen ook geen 
bijzondere vondst te noemen, die steken dan uit 
menig prullenbak, maar toch horen ze natuurlijk 
niet in de bosjes of in de berm, ook al zijn ze kapot. 
Er werd voor bijna 7 euro aan statiegeld gevonden, 
dit gaat naar producten voor in een weggeefkast. 
Dat is dan een leuk bijkomend voordeel. En dat het 
zulk prachtig weer was en we de 10.000 stappen op 
de teller vast wel hebben aangetikt, mag ook zeker 
tot de voordelen behoren! Lijkt het je ook fijn om 
de wereld schoner achter te laten waar je hebt 
gelopen? Je bent van harte welkom mee te doen! 
Meestal is het op de derde zaterdag van de oneven 
maanden. Of als je liever solo loopt: je kunt 
opruimmateriaal bij ons lenen zodat je kunt lopen 
wanneer het jou maar uitkomt.  
Op zaterdag 18 november om 10 uur hebben we 
weer een ‘prikactie’. We starten bij de kerk.  
Doe je mee? 
Werkgroep Groene kerk 
 
Filmmiddagen The Chosen 

De titel van de afgelopen 
aflevering van The Chosen 
luidde: ‘Ik zag jou’ en ging o.a. 
over de roeping van 
Nathanaël. Jezus sprak hem 
aan en dat ging zo: 'Waar kent 
U mij van?’ vroeg Natanaël. 
Jezus antwoordde: ‘Ik had je al 
gezien voordat Filippus je riep, 

toen je onder de vijgenboom zat.’... (Johannes 1: 
48). Blijkbaar kon Jezus iemand zien terwijl deze 
fysiek niet in beeld was. Dat is bijzonder en tegelijk 
ook herkenbaar. 
 

Na de film hadden we een boeiend gesprek over 
hoe we elkaar (leren) kennen. Net als de 
volgelingen van Jezus zijn ook wij steeds bezig 
elkaar te leren kennen en daarbij is het belangrijk 
hóé je de ander ‘ziet’. Het viel ons weer op dat het 
voorbeeld dat Jezus ons laat zien zo anders is dan 

we gewend zijn van onszelf en onze medemensen. 
Een waarachtig en liefdevol ‘zien’ van de ander 
verandert levens ten goede. De vraag is natuurlijk 
hoe we ons dat eigen kunnen maken. 
 

We hebben ook gesproken over hoe God ons kent. 
Dat kun je o.a. lezen in Psalm 139: ...1b HEER, U kent 
mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U 
doorziet van verre mijn gedachten..., waarbij 
'kennen' meer de betekenis heeft van 'begrijpen' 
dan van de waarschuwing van vroeger: pas op, God 
ziet alles!  En verderop in Psalm 139: ..14Ik loof U om 
het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, 
tot in het diepst van mijn ziel... Door dit diepe besef 
van het wonder ons bestaan kunnen we ook 
beseffen dat God ons ziet als kostbare schepselen, 
als waardevolle parels in Zijn hand. 
 

Wij kunnen leren om onze medemensen ook zo te 
zien: als kostbare schepselen van God. Wat zal dat 
mooie momenten opleveren! 
 

Een keer zo’n boeiende filmmiddag meemaken?  
De volgende data voor dit seizoen zijn:  
maandag 13 november 2023 
maandag 11 december 2023 
maandag 18 december 2023 – Kerstfeest 
maandag 22 januari 2024 
maandag 19 februari 2024 
maandag 18 maart 2024 
maandag 15 april 2024 
 

Hoewel er een zekere samenhang is, kun je elke 
aflevering ook prima afzonderlijk bekijken. En 
mocht je een aflevering gemist hebben of later 
willen aanhaken, dan kun je de afleveringen 
nog terugkijken. Het is sowieso een aanrader om de 
afleveringen vaker te zien, want iedere keer ontdek 
je weer nieuwe dingen. Wil je dat graag en kom je 
er niet uit? Stuur een berichtje, dan help ik je even. 
Nog meer weten? Stuur een mailtje of bel even voor 
meer info.  
 

De volgende filmmiddag is dus op 13 november van 
15.00-17.00 uur in gebouw Irene.  
 

Dus weet je welkom en neem je buren mee! 
 

Nog meer weten? Stuur een mailtje of bel even. 
Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
E: thechosen@pkn-twello.nl | T: 06 5137 4998 verwijderd (AVG) 
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Wonderen bestaan?! 
De uitdrukking ‘de wonderen zijn de wereld nog 
niet uit’ en de zin uit een lied ‘wonderen bestaan 
niet’ laten zien dat mensen al eeuwenlang bezig zijn 
met de vraag of wonderen (nog) bestaan. De 
wetenschap bepaalt dat alleen meetbare en 
aantoonbare verschijnselen kunnen bestaan en 
veel wetenschappers stellen: ‘als we het niet 
kunnen aantonen, dan bestaat het niet.’ Ik vind dat 
van arrogantie getuigen en van een misplaatste 
superioriteit van de wetenschap. Begrijp me goed: 
ik ben dankbaar voor veel dingen die de 
wetenschap heeft ontdekt. Maar die zijn niet 
zaligmakend en lang niet altijd een zegen voor de 
wereld. 
 

In de Bijbel worden vele wonderen verhaald, 
bijvoorbeeld toen Sara, de vrouw van Abraham, een 
eerste kind (Isaak) kreeg, terwijl zij niet meer 
vruchtbaar en Abraham al honderd was. Of lees het 
verhaal over de wonderbaarlijke spijziging, toen 
Jezus het brood brak en er duizenden mensen 
gevoed werden door vijf broden en twee vissen. Bij 
al deze verhalen slaat ook bij mij de twijfel toe: dat 
kan toch niet zo gebeurd zijn? En toch staat het in 
de Bijbel. Hoe zit dat dan? 
 

Wonderen maken we dagelijks mee en we zijn ze 
als vanzelfsprekend gaan zien. Denk maar eens aan 
de zon die ’s morgens opkomt. Hoe zouden we 
reageren als dat niet gebeurt, als het donker bleef? 
Of de nieuwe bloemen die ieder jaar weer te zien 
zijn in het veld. 
 

Kerkvader Augustinus (354-430 n.Chr.) zei: ‘Een 
wonder is een teken van iets dat naar iets anders 
verwijst: waarvoor het in de plaats staat’. In de 
Bijbelse context zijn wonderen verwijzingen naar 
o.a. Gods zorg voor de wereld, Zijn vergevende 
liefde en Zijn komende koninkrijk.  
 

Vaak zijn wonderen 
bijzonder en onverwacht. 
We vragen ons dan af: ‘dat 
kan toch geen toeval zijn’? 
Een vraag die wijst op iets 
wat je niet kunt verklaren.  

Een wonder meemaken is een buitengewone 
ervaring die smaakt naar meer! 

Ook in de gebedsgroep zoeken we met elkaar naar 
deze wondertekens en vaak vinden we ze ook! 
Vraag maar na bij de deelnemers en luister naar de 
getuigenissen die ze hiervan kunnen geven. 
 

Deze wonderen laten ons zien dat God uniek is, dat 
niets in ons leven voor Hem te moeilijk is. We 
mogen Hem vertrouwen in de overtuiging dat Hij 
ook in ons leven wonderen kan doen.  
 

Een keer meedoen met de gebedsgroep? Elke 
maandag van 13.30 tot ca. 15.00 uur in Irene. Wil je 
voorbede laten doen? Stuur een berichtje. We 
bidden graag voor en met je! 
Hartelijke groet, 
Gerit Moll 
E: gebedsgroep@pkn-twello.nl. | T: 06 5137 4998 
 

Gezegde ‘de kerk in het midden’ 
Dit keer nemen we het gezegde 
‘de kerk in het midden houden’ 
onder de loep. Je kent deze 
uitdrukking vast wel en misschien 
gebruik je hem wel eens. 

 

Het betekent zoiets als geen parhj kiezen, een 
compromis sluiten. Prima aanpak, lijkt me. Maar 
met de komende verkiezingen in zicht is dat een 
laswge posiwe, want dan wordt er juist van je 
gevraagd om parwj te kiezen. En zo denken we vaak 
dat van ons verwacht wordt dat we parwj kiezen. 
 

In vroegere tijden waren kerken niet alleen bedoeld 
om te gebruiken voor de erediensten op zondag. Ze 
functioneerden meer als een buurthuis en veelal 
vormde de kerk het centrum van een (dorps)-
gemeenschap. 
 

Het woord ‘kerk’ komt van het Griekse woord 
Kyriakè wat ‘van de Heer’ betekent. Ook onze kerk, 
onze gemeente is dus van de Heer. En daarom hier 
een pleidooi om juist wel partij te kiezen. Partij te 
kiezen voor God en de Kerk bewust in het midden 
te zetten van ons leven. Je hebt vast wel begrepen 
dat ik hiermee niet het kerkgebouw bedoel maar de 
gemeente van Christus, de Kerk met een 
hoofdletter!  
Als we achter deze keuze gaan staan dan kan er veel 
veranderen in ons dorp, ten goede! 
 

Ook een keer zo’n leuke puzzel oplossen? Je bent 
hierbij uitgedaagd om een bijdrage te leveren! 
Gerit Moll 
E: kredo@pkn-twello.nl | T: 06 5137 4998 
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Herdenken en bezinnen 
In de maand november wordt traditiegetrouw 
aandacht besteed aan wie ons zijn ontvallen. In 
onze Dorpskerk gebeurt dat in de dienst van de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar: 
Eeuwigheidszondag, dit jaar op 26 november. Dan 
worden de gemeenteleden die dit jaar zijn 
overleden herdacht. Daarnaast kunnen 
kerkgangers zelf een geliefde herdenken in die 
dienst, door een lichtje te ontsteken. In onze kerk 
zijn we al heel lang vertrouwd met deze traditie. 
 

Onderstaande informatie is wellicht achterhaald 
omdat je Kredo na 2 november ontvangt, maar deze 
is toch van belang om een en ander duidelijk te 
maken. 
 

In Rooms-Katholieke kerken is de herdenking op 2 
november: Allerzielen. Langzamerhand gaan steeds 
meer Protestantse kerken ertoe over om op die 
datum ook de kerk open te stellen voor alle dorps- 
of stadsbewoners. 
 

Op donderdag 2 november 2023 zal van 16.00 tot 
18.00 uur ook de Dorpskerk open zijn om mensen 
de gelegenheid te geven om buiten de diensten om 
een lichtje aan te steken. Iedereen die leeft met een 
verlies en behoefte heeft aan een moment van 
gedenken van hen die worden gemist (om welke 
reden ook), of aan een ogenblik van bezinning, is 
dan welkom. Vorig jaar deden we dat voor het eerst 
en er waren veel bezoekers.  
 

Voorbedeboek 
In het Stiltecentrum ligt het voorbedeboek. Op 
zondagmorgen ligt het voorbedeboek in de hal 
onder de toren. Iedereen die graag wil dat er in de 
kerkdienst wordt gebeden voor een naaste of voor 
een heftige gebeurtenis in de wereld, kan dat 
daarin schrijven tijdens de openingsuren van het 
Stiltecentrum. Ook kan thuis een briefje worden 
gemaakt met daarop een verzoek om voorbede. 
Dat kan dan in het voorbedeboek worden 
neergelegd. De diaken of ouderling neemt het boek 
mee als de dienst begint en legt het op de tafel van 
het liturgisch centrum. De laatste maanden wordt 
er weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 
Daarom brengen we die in Kredo nog weer eens 
onder de aandacht.  

Communicatie 
De vormen van communicatie die momenteel het 
meest in onze kerk worden gebruikt zijn de 
volgende: Kredo, Dorpskerknieuws en de website. 
De kerkenraad is zich aan het bezinnen of dit nog 
voldoende (actueel) is. Daartoe is een werkgroepje 
gevormd, bestaande uit: Erik Bellert (webmaster), 
Peter de Jonge (ouderling), Rosa van der Tang 
(opbouwwerker) en ondergetekende (voorzitter 
kerkenraad). Goede communicatie is onmisbaar. 
We worden erop uitgestuurd om het Goede Nieuws 
te verspreiden in woord en daad. Als we deze 
opdracht serieus nemen, moeten we communicatie 
de plek geven die het verdient. 
 

Rosa en ik zullen op zaterdag 18 november de 
inspiratiedag ‘Geloof in communicatie’ in Barneveld 
bezoeken. Op deze inspiratiedag worden allerlei 
manieren getoond hoe je effectief kunt 
communiceren. Hoe bereik je met kerkbladen, 
websites, podcasts, kerkapps of sociale media je 
eigen achterban maar ook de mensen buiten je 
eigen geloofsgemeenschap? We hopen er veel te 
leren. 

De Straatklinkers 
Nog even een terugblik op de dienst van 22 oktober 
jl. Egbert Fokkema ging voor en hij had 
georganiseerd dat het daklozenkoor ‘De 
Straatklinkers’ uit Amsterdam kwam optreden. Het 
werd een bijeenkomst met prachtige liederen. Na 
afloop van de dienst kwam zelfs de topper ‘Geef mij 
maar Amsterdam’ voorbij. Fijn dat dit allemaal kan 
in onze kerk! Het koor bleef koffiedrinken en de 
diakenen hadden voor hen een lunch 
georganiseerd. Een kerkdienst om met plezier en 
een blij gevoel op terug te kijken. 
 

Namens de kerkenraad: een hartelijke groet! 
Christy van Duijvenboden - voorzitter 
 

 KERKENRAAD 
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Kerstactie van NaastenhulpVoorst voor iedereen 
in de gemeente Voorst. 
Stichting NaastenhulpVoorst organiseert dit jaar 
een actie rond de kerstdagen. De stichting wil de 
inwoners van de gemeente Voorst die het in deze 
tijd op financieel of sociaal gebied lastig hebben een 
kerstattentie aanbieden. NaastenhulpVoorst heeft 
geen lijst met mensen die een steuntje in de rug 
met een kerstattentie kunnen gebruiken. Daarom 
heeft NaastenhulpVoorst uw steun nodig. Kent u 
iemand die een kerstattentie kan gebruiken? Of 
kunt u zelf een kerstattentie goed gebruiken? Laat 
dit dan vóór 15 november 2023 aan 
NaastenhulpVoorst weten.  
 

 
 

Met Kerst willen we er voor elkaar zijn 
Stichting NaastenhulpVoorst staat graag alvast 
even stil bij de kerstdagen. Voor veel mensen zijn 
dit ‘speciale dagen’. Naast het vieren van het 
kerstfeest, willen we er tijdens deze dagen ook 
graag voor elkaar zijn. Dat kan door een bezoek te 
brengen aan familie en/of kennissen, maar ook 
door een gebaar of attentie. Daarom organiseert 
NaastenhulpVoorst deze kerstactie.  
 

Wat doet stichting NaastenhulpVoorst? 
NaastenhulpVoorst is een 
samenwerkingsverband van 
kerken in de gemeente 
Voorst. De diaconieën en 
caritaswerkgroepen in de 

gemeente Voorst werken samen om iets te doen 
voor mensen die het niet breed hebben. En voor 
mensen die in moeilijke omstandigheden leven. 
Heeft iemand hulp nodig, zowel materieel als 
sociaal, dan komt NaastenhulpVoorst in actie.  De 
hulp is eenmalig of tijdelijk. En het maakt niet uit of 
de persoon wel bij een kerk hoort of niet. 

Aanmelden vóór 15 november 2023 
U kunt iemand anders aanmelden, of u zelf 
aanmelden, door een e-mail te sturen naar  
info@naastenhulpvoorst.nl of door een briefje in te 
leveren in een envelop met vermelding 
“NaastenhulpVoorst Kerst 2023“ op het volgende 
adres: Kerk Twello, Dorpsstraat 8 
 

Het is ook mogelijk om de kerstactie financieel te 
ondersteunen. Uw gift is van harte welkom op 
bankrekeningnummer NL70RABO 0301 4952 62 
t.n.v. Stichting NaastenhulpVoorst. Kijk op 
www.naastenhulpvoorst.nl voor meer informatie. 
 
Zonnige opbrengst 
In 2018 zijn er bij het AOC Twello ruim 500 
zonnepanelen geplaatst. De Diaconie heeft hierin 
geparticipeerd voor een bedrag van €5.000,00. Dit 
bedrag wordt in 15 jaar weer terugbetaald. 
Daarnaast krijgen we elk jaar een vergoeding van de 
opgewekte stroom, de zogenaamde “zonnerente”. 
Dit jaar was de vergoeding €445,00, wat een 
rendement van 12% betekent. Door de mooie 
zomer dus een zonnige vergoeding. 

 
Spaar DE-waardepunten 
voor de Voedselbank 
Kerken in de gemeente 
Voorst doen mee met de 
inzamelactie van DE-
waardepunten voor de 

Voedselbank. Koffie komt sporadisch voor in de 
pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein 
gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.  
Daarom is er een actie om Douwe Egberts 
Waardepunten in te zamelen. Iedereen heeft die 
zegels wel ergens in de keukenla liggen. Doe je er 
niets mee? De Voedselbank is er blij mee. De door 
jou ingeleverde waardepunten worden verzilverd 
voor pakken koffie. Ook andere koffiepunten zijn 
welkom.  
 

U kunt de zegels deponeren in een speciale doos in 
het Stiltecentrum (open volgens rooster naast de 
deur). 
 

Help je weer mee? 
Laten we er een mooie actie van maken! 
Namens de klanten van de Voedselbank alvast 
bedankt. 
De Diaconie 

 TAAKGROEP DIACONAAT 
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Zendingszondag. 
Zondag 5 november is Zendingszondag; traditioneel 
bereidt de werkgroep ZWO deze dienst samen met 
de voorganger voor.  
Het is de eerste zondag na de dankdag voor gewas 
en arbeid (die op woensdag 1 november valt dit 
jaar). Op deze zondag wil de ZWO daar aandacht 
aan geven door ‘broodjes gezond’ te verkopen na 
de dienst onder de toren en in Irene. De broodjes 
worden ’s morgens klaargemaakt en per stuk 
verpakt zodat ze meegenomen kunnen worden 
naar huis maar gezellig bij de koffie opeten kan 
natuurlijk ook! 
Eén broodje kost € 2,50 en voor twee broodjes 
wordt € 4,00 gerekend.  
Neem deze morgen dus wat contant geld mee, dan 
kunt u genieten van een broodje gezond en tevens 
steunt u de voedselbank want de opbrengst van de 
verkoop wordt daarheen overgemaakt. 
Van harte aanbevolen dus!! 
De werkgroep ZWO; Wim Telgen en Mieke Koers 
 

Schrijfactie Amnesty tegen onrecht  
75 jaar geleden werd er op 10 december 1948 de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
aangenomen. De lidstaten van de Verenigde Naties 
aanvaardden deze verklaring waarin staat dat de 
mensenrechten overal en altijd geldig zijn. Amnesty 
zet zich in met actie, onderzoek en lobby voor alle 
mensenrechten. Helaas is het nog steeds actueel. 
Daarom is er sinds jaren rond 10 december een 
schrijfactie. Wereldwijd worden dan miljoenen 
brieven geschreven tegen onrecht. Voor mensen 
die onterecht vastzitten, bedreigd en/of gemarteld 
worden omdat ze opkomen voor hun rechten.  
Oók in onze gemeente komen mensen in actie 
tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty 
International. Jouw hulp is hard nodig. We schrijven 

brieven naar autoriteiten van verschillende landen 
om hen onder druk te zetten mensen vrij te laten. 
Heeft het effect? Jazeker! Met postzakken vol 
brieven dwingt Amnesty machthebbers onrecht 
aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om 
hen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming of 
gerechtigheid.  
 

Dit jaar komt Amnesty onder andere in actie voor  
AHMED MANSOOR. 

Ahmed werd gearresteerd omdat hij regelmatig zijn 
bezorgdheid uitte over de detentie, marteling en 
oneerlijke processen van critici van de regering. Hij 
sprak over problemen binnen het rechtssysteem en 
over nationale wetten die internationale wetgeving 
schenden. Hij kreeg 10 jaar gevangenisstraf en zit 
opgesloten in een isoleercel zonder bed.   
 

En we schrijven voor Rita Karasartova (Kirgizië)  
Rita Karasartova wordt beschuldigd van een poging 
tot ‘gewelddadige omverwerping van de regering’. 
Daarvoor kan ze tot 15 jaar gevangenisstraf 
krijgen. Uit zorgen over de toegang tot drinkwater, 
verzette Rita zich vreedzaam tegen een 
overeenkomst die de controle over een 
zoetwaterreservoir aan buurland Oezbekistan gaf. 
Daarna werd ze opgepakt. Ze bracht maanden door 
in een kleine cel, zonder contact met haar familie. 
Nu staat ze onder huisarrest.   

 

Op zaterdag 9 december is er in de 
bibliotheek van Twello van 10.30 
uur tot 14.00 uur gelegenheid om 
voor bovengenoemde personen en 
nog 8 anderen een brief te 
schrijven. Of als je weinig tijd hebt, 
een brief te ondertekenen. 
 

Maar we hebben ook thuispakketten! In elk pakket 
zitten 10 voorbeeldbrieven die naar de autoriteiten 
gestuurd kunnen worden, informatie over de 
gevangene, pen en schrijfblok. Je kunt dan de hele 
maand december gebruiken om 1 of meerdere 

ZENDING, WERELDDIACONAAT EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
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brieven te schrijven. Je kunt ook een kaartje ter 
bemoediging naar de gevangene sturen.  
 

Hoe kom je aan deze schrijfpakketten?  
Stuur een email naar info@voorst.amnesty.nl met 
je gegevens en wij brengen het pakket vanaf 20 
november bij je in de brievenbus. Je kunt vanaf 20 
november ook een schrijfpakket ophalen bij het 
Stiltecentrum (open maandag tot en met 
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur) en bij de 
Bibliotheek Twello. Op het schrijfpakket staat waar 
je de brieven kunt inleveren. Een enveloppe en 
postzegel zijn niet nodig. De werkgroep Amnesty 
Voorst zorgt voor de verzending.  
 

Na de dienst van 10 december kun je een tweetal 
brieven voor de hierboven genoemde personen 
ondertekenen.  
 

Samen sterk voor een rechtvaardige wereld! Doe je 
mee? 
Amnesty-werkgroep Voorst en ZWO 

 

 

 
 

In de vorige Kredo hebben we al wat geschreven 
over de samenwerking met ABC de Cirkel. We 
hebben een driejarige huurovereenkomst met hen 
gesloten voor de ruimte waar eerst het 
uitzendbureau gevestigd was. Elders in Kredo is te 
lezen wat ABC de Cirkel hier verder gaat 
ondernemen. Vooralsnog gaat ABC per 8 november 
op de woensdagen en vrijdagen de ruimte 
gebruiken. Dit zal in de toekomst verder uitgebreid 
worden. Naast de huurovereenkomst gaan we ook 
bekijken wat we samen verder kunnen doen. 
Bijvoorbeeld het openen en sluiten van het 
Stiltecentrum en misschien ook wat 
beheerderstaken in Irene. Om hier regie op te 
voeren is een regiegroep in het leven geroepen om 
dit te coördineren en te organiseren. In de groep 
zitten namens onze gemeente Rosa van der Tang en 

Peter de Jonge en namens ABC de Cirkel Esther 
Nales en Jorinde Leestemaker. We kijken uit naar 
een vruchtbare samenwerking. 
 

Begroting 2024 
De begroting voor 2024 (en de meerjarenraming 
voor de jaren erna) is besproken in de laatste CvK 
vergadering en vastgesteld. De begroting is naar de 
Kerkenraad gestuurd met het advies om deze 
begroting (ondanks het grote tekort) voor te leggen 
aan de gemeente. Het CvK heeft daarnaast aan de 
Kerkenraad geadviseerd om begin 2024 een 
bespreking te houden over de toekomst van onze 
gemeente. Weliswaar hoeven we ons niet snel 
zorgen te maken over de financiën maar we 
moeten wel praten over hoe we in de toekomst 
kerk willen zijn en hoe we daar ons geld aan willen 
besteden. 
 

 

Kerkbalans 
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2024 
zijn weer opgestart. Altijd weer een hele operatie. 
De inzet van digitale middelen maakt wel dat het 
eenvoudiger wordt en sneller kan verlopen. Als je 
nog niet je emailadres aan ons hebt doorgegeven 
dan hierbij het verzoek om dit te doen. Het scheelt 
ons veel tijd en tevens ook kosten. 
En we willen je ook nog eens wijzen op de 
mogelijkheid tot het aangaan van een periodieke 
gift. Hierbij ga je een 5-jarige overeenkomst met de 
kerk aan waarin vastgelegd wordt welk bedrag je 
jaarlijks wilt geven. Het voordeel van een 
periodieke overeenkomst is dat je het gegeven 
bedrag volledig mag aftrekken bij je 
belastingaangifte. Dit in tegenstelling tot ‘normale’ 
giften waarbij een drempel geldt. In de volgende 
Kredo zullen we hier meer over melden. 
  

Groene Kerk 
De Groene Kerk is voor de CvK-vergadering van 30 
november uitgenodigd om samen te onderzoeken 
welke plannen en ideeën te realiseren zijn. We zijn 
benieuwd naar elkaars ideeën. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

 
TAAKGROEP BEHEER 
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 En verder 

Uiteraard de normale rentmeesters zaken passeren 
de revue. Zoals energiecontracten, erfpachtzaken, 
onderhoudszaken van onze gebouwen, hoe we 
onze administratieve organisatie regelen, 
monumentendag etc. Genoeg te doen en als je op 
de één of andere manier wilt helpen, heel graag. 
 

Hartelijke groet, namens het CvK 
Peter de Jonge, ouderling-kerkrentmeester 
 

 

Vertrokken gemeenteleden 
Mevr. E.C. Akkermans, Martinusweg 25, Twello 
Mevr. D.F. Booman, Mondriaanstraat 5, Twello 
Mevr. L.N. Uninge, Veenhuisweg 66, Twello 
Dhr. J.J. Plante, de Barnte 13, Twello 
Dhr. J.A. Hoving, Burg. Crommelinstraat 18, Twello 
Mevr. B. de Kievid-Jochems, Middelste Hoeven 8, 
Twello 
Dhr. J. de Kievid, Middelste Hoeven 8, Twello 
Mevr. D. Molenaar, Rijksstraatweg 237, Teuge 
Mevr. L. Middelbrink, Goudveil 6, Twello 
 

Verhuizingen binnen de gemeente 
Mevr. C. van der Meer-Oskam, Molenstraat 80, 
Twello -> Michiel de Ruyterstraat 129, Twello 
Mevr. J.J. Stuifzand-Brouwer, Binnenweg 2 0004, 
Twello -> Sint Maartenserf 85A, Twello 
Mevr. L.D. Bakkenist, Voordersteeg 4, Twello -> 
Boerhaavelaan 9, Leiden 
Mevr. J.M van Dijk, Klaverweg 39, Apeldoorn -> 
Oppenheimstraat 64a, Groningen 
Mevr. M.L. van Tilburg-Eggink, Groen van 
Prinstererstraat 21, Twello -> Grotenhuisstraat 48, 
Twello 
Dhr. F.C. van Tilburg, Groen van Prinstererstraat 
21, Twello -> Grotenhuisstraat 48, Twello 
Mevr. J.A. Aalpoel, Bizethof 20, Twello -> 
Troelstraerf 21, Twello 
Mevr. H. Wijngaards-Denekamp, Jan v. Galenstraat 
48, Twello - > Binnenweg 2, Twello 
 

Overledenen 
21-06-2023 Mevr. P. Nokkert, Stinzenlaan 144, 

Twello 
04-07-2023 Mevr. H.G. Schipper-Jonker, 

Binnenweg 2 0028, Twello 
08-07-2023 Dhr. J. Korf, Neptunus 25, Twello 

10-07-2023 Mevr. N. Preuter-van der Hoeven, 
Binnenweg 2 0019, Twello 

12-09-2023 Dhr. H. Beekman, Torenweg 6, Twello 
15-09-2023 Dhr. T.A. Tiemens, Oude Veldjes 20, 

Twello 
17-09-2023 Mevr. H.W.J. Willemsen, Binnenweg 

2 0029, Twello 
19-09-2023 Dhr. A.A. Nieuwenhuis, 

Grotenhuisstraat 12, Twello 
24-09-2023 mevr. L.J. Elfrink-van Veen, 

Stationsdwarsstraat 2, Twello 
 

1 oktober 2023 
Arno v.d. Broek  
 

 

Huis-aan-huiscollecte voor kinderen in Oekraïne 
Van 20 t/m 25 november 
collecteert Kerk in Actie voor 
kinderen in Oekraïne. De oorlog 
laat diepe sporen na in hun jonge 
leven. Al bijna twee jaar moeten 
zij omgaan met gevoelens van 
angst, verlies en verwoesting. 

Kinderen hebben dringend behoefte aan veiligheid, 
stabiliteit en psychosociale ondersteuning. 
 

Eén van hen is de 9 jaar 
oude Denis Natachenko. 
Hij vluchtte samen met 
zijn moeder en zus vanuit 
Charkov naar Cherkasy, 
500 kilometer west-
waarts. Zijn vader en 
broer moesten achter-

blijven. Denis mist hen ontzettend. “We moesten 
vluchten omdat er overal vliegtuigen, bommen en 
explosies waren”, vertelt Denis. “Elke keer als ik 
bijna sliep, moest ik weer uit bed omdat de sirene 
ging en we naar de schuilkelder moesten. Als dat 
niet lukte, moest je de ‘regel van de twee muren’ 
onthouden. Dat betekent dat je je niet achter één 
maar achter twee muren moet verschuilen, want 
als een raket tegen de eerste muur vliegt en jij zit 
achter de tweede muur, ben je veiliger.”   
 

Kerk in Actie wil kinderen in Oekraïne deze 
verschrikkelijke tijd door helpen. Door de 
jarenlange contacten met Oekraïense kerkelijke en 

 
LEDENADMINISTRATIE 
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humanitaire organisaties kan Kerk in Actie hulp 
bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een 
veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om 
mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen 
ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze 
toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in 
getroffen steden staan mobiele locaties waar 
kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun 
verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het 
herstel van kapotgebombardeerde school-
gebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. De 
geboden hulp door Kerk in Actie vanuit kerkelijke en 
humanitaire organisaties geldt altijd voor iedereen 
‘zonder aanzien des persoons’!  
 

In honderden plaatsen in Nederland gaan 
collectanten van 20 t/m 25 november langs de 
deuren. Ook in Twello en Teuge collecteren 25 
mensen deze week voor kinderen in Oekraïne. Hun 
motivatie zal ongeveer hetzelfde zijn. Zoals één van 
de collectanten het verwoordt: ‘Zij kiezen niet voor 
deze situatie en proberen ondanks alles door te 
gaan. Kinderen in Oekraïne hebben onze hulp 
gewoon nodig’.  
 

Als u de collectant hebt gemist, kunt u alsnog een 
bijdrage overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. deurcollecte. 
Bertus Stevens T: 06 3893 1809 
 

Voor de 10de keer gaat The Choir Company op tour 
met Tom Parkers wereldberoemde bewerking van 
Händels meesterwerk Messiah, The Young Messiah. 
Een muzikaal meeslepende vertelling van Jezus’ 
geboorte, lijden, sterven en opstanding, die de 
boodschap van het evangelie dichter bij mensen 
heeft gebracht. De luisteraars worden 
meegenomen in het tijdloze verhaal dankzij 
nummers zoals Unto Us a Child is Born, I Know that 
My Redeemer Liveth en het  Hallelujah. 

Er is een deel voor de pauze waarin de meest 
geliefde liederen van de afgelopen 10 jaar 
gezongen zullen worden: wereldberoemde 
melodieën, filmmuziek. Na de pauze wordt The 
Young Messiah uitgevoerd. Mis het dus niet! 
Zaterdag 4 november 2023 - 19.30 uur 
De Basis, Condorweg 1, 7332 AC Apeldoorn 
Tickets en informatie: 
https://www.youngmessiah.nl/event/the-young-
messiah-2023 

Op zondag 19 november a.s. om 15.00 uur wordt 
het Paulus Oratorium uitgevoerd in de 
Lebuinuskerk in Deventer. 
 Het oratorium Paulus is een indrukwekkend 
muzikaal verhaal van Felix Mendelssohn Bartoldy, 
over de wereldberoemde Bijbelse theoloog, die van 
een felle christenvervolger veranderde in zo’n 
beetje de bekendste zendeling ooit. Het stuk is 
gecomponeerd naar voorbeeld van Johann 
Sebastian Bach, en heeft het frivole van Friedrich 
Händel. Tijdens Mendelssohns leven was Paulus 
een zeer geliefd werk. Het oratorium maakte 
Mendelssohn tot een van de meest gevierde 
componisten in Europa. 

De organisatie is verzorgd door Toonkunstkoor 
Euterpe in Deventer, waar ondergetekenden 
zingend lid van zijn.  
Vriendelijke groet, 
Peter Vreeke, mede namens Henk Noordman en 
Lucy van der Velde 

zaterdag 4 november 19.30 
Apeldoorn 

verwijderd (AVG) 
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Impressie classicale vergadering - Veilige kerk 
Een veilige werkplek waar je je talenten kunt 
inzetten zonder bang te zijn voor…  Een leuke club 
met fijne leiding waar je graag naartoe gaat zonder 
dat er iemand is die… Pastorale zorg waarbij degene 
die op bezoek komt, ook alleen maar voor de 
pastorale zorg komt en geen bijbedoelingen heeft… 
Als je het hebt over veilige kerk, dan zijn er heel wat 
ambtsdragers en vrijwilligers die hiermee te maken 
hebben. Ingegeven door wat er de afgelopen jaren 
naar buiten is gekomen, leeft ook in de generale 
synode de zorg dat je je veilig moet kunnen voelen 
als je pastorale zorg ontvangt of deelneemt aan een 
jeugdclub. Daarom is er een wijzigingsvoorstel 
gemaakt waarin staat dat in deze situaties een VOG 
nodig is om in de kerk werkzaam te zijn. Dat 
voorstel is aan de kerkenraden gestuurd en zij 
hebben zich daar de afgelopen tijd over gebogen en 
hun bevindingen aan de classicale vergadering 
gestuurd. De classicale vergadering heeft hierover 
gesproken, geconsidereerd heet dat, en heeft 
uitgesproken dat de vergadering achter het 
voorstel staat met daarbij een aantal 
kanttekeningen. Dat betreft dat er meer redenen 
kunnen zijn waarom iemand wel of niet in de kerk 
werkzaam mag zijn, dat er heel goed nagedacht 
moet worden over de invoering en dat er een 
oplossing moet komen waar wordt geregistreerd 
dat iemand een VOG heeft. Dit is daarna aan de 
generale synode gezonden en krijgt een plaats in de 
bespreking aldaar. Dit is de kerkordelijke route als 
de regelgeving in de kerk moet worden aangepast. 
Belangrijk dat dit zorgvuldig wordt gedaan en dat 
voorstellen ook uitvoerbaar zijn. 
 

Overige voorstellen 
Naast het voorstel voor veilige kerk waren er nog 
vier voorstellen voor wijziging van de kerkelijke 
bepalingen. Het betreft de samenstelling van de 
generale synode waarmee het mogelijk wordt dat 
twee predikanten in algemene dienst of met 
bijzondere opdracht zitting krijgen in de generale 
synode. Het tweede voorstel betreft dat bij het 
beëindigen van het dienstverband bij het 
justitiepastoraat ook de bijzondere opdracht voor 
dit pastoraat wordt beëindigd. Het derde voorstel 
betreft tekstuele aanpassingen voor het beroepen 
van predikanten over kerkgrenzen heen. Het vierde 
voorstel betreft het instellen van een interclassicaal 
college voor het opzicht voor zaken die 

samenhangen met veilige kerk. De classicale 
vergadering heeft met deze voorstellen ingestemd. 
 

Verkiezing 
Elk jaar weer het vaste ritueel. Verkiezing van 
afgevaardigden naar de classicale vergadering en 
de generale synode. Als eerste voor de classicale 
vergadering. Aftredend en herkiesbaar is ouderling 
Jacob van Vliet uit Uddel. Aftredend en niet 
herkiesbaar ouderling Johan Horlings uit Putten. 
Voor de vacatures uit de ring Apeldoorn, ring Ede 
(3) en ring Harderwijk worden voorgedragen: 
ouderling Daniël de Bres uit Klarenbeek-Voorst-
Wilp, ouderling Pieter Methorst uit de Oude 
kerkgemeente in Ede, ouderling Willem de Vos uit 
de Nieuwe kerkgemeente in Ede, Wiljan de Jong uit 
de Arkgemeente in Ede, hij wordt bevestigd in het 
ambt van diaken, ds. Gert de Kok uit Hulshorst. Zij 
zijn allemaal verkozen.  
Voor de generale synode was ouderling Gert Wim 
Stoffer uit Wapenveld aftredend. Kandidaten 
waren ouderling Gerrit Jan van Norel uit Nijkerk en 
Leo van Hoorn uit Hoevelaken. Leo is gekozen en 
wordt bevestigd in het ambt van ouderling. Gert 
Wim Stoffer is benoemd als secundus 
afgevaardigde. 
 

Afscheid 
We nemen deze avond afscheid van onze preses 
Martin Morsink. Dat gaat niet ongemerkt want er 
zijn toespraken van zijn opvolger ds. Gerben 
Westra, onze classispredikant ds. Wilbert van 
Iperen en van Gerrit Bok. Zijn kwaliteiten als mens 
en als voorzitter worden geroemd. We zijn hem 
dankbaar voor de wijze waarop hij deze vijf jaar aan 
de vergaderingen leiding heeft gegeven. Dank ook 
aan God die mensen de gaven geeft om ook dit 
werk te doen. Hij krijgt een surprise waarin de 
cadeaus zijn verwerkt. Martin dankt de sprekers en 
de aanwezigen voor de goede samenwerking en de 
fijne verstandhouding. Hij treedt formeel op 31 
december af en wordt op 1 januari opgevolgd door 
ds. Gerben Westra. Hij wenst ons alle goeds toe 
onder de zegen van de Heer van de kerk. Na de 
sluiting is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en iets te eten en te drinken. Ook dat hoort erbij. 
Gerrit Bok, ondersteuning scribaat cv Veluwe 
 
 

 
Hij komt.... Hij komt! 

van delen word je rijker 



 

  
 

 
 

Predikanten 
Ds. Menno Valk 
Sectie Noord en Centrum 
Werkdagen: maandag 
t/m vrijdag 

Sweelinckstraat 4 
7391 XS Twello 
T: 0571 298 475 
E: valk@pkn-twello.nl 

Ds. Ary Braakman 
Sectie Oost en Zuid 
Werkdagen: maandag 
t/m vrijdag, dinsdag vrij 

Spreeuwenstraat 44 
7471 HB Goor 
T: 06 3920 7694 
E: braakman@pkn-twello.nl 

Rosa van der Tang 
opbouwwerker 

T: 06 3027 1724 
E: tang@pkn-twello.nl 

 

Kerkenraad 
Christy van Duijvenboden 
voorzitter  

Bosgeelster 22 
7392 AA Twello 
T: 06 2312 2258 
E: voorzitter@pkn-twello.nl 

Rina van der Noll 
scriba 

Verdistraat 79 
7391 SK Twello 
T: 06 2741 8710 
E: scriba@pkn-twello.nl 

 

Werkgroepen Eredienst – Jeugd - Pastoraat 
Werkgroep Eredienst 
Ds. Menno Valk 
Ds. Ary Braakman 
 

E: eredienst@pkn-twello.nl 

Werkgroep Jeugd 
Ds. Ary Braakman 

E: jeugd@pkn-twello.nl 

Werkgroep Pastoraat 
Ds. Menno Valk 

E: pastoraat@pkn-twello.nl 

Cantor-organist 
Henk Noordman 

Goeman Borgesiusstraat 18 
7391 VC Twello 
T: 06 2531 6174 
E: organist@pkn-twello.nl 

Kindernevendienst E: kindernevendienst@pkn-twello.nl 

Liturgisch bloemschikken E: bloemschikgroep@pkn-twello.nl 

Multimediateam E: mmt@pkn-twello.nl 
 

College van diakenen 
vacant 
voorzitter 

 
E: diaconie@pkn-twello.nl 

Bankrekeningnummer NL14 RABO 0362 8584 70 

NaastenhulpVoorst E: NaastenhulpVoorst@gmail.com 

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking 
vacant 
voorzitter 

 
E: zwo@pkn-twello.nl 

  

College van kerkrentmeesters 

Bert Bresser 
voorzitter 

Dahliastraat 16 
7419 AL  Deventer 
T: 06 2144 4809 
E: vz-cvk@pkn-twello.nl 
 Matheijs Pleijter 

secretaris 
E: kerkrentmeesters@pkn-twello.nl 

Bankrekeningnummer NL37 RABO 0362 8025 72 
Koster-beheerders Irene 
Eric en Ans Rossing 

Dorpsstraat 6A 
7391 DD Twello 
T: 06 2342 4893 
E: koster@pkn-twello.nl 

Coördinatie en financiële administratie 
Gerrit Bokdam 
 
 
 bereikbaar op:  
  

IJsbaanweg 32 
7391 HH Twello 
T: 0571 271 392 
E: kb@pkn-twello.nl 
 

Ledenadministratie 
Arno van den Broek p/a Kerkelijk Bureau 

E: ledenadministratie@pkn-twello.nl 
Kerkelijk bureau 
 
 
 
 

open op: 
vrijdagmorgen 
online 24/7 

gebouw Irene 
1e verdieping, kamer A 
Dorpsstraat 8  
7391 DD Twello 
T: 0571 789 168 (openingsuren) 
E: kb@pkn-twello.nl 
op afspraak 
webshop kerkelijk bureau 

Collectebonnen NL37 RABO 0362 8025 72 
€ 0,50 per bon (€10,00 per kaart van 20 bonnen) 
€ 1,00 per bon (€20,00 per kaart van 20 bonnen) 

 
Kredo 
Redactie - tijdelijk E: kredo@pkn-twello.nl 
Gerit Moll 
Roel Hessels 
Ans Brandwacht 
Christy van Duijvenboden 

T: 06 5137 4998 
Rosa van der Tang 
Jannie Diekerhof 

Verspreiding E: verspreidingkredo@pkn-twello.nl 
Bertus van Welsum T: 0571 273 830 

Abonnementen E: kb@pkn-twello.nl 

Druk Print & More Twello 
 

Coördinator redactie Dorpskerk-Nieuws 

Annie Vreeke E: dorpskerknieuws@pkn-twello.nl 
 

Commissie communicatie 
GerJanne de Jonge 
Christy van Duijvenboden 

E: communicatie@pkn-twello.nl 

 
Website www.pkn-twello.nl 
Erik Bellert 
Henk-Jan Klomp 

E: webmaster@pkn-twello.nl 
 

 
verwijderd (AVG) 
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.  

 
verwijderd (AVG) 
In de drukversie van Kredo staan de namen vermeld.  



 

  
 

 
 

Agenda 
dagelijks   10.00 tot 17.00 uur Stiltecentrum Actie Voedselbank 
elke maandag   13.30 tot 15.30 uur Irene Gebedsgroep Jouw Verhaal 
elke vrijdag   14.00 tot 16.00 uur Bibliotheek Meet-in 11 
donderdag 2 nov 16.00 tot 18.00 uur Dorpskerk Lichtjesmoment 
donderdag 2  nov 20.00 uur Veenhuisweg 70 Doopouderkring 
dinsdag 7 nov 17.30 uur Irene -Basement Aan Tafel 
dinsdag 7 nov 19.30 uur Irene Kerkenraad 
maandag 13 nov 15.00 tot 17.00 uur Irene The Chosen 
dinsdag 14 nov 14.00 uur Irene Pastoraal overleg 
donderdag 16 nov 20.00 uur Irene Werkgroep Eredienst 
donderdag 28 nov 20.00 uur Irene Gespreksavond ‘De terugkeer van de hel?’ 

Gebouw Irene is ook te huur voor:  
• Vergaderingen • Verenigingen Neem voor meer info contact op met 
• Cursussen • Uitvaarten Eric Rossing, koster 
• Workshops • Condoleances T: 06 2342 4893  
• Infobijeenkomsten • Volledig verzorgde koffietafels E: koster@pkn-twello.nl 

Het stiltecentrum is geopend volgens rooster naast de deur 
voor stilte, gebed, kaarslicht; een moment van ontmoeting met God 

 

19 november 15.00 uur, Lebuinuskerk  

 

19 november 15.00 uur, Lebuinuskerk  

Dienst voor groot en klein 

‘vanuit je hart’ 
19 november 10.00 uur, Dorpskerk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

College Tour met Ellie Lust 
 

‘Gender en inclusiviteit’, 
 8 december, Dorpskerk 

aansluitend bij jaarthema: 
‘Ik ben er voor jou’ 

 

WERKGROEP JEUGD 

Gedachtenisdienst 
‘Er is opstanding’ 

26 november 10.00 uur, Dorpskerk 

WERKGROEP EREDIENST 


